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ÖN SÖZ 


us tarih yazımı Rürik Hanedanlığı'nın sona erdiği 1598 ile Roma-Rs Hanedanlığı'nın başladığı 1613 yılları arasındaki dönemi Karııklık Dönemi olarak kaydetmektedir. Rusya tarihinde ikinci karışıklık dönemi, Romanov Hanedanlığı'nın yıkılmasından sonra ortaya çıktı. 
1917-1920 yıllarını kapsayan bu dönemde iki devrim gerçekleşti. Şubat'ta gerçekleşen ilk devrimle 300 yıllık Romanov Hanedanlığı ve son çar Nikola ülke yönetiminden uzaklaştırıldı. Ülkede yönetimi geçici bir hükümet üstlendi. Fakat yeni yönetim ülke içinde başarılı olamadığı gibi, yıllardır devam eden savaşı ısrarla sürdürünce toplumsal desteği kaybetti. 1917'nin yaz sonlarında reytingi iyice düşen hükümet, gelişmeleri artık kontrol etmekten uzak kaldı. Rus toplumu hükümetten ümidini tamamen keserek yeni arayışlar içinde bulunurken, sürekli savaş karşıtı söylemlerde bulunan Bolşevik Partisi giderek etrafına kalabalıkları çekmeği başardı. Ekim sonlarına gelindiğinde ise özellikle başkentin işçileri ve askerlerinden aldığı destekle geçici hükümete karşı silahlı isyan gerçekleştirdi. Dünya tarihinde Ekim Devrimi diye anılan ikinci devrim bu şekilde gerçekleşmiş oldu. 


Lakin Bolşeviklerin iktidara gelmesi de ülkede suları durultmadı. Zira hem diğer siyasi parti ve örgütler, hem de Çarlık ordusu komuta heyeti ile çeşitli sivil toplum kuruluşuları silahlı eyleme keskin itirazlarını bildirdiler. 
Fakat ele geçirdikleri iktidarı bırakmamak için Bolşevikler ilk günden itibaren devrim savunuculuğu adıyla muhalif seslere karşı sert adımlar attılar. 
Onların dayatmacı, baskıcı, tek parti diktatörlüğüne dayalı siyasetleri toplumdaki ayrışmayı daha da derinleştirdi. Hâliyle, yönetime karşı yükselen itirazlar, siyasi zeminden çatışma ortamına doğru evrildi. Sonuçta ülke siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel çöküşe sürüklendi ve 4 yıl boyunca en kanlı iç çatışmalara sahne oldu. 


Tarih literatüründe iç savaşın tarafları genel olarak Kızıllar, Beyazlar ve Yeşiller diye ayrılmıştır. Kızıllar, Bolşevikler ve onların taraftarlarından, Beyazlar, Sovyet Hükümeti'ne ülke içinde ve dışında muhalefet eden eski rejim yanlılarından, Yeşiller ise her iki cepheye hem karşı çıkan, hem de zaman zaman kâh birinin, kâh da ötekinin yanında yer alanlardan ibaret ol- 


Hi 


muştur. Dolayısıyla şimdiye kadar konu bu üç cephe üzerinden değerlendirilmiş, olaya kâh Kızıl Bolşevik, kâh Beyaz muhalefet, kâh da Yeşiller penceresinden bakılmıştır. Bu çalışmada ise, kimi zaman Bolşevikler, kimi zaman da muhalifler ile çatışan Yeşiller konusuna girmeden, sadece Kızıllar ve Beyazların çatışmasına yoğunlaşılmıştır. 


Rus İç Savaşı'nı nedenleri ve sonuçlarıyla olduğu gibi yansıtmak çalışmamızın asıl amacı olmuştur. Nitekim konuya olabildiğince objektif bir şekilde yanaşılmaya gayret edilmiş ve çalışma belli sınırlar çerçevesinde kaleme alınmıştır. Bu bağlamda Sovyet ve Rus tarih yazımında iç savaşın bir parçası gibi gösterilen Kızıl Ordu'nun Orta Asya, Güney Kafkasya ve Baltık ülkelerindeki askeri operasyonları ile Polonya'ya karşı yapmış olduğu savaşlara değinilmemiş, çalışma, Sovyet yönetimi ve o yönetime karşı cephe açan eski Çar generallerinin mücadeleleri özelinde sınırlandırılmıştır. 


Çalışma esnasında diğer bir sınırlandırma ise mücadelenin yılları konusunda olmuştur. Aslında uzun yıllar Sovyet tarihçiliği İç Savaş yıllarını, Bolşevik önderi Lenin'in belirttiği 1917-1922 arası dönem olarak kabul etmişti. Sonralar bu kabul değişmiş, bazı araştırmacılar farklı mülahazalar ileri sürerek mücadele yıllarını tartışmaya açmıştır. Böylece savaşın gerçekte ne zaman başladığı ve ne zamana kadar sürdüğü kaynaklarda hep farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Hâlbuki bu çalışmada İç Savaş yılları olarak 1917- 
1920 arası dönem üzerinde durulmuştur. Zira 1920 yılının sonlarında Bolşevikler rakipleri olan eski Çar generalleri üzerinde kesin zafer kazanmayı başarınca, bize göre İç Savaş sona ermiştir. Binaenaleyh, Sovyet ve Rus tarih yazımının İç Savaş yılları içinde kaydettiği Kızıl Ordu'nun Orta Asya, Güney Kafkasya, Baltık ülkeleri ve Polonya ile olan mücadelelerine, konumuz dışında olduğundan çalışmada yer verilmemiştir. 


Tarihi, gücü elinde bulunduran iktidarların yazdırdığı bilinen genel bir kaidedir. Rus İç Savaş'ı ile ilgili de aynı husus geçerlidir. Nitekim Sovyetler dönemi ile günümüz Rusyası'nda konuya ilişkin yayınlanan eserlerin bakış açılarında bariz farklar görülmektedir. Sovyet döneminde kaleme alınan hatırat ve araştırma eserlerinde olaya hep savaşı kazanan Bolşeviklerin penceresinden bakılmış, hâliyle çoğunda objektiflikten uzak kalınmıştır. Rakipleri olan ve Rusya dışına çıkabilen beyaz muhaliflerin de daha sonralar kaleme aldıkları eserlerde sadece kendi doğruları üzerinden döneme ışık tutulmaya çalışılmıştır. Aynı yanaşma SSCB'nin dağılmasından sonra da yazılan eser- 


lerde tekrarlanmıştır. Hatta özellikle Rusya'da son yıllarda yazılan eserlerde mücadelenin nedenleri ve sonuçları üzerinden kâh Bolşevikler, kâh da muhalifler suçlanmıştır. Oysa bu çalışmanın özgünlüğü, hem Sovyet dönemi kaynakları, hem muhaliflerin hatırat ve çalışmaları, hem de son dönemde gerek Rusya'da, gerekse batıda yapılan çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesiyle ortaya konmuştur. 


Çalışma yapılırken dönemi aydınlatan orijinal kaynaklar olması hasebiyle günlük Bolşevik ve muhalif, ulaşılabilen tüm Rus basını taranmıştır. 
Ayrıca elde edilmiş arşiv kaynakları, ilk elden hatıratlar ve raporlar, araştırma eserleri ile ansiklopediler incelenmiş, mücadelenin ve savaşan tarafların bahsettiğimiz sınırlar çerçevesinde adeta röntgeni çekilmiştir. Giriş ve dört bölümden oluşan çalışmada, devrimler ve sonrasında Rusya'nın doğusu, kuzeyi, güneyi ile kuzey batısında ortaya çıkan muhalif hükümetlerle Bolşevikler arasındaki mücadele ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. 


4 yıllık bir çabanın sonucu olarak ortaya çıkan çalışmanın, Rus tarihi 
alanında yapılan çalışmalara mütevazı bir katkı sağlayacağını umuyor, eksikliklerin olabileceği hususundan yola çıkarak tenkit, tavsiye ve ilmi desteğin bizleri fazlasıyla memnun edeceğini belirtiyorum. Son olarak çalışma süresince ihmal ettiğim eşime ve oğullarıma teşekkürü bir borç biliyor, çalışmanın yayınlanması konusunda her türlü desteği sağlayan Nobel Akademik Yayıncılık'a en derin minnettarlığımı ifade ediyorum. 


Ramin Sadıgov 
Bayburt 2020 
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DEVRİME DOĞRU RUSYA 


kileyen ekonomik krizin Rusya'ya ulaşmasıyla 1900-1903 yılları arasında ülkenin farklı bölgelerinde, fabrika işçileri kitlesel olarak işten çıkarıldı. Çalışmaya devam edenler için mesai saatleri arttırıldı. Böylece işçiler daha ağır şartlar altında çalışmak zorunda kaldılar. Bu ise kitlesel gösterileri tetikledi." 


(чә Rusya”sı 20. yüzyıla büyük sorunlarla başladı. Tüm dünyayı et- 


Ülke ekonomik kriz içinde boğulurken bir de 1904 yılında Japonya ile savaşa girişti. Ancak denizde ve karada gerçekleşen çatışmaların Rusya'ya fatırası ağır oldu. Yenilgiler ülkede var olan ekonomik, sosyal ve siyasi krizi daha da derinleştirdi. Savaş devam ederken zayıf olan ekonomiye ağır yük oluşturmaya başladı. Bunun sonucunda fabrikalar kapanırken işsizlik hızla büyüdü. 1904 sonlarında sadece Sankt Petersburg”taki işsiz sayısı 60.000 
kişiye yükseldi.? Ülke hızla karanlığa doğru ilerlerken, rejime muhalif siyasal örgütler aktifleşti ve halkı kışkırtmaya başladı. Böylece farklı şehirlerde yönetim aleyhine gösteriler ve iş bırakma eylemleri yapıldı, köylerde isyanlar meydana geldi. Toplumda büyük huzursuzluklar ortaya çıktı. 


Ocak 1905'te başkent Petrograd'ta, Putilov Fabrikası işçileri arkadaşlarının işten atılmasına itiraz olarak iş bırakma eylemi yaptılar. Eylem bir anda başkentteki diğer fabrikalara da sıçradı ve rejime muhalif siyasal örgütlerin propagandası neticesinde işçiler tarafından desteklenerek sosyal taleplerin ileri sürülmesine kadar büyüdü. Eylemciler fabrikalarda 8 saatlik mesai saatinin uygulanmasını, çalışanlar ile işletme sahipleri arasındaki sorunların çözümüne işçi organizasyonlarının da katku sunmasını ve başka talepleri ileri sürdüler.’ Talep- 


Vladimir Fortunatov, Ofeçestvemaya İstoriya, Sankt Petersburg 2010, İzdatelstvo Piter, s. 200. 

Krovavoye Voskresenye (9-e Yanvarya), Red. İv. Vorobyov, Moskva 1925, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 3. 

“Telegrammı”, Sibirskaya Jizn, 12 Yanvarya 1905, s. 1. 
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leri karşılanıncaya kadar eylem yapmakta kararlı olan işçilerin organize olması neticesinde artık Ocak başında toplam 174 fabrikada iş bırakma eylemi yapıldı.* 
Birkaç gün içinde eylemcilerin sayısı yaklaşık 100 bine ulaştı. Fabrika sahiplerinden bekledikleri karşılığı alamayan işçiler, taleplerini Çar Nikola? ya iletmek üzere Kış Sarayı'na doğru yürümeğe karar verdiler. 


Yürüş 22 Ocak'ta” başladı. Sabah erkenden aile ve çocuklarını yanlarına alan ve ellerinde Çar Nikola'nın portrelerini taşıyan yüzbinlerce işçi, Papaz Georgiy Gapon? önderliğinde Kış Sarayı'nın yolunu tuttu.” Ancak kalabalık sarayın önüne varınca yaylım ateşiyle karşılandı. Büyük bir arbede yaşandı, eylemciler sağa sola kaçışmaya başladılar. Hükümet olaylarla ilgili resmi bir açıklama yaparak Papaz Gapon önderliğinde yürüyen göstericilerin güvenlik güçlerine taş, kılıç ve sopalarla saldırdığını, buna mukabil askerlerin karşılık verdiğini ve çıkan olaylarda ölenler ile yaralananların olduğunu belirtti. Resmi açıklamada 76 kişinin öldüğü ve 233 kişinin de yaralandığı 
vurgulandı. Ertesi gün yeni bir açıklama yapılarak 96 kişinin öldüğü ve 333 
kişinin de yaralandığının kesinleştiği kaydedildi.” 


4 “V Peterburge”, Donskaya Reç, 10 Yanvarya 1905, s. 2. 

5 Eski Rus Julien Tâkvimi'ne göre yürüş 9 Ocak'ta yapılmıştır. 1 Ocak 1700'den 24 
Ocak 1918'e kadar Rusya'da Julien Takvim'i kullanılmıştır. Julien takviminde günler, Miladi Takvim'e göre 13 gün geride idi. Ekim Devrimi'nden sonra Miladi (Grigoryev) Takvim'e dönüşe dair bir kararname imzalandı ve Julien Takvimi'nden vazgeçildi. Biz ise çalışma boyunca ayların tarihinde karmaşa olmaması için Miladi Takvim”i esas aldık. Rusya'da takvim değişikliği hakkında bkz: “Dekret O Vvedeniy Rossiyskoy Respublike Zapadno-Evropeyskago Kalendarya”, Pravda, 25 Yanvarya 1918, s. 2; İvan Klimişin, Kalendar İ Hronologiya, Moskva 1985, İzdatelstvo Nauka, s. 218-219. 
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sini çekti. 28 Mart 1906'da Petersburg yakınlarında provakatör ilan edilerek bir grup 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telstvo Sovetskaya Ensklopediya, s. 103. 

7 “Devyatoye Yanvarya”, SIE, Tom 5, Moskva 1964, s. 37. 

Š “Telegrammı”, Sibirskaya Jizn, 12 Yanvarya 1905; s. 1. 

“Telegrammı”, Sibirskaya Jizn, 13 Yanvarya 1905, s. 1. Olaylar esnasında kaç kişinin öldüğü tartışmalıdır. Resmî rakamlara yakın olan sayı söyleyenler olduğu gibi, 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Rus tarih yazımında devrim olarak nitelendirilen ve “Kanlı Pazar” adıyla tarihe geçen olay, halkın Çar rejimine olan güvenini derinden sarstı. Nitekim olayın ertesi günü başkent sokaklarında, “Arkadaşlar, silahlarınıza sarılın”, “Silah depolarına ve mağazalarına baskınlar yapın, silahlara el koyun!” gibi isyan çağrıları yapıldı.'9 Olay, daha fazla işçinin sokaklara çıkarak aylar boyunca eylem yapmasını tetikledi. Başkentte ve diğer şehirlerde devam eden gösterilerin sonucunda Çar II. Nikola, 19 Ağustos'ta Duma (Temsilciler Meclisi) tesis edeceğini açıkladı." 


Duma'nın faaliyete başlamasıyla dar anlamda bir tür meşruti rejime geçildi. Sosyal alanda bazı reformlar yapıldı. Hükümet özellikle köylülerin birikmiş sorunlarına çözüm bulmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda birikmiş borç ödemeleri durduruldu ve kendi mülkiyetlerine ait çiftliklere sahip olmalarına izin verildi. 2? Ancak reformlar daha fazla sürdürelemedi. Zira tüm otorite yine Çar II. Nikola'da olduğundan, Duma bir parlamento gibi güç sergilemekten uzak kaldı. 


Japonya ile savaş 5 Eylül 1905'te Porstmouth Barış Anlaşmasıyla sona erdi. * Rusya ağır bir yenilgi alarak son on yıldır Asya'da kazandığı her şeyini kaybetmek zorunda kaldı. Nitekim Sahalin Adasının güney kısmı, Liaotung Yarımadasını, Port Arthur Limanı'nı ve Mançurya'yı Japonya'ya bırakmak zorunda kaldı. * Savaş sonucuyla ekonomik, sosyal ve politik kriz daha da derinleşti. Rusya finansal anlamda zor bir döneme girdi. Anlaşmanın Rusya adına tek faydası savaşın sona ermesi oldu. 


binlerce kişinin öldüğünü iddia edenler de vardır. İlk Sovyet kaynakları Petersburg 

avukatlarından oluşan özel komisyonun yaptığı araştırma sonucu olayda 1216 kişinin öldüğünü ve 5000'den fazlasının da yaralandığını iddia etmiştir. Ancak son dönemde yapılan çalışmalarda Sovyet rakamlarının Çarlık rejimine düşmanlıktan dolayı abartıldığının altı çizilmiştir. Bkz: Andrey Saharov, İstoriya Rossiy: S Drevneysih Vremen Do Naşih Dney, Moskva 2011, İzdatelstvo Prospekt, s. 564. 
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Ancak gösteriler sürdü ve 1905 yılında Rusya geneline yayıldı. Gösteriler sonunda Çarlık rejimini taviz vermek zorunda bıraktı. 30 Ekim’de Çar Nikola’nın kararıyla söz, basın, toplanma, gösteri özgürlüğü getirildi, siyasi parti ve örgüt kurma hakkı verildi.! Bunun üzerine bir süredir faaliyette olan partilere ilave olarak yeni siyasi partiler kuruldu. 


Aslında 20. Yüzyılın başından beri Rusya'da sosyalist partileri faaliyet gösteriyordu. Özellikle Marksist ideolojiye sahip devrimci Bolşevikler, Menşevikler ve Sosyalist Revolyutsioner”ler!©, Çarlık rejimini sert bir şekilde eleştiriyorlardı. Bolşevik ve Menşevikler köken olarak aynıydı. 1903 yılında Londra ve Brüksel'de yapılan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde partiye üyelik hususunda delegeler arasında tartışma çıkmış, Vladimir Lenin'e destek verenler çoğunluk olduğundan Bolşevikler, Yuliy Martov'un yanında yer alanlar Menşevikler olarak ikiye ayrılmışlardı.'” 


SR Partisi! 1902'de kurulmuştu ve görüş olarak Bolşeviklere yakındı. 
Yöneticileri entelektüellerden ibaret parti, köylü ve küçük burjuvazi arasında destek arayışı içindeydi. Partinin görüşüne göre, işçi ve entelektüel kesim, köylü olmadan güçsüz kalmaktaydı. O yüzden köylü ile birlikte hareket edilmeliydi. Parti herkese seçme özgürlüğü ve demokratik haklar talep ediyordu. Ancak mücadele için seçtiği yol, şiddete dayalı terör eylemleri şek- 
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7 İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, Moskva 
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Parti, 1902 yılının başlarında kuruldu. 1917 Şubat Devrimi sonrasında, Petrograd İşçi ve Köylü Vekilleri Sovyeti’nde Menşeviklerle birlikte faaliyet yürüttüler. Geçici Hükûmete destek verdiler. Nitekim bu desteğin sonucu olarak parti üyelerinden Aleksandr Kerenski, Viktor Çernov ve Nikolay Avksentyev Geçici Hükümet'in bakanları oldular. Ekim Devrimi'ne doğru parti bölündü. Üyelerin bazıları ayrılarak Sol SR Partisi'ni kurdu ve devrimden sonra Bolşeviklerle ortak hükümet içinde yer aldı. Lakin Brest-Litovsk Anlaşması'na karşı yaptıkları itiraz sonucu hükümetten ayrıldılar ve açık bir şekilde Bolşeviklerin rakibi oldular. 1918 yazında Moskova, Yaroslavl ve başka şehirlerde Sovyet Hükümeti aleyhinde isyan girişimlerinde bulundular. Eylül 1918*de Ufa”da Bolşevik karşıtı bir hükümet tesis ettiler. Rusya'da 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lindeydi."? Parti bu metotla dönemin mühim çar memurlarından birkaçını suikast sonucu öldürmüştü.” 


“Kanlı Pazar” olayından sonra kurulan bir önemli parti de Kadet Partisi?ydi.> İngiltere'de olduğu gibi anayasal monarşiden yana olan parti, programında sadece bir sınıfın değil, bütün sınıfların sözcüsü olduğunu belirtiyordu. Parti, Çarlık rejimine düşman Marksist örgütlere sıcak bakmıyordu. 
Milli meselelerde ise “Vahit ve Bölünmez Rusya” sloganıyla hareket ediyordu. Burjuvazi tarafından desteklenen partinin siyasi görüşü, liberal özellikteydi. 


Çar'ın Duma tesisi kararı ve akabinde de özgürlükleri genişletmesi 
1906 yılına umutla başlanacağı sinyalini vermişti. Gerçekten de 1905 yılındaki birtakım karışıklıklar geride bırakıldı ve Mart 1906'ta ilk Duma için 
seçimler yapıldı. Çoğunluk muhalif, sosyalist milletvekillerden oluştu ve 10 
Mayıs 1906'da açıldı. Yaklaşık 500 milletvekiline sahip ilk Duma, sadece 
72 gün boyunca faaliyet yaptı. 21 Temmuz'da Çar II. Nikola işine gelmediği 
için Duma'yı kapattı. Ertesi yıl tekrar çağrılmasına karar verilince, ikinci Duma 5 Mart 1907'de açıldı. Bir öncekine göre bu kez sosyalist partiler meclisi boykot etmeyerek toplantılara katıldılar. Muhalif partilerin meclis içindeki üstünlüğü rejimi yine endilendirdi. Bu nedenle ikinci Duma'nın ömrü, 102 gün oldu. Haziran ayında Sosyal-Demokrat vekillerin devrim yapma teşebbüsleri bahanesiyle kapısına kilit vuruldu. Duma üçüncü kez Kasım 1907'de toplandı. Bu kez milletvekillerinin geneli sağ partilere mensuptu ve Haziran 1912'ye kadar 5 yıl açık kaldı. Lakin pek bir çalışma yapamadı.” 1912'de yapılan seçimlerden sonra Duma dördüncü kez, 442 milletvekili ile açıldı. Bu kez muhafazakâr milletvekilleri üstün durumdaydı. 


28 Haziran 1914'te Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand Bosna'nın 
Sarayevo kentine yaptığı ziyaret esnasında Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip 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Feshi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı 43, Nisan 2016, s. 908. 
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tarafından katledildi. Akabinde gelişen uluslararası ortam dünyayı büyük bir savaşa doğru götürdü. 28 Temmuz'da Avusturya-Macaristan, suikastten sorumlu tuttuğu Sırbistan'a savaş ilan etti. Rusya, müttefiki Sırbistan'ı destekleme kararı aldı. Bunun üzerine Almanya, 1 Ağustos'ta Rusya'ya savaş ilan etti. Böylece I. Dünya Savaşı fiilen başlamış oldu. 


Rusya'nın savaşa girişi toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü ülke içinde birikmiş sorunlar duruyorken, dahası Japonya ile savaştan alınan ağır yenilgi hafızalarda tazeliğini korurken, yeni bir savaşa girileceğini hiç kimse tahmin etmezdi. Ayrıca asker sayısına göre dünyanın en büyük ordusuna sahip Rusya'nın, ne var ki silah ve teçhizat yönünden durumu hiç de iyi değildi. Nitekim makineli tüfek sayısına göre dünya ülkelerinin iki kat gerisindeydi. Hele savaş gemileri ve askeri uçaklar bakımından Almanya ile kıyaslanmayacak durumdaydı.” 


Rus halkı ülkenin savaşa girişini 2 Ağustos akşamı gazetelerde yayınlanan Çar Nikola'nın manifestosu ile öğrendi.?” Savaş ilanının hemen ardından büyük şehirlerde vatansever gösteriler düzenlendi.28 Duma özel olarak toplanarak Çar'ın kararının arkasında durdu. Dolayısıyla ülkenin savaşa girmesiyle içteki sorunlar bir süreliğine unutulmuş oldu. Toplumun dikkatini cephelere çekmek için savaş kuşkusuz rejime firsatlar sundu. İlk günler Rus ordusu tarafından elde edilen zaferler halkın coşkusunu arttırmaya yetti.” 
Sosyal sorunlarla ilgili gösteriler ve talepler tamamen son buldu. Herkes savaşı “milli bir savaş” olarak görmeğe başladı. Dönemin bir grup şair, ressam ve avukatı gönüllü olarak savaş cephelerine yollandı.” 


Fakat cepheden gelen iyi haberler birkaç gün sonra yerini endişeye bıraktı. Zira ordu yenilgi almaya başlamıştı. Çar Nikola da hayli üzüldü. Buna rağmen 1914 yılı savaş cephelerinde Rusya açısından genel olarak olumlu geçti. Özellikle Galiçya”! Cephesi'nde Avusturya Ordusu'nun mağlup edilerek 200.000 kadar esir alınmasından sonra, Kafkas Cephesi'nde de, Sarıkamış'ta Türk ordusunun mağlup edilmesi çar rejimi ve Rus halkının yüzünü güldürdü. Lakin bu sevinç de çok uzun sürmedi. Zirâ 1915 yılı ilkbaharı ile yazında ordu, cephelerde ağır yenilgiler aldı. Silahların eksikliği ve top mermilerinin azlığı kayıpların artmasının en büyük nedeni oldu. Cephelerdeki durumun giderek kötüleşmesi, savaşın erken biteceğine olan ümidi de söndürmeğe başladı. Dahası ordunun Galiçya dâhil Batı Cephesi'nde büyük bir çekilme yapması, yaklaşık 6 milyon insanın Rusya'nın içlerine doğru göç etmesine neden oldu. Yenilgilerin sorumlusu olarak Harbiye Bakanı Vladimir Suhomlinov görevden alındı, hakkında soruşturma açıldı.” Ordu başkomutanlığını bizzat Çar Nikola kendisi üstlendi. Gerçi hükümet üyeleri çara, askeri eğitim almadığını söyleyerek görevden vazgeçmesini tavsiye ettiler, lakin Nikola kimseyi dinlemedi.” 


Cephede alınan büyük kayıplar ve ülke içindeki ağır ekonomik hayat, savaşın başlamasıyla durmuş olan geçici sosyal barışı sona erdirdi. Herkes ülkenin savaşı kaldırabilecek durumda olmadığını konuşmaya başladı. Bu arada çarın hanımı Aleksandra Fedorovna'nın yönetim işlerine karışması rejim içerisinde hoşnutsuzluk yarattı.” Bir süre sonra sağ muhafazakârlar ile burjuvazinin basında hükümeti övme gayretleri de işe yaramadı. Hâl böyle olunca ülke çapında radikal sol örgütlerin savaş karşıtı propagandasının etkisi giderek büyüdü. 


Cephelerdeki yenilgiler, Duma'nın da faaliyetini etkiledi. Nitekim sağ muhafazakârlar rejimi savunmak için arguman bulmakta zorlanırken sosyalistler ve merkezde yer alan milletvekillerinin çoğu Çarlık yönetimi aleyhinde fikirler seslendirmeğe başladılar. Ağustos 1915'te meclisteki çoğu milletvekilinin katılımıyla “Gelişim Bloku” adlı bir grup oluşturuldu. İşçilerin ve küçük burjuvazinin temsilcisi olarak kurulan blok, zengin toprak ağaları, finans çevreleri ve sanayicilerden destek buluyordu.” Grup, sosyalistlerin devrimci fikri ile mücadeleyi asıl amacı olarak belirledi. Aynı zamanda halkın güvenini kazanmış şahıslardan ibaret bir bakanlığın kurulmasını ve Çarın yetkilerinin sınırlandırılmasını önerdi.” Ancak Çar Nikola, Duma'nın ordu işlerine ve ülke içindeki gidişata fazlasıyla karıştığını düşündü. Açıkça rahatsızlığını dile getirdikten sonra daha fazla sessiz kalmayarak 16 Eylül 1915'te Duma’yı tatil etti.38 


1916 yılının Şubat ayında Kafkas Cephesi'nde Erzurum'un işgali Çarlık yönetimini yeniden ümitlendirdi. Batı Cephesi'nde de başarı kazanabıleceğini düşünen General Aleksey Brusilov komutasındaki Rus ordusu, 4 Haziran'da taarruza geçerek А vusturya-Macaristan cephe hattını yardı ve yaklaşık 150 kilometre ilerledi. Taarruz sonbahara kadar sürdü ve Avusturya-Macaristan ordusuna ağır bir darbe indirildi. Çatışmalarda karşı taraftan 1.5 
milyon asker öldürüldü. Ancak Rusların kaybı da büyüktü. Nitekim 500.000 
asker cephede can vermişti. Zafer sevinci yerini yeniden endişeye bıraktı. 
1916'nın genelinde Rusya'nın cephelerde asker kaybı 2 milyonu buldu. 
Halk kayıpların fazla olmasının nedenlerini sorgulamaya başladı.” 


1916 yılının sonlarına doğru ordunun cesaretinin kırıldığı anlaşıldı. 
Cephelerdeki kayıplar orduyu yorgun düşürdü. Savaşın kazanılacağına olan inanç kayboldu. Askere yeni alınan gençlerde bile gidişatı değiştirebileceklerine dair bir ümit kalmamıştı. Birçoğunun temennisi biran önce barışın yapılmasından ve savaşın sona ermesinden yanaydı. Savaş her geçen gün Rusya'ya ek maliyet çıkarmaktaydı. Ekonomik yük ağırlaşmıştı. Çarlık yönetimi savaşı sürdürmek için tüm gücünü seferber etmişti. Bu bağlamda askeri harcamalar günlük 50 milyon rubleyi geçmişti.” 


Savaş başladığından beri toplam 15.800.000 kişi silah altına alınmıştı. 
Çalışabilen erkeklerin yarısı cepheye gittiğinden sanayide ve köylerde işçi yetersizliği ortaya çıktı. Bu durum Rus sanayisinin hızlı bir şekilde kan kaybetmesiyle sonuçlandı. Özellikle enerji, metalürji ve taşıma sektörü neredeyse dibe vurdu. Demiryollarında durum daha berbattı; yollarda tren bulmak neredeyse imkânsızdı. Tahrip olan raylar yüzünden bölgeler arasında irtibat sağlanamaz hâle geldi. Rus köylüsü sağlıklı ürün veremedi. Rusya'dan dünya pazarına ekmek ihracatı giderek azaldı. Halkla birlikte askerin de yiyecek sıkıntısı ortaya çıktı. Sorunlara çare olmak üzere mesai saatleri arttırıldı. Bu ise yeniden kitlesel grevlere, iş bırakma eylemlerine neden oldu. Bu durum ekonomik çöküşü daha da hızlandırdı. İşçi ve memur maaşlarının ödenmesi geciktirilmeğe başlandı. 
Ülkenin her yanında ekonomiye olan güven iyice düştü.” 


Ancak her şeye rağmen savaşı sürdürmekte kararlı davranan Çarlık yönetimi, askerin temel ihtiyacının karşılanması için bütçeye yüklendi. Sonuçta bütçe harcamaları 4.86 milyar rubleden, 18.1 milyar rubleye yükseldi. 
Harcamalar yükselerek gelirler düştüğü için nakit sıkıntısı ortaya çıktı. Çare olarak dış ülkelerden borç alınmaya başlandı. Böylece İngiltere ve Fransa'dan borç talebinde bulunuldu. Bir süre sonra borçlar şişerek 6.75 milyar rubleye çıktı. Savaşın sonuna doğru ise genel dış borç 13.8 milyar rubleye 


yükseldi.” 


Ekonomik darboğaz, devlet ile toplum arasındaki kopuşu hızlandırdı. 
Çözülme rejimin içinde de görülmeğe başlandı. Başkent Petrograd”ta çariçeyi “karanlık bir gücün” yönelttiği dedikoduları yayıldı. Akabinde de çariçe- nin, Çar Köyü'nde kurduğu özel bir makineyle Alman kayzeri Wilhelm ile konuştuğu söylentileri ortaya çıktı.“ Bunun üzerine Duma'da çariçeyi hedef alan bazı konuşmalar yapıldı. 


“Karanlık güç” diye Grigoriy Rasputin” adlı papazın saray içindeki varlığı giderek tartışılmaya başlandı. Çarlık sarayında hızla yükselen papazın adı “Ünlü kâhin”e çıkmıştı. Petersburg'un sosyete kadınları onun peşin- den koşardı. Papaz Rasputin, Çariçe Aleksandra üzerinde etki kurmayı başarmıştı. Dolayısıyla kadın üzerinden ülke yönetimine karışmaya, arzu ve 


George Vernadsky, a.g.e., s. 348. 

М Andrey Zubov, a.g.e., 5. 421. 

Mirovıye Voynı XX Veka: Pervaya Mirovaya Voyna, Kniga 1, Pod Red. Grigoriy Şkundin, Moskva 2002, İzdatelstvo Nauka, s. 250. 

Grigori Yefiomviç Rasputin (1872-1916), gençliğinde Hıristiyan tarikatlarla ilgilendi. 1905”te Petersburg İlahiyat Fakültesi'nin rektörü seçildi. 1907'den sarayda Çar ailesine manevi destek olmaya çalıştı. Çar Nikola ve hanımı üzerinde derin bir etki- ye sahip oldu. Yaptığı kehanetleriyle bakanları azlettirdi yahut göreve getirtti. 1. 
Dünya Savaşı'nda çariçe aracılığıyla Çar Nikola üzerinde baskılar kurdu ve savaşa devam etmesini sağladı. Onun bu tutumu saray çevresindekileri rahatsız etti. Bu yüzden 30 Aralık 1916'da çarın akrabalarından Kont Feliks Yusupov tarafından öldürüldü. Bkz: “Rasputin”, BSE, Tom 36, Moskova 1955, s. 61. 
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isteklerini Çar Nikola”ya ulaştırmaya başlamıştı.“ Çar Nikola'nın papazın isteklerine itiraz edecek gücü yoktu. Zira o zaman eşi onu ikna etmek için uğraşır ve sonuçta papazın dedikleri olurdu. Saray çevresi tüm olup bitenlerden haberdardı. Açıkçası bakanlar papazdan nefret ederdi; dahası ülkedeki kötü gidişat yüzünden herkes ondan kuşkulanmaya başlamıştı. Fakat papaza çok da müsamaha gösterilmedi. 30 Aralık 1916'da önceden planlanmış bir suikast sonucu Rasputin, Çar Nikola'nın akrabası olan Kont Feliks Yusupov tarafından öldürüldü. Papazın cesedi 2 gün sonra Petrovski Köprüsü yakınlarında, nehrin kıyısında bulundu.” 


Papazın katli birçok çevrelerce sevinçle karşılandı. Çoğu kimse kötü günlerin artık bittiğini ve her şeyin iyi olacağına inanmak istedi. Bu arada papazla ilgili dedikodular öldükten sonra da yayıldı. Ölümüne en çok üzülen Çariçe Aleksandra oldu. Ölüm haberini duyan kadın adeta çöktü, istekleri yerine getirilmedikçe hastalık nöbetleri geçirmeğe başladı.“ Birkaç gün sonra kocasından katillerin kellesini istedi. Ne yapacağını kestiremeyen Çar Nikola nin talimatıyla, eşine teselli olur diye cinayetten sonra birçok zengin aile başkentten uzaklaştırıldı. 


Kuşkusuz papazın katli Rusya'yı kötü durumdan kurtarmadı. Artık herkes ülkenin gerçekten de büyük bir girdaba düştüğünün farkındaydı. Çar Nikola kötü gidişata çare olmak amacıyla Kasım 1916- Mart 1917 dönemleri arasında üç başbakan, iki adliye bakanı ve iki de toprak bakanı değiştirdi. 
Ancak bu değişiklik de kötü gidişatı durdurmadı. Bu sırada Çar Nikola'ya yakın birkaç kişi ona rejimin devrilebileceğine dair uyarılarda bulundu. Ancak o sırada Rus ordusunun karargâhı Mogilev?de bulunan Çar Nikola, başkentteki gelişmelerin farkında değildi ve gerçekleri görmekten uzaktı. 23 
Şubat'ta Mogilevwe giderek Çar Nikola ile görüşen Duma başkanı Mihail Rodzyanko”, devrimin yaklaşmakta olduğunu belirterek halkın seçeceği bir 


46 Sergey Trufanov (оог), Svyatoy Çort (Zapiski O Rasputine), Moskva 1917, Ti- 


pografiya T-va Ryabuşinskiy, s. 94. 

“Konets Grigorya Rasputina”, Den, 20 Dekabrya 1916, s. 2. 

Pierre Lorrain, Romanovlar: Bir Hanedanın sonu, çev: Nihal Önol, İstanbul 2000, 

Doğan Kitap, s. 161. 

* Mihail Vladimiroviç Rodzyanko (1859-1924). Dönemin önemli Rus devlet adamı ve 1917 Şubat Devrimi'nin liderlerinden biri olan Rodzyanko, 3 ve 4. Duma'nın başkanlığını yaptı. Şubat sonlarında devrimci havayı sezinlediği için Çar Nikola”dan anayasayı ilan etmesini istedi. Çarın tahttan indirilmesinden sonra Duma'da oluşturulan 12 üyeden ibaret geçici komisyon başkanlığını yürüttü. 15 Mart'ta Geçici 


47 
48 
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hükümet kabinesi kurulmasını önerdi. Hatta bir daha Çar olarak kendisiyle görüşüp görüşemeyeceğini de bilemediğini belirtti. * 


Gerçekten de Çar Nikola ve çok yakınları dışında herkes rejimin artık yıkılmakta olduğunu görüyordu. Nitekim liberaller, burjuvazi yanlıları, hatta önemli askeri komutanlar bile devrimin yaklaştığını açıkça ifade ediyordu. 
Toplum ise endişeyle olacakları bekliyordu. Başkentteki durumdan haberdar olan cephedeki askerler bile bir beklenti içine girmişlerdi. 


Savaşan orduların kötü gidişattan etkilenmemesi için bir grup Duma milletvekili ile sivil toplum kuruluşu üyesi, mevcut durumla ilgili görüşlerini sormak üzere Mogilev'e, Genel Kurmay başkanı General Mihail Alekseyevw'le görüşmeğe gitti. Ziyaret esnasında generale Rusya'nın bir devrime doğru gittiği ve askerin bu meseleye yaklaşımı soruldu.” General Alekseyev, ülkenin savaşta olduğunu söyleyerek ordunun çözülmemesi adına başkentten gelen gruba, hiçbir kalkışmaya firsat verilmemesi tavsiyesinde bulundu.” 


Şubat sonlarına doğru tüm başkent halkı gibi Duma”'daki siyasi partiler de bir kırılmanın olacağını hissetmeğe başlamıştı. O nedenle devrimin gerçekleşmesi hâlinde iktidarı ele geçirmek üzere adeta pozisyon alma yarışı vardı. Mecliste iktidarı arzulayan bir grup da, “Gelişim Bloku” idi. Blok, Çarlık rejiminin savaşı sürdüremediğini o nedenle iktidarın ele geçirilerek savaşın kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak blok üyeleri meclisteki diğer muhalif grupları da hesaba katmak zorundaydı. 
Çünkü onlar da rejimin devrilmesini ve savaşa derhâl son verilmesini arzu talep ediyorlardı.” | 


Hükümet kurulduktan sonra Duma başkanı olarak hükümeti sonuna kadar destekledi. Ekim Devrimi'nden sonra Rusya'nın güneyine, Don Vilayeti'ne giderek beyaz 

muhaliflere katıldı. 1920'de Rusya'dan ayrıldı ve ömrünün sonuna kadar Yugoslavya'da yaşadı. Bkz: “Rodzyanko Mihail Vladimiroviç”, Rossiya V 1917 Godu: Ensklopediya, Moskva 2017, İzdatelstvo Rosspen, s. 823. 

Andrey Zubov, a.g.e., s. 476. 

Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Kruşeniye Vlasti i Armiy. Fevralya — Seniyabrya 1917, Tom 1, Parij 1921, İzdatelstvo Ya Povolotskiy, s. 37. 

Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Kruşeniye Vlasti..., Tom 1, s. 37. 

G. Leleviç (Labori Gileleviç Kalmanson), Kak Oni Delali Revolyutsiyu, Moskva 1923, İzdatelstvo Krasnaya Nov, s. 11; Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Kruşeniye Vlasti..., Tom 1, s. 37. 

Vladimir Potseluyev, İstoriya Rossiy XX Stoletiya, Moskva 1997, Gumanitamıy İzdatelskiy Tsentr Vlados, s. 54. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


1917: DEVRİMLERDEN BOLŞEVİK 
DİKTATÖRLÜĞÜNE RUSYA 


1.1. ŞUBAT DEVRİMİ! VE GEÇİCİ HÜKÜMETİN 
KURULMASI 


Şubat ayının sonlarında başkent Petrograd'ta gergin bir bekleyiş vardı. 
Gıda kıtlığı nedeniyle insanlar sık sık sokaklara çıkarak gösteriler yapıyordu. Şehirdeki yabancı diplomatlar bile devrimin yaklaştığını seziyordu. O günler Fransa'nın Petrograd'taki elçisi günlüğüne, “Yı/ garip bir şekilde başlıyor. Her yanda bir endişe, bir rahatsızlık hissedilmekte... Savaştan zaferle çıkılacağına artık kimse inanmıyor. Bundan sonra herkes korkunç günler geleceğini beklemekte...“ gibi notlar düşerek toplumun bir beklenti içinde olduğunu ifade ediyordu.? 


Toplum siyasi, sosyal ve ekonomik problemlerin artık mevcut rejim tarafından çözülemeyeceğini iyice anlamıştı. Uzayıp giden savaşın zararları her geçen gün halkın hayatını olumsuz etkiliyordu. Ülkenin içine düştüğü durum sosyalist örgütleri faal duruma getirmişti. Nitekim ateşe benzin dökercesine halkı rejim aleyhine isyana çağırıyorlardı. Grev dalgası artık ülkenin her yanını bürümüştü. Sadece Ocak ayında gösterilere katılanların sayısı 
300 bini geçmişti.” Sokaklara çıkan göstericiler savaşın derhâl durmasını ve 
biriken sorunlara çözüm bulunmasını talep etmekteydi. 


Bir önceki yıl tatil edilmiş Duma, 27 Şubat'ta yeniden çalışmalarına başladı. Aynı gün başkentteki 58 işletmenin 89.000 işçisi iş bırakma eylemi 


Miladi takvime göre Mart ayında gerçekleşmiş olan devrim, genelde tarih literatüründe Şubat Devrimi şeklinde yazıldığı için biz de o şekilde kullanmayı uygun gördük. 

Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 62. 

Anatoliy Perepelitsın, a.g.e., s. 327. 
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yaptı.” Sokaklara dökülen kalabalık Taurida Sarayı'nın önünde toplandı. Saray içinde Duma'nın toplantısı devam ederken dışarıdaki kitle sakin bir şekilde beklemeğe koyuldu. Toplantı sona erince herkes evine dağıldı.” Duma'nın toplantısından hükümete istifa çağrısı kararı çıktı. Bu sırada meclisteki bazı muhalif milletvekilleri başkentteki gizli sosyalist gruplarla anlaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ortak bir miting düzenlemeğe karar verdi.” 


Mart başında sokaklar yine göstericilerle doldu. Çarlık rejimi ilk başta gösterilerin her zamanki gibi ekonomik talepler olduğunu sanarak kitleye engel olmadı. 3 Mart'ta şehir fabrikalarının işçileri de sokağa çıktı. Onların talepleri, maaşlarına %50 zam yapılması ve işten atılan arkadaşlarının geri alınmasıydı. Putilov Fabrikası işçileri taleplerini fabrika yönetimine ilettiler. 
Ancak talepleri reddedildi. Bunun üzerine birkaç gün içinde göstericilerin sayı daha da arttı. Başkentteki diğer fabrikaların işçileri de Putilov Fabrikası işçilerine destek olarak sokaklara akıştı. Iş bırakma eylemleri şehirde kıtlığa neden oldu. Ekmek fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. 


Sokaktaki kalabalık her geçen gün hızla büyümeğe başladı. Hatta sadece işçiler değil, küçük memurlar, aydınlar ve öğrenciler de göstericiler arasına katıldı. 8 Mart'ta Putilov Fabrikası yönetimi ani bir kararla fabrikayı kapatma kararı aldı. Tüm işçilerin işten atıldığı açıklandı. Bu haber binlerce kişinin daha sokaklara çıkmasına neden oldu. Halkın sokaklara çıkması devrim yanlısı siyasal örgütleri de hâreketlendirdi. O sıralarda organize olma aşamasındaki Petrograd İşçi Temsilcileri Sovyet?i” de bir açıklama yaparak halkı Duma önünde düzenlenecek mitinge davet etti.8 


4 Andrey Zubov, a.g.e., s. 478. 


“14 Fevralya Na Ulitsah Petrograda”, Petrogradskiy Listok, 15 Fevralya 1917, s. 6. 
Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 56. 

Şubat Devrim’i esnasında Menşevik ve Bolşeviklerin çalışmalarıyla İşçi Vekilleri 
Sovyeti olarak tesis edildi. İşçi ve askerlere haber yollayarak 1000 işçiyi temsilen 1 
kişi, her bölükten de 1 asker temsilcisi göndermelerini istedi. 12 Mart'ta Sovyet'in toplantısında Nikolay Çheidze başkan olarak seçildi. Bolşeviklerin ısrarı ile sovyetin adı Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti olarak değiştirildi. Sovyet devrimden sonra ülkede geçici hükümetin rakibi olarak görüldü. Ancak Mayıs'tan Ağustos'a kadar hükümeti açıkça destekledi. Lavr Kornilov'un darbeye teşebbüsünden sonra Bolşevikler Sovyet içinde ağırlığını hissettirmeğe başladı. Böylece Eylül'de Sovyet'in yönetim kadrosu tartışmaya açıldı ve Bolşevik temsilcisi Lev Troçki Sovyet'e yeni başkan olarak seçildi. Ekim Devrimi sırasında ise Sovyet, Bolşevik Partisi'nin 


14 


нер 1917: Devrimlerden Bolşevik Diktatörlüğüne Rusya 


Sokaklarda gösteriler sürerken Marinski Sarayı'nda Duma yönetim kurulu üyelerinin, bakanların ve başkent yönetiminden bazı temsilcilerin katıldığı olağanüstü bir toplantı yapıldı.? Toplantının asıl gündem maddesi halkın gıda ve ekmek sorununa çözüm bulmaktı. Duma başkanı Rodzyanko toplantıda yaptığı konuşmada başkentteki tüm üretim işlerine gözetimin, şehir yönetimine bırakılmasını önerdi. Herkesin sıcak baktığı öneri Başbakan Nikolay Golitsın ” tarafından da makul karşılandı. Başbakan gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması için çalışma başlatacağına söz verdi." 


9 Martta sokağa çıkanların sayısı 87.534 kişi idi. Ertesi gün kalabalığın 
sayısı 158.538 kişiye ulaştı.'? Göstericiler ilk başta „Ekmek İstiyoruz“ ve „Savaşa Hayır“ sloganları atarken, özellikle sosyalist grupların kışkırtması ile giderek rejimin devrilmesini talep etmeğe başladılar. Bu sırada şehrin bazı semtlerinde güvenlik güçleriyle küçük çaplı çatışmalar yaşandı.’ O gün şehirdeki tüm fabrikalar kapandı. Işçiler, memurlar, öğrenciler, kısacası başkent halkı meydanlara indi. Hatta hükümet içinden göstericilerin tarafına geçenler bile oldu. Nitekim Znamenski Meydanı'nı çevresinde göstericilere engel olmak için gönderilen bir grup Kazak askeri halkın tarafına geçti. Ardından da halkla beraber polislere saldırdı. Çıkan çatışmalarda ölenler ve yaralananlar oldu. Şehirdeki durumdan haberdar olan Çar Nikola, Petrograd Askeri Bölge komutanına telgraf çekerek Almanya ve Avusturya ile savaş 


en önemli dayanağı oldu. Bkz: “Petrogradskiy Sovet Raboçih İ Soldatskih Deputatov”, Rossiya V 1917 Godu: Ensklopediya, s. 733. 
Š RGASPİ, Fond 17, Ори 1, Delo 1924, List 1. 
? “Ekstrennoye Soveşaniye o Meropriyatiyah Dlya Stolitsı”, Veçerneye Vremya, 24 Fevralya 1917, s. 1; “Soveşaniye v Магіпѕкот Dvortse”, Petrogradskiy Listok, 25 Fevralya 1917, s. 3. 
Nikolay Dimitriyeviç Golitsın (1850-1925), Rus soylu sınıfına mensup bir devlet adamı olan Golitsın, 1885-1903 yılları arasında Arhangelsk, Kalıga ve Tversk eyalet valisi olarak görev yaptı. Çariçe Aleksandra Fedorovna’ya yakın bir isim olduğundan 1916'da hükümet başkanlığı görevine getirildi. Şubat Devrimi’nden sonra siyasetten ayrıldı. 1920-1924 yıllarında iki kez Bolşevik istihbarat polisi tarafından devrim karşıtı suçlamasıyla gözaltına alındı. 12 Şubat 1925 Че üçüncü kez gözaltına alınarak 22 Haziran 1925'te kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: Polifiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, Glavnıy Red. Pavel Volobuyev, Moskva 1993, Nauçnoye İzdatelstvo Bolşaya Rossiyskaya Ensklopediya, s. 81. 
“Prodovolstvennıy Vopros v Petrograde”, Reç, 25 Fevralya 1917, s. 6. 
Konstantin Novitskiy, Fevralyaskaya Revolyutsiya: Populyarnıy Oçerk, Harkov 1926, İzdatelstvo Proletariy, s. 25. 
Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 64. 
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hâlinde olunduğu bir dönemde başkentteki karışıklıklara hoş bakmadığını belirtti ve derhâl gereken önlemlerin alınmasını emretti." 


Bunun üzerine gece boyunca bazı yerlere yapılan polis baskınlarında gözaltına alınanlar oldu. 11 Mart sabahı ordu şehir merkezine indi. Önemli devlet kurumlarının çevresi sarıldı. Ancak sabahın erken saatinden itibaren sokak ve caddeler yine göstericilerle dolmaya başladı. Bolşevik ve Menşevik parti yöneticileri ile işçileri organize ederek “Çarlığa Hayır“ ve “Yaşasın Cumhuriyet“ yazılı pankartlar taşımalarını sağladı.” Her geçen dakika göstericilerin sayısı artmaya devam etti. Bu arada bazı askeri birlikler göstericilerin safına geçti.'9 Bunun üzerine gösteri giderek silahlı bir kalkışmaya dönüştü. Znamenski Meydanı ile Kazan Meydanı'na sokulmaya çalışan göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı. Polislerin açtığı ateşle onlarca gösterici hayatını kaybetti. Bunun üzerine Duma başkanı Rodzyanko daha büyük felaketler yaşanmaması için harekete geçti ve Petrograd Askeri Bölge Komutanı Sergey Habalov'a bir mektup yollayarak, ondan halka ateş açılmasını durdurmasını istedi.” Rodzyanko bir mektubu da Çar Nikola”ya yolladı ve ona şehirde karışıklıklar olduğunu, ancak hükümetin aciz kaldığını haber verdi. Çardan acilen yardım beklediğini ifade eden Duma başkanı, „Vakit kaybetmeden yeni hükümet kurması için ülkenin güvendiği bir isme görev vermelisiniz. Bu korkunç ve tehlikeli saatlerde başka çıkış yolumuz yoktur. Gecikmek ölüm demektir.“ diye kaygılarını iletti.'* 


Çar Nikola, Rodzyanko'nun mektubunu okuyunca hayret etti. Yanında bulunan bir bakana, “Şu şişman Rodzyanko yine öyle saçma şeyler yazmış ki, cevap vermeğe bile lüzum görmüyorum.“ dedi. Hâlbuki Nikola, durumun ciddiyetinin bile farkında değildi.'? Gerçi ne yapacağını da bilemiyordu. 
Halkın kendisine olan inancının sona erdiğini sezmişti. Yine de tüm olup bitenler nedeniyle Duma'yı ve milletvekillerini suçladı. Son bir hamle ile 


Jean Elleinstein, Devrimler Devrimi, çev: Babür Kuzucu, İstanbul 1970, Hür Yayınevi, s. 79. 

Konstantin Novitskiy, a.g.e., s. 30. 

Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Kruşeniye Vlasti..., Tom 1, s. 41. 

б Vasiliy Suverov, İstoriya Rossiy: ІХ-ХХ Vekov, Вагпаш 1998, İzdatelstvo Alt СТО, s. 134. 

8 САКЕ, Fond 601, Ори 1, Delo 2089, List 1-lob. 

Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 65. 


1917: Devrimlerden Bolşevik Diktatörlüğüne Rusya 


Duma'nın Nisan ayına kadar tatil edildiğini duyurdu.” Fakat meclisteki sol milletvekillerinin ısrarlı itirazı sonrasında Duma, çarın talebini geri çevirdi! 
Bu durum açikça çara meydan okuma anlamina geldi. Rusya artik geri dónülmez bir yola girmiş, isyan başlamıştı. 


Çar Nikola nin son bir çare olarak General Nikolay İvanov komutasındaki ilave kuvvetleri isyanı bastırmak için başkente yolladı. Başkentte bulunan güvenlik güçleri ise isyana engel olamadı. 12 Mart sabahı başkent dışından kalabalık işçi kitleleri şehre akın ettiler. Halkın yürüşünü durdurmak için ateş emri alan askerler, emre itaatsizlik ederek halkın yanına geçmeğe başladılar.” Ancak buna rağmen subaylar makineli tüfeklerin arkasına geçerek kalabalığa ateş açtılar. Halka ateş açılması ters tepkiye neden oldu. Nitekim Petrograd'taki yedek taburların askerleri de isyancıların safına katıldı. 
Günün sonuna doğru başkentin mühim noktaları isyancıların eline geçti. Adliye sarayı yakılırken, Kresty Hapishanesi basılarak siyasi tutuklular salıverildi. İsyancı bir kitle çarın Kışlık Sarayı'na doğru yöneldi. Saraya ilk girmeği başaran Pavlovski Alayı oldu. 


Böylece 12 Mart'ta devrim gerçekleşmiş oldu. Çarlık hükümetinin tüm bakanları tutuklandı.” Sosyalist örgütler, askerler, işçiler ve halk kitlelerinin yıllardır süren mücadelesi sonunda 300 senelik Romanov Hanedanı'nın yönettiği Çarlık rejimi yıkıldı. Bir devir kapanırken, muamma dolu yeni bir devir başlamış oldu. Çıkan çatışmalarda yaklaşık 1382 kişi öldü ve yaralan- 
41.25 


Devrim gerçekleşti, ancak ülke yönetiminin radikal sol grupların eline geçmemesi için Duma inisiyatif aldı. Bu bağlamda halkın beklentisinin kar- 


0 “Vısoçayşiye Ukazı o Rospuske Gosudarstvenniıy Dumı Í Soveta”, Sibirskaya Jizn, 


28 Fevralya 1917, s. 5. 

Konstantin Novitskiy, a.g.e., s. 33. 

Aleksandr Lukomskiy, Vospominaniya Generala А. S. Lukomskogo, Tom 1, Berlin 1922, Knigoizdatelstvo Otto Kirhner, s. 125. 

Konstantin Novitskiy, a.g.e., s. 32; Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Kruşeniye Vlasti.., Тот 1, s. 41. 

George Vemadsky, a.g.e., s. 350. 

“Rossiya Na Puti K Novoy Jizni”, Sibirskaya Jizn, 3 Marta 1917, s. 2. 

Mihail Gaysinski, Fevralyaskaya Revolyutsiya: 1917-1927, Moskva Leningrad 1927, Molodaya Gvardiya, s. 47. Anton Denikin'e göre olaylar sırasında ölenlerin sayısı 1443 idi. Bunun da 869'u askerden ibaretti. Bkz: Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Kruşeniye Vlasti..., Tom 1, s. 47. 
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şılanması için Tavrida Sarayı'nda toplanan Duma, tüm ülke yönetimini üstlendiğini açıkladı. Başkan M. Rodzyanko'nun önderliğinde geçici bir komite kuruldu. Çoğunluğu liberal ve ılımlı muhafazakârlardan ibaret olan 12 üyeli komiteye, iki sosyalist üye seçildi. Böylece komite ülkede düzenin sağlanması adına yönetimi ele aldığını açıkladı.” 


Diğer yandan aynı saatlerde Duma'daki sosyalist partilere mensup Petrograd İşçi Vekilleri Sovyet”i, işçilere çağrı yaptı ve aralarından üyeler seçerek göndermelerini istedi.” Böylece işçi vekilleri olarak toplamda 250 kişiden ibaret bir nevi meclise benzer УТЅЇК? adlı yeni bir komite ortaya çıktı. 
Ancak Bolşevikler komiteye sadece işçilerin katılmasına itiraz ettiler. Onların ısrarları neticesinde askeri birliklerden de vekillerin seçilerek komiteye gönderilmesi uygun görüldü. Asker vekillerinin de katılmasına karar verilmesi üzerine Petrograd Sovyet'i de ismini değiştirdi, Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti oldu.” 


Yalnız VTSİK”te Bolşeviklerin sayısı çok az idi. Nitekim seçilen üyelerin çoğu Menşevik ve SR Partileri'ne mensup üyelerdi. Aynı günün akşamı Sovyet ilk toplantısını Taurida Sarayı'nda düzenledi. Menşevik Partisi'nden 
Nikolay Çheidze?! komiteye başkan seçildi. Geçici Yönetim Kurulunda ise 6 
Menşevik, 2 SR, 2 Bolşevik, 5 de diğer sosyal demokrat üyeler yer aldı.” 


7 GARF,Fond1834, Ори 2, Delo 21, List 1. 

`£ САВЕ, Fond 1834, Ори 2, Delo 941. List 1. 

22 Tüm Rusya Merkezi Yürütme Komitesi. Ekim Devrimi'nin hemen öncesinde 
başlayan 2. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Kongresi'nde diğer parti üyeleri devrimi protesto ederek komiteden ayrılacak, böylece komitede tek başına kalacak Bolşeviklerin isteğiyle komite, devrim sırasında ülkede yönetimi üstlenecekti. 
Başkanlığına da Lenin'in en yakın arkadaşı Yakov Sverdlov atanacaktı. Bkz: “Vserossiyskiy Tsentralnıy İspolnitelniıy Komitet Sovetov”, BSE, Tom 9, Moskva 1951, s. 325. 

Mihail Gaysinski, a.g.e., s. 56. 

Nikolay Semenoviç Çheidze (1864-1926), Gürcü asıllı Rusya ve Gürcistan devlet adamı olan Çheidze, öğrenci gösterilerine katıldığı gerekçesiyle Odessa'daki Novorossiyskaya Üniversitesi?nden atıldı. 1898'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne üye oldu. Parti'nin 1903'te ikiye bölünmesinden sonra Menşeviklerin yanında yer aldı. Tiflis”ten Rus Duması'na milletvekili seçildi. Duma'da sosyal demokratlar grubunun başkanlığını yaptı. Şubat Devrimi'nden sonra Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti'nin başkanı oldu. Eylül 1917*de Lev Troçki'nin Sovyet başkanlığına seçilmesinden sonra Gürcistan'a dönerek 1918'de Kafkasya Ötesi Seymi'nin (Месlisinin) başkanlığını yaptı. Versay Barış Konferansı'nda Gürcistan temsilcilerinin başkanı olarak bulundu. Temelli olarak Paris'te kaldı ve 1926'da intihar ederek hanoba 1917: Devrimlerden Bolşevik Diktatörlüğüne Rusya 


Çar Nikola başkentte meydana gelen olaylardan endişeliydi. Bu nedenle 13 Mart'ta hem Petrograd'a dönmek, hem de eşini yalnız bırakmamak üzere Mogilev'den Tsarskoye Selo*ya doğru trenle yola çıktı. Yalnız demiryolu hattının göstericiler tarafından ele geçirildiğini duyunca Kuzey Cephesi karargâhının yerleştiği Pskov'a gitmek zorunda kaldı.” Çar Pskov'da beklemeğe koyulurken, isyanı bastırmak için gönderdiği General İvanov'un takviye güçleri de başkente sokulmadı. 


15 Mart'ta Genel Kurmay Başkanı Mihail Alekseyev, Çar Nikola'ya bir 
telgraf yollayarak cephelerdeki ordu komutanları ile başkentte yönetimi ele alan geçici komiteden, tahttan el çekmesini istedikleri mektuplar aldığını haber verdi. Bunun üzerine Çar Nikola çaresiz kaldı ve tahttan çekildiğine dair kararı imzaladı.” Son olarak günlüğüne, “Her yanda ihanet, yalan ve korkaklık var” diye bir not düştü.” 


Devrimin hemen ardından Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyet'i, ordunun tam olarak düşüncesini bilemediği için yönetim görevini üstlenmege cesaret edemedi. Ayrıca rejimin yıkılmasını burjuvazi devrimi diye niteledi ve doğal olarak yönetimi ele almadı. Aslında ise Sovyet”teki temsilciler, burjuvazi sınfının proletarya ve köylülerden çok daha iyi organize olduğuna hak vermişti.?7 O nedenle hükümetin dışında kalmayı tercih ederek yeni oluşacak yönetimin icraatlarını kontrol etmenin ve demokratik faaliyetlerin sürdürülmesinin takipçisi olmanın yeterli olacağına kanaat getirdiler. Dahası elde edilen kazanımın muhafaza edilmesi adına belirlenecek yeni yönetimin kabul edilmesine ve desteklenmesine karar verdiler. Bu amaçla Duma'nın geçici komitesi ile Sovyet arasında yeni bir yönetim oluşturulması üzerinde müzakereler yapıldı. Sonunda taraflar anlaştı. Yapılan ortak açıklamada rejimin yıkıldığı bir daha teyit edildi ve geçici bir hükümet oluşturulduğu açık- 


yatına son verdi. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 
353-355. 

Anatoliy Perepelitsın, a.g.e., s. 328. 

Aleksandr Lukomskiy, a.g.e., Tom |, s. 130. 

САРЕ, Fond 601, Ори 1, Delo 2102, List 1-2; RGVİA, Fond 2003, Ори 1, Delo 1753, List 84, 85, 86, 87, 88, 89. 

35 САРЕ, Fond 601, Ори 1, Delo 2100a, List 5. 

САРЕ, Fond 601, Ори 1, Delo 265, List 66-67. 

Gorky, Molotov, Voroşilov, Kirov, Jdanov, 1917 Sovyet Devrimi, çev: Alaattin Bilgi, İstanbul 2004, Evrensel Basım Yayın, s. 116; Edward Carr, Bolşevik Devrimi 1, çev: Orhan Suda, İstanbul 1989, Metis Yayıncılık, s. 75. 
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landı.” Başkanlığına Prens Georgiy Lvow'un? getirildiği hükümet, öncelikle kıtlık çeken halk ile askere gıda temin etmeğe çalışacağını bildirdi.” 


Böylece ülke yönetimi belirlendikten sonra Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti onun rakibi olarak kalmayı tercih etti.*! Gerçi Sovyet içindeki Menşevik ve SR'lerin pek de hükümete rakip oldukları söylenemezdi. 
Zira kendi aralarından bir sosyalist vekili, Aleksandr Kerenski'yi*? hükümete bakan olarak göndermişlerdi. Dahası onların devrimden sonraki tutumu, Sovyet'in diğer üyeleri olan ve yönetim yetkisinin Sovyetlere bırakılmasını şiddetle savunan Bolşevikler ile Anarşistleri hayli öfkelendirmişti. Dolayısıyla Sovyet içindeki Bolşevik ve Anarşistler, Menşevik ve SR ler gibi davranmadılar, hükümeti şiddetli bir şekilde eleştiri yağmuruna tuttular. 


1.2. BOLŞEVİKLERİN GEÇİCİ HÜKÜMET'E YAKLAŞIMI 
VE TEMMUZ AYAKLANMASI 


8 “Rossiya Na Puti K Novoy Jizni”, Sibirskaya Jizn, 4 Marta 1917, s. 2. 

3 Georgiy Lvov (1861-1925), Drezden'de dünyaya gelen ve soylu bir aileye mensup 
olan Prens Lvov, 1885'te Moskova Üniversitesi hukuk fakültesini bitirdi. Bir süre Tula yerel meclisinde görev yaptı. Şubat Devrimi'nden sonra görevi devralan geçici hükümetin başbakanlığına getirildi. 8 Temmuz'da görevinden ayrıldı. Ekim Devrimi'nden sonra tutuklandı ancak hapisten kaçarak Fransa'ya iltica etti. Hayatının sonuna kadar orada kaldı. Bkz: Polifiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 196-198. 

40 “Rossiya Na Puti K Novoy Jizni”, Sibirskaya Jizn, 4 Marta 1917, s. 2. 

4l Nicholas V. Riasonovsky, Mark D. Steinberg, Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze, İstanbul 2011, İnkilap Yayınları, s. 489. 

42 Aleksandr Fedoroviç Kerenski (1881-1970), Rus devlet adamı, SR Partisi üyesi idi. 
1899-1904'te Petersburg Üniversitesinde tarih ve hukuk eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra başkentte avukatlık yaptı. 1912'de 4. Duma seçimleri ile meclise girdi. 
Şubat Devrimi'nin önemli figürlerinden biri oldu ve geçici hükümetin Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. Mayıs 1917'de oluşturulan yeni hükümet kabinesinde Harbiye Bakanlığına getirildi. Haziran'da Rus ordusuna cephelerde taarruz emri verdi fakat ordu yenilgi alınca Genelkurmay başkanı Aleksey Brusilov'u görevinden azletti. 21 Temmuz'da hükümetin başbakanlığı görevini üstlendi. Genelkurmay başkanı olarak atadığı General Lavr Kornilov’un Ağustos sonlarında gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünden Bolşeviklerin desteğiyle kurtuldu. Hükümetin son başbakanı olarak Ekim Devrimi ile başkentten kaçtı. 14 Kasım'da Kazak Atamanı Pyotr Krasnov'un başkente taarruz yapmasını organize etti. Başarılı olamayınca Don Vilayetine kaçtı. 1918 yazında Rusya'dan ayrıldı. Önce Fransa'ya yerleşti, 1940'dan itibaren hayatının sonuna kadar Amerika?da yaşadı. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 143-149. 
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Geçici Hükümet, Rusya'nın mustakbel yönetim şeklinin belirleneceği Kurucu Meclis seçimlerine kadar görevi üstlenmişti. Kabine üyelerinin çoğu Kadet Partisi'nden, liberallerden ve burjuvazi temsilcilerinden ibaretti. İcraatlarına vakit kaybetmeden başlayan hükümet, demokratik duruşunu göstermek adına ilk verdiği talimatla tüm ülkede basın, söz ve ifade azatlığı ilan etti, siyasi partilerin kurulmasını serbest bıraktı. Ardından ölüm cezasını kaldırdı ve topluma milli- dini serbestlik verdi. Hükümetin bir kararı da eski rejim tarafından tutuklanmış siyasilerle ilgili oldu. Bu nedenle genel siyasi bir af ilanı çıktı. Toplumun beklentisi olan Kurucu Meclis çalışmalarına da başlandığını duyurdu.“ 


Ancak hükümetin önünde acilen çözümü beklenen sorunlar vardı. En önemlileri devam eden savaş, toprak ve işçi meseleleriydi. Asker, köylü ve işçi sorunlarının çözümü için hükümetin derhâl adım atmasını bekliyordu. 
Özellikle asker devam eden savaştan yorulmuştu. Devrim ise genel olarak Rus ordusunu adeta sarsmıştı. Nitekim başkentte yaşanan olayların cephelerde duyulması üzerine bazı askerler mevzilerini terk etmiş ve emre itaatsizlik yaparak komutanlarını öldürmüştü.“ Ordudaki disiplin zarar görmeğe başlamıştı. Ancak Geçici Hükümet her şeye rağmen savaşı sürdürmek arzusunda idi. Zira savaştan çekilmek ulusal bir onursuzluk anlamına gelirdi. O nedenle asker hükümetten savaşı sonlandırmasını beklerken, hükümet toplumda vatanseverliği yüceltmek için bazı adımlar attı. Bu kapsamda eski dönemin “Her şey savaş için” sloganını, “Her şey zafer için” şeklinde değiştirdi ve zafere ulaşıncaya kadar savaşı sürdüreceğini göstermiş oldu.” 


Devrimden sonra köylülerin beklentisi toprak meselesinin bir an önce çözüme kavuşması oldu. Ancak onların beklentisine rağmen hükümet konu üzerinde iyice çalışılması ve tüm köylüleri kapsayan bir şekle dönüştürülmesi için işi ağırdan aldı.“ Köylülerin büyük bir kısmı savaş cephelerinde bulunduğundan geri döneceklerin beklenmesine karar verildi. O yüzden nihai çözümün Kurucu Meclis seçimlerinden sonrasına bırakılması planlandı. 


© «Ukaz Vremennago Pravitelstva Ob Amnistiy”, Vestnik Vremennogo Pravitelstvo, 8 


Marta 1917, $. 1. 
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Geoffrey Hosking, İsforiya Sovetskogo Soyuza, Smolensk 2000, İzdatelstvo Rusiç, 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Hâlbuki köylüler vaat dinlemek istemediler. Nitekim hükûmetten her hangi bir icraat görmeyince bazı bölgelerde baskınlar yaparak zenginlerin topraklarını gaspetmeğe başladılar. Tabii ülkede düzenin bozulmaması adına hükûmet derhâl harekete geçti. Sert önlemlerle köylüler susturulmaya çalı- 
51141.“ Lakin bu sert önlemler bir çözüm olmaktan uzak kaldı. Bunun üzerine Sovyet'teki SR Partisi üyeleri köylüleri sakinleştirmek için seferber oldular. Köylülere toprak meselesiyle ilgili en doğru kararın Kurucu Meclis'ten çıkacağını söyleyerek onları sabırlı olmaya davet ettiler.” 


Asker ve köylü gibi, işçiler de sorunlarının çözülmesini bekliyordu. Zira Devrim gerçekleşince daha müreffeh bir hayat süreceklerini ve tüm haklarına kavuşacaklarını sanmışlardı. Oysa hükümet kısa zaman içinde tüm sorunları çözebilecek durumda değildi. Çünkü savaş daha devam ediyordu ve cephenin taleplerinin karşılanması gerekirdi. Bütçe ise maddi olarak ilave yükü kaldıramazdı. Dolayısıyla tıpkı diğerleri gibi, hükümet işçi taleplerini de savaşın bitiminden sonraya bıraktı.” Hâl böyle olunca işçiler Petrograd Sovyet'i içindeki sosyalist partilere, özellikle de Bolşeviklere sığınmaya başladılar. 


Devrimden sonra hükümetin tüm ülkede otorite sahibi olmadığı anlaşıldı. O nedenle hükümetle sosyalist partiler arasında kıyasıya güç mücadelesi yaşanmaya başladı. Aslında taraflar arasında görünürde bir uzlaşı vardı. Lakin devrimin ardından ülkenin farklı bölgelerinde yeni Sovyetliklerin açılması hükümeti rahatsız etti ve iktidarını hiç kimseyle paylaşmak istemedi. 
Bolşevikler bunu sezdikleri için hükümete kızdılar. Çünkü diğer partilere oranla taraftarları çok az idi ve örgütlenmeğe şiddetle ihtiyaçları vardı. Diğer yandan Bolşevikler zaten başından beri Geçici Hükümet”e sıcak bakmamışlardı. Özellikle Rusya dışında sürgün hayatı yaşayan parti önderi Lenin arkadaşlarına hiçbir parti ile biraraya gelmemelerini ve hükümetle uzlaşmamalarını tavsiye etmişti. Lenin hatta silahlı bir hazırlık yapmaları noktasında da arkadaşlarını uyarmıştı.” Ancak partinin öncelikli hedefi tüm ülke boyunca örgütleşmeye ağırlık vermekti. Ardından ise Petrograd Sovyet'ini ele geçir- 


Aleksandr Stepanişev, a.g.e., s. 89. 

50 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, Moskva 1967, İzdatelstvo Nauka, s. 24. 

У Aleksandr Orlov, Vladimir Georgiyev, Natalya Georgiyeva, Tatyana Sivohina, İstoriya Rossiy, Moskva 2004, İzdatelstvo Prospekt, s. 235-236. 

Gorky, Molotov, Voroşilov, Kirov, Jdanov, a.g.e., s. 136. 
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meyi ve hükümet üzerinde baskı oluşturabilmeyi planlamıştı. Ayrıca kendisi hükümete sıcak bakmamakla beraber, hükümete destek veren Menşevik ve SRleri de şiddetle eleştirerek toplumun gözünde düşürme gayreti içindeydi. 


Lenin'in arkadaşlarına yaptığı silahlı hazırlık çağrısı başkentte ortamı germeğe yetti. Çünkü hem toplum, hem Sovyet'teki diğer partiler hükümetin birikmiş sorunları çözeceğine inandığı için yeniden silahlı bir gerginlikten yana değildi. Öyle gergin bir ortamda Bolşevik önder Lenin 16 Nisan'da İsviçre'den Rusya'ya döndü.” Döner dönmez de Petrograd Sovyeti'ndeki Menşeviklerle görüş ayrılığına düştü. Hatta 17 Nisan'da Tavrida Sarayı'nda her eğilimden sosyalistin katıldığı toplantıda tarihe geçen Nisan Tezleri'ni açıklarken kapitalistler ve emperyalistlerin çıkarlarına hizmet etmekle suçladığı Geçici Hükümet'e aslâ destek verilmemesini söyledi.”* Dolayısıyla Sovyet'teki diğer partiler ile aralarına kalın bir çizgi çizmiş oldu. Lenin'e göre devrim Rus işçisinin köklü sorununa çözüm olmamıştı; ancak başlanan işin yarıda bırakılması da doğru sayılmazdı. O yüzden işçilerin askerlerle ittifak yapması hâlinde kesinlikle sosyalist devrimi gerçekleşebilirdi. 


Rusya'ya döndükten sonra savaş karşıtı propagandasına ağırlık veren Lenin, sık sık konuşmalarında savaşa devam eden hükümeti kapitalist ve emperyalist devletlerin çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. 1 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Pavel Milyukov,”* müttefik devletlere Rusya'nın savaşı sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı.” Lenin bu haberi duyunca tüm arkadaşlarından bulundukları ortamlarda, hem Geçici Hükümet'in hem de onunla birlikte hareket eden Menşevik ve SR”lerin “ikiyüzlü” davrandıklarını anlatmasını 


53 “Priezd N. Lenina”, Pravda, 5 Aprelya 1917, s. 2. 

5 “O Zadaçah Proletariata v Dannoy Revolyutsiy”, Pravda, 7 Aprelya 1917, s. 1-2. 

55 Aleksandr Rabinoviç, Krovavıye Dni: İyulskiye Vosstaniye 1917 Goda v Petrograde, Moskva 1992, İzdatelstvo Respublika, s. 46. 

Pavel Nikolayeviç Milyukov (1859-1943), Kadet Partisi'nin kurucusu, Rus tarihçi ve liberal politikacı olan Milyukov, 1886'da Moskova Üniversitesi'nden mezun oldu. 1903-1904 yıllarında ABD'de bulunarak Rus tarihi dersi verdi. 1905'te Rusya'ya döndü, Kadet Partisi'ni ve gazetesi Reç'i kurdu. Devrimden sonra Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. 2 Mayıs'ta görevinden istifa ederek ayrıldı. Ekim Devrimi'nden sonra Don Vilayeti'ne gitti, 1920'de ise Paris'e yerleşti. Orada Son Haberler adlı Sovyet Hükümeti muhalifi bir gazete çıkardı. Bkz: “Milyukov Pavel, Nikolayeviç”, BSE, Tom 27, Moskva 1954, s. 493; Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 214-219. 

“Nota Vremennogo Pravitelstva Soyuznım Derjavam”, Pefrogradskiy Listok, 20 
Aprelya 1917, s. 4. 
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talep etti. Bunun üzerine harekete geçen Bolşevikler, fabrika ve askeri garnizonlara giderek önderlerinin talimatı üzerine propagandalara başladılar.” 


Lenin, hükümetin savaş kararıyla barışmak istemiyordu: “Rusya'da devlet iktidarı yeni bir sınıfın, burjuvazinin ve iri toprak sahiplerinin eline geçmiş durumda. Bu anlamda bize göre Şubat Devrimi bir burjuva demokratik devrimidir. Yeni hükümette en önemli bakanlıklar, örneğin, içişleri, dışişleri, savunma bakanlığı monar$şistlerin ve burjuvazinin elindedir. Yeni hükümetin dış siyasetine bakınca, kapitalist ganimetlere ortak olmak, zayıf milletleri boğmak için İngiltere ve Fransa ile ittifak içinde emperyalist savaşı sürdürmek niyetinde olduğunu görüyoruz.” diyerek hükümete yüklenmeği sürdürdü. 

Ancak hükümetin savaş kararına sadece Bolşevikler değil, halk da tepki gösterdi. Nitekim Milyukov'un açıklamasından sonra sokaklarda savaş karşıtı gösteriler düzenlendi. Kalabalıkların sayısı artınca Dışişleri Bakanı Milyukov göstericilerin önüne çıkmaya karar verdi. Yaptığı konuşmasında müttefiklerle bir anlaşma yaptıklarını ve ona uymaları gerektiğini söyledi. Lakin kitle bakana itiraz etti, ardından meydanda silahlar patladı, çatışmalar yaşandı. Böylece sakin başlayan gösterilerde kan döküldü, hem hükümet güçlerinden hem de halktan ölenler oldu. Böylece devrimden sonra başkent Petrograd'ta tekrar silahlar ateşlenmiş oldu. Yaşanan olaylardan dolayı hükümet basını, halkı kışkırttıkları suçlamasıyla Bolşevikleri sorumlu tuttu. 
Birkaç gün boyunca basında Lenin'in fikirleri tartışıldı, onun Rusya'yı felakete sürüklediği gibi iddialara yer verildi. Hatta gazetelerde meydanda ateş edenlerin özel hazırlanmış “Leninciler” olduğu vurgulandı. Böylece Bolşevikler devrime kan bulaştırmakla suçlandı. 


Fakat hem gösteriler hem de Sovyet”in baskısı hükümet kabinesini etkiledi. Dışişleri Bakanı Milyukov ile Savaş Bakanı Aleksandr Guçkov3 istifa- 


“8 Vladimir Dmitriyeviç Bonç-Bruyeviç, V. L Lenin v Rossiy: Posle Fevralyasko у Re- 


volyutsiy Do Tretye İyulskogo Voorujennogo Vıstupleniya Proletariata і Soldat v Petrograde, Moskva 1925, İzdatelstvo Jizn 1 Znaniye, s. 47. 
5? Vladimir İlyiç Lenin, Seçilmiş Eserleri, Cilt 2, Bakı 1964, Azerneşr Yayınları, s. 25-28. 
60 «Cto Vçera Sluçilos?”, Petrogradskiy Listok, 21 Aprelya 1917, s. 4; “K Sobıtiyam 
21-go Aprelya”, Russkiye Vedomosti, 23 Aprelya 1917, s. 4. 
“Oçevidtsı”, Petrogradskiy Listok, 23 Aprelya 1917, s. 3. 
Aleksandr İvanoviç Guçkov (1862-1936), Rus politikacı olan Guçkov, 1886'da Moskova Üniversitesi Tarih-Filoloji Fakültesi'nden mezun oldu. 1904-1905 yılların ara- 


61 


24 


= 
— 


1917: Devrimlerden Bolşevik Diktatörlüğüne Rusya 


yE t 


larını verince hükûmet düştü. Ardından yeni koalisyon hükûmeti oluşturulması için Petrograd Sovyeti ile görüşmeler yapıldı, sonunda uzlaşma sağlandı. 18 Mayıs'ta yeni koalisyon hükümetinin kurulduğu açıklandı.“ Milyukov ve Guçkow'dan boşalan yerlere SR ve Menşevik üyeler girmeği başararak en mühim bakanlıkları elde ettiler. Nitekim Savaş Bakanlığı görevine Kerenski getirildi. Kabineye giren altı sosyalist bakan, hükümete savaşı sona erdirecek barış yolları bulacağını, toprak reformu yapacağını ve üretim üzerinde devlet kontrolünü sağlayacağını kabul ettirmeği başardı. 


Aleksandr Kerenski Savaş Bakanı olduktan sonra hızlı bir şekilde orduyu taarruz için hazırlamaya başladı. Cepheyi ziyaret etti, askeri birlikleri denetledi, başkente döndükten sonra 29 Haziran'da Almanların tehditlerini bertaraf etmek üzere bütün kara ve deniz ordularına genel bir taarruz emri verdi.“ Aynı zamanda halka yaptığı çağrıda ülkede çözüme kavuşmamış sorunlar ve tartışmaların bir süreliğine ertelenmesini, Rusya'nın menfaatleri gereği cephede zafer alınıncaya kadar her türlü problemin unutulmasını talep etti.” 


Ülkedeki bütün kesimler hükümetin taarruz kararına destek oldu. Ancak Bolşevikler her zamanki gibi saldırıya şiddetle karşı çıktılar ve hükümeti Batı emperyalistlerinin isteklerini yerine getirmekle suçladılar. Hatta bununla da yetinmeyerek Pravda gazetesi aracılığıyla başkentin işçi ve askerlerine 


sında Rus-Japon Harbi'ne katıldı, esir düştü. Esaretten döndükten sonra aktif olarak siyasete girdi, Golos Moskvı (Moskova'nın Sesi) gazetesini yayınladı. 1910-1911 yıllarında Duma başkanlığı görevinde bulundu. I. Dünya Harbi yıllarında Rus Kızılhaç komitesinin cephedeki olağanüstü temsilcisi olarak çalıştı. Şubat Devrimi'nden sonra ilk hükümet kabinesinde Savaş Bakanı görevini üstlendi. Savaş'ın zaferle sonuçlanıncaya kadar sürmesini savundu. Bundan dolayı eleştiri aldı ve bakanlıktan istifa etti. 
Ekim Devrimi'nden önce Kuzey Kafkasya'ya gitti, devrimden sonra ise Gönüllü Ordu'nun kurulmasına katkı sundu. 1919 yazında General Anton Denikin'in talimatıyla batı devletleri ile irtibat kurması için Avrupa'ya gitti. Rusya'ya bir daha dönmedi, önce Berlin'de, ardından Pariste yaşadı. Paris'te hayatını kaybetti. Bkz: “Guçkov, Aleksandr İvanoviç”, BSE, Tom 13, Moskva 1952, s. 243; “Guçkov”, Rossiya V 1917 Godu: Ensklopediya, s. 274-276. 

“Demokratiya U Vlasti”, Golos Soldata, 5 Maya 1917, s. 3. 

Mihail Gaysinski, a.g.e., s. 87. 

Aleksandr Barsenkov, Aleksandr Vdovin, İstoriya Rossiy: 1917-2009, Moskva 2010, Aspekt Press, s. 32. 

“Prikaz Voennago Ministra”, Vestnik Vremennago Pravitelstvo, 20 İyunya 1917, s. 1. 
“Nastupleniye Naçalos”, Petrogradskiy Listok, 20 İyunya 1917, s. 2. 
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çağrı yaparak sessiz kalınması hâlinde mahv olacaklarını iddia ederek herkesi hükümet aleyhinde itirazını bildirmek için sokaklara davet ettiler. Böylece 
1 Temmuz'da büyük bir miting düzenleneceğini açıkladılar. 


Bolşeviklerin halkı sokağa çağırmasına Sovyet'in diğer üyeleri olan Menşevik ve SR”ler kayıtsız kalmadılar. Onlar da sokaklarda her hangi bir taşkınlık yaşanmaması için mitinge katılma kararı aldılar. Böylece 1 Temmuz'da başkent sokaklarına çıkan 400.000 insan, “Bütün iktidar Sovyetlere” diyerek hükümetin istifasını talep ettiler. Mitingte zaman zaman Bolşeviklerle, hükümeti destekleyen gruplar arasında arbede yaşandı, birkaç kişi yaralandı. Buna rağmen miting, Bolşeviklerin giderek toplum üzerinde daha fazla etki kurmaya başladığını, buna mukabil hükümete açıkça destek veren Sovyet'teki Menşevikler ile SR lerin ise halkın gözünden düşmeye başladığını açıkça göstermiş oldu. 


Başkentte siyasi tansiyon yüksek iken, cephelerde taarruzun ilk günleri Rus ordusu için hayli başarılı geçti. Nitekim Güney-Batı yönünde topçu atışlarıyla desteklenen УП ve ХІ. Rus orduları, Galiçya'da Avusturya Ordusu'nun 81. Alayını tümüyle esir aldılar.” Zaferin ardından tekrar cepheye giden Harbiye Bakanı Aleksandr Kerenski, askerleri başarılı faaliyetlerinden dolayı kutlayarak onlarla gurur duyduğunu belirtti. Rus ordusunun başarıları halkı da ümitlendirdi. Basında cephedeki başarılar övgüyle anlatıldı. Fakat cepheden gelen mutlu haberler çok kısa sürdü. Zira birkaç gün sonra işler tersine döndü. Bazı askeri birliklerde komutanların emirlerine uyulmadığı ve askerlerin savaşmak istemediği haberleri başkente ulaştı.” Emre itaat etmeyen askerler gündeme gelince bütün gözler Bolşeviklere çevrildi. Çünkü onların ordu içinde nasıl savaş karşıtı propaganda yaptığını herkes biliyordu. 


Cephedeki Rus taarruzu birkaç gün sonra Alman ordusunca durduruldu. 
Ardından karşı saldırıyla Rus ordularına ağır darbeler indirildi.” Alman taarruzu öylesine hızlı gelişti ki, Rus ordusu Galiçya'daki kazanımlarını bıra- 


“K Demonstratsiy 18 İyunya”, Pravda, 17 İyunya 1917, s. 1. 

“Demonstratsiya 18-go İyunya”, Russkiye Vedomosti, 20 İyunya 1917, s. 2. 

“Podrobnosti Nastupleniya”, Golos Soldata, 23 İyunya 1917, s. 3. 

-” Fevralyaskaya Revolyutsiya: Memuarı Rodzyanko, Milyukov, Kerenski, Şulgin, Denikin, Lukomski, Peşehanov i Dr., Sost: Sergey Alekseyev, Moskva Leningrad 1925, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 230. 

? Aleksandr $1уарпікоу, Semnadisatıy God, Kniga 4, Moskva 1931, Gosudarstvennokarak kaçmak zorunda kaldı. Böylece rakip saldırısı karşısında daha fazla dayanamayan VII, VIII ve XI. ordular hızla mevzileri terkederek geri çekildiler. Dolayısıyla 18 günlük çatışmalar boyunca Rusların kaybı 60.000°е ulaştı.? Ülke yine ölü ve yaralı askerler ile kaybedilen toprakları konuşur oldu. 


Cephede yenilgiler alındığı bir dönemde hükümet içinde kriz patlak verdi. Ukrayna'nın Rusya'dan ayrılma taleplerine Kiyev’de bulunan sosyalist bakanların olumlu yaklaşması başkentte gündemi bir anda değiştirdi. 
Hükümetteki Kadet Partisi üyeleri gelişmeleri şiddetle protesto ederek Ukrayna'nın Rusya'dan kopması hâlinde ülkenin 30 milyonluk bir nüfusu kaybedeceğini belirttiler ve istifa ettiklerini açıkladılar.” Hükümet krizi toplumu da hareketlendirdi. Başkent Petrograd'ta tekrar hükümet aleyhinde gösteriler başladı. 


Hükümet krizi ve meydanlardaki gösteriler fırsat kollayan Bolşevikleri harekete geçirdi. Nitekim onların propagandası ile başkentteki 1. Makineli Tüfek Alayı'nın askerleri 16 Temmuz'da kışlalarından çıkarak Geçici Hükümet aleyhine gösterilere katıldılar. Ancak amaçlarının sadece gösterilere katılmaktan ibaret olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Nitekim bakanları tutuklamayı, telgraf ile tren istasyonlarını ele geçirerek Kronştadt'taki Donanma askerleriyle birleşmeyi, başarılı olmaları hâlinde ise Bolşevikler ve anarşistlerden ibaret geçici bir devrim komitesi oluşturmayı planladıkları ortaya çıktı. Açıkçası askerlerin yaptığı hükümete karşı bir darbe teşebbüsünden başka bir şey değildi.” 


Hükümete karşı darbe teşebbüsü üzerine Menşevik ve SR Partisi, Petrograd Sovyeti adına bir açıklama yaparak silahlı bir şekilde sokağa çıkan askeri birliğin Rusya'ya ihanet ettiğini belirtti. © Açıklamada ayrıca Bolşevik gazeteleri Pravda ile Soldatskaya Pravda'nın” işçi, köylü ve asker arasına 


“İyunskoye Nastupleniye”, 5/Е, Tom 6, Moskva 1965, s. 728. 
Aleksandr Rabinoviç, Krovavıye Dni..., s. 156. 
Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 96. 
“Ko Vsem Soldatam İ Raboçim Petrograda”, Delo Naroda, 4 İyulya 1917, s. 3. 
Soldatskaya Pravda (Askerin Gerçeği) bir Bolşevik gazetesi olarak Nisan 1917'den itibaren yayınlanmaya başlandı. Başkentin asker ve işçileri arasında oldukça popüler olan gazete, Bolşeviklerin Temmuz isyanından sonra kapatıldı. Ekim Devrimi'nden sonra Mart 1918'e kadar tekrar yayınlandı. Bkz: Ramin Sadıkov, “Şubat Devrimi'nden Sonra Rusya'da İktidar Mücadelesi: Ekim Devrimi'ne Giden Yol”, Tarih 
Araştırmaları Dergisi 2010, Cilt 29, Sayı 48, s. 103 
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fitne tohumu ektiğinin altı çizildi. Böylece Petrograd Sovyet'i girişimi bir Bolşevik ayaklanması diye niteleyerek hükûmetin yanında yer aldığını ifade etti. 


Bu arada gelişen olaylar nedeniyle okların çevrildiği Bolşevik Partisi 
17 Temmuz’dan itibaren gösterileri yönetme kararı aldı. Böylece partinin 
yönetttiği 500.000 kişilik gösterici grubu, hükûmete karşı silahlı bir kalkışma denedi. İsyancı I. Makineli Tüfek Alayı'na destek veren şehirdeki bazı alayların askerleri sokaklarda “Bütün İktidar Sovyetlere!” sloganları atarak hükümet güçleri ile çatıştılar. Hükümet önce başkentteki her türlü silahlı gösterinin yasaklandığı duyurdu,” ardından gösterilerin sona ermesi için tüm imkânları seferber etmeğe başladı.“ Nitekim bu kapsamda takviye olarak cepheden bir süvari tümeni başkente çağrıldı.5! Bu arada hükümete bir destek de cephedeki 16 askeri birlik komutanından geldi. Komutanlar tarafından yapılan ortak açıklamada sokakların derhâl boşaltılması gerektiğinin altı çizildi, sorumluların cezalandırılacakları vurgulandı.” 


Bolşevikler meydanda yalnız kaldıklarını anlayınca silahlı girişimden vazgeçtiler. Nitekim parti merkezi 18 Temmuz'da yaptığı toplantıda taraftarlarını sokaktan çekmeğe karar verdi. Toplantının ardından parti adına yapılan açıklama ile gösterilerin sona erdirildiği vurgulandı. Ancak iki gün boyunca yaşanan şiddet olaylarında her iki taraftan ölenler, yaralananlar oldu. 
Nitekim dönemin basınına göre çatışmalarda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı. Böylece Bolşeviklerin hükümet karşıtı silahlı kalkışması başarısızlıkla sona erdi. Hükümet tüm şehirde durumu kontго] altına aldı. 


İsyanın bastırılmasından sonra hükümet failleri aramaya başladı. Olayı “silahlı bir darbe” ve “ülkeye ihanet” olarak niteleyerek kapsamlı bir soruşturma açtı. Soruşturmada ilk günden itibaren isyandan Bolşevikler sorumlu 


% “Ko Vsem Soldatam Í Raboçim g. Petrograda”, Golos Soldata, 4 İyulya 1917, s. 1. 

79 “Ot Vremennago Pravitelstva”, Vestnik Vremennogo Pravitelstva, 4 İyulya 1917, s. 1. 

#80 “Znamya Revolyutsiy v Opastnosti”, Veçerneye Vremya, 4 İyulya 1917, s. 1. 

8! Oleg Znamenskiy, İyulskiy Krizis 1917 Goda, Moskva Leningrad 1964, İzdatelstvo Nauka Znamenskiy, s. 102. 

2 “Zayavleniye Predstaviteley 16 Voinskih Çastey”, Den, 5 İyulya 1917, s. 2. 

8 “Sobıtiya v Petrograde”, Yedinstvo, 7 İyulya 1917, s. 2; “Серо Oni Dobilis”, Petrogradskaya Gazeta, 7 İyulya 1917, s. 1. 
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tutuldu.8 Lenin, Grigoriy Zinovyev“ ve Lev Kamenev?” hakkında, olayların azmettiricisi olmaları iddiasıyla tutuklanma kararı çıkarıldı. Lakin evlerin- de aramalar yapılmasına rağmen hiçbiri bulunamadı. Lenin'in gizlice Fin- 


85 
86 


87 


88 


Aleksandr Barsenkov, Aleksandr Vdovin, a.g.e., s. 33. 


Grigoriy Yevseyeviç Zinovyev (1883-1936), Yahudi asıllı, Ukrayna doğumlu Sovyet siyasetçi ve devrimci olan Zinovyevw'in asıl ismi Ovsey Gerşon Aronoviç Radomıslskiy?di. Gençliğinden itiraben devrimci faaliyetlere katıldı. O nedenle polis tarafından takibata uğrayınca 1902'de Rusya dışına kaçtı. 1903te Vladimir İlyiç Lenin ile tanıştı ve onun yanında Bolşevik Partisi'nde yer aldı. 16 Nisan 1917'de Lenin ile beraber Petersburg'a döndü. Bolşeviklerin hükümet karşıtı Temmuz isyanından sonra Lenin ile beraber Finlandiya'ya kaçtı. Ekim Devrimi'nden kısa süre önce Petersburg'a dönerek devrimin hazırlık aşamasına katıldı. Ancak derhâl silahlı isyana başlama konusunda Lenin ile fikir ayrılığına düştü. Ancak partide kaldı ve Aralık'ta Petrograd Sovyet'i başkanlığına seçildi. Brest-Litovsk Barış Anlaşması esnasında birkez daha Lenin'e muhalif oldu. Kamenev ile beraber Troçki'ye karşı siyasi mücadelesinde Stalin'i destekledi. Aralik 1925'te Komünist Partisi'nin 13.kongresinde Kamenev ile beraber bu kez Stalin'in görüşlerine karşı çıktı. Lakin Stalin onun muhalifliğini affetmedi. Önce Politbüro”dan sonra da partiden ihraç edilerek sürgüne gönderildi. 1928”de affedildi, partiye alınarak Kazan Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. 1932'de partiden yeniden ihraç edilerek Moskova'dan sürüldü. 
Ertesi yıl tekrar affedilerek partiye alındı. 1934'te Sergey Kirov cinayetine adı karışarak partiden ihraç edilerek tutuklandı. 10 yıl hapse mahküm edildi. Ertesi yıl Stalin'e süikast suçlaması ile yargılanarak kurşuna dizilmekle infaz edildi. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 117-121. 

Lev Borisoviç Kamenev (1883-1936), Sovyet siyasetçi ve Bolşevik Partisi'nin en önemli figürlerinden biri olan Kamenev, 1901'de Moskova Üniversitesi'ne kaydoldu. Lakin ertesi yıl öğrenci gösterilerine katılmasından dolayı Tiflis'e sürüldü. Paris”e kaçtı, 1903'te Lenin ile tanıştı. Rusya'ya geri dönerek 1905°te Bolşevik Partisi için çalışmalarda bulundu. 1908'de tutuklandı, serbest bırakılınca Cenevre'ye gitti. 
1914'te Lenin tarafından Petersburg'a gönderdildi. Ertesi yıl tutuklanarak Sibirya”ya sürgün edildi. Şubat Devrimi'nden sonra başkente döndü. 1917 Temmuz isyanından sonra Geçici Hükümet'e teslim oldu, hapse atıldı. 30 Ağustos'ta beraat etti. Zinovyev ile beraber silahlı isyana başlamanın erken olduğunu savundu. Diğer partiler ile görüşmeler yaparak koalisyon bir hükümet kurulmasından yana oldu. 
Ekim Devrimi'nden sonra Almanya ile yürütülen Brest-Litovsk Barış görüşmelerine katıldı. 1919-1924 yılları arasında Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulundu. Lenin'in ölümünden sonra Zinovyev ve Stalin'in yanında yer alarak Troçki'ye karşı mücadele etti. 1926'da Politbüro'dan atıldı. Ertesi yıl partiden kovuldu. 1928'de affedilmesine rağmen 1932'de tekrar partiden ihraç edildi. 1933'te yeniden partiye döndü ancak 1935'te tutuklanarak hapse atıldı. 1936'da Troçki-Zinovyev grubu üyesi olmakla suçlanarak Ağustos'ta kurşuna dizilerek öldürüldü. 
Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s.131-136. 

“K Arestu Lenina, Zinovyeva, Kameneva i Trotskago”, Volya Naroda, 8 İyulya 1917, s. 4. 
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landiya*ya kaçtığı anlaşıldı. Zinovyev'i de yanına alan Lenin, izini kaybettirmeği başardı."* Kamenev ise birkaç gün sonra bulununca tutuklandı.” 


Olayın ardından hükümetin talimatıyla Bolşevik yanlısı gazetelerin cephe bölgesine gönderilmesi yasaklandı?! Pravda'nın matbaasında aramalar yapıldı, bazı belgelere el kondu. Hükümet basınında Bolşeviklerle ilgili suçlayıcı yazılar çıktı. Bolşevikler ise kendilerini savunarak tüm suçlamaları reddettiler. Fakat tüm yaşananlara rağmen Bolşevik Partisi, yine Petrograd Sovyeti'nde kalmaya devam etti.”? Dahası hükümetin tüm baskısına rağmen gizli şekilde halk ile asker arasında propaganda yapmayı sürdürdü. 


1.3. GENERAL KORNİLOWUN ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ 


Temmuz ayaklanması hükümetin istifasına yol açtı. Prens Georgiy Lvov siyasetten tamamen çekildi. Aleksandr Kerenski başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Yeni kabinede sosyalist bakanlar ağırlıklı oldu.” Kerenski ülkede düzeni sağlamak için derhâl harekete geçti. Öncelikli olarak Rus ordusunu yeniden nizama sokacak ve hem başkentte hem de tüm ülkede disiplini sağlayacak bir ismi Rus orduları başkomutanlığına getirmeğe karar verdi. Belirlediği isim sosyalist örgütlere mesafeli, General Lavr Kornilov oldu.” 


General Kornilov başkentteki siyasi ve askeri çevrelerce iyi tanınan biriydi. Nitekim devrimden sonra Geçici Hükümet'in talebiyle Çar Nikola tarafından Petrograd askeri bölge komutanlığına getirilmişti.” Lakin başkentteki görevi oldukça kısa sürmüş, Nisan sonlarında hükümet düşünce General Komilov da 8. Ordu komutanı olarak cepheye dönmüştü.” 


Başkomutanlığa atanan General Kornilov, göreve başlamadan önce bazı şartlar ileri sürdü. Kerenski'ye gönderdiği telgrafta hükümetin ordudaki ata- 


89 Alan Moorehead, The Russian Revolution, London 1958, Colinsh With Hamish 
Hamilton, s. 207. 

90 “Arest Kameneva”, Armeyskiy Vestnik, 13 İyulya 1917, s. 2. 

91 “Hronika”, Den, 9 İyulya 1917, s. 3. 

92 George Vemadsky, a.g.e., s. 358. 

93 RGİA,Fond1329, Ори 1, Delo 1021, List 132. 

% “Uvolneniye Generala Brusilova і Naznaçeniye General Komilova Verhovnım Glavnokomanduyuşim”, Petrogradskiy Listok, 20 İyulya 1917, s. 4. 

% RGIA, Fond 1278, Ори 10, Delo 8, List 9. 

% Aleksey Şişov, Lavr Kornilov: Nesostoyavşiysya Diktator, Moskva 2004, İzdatelstvo Veçe, s. 115. i 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malara karışmamasını, bütün ülkede mitinglerin yasaklanmasını ve cephede ölüm cezasının yeniden uygulanmaya konmasını içeren taleplerini iletti. Başbakan Kerenski prensip olarak generalin şartlarının makul olduğunu ve kabul edilebileceğini düşündü; lakin Petrograd Sovyeti'nden açıkça çekindi.” Generale münasip bir dille tüm şartların zamanla yerine getirileceğini söyleyerek vakit kaybetmeden göreve başlamasının beklendiğini ifade etti. 


Kornilowun başkomutanlığa atandığı günlerde Bolşevikler 26 Temmuz- 3 Ağustos'ta aralığında başkentte Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin 6. Kongresini çağırdılar. Kongrede silahlı bir isyan için hazırlık yapılması kararlaştırıldı.” Bolşevik önder Lenin kongreye katılamadı, lakin kongrenin sonuç bildirgesi onun düşüncelerinin tercümanı oldu. Kongrede alınan en önemli karar, daha önce sıkça dile getirilen “Bütün İktidar Sovyet’ lere verilsin” sloganından vazgeçilmesi ve barış içinde bir değişimin gerçekleştirilemeyeceği inancıyla “devrim karşıtı” olarak görülen hükümete karşı sadece silahlı isyanla mücadele metodunun belirlenmesi oldu. Böylece Bolşevik Partisi Temmuz'da yapamadığını yeniden denemek için derhâl hazırlıklara başladı. 


Hükümet Bolşeviklerin planından haberdar olunca harekete geçti. General Kornilov'un atanması Başbakan Kerenski'nin eline büyük fırsat vermişti. Nitekim onun eliyle Bolşeviklerin gücünü zayıflatmanın ve kendi iktidarını sağlamlaştırmanın hesabını yaptı. Yalnız General Komilov'un da sosyalist örgütlerle ilgili birtakım hesapları vardı. O da görevinin verdiği yetkiyi, Sovyetleri topyekün yasaklamak ve tüm sosyalist örgütlerin faaliyetlerine engel olmak için bir fırsat olarak değerlendirdi.” Aslında başkentteki bazı çevreler de, ülkedeki anarşi ve düzensiliğe sadece Kerenski ile Kornilov birlikteliğinin son verebileceğine samimiyetle inanmaya başlamıştı. Bundan dolayı generalin atanması memnuniyetle karşılanmıştı. 


Başkomutanlığa atanmasından sonra General Kornilov başbakan Kerenski ile görüşmek üzere 3 Ağustos'ta başkent Petrograd'a gitti!9! Buluş- 


97 Aleksandr Lukomskiy, a.g.e., Tom 1, s. 220. 

* Andrey Saharov, İstoriya Rossiy..., s. 600; Leonid Katsva, a.g.e., s. 465. 

99 Aleksandr Stepanişev, a.g.e., s. 92. 

19 İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 264. 

9! Ramin Sadıgov, “Lavr Komilov: Darbeci Bir Generalin Portresi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 58, Kasım-Aralık 2016, s. 628. 
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mada taleplerinin karşılanması hâlinde Rusya'yı içine düştüğü durumdan kurtaracağına söz verdi. Ancak yüz yüze geçen ilk görüşmede bile Kerenski 
generalin taleplerine net karşılık vermedi, zaman kazanmaya çalıştı. 10 
Ağustos'ta General Kornilov başbakan ile bir kez daha buluştu. Ancak başbakanın oyalama taktiği generali çileden çıkarttı. Aralarında tartışma başladı. Taraflar karşılıklı olarak birbirini Rusya'yı felakete götürmekle suçladı.'2 Görüşmenin sonunda general, taleplerinin karşılanmadığı takdirde orduyu hükümete karşı harekete geçireceği tehdidinde bulundu. Böylece ordu ile hükümet arasında büyük bir kriz patlak verdi. 


Ordu ile arasının bozulması üzerine başbakan Kerenski destek bulmak amacıyla 25-28 Ağustos'ta Moskova'da üst düzey Ulusal Siyaset Konferansı'nı düzenledi. Başbakan Kerenski toplantıya General Kornilov’un katılmasını istememişti. Ancak general toplantıya katıldı ve toplantıda coşkulu bir konuşma yaparak cephenin durumu hakkında geniş bilgi sundu. Konuşmasını hem hükümetten hem de halktan orduya destek olması çağrısıyla bitirirken, orduda disiplini bozanlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini tekrarladı ve Rus ordusunun savaştan zaferle ayrılacağına inandığını söyledi. Salon- daki muhafazakârlar ayağa kalkarak dakikalarca onu alkışladı. Kormilov”dan sonra kürsüye çıkan Kazak Orduları sözcüsü General Aleksey Kaledin, başkomutana destek veren bir konuşma yaptı. Kazak askerlerinin daima ülkeye hizmet etmek için hazır olduğunu belirten General Kaledin, ordunun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek ordu ve ülkeyi anarşiye sürükleyenlere karşı ciddi şekilde mücadele edilmesi gerektipini, bu bağlamda tüm Sovyetliklerin kapatılmasının zaruri olduğunu söyledi." 


Toplantıda başkomutanın dakikalarca alkışlanması Başbakan Kerenski'nin hoşuna gitmedi. General Korilovw'un ağırlığı onu ürküttü. Dahası toplantıdan birkaç gün sonra başkent kulislerinde başkomutanın görevden alınacağı söylentileri dolaşmaya başladı. Bunun üzerine 4 Eylül'de Kazak birlikleri adına bir heyet Başbakan Kerenski ile görüşerek söylentilerden rahatsızlığını iletti. Başbakan Kerenski heyete söylentilere inanmamalarını, zira başkomutanın görevden alınmasının sözkonusu olmadığını söyledi.'© Ar- 


102 Ramin Sadıgov, “Lavr Komilov...”, s. 628. 
103 “Gosudarstvennoye Soveşaniye v Moskve”, Pefrogradskiy Listok, 15 Avgusta 1917, s. 3. 
104 Aleksandr Lukomskiy, a.g.e., Tom 1, s. 226. 
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dından yardımcısı Boris Savinkov'u'” başkomutan Kornilov ile görüşmek 


için görevlendirdi. General Kornilov ile görüşen Savinkov, tüm taleplerinin karşılanacağına söz verdi, ondan Bolşeviklerin taşkınlıklarına engel olmak üzere bazı askeri birlikleri Petrograd'a sevketmesini istedi. Bunun üzerine başkomutan Kornilov, General Aleksandr Krımov'a askeri birliği ile beraber başkente hareket etmesini emretti.” 


Başbakan Kerenski, ordu ile hükümet arasındaki anlaşmazlığa çözüm bulmak için gönüllü şekilde arabuluculuğa soyunan eski baş savcı Vladimir Lvov'u'*” da başkomutan Komilov ile görüşmek üzere gönderdi.'© General Kornilov, görüşme esnasında siyasi iktidarla arasındaki anlaşmazlığın çözülmesinden yana olduğunu belirtti ve Başbakan Kerenski'yi Mogilev'e beklediğini söyledi. Başkente dönen Lvov, görüşmenin ayrıntıları hakkında başbakanı bilgilendirdi. 


Fakat tüm bunlara rağmen Başbakan Kerenski'nin kafası çok karışıktı. 
Zira Sovyetler ile başkomutan arasında tercih yapmalı, ya Sovyetleri arkasına alarak Kornilov ile mücadele etmeli, ya da başkomutanın desteğiyle Sov- 


5 Boris Viktoroviç Savinkov (1879-1925), SR Partisi yöneticilerinden olan Savinkov, 
Çarlık rejimine olan düşmanlığından dolayı Fransa'ya kaçtı. 1. Dünya Harbi'nde Fransız ordusunda gönüllü asker oldu. Savaş cephelerinde muhabirlik yaptı. Şubat Devrimi'nden sonra Rusya'ya döndü. Temmuz'da Aleksandr Kerenski'nin yardımcısı oldu. General Komilov'un darbe girişiminden sonra SR Partisi'nden ihraç edildi. Ekim Devrimi'nin ardından Sovyet Hükümeti'ni kabul etmeyerek Don Vilayetine kaçtı. Bir süre orada bulunduktan sonra Moskova'ya döndü, lakin sonradan yeniden Fransa'ya gitti. Orada Aleksandr Kolçak'ın temsilciliğini yaptı. 1924'te yasadışı yollarla Rusya'ya geri döndüğünde yakalandı. Yargılanarak 10 yıla mahküm oldu. Hapishanede pencereden atlayarak intihar etti. Bkz: “Savinkov, Boris Viktoroviç”, BSE, Tom 37, Moskva 1955, s. 570; Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 283-286. 

Aleksandr Rabinoviç, Bolşeviki Prihodyat K Vlasti, Moskva 1989, İzdatelstvo Progress, s. 145. 

Vladimir Nikolayeviç Lvov (1872-1934), Rus devlet adamı olan Lvov, Moskova Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu. Ш. ve IV. Duma’sı üyeliği yaptı. Şubat Devrimi'nden sonra baş savıcılık görevinde bulundu. 21 Temmuz 1917'de görevinden istifa etti. Kornilov'un askeri darbe girişiminde arabuluculuk yaptı. Darbe sonuçsuz kalınca 26 Ağustos'ta tutuklandı. 1920'de önce Japonya'ya, ardından Fransa'ya gitti. 1922'de Rusya'ya döndü. 1927?de tutuklandı ve 3 yıl hapse mahkum oldu. Hapisten çıktıktan sonra ömrünün sonuna kadar Tomsk şehrinde yaşadı. 
Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 196. 

Boris Savinkov, K Delu Kornilova, Paris 1919, İzdatelstvo Union, s. 25. 

Ramin Sadıgov, “Lavr Komilov...”, s. 629. 
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yetler'den kurtulmalıydı.''9 Sonunda kararını vererek başkomutandan kurtulmayı seçti. Önce 8 Eylül akşamı Mogilev'e müzakere için gönderdiği Lvov'u, Komilov'a destek verdiği suçlamasıyla tutuklattı. Ardından Petrograd Sovyeti ile birtakım görüşmeler yaptı. Ertesi günü Harbiye Bakanı Savinkov'a, başkomutan Komilov'u görevinden aldığını söyledi. Savinkov Kerenski'yi kararından vazgeçirmeğe çalıştı. Fakat artık çok geçti, zira karargâha kararın bir kopyası gönderilmişti.""! 


9 Eylül'de General Kornilov görevden alındığını ve yerine General 
Aleksandr Lukomski'nin'!? atandığını belirten belgeyi aldığında çok şaşırdi.!!3 Lukomski?ye fikrini sordu, ondan görevi kabul edemeyeceğini yanıtını - aldı. Bunun üzerine Başbakan Kerenski'nin emrini reddettiğini ve başkomutanlıktan ayrılmayacağını ifade etti. Ardından kararını başkente bir telgrafla iletti." Dahası başbakana ültimatom vererek tüm askeri ve sivil iktidarı kendisine bırakmasını talep etti.''” Oldukça sinirlenen Başbakan Kerenski, General Lukomski”nin görevi kabul etmemesi üzerine başkomutanlığa Kuzey Cephesi komutanı Vladislav Klembovski?nin atandığını açıkladı. Ardından Petrograd'ta olağanüstü hâl ilan ederek tüm vatandaşlardan süküneti korumlarını istedi. !!“ 


19 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, Paris 
1921, İzdateltsvo Ya Povolotskiy, s. 45. 

1! Boris Savinkov, a.g.e., s. 27. 

12 Aleksandr Sergeyeviç Lukomski (1868-1939), Çarlık Rusyası'nın mühim generallerinden biri olan Lukomski, 1888'de Nikolayev Mühendislik Enstitüsü'nden askeri mühendis olarak mezun oldu. L Dünya Harbi'nde 32. Piyade Tümeni komutanlığını yaptı. 2 Nisan 1917°е I. Kolordu komutanlığına atandı. 20-28 Ağustos tarihlerinde başkomutan General Kornilov’un kurmay başkanlığı görevinde bulundu. Komilov'a verdiği destekten dolayı tutuklanarak Bıhov Hapishanesi'ne gönderildi. Ekim Devrimi'nden sonra hapishaneden kaçarak Don Vilayeti'ne gitti, önce Kornilov ile ardından Anton Denikin ile birlikte Sovyet Hükümeti'ne karşı mücade eden Gönüllü Ordu'da hizmet etti. General Denikin'in askeri işlerden sorumlu yardımcılığını ve Özel Konsey başkanlığını yaptı. General Anton Denikin'in mağlubiyetinden sonra İstanbul'a iltica etti. Bir ara General Pyotr Vrangel'in Avrupa ülkeleri nezdinde temsilcisi olarak çalıştı. Hayatının sonuna kadar Paris'te yaşadı. Bkz: Valeriy Klaving, Grajdanskaya Voyna V Rossiy: Belıye Armiy, Sankt Petersburg 2003, İzdatelstvo Terra Fantastica, s. 611. 

13 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 54. 

114 Aleksandr Lukomskiy, a.g.e., Tom 1, s. 243. 

1 Aleksandr Barsenkov, Aleksandr Vdovin, a.g.e., s. 35. 

6 “Obyavleniye Ministra-Predsedatelya А. F. Kerenskago”, Pefrogradskiy Listok, 
Ekstrennıy Vıpusk, 28 Avgusta 1917, s. 1. 
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Başbakanın son talimatlarından haberdar olan General Kornilov, Krımov'a 3. Süvari Kolordusu'nu başkente sevketmesini emretti. Ancak Krımov'un kısa bir sürede başkente ulaşması çok zordu. Zira hem yol çok uzundu, hem de askeri birlikler arasında tam bir irtibat sağlanması imkânsızdı. Diğer yandan başbakan Kerenski'nin talimatıyla başkente giden demiryolları kapatılmıştı."!” 


Bu sırada kalkışmayı başarısız kılmak için her türlü önlemi alan Kerenski, bir soruşturma komisyonu oluşturdu. Ardından Bolşevikler dâhil bütün sosyalist örgütlere hükümete destek vermeleri çağrısı yaptı.''$ Bunun üzerine harekete geçen Petrograd Sovyeti, Kornilov'un girişimine karşı tüm taraftarlarından başkenti savunmak için destek istedi.''? Başkentte bu gelişmeler yaşanırken, halk yönelik bir açıklama da General Kormilowdan geldi. 
10 Eylülde tüm Rus vatandaşlarına hitaben çektiği telgrafta, vatanı kurtarmaktan başka bir amacının olmadığını açıklayan general, başkomutanlıktan ayrılmayı düşünmediğini ve sonuna kadar Rusya'nın bağımsızlığı için savaşacağını belirtti.” Ardından orduya çağrı yaparak Başbakan Kerenski'nin „Alman casusları" ile anlaşarak ülkeyi felakete götürdüğünü, bu durum karşısında ise sessiz kalmasının mümkün olmadığını vurguladı. ?' 


Başkent ile Mogilev arasındaki anlaşmazlığa cephe komutanları da kayıtsız kalmadı. Nitekim çoğu General Komilov'a destek verdi. Bu destek ile moral bulan General Kornilov, „Başkent Petrograd'taki hainler Alman parasıyla iktidarı ele geçirmişler ve Rusya'yı satmakla meşgüllerdir.“ diyerek hükümete meydan okudu.'? 


General Kornilov demiryollarının kapatılmasından ve Krımov komutasındaki kolordunun başkente ulaşmak sıkıntısı çekmesinden habersizdi. Gerçekten de başbakan Kerenski'nin talimatı ile harekete geçen demiryolu çalışanları rayları tahrip ederek kolordunun ilerleyişine engel olmuşlardı. Bu sırada Bolşevik propagandacılar da faal bir şekilde Krımov'a bağlı askerler 


17 САРЕ, Fond 1780, Ори 1, Delo 15, List 27. 

George Vernadsky, a.g.e., s. 359. 

САКЕ, Fond 1780, Орг 1, Delo 15, List 22. 

120 Aleksandr Lukomskiy, a.g.e., Tom |, s. 249-250. 

Henrich İoffe, Semnadsatıy God: Lenin, Kerenski, Kornilov, Moskva 1995, İzdatelstvo Nauka, s. 135. 

Henrich İoffe, Beloye Delo: General Kornilov, Moskva 1989, İzdatelstvo Nauka, s. 130. 
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arasında konuşmalar yaparak hükümetin emrine uyulmasını ve регі dönme- 
e w Na . . 12 
lerini söylemişlerdi."? 


Trenlerde kolordusuyla beklemeğe koyulan General Krımov, genelkarargâh ve başkentle irtibat sağlamaya çalıştı, ama mümkün olmadı. Dolayısıyla her iki cephede neler olup bittiğinden habersiz kaldı. Çıkış yolu ararken 11 Eylül?de Başbakan Kerenski'den başkentte beklendiği haberini aldı. 
Bunun üzerine kurmaylarıyla toplantı yaptıktan sonra başkente gitmeğe karar verdi. Lakin onun başkente gidişinden General Kornilov'un haberi olmadı. 


12 Eylül'de başkente varan General Krımov, doğruca Kışlık Sarayı'na 
giderek Başbakan Kerenski ile görüştü. Görüşme esnasında başbakanın ona ihanet içinde olduğunu söylemesi üzerine tansiyon yükseldi. General Krımov kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek devleti korumaya çalıştığını belirtti. Bu sırada onların olduğu salona giren soruşturma komisyonu başkanı İosif Şablovski, Krımov'u akşama doğru ifadesini almak üzere yanına beklediğini söyledi. Bunun üzerine Krımov öfkelendi, başbakana bağırarak odayı terketti. Ardından Başbakan Kerenski'nin akrabası Albay Baranovskinin çalışma odasına gitti.'?” Duyduklarını hazmedeyen general birkaç dakika sonra silahını çekerek intihar etti.'? 


General Krımow'un intiharı Kornilov’un darbe kalkışmasını sona erdirdi. Zira komutansız kalan General Krımov'un kolordusu başkente gidemedi. 
Hükümet güçleri derhâl durumu kontrol altına aldı. 14 Eylül'de Başbakan Kerenski, kalkışmanın bastırıldığını açıkladı.” Aynı gün onun kararıyla Rusya cumhuriyet ilan edildi ve 5 kişiden ibaret bir Direktuvarlık Hükümeti oluşturdu. 23 Başbakanlık ve başkomutanlık görevini kendisi üstlendi.'? 
Darbe girişimine kalkışan General Kornilov yakalanarak Bıhov Hapishane- 


3 Ramin Sadıgov, “Lavr Komilov...”, s. 630. 
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si'ne gönderildi."39 Ona destek veren Anton Denikin, Aleksandr Lukomski, Sergey Markov ve Yevgeniy Elsner gibi generaller de tutuklandı. ”?! 


Böylece Başkakan Kerenski çok önemli bir düşmanını daha mağlup etmeği başardı. Hem askeri darbe girişimini savuşturarak, hem de başkomutanlık görevini üstlenenerek Rusya'yı neredeyse tek başına yönetmeğe başladi.32 Lakin esasında gerçek otorite olmaktan çok uzaklaştı. Zira biriken ekonomik ve politik sorunlar Rusya'yı uçurumun kenarına itmişken, o artık hiçbir şey yapamadı. Başarısız askeri darbe girişimi ondan çok Bolşeviklerin işine yaradı. Nitekim Komilow'un kalkışmasına karşı hükümete destek vererek Bolşevikler, yeniden yasal şekilde faaliyet yürütme hakkı elde ettiler. 
Derhâl alana inerek propagandaya ağırlık verince de toplum içinde taraftarları hızla çoğaldı. Başbakan Kerenski, onlardan yardım alarak yanlış yaptığını, azılı muhalefetini kendi elleriyle büyüttüğünü çok geçmeden farketti; fakat artık iş işten geçmişti. 


1.4. EKİM DEVRİMİ!” 


General Kornilov'un darbe girişimi sırasında hükümetin yanında yer almakla Bolşevikler, hem kitlelerin rağbetini kazanmayı hem de devrime giden yolda mühim bir düşmandan kurtulmayı başardılar. Aslında Geçici Hükümet kadar General Komilov'dan da nefret ederlerdi. Ancak darbe esnasında bir tarafı seçmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarına gönderdiği mektupta Lenin nasıl adım atmaları gerektiğini açıkça anlattı; ,,Geçici Hükümet'e karşı mücadelemizden asla vazgeçmiş değiliz. Aleksandr Kerenski aleyhinde söylediklerimizin arkasındayız. Fakat öncelikle Kornilov'a karşı durarak halka hükümetin ne kadar zayıf ve güçsüz olduğunu göstermiş olacağız.“ Böylece parti önderinin önerisi üzerine Bolşevikler hükümete destek verdiler. 
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Lenin haklı çıkmıştı. Çünkü darbeden sonra hükümetin zayıflığı anlaşılmış, tam aksine başkent Petrograd dâhil, ülkedeki diğer Sovyetliklerde Bolşeviklerin ağırlığı hissedilmeye başlanmıştı.” Ilk değişim de 12 Eylül'de Petrograd Sovyet'inde gerçekleşmişti.” Nitekim SR ve Menşevikler- den ibaret yönetim kurulu istifa ederek çoğunluğu Bolşeviklere bırakmak zorunda kalmış, böylece hapisten yeni çıkmış Lev Troçki!” Petrograd Sovyeti'nin başkanlığına getirilmişti.” 18 Eylül'de Bolşevikler Moskova Sovyet'inde de çoğunluğu elde etmeği başarmışlardı. Akabinde Saratov, Kiyev, İvanovo Voznesensk gibi sanayi şehirinlerde Sovyetlerde söz hakkına sahip olmuşlardı. Dolayısıyla Eylül ortalarına doğru artık Rusya'daki 80 yerel Sovyetlik tamamen Bolşeviklerin eline geçmişti.'*? 


General Komilov'un darbe girişiminden sonra Menşevik ve SR”lerin hükümete destekten vazgeçmeleri hâlinde, Bolşevik Partisi de, silahlı isyan hazırlığından ve „Bütün İktidar Sovyet'lere verilsin“ söyleminden ferağat edeceğini vaat etmişti. Fakat onların yeni kurulan Direktuvarlık Hükümetine destek vermesi üzerine Lenin, devrimin artık barış yoluyla mümkün olamayacağına kanaat getirdi." Derhâl arkadaşlarına talimat vererek yeniden ve bu kez daha güçlü bir şekilde hükümet aleyhine propaganda yapma- 


35 İosif Hodorovskiy, Velikaya Oktyabrskaya Revolyutsiya, Moskva 1924, Gosudarestvennoye İzdatelstvo, s. 33. 
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larını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Bolşevik propagandacılar özellikle asker, işçi ve köylüye ulaşarak onların ikna etmeğe çalıştılar. Diğer yandan Bolşevik basını tirajı günlük 1.5 milyona ulaşan gazeteleriyle hükümetin icraatlarını, zayıflığını, iş yapamazlığını anlatmaya başladı. Bolşevik propagandasının esas odak noktası, savaşa derhâl son verilmesi üzerine yoğunlaştı. Böylece savaş karşıtı propaganda ile köyler, kasabalar ve şehirlerde dolaşan Bolşevikler partiye taraftar toplamaya çalıştılar. Bu arada onlar hükümet aleyhinde ciddi şekilde uğraşırken, Başbakan Kerenski aldığı bir kararla onlara yardımcı oldu. Nitekim 8 Eylül?de siyasi takibatı kaldırarak önlerini açti. 2! 


Bolşeviklerin toplumda yeniden faal duruma geçmesi üzerine Menşevik ve SR’leri tedirgin etti. Her iki parti yönetimi ülkeyi Kurucu Meclis seçimlerine kadar yönetecek yeni bir iktıdarın belirlenmesi için 27 Eylül'de demokratik bir toplantı yapma kararı aldı.” 27 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında Aleksandrovski Tiyatro'sunda gerçekleşen toplantıya çoğu SR Partisi üyesi yaklaşık 1500 delege katıldı.'* Bolşeviklerin de katıldığı toplantıyı açan Menşevik Nikolay Çheidze, amaçlarının sağlam bir devrimci hükümet kurmak olduğunu söyledi.!** 


Toplantının ilk gününden itibaren Menşevik ve SR ler, devrime zarar verdiklerini söyleyerek Bolşeviklere yüklenmeye başladılar. Bolşevikler de onlara karşılık verdiler. Aslında Bolşevik önder Lenin, parti yönetim kuruluna kesinlikle toplantıya katılmama talimatı vermişti.“ Lakin Bolşevik yöneticiler Lev Kamenev ve Grigoriy Zinovyev köylülerin henüz yeteri kadar Bolşeviklere destek vermediğini gerekçe göstererek toplantıya katıldılar."““ Lenin onlara çok sinirlendi ve derhâl toplantıyı terketmelerini emretti.“ Dahası Bolşeviklerden derhâl harekete geçerek hem hükümet bakanlarını hem de toplantıya katılanları tutuklamalarını talep etti.“ 
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Lenin acele etmeğe başlamıştı. Eylül başından beri arkadaşlarına ardı sıra mektuplar göndererek onları yönlendirmekteydi. Toplantı yapıldığı esnada da parti merkezine iki mektup gönderdi.'* İlk mektubunda, iktidarın yalnız Sovyetlerin eline geçmesi hâlinde Rus işçi ve köylüsünün gerçek egemenliğine kavuşacağını belirterek iktidara talip olmaları gerektiğini vurguladı. ” Ikinci mektubunda ise hem Petrograd, hem de Moskova Sovyetliğinde çoğunluğa sahip olduklarını vurgulayarak iktidarı ele almanın zamanı geldiğini tekrarladı." 


Lenin iktidarı ele almak derken silahlı kalkışmadan söz etmekteydi. 
Çünkü başka bir yol kalmadığını düşünüyordu. Oysa partideki arkadaşları öneriyi şaşkınlıkla karşıladılar. En yakın arkadaşları bile isyan zamanının henüz gelmediği fikrindeydi. Parti üyelerinin çoğu güç kullanımına sıcak bakmadı. Onlara göre iktidar yalnız Sovyetlerde üstünlüğe sahip olmak ve diğer sosyalist partilerle birlikte hareket etmekle bir koalisyon hükümeti kurularak elde edilirdi. O zaman işçi, köylü ve askerlerden daha çok rağbet alabilir ve yaklaşan meclis seçimlerde zafere ulaşabilirlerdi.'”? 


Ancak Lenin inadından vazgeçmedi. Silahlı kalkışma konusunda ısrarcı davrandı. Parti merkezine gönderdiği mektuplarda kendisini dinlemeyen arkadaşlarına ateş püskürdü. Onları isyan etmeyip boşuna beklemekle suçladı, hatta parti merkezinde „gevezelik“ yaptıklarını iddia etti. Tavsiyelerine uyulmamasını „şerefsizlik“ diye niteledi.'3 Yine Ekim ayı başında gönderdiği başka bir mektubunda, „Eğer çok yakın bir zamanda Kerenski hükümeti işçi ve askerler tarafından devrilmez ise, devrim ebediyen mahvolur. O yüzden işçi ve askerleri son, kararlı ve sarsıcı bir mücadele için seferber etmek, Kerenski hükümetini yıkmak üzere hazırlamak gerekir“ diyerek arkadaşlarını isyana özendirdi."”* 


Ülkede siyasi gerilim artarken ekonomik sıkıntılar da giderek büyüdü. 
Esasında Çarlık rejiminin devrilmesinden geçen 7 aylık sürede Geçici 
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Hükümet sorunları çözemedi. Savaşı ısrarla sürdürdü. Buna bağlı olarak 14 
Eylül itibariyle ülkenin savaş harcamaları 41 milyar rubleye yükseldi. “ Rus halkı her geçen gün daha büyük ekonomik sıkıntılarla yüzleşti; açlık ve sefalet içine düştü. Ekonomik darboğaz Eylül başından itibaren had safhaya ulaştı. Bu bağlamda ülkenin bazı yerlerinde huzursuzluklar ortaya çıktı. Sanayide işler aksadı, üretim neredeyse durma noktasına geldi. Fabrika sahipleri işlerin olmadığını gerekçe göstereren işçileri işten atmak zorunda kaldı. 
1917 yılının başından Ekim ayına kadar geçen sürede yaklaşık 800 fabrika 
kapısına kilit vurdu.“ Enflasyon artmaya, gıda fiyatları yükselmeye başladı. 
Finansal kriz derinleşti. Petrograd'da, Moskova'da ve ülkenin diğer şehirlerinde ekmek kıtlığı ortaya çıktı. Tabii spekülatörler de boş durmadı, kıtlığa bağlı fiyatlar sürekli zamlandı. !” 


Ekonomik sorunlar ve kıtlık ülke genelinde yine grevlerin başlamasına neden oldu. Eylül ve Ekim aylarında grev yapanların sayısı 2.4 milyona ulaştı. Kıtlık sadece şehir halkını değil, cephelerdeki askerleri bile etkiledi. 
Hâl böyle olunca birçok asker cepheyi terkederek elinde silah köyüne döndü. Bunun üzerine köylerde yağmalama ve iri toprak sahiplerinin topraklarını gaspetme olayları yaşandı."* Geçici Hükümet olan biten karşısında çaresiz kaldı. Zira artık ülkeyi krizden çıkaracak ve mali sorunları çözecek gücü yoktu. 


Ülke siyasi ve ekonomik sorunlar içinde boğulurken Bolşevik önder Lenin, 20 Ekim gecesi gizli bir şekilde Finlandiya'dan Rusya'ya döndü." 
Döner dönmez de silahlı isyan çağrılarını yineledi. Ancak parti yönetimi onun çağrılarına itiraz etti. Lenin inadından vazgeçmedi, gerekirse parti yönetiminden ayrılacağını söyledi. Bunun üzerine 23 Ekim'de Bolşevik Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantıda Lenin'in bir süredir önerdiği silahlı isyan tezi kabul gördü.'“ Ancak Lev Kamenev ile Grigoriy Zinovyev yine partideki arkadaşları gibi düşünmeyerek karara tepki gösterdiler. Çünkü 


Andrey Kuçkin, a.g.e., s. 58. 

İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 267. 

ні İlya Berhin, İstoriya SSSR (1917-1978), Moskva 1979, İzdatelstvo Vısşaya Şkola, s. 38. 
Semen Kanatçikov, Kak Rojdalas Oktyabrskaya Revolyutsiya, Leningrad 1925, İzdatelstvo Priboy, s. 62. 

19 İsaak Mints, Oktyabrskaya Sotsialistiçeskaya..., s. 19. 

9 RGASPİ, Fond 17, Ори la, Delo 33, List 2-3; Andrey Zubov, a.g.e., s. 588. 
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onlara göre, silahlı bir isyan sadece kendi partilerine değil, Rus ve dünya devrimlerine de zarar verebilirdi. “' 


Fakat Lenin onların ne düşündüklerini önemsemedi. Yoğun bir şekilde isyanın başarılı olması için nelerin yapılması gerektiğini yazdı. Taslak bir plan hazırladı. Buna göre işçi, köylü ve askerlerden oluşacak silahlı gruplar ile önce başkentin tümüyle kuşatmaya alınması, ardından da Geçici Hükümet'in Kışlık Sarayı, Marinski Sarayı, telefon-telgraf santralleri, demiryolu terminali ve Neva Nehri üzerindeki köprülerin ele geçirilmesi gerektiğini ónerdi.!2 


Lenin'den talimatı alan Bolşevikler isyan hazırlığı yaparken Sovyet içindeki diğer partilerden kendilerine destek aradılar. Aradıkları destek SR Partisi'ndeki radikal sol üyelerden geldi. Onlar da silahlı bir kalkışmaya sıcak bakarak Bolşeviklere destek vereceklerini açıkladılar. Böylece SR Partisi içindeki sol üyeler daha radikal düşüncelerinden dolayı diğer partili arkadaşlarından ayrıştılar. Dahası Bolşevikler gibi derhâl savaşa son verilerek barış yapılmasını önerdiler. Radikal sol üyeler içinde en etkini Mariya Spiridonova!© idi. Aslında onun partinin ana çizgisine muhalif çıkarak Bolşeviklere destek vermesi, SR'ler için kuşkusuz büyük bir kayıptı. Lakin parti yöneticileri bunu çok da önemsememeye çalıştı; hatta partinin yayın organı Volya Naroda'©*, radikal sollarin partiden ayrılmasının bile büyük bir kayıp olmayacağını vurguladı.'“İ 


161 Sergey Melgunov, Kak Bolşeviki Zahvatili Vlast, Parij 1953, Editions La Renaissance, 5. 21. 
162 İstoriya Velikoy Oktyabrskoy Sosialistiçeskoy Revolyutsiy, Moskova 1967, İzdatelstvo Nauka, s. 167-168. 
16 Mariya Spiridinova (1889-1941), SR Partisi üyesi olarak 1906'da Tambov Vilayetnde köylü isyanını sertçe bastıran eyalet yönetimi danışmanı Gavriil Lujenovski'yi öldürdü. Tutuklandı ve sürgüne gönderildi. Şubat Devrimi'nden sonra Petersburga döndü, partinin sol üyelerini organize etti ve parti bölündükten sonra Sol SR”lerin lideri oldu. Brest-Litovsk Barış Anlaşması'na karşı çıktığı için Bolşeviklerle yollarını ayırdı. 1918'de Sovyet Hükümeti karşıtı suçlamasıyla tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. 1925'te tekrar tutuklanarak önce Semerkant'e, sonar Ufa'ya sürüldü. 1937'de birkez daha tutuklandı ve ertesi yıl yargılanarak 25 yıllık hapse mahkum edildi. SSCB yüce mahkemesince idam cezasına çarptırıldı. 11 Eylül 1941?de kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: Polifiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 300-303. 
Şubat Devrimi'nden sonra SR Partisi tarafından başkent Petersburg'ta yayınlanan günlük bir siyasi gazete olarak partinin sağ kanadının sesi oldu. Şubat 1918?de ka-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Ekim başlarında Almanların cephede şiddetli saldırı başlatması üzerine Geçici Hükümet başkentteki askeri birlikleri alarak Moskova'ya taşınmayı düşündü.'“ Fakat Bolşevikler buna karşı çıktılar. Lev Troçki, hükümetin Moskova'ya taşınmasının devrimci mücadele açısından zararlı olduğunu ve başkent Petrograd'ın tüm Rusya'dan koparılma tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.!“” Ardından hareket geçen Bolşevikler, görünürde başkenti savunmak ve hükümetim ayrılmasına fırsat vermemek için 23 Ekim'de Sol SR”lerle birlikte Askeri Devrim Komitesi! adlanan bir savunma gücü kurdular. Komite başkanlığını Sol SR Pavel Lazimir'©? üstlendi. Lakin gizli başkan Lev Troçki idi.'” 


Hâlbuki komitenin asıl amacı Lenin'in planladığı silahlı isyanı organize etmek ve bu bağlamda milis güçleri hazırlamaktı. O nedenle derhâl fabrikalara giden Bolşevik propagandacılar, işçilerden ibaret silahlı gruplar tesis etmeğe başladılar. Komitenin çalışmaları cephedeki askerler arasında da devam etti. Etkili propaganda sonucu Kuzey Cephesi askerlerinin büyük bir kısmı Bolşeviklerin safına geçtiğini açıkladı. Hatta Aurora adlı savaş gemisi, 


patıldı. Bkz: Vladimir İlyiç Lenin, Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 37, İzdaniye 

Pyatoye, Moskva 1969, İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, s. 585. 
165 “Uhod Levıh İz Fraksiy S.R. i Ego Posledstviya”, Volya Naroda, 17 Oktyabıya 
1917, s. 1. 
Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 82. 
Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 128. 
Ekim Devrimi'nden önce Bolşevik Partisi tarafından iktidarın silahlı şekilde ele geçirilmesi amacıyla kurulan komitedir. 23 Ekim'de iktidarı silahla devireceğini deklare eden komite derhâl başkent dışında ülkenin farklı şehirlerinde de organize olmaya başladı. Devrim esnasında hükümete bağlı askeri birliklerin etkisiz hâle getirilmesi için işçileri silahlandırdı. Kızıl Ordu kuruluncaya kadar tüm ülkede Bolşevik yönetiminin kurulması için faaliyet gösterdi. Mart 1918'de feshedildi. Bkz: “Voenno- Revolyutsionnıye Котіќей”, Rossiya V 1917 Godu: Ensklopediya, s. 167- 
168. 
Pavel Yevgenyeviç Lazimir (1891-1920), askeri sağlık çalışanı olarak eğitim aldı. 
Başkent Petrograd'taki Ulan Alayı hastanesi doktorunun yardımcısı olarak görev yaptı. Askerler arasında devrimci propagandalar yürüttü. Şubat Devrimi'nden sonra Petrograd Sovyet”i üyesi oldu. 1917 yılına kadar Sol SR temsilcisi iken, 1918*den itibren Bolşevik Partisi'ne geçti. Askeri Devrim Komitesi'nin ilk başkanı olarak seçildi. İç Savaş yıllarında Güney Cephesi Askeri Devrim Sovyeti”nin üyeliğinde bulundu. Ukrayna'da mücadele eden Kızıl Ordu'ya askeri malzeme tedariki ile sıhhi işlerin sorumluluğunu üstlendi. Tifo hastalığından öldü. Bkz: “Lazimir Pavel Yevgenyeviç”, SİE, Tom 8, Moskva 1965, s. 378-379. 
Leonid Katsva, a.g.e., s. 470. 
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hükümetin talimatını değil Askeri Devrim Komitesi'nin emrini dinledi ve Neva Nehri'nden ayrılmamaya karar verdi. 


23 Ekim'de alınan silahlı isyan kararı Bolşevik yönetiminin 29 
Ekim'de yapmış olduğu genişletilmiş parti toplantısında da görüşüldü ve onaylandı. İosif Stalin!” silahlı isyanı yönetmek için başkan seçildi.'? Leпіп”іп kararlı duruşu Georgiy Zinovyev'i eski itirazlarını biraz yumuşaltmak zorunda bıraktı. Ancak bu kez de silahlı kalkışmanın zamanlamasına itiraz etti. Ona göre “5 gün içinde bir isyan yapılması ” mümkün değildi. O nedenle isyanın 3-5 gün ertelenmesini teklif etti. ? Kamenewin de ona destek verdi. Lakin İosif Stalin isyan etmeyip beklemeleri hâlinde hükümetin başkente ordu toplayabileceğini gerekçe göstererek öneriyi kesin bir dille reddetti.'7* 


Bolşevikler silahlı isyan için IL. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti Kongresi gününü beklemeğe koyuldular. Ancak kongrenin başlamasına daha birkaç gün vardı ve Lenin çok sabırsızdı. Niueti kongre başlamadan hükümetin devrilmesini sağlamaktı. Düşüncesini arkadaşlarına da aktardı ve “Önce Kerenski Hükümetini devirin, sonra kongreyi toplarsınız “ diye tavsiyede bulundu.'” Mektubunda “Kongreyi beklemek aptalca bir iş olur. 
Boşuna haftaları kaybederiz. Oysa şimdi haftalar ve hatta günler bizim için çok değerlidir. Gecikirsek iktidarı ele geçiremeyiz. Kongreyi beklemek ap- 


171 İosif Vissarionoviç Stalin (1879-1953), Tiflis vilayetine bağlı Gori şehrinde doğdu. 
1898'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin üyesi oldu. Faaliyetlerinden dolayı defalarca tutuklanarak ülkenin değişik bölgelerine sürüldü. 1917?den itibaren Bolşevik Partisi'nin önemli liderlerinden birine dönüştü. Ekim Devrimi'nden sonra hükümetin Milletler Komiseri görevine getirildi. Rus İç Savaşı yıllarında Kızıl Ordu'nun doğu, güney ve güney-batı yönlerindeki operasyonlarını organize etti. 
1922'de Bolşevik Partisi genel sekreteri oldu. Lenin'in ölümünden sonra SSCB'nin tek lideri oldu. Parti içinde rakiplerine karşı acımasızca mücadele yaptı ve hepsini bertaraf etmeği başardı. 1941-1945'te Almanya ile savaş döneminde SSCB orduları başkomutanı görevini üstlendi. 1953 yılında hayatını kaybedene kadar ülkeyi demir yumrukla yönetti. Bkz: “Stalin, İosif Vissarionoviç”, 5/5, Tom 13, Moskva 1971, s. 
780-785. 

Andrey Kuçkin, a.g.e., s. 70. 

Lev Troçki, İstoriya Russkiy Revolyutsiy, s. 173. 

174 Samuil Agurskiy, Oktyabrskiye Boi V Moskve, Moskva 1932, İzdatelstvo Mospartizdat, s. 32; İsaak Mints, Oktyabrskaya Sofsialistiçeskaya..., s. 25. 

Lev Troçki, İstoriya Russkiy Revolyutsiy, s. 173. 


17 
17 


Ww N 


175 


44 


1917: Devrimlerden Bolşevik Diktatörlüğüne Rusya 


tallık olur. Zaten kongre bize bir şey vermez, veremez!”!75 diye uyarılar yapti. 


Lenin'in uyarıları parti tarafından dikkate alındı. Böylece isyanın 3 Kasım”da toplanacak II. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti Kongresi’nden önce yapılması kararlaştırıldı.'”” 1 Kasım'da Bolşevik askeri organizasyonları başkentte toplandı. Toplantıya 25.000 Bolşevik yanlısı askeri temsilen 125 delege katıldı.” Kürsüye çıkarak konuşma yapan Lenin yine kesin bir dille savaşa karşı olduğunu ve derhâl barış yapılması gerektiğini söyledi. Aslında onun söyledikleri asker temsilcilerini memnun eden sözlerdi. Zira Rus askeri artık uzun yıllardan beri devam eden savaştan yorulmuş, bıkmıştı. O nedenle Lenin'in sözlerini dönüşte cephedeki arkadaşlarına ulaştırdılar. Böylece isyana birkaç gün kalmış Bolşevik Partisi cephedeki askerler arasında sempati topladı. 


Bolşevik Partisi isyan için çalışmalar yaptığı bir sırada parti yönetiminden isyanın ertelenmesini öneren Kamenev ve Zinovyev, 1 Kasım'da Menşeviklerin yayın organı Novaya Jizn'de'”. silahlı isyan hazırlıklarını deşifre ettiler. Haber Lenin'e ulaşınca onların yaptığına çok sinirlendi ve her ikisinin derhâl partiden kovulmasını talep etti. Ardından parti üyelerine onların ihanetini anlatan bir mektup yazarak herkesi daha dikkatli olmaya, birleşmeye ve isyana hazırlıkta kararlı davranmaya davet etti.'* 


Bolşeviklerin isyan hazırlığı deşifre olunca Menşevik ve SR genel merkezleri aldığı bir kararla kongre tarihini 7 Kasım'a ertelediler.'*' Ardından işçi ve askerlere çağrı yaparak zor bir süreçten geçildiği günlerde kimsenin provakasyona gelmemesini ve birliğin bozulmasına müsaade etmemesini 


176 
177 
178 


Mihail Moskalev, Dokumentı Oktyabrya, Moskva 1932, Partiynoye İzdatelstvo, s. 58. 
Semen Kanatçikov, a.g.e, s. 66; İsaak Mints, Oktyabrskaya Sotsialistiçeskaya ... , s. 26. 
Nikolay Yakovlev, Velikaya Oktyabrskaya Sotsialistiçeskaya Revolyutsiya, Moskva 1946, Voennoye İzdatelstvo, s. 40. 

Menşevik Partisi'nin yayın organı olan gazete, 1917 Nisan ayından itibaren Petrogгада yayınlanmaya başladı. Ekim Devrimi'nden sonra Temmuz 1918”de kapatıldı. 
Bkz: Vladimir İlyiç Lenin, Seçilmiş Eserleri, c. 2, s. 784. 

Vladimir İlyiç Lenin, Ро/поуе Sobraniye Soçineniy, Tom 34, İzdaniye Pyatoye, Moskva 1969, s. 423-427. 

İsaak Mints, Oktyabrskaya Sotsialistiçeskaya..., s. 26. 
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istediler.'*? Bu arada Başbakan Kerenski haberin ortaya çıkması üzerine ace- 


le Mogilev'deki Genel Karargâh'tan başkente geri döndü ve İçişleri Bakanı ile bir görüşme yaparak gereken önlemlerin alınması talimatını verdı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Sergey Saltıkov ve Petrograd Bölge Askeri Bölge komutanı Albay Georgiy Polkovnikov her türlü olaya karşı hazırlıklı olduklarını belirttiler.'$ Bu arada cepheden başkente yeni birlikler sevkedildi, stratejik noktalara ilave askerler yerleştirildi. Kışlık Sarayı, Taurida Sarayı, postane, telgraf ve tren terminallerinin önü askeri araçlarla çevrildi.!8* 


Bolşeviklerin muhtemel kalkışma söylentileri başkent sokaklarında hızla yayılırken herkes Lenin'in nerede olduğunu sorgulamaya başladı. 2 Kasım”dan itibaren hükümet basını onun bulunması gereken yerler hakkında haberler yaptı. Bazı gazeteler henüz Finlandiya*'dan dönmediğini öne sürerken, bazıları ise ülkeye dönerek başkentte saklandığını, ama Geçici Hükümet”in durumdan habersiz olduğunu iddia etti.'*“ Bu arada kalkışma sırları ortaya çıkan Bolşevikler, derhâl inkârcılığa başladılar. Nitekim Lev Troçki gazetecilere yaptığı açıklamada isyan olacağı söylentilerinin gerçeği 
yansıtmadığını ifade etti.1 86 


Hükümet Bolşeviklere fırsat vermemek için onlardan önce harekete geçti. Derhâl Lenin'in yakalanması hakkında karar çıkarıldı.'*7 Giderek çemberi daralan Lenin yakın dostu Yakov Sverdlov'a'$8 mektup göndererek, 


2 “Vozzvaniye S.R. i S. D.”, Novaya Vremya, 18 Oktyabrya 1917, s. 2. 

183 “V Marinskom Dvortse”, Petrogradskaya Gazeta, 18 Oktyabrya 1917, s. 3. 

184 “Vıstupyat Li Bolşeviki?”, Petrogradskaya Gazeta, 19 Oktyabrya 1917, s. 3. 

185 «Gde Jivyot Lenin?”, Pefrogradskiy Listok, 19 Oktyabrya 1917, s. 3. 

186 «Trotski o Vıstupleniy Bolşevikov”, Veçerneye Vremya, 19 Oktyabrya 1917, s. 2. 

87 «Prikaz Ob Areste Lenina”, Volya Naroda, 20 Oktyabrya 1917, s. 3; “Rasporyajeni- 
ye Ob Areste Lenina”, Novaya Jizn, 20 Oktyabrya 1917, s. 3. 

188 Yakov Mihayloviç Sverdlov (1885-1919) Komünist Parti üyesi ve Lenin'in en yakın 
arkadaşlarından biri. Nijni Novgorod şehrinde doğdu. Okuldayken sosyalist hareketlere katıldı. Karl Marks ve Engels eserleriyle tanıştıktan sonra 1901'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katıldı. Partinin Novgorod ve Sormovski komitelerinde aktif rol aldı. 7 Kasım 1901'de yazar Gorki'nin tutuklanmasına itiraz mitingine katıldığı için tutuklandı. O günden sonra hükümet aleyhine çalışmaya başladı. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin II. Kurultayından sonra Bolşevikler safına geçti. 
Kısa sürede Lenin'in en iyi savunucularından oldu. 1905'den itibaren Yaroslavl, Kostroma, Kazan ve başka şehirlerde Bolşevik propagandası yaptı, mitinglerde aktif rol aldı. 1906'da yakalandı ve bir yıl kadar göz hapsi cezası verildi. Ardından iki yıl 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“Tüm gücümüzle saldırmalı ve birkaç gün içinde tam bir zafer elde etmeliyiz.” diye isyana başlanmasını emretti. “? Bunun üzerine harekete geçen Askeri Devrim Komitesi başkentteki kendine tabi gamizona bir talimat gönderdi. Aslında garnizon komitenin emrini beklemekteydi. Zira bir gün öncesinden gizlice biraraya gelen garnizon üyeleri başkentteki ordunun Bolşeviklere bağlandığına karar vermişlerdi. 4 Kasım'da Askeri Devrim Komitesi acil toplandı. Toplantıdan garnizon komutanlığında yönetimi ele geçirmeye dair karar çıktı.'” Ertesi gün tebliğatta bulunmak üzere bir heyet Petrograd Askeri Bölge komutanlığı karargâhına gitti. Heyet mevcut durum dolayısıyla karargâhın kendilerine teslim edilmesini talep etti. Lakin komutan Albay Polkovnikov talebi kesin bir şekilde reddetti. !?! Bunun üzerine 6 Kasım'da şehirdeki tüm askeri birliklere temsilciler gönderen Askeri Devrim Komitesi, kendisi dışında hiçbir emre itaat edilmemesi gerektiğini bildirdi. Haberin duyulması üzerine hükümet acil olarak toplandı. Toplantıdan Askeri Devrim Komitesi'nin yasadışı olması ve yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılması kararı çıktı.'?? Başbakan Kerenski ayrıca Albay Polkovnikov'a şehirde gereken önlemleri almasını emretti. 


kadar Ekaterinburg ve Perm hapishanelerinde hapis yattı. 1909'da Finlandiya'ya kaçtı. Birkaç ay sonra Moskova'ya döndüğünde yeniden tutuklandı ve üç yıllık hapse mahküm oldu. 1910'da hapisten kaçtı ve gizlice Petersburg'a geldi. Fakat orada yeniden yakalandı ve dört yıllık sürgüne gönderildi. 1912'de Narm sürgününde ilk kez Stalin'le tanıştı. Birkaç ay sonra sürgünden kaçtı ve yine Petersburg'a geldi. Bir yıl sonra tekrar tutuklanarak sürgüne gönderildi. 1917 Şubat Devrimi'nden sonra Petersburg'a döndü. Bolşevik Partisinin Nisan konferansında ilk kez Lenin'le tanıştı. Konferans sonrası Merkez komite sekreterliğine getirildi. Ekim ihtilalinden sonra da bu görevine devam etti. Brest-Litovsk barış görüşmelerinde Lenin ve Stalin'in yanında yer alarak Troçki taraftarlarına karşı çıktı. 1919°da Letonya ve Beyaz Rusya Bolşevik teşkilatlarının toplantılarına katıldı, 16 Mart 1919'da öldü. Bkz: “Sverdlov”, BSE, Tom 38, Moskva 1955, s. 202-204. 

8 RGASPİ, Fond 2, Opıt 1, Delo 24300, List 1. 

“Konflikt Petrogradskogo Soveta So Ştabom Okruga”, Petrogradskiy Listok, 24 

Oktyabrya 1917, s. 3. 

Oktyabrskaya Revolyutsiya: Obşedostupnıy.., Sost: Sergey Alekseyev, s. 146; 

“Konflikt Petrogradskogo Soveta So Ştabom Okruga”, Pefrogradskiy Listok, 24 

Oktyabrya 1917, s. 3. 

“Vremennoye Pravitelstvo i Voenno-Revolyutsionnıy Komitet”, Novoye Vremya, 24 

Oktyabrya 1917, s. 3. 
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Artık ok yaydan çıkmıştı. Geri dönüş mümkün değildi. Bolşevikler açıkça isyanı başlatmışlardı. Bolşevik önder Lenin, arkadaşlarına hükümetin baskılarına boyun eğmemesi gerektiğini emretti, herkesi faal olmaya çağırdı. 
6 Kasım akşamı parti merkezine yeni emrini gönderdi, “Şimdi kongrelerle, 
toplantılarla vakit kaybetmektense, silahlı isyanla iktidarı ele geçirmek meselesini konuşmalıyız. Bekleyerek vakit kaybedemeyiz! Hemen bu akşam, bu gece hükümeti tutuklamalı, ona bağlı askerleri etkisiz hâle getirmeliyiz. Karşı çıkanı mahvetmeliyiz. Yoksa her şeyimızı kaybederiz! Hükümet zaten sarsılmış! Onu her nasılsa ezmemiz gerekir” 


Böylece 6 Kasım gecesi isyan başladı. Askeri Devrim Komitesi'ne bağlı milisler silah depolarını basarak işçileri silahlandırdı. Yaklaşık 200.000 
kadar isyancı, Bolşevik Partisi Genel Merkezi'nden gelecek emri beklemeğe koyulurken Başbakan Kerenski Raboçi Put, Jivoye Slovo!? ve Novaya Rus!) gibi sosyalist gazetelerin matbaalarının kapatılmasını emretti.” Bunun üzerine Askeri Devrim Komitesi milis gücü sevkederek kendi yayın organları olan Raboçi Put gazetesinin matbaasını açtırdı. Ardından bir açıklama yaparak özgür basına karşı yapılan baskıya sessiz kalmayacaklarını belirtti. 198 


3 Vladimir İlyiç Lenin, Polnoye Sobraniye Soçineniy, Тот 34, İzdaniye Pyatoye, 
Moskva 1969, s. 435-436. 

194 İşçi Yolu. Geçici Hükümet tarafından Pravda gazetesinin kapatılması üzerine 16 
Eylül- 8 Kasım 1917 tarihleri arasında yayınlandı. Toplam 46 sayı çıktı. 6 Kasım'da Geçici Hükümet tarafindan kapatıldı. Aynı gün gazetenin 44.cü sayısı, hükümetin devrilmesi gerektiği manşetiyle çıktı. 9 Kasım?dan itibaren Pravda'nın yeniden yayınlanmasıyla yayını sonlandırıldı. Bkz: “Raboçi Put”, BSE, Tom 35, Moskova 
1955, s. 451 

85 Canlı Söz anlamında gelen ve 1916-1917 yıllarında Petersburg'ta yayınlanan partisiz 
sosyalistlerin yayın organıdır. Geçici Hükümet ile yanaşı Bolşevik Partisi'ne karşı da muhalefet yaptı. Ağustos 1917'de adını Slovo (Söz) diye değiştirdi. Ekim Devrimi'nden sonra kapatıldı. Bkz: “Jivoye Slovo”, BSE, Тот 16, Moskva 1952, s. 90. 

1% Yeni Rusya adıyla 1907'den başlayarak günlük siyasi, sosyal ve edebi bir gazete olarak yayınlandı. Partisiz sosyalistlere aitti. 10 Kasım 1917'de devrim karşıtlığına göre Sovyet Hükümeti tarafından kapatıldı. Bkz: Russkaya Periodiçeskaya Peçat, Tomsk 2009, İzdatelstvo TML Press, s. 16. 

197 İstoriya Velikoy Oktyabrskoy Sosialistiçeskoy Revolyutsiy, s. 178; “Zakrıtiye Gazet”, Golos Soldata, 25 Oktyabrya 1917, s. 1. 

18 Vladimir Antonov- Ovseyenko, V SemnadisaTom Godu, Moskva 1933, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Hudojestvennoy Literature, s. 298. 
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Bu sırada Petrograd Askeri Bölge Komutanlığı başkentteki tüm askeri birlik komutanlarına kendilerinden emir gelmedikçe kışladan çıkılmaması talimatını gönderdi. Ardından bir açıklama daha yaparak emre itaatsizlik yapacak olanların soruşturmaya tabi tutulacağı vurgulandı.'” Askeri Devrim Komitesi'nin karşı hamlesi gecikmedi. Komite Petropavlovsk Kalesi komutanına telgraf çekerek kalede gerekli hazırlığın yapılmasını, Bolşevik üyeleri dışında kimsenin kaleye alınmamasını ve Smolni Enstitüsü ile irtibata geçilmesini emretti.** Ardından Petrograd halkına, devrim karşıtı güçlere karşı birleşme çağrısı yaptı." 


Aynı sıralarda bir açıklama da Bolşevik Partisi genel merkezinden geldi. 
Tüm taraftarlarına çağrıda bulunan parti, kongreyi beklemeden hükümeti devirmek içim harekete geçilmesini emretti.2 Bunun üzerine Askeri Devrim Komitesine bağlı askeri birlikler, akşam saat 10'a doğru köprüleri, demiryolu istasyonları ve telgraf santrallerini kontrole almaya başladılar. Silahlı isyanın fikir babası Lenin de saklandığı yerden çıkarak Bolşevik karargâhının yerleştiği Smolni Enstitüsü'ne gitti. Böylece ertesi sabaha kadar başkentteki tüm stratejik noktalar Bolşevik Kızıl birliklerin kontrolu altına geçti. Cezaevlerine de baskın yapan Kızıl birlikler tutuklu arkadaşlarını serbest bıraktılar. Sabahın erken saatlerinde Rus Devlet Bankası isyancıların eline geçti. Telefon santraline de giren isyancılar, hükümetle Mogilev'de bulunan genelkurmaylık arasındaki bağlantıyı kestiler. 


İsyan başlarken Başbakan Kerenski Mogilev'deki genel karargâhtan ve Pskow'daki Kuzey Cephesi'nden askeri birlikler talebinde bulunmuştu.” 
Ordu başkomutanı General Nikolay Duhonin2% derhâl emrin icrasına başla- 


99 «Prikazı Po Petrogradskomu Voennomu Okrugu Na Teatr Voennıh Deystviy”, Den, 
25 Oktyabrya 1917, s. 2. 

00 САКЕ, Fond R-1236, Ори 1, Delo 4, List 30-30 ob. 

“K Naseleniyu Petrograda”, Raboçiy Put, 25 Oktyabrya 1917, s. 1. 

Vladimir Antonov- Ovseyenko, V Semnadtsatom Godu, s. 302. 

Lev Troçki, İstoriya Russkiy Revolyutsiy, s. 265. 

24 Nikolay Nikolayeviç Duhonin (1876-1917), Önce 3. Aleksandrovski Askeri Okulu'nu, ardından Nikolayevski Askeri Akademisi'ni okudu. L Dünya Harbi'nde değişik cephelerde görev yaptı. Aleksandr Kerenski başkomutanlık görevini üstlendiginde onun kurmay başkanlığını yürüttü. Kerenski'nin Rusya'dan kaçmasından sonra Rus orduları başkomutanı görevini üstlendi. Sovyet Hükümeti'nin Avusturya-Macaristan askeri temsilcileri ile barış müzakereleri başlatması talimatına uymadığı 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dı, başkente takviye birlikler yolladı. Aynı zamanda başbakana çektiği telgrafta takviye güçlerin ulaşmasına kadar eldeki kuvvetle dayanmaya çalışmalarını tavsiye etti.” Fakat generalin sevkettiği askeri birlikler şehre ulaşamadı. Başbakan Kerenski bir yandan da Bolşeviklerin tarafına geçen askeri birliklere çağrı yaparak hükümetin emirlerini icra etmelerini talep etti. Ancak hiçbir sonuç alamadı. Sonunda isyancıların eline düşmemek için Amerika elçiliğinin arabasında saklanarak başkentten kaçmak zorunda kaldı. Doğruca Kuzey Cephesi karargâhının bulunduğu Pskov'a gitti. Niyeti isyanı bastırmak için başkente ordu sevketmekti.?*“ 


Başbakan Kerenski başkentten kaçarken, gece boyunca tüm stratejik noktaları ele geçirmeği başarmış Askeri Devrim Komitesi, 7 Kasım sabahı Rusya vatandaşlarına hitaben bir çağrı yayınladı. 


“Geçici Hükümet devrilmiştir. Ülke yönetimi Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyet'i ile Askeri Devrim Komitesi'nin eline geçmiştir. Hemen ilk iş olarak demokratik bir barış anlaşmasının sağlanması, topraklar üzerindeki kapitalist egemenliğinin lağvedilmesi, üretimde işçi haklarının gözetilmsi ve yeni bir hükümet kurulması çalışmalarına başlanacaktır.” 


Aynı gün olağanüstü Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti olağanüstü bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Lev Troçki, hükümetin devrildiğini duyurdu.?* Troçki'den sonra kürsüye çıkan Lenin, Bolşeviklerin arzusu olan işçi ve köylü devriminin sonunda gerçekleştiğini belirterek Rusya tarihinde yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Yeni dönemin de ipucunu veren parti lideri, işçi ile köylülerle birlikte yeni bir hükümet tesis edeceklerini vurguladı.” 


Devrimin ardından Askeri Devrim Komitesi cephelerdeki ordu komutanlarına Geçici Hükümeti'n iktidardan indirildiğini ve yeni dönemin başladığını bir bildiri ile haber verdi. Bildiride devrime itiraz edilmemesini vur- 


için görevden alındı. Bolşevik askerler tarafından 21 Kasım?da Mogilev”de öldürüldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 608. 

205 İsaak Mints, Oktyabrskaya Sotsialistiçeskaya..., s. 38. 

2% Geoffrey Hosking, İstoriya Sovetskogo Soyuza, s. 43. 

27 RGASPİ, Fond 2, Opıt 1, Delo 4634, List 1.; “K Grajdanam Rossiy”, Raboçiy Í Soldat, 25 Oktyabıya 1917, s. 1. 

28 TGASP, Fond 1000, Орк 1, Delo 98, List 1-3. 

29 “Ekstrenniye Zasedaniye Petrogradskago Soveta”, Raboçiy Pur, 26 Oktyabrya 1917, 
s. 1-2. 
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gulayarak karşı çıkan herkesin düşman gibi değerlendirileceği uyarısı yapıl- 
11.21 Bu arada dünyanın büyük başkentlerine de benzer bir metin gönderildi, Rusya?daki devrim hakkında bilgi verildi. 


Başbakan Kerenski başkentten kaçmıştı, ancak Kışlık Sarayı'nda bulunan devrik hükümetin bakanları daha teslim olmamıştı. Akşam üzeri onlara gönüllü şekilde teslim olmaları çağrısı yapıldı. Ancak her hangi bir yanıt gelmedi. Bolşevik lider Lenin, Kışlık Sarayı ele geçirilmeden kongreye gitmeyeceğini ifade etti. Bunun üzerine saraya birkez daha çağrı yapıldı ve teslim olmaları için 20 dakika süre verildi. Lakin saraydan yanıt gelmedi. Hâl böyle olunca Askeri Devrim Komitesi, Меуа? а bekleyen Aurora adlı savaş gemisine Kışlık Sarayı'na ateş açması emrini verdi. Gece saatlerinde Kışlık Saray”ı bombalanmaya başlandı. İki saat içinde saray düştü.”!! Eski hükümetin bakanları tutuklanarak Petropavlovski Kalesi'ne gönderildi.”'? 


Bolşeviklerin Kışlık Sarayı'na saldırısı başladığı saatlerde II. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Sovyet'i Kongresi resmi olarak açıldı. Kongreye Rusya'nın bütün bölgelerini temsilen yaklaşık 400 delege katıldı. Delegelerin çoğu Bolşevik Partisi mensubuydu.2'? Menşevik ve sağ SR'ler de kongre salonunda idiler. Lakin Kışlık Saray'ının düştüğünü duyunca devrimi protesto ederek salonu terkettiler.?!* 


Kışlık Sarayı'nın düşmesini bekleyen Lenin, kongreye ertesi gün katıldı. “Devrimin kahramanı” tezahüratlarıyla yerine geçip oturduktan sonra ülkeyi yönetecek yeni iktidarın oluşturulması çalışması başlatıldı. Kongrede Troçki'nin teklifiyle kurulacak yeni hükümette “bakan” kelimesi yerine “komiser” kelimesinin kullanılması teklifi sunuldu. Teklif Lenin'in hoşuna gitti ve derhâl onayladi2!5 8 Kasım akşamı Kurucu Meclis seçimlerine kadar ülkeyi yönetmek üzere geçici bir hükümet, Sovnarkom?!© oluşturuldu.” Le- 


“Vsem Armeyskim Komitetam Deystvuyuşey Armiy. Vsem Sovetam Soldatskih Deputatov”, Raboçiy Pur, 26 Oktyabrya 1917, s. 1. 

“Razgrom Zimnego Dvortsa”, Soldarskiy Golos, 27 Oktyabrya 1917, s. 3. 

“V Petropavlovskoy Kreposti”, Delo Naroda, 27 Oktyabrya 1917, s. 1; “Arestovannıye Ministri”, Soldatskiy Golos, 27 Oktyabrya 1917, s. 3. 

213 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 147. 

Leonid Katsva, a.g.e., s. 472. 

Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 86. 

е Halk Komiserleri Konseyi 

“© Mihail Moskalev, a.g.e., s. 81. 
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nin hükümetin başkanı olurken, Lev Troçki Dışişleri, Stalin ise Milliyetler komiseri olarak göreve getirildi.2'8 Bu arada devrimde Bolşevikleri desteklemiş Sol SR”lere kabinede bulunmaları teklifi yapıldı. Fakat onlar itirazlarını bildirince yeni hükümet sadece Bolşeviklerden ibaret oldu. ?!? 


Hükümet'in kurulmasından sonra Lenin'in bizzat hazırladığı “Barış Bildirgesi” kongre delegelerinin oyuna sunuldu. Bildirge derhâl kabul edildi. 
Böylece savaşan tüm taraflara silahların derhâl bırakılması, ilhaksız ve tazminatsız barış müzakerelerine başlanması çağrısı yapıldı.” Kongrede kabul edilen ikinci kararname ile Kerenski döneminde konmuş ölüm cezaları kaldırıldı, hapse atılmış Bolşevik yanlısı subay ve askerler serbest bırakıldı. 
Tabii kongrenin en önemli kararı köylüleri ilgilendiren toprak meselesi hakkında oldu.>' Kürsüye çıkan Lenin, eskiden zenginlere, kiliselere ve devlete ait olan yaklaşık 150 milyon hektar toprağın köylülere bırakıldığını müjdeledi.> Böylelikle Bolşevikler hem yaptıkları devrimi kongreye kabul ettirdiler, hem de dönemin iki önemli sorununu kendi düşüncelerine göre çözüme kavuşturdular.>? 


İsyan Bolşeviklerin kesin zaferiyle sonuçlandı. Rusya yeni bir döneme başladı. Ancak sorunlar tam olarak bitmedi. Hatta devrimin ardından ülke daha fazla sorunlarla uğraşır oldu. Siyasi, ekonomik ve sosyal alandaki sorunlara bu kez de Bolşevik devrimini kabul etmeyen eski Çar yandaşları ile diğer sosyalist partilerin muhalefeti sorunu eklendi. 


1.5. BOLŞEVİKLERE KARŞI İLK İSYAN: KERENSKİ VE 
KRASNOWUN BAŞKENTE TAARRUZ GİRİŞİMİ 


Bolşeviklerin devrimle iktidarı ele geçirmesinden sonra Pskov'a kaçan devrik Başbakan Kerenski, tüm olup bitenler karşısında pes etmek istemedi. 
Pskov'da görevinin başında olduğunu açıkladı.” Ardından iktidarına yeniden kavuşmak için asker toplamaya başladı. Lakin ilk andan itibaren oldukça zorlandı. Zira Kornilov'un darbe girişiminde Bolşeviklerle beraber hare- 


218 “Sovet Narodnıh Komissarov”, Raboçiy Í Soldat, 27 Oktyabrya 1917, s. 1. 

219 Lev Troçki, Ot Oktyabrskoy Revolyutsiy Do Brestskogo Mira, Harkov 1924, İzdatelstvo Proletariy, s. 86. 

Nikolay Yakovlev, a.g.e., s. 56. 

“Vserossiyskiy Syezd Sovetov”, Pravda, 27 Oktyabrya 1917, s. 1. 

22 İsaak Mints, Oktyabrskaya Sotsialistiçeskaya..., s. 41. 

23 George Vernadsky, a.g.e., s. 361. 

224 “Za Den”, Volya Naroda, 27 Oktyabrya 1917, s. 1. 
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ket ederek ordu mensuplarını sindirmeğe çalışması ve akabinde bazı generalleri suçlayarak hapse attırması onu askerin gözünde düşürmüştü. Ancak yine de şansını denemek istedi. Bu bağlamda önce Kuzey Cephesi karargâhına giderek General Vladimir Çeremisov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ondan emrine ordu vermesi talebinde bulundu. Hâlbuki general Çeremisov Bolşeviklere sempati duyan bir askerdi.” Hatta sempatisinden dolayı Geçici Hükümet'in talebi ile başkente doğru giden takviye askeri birlikleri 


bile engellemişti.?? 


General Çeremisov, devrik başbakana 3. Süvari Kolordusu komutanı Pyotr Krasnov ile konuşmasını tavsiye ederek talebi geri çevirdi.” Krımov'un intiharından sonra 3. Süvari Kolordusu komutanlığına atanan Krasnov'un ismi Kerenski'yi biraz endişelendirdi.” Çünkü Kornilov'un darbe girişimi sırasında onunla da arası açılmıştı. General Krasnov da Kornilov olayında Bolşeviklerle birlikte olmasından dolayı Kerenski'den nefret etmişti?” Buna rağmen Bolşeviklerin Geçici Hükümeti devirmesi ikili arasındaki tatsızlığı sona erdirdi. O yüzden birkaç gün sonra Bolşeviklere olan düşmanlık nedeniyle biraraya geldiler.” Görüşmeden işbirliği kararı çıktı. Hatta Kerenski generali, Petrograd bölgesi ordularının komutanlığı görevine getirdi.23! 


Krasnov'un emri altinda çok fazla asker yoktu. Zira devrim esnasinda askerlerin çoğu kolorduyu terkederek kaçmıştı. Toplam 480 Kazak askerine ve 8 makineli tüfeğe sahip kolordu, Kerenski'nin talimatı ile başkent üzerine saldırıya başladı.” 9 Kasım'da Petrograd'ın güneyindeki Gatçina ele geçirildi. Ertesi gün başkente 25 kilometre mesafedeki Tsarskoye Selo, Krasnov birliklerince işgal edildi. Gatçina ve Tsarskoye Selo’da Krasnov birliklerine 
yeni katılımlar oldu. Böylece asker sayısı 700'e yükseldi, Bolşeviklerden 12 


225 
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adet top ganimet alındı. Devrik Başbakan Kerenski haberi büyük bir heyecanla karşıladı. Tüm Rusya'ya görevinin başında olduğunu ve darbeci Bolşevikleri mahvetmek üzere kendilerine yeni askeri birliklerin katıldığını du- 


ñ yurdu.233 


Gatçina ve Tsarskoye Selo'yu ele geçiren Pyotr Krasnov, bir süre cepheden destek gelmesini bekledi. Zira kendisine bu konuda söz verilmişti. 
Lakin hiçbir yardım gelmedi. Bunun üzerine Tsarskoye Selo'da bulunan garnizon subaylarından destek istedi. Krasnov ile görüşen subaylar askerleri ile konuşacaklarını söylediler. Fakat askerler kardeş kanı dökmek”ten çekindiklerini belirterek çatışmaya girmek istemediler.” 


Bu arada Bolşevik devrimini kabullenmeyen Mogilev'deki ordu genel karargâhı da Pyotr Krasnovw'a destek sağlanması konusunda çalışma başlattı. 
Ordu başkomutanı Nikolay Duhonin, 28 Ekim'de Don bölgesi atamanı Kaledin'e bir telgraf göndererek Bolşeviklerle savaşmak üzere ondan Kazak birlikleri istedi.” Sonra Bolşeviklere de bir uyarı mektubu yolladı. General mektubunda, Rus ordusu başkomutanı olarak Geçici Hükümet'e sadık kaldığını belirtti ve onları her türlü baskı ile şiddetten uzak durmaya çağırdı.>“ 


General Duhonin Bolşevik devrimini kabullenmediğini açıklamıştı, ancak ordudaki askerler konusunda aynı şeyler söylenemezdi. Çünkü barış deklare eden Bolşevikler, komutanlarının aksine savaştan yorgunu askerlerin sempatisini kazanmaya başlamıştı. Rus ordusunun içine düştüğü mevcut durum Bolşevik propagandasının etkisinin gücünü gösterirdi. O yüzden Pyotr Krasnow'a destek için gönderilmek istenen askerler de emre itaat etmek istemediler. 


Diğer yandan Pyotr Krasnov'un başkentin 30 kilometre yakınına kadar sokulması Petrograd'taki Bolşevik mühaliflerini epey heyecanlandırdı. Sadece dışarıdan değil, içeriden de yeni hükümete baskı kurmanın doğru olacağına karar veren başkentteki tüm mühalif örgütler, biraraya gelerek Ülkeyi ve Devrimi Kurtarma Komitesi diye bir kurum oluşturdular. Kuruma şehrin 


233 «Telegramma Kerenskago”, Golos Fronta, 29 Oktyabrya 1917, s. 2; Anton Denikin, 
Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 134. 

234 Oktyabrskaya Revolyutsiya: Memuarı.., Sost: Sergey Alekseyev, s. 69. 

235 Andrey Venkov, Ataman Krasnov: Donskaya Armiya 1918 God, Moskva 2008, 
İzdatelstvo Veçe, s. 16. 

36 «Front Trebuyet Podçineniya Vremennomu Pravitelstvu”, Soldafskiy Krik, 29 Oktyabrya 1917, s. 2. 
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meclis üyeleri, Menşevikler, SR Partisi ve diğer muhalif örgütler ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Komite tarafından halka yapılan ilk açıklamada ülkenin çökmesine sebep olan Bolşeviklere destek verilmemesi ve Şubat’ta gerçekleşmiş devrime samimiyyetle sahip çıkılması çağrısı yapıldı.2” 


Bu arada komite Krasnov güçlerinin başkente taarruzuna paralel olarak Bolşevikler aleyhine büyük bir isyan çıkarmak için hazırlık başlattı.25* İsyanın planı işlenip onaylandı ve ele geçirilecek hedefler belirlendi. Merkezi telefon santrali, Petropavlovski Kalesi ve diğer mühim noktaların derhâl işgal edilmesi için kroki çizildi. Başkentteki askeri okul öğrencilerinden Bolşeviklere karşı destek istendi.? Yapılan hazırlıkla ilgili Krasnov'a gizlice bir temsilci gönderdildi. Ayrıca şehre girmesinden sonra onunla beraber Bolşeviklerin kalesi Smolni Enstitüsü'ne baskın yapılması kararlaştırıldı. 
İsyanın idaresi Petrograd Askeri Bölge komutanı Albay Polkovnikov'a havale edildi.?*© 


Sahaya inen Menşevik ve SR”ler halkı yanlarına çekmek için ciddi propagandaya başladılar. SR'ler adına açıklama yapan parti başkanı Viktor Çemov>!, cephede barış çağrıları yapmasına rağmen Bolşeviklerin ülkeyi ve toplumu kardeş katline sürüklediğini söyledi, halktan uyanık olmalarını talep etti. Bolşevik yandaşı askerlere de çağrı yapan Çernov, silahları bırakarak kışlalarına dönmelerini tavsiye etti. Halktan son bir istekte daha bulun- 


237 «Soldatı, Raboçiye, Grajdane”, İskrı, 28 Oktyabrya 1917, s. 4. 

238 Aleksandr Rabinoviç, Bolşeviki U Vlasti: Pervuy God Sovetskoy Epohi V Petrograde, Moskva 2008, İzdatelstvo Novıy Hronograf, s. 54. 

“Vozzvaniye K Yunkeram Petrograda i Provintsiy”, Soldatksiy Krik, 29 Oktyabrya 

1917, s. 2. 

9 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Oktyabr-Noyabr 1917 Goda), Тот 2, s. 324. 

241 Viktor Çernov (1873-1952), SR Partisi'nin lideri olan Çernov, Şubat Devrimi'nden 
sonra Mayıs-A ğustos arasında Geçici Hükümet'in Toprak Bakanlığı görevinde bulundu. General Kornilov'un darbe girişiminden sonra hükümetten istifa etti. Bolşeviklerin iktidarı silahla devirme planlarına karşı çıktı. O yüzden Ekim Devrimi'ni kabul etmedi. 5 Ocak 1918'de açılan Kurucu Meclis'e başkan seçildi. Brest-Litovsk Barış Anlaşmasına muhalif oldu. Bir süre Moskova'da bulundu, sonra Samara'ya gitti. Haziran 1918'de orada kurulan KOMUÇ hükümetinde yer almadı. Aleksandr Kolçak'ın darbesine karşı çıktığı için tutuklandı ancak Çekoslovakların araya girmesiyle serbest bırakıldı. 1920'de Çekoslovakya'ya gitti. Orada Bolşevikler aleyhinde birtakım çalışmalar yaptı. 1931'de Fransa'ya yerleşti. П. Dünya Harbi'nden sonra ABD'ye iltica etti. Hayatının sonuna kadar New York'ta yaşadı. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 347-351. 
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du; özgürlüğe, toprağa ve barışa kavuşmayı arzulayan herkesin tüm muhale- 
{ейп sesi olan komiteye katılmasını rica etti.” Diğer yandan başkentteki Kazak alaylarını Bolşevikler aleyhine isyanda yanlarında görmeyi umduğu- 


nu vurguladı.?” 


Başkentte isyan hazırlığından Bolşevikler 9 Kasım akşamı haberdar oldular. Nitekim komite üyelerinden biri yakalanınca gizli hazırlığı deşifre etti.“ Hâl böyle olunca komite.Krasnov birliklerinin şehre girişini beklemeden harekete geçme kararı aldı. Böylece 10 Kasım sabahı isyan başlatıldı. 
İsyanın deşifre olmasına rağmen şehirdeki üç Askeri Okul öğrencileri ile subayları silahlarını alarak sokaklara çıktılar. İsyancılar birkaç saatte merkezi telefon santralini, Astoriya Oteli'ni ve Rusya Merkez Bankası binasını kontrol altına aldılar.> Fakat buna rağmen isyanı başkentin geneline yaymak mümkün olmadı. Zira komitenin çağrısına rağmen askeri okul öğrencileri dışında başkentteki ordular isyana katılmadı. 


Böylece Menşevik ve SR lerin beklentisine rağmen isyan için halk harekete geçirilemedi. Bu durum Bolşeviklerin elini kuvvetlendirdi. Nitekim hızla askeri okullara saldıran Bolşevik güçler önce Vladimirski, ardından Pavlovski ve Їпјепепиу Okullarını teslim aldılar. Bir kuvvet de merkezi telefon santraline sevkedildi ve santral isyancılardan kurtarıldı.9 11 Kasım akşamı isyan tamamen bastırıldı. Çatışmalar sırasında yüzlerce askeri okul öğrencisi öldürüldü.?* 


Askeri okul öğrencilerinin isyanını bastıran hükümet, başkent için tehdit oluşturan Pyotr Krasnov'a karşı seferberlik başlattı. Şehirde olağanüstü hâl ilan edildi ve savunma karargâhı oluşturuldu. Baltık Donanması ile Kronştadt Donanması'ndan bazı askeri gemiler Neva”da konuşlandırıldı. On binlerce işçi silah altına alındı. Bu sırada Petrograd garnizonu temsilcileriyle görüşen Lenin, Kerenski ve Krasnov'a karşı onlardan destek istedi.248 Diğer 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yandan Askeri Devrim Komitesi'nin emriyle başkente giden tren yolları kapatıldı. 


Hükümetin aldığı önlemler işe yaradı. Demiryolları kapatıldığından Krasnov birliklerinin hareketi kısıtlandı. O yüzden sadece Pulkovo?ya kadar ilerleyebildiler. Orada meydana gelen çatışmalarda Bolşevikler edildi, ancan yine de ilerleme kaydedilmedi. Bu durum üzerine Kazak askerleri moral ve motivasyon olarak etkilendi. 12 Kasım'da Bolşevikler taarruz başlatarak Tsarskoye Selo'ya kadar Krasnov birliklerini Коуйои.2* Hâl böyle olunca destek alınmadan başkente yürümenin mümkün olmayacağı anlaşıldı.>* 


Diğer yandan Bolşevik propagandacılar Kazak askerlerini ikna için girişim başlattılar. Müzakere teklifi sunulan Kazak askerleri tereddütde kaldılar. Ancak 2 gün sonra taraflar arasında görüşmeler başladı ve buna bağlı olarak 14 Kasım'dan itibaren çatışmalar durdu.”! Bolşevik temsilciler Lenin'in teslim edilmesine karşın Kazak askerlerinden Kerenski'nin kendilerine verilmesini talep ettiler.” Bu vaade inanan askerler Krasnov'a, Kerenskiyi teslim etmesini söylediler. Fakat General Krasnov askerin kandırıldığını anladı, Кегепѕкі’уе durumu haber verdi. Kerenski derhâl tüm görevlerinden ayrılarak bölgeden kaçtı. Yalnız müzakereler devam ederken Bolşevikler aniden hamle yaparak Gatçina'yı da ele geçirmeği başardılar. Böylece Kerenski'nin Bolşevikleri iktidardan indirmek için yaptığı girişim hüsranla sonuçlandı.” 


Kerenski kaçtı, başkent Petrograd tehditten kurtuldu. Ama Askerî Devrim Komitesi onun ölü ya da diri yakalanması için bir bildiri yayınladı. Bildiri hükûmet muhaliflerini çok kızdırdı. Nitekim acilen toplanan SR Partisi merkez yönetim kurulu, Kerenski'nin haklarını savunan bir açıklama yapt1.2* Bu arada devrik başbakanın kaçmasından sonra General Pyotr Krasnov savaşmaktan vazgeçerek silah bırakma kararı verdi. Bunun üzerine kendisi 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dâhil tüm Kazak askerleri gözaltına alınarak tutuklandı.?” Ancak kısa bir süre sonra bir daha hükümet aleyhinde savaşmayacağı sözü alınarak serbest bırakıldı.“ Dahası askerleriyle birlikte Don Vilayeti'ne dönmesine müsaade edildi. 


Böylece Kerenski ile Krasnov'un başkenti ele geçirmek hayalleri suya düştü. Lakin taraflar arasında meydana gelen çatışmalar Rus toplumundaki ayrışmayı giderek derinleştirdi. Yeni hükümet ile muhalifleri arasında küçük çaplı gerginlikler giderek büyüdü. Taraflardan hiçbirinin karşısındakine taviz vermediği bir ortamda herkes ülkenin bir iç savaşa doğru sürüklenmekte olduğunu açıkça anlamaya başladı. Diğer yandan yeni hükümetin gün geçtikçe siyasal ortamı daha da gerginleştiren baskıcı uygulamaları, siyasi yolla Bolşeviklerden kurtulacağına ümidini kaybeden muhalifleri silaha sarılma- nın mantıklı olacağına inandırmaya başladı. Neticede kan döküldükçe “İç Savaş” kelimesi Rusya'nın makus talihine çevrilmeğe başladı. 


1.6. SOSYALİST BİRHÜKÜMET OLUŞTURMA 
ÇABALARI VE SOL SR'LER İLE KOALİSYON 


Bolşevikler iktidarı ele geçirdikten sonra ilk günler aldıkları kararlarla topluma faydalı olacaklarını gösterme gayreti içine girdiler. Nitekim öncelikle eski rejimden kalan bazı kurumları kapatmaya ve yerine yenilerini oluşturmaya başladılar. Bu bağlamda Senato ve Devlet Konseyi lağvedildi, şehir meclisleri ile kırsal bölgelerdeki özyönetim organları Sovyetlere bağlandı. 


Toplumsal destek almadan ne başkentte ne de diğer büyük şehirlerde tüm gücü ele alamayacağının farkında olan Bolşevikler, öncelikle devrim sırasında yararlandıkları işçilerin haklarını arttırmaya çalıştılar. İşçilere tüm kazanımların sahibi olduklarını göstermeye gayret ederek yeni kararnamelerle onları tamamen yanlarına çektiler. Bu kapsamda çalışma şartları iyileştirildi, mesai saatleri 8 saat olarak belirlendi, tüm fabrikalar kontrollerine verildi. Yeni dönem İşçi Diktatoryası diye adlandırıldı. Böylece hükümet 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işçilerin desteğiyle öncelikle başkentte akabinde de tüm ülkede durumu ele almayı, işçiler ise hükümetin kararlarıyla fabrikalara el koymayı sürdürdü.” 


Lakin Rus toplumu sadece işçilerden oluşmuyordu. Tüm toplumu kucaklayacak icraatlerin yapılması gerekirdi. O dönem Rus toplumunun büyük çoğunluğu fakirdi. Fakirlerin ise eski Çarlık rejiminde devletin seçkin zümreleri arasında yer alan imtiyazlı kişilerden ve onlara verilen haklardan nefret ederlerdi. Sovyet hükümeti de zaten öyle zengin takımına düşmanlık beslerdi. Dolayısıyla hükümetin kurulmasının ardından eski rejim dönemindeki ayrıcalıklı sınıflara, imtiyazlı şahıslara ve zengin tüccarlara verilmiş haklar kaldırıldı, herkesin eşit vatandaş olduğu vurgulandı. Ayrıca kiliselerin devletten, okulların da kiliseden ayrılmasına karar verildi.” Hakları ellerinden alınanların hükümet aleyhinde çalışmalar yapmasına engel olmak ve toplumsal düzeni sağlamak adına işçi ile köylülerden oluşan ilk polis güçleri oluşturuldu.?” 


“ Yalnız bu adımlar birkaç gün sonra toplumun büyük kesimi tarafından kuşkuyla karşılandı. Toplum icraatların herkes için değil, sadece Bolşevik yandaşlarının çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmeğe başladı. Diğer yandan muhalif örgütler de icraatlere aşırı tepki gösterdiler. Birkaç gün sonra hükümete ilk uyarı SR Partisi etkisi altındaki Bütün Rusya Köylü Vekilleri Sovyeti'nden geldi. Tek partiye dayalı hükümetin ülkede demokrasi kuramayacağını açıklayan Sovyet, diğer sosyalist örgütlerin de iktidarda temsil olunması gerektiğini belirtti. Diğer siyasal örgütler ve sivil toplum kuruluşları da, iktidarın tek partinin elinde bulunmamasını önerdi. Ancak Bolşevikler ele geçirdikleri iktidarı kimseyle bölümek istemediklerinden açıklamaları umursamadılar. Zira SR Partisi içindeki sol üyeler dışında devrim esnasında hiçbir siyasal örgütü yanlarında görmemişlerdi, dolayısıyla iktidarı da yanlarında olmayan güçlerle bölüşmek zorunda olmadıklarını düşündüler. 


Bolşeviklere en yakın olanlar SR Partisi içindeki sol üyeler idi. Devrim esnasında Bolşevikler onlardan destek almışlardı. Ancak devrime destek verenlerin bile kafası karışıktı. Hatta devrimden önce bile zaman zaman çekişkiler yaşamışlardı. Nitekim bir ara silahlı isyan teklifine karşı çıkarak Bolşevikleri terketmeği bile düşünmüş, hatta Askeri Devrim Komitesi'nden ayrılacakları tehdidinde bulunmışlardı.2“9 Lakin son anda diğer arkadaşlarının ikna çabaları sonuç vermiş, SR Partisi'nin sol üyeleri devrim sırasında Bolşeviklerin yanında yer almışlardı.”' Lev Troçki, 6 Kasım'da olağanüstü toplanan Petrograd Sovyet'inde konuya ilişkin yaptığı konuşmada, sol SR”lerle aralarında hiçbir fikir ayrılığının olmadığını açıklayarak endişeleri gidermiş- 
(1.262 

Devrimi birlikte gerçekleştirdikleri için Bolşevikler, SR Partisi'nden sol üyelerle koalisyon hükümeti oluşturmaya sıcak bakmaktaydı. O yüzden devrimin ardından onlara teklifte bulundular. Ancak sol üyelerden bazıları Bolşeviklere güvenmediğinden teklife sıcak bakmadılar.2? Hatta devrim esnasında Bolşeviklere verdikleri destekten dolayı arkadaşlarına kızanlar bile oldu. Kuşkusuz Bolşeviklere olan güvensizliğin bir nedeni SR'lerin kendi tabanlarını kaybetme endişesiydi. Diğeri ise geniş tabanlı bir hükümetin oluşmasından yana olmalarıydı.?* Dolayısıyla Bolşeviklerin teklifi reddedilince hükümet tek partiye dayalı iktidar ile devam etti. 


Lakin geniş tabanlı bir koalisyon hükümetinden yana olanlar beklentilerinden vazgeçmediler. Nitekim Köylü Sovyeti'nden sonra önemli bir çağrı da o dönem Rusya'nın en önemli kurumlarından biri olan Vikjel’den?® gel- 
41.28 11 Kasım'da Bolşeviklere çağrı yapan Vikjel, sağdan ve soldan herkesin temsil hakkı olacağı geniş tabanlı bir hükümet kurulması önerisinde bulundu. Talebinin karşılanmaması hâlinde ise kurum, ülkedeki bütün demiryollarında süresiz iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı." 
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Köylü Vekilleri Sovyeti ile kıyaslandığında Vikjel çok daha etkin bir güç idi. Çünkü ülkedeki tüm demiryollarının kontrolleri onun elindeydi. Oysa diğer şehirler ve bölgeler ile irtibat sağlanması için hükümetin demiryollarına ihtiyacı vardı. Ayrıca Vikjel tam da Bolşeviklerin, Krasnov birliklerine karşı mücadele ettiği günlerde çağrı yapmıştı. Dolayısıyla kurumun baskısıyla demiryolcular iş bırakma eylemi yapabilirlerdi. Bu durum hükümeti zorlardı, o yüzden Bolşevikler çağrıyı dinlediler ve derhâl diğer partilerle kabine oluşturmak konusunda müzakerelere başladılar.?8 


Bolşevikler adına görüşmelere Lev Kamenev başkanlığında bir heyet katıldı. Görüşmeler esnasında Menşevik ve SR Partisi, Lenin ile Troçki'nin yer almayacağı yeni bir sosyalist kabineden yana olduklarını söylediler.” Bolşevik heyetinin başkanı Kamenev, Vikjel'in iş bırakma tehdidinden çekindiği için teklife sıcak baktı.?9 Lakin onun tavrı Bolşevik lideri Lenin'i çileden çıkardı. 
Lenin, Vikjel'in değil, Rus halkının çıkarına göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi.2”! Ayrıca kurumu, Kerenski ve Krasnov'un destekçisi olmakla suçlayarak, Menşevik ve SR Partilerince sunulan teklifin kesin bir dille reddedilmesi gerektiğini belirtti. Kamenev'i ise partiye ve öndere ihanetle suçladı?” Lenin'in sert tepkisi diğer parti üyelerini de etkiledi. Herkes Катепеу”іп büyük hata yaptığını söyledi. Böylece Lenin'in da uyuşmaz davranışları, müzakereleri tıkanma noktasına getirdi. Ancak buna rağmen taraflar arasında görüşmeler kesilmedi. 
En sonunda koalisyon bir hükümet oluşturma çalışmalarını sürdürmek üzere özel bir komisyonun kurulmasına karar verildi.?”? 


Lakin Krasnov güçlerinin yenilgiye uğraması üzerine Bolşeviklerin eli güçlendi. Lenin derhâl görüşmelerin durdurulmasını talep etti. Bunun üzerine Kamenev dâhil partinin beş üyesi yönetim kurulundan istifa etti. İstifalar partide küçük bir şaşkınlık ortaya çıkarttı, ama Lenin'in inatlı ısrarı baskın çıktı.2”* Böylece günlerce süren müzakereler sonuçsuz kaldı ve Vikjel'in çağrısı reddedildi. 


268 «Vikjel”, BSE, Tom 8, Moskva 1951, s. 51. 

269 “Zasedaniye Petrogradskago Soveta Raboçih i Soldatskih Deputatov”, Pravda, 2 
Noyabrya 1917, s. 2. 

Leonid Katsva, a.g.e., s. 477. 

Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 96. 

“Vikjel”, BSE, Tom 8, Moskva 1951, s. 51. 

Oktyabrskaya Revolyutsiya: Obşedostupnıy.., Sost: Sergey Alekseyev, s.212. 
e Aleksandr Rabinoviç, Bo/şeviki U Vlasti..., s. 77. 
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Müzakerelerin sona erdiğini partinin yayın organı Pravda 20 Kasım sayısında resmi şekilde sürmanşetten duyurdu. Gerekçe olarak müzakereler devam ederken, işçilerin iktidara karşı isyan etmeleri için Menşevik ve SR”ler tarafından silahlandırıldığı ancak bunu kabul edilmesinin mümkün olmadığı öne sürüldü. Gazetede ayrıca Lenin'in halka müracaatı yayınlandı. 
Lenin müracaatında Sovyet iktidarının zaten halk iktidarı olduğunu iddia ederek, bütün bölgelerdeki Bolşevik Sovyetlikleri ile halkın sıkı irtibat kurması gerektiğini vurguladı.?” 


Vikjel ile yapılan müzakerelerin sona ermesi üzerine daha önce Bolşeviklerle koalisyona sıcak bakmayan SR Partisi'ndeki sol üyeler, kararlarında değişikliğe giderek ortak bir kabine kurmak için görüşmelere hazır olduklarını açıkladılar. Bunun üzerine SR Partisi kendi içindeki radikal sol üyelere şiddetli bir tepki gösterdi. Ardından derhâl toplanan parti yönetim kurulu, Bolşeviklerle birlikte hareket eden radikal sol üyelerin ihracına karar verdi.29 Bunun üzerine partiden atılan sol üyeler, 19 Kasım'da bir açıklama yaparak ülke genelindeki bütün taraftarlarını 30 Kasım'da yapılacak Sol Devrimci Sosyalistlerin Kurultayı'na davet etti.” Böylece Sol SR”ler ayrı bir parti şeklinde organize olmaya başladılar. 


Aslında o günün şartlarında Sol SR”leri yanlarına almak en çok Bolşevik Partisi?nin işine yarıyordu. Zira parti onlar üzerinden Rus köylü sınıfına ulaşmayı amaçlıyordu.? “Gerçekten de devrimden önce parti, köylerde Sol SR'ler kadar organize olamamıştı.” Bolşevik Yakov Sverdlov, Mart 1918'de partinin 7. Olağanüstü toplantısında bunu açıkça itiraf etmişti.” O yüzden Sol SR”leri yanlarına çekerek Bolşevikler hem iktidarlarını pekiştirmek, hem de devrimi köylü sınıfına rahatça ulaştırmayı amaçlıyordu. *! 


275 “К Naseleniyu”, Pravda, 7 Noyabrya 1917, s. 1. 

276 “Postanovleniye Tsentralnago Komiteta Partiy S. R.”, Delo Naroda, 28 Oktyabrya 
1917, s. 1. 

27 Partiya Levıh Sotsialistov- Revolyutsionerov: Dokumenti Í Materialı 1917-1925 G. 
G., Tom 1, Moskva 2000, Rosspen, s. 62. 

278 Guiseppe Boffa, İstoriya Sovetskogo Soyuza, Тот 1, Moskva 1994, İzdatelstvo 
Mejdunarodnoye Otnoşeniya, s. 59. 

279 Vtoroy Vserossiyskiy Syezd Sovetov, Moskva Leningrad 1928, Gosudarstvennoye 
İzdatelstvo, s. 19. 

280 Sedmoy Ekstrennıy Syezd RKP (b) Mart 1918 Goda, Stenografiçeskiy Otçet, Moskva 1962, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, s. 6. 


5 “Levıye Eseri”, 5/Е, Tom 8, Moskva 1965, s. 518; Leonid Katsva, a.g.e., s. 482. 
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Sol SR için ise amaç öncelikle devrimi korumaktı. Çünkü Geçici Hükümet'in devrilmesini kazanılmış büyük bir hak olarak görüyorlardı. Onlara göre, devrim tehlikeye girerse bütün sol örgütler sorunlarla yüzleşebilirdi. O yüzden devrimin kaderi, Bolşeviklerin kaderine bağlıydı.2? Sol SR leri hükümet için zorlayan bir neden de Bolşeviklerin toprak hakkındaki kararıydı. Karar köylüyü memnun etmişti ve köylüler Sol SR”leri Bolşeviklerle ortaklık kurmaya çağırıyordu. Sol SR'lerin başka çıkış yolu yoktu; hem devrime sahip çıkmak, hem de güçlerini kaybetmemek adına Bolşeviklerle hükümet oluşturma çalışmalarına başladılar. 


Müzakerelerin başlaması üzerine Bolşevik Partisi, Sol SR üyelerinden bazılarına VTSİK”'e üye olma teklifinde bulundu. Sol SR”ler, müzakerelerin devam ettiği bir süreçte teklife sıcak bakmadılar. Ancak 24 Kasım tarihinde başlayıp 9 Aralık'a kadar Petrograd'ta çalışmasını sürdüren П. Olağanüstü Tüm Rusya Köylü Vekilleri Kongresi'nde esen hava Sol SR”lerin itirazının sona ermesine yetti.“ Nitekim 27 Kasım gecesi Sol SR'ler, Bolşeviklerin teklifine olumlu yanıt verdiler.” Böylece ertesi gün iki tarafın ortak kararıyla İşçi, Asker ve Köylü Vekilleri Sovyeti'nin Birleşik Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni hükümet oluşturuldu ve 30 Kasım'dan itibaren Sol SR üyeler Sovnarkom'un toplantısına katıldılar.29 Tarım, Adalet ve Posta Telgraf Komiserliği onlara verildi. 


Hükümetle beraber çalışmaya başladıktan sonra 23 Aralık'ta Bolşevik Partisi ile Sol SR”ler arasında resmi bir anlaşma yapıldı. Anlaşmadan sonra Sol SR ler, hükümette yedi komiserlikle temsil hakkı elde ettiler. Böylece devrimden sonra Bolşeviklerin tek partiye dayanan hükümet kabinesinin yerine iki partiden ibaret bir koalisyon hükümeti kurulmuş oldu.” Hükümetin oluşmasıyla Bolşevikler tarım siyasetinin şekillenmesinde, Kızıl Ordu'nun kurulmasında ve devrim karşıtlarına karşı verilen mücadelede Sol SR”lerin büyük desteğini sağladılar. 


22 Vtoroy Vserossiyskiy Syezd Sovetov, s. 26. 


283 Kirill Gusev, a.g.e., s. 98. 

284 Guiseppe Boffa, a.g.e., s. 59. 

285 Aleksandr Rabinoviç, Bolşeviki U Vlasti..., s. 88. 

6 İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 280. 

287 «V Sostav Pravitelstva Vhodyat Novıye Komissarı İz Partiy Levih Eserov”, Pravda, 
11 Dekabrya 1917, s. 1. 

288 “T eviye Eseri”, SIE, Tom 8, Moskva 1965, s. 518. 
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1.7. BOLŞEVİKLERİN MOSKOVA'DA YÖNETİMİ ELE 
ALMALARI 


Devrimden sonra Bolşevikler başkent dışındaki şehirlerde de yönetimi ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Fakat bu süreç bazı yerlerde kolay sona ererken, bazı yerlerde büyük çatışmalar eşliğinde ilerledi.2? Nitekim özellikle Moskova'da yönetim değişikliği epey sancılı oldu ve yaklaşık bir hafta boyunca devrik hükümet yanlılarıyla Bolşevikler arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. 


Yerleştiği konum itibariyle doğu, güney ve güney batıya açılan kapısı görevini üstlenmesi nedeniyle Moskova çok önemli bir şehirdi. Lenin'in şehrin yönetiminin ele alınması için acele etti. Moskova'da Sovyet yönetimi kurulmayınca devrimin gerçek başarısından söz edilemeyeceğini belirtti. 


Tabii o günlerde başkentte meydana gelen olaylar Moskova halkı tarafından da dikkatle takip ediliyordu. Ancak başkent ve cephelerden sıhhatli haberler almak oldukça zordu. O yüzden şehirde farklı söylentiler dolaşmaya başlamış, halkın endişesi giderek artmıştı. Hiçkimse yarının neler getireceğini bilemezdi, ama Kasım başlarından itibaren şehrin bazı semtlerindeki sokak duvarlarında isyan çağrıları olan afişlerin çoğaldığı dikkat çekmişti. 
Afişlerin etkisiyle fabrika, su, kanalizasyon ve ulaşımda çalışan işçiler greve 


başlamış, bu durum Şehir yönetimi ve halk tedirginliğe sevketmişti.> 


Şehre hâkim olan tedirginlik, daha rahât propaganda ortamı bulan Bolşeviklere fırsat olarak dönmüştü. Böylece toplumu yönlendirmek onlar için kolay olmuştu. Özellikle basınlarıyla başkentteki gelişmeleri Moskova halkına duyuran Bolşevikler, gerekirse Moskova'daki işçilerin Petrograd işçilerine yardıma koşmaya hazır olması gerektiği yönünde propagandaya başlamışlardı.?' 


Moskova'daki Bolşevikler devrimi, II. Tüm Rusya İşçi ve Asker Sovyetleri Kongresi'ne Moskova Sovyeti'nin başkanı olarak katılan Viktor No- 


9 Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 87. 

290 Aleksandr Voznesenskiy, Vb V 1917 Godu, Moskva Leningrad 1928, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 147-148. 

291 Samuil Agurskiy, a.g.e., s. 36. 
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gin'in?? çektiği telgrafla haber aldılar.2” Derhâl silahlı bir isyanı organize 


etmek için komisyon kuruldu. Ayrıca tıpkı başkentte olduğu gibi Askeri Devrim Komitesi kurulması kararı verildi. Moskova vilayet Bolşevik Parti 


teşkilatlarına, bölgelerde yönetimleri ele geçirmeleri talimatları gönderilqi © 


Nogin'in telgrafının ardından onun yokluğunda Moskova İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti olağanüstü toplandı. Toplantıda Askeri Devrim Komitesi oluşturuldu. Büyük çoğunluğu Bolşeviklerden ibaret olan komiteye SR Partisi üyeleri katılmadılar. Menşevikler ise Moskova işçilerinin hayatlarını korumak istediklerini gerekçe göstererek komiteye katıldılar. Yedi kişiden ibaret yönetimde Menşevikler iki üye ile temsil hakkına sahip oldular.?” 


Askeri Devrim Komitesi'ne katılmayan SR Partisi üyesi Vadim Rudnev’, başkanı olduğu Moskova şehir meclisini, mevcut durumu müza- >. 
kere etmek üzere topladı. Toplantıda Menşevik, SR, Kadet ve diğer partilerin birlikteliği ile Toplumsal Güvenlik Komitesi adlı bir kurum oluşturuldu. 
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- Viktor Pavloviç Nogin (1878-1924), Moskova'da doğan Nogin, 1898'den itibaren Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi oldu. Defalarca Çar rejimi tarafından tutuklanarak sürgüne gönderildi. Şubat Devrimi'nden sonra Geçici Hükümete destek veren Menşeviklere yakın bir çizgide idi. Eylül 1917'de Moskova İşçi ve Asker Vekilleri Sovyet”i başkanlığını üstlendi. 8 Kasım 1917'den itibaren Ticaret ve Sanayi Komiseri olarak çalışmaya başladı. Ancak 17 Kasım'da görevinden istifa etti. 
1918'de Çalışma Komiseri'nin yardımcısı görevine atandı. 1922'den ölümüne kadar Tüm Rusya Tekstil Sendikası başkanlığını yaptı. Bkz: “Nogin, Viktor Pavloviç”, BSE, Tom 30, Moskva 1954, s. 118. : 
Mihail Ahun, 7917 V Moskve, (Hronika Revolyutsiy), Moskva 1934, İzdatelstvo Moskovskiy Raboçiy, s. 174. 

Aleksandr Çebarin, Oktyabrskiye Boi 1917 Goda V Moskve, Moskva 1939, İzdatelstvo Moskovskiy Raboçiy, s. 56. 

Nikolay Angarskiy, Moskovskiy Sovet V Dvuh Revolyutsiyah, Moskva Leningrad 1928, İzdatelstvo Moskovskiy Raboçiy, s. 138-139. 

Vadim Viktoroviç Rudnev (1874-1940), Moskova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi iken rejim aleyhine gösterilere katıldığı için 1902”de Sibirya'ya sürüldü. SR Partisi”ne katıldı. Şubat Devrimi'nden sonra partinin Moskova yapılanmasını organize etti. Geçici Hükümet'i destekledi, 11 Temmuz'da Moskova şehir meclisinin başkanı oldu. Ekim Devrimi'ne şiddetle itiraz etti ve Moskova'da Bolşeviklere karşı mücadele eden Toplumsal Güvenlik Komitesi'nin başkanlığını üstlendi. 5 Ocak 
1918 Kurucu Meclis toplantısına katıldı. Kurucu Meclis'in Sovyet Hükümeti tarafından feshedilmesi üzerine önce Kiyev’e gitti. 5 Nisan 1919'da Rusya'dan ayrıldı ve ölünceye kadar Fransa'da”yaşadı. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 279-280. 
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Komitenin başkanlığını Vadim Rudnev ve Moskova Askerî Bölge komutanı Albay Konstantin Ryabtsev””” üstlendi. Komite şehirde her hangi bir silahlı kalkışmaya müsaade etmeyeceğini açıklayarak Askeri Devrim Komitesi'nin rakibi oldu. Ayrıca devrik hükümet adına yönetim yetkisini eline aldığını 


açıkladı.?” 


Bu arada devrimin ertesi günü başkentten dönen Viktor Nogin, doğruca Albay Konstantin Ryabtsevw'in karargâhına giderek onunla bir görüşme gerçekleştirdi. Nogin görüşmede şehirde herhangi bir çatışmaya girmek istemediklerini, ancak yönetime talip olduklarını belirtti. Albay Ryabtsev onunla razılaşmadı ve ardından şehre asker göndermesi için başkomutan General Duhonin'e acil koduyla bir telgraf yolladı.?” 


Bu arada Askeri Devrim Komitesi'nde yer alan Menşevikler, Toplumsal Güvenlik Komitesi'nin oluşmasından sonra Bolşeviklere sözkonusu komiteye bağlanmaları çağrısında bulundular. Bolşeviklerin çağrıyı reddetmesi üzerine de Menşevikler, Askeri Devrim Komitesi”nden ayrıldılar.” Böylece şehirdeki gerginlik bir kat daha artmış oldu. Hâl böyle olunca Askeri Devrim Komitesi derhâl bir toplantı yaptı. Toplantıda asker, işçi, demiryolu ve posta telgraf memurlarına şehir yönetimini ele almak üzere destek göstermeleri çağrısında bulunuldu. Toplantı sona erdikten sonra komite, Kremlin'in ele geçirilmesi için 193. Alay ve zırhlı araçları Kızıl Meydan'a sevketti. 56. 
Alaya ise posta-telgraf santralini işgal etmesi emredildi.” 


Bolşeviklerin harekete geçtiğinin duyulması üzerine Toplumsal Güvenlik Komitesi, şehirde olağanüstü hâl ilan ederek Askeri Devrim Komitesi'nin kararlarının geçersiz olduğunu açıkladı. Askeri Devrim Komitesi karşı 


297 Konstantin İvanoviç Ryabtsev (1879-1919), Moskova Askeri Bölgesi komutanı olan 
Ryabtsev, SR Partisi üyesi idi. Rus-Japon Harbi'ne katıldıktan sonra 1912'de Rus genelkarargâhına bağlı askeri akademiden mezun oldu. 1. Dünya Savaşı'nda I ve X. Orduların karargâhlarında görev yaptı. 15 Eylül'de Moskova Askeri Bölge komutanlığı görevine atandı. Ekim Devrimi'nden sonra Bolşeviklere karşı Moskova'da mücadelenin koordinasyonunu yürüttü. Ancak mağlup oldu, 15 Kasım'da görevden alınınca Harkov'a gitti. 
Haziran 1919*da Gönüllü Ordu'nun Harkov'a girmesiyle hapsedildi. Askeri darbe girisimi esnasında Komilov'a karşı çıktığı ve Bolşeviklere karşı yeterince savaşmadığı suçlamasıyla kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: “Ryabtsev, Konstantin İvanoviç”, SİZ, Tom 12, Moskva 1969, s. 432. 

Mihail Ahun, a.g.e., s. 176. 

Aleksandr Voznesenskiy, a.g.e., s. 162. 

Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 87. 

Samuil Agurskiy, a.g.e., s. 37. 
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hamle yapmakta gecikmedi. Nitekim o da Moskova askeri garnizonunu kendisi dışında hiçbir emri icra etmemeğe çağırdı. Diğer bir kararla da işçileri süresiz gösterilere davet etti.302 


Karşılıklı restleşme şehirde ortamı daha da gerdi. Moskova Askeri Bölge komutanı Albay Ryabtsev durumun kontrolden çıkmaması için şehir merkezine askeri okul öğrencilerinden ibaret birlikler sevketti. Birlikler mühim devlet kurumları ile posta- telgraf santralini kuşattılar. Diğer yandan Kremlin civarında konuşlanmış Bolşevik 193. Alayın çevresi de sarıldı. Albay Ryabtsev, Askeri Devrim Komitesi'ne çağrı yaparak Kremlin civarındaki alayın oradan ayrılmasını talep etti. Başka çıkış yolu bulamayan Askeri Devrim Komitesi, Ryabtsev'in talebini kabul etmek zorunda kaldı.” 193. 
Alay Kremlin'den uzaklaştırıldı. ** Lakin etrafları kuşatılmış 56. Alay askerlerine, Ryabstev'e bağlı birlikler tarafından alandan ayrılmaya izin verilmedi. 205 


Askeri Devrim Komitesi'nin geri adım attığını gören Albay Ryabtsev, komiteye ültimatom vererek kendini feshetmesini ve tüm 56. Alay askerlerinin silahlarını teslim ederek Kremlin'den çekilmesini emretti. Askeri Devrim Komitesi ültimatomu reddetti. Akabinde şehrin tüm işçi ve askerlerini devrime sahip çıkmaya çağırdı. Bu arada Moskova Sovyeti binasının savunulması için 300 kişilik Dvin askerinden yardım istendi.” 


2 Mihail Ahun, a.g.e., s. 177. 

“Posledniya İzvestiya”, Delo Naroda, 29 Oktyabrya 1917, s. 3. 

“Oktyabrskoye Voorujennoye Vosstaniye 1917”, Ensklopediya Moskva, Moskva 1997, Nauçnoye İzdatelstvo “Bolşaya Rossiyskaya Ensklopediya”, s. 590. 

Samuil Agurskiy, a.g.e., s. 52. 

17 Haziran 1917”de Kuzey Cephesi V. Ordusunda görev yapan 800 kadar asker, 
emre itaatsizlik yaparak Almanlarla savaşmak istemedi. O nedenle tutuklanan askerler bir süre Dvin (1920°еп ismi değiştirilerek Daugavpils oldu. Letonya'nın güneydoğusunda yerleşmektedir.) Hapishanesi'nde tutuklu kaldıktan sonra Eylül 1917'de Moskova'daki Butırski Hapishanesi'ne sevkedildiler. Askerler bir ara Geçici Hükümet'in son başbakanı Kerenski?ye serbest bırakılmaları için mektup yolladılar ancak olumsuz yanıt gelince açlık grevine başladılar. O sırada Moskova İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti'nin Bolşevik üyeleri askerleri ziyaret ederek onlara destek verdiler. Açlık grevini sürdüren askerler 25 Eylül'de fenalaşınca askeri hastanelere yerleştirildiler. Ekim Devrimi'nin gerçekleşmesi üzerine askerler Bolşeviklerin yanında yer aldılar. Daha geniş bilgi için bkz: Okfyabrskiye Dni V Moskve і Rayonah (Po Vospominaniyam Uçastnikov), Moskva 1922, İzdatelstvo Moskovskiy Raboçiy, s. 51-54. 
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Taraflar arasında ilk çatışmalar Kremlin civarında gerçekleşti. Dvin askerleri Albay Ryabtsev’e bağlı askeri okul öğrencilerine saldırdı. Ancak ağır kayıplar vererek güçlükle Moskova Sovyeti'nin önüne çekilmek zorunda kaldı. Dvin askerlerinin kaçmasını fırsat bilen Albay Ryabtsevw'e bağlı askerler derhâl harekete geçerek şehir merkezi dâhil önemli noktalarda kontrolü sağlamayı başardı. Ayrıca daha önce Bolşevik askerlerince el konan postatelgraf santrali de kurtarıldı. Bunun üzerine Moskova Bolşeviklerinin ülkenin diğer şehir ve bölgeleri ile irtibatları kopmuş oldu. 


Moskova'daki gelişmeler başkentte ciddi şekilde takip edilmekteydi. 
Özellikle başkent basını farklı söylentiler ortaya atarak bir birine zıt haberler geçmeye başladı. Nitekim Bolşevik basınında Moskova Askeri Bölge karargâhının Bolşeviklere teslim olduğu iddiaları yer alırken,” muhalif basını ise şehirdeki kontrolün tamamen Albay Ryabtsev'e bağlı birliklerde olduğunu haber yaptı.“ Gerçekten de Moskova'da kontrol Albay Ryabtsev'e bağlı orduda idi. Ancak Bolşevik basını okurlarından bunu gizledi. | 


Albay Ryabtsev, şehrin önemli noktalarına sahip olduktan sonra Kremlin civarında bekleyen Bolşevik 56. Alay komutanı Teğmen Berzin'e, derhâl teslim olması çağrısında bulundu. Askeri Devrim Komitesi ile telefon irtibatı kuramayan Teğmen Berzin, teslim olmayı kabul etti.” Yalnız o sırada taraflar arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetti.”!* Teğmen Berzin gözaltına alındı.”! Kremlin civarı Bolşeviklerden temizlendi. 


Böylece Albay Ryabtsev askerleri şehrin merkezi dâhil, büyük bir kısmında kontrolü sağlamış oldular.”? Askeri Devrim Komitesi durumun ciddiyeti üzerine tekrar işçi ve askerlerden destek istedi. Bunun üzerine Bolşevik yanlısı işçi ve askerler, silahlarını alarak sokaklara çıktılar. Moskova dışından bile yardım geldi. Nitekim Tula, Vladimir ve İvano-Voznesensk 


37 «Moskovskiy Ştab Sdalsya Sovetskim Voyskam”, Pravda, 29 Oktyabrya 1917, 5.1. 

38 «Posledniya İzvestiya”, Delo Naroda, 29 Oktyabrya 1917, s. 3. 

“Oktyabrskoye Voorujennoye Vosstaniye 1917”, Ensklopediya Moskva, s. 590. 

310 “İzvestiya Za Den”, Novaya Jizn, 30 Oktyabrya 1917, s. 1. Hâlbuki dönemin Sovyet 
kaynakları 300 Bolşevik askerinin hayatını kaybettiğini öne sürmektedirler. Bkz: “Oktyabrskoye Vooorujennoye Vosstaniye V Moskve”, SİZE, Tom 10, Moskva 1967, s. 512. 

311 “Oktyabrskoye Voorujennoye Vosstaniye У Moskve”, SIE, Tom 10, Moskva 1967, 
s. 512. 

312 «Çto Proishodit V Moskve?”, Volya Naroda, 31 Oktyabrya 1917, s. 4. 
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gibi şehirlerde örgütlenen Bolşevikler Moskova'yı Albay Ryabtsev askerlerinden kurtarmak üzere harekete geçtiler.”'? Bu arada Lenin'in emriyle başkentten bile yardıma koşanlar oldu.*!* Böylece şehrin farklı bölgelerinde Albay Ryabtsev'e bağlı askerler kuşatılmaya alındı. 


11 Kasım sabahı Moskova'nın sokak ve caddelerinde hendekler kazıldı. 
Öğlene doğru Askeri Devrim Komitesi Bolşeviklere saldırı emri verdi. 
Derhâl harekete geçen Bolşevikler kısa bir sürede Tversk Bulvarı'nı, Kırım Meydanı'nı, Kursk-Nijegorod ile Aleksandrovsk tren garlarını, şehir posta binasını ve merkezi telgraf istasyonunu kontrol altına aldılar. Akşama doğru telefon santrali de Ryabtsev askerlerinden kurtarıldı. Bazı sokaklarda ise rakip güçlerin çevresi sarıldı. 


Hiç beklemediği şekilde zor duruma düşen Albay Ryabtsev, çaresiz kalarak Askeri Devrim Komitesi'ne 13 Kasım'a kadar ateşkes çağrısı yaptı. 
Kan dökülmesinin karşısını alınmasını ve müzakerelere başlanmasını istedi. 
Ayrıca şehrin ortak bir yönetimde bulunmasını teklif etti. Askeri Devrim Komitesi çağrıya olumlu baktı ve taraflar arasında görüşmeler gerçekleşti. 
Görüşmelerin sonunda ateşkes imzalandı.*"” Ateşkesten sonra ortak bir yönetim kurulması için müzakereler başladı.” Lakin bütün çabalara rağmen yönetim konusunda anlaşma sağlanamadı. Hâl böyle olunca Askeri Devrim Komitesi ateşkesten çekildiğini açıklayarak Bolşeviklere yeniden saldırı emri verdi?" 


Bu arada Moskova Bolşeviklerine dışarıdan takviye güçler katıldı. Nitekim Serpuhov?'dan 350, Podolsk'ten 800, Zvenigorodski”den 400 kişi, başkent Petrograd'tan ise Mihail Frunze”'8 komutasında bir askeri birlik Mos- 


313 Mihail Ahun, a.g.e., s. 185. 

314 «Velikaya Oktyabrskaya Sotsialistiçeskaya Revolyutsiya”, BSE, Tom 7, Moskva 
1951, s. 150. 

Samuil Agurskiy, a.g.e., s. 61-62; Aleksandr Çebarin, a.g.e., s. 83. 

“Polojeniye V Moskve”, Volya Naroda, 2 Noyabrya 1917, s. 2. 

Samuil Agurskiy, a.g.e., s. 63. 

Mihail Vasilyeviç Frunze (1885-1925), Önemli Sovyet devlet adamlarından olan Frunze, 1904°te Bolşevik Partisi'ne yazıldı. 1907°de siyasi faaliyetinden dolayı hapsedildi, iki kez ölüm cezasına çarptırıldı ancak itirazlar sonucu ceza 10 yıl mahkümiyetle değiştirildi. Şubat Devrimi'nden sonra Minsk'te sivil milislerin başına geçti. Ekim Devrimi'nden sonra Moskova'da Sovyet yönetiminin tesis edilmesi için bir askeri birliğin başında Moskova Bolşeviklerinin yardımına gitti. 1919'da Doğu Cephesi'nde güney orduları komutanı olarak Aleksandr Kolçak ordusuna karkova'ya ulaştı.”? Sayısı 10.000°е ulaşan takviye güçlerle beraber saldırıyı arttıran Bolşevikler yeniden şehrin büyük bir kısmında kontrolü ele aldılar. 
14 Kasım'da Albay Ryabtsev askerlerinin elinde sadece Kremlin kaldı. Toplumsal Güvenlik Komitesi üyeleri bile oraya sığındı. Bolşevikler aralıksız Kremlin”i top atışlarıyla vurdu. Halktan da ölenler ve yaralananlar oldu.220 
Bir ara Askeri Devrim Komitesi atışları durdurarak Kremlin'e sığınanlara teslim çağrısı yaptı." 


15 Kasım'da Vadim Rudnev Bolşevik karargâhına bir mektup göndererek silahlı çatışmanın durdurulmasını ve müzakerelerin sürdürülmesini rica etti. Bolşevik karargâhının onayı ile yeniden müzakereler başladı. Ancak buna rağmen şehrin değişik noktalarında taraflar arasında çatışmalar sürdü. 
Akşama doğru müzakere sona erdi. Albay Ryabtsev ile Kremlin'e sığınanlar teslim olmayı kabul ettiler.” Böylece anlaşma gereğince Toplumsal Güvenlik Komitesi de feshedildi.” 


Anlaşma sağlandıktan sonra Askeri Devrim Komitesi tüm Moskova halkına müracaat ederek, beş günlük çatışmalardan sonra şehirde Sovyet Hükümeti'nin kurulduğunu açıkladı.” Ertesi sabah Mihail Frunze komutasındaki Bolşevik askerleri Kremlin'e girdi. Kremlin'in alınması ile Rusya'nın Petersburg”'tan sonraki en büyük şehirlerinden olan Moskova da Bolşevik yönetimine geçmiş oldu. Yalnız Moskova'daki yönetim değişikliğinin 


şı başarılı icraatler yaptı. 19 Temmuz 1919'da Doğu Cephesi Kızıl Ordu komutanlığı görevine getirildi. 21 Eylül 1920'de Pyotr Vrangel ordusuna karşı mücadeleyi yönetmek için Güney Cephesi komutanlığına atandı. 1921-1922'de Sovyet delegasyonu başkanı olarak Ankara'da bulundu. 1921-1925 yıllarında Bolşevik Partisi merkez yönetim kurulu üyesi oldu. 1925'te hastalıktan öldü. Bkz: “Frunze, Mihail Vasilyeviç”, $/Е, Tom 15, Moskva 1974, s. 450-453. 

319 «Borba V Moskve”, Pravda, 3 Noyabrya 1917, s. 2. 

— “Moskovskiya Sobıtiya”, Novaya Jizn, 1 Noyabrya 1917, s. 2. 

221 Grigoriy Kostomarov, Oktyabr V Moskve: Materialı Í Dokumenti, Moskva Leningrad 1932, Gosudarstvennoye Sotsialno-Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 148. 

“Padeniye Kremlya”, Volya Naroda, 4 Noyabrya 1917, s. 4. 

33 “Bratoubiystvennaya Voyna”, Delo Naroda, 4 Noyabrya 1917, s. 2; Nikolay Angarskiy, a.g.e., s. 167. 

Grigoriy Kostomarov, a.g.e., s. 156; Mihail Ahun, a.g.e., s. 190. 


35 Aleksandr Çebarin, a.g.e., s. 127. 
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kanlı bilançosu oldukça ağır oldu ve binlerce kişi çatışmalar boyunca hayatını kaybetti.“ 


Böylece Moskova kanlı çatışmalardan sonra Sovyet yönetiminin eline geçti. Doğuya ve güneye açılan kapı olan Moskova'ya sahip olmak Bolşeviklere büyük bir fırsat sundu. Öncelikle Petrograd'tan sonra en fazla işçiye ve fabrikaya sahip bir kentin alınması ekonomik olarak bir nebze Bolşevikleri rahatlattı. Diğer yandan devrimden sonra üzerlerinde geleceğe dair olan endişeyi ve stresi de bir süreliğine uzaklaştırmış oldu. 


Tabii Bolşeviklerin oldukça hızlı ve organize olmaları ile etkin propaganda yapmaları Moskova'daki zaferi getiren önemli bir neden idi. Oysa rakipleri Bolşeviklerin sahip olduğu üstünlüğün karşısında hezimete uğradılar. Bolşevikler her zamanki gibi yenilik vadederek toplumu yanlarına çekmeği başardılar, rakipleri eski rejimin savunuculuğuna soyunarak halk ile bağ kuramadılar. Diğer yandan Moskova çevresi tamamen Bolşevik askerlerinin kontrolünde bulunduğundan rakipleri cepheden bekledikleri askeri yardımı alamadılar. Dolayısıyla şehirdeki askeri kuvvetleri de yetersiz kaldı ve mağlup olmaktan kurtulamadılar. 


1.8. RUS ORDUSU GENEL KARARGÂHI'NIN 
BOLŞEVİKLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ VE 
BAŞKOMUTAN NİKOLAY DUHONİN'İN 
ÖLDÜRÜLMESİ 


Devrik başbakan Aleksandr Kerenski'nin tüm görevlerinden ayrılmasından sonra başkomutan olarak Rus ordusunun başına geçen General Nikolay Duhonin, başından beri Bolşevik devrimini kabul etmedi. Hatta onları Rusya'yı çökerten bölücüler olarak niteledi. Başkomutanın yeni yönetime mesafeli duruşu, başkentten kaçan bazı muhalif unsurların onun başına toplanmasına sebep oldu. Diğer yandan yeni yönetimi tanımak istemeyen yabanci ülke temsilcileri de General Duhonin'i ülkenin tek otoritesi olarak görmeğe başladı. Hâliyle, Bolşevikler bu durumdan rahatsız olarak bir an önce General Duhonin konusunda adım atmayı kararlaştırdılar.”” 


=; “Oktyabrskoye Уоогијеппоуе Vosstaniye V Moskve”, 5/5, Tom 10, Moskva 1967, s. 515. 
27 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smuti: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 136. 
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Başkomutan Duhonin’in öncelikli amacı savaş cephelerine Bolşevik ` propagandalarının ulaşmasını engellemekti. Çünkü onların askerler üzerinde ne denli etkin olduklarını biliyordu. Fakat cephelere artık Bolşeviklerin barış istedikleri haberleri ulaşmıştı ve yıllardır savaşan orduda barışa yönelik bir ümit uyandırmıştı. Başkomutan Duhonin’in yapacağı pek bir şey yoktu aslında. Çünkü Bolşevikler çok inatçılardı ve iktidarlarını korumak adına her türlü adımı atabilirlerdi. Nitekim aylardan beri savaş karşıtı propaganda yaptıkları belliydi. Dolayısıyla iktidarlarının hemen ilk günlerinden itibaren savaşı sona erdirmek için harekete geçtiler. 


20 Kasım'da Rus ordusu başkomutanı General Duhonin, başkentten 
Vladimir İlyiç Lenin imzalı bir telgraf aldı. Telgrafta generale savaşan tüm taraflara derhâl ateşkes çağrısı yapması, düşmanla barış anlaşması zeminini hazırlaması ve yapacağı tüm işler hakkında hükümeti bilgilendirilmesi emredildi.”2 Nikolay Duhonin telgrafa tepki gösterdi. Barış meselelerinin ordunun değil, siyasetin işi olduğunu belirtti ve emri uygulamadı. 


22 Kasım'da hükümet İtilaf Devletleri temsilcilerine çağrı yaparak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini talep etti. Bolşeviklerin çağrısı Rusya'nın müttefiklerinde hayal kırıklığı yarattı. Derhâl çağrıya itirazlarını bildirdiler.”* Ardından General Duhonin'e resmi bir nota göndererek İtilaf Devletleri olarak Rusya ile Eylül 1914”te, savaşın sonuna kadar hiçbir tarafın tek taraflı barış anlaşması yapmayacağına dair anlaştıklarını, dolayısıyla tüm tarafların verdiği söze sadık kalması gerektiğini belirttiler.” İtilaf Devletleri temsilcileri açıklamalarında anlaşmanın Rusya'daki siyasal partilerle değil, halkın temsilcileri olan kişilerle bağlandığına dikkat çekerek Lenin'in çağrısının Rusya için onarılmaz sonuçlara yol açacağını vurguladılar. Hatta sırf savaşın sürmesi için gerekirse yeni yönetime askeri cephanelik, silah ve maddi yardımda bulunabileceklerini de teklif ettiler.” 


328 «Prikaz Lenina Verhovnomu Glavnokomanduyuşemu”, Pefrogradskiy Listok, 9 

Noyabrya 1917, s. 3; Roman Klyuçnik, Terror Posle 1917 Superterror Soprotivle- 

ni ye, Sankt Petersburg 2009, İzdatelstvo SPB SRP Pavel Уор, s. 101. 

“Pravitelstvennaya Nota Poslam”, Pravda, 9 Noyabrya 1917, $. 1. 

“Çto Sluçilos Za Den”, Borba, 12 Noyabrya 1917, s. 1. 

31 “Ultimatom Derjav Soglasiya”, Golos Fronta, 12 Noyabrya 1917, s. 2; İstoriya 
Grajdanskoy Voynı V SSSR (Oktyabr-Noyabr 1917 Goda), Tom 2, s. 520. 

332 “Otnoşeniye Soyuznikov K Note Trotskogo”, Volnost, 10 Noyabrya 1917, s. 3. 

333 İsidor Volkoviçer, Brestskiy Mir, Moskva Leningrad 1928, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 20. 
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Lakin Sovyet Hükümeti teklife sıcak bakmadı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri resmi olarak Sovyet Hükümeti'ni tanınmadıklarını ilan ettiler. 
Nitekim 24 Kasım'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı görevlisi Lord Robert Cecil, Büyük Britanya'nın Sovyet Hükümeti'ni tanımadığını açıklarken, ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing, Rusya'daki elçisine Bolşevikler ile hiçbir irtibatın kurulmaması gerektiğine dair talimat verdi.* Fransa'nın Rusya”daki askeri misyon şefi General Henri Mathias Berthelot da benzer açıklamalar yaptı ve Rus ordu komutanlığının ortak düşmana karşı askerleri cephelerde tutabileceğine inandığını ifade etti.” 


İtilaf temsilcilerinin açıklamaları Bolşevik cephesinde büyük tepki çekti. Bolşevik gazetesi Pravda 27 Kasım tarihli manşet haberinde, Fransa'yı ağır bir dille eleştirdi. “Fransız Kornilov'u olan işçilerin koca celladı Clemenceau, Sovyet Hükümeti'ni tanımadığını ilan etmiş. Fakat kendisine soruyoruz, Fransız halkı, eli kana bulanmış Clemenceau Hükümetini tanıyormudur?” denilen manşet haberde her şeye rağmen bütün cephelerde silahların susacağının altı çizildi.336 


Bolşeviklerin barış çağrısı ülke içindeki muhalefeti de ayağa kaldırdı. 
Nitekim çağrının hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanlığında çalışan 
600 memur istifa dilekçesi vererek işten ayrıldı.” Muhalif basın barış çağrısını ülkeye ihanet olarak niteledi. SR Partisi'nin yayın organı Volya Naroda Rusya'nın ağır günlerden geçtiği bir dönemde çağrının ihanete eşdeğer olduğunu vurguladı.” Diğer sosyalist basın organları da Sovyet yönetiminin Almanya ile tek taraflı barış yapmak istemesinin, “Alman ajan”lığı ve “Rusya'nın, Alman imparatoruna peşkeş çekilmesi” anlamına geldiğini ifade etti.” 


Lakin Sovyet yönetimi gerek iç, gerekse dış tepkilere hiç aldırış etmedi. 
General Duhonin'den yanıt gelmemesi üzerine 22 Kasım akşamı Vladimir Lenin ve İosif Stalin Mogilev'deki genelkarargâhı arayarak General Duho- 


334 “Brestskiy Mir”, SİE, Tom 2, Moskva 1962, s. 719. 

335 John Wheeler- Bennet, Brestskiy Mir: Pobeda і Porajeniya Sovetskoy Diplomatiy, 
Moskva 2009, İzdatelstvo Tsentrpoligraf, s. 81. 

336 Pravda, 14 Noyabrya 1917, s. 1. 

337 John Wheeler-Bennet, a.g.e., s. 77. 

338 <Predatelstvo”, Volya Naroda, 10 Noyabrya 1917, s. 1. 

339 “Bezumiye İli Predatelstvo?”, Den, 10 Noyabrya 1917, s. 1; “Predatelstvo”, Borba, 
10 Noyabrya 1917, s. 1. 
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nin ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Ona 20 Kasım'da verdikleri talimatla ilgili kararını sordular. Duhonin sadece tüm ülkede yasal olarak tanınmış ve ordu tarafından kabul edilmiş merkezi bir hükümetin talebini yerine getirebileceğini belirterek Sovyet Hükümeti'nin teklifini reddetti.“ Ne Lenin, ne de Stalin böyle bir cevap bekliyordu. Zira Krasnov'un mağlup edildiği, Kerenski'nin kaçtığı, başkentteki askeri okul öğrencilerinin isyanının bastırıldığı ve Vikjel'in talebinin reddedildiği bir dönemde generalin itirazı, yönetime karşı açıkça bir başkaldırı anlamına gelmekteydi. Pravda ertesi günü barış talebine karşı çıkanlara meydan okuyan bir haber yaptı. Haberde “Büfün askerler barışı arzularken, komutanlar savaşmak istiyor. Savaş taraftarı olanlar Duhonin'i savunabilir. Barışı arzulayanlar ise, tüm güçleriyle Sovnarkom'a destek olmalı.” denilerek genelkarargâhla hükümet arasındaki iplerin koptuğunu vurguladı.” 


Beklemediği yanıt karşısında çılgına dönen Lenin, başkomutan Duhonini derhâl görevden alarak yerine Nikolay Krılenko”yu atadı.” Krılenko'nun ilk işi cephelerdeki ordulara çağrıda bulunarak kendi inisiyatifleriyle barış görüşmelerine başlamalarını istemesi oldu. Barış yapma yetkisinin komutanlara verilmesi Duhonin'in yalnızlaştırılmasından başka bir anlam ifade etmiyordu. Cepheler ise Krılenko'nun talebini heyecanla karşıladı. Nitekim birkaç gün içinde cephelerdeki 20 tümen düşman tarafıyla ateşkes hususunda anlaşmaya vardı.” Dolayısıyla yılların savaş yorgunu Rus askeri çağrıyı büyük bir heyecanla uygulamaya başladı.”* 


General Duhonin'e gelince, hükümetin azil kararına tepki göstererek görevinin başında olduğunu belirtti. Den gazetesine yaptığı açıklamada, barış teklifine olumlu bakmamasına gerekçe olarak ülkede herkesçe kabul görmeyen darbeci bir hükümetin varlığını gösterdi. O yüzden görevden azil kararını kabul etmediğini bildirdi. General, Rus ordularına hitaben, “Ya bizimle yahut Krılenko ile olmanız hem sizin hem de bizim için belirleyici olacaktır.” дейі. 
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Nikolay Krılenko başkomutan olarak atandıktan hemen sonra 24 Kasım”da Kuzey Cephesi karargâhının yerleştiği Pskov şehrine bir ziyaret gerçekleştirdi. Cephe komutanı General Çeremisov ile görüşme talebinde bulundu. Ancak Bolşeviklere sempatiyle yaklaşan general ilginç bir şekilde yeni başkomutanla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Krılenko onu görevden aldı. Çeremisov'un General Duhonin'in etkisinde kalmış olduğunu düşünen Krılenko, azledilmiş başkomutanı emirlere itaat etmemek ve “iç savas” çıkarmakla suçladı, onu “halk düşmanı” olarak adlandırdı.**“ Ayrıca en kısa zamanda genelkarargâha giderek “çiftbaşlılığa” son vereceğini belirterek, Mogilev'deki İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti'ne, General Duhonin'i görevden vazgeçirmek için çalışma yapmaları konusunda talimatlandırdı.**7 


Krılenko'nun genelkarargâha gitmek istediği Mogilev'de haber alınınca, ona kararından vazgeçmesi, aksi hâlde dökülecek kanlar nedeniyle onun sorumlu olacağı uyarısı yapıldı. Lakin Krılenko uyarıyı önemsemedi. Genelkarargâhı ele geçirmek üzere 29 Kasımda özel bir birlik hazırlamaya başladı. Bunun için Minsk'te, devrimden sonra hapishanelerden çıkan Bolşeviklerden ibaret bir alay bile oluşturdu.” 


Nikolay Krılenko komutasındaki askeri birliğin Mogilev'e doğru yola çıktığı haberi, Geçici Hükümet'e karşı başarısız darbe girişiminden sonra Bıhov Hapishanesi'nde tutuklu bulunan General Komilov ile arkadaşlarını endişelendirdi. Bolşeviklerin onlara sıcak bakmadığı bilinen bir gerçekti.” 
Dolayısıyla generaller genelkarargâh nezdinde hapishaneden salıverilmeleri yönünde bir çalışma başlattılar. Aslında General Duhonin de endişeliydi. 
Zaten ötedenberi Kornilov'a sempati duymaktaydı. Dolayısıyla hapishanede tutuklu generalleri Bolşeviklerin eline teslim edemezdi.“ 1 Aralık'ta kurmaylarıyla bir toplantı yaparak Komilov dâhil bütün generalleri serbest bırakacağını söyledi.*' Kararı derhâl uyguladı ve hem Komilov, hem de diğer generalleri Bıhov Hapishanesi”nden ѕапуегаі.?°? 
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Bolşevikler Mogilev yolunda iken, genelkarargâhta bütün cephe Котиtanları 1 Aralık akşamı toplantıya çağrıldı. Batı ve Kuzey cephe komutanlarının katılamadığı toplantıda mevcut durum masaya yatırılarak çözüm yolları arandı. General Lukomski karargâhın Кіуеу’е taşınması önerisinde bulundu ancak toplantı sonunda Bolşevik birliğine karşı genelkarargâhta savunma yapılması kararlaştırıldı.” 


Genelkarargâh hazırlıklara başladığı esnada Mogilev'deki Bolşevikyanlısı askerler binanın çevresini sararak kimsenin dışarıya çıkmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladılar.” O yüzden General Duhonin karargâhta mahsur kaldı. 2 Aralık'ta olağanüstü toplanan Mogilev'deki Askeri Devrim Komitesi, General Duhonin'in ev hapsine alınmasına karar verdi.” Ertesi gün Krılenko komutasındaki Bolşevik birliği şehre girdi. Herhangi bir çatışma yaşanmadan genelkarargâh ele geçirildi.“ General Duhonin 3 Aralık'ta karargâhtan alındı ve Krılenko'nun arabasıyla başkentte yargılanmak üzere tren istasyonuna götürüldü. Yalnız o sırada tren istasyonunda bulunan devrimci askerler General Duhonin'in bulunduğu vagona saldırdılar ve eski başkomutanı dışarı çıkararak öldürdüler.” 


Böylece Rus ordusu başkomutanı ortadan kaldırıldı. Nikolay Krılenko generalin yargılanmadan öldürülmesine çok üzüldüğünü ifade etti. Konunun titizlikle araştırılacağına söz verdi. Ayrıca bir daha yargısız infaz yapmamaları hususunda askerleri uyardı.””* Ama artık uyarıların bir anlamı yoktu. 
Zira Bolşevik yanlısı askerlerde, komutan ve generallere olan nefret “kirli yüzünü” açıkça göstermeğe başlamış, buna bağlı olarak insan hayatı değersiz hâle gelmişti.” 


General Duhonin'in öldürülmesinden sonra, Sovyet yönetimi ordudaki asker sayısının azaltılmasına karar уегаї.?% Bu bağlamda öncelikle 1899 dogumlu askerler ordudan terhis edildi. Ardından yeni hükümete muhalif binlerce general ve subay ordudan atıldı. Hükümet eski Çarlık ordusuna gerek olmadığına karar verdi. Lenin konuya ilişkin olarak, “Ordu diye bir şey yoktu zaten. Askerler savaşmak istemediklerini dile getiriyorlardı. Dolayısıyla onları orduda tutmanın bir anlamı yoktu. En iyisi kısa zamanda hepsini tamamen terhis etmekti. Zira organizmayı bozuyorlardı.” diye bir açıklama yaptı.“ Böylece hükümet, tamamen yeni bir orduyla, işçi ve köylülerden kurulacak Sovyet ordusuyla yola devam etme hazırlıkları başlattı. 


1.9. DON VİLAYETİ VE GENERAL KALEDİN'İN İSYANI 


Sovyet yönetimine ilk günden itibaren muhalif olan cephelerden biri de Rusya'da yaşayan Kazaklar” oldu. Eskiden beri Hazar-Karadeniz arasındaki bölge ile, Volga Nehri'nden bugünkü Kazakistan'ın kuzey sınırlarına kadar olan geniş alanda yaşayan Kazaklar, Çarlık Rusyası'na askeri hizmet sunmakla ün yapmışlardı. Kazak ordularının ve bölgelerinin başında kendi içlerinden seçtikleri Ataman’lar görev yapardı. Tarihten gelen askeri yetenekleri ve cesaretleri sebebiyle yabancı ülkelerle yapılan savaşlarda Rusya'nın güvendiği en iyi ordular içinde yer alan Kazaklar, ülke içinde ise rejimin polisiye gücü olarak kullanılırdı. 


20. Yüzyılın başlarında Kazaklar, Don, Kuban, Terek, Astrahan, Sibirya, Ural, Orenburg gibi isimlerle kendilerine ait 11 ordu altında toplanmışlardı. I. Dünya Savaşı'nda Kazak orduları farklı cephelerde mücadele verdiler. Ancak Şubat Devrimi'nden sonra Rusya'nın içine düştüğü karışık ortamda cephelerdeki Kazak ordularının durumu konusunda da bir belirsizlik ortaya çıktı. Rusya'daki siyasi çekişmelerde hiçbir tarafın yanında yer almak 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istemeyen Kazaklar, devrimden sonra yalnız kendi bölgelerinin özgürlüğü için mücadele etmeye karar verdiler. 


Bu bağlamda devrimin ardından Kazak orduları Rus ordusundan ayrılarak kendi yurtlarına dönmeğe başladılar. Kendi yurduna dönenlerden biri de VII. Rus Ordusu'na bağlı Kazakların atamanı olan General Aleksey Kaledin oldu. 1917 yılının ilkbaharında Don Vilayeti'ne dönen Kaledin, savaş sırasında cesareti ve becerisiyle takdir toplamış, IV. Avusturya Ordusunu ağır yenilgiye uğratmakla bütün Rusya?da büyük ün kazanmıştı.*“* Ünlü generalin Don'a dönmesi bütün bölge Kazaklarını sevindirdi. O nedenle bölge Kazak Meclisi, 17 Haziran'da Kaledin'i, Don Kazaklarının atamanı olarak seçtiğini açıkladı.“ Bu seçime saygı duyan Kuban ve Terek Kazakları da Kaledin'e bağlandıklarını belirttiler. 


Kaledin bölgeyi yönetmek için 14 kişiden ibaret bir Askeri Hükümet oluşturdu.“ Başkent Petrograd'ta meydana gelen devrim, bölgeyi Rusya'dan koparma noktasına getirdi. Nitekim devrimin ardından olağanüstü toplanan hükümet, Sovyet yönetimini tanımadığını açıkladı. Toplantıda bir konuşma yapan General Kaledin, Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesini cinayet adlandırdı ve Geçici Hükümet'e bağlı olduklarını belirtti.“7 Ardından bütün Don Vilayeti halkına hitaben, “Olağanüstü durumun ortaya çıkması ve merkezi hükümet ile herhangi bir iletişim kurulamaması nedeniyle, Rusya'da düzen sağlanıncaya ve Geçici Hükümet yeniden iktidar oluncaya kadar Askeri Hükümet bugünden itibaren Don bölgesinde yönetimi üstlenmiştir” diye bir açıklamada bulundu.” 


Ertesi gün bütün Don Vilayeti?nde olağanüstü hâl ilan edildi. Olağanüstü hâl ilanına, bölgedeki kömür madenleri ile fabrikaların devrimci işçiler tarafından baskınla ele geçirilmesi girişimlerine karşı hükümetin sessiz kalmasının mümkün olmadığı gerekçe gösterildi. Ardından vilayetteki tüm Sovyetliklerin kapatılması kararlaştırıldı. Bunun için bölgelere askeri birlikler sevkedildi.” 


Bu arada Kaledin, Sovyet yönetimine muhalif olan bölgelerle de irtibat kurmaya çalıştı. Nitekim Ukrayna'daki yerel meclis ile iletişim kurdu. Diğer yandan Kuban, Terek ve Orenburg'ta Kazaklarca kurulan Askeri Hükümetler ile birarada Sovyet iktidarına karşı mücadele yolları aradı. Kaledin'in asıl niyeti Sovyet Hükümeti'ne karşı ülkenin güneyinde büyük bir muhalif cephe oluşturmaktı.*”' Ancak dikkatini en fazla, Orenburg”ta Aleksandr Dutov'un oluşturduğu Askeri Hükümet çekti. Onunla yakın irtibata geçti. Zira diğer hükümetlere kıyasla Orenburg hükümeti daha sağlam ve kuvvetliydi. 


Aleksandr Dutov'a bir telgraf gönderen Kaledin, ondan Novoçerkassk'ta gerçekleşecek Askeri Hükümet toplantısına delegeler göndermesini istedi.’ Ayrıca elinden geldiği kadar Dutov'u askeri yönden desteklemek için Orenburg'a radyo-telgraf makinesi göndermeye karar verdi” Tabii Kaledin'in Dutov'dan tek bir isteği vardı; onun Volga'ya doğru saldırı yapması hâlinde güçlerini birleştirebileceklerini düşünmekteydi. Lakin Dutov'un hâkim olduğu alanın çevresi Bolşevikler tarafından kuşatılmıştı. Dolayısıyla Orenburg atamanının Volga'ya doğru harekete geçmesi pek de mümkün görünmüyordu. 


General Kaledin, devrik başbakan Kerenski'ye de çağrı yaparak onu Novoçerkassk?a davet etti.”* Ancak bu haber başkent Petrograd'taki “Kazak Orduları Birliği Sovyeti”ni rahatsız etti. Sovyet tarafından Novoçerkassk'a Kaledin adına gönderilen telgrafta, Kazakların kaderinin tüm ülkede gücünü kaybetmiş bir “düzenbaz”ın kaderiyle birleştirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.”” Aslında Kerenski'nin de o sıralarda Don'a gitmek gibi bir niyeti yoktu. Zira Kuzey Cephesi'nde Pyotr Krasnov ile beraber başkent Petrograd'a taarruz için son hazırlıkları yapmaktaydı. O yüzden General Kaledin'in çağrısına hiçbir karşılık vermedi. 


Lakin General Kaledin'in muhalif cephe oluşturduğu haberi Rusya'da duyulunca, Don Vilayeti'ne yolu düşenler oldu. Nitekim Ekim Devrimi'nden sonra başkent Petrograd'ı terketmeğe karar veren Rus Ordusu eski başkomutanı Mihail Alekseyev, Novoçerkassk'a doğru yola çıktı. Kasım'da bölgeye varan general, eski çar ordusu subaylarına çağrı yaparak Bolşeviklere karşı mücadele etmek isteyenleri Don Vilayeti'ne beklediğini belirtti.” 
Onun da amacı Rusya'nın güneyinde Bolşevik iktidarına karşı duracak güçlü bir muhalefet cephesi oluşturmaktı. Fakat amacının Kazaklar tarafından yanlış anlaşılmaması için de ilave bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve bölgede toplanacak eski çarlık subaylarının hiçbir siyasi talep ile propaganda içinde yer almayacaklarını, sadece Rusya'yı kurtarmak için çalışma yürüteceklerini söyledi.” 


General Alekseyev'in çağrısı 1 Aralık'ta Bıhov Hapishanesi'nden kurtulan Lavr Kornilov ve Anton Denikin gibi üst düzey generaller tarafından karşılık buldu. Diğer yandan Alekseyew'in daveti üzerine birçok muhalif subay, askeri öğrenci, Kadet Partisi üyesi ve eski ordu mensubu Don Vilayetinin yolunu tuttu.’ Ancak eski generaller ve subayların Don Vilayeti”ne toplaşması Kaledin'i zor durumda bıraktı. Çünkü Bolşevikler eski ordu mensuplarının bölgede bulunmasından dolayı güneye saldırı yapabilir ve sükuneti bozabilirlerdi. Kaledin konu üzerine General Alekseyev ile bir degerlendirme yapmaya karar verdi. İkili arasında gerçekleşen görüşmede Alekseyew'e açıkça Novoçerkassk'ta fazla kalmamasını ve Gönüllü Ordu adıyla oluşturmak istediği yeni askeri birliği Don Vilayeti'nin dışına çıkarmasını söyledi. General Lukomski ve General Denikin'e aynı şekilde vilayetten ayrılmalarını tavsiye etti.” 


Ataman Kaledin'in işi çok zordu. Atamanlık görevine başlamıştı, ancak yığınla sorunları vardı. İlk başta Kazaklardan yeteri kadar destek görmediği 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kanısındaydı. Aslında Ekim Devrim’i Kazakların kafasını çok karıştırmıştı. 
Böyle bir durumda Kaledin, onlardan Bolşeviklere karşı yurtlarını savunmalarını istiyordu. Oysa Kazaklar cephenin soğuk hendeklerinden ve aç susuz mevzilerinden sıcak evlerine daha yeni dönmüşlerdi. Yeniden silahı alarak savaşmak onlara ağır gelmeye başladı. Diğer yandan içlerinde Bolşevik propagandasına inananlar da az değildi. Dolayısıyla savaşmak yerine köyüne dönenler toprağına kavuşmayı ve sadece geçim sorunlarıyla uğraşmayı tercih etti. Bu arada Ataman Kaledin’in daveti onlara saçma geldi. Çünkü ataman onlardan, kısa bir süre öncesine kadar omuz omuza aynı cephelerde görev yapan lakin artık Bolşeviklerin yanında yer alan silah arkadaşlarına karşı savaşmalarını istiyordu. O nedenle Kazakların çoğu savaşmak yerine, atamanın davetine ilgi duymayarak “tarafsız” kalmayı tercih etti.380 


Don Vilayeti'nde muhalif cephenin oluşması üzerine Sovyet Hükümeti harekete geçme kararı aldı. Zira güneyde Kaledin'in başarılı olması Kafkasya, Ukrayna, Donetsk gibi bölgelerde Bolşevik çıkarlarına tehdit oluşturacaktı. Sovyet yönetimi Kaledin tehlikesini bertaraf etmediği takdirde, tüm Kafkasya ile Bakü Petrollerinin, Donetsk'in kömür madenleri ve Ukrayna'nın buğday tarlalarının elinden çıkacağının farkındaydı.! O nedenle güneydeki oldu bittiye seyirci kalmadı. Kaledin'e karşı seferberlik başlattı. 
Bolşevik propagandası atamanı “azılı düşman” diye niteledi ve Don Vilayetini büyük savaş alanı ilan etti. 


Bolşevik propagandası birkaç gün sonra kendini gösterdi. Nitekim 20 
Kasım'da Novoçerkassk'taki iki Kazak alayı Ataman Kaledin yönetimine karşı isyan etti. Kazaklar atamanlarının “vur” emrini yerine getirmeyince Kaledin ayaklanmayı bastıramadı. Kaledin zor duruma düşerken, Sovyet Hükümeti 25 Kasım'da bir açıklama daha yaparak Kaledin ve Dutov'a karşı herkesten yardım talebinde bulundu. Kazaklara da silahlarını atarak isyandan vazgeçmeleri hâlinde affedileceklerini vurguladı.” 


Sovyet Hükümeti'nin çağrısı üzerine harekete geçen Bolşevik yandaşları 
26 Kasım'da Rostov şehrinde gösteri düzenledi. Şehirde derhâl Askeri Devrim 


9 Nikolay Melnikov, 4 M. Kaledin: Geroy Lutskogo Prorwa Í Donskoy Ataman, 
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381 Vladimir Antonov-Ovseyenko, Zapiski..., Tom 1, s. 23. 
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Komitesi oluşturuldu. Komite Kaledin'e bağlı Kazaklara karşı herkesi isyana davet etti.“ İsyan büyüyünce Ataman Kaledin çaresiz kaldı. Kazak askerlerini yine yanında bulamadı. Hâl böyle olunca daha önce Don Vilayeti'nden ayrılmasını istediği General Alekseyev'den yardım talebinde bulundu.“ Bunun üzerine yeni oluşmaya başlayan Alekseyev'e bağlı Gönüllü Ordu, Kaledin'in Kazak askerleriyle birlikte Rostov şehri üzerine yürüdü. Operasyon başlarken Don halkına hitap eden Kaledin, asla iç savaşı arzulamadıklarını, ancak bölgede bir süredir var olan sükunetin Bolşevikler tarafından bozulduğunu, buna ise seyirci kalamayacaklarını söyledi.>* 


Kazaklar ve Gönüllü Ordu askerlerinin ortak operasyonu ile bir haftalık çatışmalardan sonra 15 Aralık'ta Rostov şehri Bolşeviklerden temizlendi.“ İki gün sonra da Taganrok şehri alındı.397 Her iki şehrin düşmesi Bolşevikleri endişelendirdi. 19 Aralık'ta Kaledin'e ve Ukrayna Meclisi'ne karşı mücadele için Güney Cephesi'nin oluşturulması kararlaştırıldı. Vladimir 
Antonov-Ovseyenko? cephe komutanlığına getirildi. 359 


Rostov olaylarının cereyan ettiği bir sırada Bıhov Hapishanesi'nden kurtulan General Lavr Kornilov, Novoçerkassk'a vardı. Onun bölgeye varışı General Alekseyev'in hoşuna gitmedi. Zira ikili arasında eskiye dayanan bir 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husumet vardı ve birbirilerini hiç sevmezlerdi.* Birkaç gün sonra General Komilov'a, Don Vilayeti”nde kalmamasını, Kuban vilayetinin merkezi Yekaterinodar'a”' gitmesini ve mücadelesine orada devam etmesini tavsiye etti.” Fakat Kornilov onun tavsiyesine itirazını bildirdi. 


İki general arasında daha derin sorunlar çıkmaması için General Denikin arabuluculuk yaptı. Bir proje hazırlayarak generaller arasında uzlaşma sağladı.” Onun projesine göre Kaledin, Alekseyev ve Komilov önderliğinde yeni bir hükümetin oluşturulması öngörüldü. Hükümetin ismi de “Üçlü Hükümet” olarak belirlendi. ** Her üç geneal arasında iş bölgüsü yapıldı.” 
Mihail Alekseyev hükümetin mali ve dış işlerinin sorumluluğunu, Lavr Kornilov Gönüllü Ordu'nun genel komutanlık görevini, Kaledin ise Don Vilayeti'nin yönetimini üstlendi. 


Aralık sonunda hükümetin programı açıklandı. Hükümet öncelikle Bolşevikler tarafından gaspedilen toprakların sahiplerine iadesine ve üretimin devletleştirilmesine engel olmaya karar verdi. Zira devrimden sonra Bolşevikler tarafından yapılan icraatler tüm bölgede karışıklığa neden olmuştu. 
Ancak karışıklıklar sadece askeri disipline dayanan güçlü bir ordunun eliyle yapabilirdi. O sıralarda Bolşevikler güney ve güney-batı yönlerinde askeri taarruzlar yapmaktaydı. O yüzden Gönüllü Ordu”'yu asker alımları ile nizami bir şekle dönüştürmek için çalışmalar başlatıldı. Kuşkusuz bölge genelindeki tarımsal ve milli sorunların nihai olarak çözüme kavuşturulması gerekirdi. 
Ancak hükümet öncelikli hedefinin Bolşevik taarruzlarını durdurmak oldugunu belirtti ve en doğru kararın yalnız Kurucu Meclis'ten çıkacağını vurgulayarak diğer sorunları bir süreliğine ertelemeyi tercih etti.“ Kurucu Mec-Sp ii toplanma tarihini ise Bolşevik iktidarının devrilmesinden sonraya bıraktı. 


Generallerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi ve Bolşeviklere karşı mücadele edecek yeni bir ordu tesisine başlaması İtilaf Devletleri'nin yardımını sağlama konusunda hükümetin ümitlerini artırdı. Bolşeviklerin tek 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taraflı olarak Almanya ile barış görüşmelerine hazırlaşmaları kuşkusuz İtilaf Devletleri'ni çok kızdırmıştı. Bu yüzden Bolşeviklere karşı Rusya'nın güneyinde oluşan muhalif cepheye ilgi duymaya, hatta onlara yardım etmeye karar verdiler. İlk adım olarak Aralık ayı sonunda İngiltere ve Fransa'nın askeri misyon şefleri Novoçerkassk'a giderek görüşmeler gerçekleştirdiler. 
Yalnız ilk görüşmede İtilaf ülkeleri temsilcileri, sadece maddi yardım yapabileceklerini belirttiler.” Hâlbuki maddi yardım bile güney cephesi için büyük anlam ifade etmekteydi. Çünkü maddi destek almaları hâlinde yeni silah ve araç gereç alabilirlerdi. İtilaf temsilcileri vaatlerine sadık kaldılar; gerçekten de çok geçmeden yeni oluşmaya başlayan Gönüllü Ordu'ya destek olarak 100 milyon ruble para gönderildi.” 


Muhalif cephenin İtilaf Devletleri'nden yardım aldığının duyulması üzerine Sovyet yönetimi Güney Cephesi için seferberlik yapmaya karar verdi. Derhâl Petrograd, Voronej, Moskova ve Tsaritsın'da”“ işçiler mobilize edilerek güneye sevkedildi. Takviye güçlerin ulaşmasından sonra Antonov-Ovseyenko komutasındaki Bolşevik güçler, 25 Aralık'ta Gorlovka, Nikitovka, Lugansk, Millerovski ve Tihoretskiy istasyonu yönlerinden Don Vilayetin'e yönelik saldırı başlattılar.“ 


Bir yandan taarruz devam eden Bolşevikler, bir yandan da Kazaklar arasında propagandaya ağırlık verdiler. Hatta bunun için başkent Petrograd ve Moskova'dan bölgeye etkileyici konuşma yapabilen partililer gönderildi. 
Diğer yandan bölgedeki gizli Bolşevik teşkilatlarına Kaledin'in arka cephesinde faal olmaları talimatı verildi. Bu arada bölgede söz sahibi bir grup Kazak, Petrograd'a götürülerek toplumla nasıl dialog kurmaları gerektiği anlatıldı. Bir süre sonra başkentten dönen grup, “Komünizmin bir nimet olduğunu” söyleyerek halkı yanına çekmeye başladı. Çalışmalar sonuç verdi ve etrafına bir hayli yandaş toplayan grup, Don Vilayeti Askeri Devrim Komitesini oluşturdu. Komitenin çalışmaları sonucu Kazaklardan ibaret iki süvari birliği tesis edildi. 
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Bolşevik güçlerin hızla Don Vilayeti'ne ilerlemesi ve Sovyet propagandasının artması üzerine Kaledin?'e bağlı Kazaklar arasında huzursuzluk ortaya çıktı. General Kaledin bizzat yaklaşan felaketin farkına varmıştı. Zira çoğu Kazak askerinin verdiği emirleri dinlemediğini, hatta bazı alayların Bolşeviklerin tarafına geçmeye meyilli olduğunu sezmişti. Oysa Bolşeviklerin askeri gücü her geçen gün artmaya devam etti. Ocak 1918'de yaklaşık 10.000°е ulaştı.*“? Kaledin niçin emirlerinin uygulanmadığını sorgulamaya başladı. Kazaklar yanıt olarak vilayet dışında savaşmak istemediklerini gerekçe gösterdiler. Hâl böyle olunca Kaledin onları dinledi ve 14 Ocak'ta, Don Vilayeti dışındaki askeri operasyonları durdurduğunu ilan etti.“ Ama bu da çözüm olmadı. Ataman çatışmaların durması için Don Vilayeti Askeri Devrim Komitesi ile müzakereler yapmaya karar verdi. Bu bağlamda birkaç temsilcisini Bolşeviklere gönderdi.“ Lakin bunun da bir faydası olmadı. 


Bu arada Taganrok'ta Bolşeviklerin kışkırtmasıyla Kaledin'e karşı büyük bir isyan başladı. Ataman ilk başta isyancılarla konuşabileceğini düşündü. Fakat isyancılar Kaledin'in derhâl görevden ayrılmasını, Kazak Askeri meclisinin feshedilmesini, bölgedeki Gönüllü Ordunun silahtan arındırılmasını ve Don Vilayeti'nden olmayanların bölgeden uzaklaştırılmasını şart koşarak konuşma yollarını kapattılar.“ Bunun üzerine isyancılar ile General Kaledin'e bağlı Kazaklar arasında üç gün boyunca şiddetli çatışmalar meydana geldi. Şehirdeki isyanı fırsata dönüştüren Bolşevik güçler ani bir saldırıyla 28 Ocak'ta Taganrok şehrine girdiler ve güneyden Rostov’a bir hayli yaklaştılar.“ 


Cephelerde alınan yenilgiler üzerine Kaledin askerlerine müracaat ederek durumun çok kötü olduğunu ve acilen Don Vilayeti hükümetine herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.” Adeta yalvarırcasına, “Zamanımız yok, tehlike çok yakın. Eğer Novoçerkassk'ın yeniden vatan hainlerinin eline geçmesini istemiyorsanız o zaman Don için son görevinizi yerine getirin ve ordumuza destek olun” diye Kazaklara çağrı yaptı.“ Fakat çağrının bir etkisi olmadı. Zira Rostov ve Novoçerkassk dışında hemen hemen bütün Don 


Vilayeti Bolşevik güçler tarafından ele geçirildi.* 


Hal böyle olunca ordusu ile Rostov'da bulunan General Kornilov, Kazaklardan en küçük destek alamadığını gerekçe göstererek Ataman Kaledin'e, eldeki mevcut güçlerle şehri artık savunamadıklarını söyledi ve Don Vilayeti'nden ayrılmaya karar verdiğini haber verdi.“ Kornilov sadece 
3000 kadar askeriyle Bolşevik güçlere karşı durmasının imkânsız olduğunu 
anlamıştı. O yüzden boşuna ordusunu heba etmek istemedi. Don Vilayeti'nden ayrıldığında gidebileceği bölge olarak Kuban Vilayeti üzerinde karar kıldı. Ordusunu oraya götürmek için hazırlığa başladı. Kararını Ataman Kaledin'e de aktardı. Hazırlığın tamamlanmasından sonra 29 Ocak'ta askerlerini alarak Kuban Vilayeti'ne doğru yola koyuldu. 


Ataman Kaledin çaresiz kalmıştı. Bir yandan Kazakların savaşmak istememesi, diğer yandan Gönüllü Ordu'nun Rostov?'dan ayrılarak Kuban'a doğru gitmesi onu derinden etkiledi. 29 Ocak'ta hükümetini toplayarak vilayeti savunmak için ellerinde yeteri kadar cephane ve asker kalmadığını itiraf etti. 
Ataman son olarak, “Ви saatten sonra mücadele etmenin bir anlamı yok, ben de görevimden ayrılıyorum” diyerek istifasını verdi."' Bir hayli tartışmalı geçen toplantının ardından çalışma odasına çekildi ve intihar etti.“ 


Generalin ölümü herkeste büyük şaşkınlık yarattı.“ Ertesi gün topla- 


nan hükümet, ordu komutanlığına Tümgeneral Anatoliy Nazarov?u*!* seç- 
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(1.415 Nazarov göreve başlar başlamaz hükümeti feshetti, vilayetin sivil ve 


askeri tüm yetkilerini kendi elinde topladı.*'9 Ardından 17-55 yaş arası erkeklerin seferberliğe alınmasını emretti. Fakat Kazaklar emre itiraz ettiler. 
Nitekim 12 Şubat'ta isyan eden Kazak askerleri Bolşeviklere katıldılar ve hatta Tümgeneral Nazarov'u da tutukladılar. İsyan tüm şehre yayıldı, şehre giren Bolşevik odusu Novoçerkassk'ta Sovyet yönetimini tesis etti. Ataman Nazarov ise tutuklandı ve 17 Şubat'ta kurşuna dizilerek öldürüldü.*” Böylece Kaledin'in ardından Nazarov da ölünce, Don Vilayeti tamamen Sovyet yönetiminin eline geçmiş oldu. 


Ataman Kaledin'in Rusya'nın güneyinde başlatmış olduğu muhalif cephe oldukça kısa sürdü. Kazaklar onu başlarına savaşsınlar diye değil, sükunet içinde yaşasınlar diye ataman seçmişti. Ancak o Bolşeviklere olan nefretinden dolayı savaşmayı tercih etti. Dahası Bolşeviklerden nefret eden eski Çar generallerine ev sahipliği yapmasıyla Kazaklar nezdinde büyük bir prestij kaybına uğradı. Nitekim yeniden savaş meydanlarında can vermek istemeyen Kazaklar, birkaç ay içinde ona olan desteklerini çektiler. Kaledin meydanda tek kaldı. Novoçerkassk'ın Bolşevik işgaline düşmesini görmek istemedi. Son tetiği kendine çekti, intihar ederek hayatına son verdi. Böylece Don muhalefeti sona ermiş oldu. 


1.10. ALEKSANDR DUTOV’UN BOLŞEVİK İKTİDARINA 
KARŞI İSYANI 


Bolşevik devrimini ilk günlerden itibaren kabul etmeyen bölgelerden biri de Güney Ural oldu. Nitekim devrimden sonra bölgenin en mühim şehri olan Orenburg”ta açıklama yapan bölge Kazaklarının atamanı Korgeneral Aleksandr Dutov, yeni hükümete isyan bayrağını kaldırdı. L Dünya Savaşı'nda Orenburg Kazak Alayı komutanı olarak görev yapan Dutov, Şubat Devrimi'nden sonra Genel Kazak Kongresi ve Kazak Orduları Birliği başkanlığına seçildi.*8 25 Eylül 1917?de Orenburg vilayeti Kazak orduları komutanlığına getirilen Dutov, aynı zamanda bölgede kurulan Askeri Hükümet 


Svyatoslav Denisov, a.g.e., s. 27. 

Semyon Hromov, a.g.e., s. 249. 

Vyaçeslav Rodionov, a.g.e., s. 258. 

8 Yevgeniy Volkov, Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, Belıye Generalı Vostochnogo 
Fronta Grajdanskoy Voynı: Biograficheskiy Spravochnik, Moskva 2003, İzdatelstvo Russkiy Put, s. 87. 
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başkanlığı görevini de üstlendi. Bölgede yaşayan Kazak Türkleri ve Başkurtlar da kendisine destek verdiler.*!? Dutov ayrıca İngiliz, Fransız ve Amerikan hükümetlerinin desteğini sağlamayı da başardı.” 


Bolşevik Devrimi gerçekleştiğinde Geçici Hükümete sadakatini açıklayan Dutov, 8 Kasım'da yayınladığı 816 nolu kararla yeni Sovyet Hükümetini asla kabul etmeyeceğini belirtti.” Ardından Orenburg vilayetinde olaganüstü hâl ilan etti.” Tek başına Bolşeviklere karşı durmasının mümkün olmayacağını anladığı için derhâl Rusya'daki diğer muhalif Kazak atamanlarıyla irtibat kurmaya çalıştı. Bu bağlamda Don Vilayeti, Kuban, Astrahan ve Ural'ın Kazak atamanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Kendisi için bir plan hazırladı. Nitekim o plana göre, öncelikle Orenburg'taki Bolşevikleri etkisiz hâle getirmeyi, ardından Buzuluk, Samara, Saratov'a baskınlar yaparak Astrahan Kazaklarıyla birleşmeyi ve Don Vilayeti atamanı Kaledin'le buluşmayı amaç edindi. 


Orenburg'taki Bolşevikler Dutov'un planından haberdar olunca 6 Kasım”da şehirde isyan çıkarmak için hazırlandılar. Ancak ataman Bolşeviklere fırsat vermedi ve onlardan önce davranarak 14 Kasım gecesi şehirdeki Bolşevik ileri gelenlerini tutuklattı ve Orenburg Sovyet'ini feshetti. Derhâl bölgede 16 yaştan 55 yaşına kadar erkeklerin silah altına alınmasını emretti.” 
Diğer yandan subaylardan ve askeri okul öğrencilerinden oluşan gönüllü askeri birlikler oluşturdu.” 


Sovyet Hükümet'i ülkenin güney batısında meydana gelen isyan girişimini sona erdirmek için hazırlık yapmaya başladı. Lakin ataman Dutov durmadı; Troisk ve Verhne Uralsk'ı bölgelerini de ele geçirmeği başardı. 
Hâl böyle olunca Çelyabinsk'teki Sovyet yönetimi saklanmak zorunda kaldı. 
Bolşeviklerin Orta Asya ve Sibirya ile irtibatları tamamen koptu. Diğer yan- 


419 “Dutova Myatej”, SİZE, Tom 5, Moskva 1964, s. 413. 

> İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 231. 

R Andrey Ganin, Ataman A. È Dutov, Moskva 2006, İzdatelstvo Tsentrpoligraf, s. 82. 

42 «V Orenburge”, Verhneuralets, 16 Noyabrya 1917, s. 3. 

43 Aleksandr Zakurdayev, Zapiski Krasnogvardeytsa, Moskva Samara 1931, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 1-2. 

424 “İz Orenburga”, Derevenskaya Bednota Í Trudovoye Kazaçestvo, 1 Dekabrya 1917, s. 3. 

425 İvan Akulinin, “Orenburgskoye Kazaçye Voysko V Borbe S Bolşevikami”, Grajdanskaya Voyna V Rossiy: Borba Za Povoljye, Ed: Aleksandr Smirnov, Moskva 2005, İzdatelstvo ACT, s. 116. 
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dan Sovyet yönetiminin elindeki batı şehirlerine Sibirya'dan götürülen buğday temini de zora girmiş oldu.*”“ 


Sovyet Hükümet”i bunun üzerine Dutov'u, düşman ilan ederek ona karşı harekete geçmek için hızlı bir çalışma başlattı. Bu nedenle 23 Kasım'da Orenburg”ta 480 gönüllü Kızıl askerden ibaret silahlı bir grup oluşturuldu.” 
26 Kasım'da Lenin, Petrograd Askeri Bölge Komutanlığı'na bir mektup yazarak Dutov'a karşı derhâl harekete geçilmesini talep etti. Bunun üzerine Samara, Kazan, Perm, Yekaterinburg, Ufa, Moskova ve Petrograd gibi şehirlerden Bolşevikler seferber edilerek Orenburg'a sevkedildi.”? Orenburg-Turgay vilayeti komiseri Pyotr Kobozev”” Bolşevik birliklere başkomutan olarak atandı. Yerel devrimci komitelere, hükümetten her hangi bir emir beklemeden Dutovw'a bağlı askeri birliklere karşı ciddi bir şekilde mücadeleye başlamaları talimatı verildi.”' Sovyet yönetimi isyancı atamanın çevresine daha büyük kalabalıklar toplanmadan, ilkbahar 1918'e kadar Dutov tehlikesinden tamamen kurtulmaya karar verdi.*? 


28 Kasım'da Lenin'in talimatıyla Sovyet Hükümet'i devrime muhalif 
olanların yakalanması hakkında karar çıkarttı. “* Ardından tüm Kazaklara hitaben bir çağrı metni hazırlandı. Metinde, “Sizi kandırıyorlar! Hükümetimizin size kötü davrandığını ve hakkınızı vermediğini söylüyorlar. İnanmayın onlara! Yeni Sovyet Hükümeti olarak biz, emekçi Kazakların yanındayız. 
Ancak sizin de eski subaylardan, toprak ağaları ve burjuva unsurlarından kurtulmanız gerekir. Ayaklanın ve onlardan kurtulun! Birleşin. Sovyet Halk 


iz İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, Moskva 1958, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, s. 99. 

Andrey Ganin, Ataman..., s. 125. 

“Dutovşina”, BSE, Tom 15, Moskva 1952, s. 307. 

İstoriya Grajdanskoy Voym V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, 99. 
Pyotr Kobozev (1878-1941) 1898'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne katılan Kobozev, 1914 yılında Orenburg'a Bolşevik komitesi kurması için gönderilmiştir. 
Kasım 1917-Şubat 1918 arasında Askeri Devrim Komitesi”nin Orta Asya ve Güney Sibirya bölgesi olağanüstü komiserliği görevinde bulunmuş, bu sırada ataman Dutowa karşı mücadeleye başkanlık yapmıştır. Bkz: “Kobozev”, BSE, Tom 21, Moskva 1953, s. 495. 

“Obyavleniye Bolşevikami Voynı Kazaçestvu”, Volmy Don, 28 Noyabrya 1917, s. 1. 
İvan Karpuhin, Anatoliy Aleksandrov, Severmy Letuçiy, Çelyabinsk 1972, Yujno-Uralskoye Knijnoye İzdatelstvo, s. 45. 

“Dekret Ob Areste Vojdey Grajdanskoy Voynı Protiv Revolyutsiy”, Pravda, 29 
М№оуабгуа 1917, s. 1. 
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Komiserleri Hükümeti sizleri yeni, daha özgür ve mutlu bir yaşama davet ediyor!” gibi cümleler ve vaatler yer aldı.** 


Lenin?den talimat alan Bolşevikler birlikleri, Aralık ayının başlarından itibaren farklı yönlerden Orenburg vilayetine doğru sokulmaya başladılar. 
Bir süre sonra bölge kuzeyden Yekaterinburg, Ufa ve Omsk, batıdan Samara, güneyden ise Taşkent yönünden kuşatmaya alındı.” Şehrin kuşatıldığı haberi üzerine Orenburg”ta ciddi panik yaşandı. 13 Aralık'ta panikten yararlanan hapisteki yaklaşık 32 Bolşevik temsilci kaçmayı başardı. 35 


Aralık ortalarında Bolşevikler ile Dutov askerleri arasında çatışmalar başladı. İlk çatışmalarda Bolşevikler yeteri kadar kuvvetleri olmadığı için mağlubiyet aldılar. O nedenle başkent Petrograd”ta oluşturulan Baltık denizcilerinden ibaret yeni askeri birlikler bölgeye sevkedildi. Bölgedeki Bolşevik 


askerlerinin sayısı hızla arttı; Buzuluk karargâh şehrine dönüştü.” 


Çelyabinsk?e ulaşan Bolşevik askerler 20 Aralık'ta Troisk şehrinin Dutov güçlerinden kurtarılması için operasyon başlattı. 3 gün süren çatışmalardan sonra şehir Bolşeviklerin eline geçti.” Troitsk'ten sonra Bolşevikler bu defa Orenburg'un batısındaki Buzuluk'tan şehir üzerine taarruza geçtiler. 
Ancak şiddetli çatışmalar sonucu büyük yenilgi aldılar. Yılbaşına denk gelen günlerde kazanılan zafer Ataman Dutov'u çok sevindirdi. Askerlerini alınan zaferden dolayı kutladı ve hepsine teşekkür etti. * 


Yenilgi Bolşevikleri öfkelendirdi. Buna rağmen Ataman Dutov’a meydan okumayı sürdürdüler. Orenburg-Turgay vilayeti komiseri Pyotr Kobozev, Dutov'a ültimatom vererek mücadeleyi sonlandırması için ona 24 saat süre tanıdı. Talebinin karşılanmaması hâlinde askeri birliklerle Orenburg”a saldıcağını ve tüm bölgede devlet düzenini kuracağını belirtti.“ 


43 
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“Ot Soveta Narodnih Komissarov Trudovim Kazakam”, Derevenskaya Bednota Í 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Yaklaşık 3000 askeriyle Ataman Dutov savunma hazırlığına başladı. 
Askerlerini organize ederek mevzilere yerleştirdi. Lakin Kazak askerlerinin çoğu artık savaşmak yanlısı değildi. Tıpkı Kaledin'in yaşadığı sorun gibi, Dutov da savaşmak istemeyen askerlerin itirazıyla karşılaştı. Bu arada rakibi Bolşevikler ise Orenburg yakınlarına Kazakların 3 katı kadar askeri birlik 
topladı. Bolşeviklerin sayısı her geçen gün artmaya devam etti. Nitekim 27 
Aralık'ta Samara ve Moskova'dan yola çıkan 600 kişilik yeni bir Bolşevik gücü bölgeye ulaştı.**! Dolayısıyla Ocak 1918'de bölgedeki Bolşevik ordusunun sayısı 12 bine yükseldi.” Böyle bir güce karşı Dutov'un elindeki mevcut askerle şehri savunması hâliyle çok zordu. Zaten askeri malzeme yönünden de giderek sıkıntı çekmeye başlamıştı. 


Ocak ayının ilk günlerinden itibaren Bolşevikler Kazak askerleri arasına sızarak propagandaya ağırlık verdiler. Propagandada öyle bir başarılı oldular ki, birkaç gün sonra I, IV ve ХШ. Kazak alaylarının askerleri savaşmak istemediklerini açıkça deklare ettiler.** Dutov askerleri arasındaki itiraz sesleri Pyotr Kobozev komutasındaki Bolşevik güçleri harekete geçirdi. 
7 Ocak'ta ikinci kez ama daha şiddetli bir şekilde saldırıya başladılar. Dutov 
ordusu büyük kayıplar verince savunma hattı çöktü. Panikleyen Kazaklar Kargal adlı tren istasyonuna doğru geri çekildiler. 16 Ocak'ta çatışmalar Kargal İstasyonu çevresine sıçradı. Ancak Dutov askerleri fazla dayanamadılar ve mağlup oldular. Bunun üzerine Bolşevikler 18 Ocak'ta Orenburg'a girdiler.“ Şehirde kontrol tamamen Bolşeviklerin eline geçti. Ataman Dutov kaçmaktan başka çare bulamadı ve Verhne Uralsk bölgesine giderek izini kaybettirdi.“ 


Beklenenin aksine Dutov'un daha hızlı bir şekilde mağlup edilmesi başkent Petrograd'ta sevinçle karşılandı. Şehrin ele geçirildiği gün yönetimi İşçi, Köylü, Asker ve Kazak Vekillerinin Orenburg Sovyet'liği üstlendi.**€ Lenin şehrin ele geçirilişini, 22 Ocak'ta kısa bir açıklama ile halka duyurdu, 


Aleksandr Zakurdayev, a.g.e., s. 28. 

İsaak Mints, İstoriya Velikogo Oktyabrya: Triumfalnoye Şestviye Sovetskoy Vlasti, 

Tom 3, Moskva 1979, İzdatelstvo Nauka, s. 472. 

43 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 233; Pravda, 20 
Yanvarya 1918, s. 3. 

М4 “Uspehi Sovetskih Voysk Pod Orenburgem”, Pravda, 22 Yanvarya 1918, s. 1. 

“Uspehi Sovetskih Voysk Роа Orenburgem”, Pravda, 23 Yanvarya 1918, s. 3. 
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“Orenburg Kızıl askerler tarafindan kurtarıldı. Kazakların lideri Dutov mağlup edildi, kaçmak zorunda kaldı.” 


Orenburg'tan kaçan Dutov, yeniden asker toplayarak Bolşeviklere karşı mücadeleye devam etmek istedi. Fakat Mart ve Nisan aylarında iki kez baskına uğradı. Bunun üzerine Turgay bölgesine çekildi. Fakat 1918 yazında şans yüzüne yine güldü. Nitekim Çekoslovak Kolordusu'nun Rusya'nın dogusu ile Sibirya'yı ele geçirmesi üzerine fırsatı değerlendiren Dutov, Güney Ural'a indi ve 3 Temmuz'da Orenburg'a girmeyi başardı." Fakat birkaç ау sonra bölge yeniden Bolşevikler tarafından kurtarıldı. Bunun üzerine Dutov önce Sibir?'e, ardından Çin’e kaçarak Rusya'yı terk etti.** 


Ataman Dutov'un isyanı oldukça kısa sürdü. Bunun en mühim nedenlerinden biri, yeniden çatışmaya davet etmekten başka onun Kazaklara vaat vermekte zorlanması oldu. Dolayısıyla propaganda yönünden de Bolşeviklere yenildi. Oysa Bolşevikler savaş yorgunu Kazak askerlere bir yandan barış çağrısı yaparak, bir yandan da özgür bir hayat vadederek onları yanlarına çekmeği başardılar. O yüzden hem Orenburg'u kurtardılar, hem de Dutov tehlikesinden kurtuldular. 


1.11. BREST-LİTOVSK'TA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN 
BAŞLANMASI 


Daha önce vurgulandığı gibi Bolşevikler devrim günü Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Kongresi'nde Rusya'yı savaştan çıkarmak istediklerini açıklamış, ”* hem ülke içinde, hem de dışında büyük tepkiyle karşılaşmışlardı. Fakat Bolşevikler tepkilere aldırış etmeden Brest Litovsk'ta Almanlarla barış müzakerelerine başlamaya karar verdiler. Bu bağlamda 27 Kasım'da Alman komutanlığına telgraf çeken Sovyet yönetimi “ilhaksız ve tazminatsız” bir ateşkes çağrısı yaptı. Ayrıca savaşan ülkelere de barış çağrısını yineledi.”! Savaşan tüm tarafların barış masasına oturacağını umduğunu açıkla- 


47 “Predsedatel Soveta Narodnıh Komissarov O Likvidatsiy Kotrrevolyutsionnoy Radi i 
Dutovşinı”, Pravda, 24 Yanvarya 1918, 5. 1. 

“8 Grajdanskaya Voyna 1918-1921, Pod. Red. Andrey Bubnova, Sergeya Kameneva, Robert Eydmana Tom 3, Moskva Leningrad 1930, İzdatelstvo Voennıy Vestnik, s. 51. 

49 “Dutova Myatej”, SİE, Tom 5, Moskva 1964, s. 413-414; Aleksandr Barsenkov, 
Aleksandr Vdovin, a.g.e., s. 47. 

450 Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 12-16. 

41 Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 86-88. 
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yan Sovyet yönetimi, İtilaf Devletleri'nin kayıtsız kalması hâlinde Almanya ile tek taraflı müzakerelere başlayacağını ve bunun sorumluluğunun da batılı devletlerde olacağını duyurdu. Ancak İtilaf Devletleri'nden yine her hangi bir yanıt gelmedi. 


Bunun üzerine Sovyet yönetimi Almanlar ile tek taraflı müzakerelere başlama kararı verdi. Derhâl müzakereleri yürütmek için bir heyet oluşturuldu.“ Böylece 2 Aralık'ta Adolf İoffe”? başkanlığındaki Sovyet heyeti, Alman meslektaşlarıyla görüşmek üzere Brest Litovsk şehrine yollandı. Sovyet ve Almanya heyetlerinin yanı sıra müzakerelere, Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan heyetleri de katıldılar. 3 Aralık'ta resmen barış müzakereleri başladı. 


Müzakerelerin başında Sovyet heyeti başkanı İoffe, nihai bir barış konferansının toplanmasına kadar bütün cephelerde 6 aylık bir ateşkesin sağlanması önerisinde bulundu. Sovyet heyetinin diğer önerileri ise, Doğu Cephesi'nden Batı Cephesi'ne Alman ordularının sevkedilmemesi ve başkent Petrograd için doğruca tehdit oluşturan Moonzund Adası'ndan askerlerini çekmesi oldu.” Sovyet önerileri Alman heyeti başkanı Carl Adolf Maximilian Hoffman'ın, tepkisini çekti. Hoffmann, önerilere karşı çıkarak Rusya'yı mağlup taraf olarak adlandırdı, mağlup tarafın ise böyle önerilerde bulunamayacağını belirtti. Ateşkes konusuna dokunarak, kendi cephesinde çatışmaların 28 gün boyunca durabileceğini, hiçbir tarafın ihlal yapmadığı müddetçe sürenin uzayabileceğini vurguladı. Oysa bütün cephelerde ateşkes meselesinin kendi ellerinde olmadığına dikkat çeken Alman heyeti başkanı, Sovyet heyetine de İtilaf Devletleri adına konuşamayacağı uyarısında bulundu.” 


452 Vitali Semyonoviç Polikarpov, Lısak İrina Vitalyevna, İstoriya Rossiy V XX veka, 


Taganrok 2003, İzdatelstvo TRTU, s. 78. 
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edildi. Ekim Devrimi esnasında VTSİK üyeliğine seçildi. Kasım- Ocak ayları arasında Brest-Litovsk'ta gerçekleşen barış müzakerelerinde Sovyet heyeti başkanı gö-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İlk tur görüşmeleri bu şekilde sona erdi. Sovyet heyeti Almanya ile varılan 
10 günlük geçici ateşkes kararı haberiyle Petrograd'a geri döndü.” 


İkinci tur müzakereleri 15 Aralık'ta başladı. Müzakerelerin hemen başında cephelerde 17 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar ateşkesin sağlanması üzerinde anlaşmaya varıldı. ”” 18 Aralık'ta Sovyet Dışişleri Halk Komiserliği Avrupa halklarına hitaben Doğu Cephesi'nde ateşkesin sağlandığını duyurdu.“ Yaklaşık bir aylık sürecek ateşkesin sağlanması nihai barış için ümitleri arttırdı. O yüzden taraflar 22 Aralık'ta nihai barış için müzakerelere başlamaya karar verdiler." Sovyet heyeti yine Adolf İoffe ile temsil olunurken, Alman heyetinde başkan değişmişti. Yeni başkan Richard Fon Kühlmann idi. Müzakerelerde Avusturya Macaristan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Ottokar Çernin, Osmanlı'dan vezir Talat Paşa, Bulgaristan'dan ise Adliye Bakanı Hiristo Popov yerlerini aldılar. Rus tarafı toplantının umuma açık yapılması talebinde bulundu. Talep diğer ülke temsilcileri tarafından kabul edildi. 


Görüşmelerde ilk sözü alan Sovyet heyeti başkanı İoffe, Rusya olarak acilen genel bir barıştan yana olduklarını, ancak varılacak barışta hiçbir tarafın bir diğerine arazi iddiasında bulunmamasını, başkalarına ait toprakların işgal edilmeden, farklı milletlerin baskı altına alınmadan ve tazminat talebi ileri sürülmeden müzakerelerin sürmesini istediklerini söyledi.“ İoffe güçlü milletlerin, zayıfların özgürlük arzusuna engel olmaması gerektiğinin de altını çizerek sözlerini tamamladı. Alman heyeti başkanı Kühlmann, Rus tarafının söylediklerine yanıt hazırlamak için görüşmelere bir günlük ara verilmesini talep etti. Bunun üzerine ilk gün oturumu sona erdi ve müzakerelere ertesi gün devam edilmesi kararlaştırıldı.“ 


25 ve 27 Aralık'ta gerçekleşen toplantılarda Alman heyeti, Sovyet tarafinın sunmuş olduğu şartları yalnız bütün savaşan ülkelerin onaylaması 


456 “Brestskiy Mir”, BSE, Tom 6, Moskva 1951, s. 86. 

457 “Usloviya Peremiriya”, Derevenskaya Bednota, 5 Dekabrya 1917, s. 1. 

438 “К Trudyaşimsya Орпеѓеплит і Obezkrovlennım Narodam Yevropı”, Pravda, 5 
Dekabıya 1917, s. 1; İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 331. 

49 «Ноа Mirnih Peregovorov”, Delo Naroda, 12 Dekabrya 1917, s. 3. 

460 Mirmye Peregovori V Brest-Litovske S 22/9 Dekabrya 1917 G. Po 3 Marta (18 Fevralya) 1918 G., Tom 1: Plenarnıye Zasedaniya. Zasedaniya Politiçeskoy Komissiy, Moskva 1920, İzdaniye Narodnogo Komissariata İnostrannıh Del, s. 7. 

%1 “Peregovorı O Mire”, Derevenskaya Bednota, 12 Dekabrya 1917, s. 1. 
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hâlinde kabul edebileceğini bildirdi. Ayrıca genel olarak Rus heyetinin önerdiği diğer şartları da onaylıyor gibi görünse de itirazlarda bulunmakla müzakereleri tıkanma noktasına getirdi. Almanlar özellikle orduları tarafından ele geçirilmiş Polonya, Litva, Ukrayna ve Belorusya topraklarından ordusunu çekmesi önerisine sıcak bakmadılar.“? Hatta Ukrayna Rada'sını bir müttefik gibi yanlarına alabileceklerini açıklayarak Sovyet tarafının moralini bozdular. Bunun üzerine Sovyet heyeti müzakereleri durdurma kararı aldı.” 
Böylece iki tarafın onayı ile görüşmelere 10 günlük ara verildi.*“* 


9 Ocak'ta barış müzakereleri tekrar başladı. Sovyet heyetinin başkanı 
değişti ve görüşmeleri yürütmek Lev Troçki'ye havale edildi. Lakin Sovyet heyeti müzakere masasına oturduğunda sürprizle karşılaştı. Çünkü masada Almanya'nın daveti ile Ukrayna Rada’sı da yerini almıştı.” Rada temsilcilerinin Brest-Litovsk'ta bulunma sebebi, Almanlarla gizli bir şekilde Ukrayna'nın bağımsızlığı konusunda müzakere yürütmeleriydi. Ancak Sovyet heyeti Rada temsilcilerine itirazda bulunmadı. 


Bolşevikler ile Rada arasında sorun Ekim Devrimi'nden sonra başlamıştı. Nitekim devrimden sonra Sovyet iktidarını kabul etmeyen milliyetçi Ukraynalılar Rada Hükümeti tesis etmiş ve Ukrayna'nın bağımsızlığı için mücadele etmeye başlamışlardı. Bu bağlamda kısa sürede başkent Kiyev ve diğer bazı şehirler Rada'nın egemenliği altına girmişti.“ Fakat Harkov ve bazı bölgeler Rada'yı kabul etmeyerek Sovyet Hükümeti tesis etmişlerdi. “7 Böylece ülke adeta bir birine zıt iki cepheye bölünmüştü. Dahası 1917 yılı sonlarından itibaren taraflar arasında çatışmalar başlamış, en son Kiyev yakınlarında meydana gelen çatışmalarda Vladimir Antonov-Ovseyenko ve Mihail Muravуеу*® komutasındaki Bolşevik güçler, Simon Petlyura*“? komutasındaki Rada 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Mihail Artemyeviç Muravyev (1880-1918), Çar ordusu generali olan Muravyev, Komilowun darbe girişimi esnasında sol SR”lerin arasına katıldı. Ekim Devrimi'nden sonra 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güçlerini mağlup etmeyi başarmışlardı. Rada güçlerinin yenilgisi Kiyev'de isyana neden olmuş, sonuçta Rada şehri terketmek zorunda kalmıştı. Böylece Kiyev şehri de Bolşevik yanlılarının eline geçmişti." 


Müzakereler başladığında İttifak heyetinin önceki toplantılara göre daha kararlı ve sert tavırlar takındıkları gözlemlendi. Özellikle Alman Heyeti sözcüsü Kühlmann, müzakerenin daha başında İtilaf Devletlerinden hiçbirinin görüşmelere katılmadığını gerekçe göstererek “ilhaksız ve tazminatsız” barış şartının otomatik olarak rafa kalktığını söyledi. 18 Ocak'ta yapılan toplantıda ise Avusturya-Alman ittifakı adından söz alan General Hoffmann, nihai barış için şartlarını masaya koydu. Nitekim Hoffmann, Letonya'nın büyük bir kısmı ile Beyaz Rusya'nın bir parçasının, Polonya ve Litva'nın ise tamamının Almanya'ya bırakılması gerektiğini bildirdi.” Ayrıca halkların 


Sovyet Hükümeti'ne destek verdi, Pyotr Krasnov'un Petrograd'a taarruzu esnasında başkentin askeri bölge komutanlığı görevini yürüttü. 1918 yılının başlarında Don Vilayetinde General Kaledin'e karşı askeri operasyonları yönetti. Çekoslovak Kolordusu'nun isyanı sırasında Doğu Cephesi komutanlığına atandı. Temmuz 1918'de Sovyet Hükümeti'ne karşı isyan etti ve tutuklanma esnasında öldürüldü. Bkz: Kirill Gusev, Krah Partiy Levih Eserov, s. 254. 
469 Simon Vasilyeviç Petlyura (1879-1926), Ukrayna'da dünyaya gelen Petlyura, 1906- 
1914 yılları arasında Ukrayna'da çeşitli gazetelerde genel yayın yönetmeni, Slovo 
(Söz) gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Dünya Savaşı başlayınca cepheye gitti. Şubat Devrimi'nden sonra Ukrayna Radası'nın üyesi oldu. Rada Hükümeti'nin savaş bakanlığı görevini icra etti. Şubat 1918'de Kiyewin Bolşevikler tarafından ele geçirilmesinden sonra Jitomir?e gitti. Mart başında Almanya ve Avusturya-Macaristan ile sağlanan uzlaşıdan sonra Kiyev'e geri döndü. Aralık 1918”de Ukrayna Hükümeti'nin ordu komutanlığını üstlendi. Ancak Şubat 1919°а Kiyew'in Kızıl Ordu'nun eline geçmesinden sonra Varşova'ya kaçtı. Nisan 1919'da yaptığı anlaşmaya göre ordusuyla Polonya ordusuna katıldı. Ağustos 1919'da Polonya ordularının tüm Beyaz Rusya'yı işgal etmesi üzerine yeniden ordusuyla Kiyev?e döndü. Ancak kısa bir süre içerisinde Kiyev, Anton Denikin komutasındaki Gönüllü Ordu'nun eline geçti. Petlyura tekrar Kiyew'den ayrıldı. Mart 1920'de Ukrayna'nın büyük kısmının Polonya orduları tarafından işgal edilmesi üzerine Mayıs'ta Kiyewe döndü ve kendi başkanlığında bir hükümet oluşturdu. Fakat 1 ay sonra Kızıl Ordu'nun Kiyev'e girmesi üzerine Fransa'ya kaçtı. Ukrayna'da yönetimi esnasında Yahudilere karşı uyguladığı baskıcı siyasetin intikamını alan bir Yahudi tarafından 1926'da Fransa'da suikast sonucu öldürüldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 520-521. 
4 <Padeniye Кай”, Petrogradskoye Eho, 15 Yanvarya 1918, s.l; Henrich İoffe, Beloye Delo..., s. 261-262. 
91 Міғтуе Peregovorı V Brest-Litovske S 22/9 Dekabrya 1917 G. Po 3 Marta (18 Fevralya) 1918 G., Tom 1: Plenarnıye Zasedaniya. Zasedaniya Politiçeskoy Komissiy, s. 130. 
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kendi kaderlerini tayin etmeleri için Rus ordularının derhâl Estonya ile Letonya’dan ayrılmasını talep ейі.“ 


Hoffmann şartlarını sıralarken diplomatik nezaket kurallarını çiğnedi, ellerini sık sık masaya vurarak çizmeleriyle yeri tekmeledi. Almanların davranışı Sovyet heyetini şaşırttı. Lev Troçki derhâl mevcut durumla ilgili Lenin’i bilgilendirdi. Lenin derhâl heyetin müzakerelere ara vererek Petrograd'a dönmesini emretti.” Bunun üzerine Troçki hükümeti ile istişare etmeyi gerekçe göstererek görüşmelere 10 günlük ara verilmesini önerdi.*”” Önerisi kabul edildi. Bolşevik heyeti başkent Petrograd'a doğru yola koyuldu. 


Böylece barış müzakereleri tıkanmış oldu ve nihai anlaşma sağlanama- dan görüşmeler sona erdi. İtilaf Devletleri'nin barış masasına oturmaması Almanların elini güçlendirdi. Dahası Almanlar barış teklifinin Bolşevikler tarafından ileri sürülmesini zaafiyet gibi görerek Sovyet heyetini sıkıştırma- ya çalıştılar ve hatta diplomatik kuralların dışına çıkarak işi yokuşa sürdüler. 
Hâl böyle olunca müzakereler tıkandı. Almanların davranışlarına şaşıran Sovyet heyeti başkanı Lev Troçki daha sonralar o günleri hatırlarken, “böyle bir yüzsüzlük yapacaklarını hiç beklemiyorduk” diyerek durumu özetledi.*”* 


1.12. KURUCU MECLİS SEÇİMLERİ VE MECLİSİN 
FESHİ 


Rus toplumunda ayrışmayı derinleştiren nedenlerden birisi de, yıllardır siyasi partilerin ve toplumun büyük bir özlemle beklediği Kurucu Meclis'in Sovyet yönetimi tarafından feshedilmesi oldu. Fesih kararı Rus toplumunun yeni yönetimin demokratik bir ülke inşa edeceğine dair olan beklentilerini 

` boşa çıkarttı. Meclisin dağıtılması daha sonradan ülkede meydana gelen bazı şiddet olaylarını da tetikledi. Ancak Bolşeviklerin açıkça tek parti dayatması büyük tepki topladı. Nitekim diğer siyasal partiler Sovyet yönetimi ile mücadeleyi daha keskin ve şiddetli bir şekilde sürdürmeğe başladılar. Böylece 
1918 yılının ilk günlerinden itibaren ülke demokrasi isteyenler ile parti diktatörlüğünü savunan Sovyet yönetimi arasında ciddi çatışmalara sahne oldu. 
İç Savaş'ın cepheleri daha fazla genişledi ve “kardeş kanı” su yerine akmaya devam etti. 


Kurucu Meclis meselesi Rus siyasal hayatına 1806-1812 yılları arasında meydana gelen Rusya ile Fransa arasındaki savaştan sonra girdi. Savaş yıllarında Avrupa hayatıyla tanış olan Rus askerleri, ülkeye döndüklerinde etkisi altında kaldıkları batının siyasal hayatına özenerek kendilerini “1812”lerin çocukları” diye adlandırdılar ve ilk kez Kurucu Meclis fikrini ortaya attılar.“ Böylece Kurucu Meclis talepleri, yüzyılın sonlarına kadar Çarlık rejimine muhalif olan örgütlerin sloganı hâline geldi. 


20. Yüzyılın başlarında kurulan çeşitli partiler Kurucu Meclis talebini programlarının ana maddesi hâline getirdiler. 22 Ocak 1905'te Petrograd'ta meydana gelen “Kanlı Pazar” olayından sonra Çarlık rejimi demokrasi adına önemli adım attığını göstermek için Duma'yı açmaya karar verdi. Ertesi yıl Duma'nın açılması, Kurucu Meclis taleplerinin bir süreliğine ertelenmesine neden oldu. Dahası liberal partilerin Duma’ya girmesi üzerine, Kurucu Meclis talebi artık sadece sol örgütler tarafından dile getirilmeye başlandı. Dolayısıyla 1908-1916 yılları arasında Kurucu Meclis talepleri genel olarak sosyalist örgüt ve partiler tarafından dile getirildi.” 


Şubat Devrimi”nden sonra kurulan Geçici Hükümet 5 ve 6 Mart tarihlerinde yayınladığı deklarasyonlar ile Kurucu Meclis'i en kısa zamanda çağıracağını beyan etti.” O günlerde Kurucu Meclis'in şiddetli savunucusu gibi görünen Bolşevikler yeni yönetime olan mesafeli duruşlarından ötürü onun beyanına da pek itibar etmediler ve Kurucu Meclis üzerinden iktidara yüklenmeğe başladılar. Toprak, savaş ve işçi hakları konusunda derhâl adım atılmasını bekledikleri için vakit kaybedilmeden meclisin toplanmasının şart olduğunu belirttiler. Hatta iktidara takvim bile göstererek Mayıs ya da Haziran ayları gibi meclisi çağırmasını önerdiler. Taleplerinin karşılanmaması hâlinde ise ciddi bir şekilde itiraz dalgası başlatacakları uyarısı yaptılar.“ 
Pravda gazetesinde yayınlanan bir yazıda, “Meclis seçimleri büyük önem 


477 Ramin Sadıgov, “Rusya Kurucu Meclisi...” s. 907. 

478 “Uçreditelnoye Sobraniye”, Rossiya V 1917 Godu: Ensklopediya, s. 990. 

49 Aleksey Sadıkov, Polojeniye O Vıborax V Uçreditelnoye Sobraniye S Obyasnitelnoy 
Zapiskoy, Petrograd 1917, İzdaniye T-va A. S. Suvorina, s. 3. 
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arzediyor. Hemen çalışmalara başlamalıyız. Zaferimiz, çalışmamıza bağlı olacaktır” denilerek tüm Bolşevikler ciddi bir şekilde Kurucu Meclis seçimlerine hazırlanmaya davet edildi. ' 


Toplumun ve siyasal örgütlerin beklentisini dikkate alan Geçici Hükümet, meclis çalışmalarının projesini hazırlamak üzere özel bir komisyon oluşturdu. Komisyon yüz kişiden ibaret oldu ve genel olarak toplumdaki tüm meslek sahipleri arasından seçildi.“ İlk toplantısını 25 Mayıs'ta yapan komisyon, Eylül ayı sonuna meclis seçimlerinin yapılmasının uygun olduğuna kanaat getirdi.” Derhâl bir taslak hazırlanarak hükümete sunuldu. 
Hükümet konuya ilişkin 15 Haziran'da bir toplantı yaptı. Uzun süren tartışmalardan sonra meclis seçimlerinin 17 Eylül'de, açılışının da 30 Eylül'de gerçekleştirilmesine karar verdi.“ Ancak 16-18 Temmuz'da başkentte Bolşeviklerin organize ettiği gösterilerin çatışmaya dönüşmesi ve karışıklıkların meydana gelmesi üzerine Geçici Hükümet, seçimler ile meclisin açılış tarihini değiştirmeye karar verdi. Nitekim yeni bir takvim belirlendi. Meclis seçimleri 25 Kasım'a, açılışı ise 10 Aralık tarihine ertelendi.“ 


Lakin Geçici Hükümet meclis seçimlerine kadar varlığını sürdüremedi. 
Hükümetin Bolşevikler tarafından devrilmesi ile Kurucu Meclis seçimlerinin yapılması yeni Sovyet Hükümeti'nin yükümlülüğü altına geçmiş oldu. Devrimin hemen ardından toplumun farklı kesimlerinden ve siyasal örgütlerden, seçimlerin ertelenmeden zamanında yapılması çağrıları yapıldı. Rusya için konunun ne denli önem arzettiğini bilen Bolşevik yönetimi, toplumu rahatlatan açıklamayı 9 Kasım'da yaptı ve seçimlerin daha önceden belirlenmiş tarihte yapılacağını belirtti. 
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Her ne kadar toplumu sakinleştiren açıklamayı yapmış olsalar da iktidarı ele geçirdikten sonra Bolşeviklerin meclisle ilgili düşünceleri değişmeye başladı. Nitekim eskisi kadar Kurucu Meclis'i umursamadıkları gibi, meclisin açılması taleplerini bile bir burjuvazi argümanı olarak değerlendirdiler. Kuşkusuz Sovyet yönetiminin karar değiştirmesindeki en büyük etken parti önderi Lenin'di. Daha İsviçre'de bulunduğu günlerde Kurucu Meclis'i “liberal bir eylence” olarak niteleyen Lenin meclis hakkında olumlu düşünceler içinde değildi.“ Dahası Rusya'ya döndükten sonra açıkladığı Nisan Tezleri'nde parlamentoya değil, İşçi ve Köylü Sovyeti'ne dayalı bir cumhuriyete ihtiyaçları olduğunu belirtmişti. Devrim gecesi bile fırsat bulmuşcasına arkadaşlarına seçimlerin ertelenmesini önerdi ve УТЅЇК in zaten Kurucu Meclis rolünü üstlendiğini belirterek yeni bir meclis seçimine gerek olmadığını vurguladı.” 
Ona göre, “Hayat ve devrim Kurucu Meclisi arka plana itmişti” ve Sovyetler her türlü parlamentodan daha üstün bir kurumdu.*”* Fakat Geçici Hükümet'in devrilmesi ile yeni bir siyasal ortam oluştu. İlk günler toplumun beklentisine uygun adım atılması Sovyet yönetiminin çıkarına uygun olacaktı. O nedenle seçimlerin zamanında yapılacağını açıklayarak meclis konusu üzerinden gelebilecek eleştiri oklarının hedefini değiştirdi. 


Lenin'in meclisle ilgili düşünceleri zamanla partisindeki diğer arkadaşlarını da etkiledi. Nitekim parti içindeki bazı üyeler de Kurucu Meclis konusunda Lenin gibi düşünmeye başladılar. Fakat onlardan farklı olarak partideki çoğunluk meclise gerek olduğu görüşündeydi. Hâlbuki sık sık siyasi kulislerde meclisin açılmayacağı ve seçimlerin yapılmayacağı söylentileri dolaşmaya başlamıştı. O yüzden partideki meclis taraftarları, açılacak mecliste zaten 2. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Kongresi'nde alınan kararlarının onaylanacağını ve Sovyet Hükümeti'nin tam yasal bir şekilde iktidarını sürdüreceğini söyleyerek meclise karşı olan arkadaşlarını ikna etmeye çalıştılar.” 


487 Nicolas Vert, a.g.e., S. 111. 

488 Nikolay Rubinşteyn, K İstoriy Uçreditelnogo Sobraniya, Moskva Leningrad 1931, 
Gosudarstvennoye Sotsialno Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 14. 

49 Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 114; İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih 
Dney, Tom 7, s. 273. 

40 Vladimir Lenin, Po/noye Sobraniye Soçineniy, Tom 31, İzdaniye Pyatoye, Moskva 
1969, s. 110. 

491 Lev Protasov, Vserossiyskoye Uçreditelnoye Sobraniye: İstoriya Rojdeniya Í Gibeli, 
Moskva 1997, İzdatelstvo Rosspen, s. 145. 
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Bolşevik Partisi içinde meclisle konusunda farklı beklentiler varken, muhalif partileri devrimin hemen ardından Kurucu Meclis seçimlerine özenle hazırlanmayı sürdürdüler. Çünkü Bolşeviklerden kurtulmanın tek yolunun Kurucu Meclis'ten geçtiğini düşünmekteydiler. Hâliyle seçim gününe kadar propagandaya ağırlık vererek Bolşeviklerin basına engel olduğundan, insanların toplanma ve miting yapma özgürlüğünü yasakladıklarından bahsettiler, taraftarlarını organize etmeğe çalıştılar.“ Ayrıca yeniden meclis seçimlerinin ertelenebileceği iddiasını ortaya atarak Sovyet yönetimini sıkıştırdılar. 
Lakin Bolşevikler söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve seçimin belirlenmiş tarihte yapılacağını açıklamak zorunda kaldı.” 


Seçimler konusunda üzerine aldığı vazifeyi yapmaya karar veren Sovyet Hükümeti, ülke genelinde 79 seçim bölgesini belirledi. Toplamda 800 
vekilin belirlenmesi için yarışa 50 siyasal partinin katılması kararlaştırıldı.” 
Ülke tarihinde ilk kez demokratik haklarını kullanacak olan Rusya vatandaşları için eğitici broşürler hazırlandı. Bu arada Çar ailesinin seçimlere katılması, aday olması ve oy kullanması yasaklandı.” Seçimlere 20 yaşını doldurmuş 90 milyon seçmenin katılması öngörüldü ve ilk kez kadınlara da oy kullanmaları izni verildi.” Cephede oy kullanacak askerlerin 18 yaşını doldurmuş olması yeterli sayıldı. 


Tabii ülke seçim sürecine girdiği andan itibaren basında da kıran kırana bir propaganda yarışı başladı. Muhalifler, Bolşevikler ve tarafsızlar basın yoluyla halkın tercihi üzerinde etkili olmaya çalıştılar. Tüm muhalif basın yeni yönetime karşı cephe aldı, halktan iktidarı silah kullanarak ele geçirenlere oy vermemeyi talep etti. SR Partisi'nin yayın organı Delo Naroda!” açıkça Rusya'yı büyük bir savaşın tehdit ettiğini, bunun ise sorumlusunun Bolşevikler olduğunu, o yüzden seçimlerde asla onlara oy verilmemesini manşet haberin- den yazdı.” Bir diğer muhalif gazete, Menşevik Novaya Jizn, seçimlerin si- 


42 ey hod İz Tupika”, Volya Naroda, 5 Noyabrya 1917, s. 1. 


493 «К Viboram v Uçreditelnoye Sobraniye”, Pravda, 9 Noyabrya 1917, 5. 1. 

494 Şamil Munçayev, Viktor Ustinov, İstoriya Rossiy, Uçebnik Diya Vuzov, Moskva 
1997, İzdatelskaya Gruppa İnfra M, s. 140. 

Ramin Sadıgov, “Rusya Kurucu Meclisi...” s. 912. 

“Uçreditelnoye Sobraniye”, Rossiya V 1917 Godu: Ensklopediya, s. 991. 

Halkin İşi, SR Partisi'nin günlük siyasi ve edebi gazetesi olarak 28 Mart 1917- Haziran 1918 tarihleri arasında Petersburg”ta yayınlandı. Bkz: Russkaya Periodiçeskaya Peçat, s. 10. 

“Speşite”, Delo Naroda, 13 Noyabrya 1917, s. 1. 


v N 


495 
49 
49 


a A 


49 


© 


101 


Kanlı Dört Yıl - Rus İç Savaş Tarihi (1917-1920) 


yasal terörün devam ettiği bir ortamda yapıldığına dikkat çekerek, taraftarlarından maceracılar olan Bolşeviklere kesinlikle oy verilmemesini istedi.” 
Kazaklara ait Volnost'ta”“ ise, bütün Rusya'yı kurtarmak adına Bolşevik ve sosyalistlere değil, tam yetkili halk iktidarına oy verilmesi çağrısı yapıldı.” 


Bolşevik gazetesi Pravda tüm muhalif cephenin karşısında hükümetin sözcülüğünü yapan en büyük yayın organıydı. Gazete bir yandan muhaliflerin iddialarını çürütmeye çalışırken, bir yandan da oyların kesinlikle işçi, köylü ve askerin hakkını savunan Bolşeviklere verilmesi gerektiğini savundu. 13 Kasım sayısında yıkıcı savaşa karşı çıkarak bütün cephelerde barışı arzulayanlardan oy beklediklerini yazarak askere selam yolladı.” 


Seçimler ülkenin büyük bir kısmında 25 Kasım'da başladı, bazı bölgelerinde ise 1 ve 9 Aralık tarihlerinde yapıldı. Genel olarak üç ay boyunca devam etti. İlk önce Kamçatka'da başladı, seçimin son yapıldığı yer Kuban oldu.” Oysa son seçimin yapıldığı tarihte, yani Şubat 1918de artık Kurucu Meclis feshedilmişti; bu yüzden sonuçları her hangi bir işe yaramadı. 


Böylece oldukça tartışmalı bir ortamda geçen seçimde, Rus toplumu ilk kez yeni meclisin belirlenmesi için demokratik hakkını kullandı. Seçimlere yaklaşık 35 milyon kişi katıldı. Fakat sonuçlar Bolşevikler için tam bir fiyasko oldu. Nitekim bütün sosyalist partiler toplamda oyların %60-ni alırken, Bolşeviklerin tek başına oyu %23’te, Sol SR”lerle ittifak hâlinde ise 9038.5'te kaldı.“ Diğer partiler ise %13 oy alabildiler. Seçimin galibi %39.5 oy almayı başaran SR Partisi oldu. Nitekim meclise 410 milletvekili gönderebildiler. 
Bolşevikler ise meclise sadece 175 milletvekili sokabildiler. Diğer yerler ise milliyetçi partiler ve farklı toplum kesimleri tarafından paylaşıldı.” 


Bolşevik Partisi alınan sonuçtan memnun kalmadı. Gerçi seçimlerden önce parti içinden bazıları SR ve Menşeviklerin seçimi kazanacağını söylemişti ama yine de kimse hezimetin büyük olacağını tahmin etmezdi. Tabii 


49 “Posledniy Den Vıborov”, Novaya Jizn, 14 Noyabrya 1917, s. 1. 

20 Özgürlük, 1917'de Petersburg'ta çıkan bir Kazak gazetesidir. Bkz: Gazeti Dorevolyutsionnıy Rossiy 1703-1917, Sankt Peterburg 2007, İzdatelstvo Rossiyskaya Natsionalnaya Biblioteka, s. 74. 

501 “К тат, Grajdane”, Volnost, 14 Noyabrya 1917, s. 1. 

502 “Vıbirayte”, Pravda, 13 Noyabrya 1917, s. 1. 

Ramin Sadıgov, “Rusya Kurucu Meclisi...” s. 912. 

+ “Uçreditelnoye Sobraniye”, BSE, Tom 44, Moskva 1956, s. 462. 
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yenilgiye bahane arayan parti, seçim listelerinin devrimden önce hazırlandığı gibi bir gerekçe ortaya koydu.“ 


Bolşevik Partisi yenilgiyi kabul ederken, parti önderi Lenin yenilmediklerini açıkladı. Ona göre partisi seçimin tek galibiydi. Zira işçilerin tamamının oylarını ala bilen yegane parti olmuştu. Rusya'nın en büyük iki şehri üzerinden değerlendirme yapan Lenin, Petrograd ve Moskova'da oyların çoğunu aldıklarını, dolayısıyla gerçek bir proleterya partisi olarak seçim- den zaferle çıktıklarını belirtti.” 


Fakat seçim sonuçları bir gerçeği açıkça gösterdi; Bolşevik Partisi'nin köylüler üzerinde etkisi yoktu. Köylüler, oyunu SR Partisi'nden yana kullanarak onu zafere taşımışlardı. Lenin bu gerçekle barışmak istemedi; sadece iki büyük şehirde aldığı oyların kendileri açısından değerli olduğunu söyledi. Çünkü ona göre öncelik şehirler ve işçi sınfıydı. İşçi sınfı ve askeri yanına çekmeği başaran parti, zamanla onların da yardımıyla köylüye de ulaşmayı başarabilirdi. 


Büyük şehirler ve vilayetlerin çoğunda seçim tamamlandıktan sonra Bolşevik Partisi, meclisin hangi tarihte açılması gerektiği hususunda bir dizi toplantılar gerçekleştirdi. 20 Kasım'da yapılan Sovnarkom toplantısında İosif Stalin, seçimlerin henüz bütün bölgelerde sona ermediğini ve sonuçların net olarak ellerinde olmadığını gerekçe göstererek 28 Kasım'da beklenen meclis açılışının ileri bir tarihe ertelenmesini önerdi. Fakat öneri toplantıya katılan diğer parti üyelerince kabul görmedi.” 


Bu arada Bolşevik yönetiminin seçimlere gölge düşürebileceği ve meclisin açılmasına engel olabileceği endişesiyle 4 Aralık'ta Kadetler, sağ SR'ler, Menşevikler ve Halkçı Sosyalistler biraraya gelerek “Kucuru Meclis?i Muhafaza Birliği” adlı bir örgüt tesis ettiler.” Örgüt Sovyet Hükümetine karşı olan tüm muhalifleri kendi çatısı altında birleştirerek bölgelerde de yapılanmaya gitme kararı aldı. 


Henrich İoffe, Semnadsatıy God..., s. 211. 
Vladimir İlyiç Lenin, Ро/поуе Sobraniye Soçineniy, Tom 40, İzdaniye Pyatoye, Moskva 1974, s. 5. 
5% Efim Gorodetskiy, Rojdeniye Sovetskogo Gosudarstva 1917-1918, Moskva 1987, İzdatelstvo Nauka, s. 273. 
509 Aleksandr Rabinoviç, Bolşeviki U Vlasti..., s. 121; Efim Gorodetskiy, a.g.e., s. 273. 
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Siyasi ortamın hayli gerginleştiği bir sırada 7 Aralık'ta hükümet bir kararname yayınladı. Kararnameye göre meclis yalnız 400 vekilin toplanması hâlinde açılabilirdi.”9 Kararname muhalif cephede, Lenin ve arkadaşlarının yeni bir tuzağı olarak yorumlandı.”! Bunun üzerine muhalifler meclisin açılacağı gün olan 11 Aralık'ta, Taurida Sarayı'nın önünde Kurucu Meclis'e destek mitingi düzenlemeğe karar verdiler. Bunun üzerine harekete geçen hükümet, bazı hazırlıklara başladı. Askeri Devrim Komitesi ise muhalifleri devlet düşmanı, burjuvazi yandaşı, Komilov'cu diye adlandırarak halktan devrime sahip çıkmasını beklediğini açıkladı. ”? 


10 Aralık'ta sabah saatlerinden itibaren Taurida Sarayı'nın önü göstericilerle dolmaya başladı. Kurucu Meclis'e destek veren 100.000 civarındaki gösterici “İktidar Kurucu Meclise verilmeli” sloganları atarak yürüş yaptı. Öğlene doğru çevresi askerler tarafından sarılmış Taurida Sarayı'nda Kurucu Meclis'in açılışı gerçekleşti.”? Genel olarak SR Partisi'nden vekillerin hazır bulunduğu salonda hükümetin açıkladığı rakam olan 400 sayısına ulaşılamadı. 
Nitekim salonda sadece 60 milletvekili yerini aldı.* Hükümet ertesi gün, yalnız 400 milletvekilinin toplanması hâlinde meclisin açılacağını belirterek almış olduğu kararın arkasında durduğunu bir kez daha hatırlattı.” 


Lakin muhaliflerin mitingi Sovyet yönetimini ürküttü. Aynı günün aksam Smolnı'da toplanan Sovnarkom'da, Kadet Partisi'nin devrimkarşıtlığına değinildi ve parti lideri Pavel Milyukov'un Bolşeviklere karşı Kaledin'in yanında yer aldığı üzerinde duruldu. Lenin müzakere esnasında Kadet Partisi'nin tüm üyelerinin tutuklanmasını teklif etti. Bunun üzerine gece yarısı Sovnarkom Kadet Partisi'ni “devrim-karşıtı” ve “halk düşmanı” ilan ederek üyelerinin tutuklanmasını kararlaştırdı !9 Ertesi gün hükümet 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basınında, Kadet Partisi'nin Ural'da, Don'da ve Orenburg”ta isyancılara destek verdiğine dair yazılar çıktı.” Böylece gerekçe halka basın aracılığıyla anlatılmaya çalışıldı. Kuşkusuz üyelerinin tutuklanmasına karar verilen partinin seçilmiş vekillerinin hakları da ellerinden alındı. Lakin Kadet Partisi ile ilgili karara diğer partiler tepki göstermediler. Bu durum Bolşevikleri adeta cesaretlendirdi. Nitekim ilerleyen günlerde hükümetten yeni kararlar duyuldu; bu kez bazı muhalif gazeteler ve dergiler kapatıldı. 


Muhaliflere karşı baskının şiddeti artmaya devam ederken Lenin, Kurucu Meclisle ilgili görüşlerini bir kez daha açıkladı. Hükümet başkanı meclisin, burjuvazinin isteğine göre değil, hükümetin arzuladığı şekilde toplanacağını vurguladı.” !8 Ayrıca Sovyetlerin her türlü Kurucu Meclis'ten üstün olduğunu bir kez daha tekrarladı. Kadet Partisi'ne ilişkin de açıklamalar yapan Lenin, partiyi burjuvazinin siyasi kolu olmakla suçladı, hükümet olarak buna geçit vermek istemediklerini ifade etti.”"? 


Lenin'in Kurucu Meclis aleyhindeki fikirleri hükümetin ortağı Sol SR'li bakanları harekete geçirdi. Sol SR bakanları hükümete, Kurucu Meclis'in yakın bir tarihte toplanması için teklif sundular. Mektuba 2 Ocak'ta olumlu yanıt verildi. Böylece 400 milletvekilinin toplanması hâlinde Kurucu Meclis'in 18 Ocak 1918 tarihinde toplanması kararlaştırıldı. Kararın hemen ardından 11 Aralık'ta gerçekleşen gösteriler gibi tekrar başkentte miting yapılmasını istemeyen hükümet, şehirde olağanüstü hâl ilan etti. Kesin olarak her hangi bir taşkınlığa sıcak bakmayacağını açıklayan hükümet, stratejik noktaların muhafazasını sağlamlaştırdı.” 


Meclisin açılış günü olan 18 Ocak'ta Taurida Sarayı'nda 410 milletvekili hazır bulundu. Kayıtlarını yaptıran vekiller saraydaki toplantı salonuna geçtiler. Böylece Kurucu Meclis açılmış oldu.” Toplantıya bütün vekiller 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katılmadı. Sağ vekiller hiç ortalıkta görünmedi. Zira Kadet Partisi'nin vekillerinin tutuklanmasından sonra diğerleri de kayıplara karışmıştı. Dolayısıyla toplantı sadece sol partilerden seçilmiş vekiller ile işe başladı. Oturumun hemen başında en yaşlı vekil olması hasebiyle sağ SR'lerden Sergey Şvetsov'a söz verildi ve o bir açılış konuşması yaptı. Lenin Şvetsov'un konuşturulmasından memnun kalmadı.” Zaten Bolşevik vekiller sık sık konuşma esnasında gürültü yaparak Şvetsov'a engel olmaya çalıştılar.” Sonra meclis başkanlığı seçimine geçildi. 244 vekilin oyuyla sağ SR Partisi'nden Viktor Çernov, meclis başkanlığına seçildi.” 


Toplantıda Bolşevikler adına söz alan VTSİK başkanı Yakov Sverdlov, Lenin tarafından hazırlanan “Çalışan ve Sömürülen Halkın Hakları Deklarasyonu” adlı bir bildiriyi okudu, sonra vekillerin oyuna sundu. Bildirinin kabulü, meclisin Sovyet Hükümeti'ni ülkedeki gerçek iktidar olarak kabul etmesi anlamına gelecekti. Oysa muhalif parti vekilleri buna fırsat vermek istemedi. Bildirinin oylaması esnasında Bolşevik ve Sol SR”lerin 146 lehte oyuna karşı, muhalif vekiller 237 ret oyu kullanarak Bolşeviklerin önerisini reddettiler.” Buna rağmen Bolşevik vekiller tüm iktidarın Sovyetlere bırakılması ve 2. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Kongresi'nde ilan edilmiş “toprak ve barış” kararmamelerinin onaylanması teklifini ileri sürdüler. Ancak o teklif de muhalefet vekillerinin çabasıyla meclis tarafından onaylanmadı. Bunun üzerine vekiller arasında şiddetli tartışmalar meydana geldi. 
Hâl böyle olunca Bolşevik ve Sol SR ler meclis salonunu terk etmeye karar verdiler.” 


Onların salonu terketmesinden sonra oturum sabaha kadar sürdü. Müzakereler sonunda Kurucu Meclis, Rusya'yı Demokratik Federal Cumhuriyet olarak ilan etti. Bununla da kalmayarak devam eden barış görüşmelerini kendisinin yürüteceğini açıklayan Kurucu Meclis, İtilaf Devletleri'ne ortak 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bir demokratik barış üzerinde çalışılması çağrısında bulundu.” Meclisin bir kararı da köylülerle ilgili oldu ve topraklar her hangi bir bedel alınmadan köylüye bırakıldı.” 


Salonda Rusya'nın geleceğine ilişkin önemli kararlar alınırken, binanın Bakanlar Kurulu Odası'nda Lenin başkanlığında Sovnarkom toplandı. Toplantının tek gündem maddesi Kurucu Meclis konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği oldu. Lenin açıkça meclis salonuna geri dönülmesine karşı çıktı. Bunun üzerine Sovyet yönetimi salonda yaşanan oldu bittiye izin vermemeği kararlaştırdı. 


Mecliste oturum sürerken başkent sokaklarında meclise destek veren kalabalıklar toplanmıştı.” Lakin hükümet her türlü gösteriye sert bir şekilde müdahale edeceğini önceden haber vermişti. Bu bağlamda Bolşevik milisi göstericilere müdahale etmek emri aldı. Hâliyle sokaklarda büyük bir arbede yaşandı. Göstericiler ile milisler arasında çatışma çıktı. Ağır makineli tüfeklerin kullanıldığı olay sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti.” Saray çevresinde yaşananlar toplantı salonunda duyulduğunda, vekiller paniklemeye başladı. Ayrıca sarayın önünde, birtakım bekleyen arabaların var olduğu söylentileri salonda soğuk duş etkisi yaptı.” 


19 Ocak sabahı saat dört gibi salonda toprak konusunda yasa tasarısı 
okunurken sarayın muhafaza komutanı artık yorulduklarını söyleyerek vekillere toplantıya ara vermelerini söyledi. Ancak vekiller komutanı dinlemediler. Bunun üzerine komutan tüm ışıkları kapatacağını belirtti. Çaresiz kalan toplantı başkanı, 6 Ocak akşamı tekrar toplanmak üzere oturuma ara verdiğini belirtti. Böylece milletvekilleri saraydan ayrılarak dağıldılar. 


59 Perviy Den Vserossiyskago Uçreditelnagı Sobraniya: Stenografiçeskiy Otçet (5-6 


Yanvarya 1918), Petrograd 1918, Tipografiya “Dom Peçati”, s. 99. 

Andrey Zubov, a.g.e., s. 623. Aslında bu karar aşağı yukarı Bolşeviklerin ilan ettiği toprak kararnamesiyle örtüşüyordu. 

Lev Protasov, a.g.e., s. 317. 

Prokopiy Klimuşkin, a.g.e., s. 6. 

53 САРЕ, Fond 1781, Ор 1, Delo 38, List 1-114. 

4 Henrich İoffe, Semnadsatıy God..., s. 215. 

55 Prokopiy Klimuşkin, a.g.e., S. 16. 
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Fakat ertesi gün milletvekilleri saraya dönemediler. Zira Sovnarkom'un kararıyla Kurucu Meclis'in feshedildiğini öğrendiler.” Dolayısıyla Rusya'da demokrasiye olan ümit Bolşeviklerin fesih kararıyla tarihe karışmış oldu. 
Meclisin feshedilmesine itiraz olarak Petrograd'in bazı semtlerinde gösteriler yapıldı. Lakin bu gösteriler de Kızıl askerler tarafından sert bir şekilde bastırıldı, ölenler oldu?” Böylece yıllardır açılması beklenen Kurucu Meclis açıldı, ancak sadece bir gün çalışabildi. Sovyet yönetiminin meclisi kapatarak tek partili diktatöryel bir rejime doğru ülkeyi götürmesi diğer kesimlerin şiddetli tepkisine neden oldu. Aynı zamanda tarafları silahlı hesaplaşmaya doğru sürükleyerek İç Savaş'ın daha da şiddetlenmesine yol açtı. 


536 “Dekret O Rospuske Uçreditelnago Sobraniya”, Pravda, 7 Yanvarya 1918, s. 1; 
Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 329-336; Vserossiyskoye Uçreditelnoye Sobraniye: Dokumenti Í Materialı, s. 147. 

537 Nikolay Rubinşteyn, a.g.e., s. 117. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


1918:BOLŞEVİK MUHALİFİ BÖLGELER VE 
HÜKÜMETLER 


Rusya 1918 yılına bir önceki yıla kıyasla daha büyük sorunlarla başladı. Yılın hemen başında Sovyet Hükümeti'nin Kurucu Meclis'i dağıtarak tek parti diktatörlüğünü dayatması ve ardından Brest Litovsk Barışı'nı imzalaması, muhalif cephede şiddetli bir tepkiye neden oldu. Almanlar ile yapılan barış Sol SR'lerin hükümetten ayrılmalarına neden oldu. Barışı reddeden Sol SR'ler o dönemden itibaren Bolşeviklere karşı cephede yer alarak Sovyet Hükümeti'ni ciddi şekilde uğraştırdılar. Böylece Bolşevikler siyasi meydanda tek başına kaldılar. 


Tüm muhaliflere karşı mücadele Bolşevikler için zor olacaktı. 1918 yılı boyunca Sovyet Hükümeti'ne muhalif parti temsilcilerinin siyasi faaliyetleri ve eski Çarlık rejimi generallerinin komutası altındaki askeri birliklerin desteği ile ülkenin özellikle güneyi ile doğusunda yerel hükümetler kuruldu. Yıl boyunca Bolşevikler ile muhalif hükümetler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Bütün bunlar ülkede ayrışmayı daha da derinleştirdi, İç Savaş cephelerini genişletti. Aynı yıl içinde eskiden Rusya'nın müttefiki olan devletlerin Sovyet Hükümetine karşı muhalifleri desteklemesi ve ülkenin farklı bölgelerine asker çıkarması Bolşeviklerin adeta kıskaç altına düşmesine getirip çıkarttı. 


Ancak muhalif cephenin önemli bir sorunu vardı; o sorun işte Bolşeviklere fırsat olarak döndü. Nitekim her ne kadar Bolşeviklere nefret konusunda tüm muhalif cephe aynı fikirde olsa da, mücadelenin yöntemi ve genel olarak amacı konusunda birleşemedi. Muhalefet cephesinin birleşemesi halkın onlara olan ümitlerini söndürdü. Sonuçta, kaybetmeye mahkum taraf muhalifler oldu. 
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2.1. GENERAL KORNILOV’UN SON SAVAŞI 


General Kaledin intihar ettiği sırada Lavr Kornilov Gönüllü Ordu ile beraber Kuban Vilayeti’ne doğru ilerlemekteydi.! Generalin amacı vilayet merkezi Yekaterinodar'ı ele geçirerek Bolşevikler aleyhinde bölgede isyan çıkartmak ve böylece gücünü arttırmaktı.? Lakin yanındaki General Alekseyev onun kararından hiç memnun kalmamıştı. Çünkü havaların çok soğuk olduğu ortasında ordunun boşu boşuna heba olacağından endişeliydi. Ayrıca Kuban hakkında da çok iyi bilgiye sahip değildiler. Daha önce bölgeyle hiç irtibat kurmamışlardı. Fakat aldıkları duyumlara göre Kuban'da durum hayli karışıktı. Vilayette Bolşevikler ile yerel hükümet arasında ciddi bir mücadele vardı.” Onlar arasındaki mücadele Gönüllü Ordu generallerini umutlandırmıştı. Nitekim Kuban'a varmaları hâlinde Bolşevikleri oradan atabileceklerini ve orada hem askeri, hem de diğer ihtiyaçları için malzeme bulabileceklerini tahmin etmişlerdi.* 


General Alekseyev'i sakinleştirmek için bölge ile irtibat sağlanması için Kuban'a bir subay gönderildi. Subay bir süre sonra elinde mühim haritalarla geri döndü.” Ancak yine de General Alekseyev'in endişesi geçmedi. 
Fakat artık geri dönemezlerdi. O nedenle Alekseyev'in itiraz ve endişeleri önemsenmedi ve General Kornilov kararından dönmedi. 


Gönüllü Ordu yol üzerinde Olginski adlı istasyonda 4 gün kadar dinlendi. Bu sırada asker sayısının 4000 kadar olduğu anlaşıldı. Ardından yola devam edildi. Askerin yükü ağırdı. Ağır yükler ordunun manevra gücüne ve yürüşüne engel olmaktaydı ama çare yoktu. O yüzden yürüş ağır geçiyordu. 
Zaman zaman ordunun önü ile arkası arasında 3-5 kilometre mesafe ortaya çıkıyordu.” 


“V Rostove”, Volnıy Don, 11 Fevralya 1918, s. 3. 

2 Sergey Volkov, Реғиу Kubanskiy Ledyanoy Pohod, Moskva 2001, İzdatelstvo 
Tsentrpoligraf, s. 763. 

3 Henrich İoffe, BeloyeDelo..., s. 254. 

4 Afrikan Bogayevski, Ledyanoy Pohod: Vospominaniya 1918 Goda, New York 
1963, İzdaniye “Muzeya Belogo Dvijeniya” Soyuza Pervopohodnikov, s. 58. 

5 Henrich İoffe, Semnadsatıy God..., s. 225. 

6 Aleksandr Usakov, Vladimir Fedyuk, Lavr Kornilov, Moskva 2006, İzdatelstvo Molodaya Gvardiya, s. 333. 
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Diğer yandan askeri malzeme de yetersizdi. Makineli tüfek ve top mermisi yok denecek kadar azdı.” Mermi bulmanın tek yolu Bolşeviklerle çatışarak onlardan ganimet elde etmekti. Askerlerin çoğunun kıyafeti eski ve yırtıktı. Yeteri kadar gıdaları da yoktu. Gıdayı geçtikleri güzergâhlarda bulmaya çalışıyorlardı. O nedenle bazen köy ve kasaba halkıyla kavga etmek zorunda kalınıyordu. Zira halk tanımadığı orduya yiyecek vermeğe yanaşmıyordu.? Ancak o sırada sorunu General Kornilov çözüyordu. Nitekim askere gıda vermeyen köy ve kasaba halkını ateş etmekle tehdid ediyordu.” 


Mart sonlarına kadar süren yürüş oldukça çetin geçti.'! Ordu yolda önce yağmura, sonra da kar yağışına maruz kaldı. Akabinde başlayan sert rüzgâr ile askerlerin ıslanmış kıyafetlerinde buz sarkıtları oluştu. Dahası güzergâhlarındaki toprağın çamurlu kaygan olması, soğuktan gözlerin, kulakların, burunların donmasına ve askerin yürümesine engel teşkil etti.? Zorlu geçen yolculuk sırasında bir yandan da yer yer Bolşeviklerle çatışmalar yaşandı. 
Ancak tüm bunlara rağmen Komilov orduyu Yekaterinodar önlerine ulaştırabildi."? 


General Kornilov ilk aldığı istihbari bilgilerde vilayetin hemen hemen tamamına yakınının Bolşeviklerin kontrolünde olduğunu, Yekaterinodar'ın da 14 Martta, düştüğünü öğrendi.” Derhâl planda değişiklik yapmak istedi. 
Sonunda güneye doğru çekilerek askerin birkaç gün dinlenmesini, ardından doğruca Yekaterinodar üzerine saldırı yapmaya karar verdi. Ordu 20 Martta Kalujski ve Novodimitriyevski istasyonlarına ulaştı." Yürüşe ara verildi. Bu sırada Yekaterinodar'dan gelmiş Kubanlı yetkililer ile bir dizi görüşmeler 


Afrikan Bogayevski, a.g.e., s. 56. 

Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 228. 
Henrich İoffe, Beloye Delo..., s. 255. 

9 Roman Gul, Ledyanoy Pohod: S Kornilovım, Berlin 1921, İzdatelstvo S. Efron, s. 62. 
Rus tarih yazımında, yürüşe “Buzlu Yürüş” adı verilmiştir. Bunun nedeni ordunun harekete başladığı gün havanın bir anda soğuması ve yağmurun başlamasıydı. 
Ardından kar yağışı atlında, rüzgarın da etkisiyle ıslak kıyafetler donarak buz sarkıtlarının oluşmasına neden olmuştu. 

Ramin Sadıgov, “Lavr Komilov...”, s. 634. 

Yan Rayenko, Hronika неи, Sobitiy Na Donu, Kubani İ Çernomorye: Mart 1917-Mart 1918, Rostov Na Donu 1939, İzdatelstvo Rostovskoye Oblastnoye Knigoizdatelstvo, s. 151. 

'* İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 80; Yan Rayenko, a.g.e., s. 155. Й 

“Voyna Na Kavkaze Í Pohod Komilova”, Veçerneye Slovo, 2 Aprelya 1918, s. 1. 
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gerçekleşti. Görüşmeler olumlu sonuçlandı. Zira Kuban’daki muhalif güçlerin Gönüllü Ordu ile birlikte Yekaterinodar’a taarruz etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.'Ź Kubanlı güçlerin katılıması hâlinde Gönüllü Ordu'nun 6000, hatta 10.000°е ulaşacağı tahminleri yapıldı.'” 


Ancak Yekaterinodar'a yaklaşırken, Georgiy Afipskaya İstasyonu'nda Gönüllü Ordu ile Bolşevik askerler arasında şiddetli çatışma meydana geldi. 
Gönüllü Ordu Bolşevikleri püskürtmeği başardı. Çatışmalarda yaklaşık 1000 
Bolşevik askeri öldürüldü. 700 top mermisi ganimet olarak ele geçirildi.'8 
Gönüllü Ordu ise 150 askerini kaybetti.'? Bolşeviklere göre kayıp az olsa da küçük bir ordu için rakam hayli büyüktü. Buna rağmen askerin moralden düşmemesi gerekirdi. O nedenle General Kornilov askerin önüne çıktı. Tüm yetersizliklerine rağmen Bolşevikleri yenilgiye uğratmış askerlerini kutladı. 


Yekaterinodar'a iyice yaklaşan ordu, şehir civarında mevzilendi. Lavr Komilov ve kurmay heyetinin tahminlerine göre Yekaterinodar'da 28- 30.000 civarında Bolşevik askeri vardı. Lakin aşağı yukarı şehirde 20.000 
Kızıl asker konuşlanmıştı.”* General Kornilov fazla zaman kaybetmek istemedi. 27 Mart”ta şehir üzerine taarruz emri verdi2! Ancak 4 gün boyunca yapılan saldırılarda herhangi bir sonuç alınamadı. Gönüllü Ordu'nun kaybı büyük oldu. Bu durum askerler arkadaşlarının moralini bozmaya yetti. Diğer yandan ordudaki Kazak askerler gönülsüzce savaştılar. Hatta hiç savaşmak istemeyen bazı subaylar firar ен. Askeri malzeme de tükenmek üzereydi. 
Buna karşın şehirdeki Bolşevikler ciddi şekilde direniş gösterdi. Özellikle ağır toplarla yaptıkları atışlarla Gönüllü Ordu'ya büyük zararlar verdiler.?* 


Saldırıda başarısız olan Kornilov çıkış yolları aradı. Bu bağlamda bütün generallerini toplayarak müzakere yaptı. Toplantıda 31 Mart'ta şehir üzerine son taarruzu yapacağını belirtti. Lakin başta General Alekseyev olmak üzere 


16 Sergey Volkov, Perviy Kubanskiy, s. 762; Henrich İoffe, Beloye Delo..., s. 257; 
Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 278. 

17 “Nastupleniye Kornilova Na Yekaterinodar”, Veçerniye Ogni, 2 Aprelya 1918, s. 3. 

18 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 281. 

1? Aleksandr Uşakov, Vladimir Fedyuk, a.g.e., s. 345. 

20 Aleksandr Uşakov, Vladimir Fedyuk, a.g.e., s. 346. 

Afrikan Bogayevski, a.g.e., s. 118. 

2 “Na Yuge”, Petrogradskaya Pravda, 16 Aprelya 1918, s. 3. 

23 Aleksandr Uşakov, Vladimir Fedyuk, a.g.e., s. 253. 

Roman Gul, a.g.e., s. 119. 
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bazı generaller ordunun yorgun olduğunu ileri sürerek taarruzun bir gün ertelenmesini önerdi.> Komilov öneriye olumlu yanıt verdi. Büyük taarruz 1 
Nisan tarihine ertelendi.” 


Gönüllü Ordu Yekaterinodar taarruzu için hazırlık yaparken General Komilov başkent basınına konuştu, niçin hükümetle çatıştığını anlattı. Öncelikle Brest-Litovsk Barış müzakeresini gerekçe gösterdi. Hükümetin müzakerelerden derhâl vazgeçmesini teklif etti. Hatta barış görüşmelerinin sona erdirilmesi hâlinde kendisinin de silahı bırakacağını, ihtiyaç duyulursa da Almanya'ya karşı ordu komutanı olarak savaşmak istediğini vurguladı.” 


Ancak Yekaterinodar önlerinde General Komilov?un büyük bir hatası oldu. Nitekim rakibin top atışları mesafesinde bulunan açık bir tarladaki çiftlik binasını karargâh olarak belirledi. Yanındakiler birkaç kez onu uyardı, karargâhın yerini değiştirmesini önerdi. Lakin o inadından vazgeçmedi. Her defasında “sonra yaparım” diyerek erteledi. Aslında oldukları bölgede karargâh için uygun bir bina da yoktu.” Diğer yandan ordudan uzak kalmak istemiyordu.” O nedenle çiftlik binasını karargâh olarak kullanmaya devam etti. 


Gönüllü Ordu'dan bir gün önce Bolşevik ordusu General Kornilov'un karargâhının bulunduğu bölgeyi top atışlarıyla dövmeye başladı. Ancak buna aldırış etmeyen general karargâhından ayrılmadı. Öğlene doğru haritaları gözden geçirirken mermilerden biri onun bulunduğu odaya isabet etti ve büyük bir patlama oldu.” Ağır yaralanan general hemen dışarı çıkarıldı ve Kuban Nehri kıyısına götürüldü.” Hiçbir şey söyleyemedi, sadece inleyerek hayatını kaybetti.? 2 Nisan'da gece vakti, Yekaterinodar'ın 50 kilometre kuzeyindeki boş bir arazide defnedildi.” 


General Kormnilov'un ölümü ilk günler kendi ordusundan bile saklandı.”* Ancak bu uzun sürmedi. Rus basını da haberi alınca büyük bir merakla 


Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı.., s. 79. 

Ramin Sadıgov, “Lavr Komilov...”, s. 634. 

“Planı Generala Komilova”, Pefrogradskaya Pravda, 15 Aprelya 1918, s. 2. 
Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 289. 
Afrikan Bogayevski, a.g.e., s. 119-120. 

30 Henrich İoffe, Beloye Delo..., s. 258. 

3! Aleksandr Uşakov, Vladimir Fedyuk, a.g.e., s. 358; Afrikan Bogayevski, a.g.e., s. 132. 
Roman Gul, a.g.e., s. 121. 

Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Beliye General..., s. 79. 

Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 299. 
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okurlarına generalle ilgili son durumu haber olarak aktardı. Lakin ortada söylentiler de dolaştığı için basın generalin ölüp ölmediği konusunda bölündü. Nitekim özellikle muhalif basın generalin ölmediğini ve Yelizavetinski adlı istasyonda olduğunu kaydetti.” İlerleyen günlerde generalin öldüğü kesinleşince bu kez nasıl öldürüldüğü konusu tartışılmaya başlandı. Bolşevik basını generalin çatışmada öldürüldüğünü okurlarına duyurdu. Hatta Petrogradskaya Pravda gazetesinin 25 Nisan sayısında olayın ayrıntıları yer aldı. Haberde generalin ölümü hakkında ilginç bir iddia dile getirildi. Nitekim onun Gönüllü Ordu'ya katılan Kafkaslı askerlere saldırı emri verdiği, lakin askerlerin emri dinlemedikleri, böyle olunca da aralarında tartışma çıktığı, generalin askerleri hainlikle suçlayarak küfürler etmesine dayanamayan iki askerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği iddia edildi.” 


Kuşkusuz bu iddia bir Sovyet propagandasıydı. Nitekim iddia diğer kaynaklarca doğrulanmadı. Hatta Pefrogradskoye Eho gazetesi Kornilov’un ordusunda dağlıların olmadığını, sadece Çerkez askerlerin bulunduğunu aktardı.” 
Muhtemelen iddia, Kuzey Kafkasyalı dağlılarla muhalif güçler arasında ihtilaf çıkarılması için kasden ortaya atılmıştı. Çünkü o günler Bolşeviklerin tek isteği, muhalif güçler ile bulundukları bölgedeki yerel halk arasına düşmanlık tohumu ekmekti. Zaten sonraki Sovyet kaynakları da generalin Bolşeviklerin attığı top mermisinin patlaması sonucu öldüğünü teyit etti.” 


General Kormilov'un ölümü Gönüllü Ordu için kuşkusuz çok büyük kayıptı. Lakin hayat devam ediyordu ve ordunun ne yapması gerektiği netlige kavuşmalıydı. Bu bağlamda General Alekseyev Komilov'un ölümünden sonra bir toplantı kararı aldı. Tüm generallerin katıldığı toplantıda Anton Denikin, Gönüllü Ordu'nun yeni komutanı olarak belirlendi.” Komutan olunca Denikin'in ilk emri, Yekaterinodar saldırısını durdurması oldu. Dolayısıyla Kornilov'un başlattığı ve ordunun yaklaşık 500 kilometre yol katettiği, ancak Yekaterinodar önlerinde komutanını kaybettiği “Buzlu Yürüş” 


35 “іці O Smerti Komilova”, Novaya Jizn, 8 Aprelya 1918, s. 3. 

36 “Porajeniye Komilova”, Petrogradskaya Pravda, 19 Aprelya 1918, s. 1. 

s: “Podrobnosti Smerti Komilova”, Petrogradskaya Pravda, 25 Aprelya 1918, s. 3. 

58 “Ubit Li General Kornilov?”, Petrogradskoye Eho, 9 Aprelya 1918, s. 1. 

* jstoriya Grajdanskoy Voyni V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 80. 

40 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 304; 
Aleksey Şişov, Lavr Kornilov..., s. 405. 
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böylece sona erdi. Yeni komutan Denikin, Gönüllü Ordu'ya yeniden Don Vilayeti'ne geri dönmeyi emretti.” 


2.2. KIZIL ORDU'NUN KURULMASI 


Bolşevik Partisi, Şubat Devrimi'nden hemen sonra kendi silahlı güçleri olan Kızıl Muhafız Birliği'ni oluşturmuştu.” Partiye gönül vermiş işçi, asker ve denizci erlerden müteşekkil muhafız birliğinin sadece Petrograd'ta 20.000'lik bir gücü vardı. Ekim Devrim'inde birlik büyük rol oynamıştı.” 
Fakat birlik nizami bir ordu olmadığından devrimden sonra ülkenin farklı bölgelerinde hükümete karşı isyan etmiş muhaliflerle baş edecek güçte değildi. O nedenle Bolşevikler devrimin akabinde, günün şartlarına uygun yeni bir ordu yapılanmasına ihtiyaç olduğunu düşündüler.” 


Böyle bir öneri öncelikle Lenin'den geldi. Zaten kendisi bir süreden beri eski Çarlık ordusunu burjuvazi yanlısı olmakla suçlayarak yeni bir ordu kurulması gerektiğinin altını çizmekteydi. Lev Troçki de onunla aynı fikirdeydi. O da bazı açıklamalarında tıpkı Rusya gibi çarlık ordusunun da çöktüğünü ve onu yeniden diriltmenin imkânsızlığına dikkat çekmişti.“ Her ikisi çökmüş ordunun yerine yepyeni bir ordu yapılanmasına gidilmesini uygun görmekteydi. Fakat bunun nasıl olacağı tartışma konusuydu. 


Zira yeni bir ordu kurmak kolay değildi. Nitekim daha çarlık ordusunun varlığı devam ediyordu. Cephelerdeki asker ve subaylar onlardan ibaaretti. 
Dahası yeni yapılanmaya öncelikle onlar karşı çıkacaktı. Onların gücünün kırılmadığı müddetçe Sovyet Hükümeti sağlam bir şekilde varlığını sürdüremeyecekti. O yüzden Sovyet Hükümeti, yeni bir ordu kurmadan önce Çarlık ordusunu terhis etmek üzere çalışmalara başladı. 


Özellikle başkomutan General Nikolay Duhonin öldürüldükten sonra orduda temizlik hız kazandı. Bu kapsamda binlerce muhalif general ve su- 


Dimitri Mityurin, Grajdanskaya Voyna: Belıye і Krasnıye, Moskva Sankt Petersburg 2004, İzdatelstvo Poligon, s. 63. 

Y. Zaydman, Krasnaya Armiya, Sverdlovsk 1926, İzdatelstvo Uralkniga, s. 17. 
“Krasnaya Gvardiya”, BSE, Tom 23, Moskva 1953, s. 232. 

İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 205. 
Noy Bliskovitskiy, Krasnaya Armiya, Leningrad 1926, İzdatelstvo Priboy, s. 17. 
Lev Troçki, Organizatsiya Krasnoy Armiy, Kiyev 1919, İzdatelstvo Narodnogo Komissariata Po Voennım Delam Ukrainı, s. 4-5. 
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bay, “ordunun demokratikleştirilmesi” gerekçesiyle ordudan atıldı.*” Kuşkusuz işini kaybeden subay ve generallerin yeni adresi Bolşeviklere karşı mücadele eden muhaliflerin yanı oldu. Yalnız tüm bu işler tam da Brest-Litovsk görüşmelerinin devam ettiği bir döneme rastladı. Oysa Almanların tehdidi daha bitmiş değildi. Sovyet Hükümeti endişeye kapıldı ve yeni ordu kurulmasıyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. * 


İlk başta mevcut ordunun temelinde yeni orduyu oluşturmak isteyen Sovyet Hükümeti, sonradan bu düşüncesinden vazgeçerek daha profesyönel bir iş yapmaya karar verdi. Genel Karargâha, Halk Milis Ordusu kurulması hakkında bir proje hazırlamasını önerdi.” Genel Karargâh projeyi tamamlayarak hükümete teslim etti. 21 Aralık 1917'de Halk Askeriye Komiserligi'nde konu üzerinde müzakereler yapıldı. Genel Karargâh, projesinde eski ordunun muhafaza edilerek yeni milis gücünün onun temelinde oluşturulma- 

, sını önermişti. Ancak öneri Halk Askeriye Komiserliği tarafından reddedildi. Bu yüzden proje güncellendi; 27 Aralık'ta tekrar müzakereler başladı. 
Toplantıya katılanların çoğu tam bağımsız bir Halk Milis Ordusu'nun kurulmasından yana fikir bildirdiler. 


Projeyle ilgili müzakere ve tartışmalar sürerken, hükümet 29 Aralık'ta yayınladığı bir kararname ile ordudaki tüm rütbelerin lağvedildiğini açıkladı. * Daha önce savaşlarda alınan nişan ve madalyalar da geçersiz sayıldı. 
Aynı gün yayınlanan başka bir kararname ile mevcut ordu doğruca hükümete bağlandı.” Yapılan yeni düzenlemeye göre, Rus Orduları Başkomutanı dâhil tüm komutanların, muvafık askeri komiteler tarafından seçilmesi kararlaştırıldı. 


Lenin'in yeni ordu kurulmasıyla ilgili müzakerenin Petrograd Sovyeti'nde de yapılmasını önermişti. Bu kapsamda 2 Ocak'ta Sovyet'te müzakereler yapıldı. Aynı gün Sovyet adına yapılan açıklamada işçi ve askerlerin gerçekleştirdiği devrimi sonuna kadar savunmak isteyenlerin gönüllü olarak 


9 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 263. 

4 NoyBliskovitskiy, a.g.e., s. 20. 

4 Efim Gorodetskiy, a.g.e., s. 241. 

50 «Dekret Ob Uravneniya Vseh Voenno-Slujaşih V Pravah”, Gazeta Raboçego İ 
Krestyanskago Pravitelstva, 17 Dekabrya 1917, s. 1; Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 
Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Тот 1, 5. 242-243. 

5l Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 244-145. 
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yeni orduya yazılabileceği açıklandı.” Bu arada başkomutan Krılenko, başkente acil koduyla bir telgraf çekti. Telgrafta Romanya Cephesi'nde cephane yetersizliğinden askerlerin mevzilerini bırakarak kaçtıkları ve cephede büyük bir tehdid ortaya çıktığı bildirildi. Bunun üzerine 5 Ocak'ta Lenin başkanlığında toplanan Halk Askeriye Komiserliği'nde konu müzakere edildi. 
Toplantıdan 10 gün içinde Petrograd ile Moskova'daki muhafız birliklerinin cepheye gönderilmesi ve onların yerine derhâl yeni birliklerin oluşturulması kararı çıktı.” 


Petrograd ile Moskova işçileri kararın ardından gönüllü şekilde ilk Kızıl Ordu taburlarını oluşturmaya başladı. İlk gönüllü taburlar düzenli ordunun göreve başlamasına kadar gerek cephelerde, gerekse de ülke içindeki muhaliflere karşı önemli icraatler yaptı.” Hazırlanan taburlar hızlı şekilde cephe bölgelerine sevkedildi. Nitekim başkent Petrograd'ın Vıborski ilçesi işçilerinden oluşan gönüllü taburlardan biri gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 14 Ocak 1918'de cepheye yollandı. 


Almanya tehdidleri Sovyet Hükümeti'ni kurmak istediği ordu konusunda daha hızlı adımlar atmak zorunda bıraktı. Nitekim 15 Ocak 1918'de hükümet, gönüllülük esasına göre işçi ve köylülerden ibaret Kızıl Ordu'nun kurulmasını kararlaştırdı.” Karara göre 18 yaşını doldurmuş Rus vatandaşları gönüllü şekilde devrimi, hükümeti ve sosializmi savunmak için orduya yazılabilir, asker olabilirdi. Askeri hizmet sunacak kişiye karşılığında aylık 50 ruble para ödenecekti. Kararda askerlerin ailelerine de her türlü desteğin yerel Sovyetlikler tarafından sağlanacağı belirtilmişti.” Böylece gönüllülük esasına göre Kızıl Ordu'nun temelleri atılmış oldu. Hükümet bu iş için ilk başta 20 milyon ruble para tahsis etti. 


Efim Gorodetskiy, a.g.e., s. 247. 

Efim Gorodetskiy, a.g.e., s. 249. 

Vitaliy Britov, Rojdeniye Krasnoy Armiy, Moskva 1961, Gosudarstvennoye Uçebno-Pedagogiçeskoye İzdatelstvo, s. 11-12. 

“Dekret Soveta Narodnıh Komissarov”, Raboçaya İ Krestyanskaya Krasnaya Armiya Í Flot, 18 Yanvarya 1918, s. 1. 

Dekreti, Polojeniya Í Prikazı Po Krasnoy Armiy, Moskva 1918, İzdaniye Narodnogo Komissariata Po Voennim Delam, s. 3-4. 

57 Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 356. 

58 Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 365-366. 
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15 Ocak kararında orduya yalnız işçi ve köylülerin alınacağı belirtilmişti. Başka bir ifadeyle, işçi ve köylü olmayanların orduya yazılmasına müsaade edilmeyeceği açıklanmıştı.” Lev Troçki İç Savaş'ın devam ettiği bir sürede hükümet olarak işçi ve köylü sınıfına güvenmekten başka çarelerinin olmadığını vurguladı.“ Ancak Kızıl muhafız birliğinin temeli üzerinde kurulsa da yeni orduya devrim sırasında Bolşeviklerin yanında yer alan devrimci askerler de kabul edildi.9! Çünkü hükümet onların da kazanılmasını ve orduya alınmasını gerekli gördü. Böylece Bolşeviklere yakın askerler Kızıl Ordu”ya alınarak ordu daha da kuvvetlendirildi.” 


Yeni orduya daha fazla asker bulabilmek adına Bolşevik propagandacılar ülkenin farklı bölgelerine giderek mitingler, toplantılar ve oturumlar düzenlemeye başladılar.“ Propaganda etkisini kısa zamanda gösterdi. İşçiler orduya yazılmak için adeta akın ettiler. Örneğin, başkentte 25 Şubat 1918'e kadar orduya kaydolan işçi sayısı 5500 iken 1 Nisan tarihinde bu rakam 25.000'e yükseldi. Başkent dışında orduya en fazla ilgi Moskova'da oldu. 
Orada 20 Nisan'a kadar 19.000 işçi orduya yazıldı. Dolayısıyla iki buçuk ay içinde Kızıl Ordu'ya yazılan gönüllü işçilerin sayısı 106.000'e yükseldi.“ 


Kızıl Ordu kuruluş aşamasındayken, Brest-Litovsk'ta barış görüşmelerinin tıkanması üzerine Alman orduları 18 Şubat'ta aniden bütün cephe boyunca taarruza geçti. Sovyet Hükümeti için beklenmedik olan olayı Lev Troçki, şiddetli bir şekilde protesto etti. Buna rağmen Alman orduları durmadı ve hızla ilerleyerek başkent için tehdit oluşturdu. Birkaç gün içinde büyük bir arazinin Alman ordularının eline geçmesi üzerine 21 Şubat'ta halka müracaat eden Sovyet Hükümeti herkesi silaha sarılmaya çağırdı.“ 


5 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 266. 

60 Lev Troçki, Organizatsiya..., s. 12. 

61 David Kin, Organizatsiya Krasnoy Armiy, Moskva 1923, Vısşiy Voenniy Redaksiопту Sovet, s. 15. 

62 Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 99. 

63 “İz Dokumentov Po Organizatsiy Krasnoy Armiy”, Krasnıy Arhiv, Tom 2, Vıpusk 81, 
Moskva 1937, Gosudarstvennoye Sotsialno Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 147-153. 

64 Vladimir Antonov- Ovseyenko, Siraifelstvo Krasnoy Armiy V Revolyutsiy, Moskva 

1923, İzdatelstvo Krasnaya Nov, s. 16-17. 

“Deystviya Pravitelstva”, Pravda, 24 Fevralya 1918, s. 1; Dekreti Sovetskoy Vlasti: 

23 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 492-494. 
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22 Şubat'ta Pskov kenti Alman işgali altına düştü. Başkent Petrograd için 
tehlike çanları çalmaya başladı. Zira Pskov başkente 8 saatlik bir mesafede idi. 
Hükümet başkent halkını seferber etmek için Petrograd Bölgesi Olağanüstü Askeri Karargâhı'nı kurdu. Şehirde olağanüstü hâl ilan etti. Eli silah tutan tüm erkek işçiler orduya арпа! Lev Troçki, şehir savunma komitesinin başkanlığına getirildi? Savunma Komitesi halka çağrıda bulunarak herkesin silaha sını ve düşmanın önüne çıkmasını talep etti. 


23 Şubat'ta başkentte çok büyük bir miting düzenlendi. Miting, Kızıl 
Ordu'nun kuruluş günü olarak tarihe geçti. Söz alıp konuşma yapanlar Alman taarruzuna karşı işçilere müracaat ederek eli silah tutan herkesin Kızıl Ordu'ya yazılarak cepheye gitmesini istediler.’ Ardından fabrikalarda toplantılar yapıldı, orduya yeni yazılanlar oldu. Silah altına alınan kafileler törenlerle cepheye yollandı. Moskova'da da olağanüstü bir karargâh oluşturuldu, tüm emekçilere silahlarını alarak ülkeyi savunmaları çağrıları yapıldı.“ İki büyükşehirdeki seferberlik diğer bölgelere de sıçradı. Nitekim Ural, Donbass, Sibirya ile diğer yerlerde Bolşevik yandaşı işçi ve köylüler Kızıl Ordu'ya yazılmak için seferber oldular.” 


Böylece seferberlik sonucu Mart ayında Kızıl Ordu'nun sayısı 200.000” ulaştı. ? Ancak cephelerde gidişat değişmedi. Hele yeni askerler Alman ordusu karşısında başarı sağlayamadı. Hâl böyle olunca Kızıl Ordu'ya asker alınması yöntemi tamamen değiştirildi ve gönüllülükten vazgeçilerek daimi ordunun tesis edilmesi kararlaştırıldı. ? Bolşevik önderi Lenin, Alman ordusna karşı daimi bir ordu olmadan mücadele etmenin mümkün olmadığını anladı. 


Vitaliy Rapoport, Yuriy Alekseyev, İzmena Rodine: Oçerki Po İstoriy Krasnoy Armiy, London 1988, Overseas Publications İnterchange Ltd, s. 33. 

“Ot Petrogradskago Soveta Raboçih İ Soldatskih Deputatov”, Pravda, 26 Fevralya 1918, 5. 1. 

David Кіп, a.g.e., 5. 14. 

İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Тот 3, s. 215. 
Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 99. 

Vitaliy Britov, Rojdeniye..., s. 24. , 
David Kin, a.g.e., s. 16. 

Vladimir Antonov- Ovseyenko, Siraitelstvo..., s. 17. 
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22 Nisan'da yeni bir askerlik kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre 18-40 yaş arası her Rus vatandaşının zorunlu olarak askerî vazifesini icra etmesi gerektiği vurgulandı. 23 Nisan’da askerlik süresi 6 ay olarak belirlendi.”* Süreye uymayan asker ve komutanların cezalandırılması, hatta Sovyet vatandaşlığından atılması kararı verildi.” Böylece hükümetin ciddi çalışmaları sonucunda asker sayısı hızla artmaya başladı. Nitekim 1918 yılının sonlarında asker sayısı 350.000'e ulaştı. Ertesi yıl İç Savaş cepheleri genişlediğinden daha fazla askere ihtiyaç duyuldu. Yeni seferberlikler yapıldı ve asker sayısı 1.250.000°е yükseltildi. 1920 yılında ise Kızıl Ordu 5.300.000 
askerden ibaret kalabalık bir orduya dönüştü. © 


Seferberlik esnasında asker toplanmakta Bolşevikler çok da zorlanmadılar. Ancak ordunun komuta kademesi noktasında sıkıntı çıktı. Çünkü Bolşeviklerin elinde yetişmiş uzman subaylar yok denecek kadar az idi. O yüzden eski Çarlık ordusu mensuplarının Kızıl Orduya davet edilmesi kararlaştırıldı.”” Davete sorunsuz icabet edenler olduğu gibi, Bolşevik teklifini reddedenler de çıktı. Orduya alınmaya itiraz edenlere karşı Bolşevik baskı metotları kullanıldı. Sonunda binlerce eski Çarlık subayı orduya yazıldı. Lakin hükümet eski subayları “başıboş” bırakmak niyetinde değildi. O yüzden onları daima kontrol altında tutmak amacıyla devrimci komiserler vazifelendirildi. Komiserlerin propagandaları sayesinde subayların devrim için mücadele etmeleri sağlanmış oldu.” 


Böylece Bolşevik yönetimi 1918 yılının ilkbaharında kendi ordusunu kurmayı başardı. Yeni ordunun şekillenmesi esnasında başta birtakım hatalar yapılmış olsa bile sonuçta Kızıl Ordu ülke içindeki tüm muhalif ordularından daha kalabalık bir hâle dönüştü. Eski ordu mensuplarının tecrübesi ordunun kuruluş aşamasında belirleyici oldu. Kızıl Ordu özellikle İç Savaş cephelerinde büyük tecrübe kazandı. Ordu içinden yeni Bolşevik komutanlar yetişti. O komutanlar ise İç Savaş'ın Sovyet Hükümeti lehine sonuçlanması- nın müsebbibine çevrildiler. 


7% Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 101, s. 120. 
13 Vitaliy Britov, Rojdeniye..., s. 34. 

76 David Kin, a.g.e., S. 23. 

7 Kratkiy Oçerk İstoriy Grajdanskoy Voynı, s. 44. 

# Guiseppe Boffa, a.g.e., s. 98. 
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2.3. BREST-LİTOVSK BARIŞ ANLAŞMASI'NIN 
İMZALANMASI 


Brest-Litovsk'taki barış görüşmeleri Sovyet heyeti başkanı Lev Troçki'nin, Almanya'nın taleplerini hükümetine iletmek için başkente geri dönmesi üzerine 1918 yılının Ocak başlarında kesilmişti. Troçki başkente dönünce mevcut duruma ilişkin hükümetini bilgilendirdi. Bunun üzerine Bolşevik Partisi konuyu müzakereye açtı. Lakin Almanya'nın talepleri partiyi ikiye böldü. Nitekim başını Nikolay Buharin'in” çektiği parti içindeki daha sol üyeler Alman taleplerine karşı çıktılar. Taleplerin hakarete eşdeğer oldugunu ve kabul edilmemesi gerektiğini belirten Buharin, her şeye rağmen “devrimci savaşın” sürdürülmesini önerdi. Onun sözleri partideki birçok delege tarafından da onaylandı.“ Buharin'in daha ilginç sözleri oldu; nitekim Alman işgalcilerine karşı yapacakları savaşla Batı'daki devrimci hareketleri tetikleyeceklerine inandığını ifade etti.Ë! Sol SR”ler de ona destek verdiler ve mevcut durumda Almanlarla savaşmaktan başka çarelerinin kalmadığını savundular.*? 


Ancak onların çıkışı Lenin'i memnun etmedi. Zira o, içinde bulundukları şartlarda savaşa devam etmenin mümkün olmadığını düşünmekteydi. 
Söz alarak yaptığı konuşmada partideki barış muhaliflerine adeta ateş püskürdü. Sözlerini özenle seçerek Alman taleplerinin kabul edilmemesinin 


” Nikolay İvanoviç Buharin (1888-1938), Bolşevik Partisi'nin en etkili yöneticilerinden olan Buharin, 1906 yılında partiye üye oldu. Defalarca tutuklanarak sürgüne gönderildi. Rusya'nın farklı şehirlerindeki sürgün hayatından sonra yurtışına gitti. 1911'de Almanya'da bulundu. Ertesi yıl Krakov'da Lenin ile tanıştı. Rusya’da çıkan rejim karsiti gazetelere devrimci yazılar yazdı. I. Dünya Harbi'nde farklı ülkelerde yaşadı. Nisan 1917'de Japonya üzerinden Rusya'ya döndü. Farklı toplantılar ve mitinglerde hep Lenin'i savundu, Geçici Hükümet'in savaş siyasetine karşı çıktı. Ağustos 1917'de Bolşevik Partisi merkez yönetim kuruluna seçildi. 1918-1929 yıllarında Pravda gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini yürüttü. Brest-Litovsk Barış Anlaşması'na karşı çıktı. Lenin'in ölümünden sonra Stalin'in yanında yer alarak Troçki, Zinovyev ve Kamenevw'e karşı mücadele etti. Ancak 1929'da kendisi Stalin'in hışmına uğradı. 
Pravda'nın yönetmenliğinden, Politbüro ve Komintem'deki görevlerinden azledildi. 
1936'da Sovyet anayasasını hazırlayanlardan biri oldu. Şubat 1937”de tutuklandı, bir yıl sonra kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 54-57. 

Leonid Katsva, a.g.e., s. 485. 

Guiseppe Boffa, a.g.e., s. 84. 

Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 118. 


80 
81 


121 


Kanlı Dört Yıl - Rus İç Savaş Tarihi (1917-1920) nohy 


kendilerini zora sokacağını ve rakibin cephede bir saldırı başlatması hâlinde ise çok daha ağır şartlara razı olmak zorunda kalabileceklerini dile getirdi.” 
Lenin ülke içindeki isyanlar ile özellikle diğer partilerin sebep olduğu karışıklıklara dikkat çekerek konuşmasına devam etti. Barış yapmaları hâlinde hem dış tehditten kurtulacaklarını hem de içerideki muhaliflere karşı elleri- nin güçleneceğini vurguladı.8* Konuşmasını sonlandırırken milyonlarla işçi ve köylünün hayatını korumaları gerektiğini, o yüzden sonucundan ziyade kesinlikle barışı düşünmelerinin öncelik arzettiğini anlattı.“ 


Lenin'in fikirlerini parti içindeki çoğunluk ilk başta yadırgadı. Zira çogunluk, Alman talepleri karşısında Rusya olarak taviz vermekten yana degildi. İşin zorlaştığını gören Lev Troçki orta bir yol bulduğunu söyledi. Savaşın durdurulmasını ve ordunun terhis edilmesini, lakin hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını önerdi. Savaşı durdurmakla Alman proleterlerin gözüne girebileceklerini ve onların hükümetleri üzerinde baskı oluşturmalarını sağlayabileceklerini belirtti.“ Teklifini kısaca, “ne savaş, ne de barış” şeklinde formüle etti.87 


Troçki'nin teklifi, savaşı istemeyen askerler ile Rus toplumu tarafından kabul edilebilir bir yaklaşımdı. Ancak barış konusunun ucu açıktı ve teklife Almanya'nın nasıl tepki göstereceği de belli değildi. O nedenle Lenin de ilk başta teklife kuşkuyla yanaştı. Fakat bir az düşündükten sonra Buharin'in itirazına oranla onunkini daha mantıklı buldu.8? Zira Troçki'nin teklifi, müzakereleri uzatmak, manevra şansı bulmak ve işi zamana yaymak adına degerlendirilebilirdi. Aslında Lenin kendisi de barış müzakerelerinin uzama- 


8 Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 79. 

84 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 
183-184. 

Samuil Rabinoviç, İstoriya Grajdanskoy Voynı: Kratkiy Oçerk, Moskva 1935, Gosudarstvennıy Sotsialnı-Ekonomiçeskiy İzdatelstvo, s. 35. 

Nikita Zagladin, Sergey Kozlenko, Sergey Minakov, Yuriy Petrov, a.g.e., s. 111. 
Barış müzakereleri sırasında Troçki'nin söylediği bu fikirler, sonralar Sovyet tarih yazımında onun hain olduğuna dair suçlamaların ortaya çıkmasına neden olmuş, hatta Buharin ile birlikte Lenin'e karşı çıkarak Bolşevik iktidarını yıkmaya çalışmakla suçlanmıştır. Bkz: Brestskiy Mir Í Borba Partiy Bolşevikov Protiv Troçkistsko-Buharinskiy Provakatorov Voynı, Yaroslavl 1938, Yaroslavskoye Oblastnoye İzdatelstvo, s. 7. 

John Wheeler-Bennet, a.g.e., s. 181. 

Nicolas Vert, a.g.e., s. 114. 
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sından yanaydı. Böylece Troçki'nin teklifi Lenin tarafından makul bulununca konu 23 Ocak'ta Bolşevik Partisi Merkezi Komite'sinin toplantısında oylamaya sunuldu.” Oldukça tartışmalı geçen oylamada Troçki'nin önerisi onaylandı. Lenin biraz rahatladı. Zira barış müzakerelerinin uzatılması mümkün olabilecekti. 


Lev Troçki 9 Şubat'ta tekrar Brest-Litovsk'a yollandı. Yola çıkmadan önce Lenin'e elinden geldiğince müzakereleri uzatmaya çalışacağını, mümkün olmadığında ise Alman taleplerini kabul edeceğini belirtti?! Müzakereler başlayınca söz verdiği gibi yaptı. Sürekli “söz oyunları” ile müzakereleri uzatmaya çalıştı. Ancak onun uzlaşmaz tavırları sonunda Alman üyeleri çileden çıkarttı. Almanya heyeti Sovyet heyetinin uzlaşmaz tavırlarına, Ukrayna Rada'sı temsilcileriyle anlaşma masasına oturarak karşılık verdi.” 
Buğday zengini Ukrayna ile anlaşma imzaladı.” Rada'nın anlaşmaya karşılık Kiyewi ele geçirmiş Bolşevik güçlerden kurtulmak için Almanya'dan yardım talebinde bulundu.” 


Almanya böylece elini güçlendirdi. Ardından Sovyet heyetine ültimatom vererek savaş ya da barış, iki yoldan birini seçmesini talep etti.” Müzakereleri uzatmaya çalışan Lev Troçki çaresiz duruma düştü. Almanya'nın ültimatomu karşısında ne yapacağını bilemedi. Zira artık ya anlaşmaya imza atmalı, yahut da savaşa devam etmeliydi. Gerçi Lenin kendisine zor durumda kaldığında anlaşmaya imzalamasını tavsiye etmişti. Fakat mevcut durumda Troçki imza atmaktan yana olmadı. Aslında ise sorumluluğu üstlenmekten kaçındı. 10 Şubat'ta Alman heyetine, “Savaşı bitiriyoruz, orduyu terhis ediyoruz ama barış anlaşması imzalamıyoruz” şeklinde kendi formülünü sundu; böylece müzakeler tıkandı.” 


* Henrich İoffe, BeloyeDelo..., s. 264. 

İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 292. 

9% Andrey Zubov, a.g.e., s. 634. 

3 jsidor Volkoviçer, a.g.e., s. 32-33. 

* Lev Troçki, Ot Oktyabrskoy..., s. 154; Nicolas Vert, a.g.e., s. 125. 

% “Brestskiy Mir”, BSE, Tom 6, Moskva 1951, s. 86. 

% Brestskiy Mir Í Borba Partiy..., s. 9, Mirmye Peregovori V Brest-Litovske S 22/9 Dekabrya 1917 G. Po 3 Marta (18 Fevralya) 1918 G., Тот 1: Plenarnıye Zasedaniya. Zasedaniya Politiçeskoy Komissiy, s. 208. 
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Almanların böyle bir formüle rıza gösterecekleri düşünülemezdi. Çünkü barış teklifinde bulunan taraf öncelikle Bolşevikler olmuştu. Dahası iktidarlarını sağlamlaştırmak için onların her türlü tavize gideceğini Almanya önceden sezmişti. Bu yüzden Troçki'nin “ne savaş, ne barış” formülüne karşın “ya savaş, ya barış” restini çekti ve Sovyet heyetini köşeye sıkıştırdı. 
Bunun üzerine Sovyet heyeti içindeki Rus generali Aleksandr Samoylo, Rus Halk Dışişleri Komiserliğine bir telegrad çekerek Alman heyetinde yer alan General Carl Adolf Maximilian Hoffman'ın kendisine resmi olarak 18 Şubatta Almanya ile Rusya arasındaki ateşkesin sona ereceğini ve yeniden savaş durumuna geçileceğini aktardığını belirtti.”” Aynı gün Almanya, Sovyet Hükümeti'ni savaşı arzulayan taraf olmakla suçladı ve ordusuna taarruz emri verdi.” 


Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar bütün cephe boyunca saldırıya geçen Alman ordularına karşı Sovyet Rusyası hiçbir şey yapamadı. Hatta dağılmaya yüz tutmuş Rus ordusu saldırı nedeniyle panik yaşadı, savunma bile yapamaz hâle geldi. Barış görüşmelerinin devam ettiği bir sırada ansızın savaşa karar verilmesi Rus askerini hayal kırıklığına uğrattı. Hâl böyle olunca cephelerden toplu kaçışlar başladı, hatta yeni organize olup cepheye giden askeri birlikler bile taarruz karşısında tutunamadı.?” 


Gelinen durum Sovyet Hükümeti'ni endişeye soktu. Mobilize olan tüm güçler Almanlara karşı sevkedildi. Bolşevik basını yine ülkenin zor durumda olduğunu ve herkesten destek beklediklerini yazmaya başladı.'*9 Hükümetin kararıyla Petrograd askeri bölge ilan edildi ve şehrin savunulması için hazırlıklar yapıldı.'9! Petrograd, Kiyev ve diğer şehirlerin işçi ve köylülerine, askeri uzmanların gözetimi altında savunma hendekleri kazmaları emredildi.'” 


97 Dokumenti Vneşney Politiki SSSR: 7 Noyabrya 1917 С.-31 Dekabrya 1918 G., Tom 
1, Moskva 1959, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, s. 104. 
Samuil Rabinoviç, a.g.e., s. 38. 

99 Lev Troçki, Ot Oktyabrskoy..., s. 153. 

10 «Revolyutsionnaya Oborona Petrograda”, Pravda, 10 Fevralya 1918, s. 1. 

101 «Prikaz Çrezvıçaynago Ştaba Petrogradskago Voennago Okruga”, Naş Vek, 10 Fevralya 1918, s. 1. 

Vladimir İlyiç Lenin, Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 35, İzdaniye Pyatoye, Moskva 1974, s. 358. 
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Ancak alınan önlemlerin hiçbir faydası olmadı. Çünkü Alman orduları Rusya'nın içlerine doğru hızlı bir şekilde sokulmaya devam ettiler. Önce Dvinsk düştü ve şehirdeki V. Ordu karargâhı ele geçirildi. Dvinsk'in düşüşü öylesine hızlı oldu ki, Bolşevik basını şehrin güya daha barış görüşmeleri esnasında Alman orduları tarafından işgal edildiğini uydurdu." Ancak uydurma haberlerinin aksine Alman orduları birkaç gün içinde Estonya ve Beyaz Rusya'nın tamamını, Ukrayna'nın da bir kısmını ele geçirdiler. Rus ordusunun savaşmadığı ve cephelerden toplu şekilde kaçtığı anlaşıldı. Başkent Petrograd bile tehdit altına düştü.” Almanlar barış masasına elleri güçlü oturmak için Petrograd üzerine saldırıları yoğunlaştırdılar.'*© 


Lenin çaresizdi. Dağılan eski ordunun cephelerden kaçışını duyunca sinirlendi, hayal kırıklığına uğradı. Almanları durdurmak için çareler bulmalıydı. 
Sovyet iktidarının ve Bolşevik kazanımının muhafazası gerekirdi. Kazanımlar- dan vazgeçemezdi. O yüzden Almanlar tarafından ileri sürülen barış şartlarını kabul etmekten başka çare bulamadı. 19 Şubat'ta ise Troçki ile beraber imzaladığı bir telgrafı Almanya Hükümeti'ne gönderdi. Telgrafta önce Alman saldırılarını kınayarak Sovyet Rusya olarak böyle bir karşılık beklemediklerini vurguladı. Akabinde Halk Komiserleri Hükümeti'nin ileri sürülen barış şartlarını kabul etmeğe hazır olduğunu belirtti.!%7 


Almanya telgrafa hemen cevap vermedi. Zira o sırada orduları Çud Gölü bölgesinde operasyonlar yapmaktaydı. Dahası General Hoffman zaman kazanmak adına, Brest-Litovsk”ta ileri sürülen şartların kabul edildiğine dair Sovyet tarafından yazılı bir belge istedi. Sovyet Hükümeti bu talebi derhâl kabul ederek 20 Şubat'ta General Hoffman'a, belgenin gönderildiği bilgisini ulaştırdı. Sovyet Hükümeti'nin aceleci davranışı General Hoffman?ın dikka- 


tinden kaçmadı. Nitekim o gece günlüğüne Troçki'nin pek hızlı hareket ettiği notunu düştü.!* 
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“Posledniye Dni Dvinska”, Pefrogradskoye Eho, 6 Fevralya 1918, s. 1. 

“Kogda Je Bıl Vzyat Dvinsk?”, Petrogradskoye Eho, 8 Fevralya 1918, s. 1. 
Grigoriy Sokolnikov, Brestskiy Mir, Moskva 1920, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 3-4. 

“Vesti S Fronta”, Pefrogradskoye Eho, 8 Fevralya 1918, s. 1. 

Dokumenti Vnesney Politiki SSSR: 7 Noyabrya 1917 G.-31 Dekabrya 1918 G., Tom 1,s. 106. 

John Wheeler-Bennet, a.g.e., s. 229. 
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Almanya ile Sovyet Rusyası arasında bu temaslar sürerken Lenin içte halkı barışa hazırlamak için kolları sıvadı. Nitekim Pravda aracılığıyla Rus halkına seslendi. Barışın her zamankinden daha çok önemli olduğunu belirterek ülkeyi ve kazanımlarını korumak adına her şarttaki barış teklifine imza atmaları gerektiğini ifade etti. 21 Şubat'ta yine aynı gazetede yayınlanan “Devrimci Cümleler” adlı yazısında, Rus toplumunun barış meselesi üzerine yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi.!% Ertesi günü gazetenin manşet habe- 
"ri, Lenin'in görüşlerinin tercümanı olarak sırf savaşı bitirmek ісіп en ağır şartlardaki barışa bile imza atılabileceğini duyurdu.!!% 


Almanya resmi yanıtı 23 Şubat'ta verdi.'!! Gönderdiği notada Brest-Litovsk”ta ileri sürülen şartlardan daha ağır koşullar içeren taleplerde bulundu. Nitekim Estonya ve Finlandiya'ya sahip olacağını açıkça belirtti, Sovyet Hükümeti'nden Ukrayna Radası ile barış yapmasını beklediğini aktardı. Ayrıca Rus ordusunun Finlandiya ile Ukrayna topraklarından çıkmasını ve Sovyet yönetiminin gerek Almanya'da gerekse de ele geçirdiği bölgelerde devrimci propaganda yapmamasını talep etti.''? Notaya cevap için 3 gün süre verdi.” 


Aynı gün yine Pravda'da Lenin'in “Savaş mı Barış mı?” isimli yazısı yayınlandı. Bolşevik önder yazısında açıkça “Herkes şunu bilmeli; ağır şartları dahi olsa barış anlaşmasına karşı çıkanlar Sovyet iktidarını yıkmayı düşünenlerdir!” diyerek barışa itiraz edenlere meydan okudu.''* Bu arada notayı görüşmek üzere Bolşevik Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplandı. 
Toplantıda konuşan Lenin, artık “devrimci sözler” sarfetme zamanının olmadığını dile getirdi ve günün şartlarına göre adım atılmasını önerdi, notaya olumlu cevap verilmesini istedi. Dahası oldukça ciddi bir şekilde toplantıdan barışın imzalanmasına onay çıkmadığı takdirde hükümetten ve parti yönetiminden ayrılacağı tehdidinde bulundu. !!5 “Devrimci bir savaş için ordu gerekli; ama ordumuz yok. Hâliyle, o zaman şartları kabul etmeliyiz.” diyen 


109 «O Revolyutsionnoy Fraze”, Pravda, 8 Fevralya 1918, s. 3, 4, 5. 

119 «Sotsialistiçeskoye Oteçestvo v Opastnosti”, Pravda, 9 Fevralya 1918, s. 1. 

11 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 342. 

12 Yaroslav Butakov, Brestskiy Mir: Lovuşka Lenina Diya Kayzerovskoy Germaniy, 
Moskva 2012, İzdatelstvo Veçe, s. 302. 

113 “İzvestiya Za Den”, Naş Vek, 11 Fevralya 1918, s. 1. 

114 «Mir İli Voyna?”, Pravda, 10 Fevralya 1918, s. 1. 

115 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 193. 
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Lenin, Stalin'in de aralarında bulunduğu barış karşıtlarına sert şekilde tepki gösterdi.'!'9 Hatta birkaç gün sonra Troçki'yi de, Brest-Litovsk'taki “ne savaş, ne de barış” formülünden ve barış yapmadan masadan kalkmasından dolayı eleştirdi. “Troçki'nin müzakereleri uzatma taktiği çok başarılı ve doğruydu. Fakat savaştan vazgeçtiğini söyleyerek barışa imza atmayacağını belirtmesi büyük bir hata oldu” dedi.!!? 


Lenin'in sert çıkışı, diğerleri gibi Troçki'yi de şaşırttı. Bir süre Alman notasını kabul edip etmemekte tereddüt etti. Çekimser kalmak istedi. Buharin'e gelince, her zamanki gibi Almanlarla savaşılması gerektiğini savundu. 
Hatta notanın kabul edilmesi hâlinde Sovyet ülkesinin saygınlığına gölge düşeceğini söyledi. Ardından da protesto amacıyla tüm siyasal görevlerinden istifa ettiğini açıkladı." 


Fakat Lenin barış çağrısından vazgeçmedi. Birkaç gün içinde genel olarak Bolşevikleri ikna etmeği başardı. Son olarak nota konusunda hükümetin diğer ortağı olan Sol SR'lerin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Aslında Sol ЅК ег başından beri Buharin ile aynı çizgide idiler ve kesinlikle devrimci savaşın devam etmesinden yanaydılar. Lenin yine de onları ikna etmeğe çalıştı, ama muvaffak olamadı. Sol SR ler kesin bir tavırla anlaşmaya karşı çıktılar. Hatta anlaşmanın imzalanması hâlinde İtilaf Devletlerinin Sovyet Rusyası'na saldıracağı uyarısında bulundular."!? Partinin hükümette Adliye Komiserliği yapan üyesi İsaac Şteinberg'” o günlerde kaleme aldığı “Brest Barışı'na Neden Karşıyız” isimli eserinde Sol SR'lerin niçin anlaş- 


16 Vladimir İlyiç Lenin, Po/noye Sobraniye Soçineniy, Tom 36, İzdaniye Pyatoye, 


Moskva 1969, s. 369. 
Vladimir İlyiç Lenin, Ро/поуе Sobraniye Soçineniy, Tom 36, İzdaniye Pyatoye, Moskva 1969, s. 30; Henrich İoffe, Beloye Delo..., s. 267. 

İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 345. 

Aleksandr Serbin, İstoriya Rossiy: Pervaya Mirovaya Voyna. Rossiya Nakanune İ v godı Voynı, Omsk 2009, İzdatelstvo Sibadi, s. 40. 

İsaac Zaharoviç Şteinberg (1888-1957), Sol SR'lerin en önemli liderlerinden olan Şteinberg, 1906'da SR Partisi?ne üye oldu. 1907'de devrimci faaliyetlerinden dolayı tutuklanarak 3 yıl Sibirya'ya sürgün edildi. Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet Hükümeti'nde Adalet Komiserliği görevinde bulundu. Brest-Litovsk Anlaşması'na itiraz ederek hükümetten ayrıldı. Ardından Sovyet yönetimine karşı gizli örgütlenmelerde yer aldı. 1919'da yakalandı ama yurtdışına kaçmayı başardı. 1936'da Sovyet vatandaşlığından atıldı. Bir süre Almanya'da ikamet ettikten sonra İngiltere'ye taşındı. П. Dünya Harbi sırasında Amerika'ya yerleşti. Bkz: Rossiya V 1917 Godu: Ensklopediya, s. 1063-1064. 
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maya karşı olduklarını anlattı. Şteinberg, Almanların ileri sürdüğü taleplerin Rus toplumunu aşağılamak anlamına geldiğini iddia etti. Alman işgalcilerine karşı kesinlikle mücadele edilmesi önerisini yineledi. “Rus halkı tıpkı kapitalistlere, toprak ağalarına ve burjuvazisiye karşı mücadele ettiği gibi, Alтап işgalcilerine karşı da savaşmalıdır?” diyen Steinberg, Almanların sunduğu taleplerin reddedilmesi gerektiğini vurguladı.'?' 


Alman notası Tavrida Sarayı'nda düzenlenen VTSİK toplantısında tartışılmaya başlandı. Önce sert tartışmalar yaşandı ve akabinde nota oylamaya sunuldu. Başından beri barışa karşı olanlar oylamaya katılmayarak salonu 
terkettiler. Böylece Lenin'in ısrarlı tutumu ile nota 85 ret oyuna karşın 116 
oyla kabul edildi; 26 kişi oy vermeyerek çekimser kaldı.'?? Ertesi sabah saat 
7 де barış şartlarının kabul edildiği Berlin, Sofya, Viyana ve İstanbul'a haber verildi.' Ardından Sovyet heyeti detaylar üzerinde görüşmeleri yapmak için yeniden Brest-Litovsk'a yollandı. 


Alınan kararın halka duyurulması gerekirdi. Bolşevik önderi Lenin yine Bolşevik gazetesi Pravda aracılığıyla topluma ulaşmanın doğru olacağına karar verdi. Derhâl “Ağır Ama Zaruri Bir Ders” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 
Yazısında açıkça ülkeyi korumak adına ezici ve utanç verici anlaşmaya imza atmak zorunda kaldıklarını ilan etti. Fakat davranışlarının hiç de emperyalistler karşısında mağlup olmak anlamında yorumlanmamasını rica etti ve onlara karşı daha ciddi mücadele etmek yolları için çabaladıklarını söyledi.2* 


Başkent Petrograd'ta Alman notası kabul edildiği esnada cephelerde rakip orduların saldırıları devam etmekteydi. Sovyet Hükümeti gelişmeleri endişeyle izliyordu. Brest-Litovsk'taki Sovyet heyeti, Almanlardan saldırıları durdurmasını istedi. Fakat barış anlaşmasının imzalanmasından sonra taarruzun duracağı cevabını aldı.!? Aldığı yanıt Sovyet tarafını memnun etmedi. 
O nedenle Rus Ordusu Başkomutanı Nikolay Krılenko General Hoffman ile radyo irtibatı kurdu. Ondan Alman tarafının barış konusundaki nihai kararını 


İsaac Steinberg, Poçemu М! Protiv Bretskogo Mira, Moskva 1918, İzdatelstvo Revolyutsionnıy Sotsializm, s. 12-13. 

22 Grigoriy Sokolnikov, a.g.e., s. 6. 

“Tsentralnıy İspolnitelnıy Komitet Vines Postanovleniye o Prinyatiy Germanskih Usloviy Mira”, Pravda, 12 Fevralya 1918, s. 1. 

4 “Tyajelıy No Neobhadimıy Urok”, Pravda, 12 Fevralya 1918, s. 1. 

“Pribıtiye Russkoy Delegatsiy v Brest-Litovsk”, Pravda, 16 Fevralya 1918, s. 1. 
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ve Alman taarruzlarının daha ne kadar süreceğini öğrenmeğe çalıştı. General Hoffman barış anlaşmasının yalnız notada belirtilen şartların yerine getirilmesi ve Rus heyetinin Brest-Litovsk'?a ulaşması hâlinde 3 gün içinde imzalanacağını söyledi. Anlaşma imzalanana kadar ise savaş hâlinin devam ettiğini vurguladı. 26 


General Hoffmann'ın bahsettiği 3 gün boyunca Alman ordusu daha fazla bölge ele geçirmek üzere operasyonlara ağırlık verdi.” Sovyet Hükümeti buna karşın başkent Petrograd'ta seferberlik başlattı ve mobilize olan işçileri cephelere yolladı." Son seferberlik işe yaradı. Nitekim Alman taarruzu Сий Gölü ve Narva civarında nihayet durduruldu." Diğer cephelerde ise Almanlar ilerleme kaydetmeyi sürdürdüler. 


1 Mart'ta heyetler yeniden barış masasına oturdu. Sovyet heyeti cephelerdeki Alman saldırılarının bir an önce durmasını istediğinden, barış taleplerinin tekrar tartışmaya açılmasını lüzumsuz gördüğünü ifade etti.” Acilen anlaşmanın imzalanmasından yana olduğunu belirtti. Böylece müzakereler başladı. Sovyet heyeti bu kez oldukça hassas davrandı.*! Yeniden masanın bozulmaması için azami dikkat gösterdi. Aslında barış Almanya'nın da işine gelmekteydi. Çünkü artık Doğu Cephesi'nde ele geçirdiği bölgelerle yetinerek Batı Cephesi'ne yoğunlaşmak niyetindeydi.? O yüzden her iki taraf biran önce barış yapılması kararını bildirdi. 


3 Mart'ta barış görüşmelerinin sonuncu turu yapıldı ve taraflar sonunda 
anlaşmaya vardı.” İmzaların atılmasından sonra Alman heyeti, iki hafta içinde anlaşmanın ülke meclislerinde onaylanması önerisinde bulundu. Öneri de kabul edildi. Böylece başkente dönen Sovyet heyetinin talebi üzerine 6- 
8 Mart'ta Komunist Partisi'nin olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultayda 


1% “İzvestiya Za Den”, Naş Vek, 15 Fevralya 1918, s. 1; John Wheeler-Bennet, a.g.e., 

s. 230. 

Yaroslav Butakov, a.g.e., s. 302. 

Grigoriy Sokolnikov, a.g.e., s. 6. 

“Nemetskoye Prodvijeniye Vremenno Priostanovleno”, Pravda, 15 Fevralya 1918, s. 1. 
İsidor Volkoviçer, a.g.e., s. 45. 

John Wheeler-Bennet, a.g.e., s. 250. 

Yaroslav Butakov, a.g.e., s. 303. 

“Podpisaniye Mira”, Pravda, 19 Fevralya 1918, s. 1; “İzvestiya Za Den”, Naş Vek, 
20 Fevralya 1918, s. 1; Mirmye Peregovorı V Brest-Litovske S 22/9 Dekabrya 1917 
G. Po 3 Marta (18 Fevralya) 1918 G., Tom 1: Plenarnıye Zasedaniya. Zasedaniya Politiçeskoy Komissiy, s. 238-239. 
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barışa karşı çıkanlar yine itirazlarını ifade ettiler. Lakin başarılı olamadılar ve hâliyle söz verdikleri gibi hükumet ile partideki görevlerinden ayrıdılar. ** Böylece parti içi muhalefeti susturmayı başaran Lenin, Moskova'da toplanacak olan IV. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Sovyet'i kongresine anlaşmanın onaylanması teklifinde bulundu. 14 Mart'ta açılan kongrede kürsüye çıkan Lenin, barışın öneminden bahseden bir konuşma yaptı. Ardından 
onun teklifi üzerine oylamaya geçildi. Kongre delegeleri 261 aleyhte, 115 
çekimser ve 784 lehte oy kullanarak barış anlaşmasını onayladı.'** 


Anlaşmanın imzalanmasının ertesi günü Sol SR”ler hükümetten ayrıldıklarını açıkladılar."9 Böylece hükümet düşmüş oldu. Bolşevikler ise yöneumn tek başına sahibine çevrildiler. Sol SR ler hükümetten ayrıldıktan sonre diğer muhalifler gibi Bolşeviklerin azılı düşmanına çevrildiler. Nitekim Mayıs avında kendi silahlı birliklerini oluşturarak Almanya ile yeniden savaşı başlatmak için bazı tahrik edici eylemler gerçekleştirdiler. 6 Temmuz'da ise Moskova'da Alman elçisi Wilhelm Von Mirbach'ı öldürdüler. 
Diğer yandan Moskova'da da isyan çıkararak Sovyet Hükümetini devirdiklerini açıkladılar. Fakat Kızıl Ordu isyanı bastırmayı başardı. Sol SR ler bunun ardından Doğu Cephesi'nde Bolşeviklere karşı mücadele eden Beyaz Ordulara katıldılar. 


Görüldüğü üzere anlaşma, Rusya'da toplumsal uzlaşıya olan son umutları da ortadan kaldırdı.”7 Sol SR'ler gibi diğer muhalefler de anlaşmaya şiddetli tepki gösterdiler. Özellikle Menşevikler anlaşmayı ülke adına “intihar” diye nitelediler. Hatta partinin yayın organı Novaya Jizn, Lenin ve yandaşlarını küresel emperyalizme hizmet etmekle suçladı.” 


Anlaşmanın şartları Rusya için adeta felakete dönüştü. Nitekim öncelikle savaş tazminatı olarak Sovyet tarafı Almanlara 6 milyar Mark para ödemeği kabul etti.'? Diğer yandan Ukrayna, Litvanya, Estonya ve Letonya Almanya'ya bırakıldı. Kayıplar yaklaşık 1 milyon kilometre kare toprak 


14 Aleksandr Rabinoviç, Bolşeviki U Vlasti..., s. 309. 

5 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7,s. 347. 
Vitali Semyonoviç Polikarpov, Lısak İrina Vitalyevna, a.g.e., s. 79. 
Andrey Saharov, İstoriya Rossiy..., s. 419. 

“Samoubiystvo”, Novaya Jizn, 20 Fevralya 1918, s. 1. 

Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 118. 
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parçasına ve 56 milyon nüfusa tekabül etti. 0” Rusya ordusunu da terhis etmeğe söz verdi. Güneyde ise Kars, Batum ve Ardahan'ın Osmanlı Devleпе bırakılmasını kabul etti. 4! 


Lenin kendisi bile anlaşmayı “Ahlaksız Bir Anlaşma” diye niteledi." 


Buna rağmen Bolşevikler hem savaşın bitmesi, hem de iktidarlarını korumaları adına mutlu oldular. Ancak anlaşmaya karşı çıkanların onlara olan nefreti bir kat daha arttı. Muhalefet açıkça barışı gerekçe göstererek Bolşeviklere karşı silahlı isyanlara destek vermeğe başladı. Bunun sonucunda 1918 yılının yazından itibaren İç Savaş'ın cepheleri genişledi, tüm Rusya kanlı olaylar ve çatışmalara sahne oldu. 


2.4. SOL SR'LERİN SOVYET HÜKÜMETİ'NE KARŞI 
İSYANI 


Brest-Litovsk Barış Anlaşması'nın imzalanmasına tepki olarak hükümetten ayrılan Sol SR”ler, Bolşevikleri Almanların “kölesi” adlandırarak ülkedeki rejimi “komiserokrasi” diye nitelediler.!® Ancak her ne kadar hükümetten ayrılsalar da yerel Sovyetliklerde, VTSİK”te ve Askeri Devrim Komitelerinde bir süre daha varlık gösterdiler." Partinin birçok üyesi ise devrime ihanet etmiş Bolşevikler ile kesin olarak irtibatın koparılması gerektiğini savunmaktaydı. 17-25 Nisan tarihlerinde Moskova'da düzenlenen Sol SR kurultayının da asıl gündemi Bolşeviklerle yolları tamamen ayrılması oldu. Kurultaya katılanların büyük çoğunluğu Bolşeviklerle irtibatın derhâl koparılması gerektiğini söyledi.” 


1918 yazına doğru Sovyet Hükümeti'nin uygulamaya başladığı köylü 
siyaseti Sol SR ler ile Bolşevikler arasındaki düşmanlığı daha da körükledi. 
O dönemde yaşanan kıtlık yüzünden hükümetin aldığı bir dizi karar, taraflar arasında ipleri iyice kopardı. Nitekim Sovyet Hükümeti kıtlığa çare ararken köylere ve köylülere baskı yapmaya başlayınca Rus köylüsü üzerinde etkili bir parti olan Sol SR'ler bundan rahatsız oldular. Baskı farklı bölgelerde 


'9 Leonid Nejinski, V İnteresah Naroda İli Vopreki im? Sovetskaya Mejdunarodnaya 


Politika v 1917-1933 godah, Moskva 2004, İzdatelstvo Nauka, s. 41. 
Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 118. 

İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 293. 
Andrey Zubov, a.g.e., s. 670. 

Şamil Munçayev, Viktor Ustinov, a.g.e., s. 151. 

Andrey Zubov, a.g.e., s. 670. 
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köylü isyanlarını tetikledi. Lakin hükûmet daha sert adımlar attı. Hem köylüyü Sol SR etkisinden kurtarmak, hem de kıtlığa çare bulmak amacıyla her türlü zorluğu göze alarak baskıyı arttırdı. Sonuçta direniş gösteren köylüye şiddet kullanımına başladı." 


Hükûmetin bir anda köylü üzerinde baskı kurmaya başlamasının asıl nedeni, 1918 yılının başından itibaren toprakla ilgili siyasette değişikliğe gitmesiydi. Bilindiği gibi devrim günü açıklanan kararnamelerden biri toprakla ilgili olmuştu. Nitekim kararnameden kısa bir süre sonra 150 milyon desyatin!” toprak zenginlerin elinden alınarak köylülere verilmişti. "s Hükümet ilk aylarda köylüden buğdayı, karşılığında ona başka bir mahsül vererek aldı. Lakin zaman geçtikçe ülkede yaşanan siyasi gerginlik üretime darbe indirdi. Sonuçta hem köyde hem de şehirde üretim azaldı. Köylüler şehirden istediklerini temin edemeyince karşılığında buğdayını vermek istemedi. Bunun üzerine hükûmet değiş-tokuşla buğday elde etmek uygulamasından vazgeçerek baskı ile köylünün elinden mahsülünü almaya kalktı. Yeni dönemle köylü, artık kendi arzusuyla değil, hükûmetin talepleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldı. 9 Şubat 1918”de hükümet bir değişikliğe daha giderek tüm toprakları kamulaştırdı. Dolayısıyla köylüye toprak üzerinde sadece kullanım hakkı getirdi. 


Hükümetin aldığı diğer bir karar ise, köy mahsülünün şehirde serbestçe satılmasını yasaklaması oldu. Mahsulünü şehre götüremeyen köylü buğday üretiminden vazgeçmeye başladı. Böylece ülkede mahsül kıtlığı ortaya çıktı. 
Fırsatçı köylüler kıtlık gerekçesiyle devlete buğday satmayı bıraktı, stokçuluk yaptı ve sıradan vatandaşa buğdayı pahalı fiyattan sattı. Hükümet fırsatçı köylülere engel olmak üzere köylere asker sevketti. Neticede Şubat sonundan itibaren köylünün elinden mahsül zorla alınmaya başlandı. İtiraz edenler yerindece öldürüldü.” 


Köylülere karşı sert tutum herkeste şaşkınlık yarattı. Zira hiç kimse “işçi ve köylü hükümeti”nden böyle bir siyasi yola tevessül edeceğini tahmin etmezdi. Tabii Bolşevikler davranışlarına haklılık kazandırmaya çalıştılar. 
Dönemin sosyal manzarasına ışık tutan Bolşevik Karl Radek, kıtlık günle- 


146 George Vernadskiy, a.g.e., s. 368. 

147 Desyatin, 1.09 Hektar genişliğinde bir toprak ölçüsüdür. 

48 Anatoliy Perepelitsın, a.g.e., s. 351. 

18 İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 296-297. 
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rinde hükümetin köylüye baskı uygulamaktan başka seçeneğinin olmadığını dile getirdi. Yazdığı eserinde uygulanan köylü siyasetine destek vererek, “Eğer köylüleri sadece vergiye bağlasaydık kesinlikle onlardan mahsül alamazdık. Zaten köylü de elindekini vermek istemiyordu. Bu nedenle onları 

, öncelikle sert metodlarla yola getirmeliydik. Zira vatandaşın mahsül üzerinde hakkı olduğunu ve bu hakkın temini için güç kullanmanın doğallığını anlamaları lazımdı.”İİdiye düşüncelerini ifade etti. 


Sovyet Hükümeti baskı ile köylüleri terbiye edeceğini sanmıştı. Ancak mahsülü olan köylüler direniş gösterince doğal olarak ülkede kıtlık daha da şiddetlendi. Bunun üzerine hükümet ilginç bir taktiğe başvurdu. Aç köylü ile mahsülü olan arasında nifak tohumu ekti. Sonuçta köylüler arasında sınıfsal mücadele başladı. Lenin mücadeleyi sosyalizm uğrunda mücadele olarak niteledi ve fakir köylüyü elinde mahsülü olan köylüye karşı kışkırttı. ”" Pravda gazetesinde halka çağrı yaparak devrimin tehlikede olduğunu ileri süren parti lideri, kurtuluş yolunun spekülatörlere, soygunculara ve köy burjJuvazisine karşı silaha sarılmaktan geçtiğini vurguladı. 


“İşçi yoldaşlar! Devrimin kaderi, sizin elinizdedir! Bekleme zamanı değil! 
Zor geçen Mayıs ayının ardından Haziran ve Temmuz geliyor! Mutlaka buğday bulmamız lazım! Eğer elinde buğday olan köy burjuvazisinden onu makul şartlarda alamazsak, o zaman güç kullanarak almak gerekir. Bu nedenle sizleri mücadeleye çağırıyoruz. Derhâl köylere gönderilecek işçi taburlarına yazılın! Silah ve gerekli malzemeler verilecektir! "34 


Lakin ülkedeki kıtlığa sadece Sovyet Hükümeti'nin siyaseti sebep olmadı. Kıtlığın bir sebebi de 1918 yılının yazına doğru, farklı coğrafyalarda ortaya çıkan muhalif hükümetler oldu. Nitekim onların Bolşeviklere karşı mücadelesi neticesinde, batı Rusya adeta kıskaç altına düştü. Diğer yandan Samara-Vladivostok demiryolunun Çekoslovak Kolordusu'nun eline geçmesi, taşımacılığa ağır darbe indirdi. Dolayısıyla muhalif hükümetler ile Çekoslovak Kolordusu'nun isyanı, ülkenin batısını en önemli ham madde kaynaklarından kopardı. Ham madde bulamayan şehirdeki fabrikalar çalışamaz hâle 


10 Karl Radek, “Puti Russkoy Revolyutsiy”, Krasnaya Nov, N:4, Moskva 1921, s. 188. 

5! Leonid Spirin, Krah Odnoy Avantyurı (Myatej Levıh Eserov V Moskve 6-7 İyulya 
1918 g.), Moskva 1971, İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, s. 10. 

152 «O Zapisi V Prodovolstvennıye Otryadı”, Petrogradskaya Pravda, 9 Maya 1918, s. 1. 
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geldi. Böylece kapanan fabrikalar oldu.!3 Nitekim sözkonusu dönemde Rusya”da toplam 265 fabrika kapandı. !** 


Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra Ukrayna'nın Almanlar tarafından işgali ile batı Rusya daha fazla ham madde sıkıntısı çekmeye başladı. Nitekim ülkenin en önemli kömür kaynağı olan bölgeden ham madde sevkiyatı durdu. Kömürün yokluğu demiryollarının faaliyetinde sıkıntılar ortaya çıkarttı, buğday sevkiyatı sekteye uğradı. Bunun üzerine batı Rusya'nın büyük şehirlerinde kişi başı gramla ekmek verilmeye başlandı. En iyi ihtimalde kişi başı günlük sadece 50 yahut 100 gram ekmek taksimi yapıldı. Ancak taksimat halkın öfkesini çekti. Neticede yer yer yönetim aleyhine tepkiler yükseldi. Sokaklarda hükümetin hiç duymak istemediği sloganlar atıldı. Mayıs başlarında başkentin Şuvalov ilçesinde günlerce ekmek bulamayan halk sokaklara döküldü. Hükümet “Ekmek istiyoruz”, “Sovyetler istifa” ve “Yahudiler defolun!” gibi sloganlar atan kitleye engel olmakta epey bir zorlandı." 


1918 yılının yazında buğday, siyasal mücadelenin en etkili silahına dönüştü. * Lenin elinde mahsülü olan köylüyü düşman, kapitalist yanlısı, bur-Juvazi taraftarı ve soyguncu ilan ederek işçileri silahlı mücadeleye sesledi. 
İşin toplumsal bir tehlikeye varması Bolşevik önderin umurunda bile değildi. Önemli olan, şehirdeki işçinin aç kalmaması ve nefretini iktidara yöneltmemesiydi. Dolayısıyla devrimin ilk gühlerinde başlayan köylü ile işçinin birlikte iktidar yürüyüşü siyaseti bir süre sonra rafa kalktı. 


Hükümet zengin köylünün elinden mahsülünü almak için yeni bir çare buldu. Bu, işçilerden hazırlanacak silahlı gruplar ile köylere baskın yapmak metoduydu. Partinin önemli isimlerinden olan Grigoriy Zinovyev bölge Sovyetliklerine sadık işçilerden ibaret silahlı gruplar oluşturmalarını emretti ve 27 Mayıs'a kadar Petrograd”ı bilgilendirmelerini istedi.'5” Böylece işçilerden ibaret ilk silahlı grup Petrograd”ta tesis edildi. Çok geçmeden söz konusu gruplar, elinde buğdayı olan ve devlete vermeyen köylülere karşı köylere baskın yapmaya başladılar. 


153 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 380. 

Aleksandr Rabinoviç, Bo/şeviki U Vlasti..., s. 332. 
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1 Haziran'da Pravda'da hükümetin kıtlıkla mücadeleye dair bir çağrısı 
daha yayınlandı. Çağrıda kıtlık çıkaranlar halk düşmanı olarak ilan edildi. 
Hükümet herşeye rağmen olağanüstü tedbir aldığını ve hırsızlar ile tekelcilere karşı mücadele etmek üzere 10.000'lik işçi ordusu hazırladığını belirtti. 
Tamamı silahlı işçilere köylere gitmeleri için yakın günlerde talimat vereceğini açıkladı. 158 


Silahlı işçi grupları ile beraber hükümet fakir köylülerin hakkını savunmak gerekçesiyle köylerde Fakirler Komitesi adlı örgütsel yapılanmaya gideceğini de açıkladı. Derhâl çalışmalar başlatıldı ve köylerde sadece fakirlerin üye olduğu komiteler ortaya çıktı. ”* Hükümet örgüte üye köylülere, istedikleri zaman zengin köylünün hayvanı veya buğdayına el koyma hakkı verdi. Böylece “sınıf savaşı” felsefesi köylere kadar yayıldı. "6? 


Fakat hükümetin aldığı sert kararlar, köylüler arasında popüler olan Sol SRYler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Köylüyü Bolşevikler karşısında yalnız bırakmak istemeyen Sol SR”ler harekete geçme kararı aldılar. 
Bu bağlamda köylüleri ve işçi sınfını isyana teşvik için askeri güçler oluşturdular.'“' Ayrıca sadece Rusya'da değil, dünyada bile ses getirici eylemler yapma hazırlığı başlattılar. Nitekim partinin 24 Haziran'da yapılan gizli toplantısında bazı ünlü Alman siyasilere karşı terör eylemleri icra edilmesi kararlaştırıldı.' 


Bu arada Sovyet Hükümeti köylülere baskıyı arttırınca, köylüler Sol 
SR'lere yanaştılar. Hâliyle partinin mensupları hızla çoğaldı. Nitekim 29 
Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılan Sol SR'lerin üçüncü kurultayına kaydolan delege sayısı 24.000 kadar olurken, üçüncü kurultaya 80.000 
delege kaydoldu." Sol SR üyelerinin artması Bolşevikleri rahatsız etti. O yüzden farklı bölgelerde iki parti arasında küçük münakaşalar meydana çıktı. Dahası münakaşalar sadece bölgelerle sınırlı kalmadı ve bir süre sonra başkente sıçradı. '6* 


58 «Vozzvaniye K Trudyaşeysya Rossiyskoy Sovetskoy Federativnoy Sotsialistiçeskoy 
Respublike Ot Soveta Narodnıh Komissarov”, Pravda, 1 İyunya 1918, s. 4. 

İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 298. 
George Vernadsky, a.g.e., s. 368-369. 

Partiya Levıh Sosialist -Revolyutsionerov: Materialı Í Dokumenti, Tom 2, Çast 1, Aprelya-İyulya 1918, Moskva 2010, Rosspen, s. 138. 

Sergey Stepanov, Politiçeskiye Partiy Rossiy: İstoriya İ Sovremennost, Moskva 2008, İzdatelstvo RUDN, s. 100. 

Partiya Levıh Sosialist -Revolyutsionerov: Materialı Í Dokumenti, Tom 2, s. 159. 
Partiya Levıh Sosialist -Revolyutsionerov: Materialı Í Dokumenti, Tom 2, s. 293. 
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Taraflar arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde 4 Temmuz'da Moskova'da V. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti kongresi faaliyete başladı. Kongreye katılan toplam 1035 delegenin 268'i Sol SR”lerden ibaret oldu.'“ Kongrenin hemen başında Sol SR'ler, Brest-Litovsk Anlaşması'nın feshedilmesini ve köylere giden silahlı işçi gruplarının geri çağrılmasını talep ettiler. Salonda Bolşevikler ile Sol SR ler arasında sataşmalar yaşandı. Söz alan Sol SR yöneticisi Mariya Spiridinova kıtlığı gerekçe göstererek köylülere baskı yapan hükümeti ağır bir dille eleştirdi.'9© Ondan sonra konuşma yapan Sol SR yöneticisi Boris Kamkov, yakında hem Fakirler Komitesi üyelerini hem de köylere gönderilen silahlı işçileri köylerden kovacaklarını söyledi.“ Bu arada kurultay boyunca Sol SR ler bazı delegeleri kazanmak için çabaladılar. Ancak pek bir başarı elde edemediler. "6? 


Ancak Sol SR”lerin tüm itirazlarına rağmen kurultayda Sovyet Hükümeti'nin iç ve dış siyaseti güvenoyu aldı.” Sol SR”ler kongre ile istediklerine nail ola bilmeyince Brest-Litovsk anlaşmasını bozmak ve Almanya ile yeniden savaş başlatmak için tahrikedici eylemler düzenlemeğe karar verdiler. Bir dizi eylem planı hazırladılar. Bu bağlamda çok büyük ve ses getirici bir olay çıkarmak üzerine yoğunlaştılar. “İlk kurban”ı da belirlediler ve Almanya'nın Moskova'daki büyükelçisi Kont Vilhelm von Mirbach'a süikast düzenlemeği kararlaştırdılar.'”9 Aslında onu sıradan biri diye seçmemişlerdi. Büyükelçi o günlerde yaptığı faaliyetlerle Sovyet Hükümetinden tepki aldığı için Sol SR”lerin dikkatini çekmişti. Bu bağlamda Sol SR ler durumu fırsata çevirmek ve büyükelçiyi öldürerek Almanya ile Sovyet Hükümeti arasında barışı bozmak kararına vardılar. 


Wilhelm von Mirbach 23 Nisan'dan itibaren Rusya'da büyükelçilik görevine başlayan bir Alman diplomatıydı. İlk günlerden itibaren Rusya'daki muhalif gruplarla irtibattan uzak durmuş, hatta 16 Mayıs'ta Kremlin”de Le- 


165 «Syezd Sovetov”, Veçerneye Slovo, 22 İyunya 1918, s. 2. 

166 Pyatıy Vserossiyskiy Syezd Sovetov Raboçih, Soldatskih, Krestyanskih Í Kazaçyih 
Deputatov: Stenogradiçeskiy Otçet, Moskva 1918, İzdatelstvo VTSİK, s. 58. 

167 Руапу Vserossiyskiy Syezd Sovetov Raboçih, Soldatskih, Krestyanskih Í Kazaçyih 
Deputatov: Stenogradiçeskiy Otçet, s. 75. 

168 Leonid Katsva, a.g.e., s. 487. 

169 Soveti V Epohu Voennogo Kommunizma (1918-1921), Pod Red. Vladimir Antonov- 
Saratovski, Çast 1, Moskva 1928, İzdatelstvo Kommunistiçeskoy Akademiy, s. 13. 

170 Aleksandr Rabinoviç, Bolşeviki U Vlasti..., s. 430. 
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nin ile bir görüşme gerçekleştirmişti.!”' Görüşmeye dair ülkesine gönderdiği 


raporda, Rusya'daki tek gücün Bolşevikler olduğunu kaydetmiş, muhalefetin Sovyet Hükümeti'ni devirme gücünde olmadığının altını çizmişti. 


Alman büyükelçinin Rusya'daki faaliyetleri İtilaf Devletleri'nin de dikkatinden kaçmamıştı. Barıştan sonra Almanya'nın Rusya üzerinde etkin olacağını tahmin eden İtilaf temsilcileri, Mart 1918'de Londra'da biraraya gelerek Sovyet Hükümeti'ne karşı mücadele eden muhalif gruplara yardım etmek kararına gelmişlerdi. 72 Bunun üzerine Don, Kuban, Kafkasya, Orta Asya ve Kuzey Avrupa yöreleri İngilizlerin, Ukrayna, Kırım, Besarabya ise Fransızların müdahale bölgesi olarak belirlenmişti.'” 


Barış anlaşmasından derhâl sonra harekete geçen İtilaf Devletlerinin, Rusya'nın farklı bölgelerine asker çıkarması Almanları rahatsız etti. Zira Bolşeviklere karşı mücadele eden muhalif güçlerin başarılı olması hâlinde, Almanya'ya tekrar savaş ilan edilebilirdi. Büyükelçi Mirbach bu olasılığa karşın, hükümetinin İtilaf Devletlerinden önce davranarak Rusya'nın iç işlerine karışması gerektiğini düşündü. 2 Haziran'da Berlin'e çektiği telgrafta, Rusya'daki monarşi yanlıları ile diğer devrim karşıtlarına ulaşmak için çalışmaları gerektiğini kaydetti. Almanya büyükelçinin önerisini haklı bularak onu bazı talimatlar vererek görevlendirdi. Böylece talimatı alan Alman büyükelçi Bolşevik mühalifi olan Rus monarşistleri, eski Ekimciler ve sağ Kadetlerle irtibat kurdu.'” Yalnız Sovyet Hükümeti Alman büyükelçisinin adım adım izliyordu. Onun yaptıklarından haberdardı, lakin barış anlaşması zarar görmesin diye ses çıkarmadı. 


Kongre daha devam ederken Sol SR'ler gerek Sovyet yönetimi, gerek Almanya, gerekse de İtilaf Devletleri tarafından dikkatle izlenen Mirbach'ın süikast yapılacak en önemli figür olduğuna karar verdiler. Konu üzerine yapılan hazırlıklar tamamlandıktan sonra 6 Temmuz'da öğlene doğru iki Sol SR üyesi, Yakov Blyumkin ve Nikolay Andreyev, Alman büyükelçiliğine 


171 “Sovetskiye Krugi O Svidaniy Mirbaha S Leninım”, Veçer Petrograda, 17 Maya 


1918, s. 2. 

Semyon Hromov, a.g.e., s. 9. 

Vyaçeslav Vasyukov, Predistoriya İnterventsiy, Moskva 1968, Politizdat, s. 246. 
Leonid Spirin, Krah Odnoy..., s. 7. 
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gitti. İçeri girmek için üzerinde Feliks Dzerjinski’nin!” imzası bulunan belgeyi gösterdiler. Her ikisi УСК!?° mensubu olduklarından kuşku uyandırmadılar. Ancak Mirbach'ın odasına çıkarak görüşme yaptıkları esnada ateş ederek onu öldürdüler.” 


6 Temmuz'da Bolşevik önder Lenin önce Yaroslavl'da Sovyet 
Hükümeti aleyhine büyük bir isyan meydana geldiği haberini aldı. Derhâl Yaroslavl”a yardım için Moskova'dan askeri birliklerin sevkedilmesini emretti. "8 Ancak çok geçmeden ikinci aldığı haberle adeta şok oldu. Nitekim Alman büyükelçisi Mirbach'a suikaste uğradığını duydu. Üst üste gelen iki haber üzerine faillerin yakalanması için talimatlar verdi. Bu arada Bolşevik Partisi'ne bağlı tüm bölge komiteler ile Sovyetliklere gönderdiği telgrafta, olaydan ülkedeki muhalefeti, savaş provakatörlerini, İngiliz-Fransız kapita- 


175 Feliks Edmundoviç Dzerjinski (1877-1926), 1903'te Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katıldı. Mart 1917'de partinin Moskova örgütünün temsilcilerinden biri oldu. Ekim Devrimi sırasında Askeri Devrim Komitesi üyesi olarak devrimi organize eden birkaç kişiden biriydi. 20 Aralık'ta Lenin'in önerisiyle Karşı-Devrim ve Sabotajlara Karşı Olaganüstü Mücadele Komisyonu başkanlığına seçildi. Brest-Litovsk Barış Anlaşması müzakerelerinde olumsuz tavır sergiledi. 1921-1924 yılları arasında Demiryolları Halk 
Komiseri ve çocukların hayatını iyileştirme komisyonu başkanlığı görevini yürüttü. 20 
Temmuz 1926'da tartışmalı geçen parti genel kurul toplantısında yaptığı konuşmadan sonra fenalaştı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bkz: “Dzerjinski, Feliks Edmundoviç”, SİE, Tom 5, Moskva 1964, s. 184-186. 

176 Rusça adı Vserossiyskaya Çrezviçaynaya Komissiya (Tüm Rusya Karşı-Devrim ve 
Sabotajlara Karşı Olağanüstü Mücadele Komisyonu) olan kurum, devrim karşıtları ve sabotajcılara karşı mücadele edilmesi amacıyla Sovnarkom?un kararıyla 20 Aralık 1917'de kuruldu. Başkanlığına Feliks Dzerjinski getirildi. 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin oluşmasından sonra Müşterek Devlet Siyasi Yönetimi (OGPU -Obyedinennoye Gosudarstvennoye Politiçeskoye Upravleniye) adı ile gizli polis teşkilatı şeklinde organize oldu. 1934'te Stalin'in talimatıyla İçişleri Halk Komiserliğine bağlı kurum olarak NKVD (İçlişleri Halk Komiserliği) tesis edildi. 
OGPU da yeni kuruma bağlandı. NK VD devletin güvenlik komitesine dönüştü. Stalin?den sonra KGV (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti- Devlet Güvenlik Komitesi) adını aldı. Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra 1995'te FSB (Federalnaya Slujebnaya Bezopasnosti- Federal Güvenlik Servisi) olarak yeniden yapılandırıldı. Bkz: “УСК”, BSE, Tom 9, Moskva 1951, s. 323-324; K Dvadisatuletiyu VÇK-OGPU-NKVD, Moskva 1937, Partizdat, s. 7-23. 

7 “Ubiystvo Gr. Mirbaha”, Veçerneye Slovo, 25 İyunya 1918, s. 2; “Ubiystvo Grafa 
Mirbaha”, Veçerniye Ogni, 25 İyunya 1918, s. 1. 
178 Aleksandr Rabinoviç, Bolşeviki U Vlasti..., s. 430. 


138 


1918:Bolşevik Muhalifi Bölgeler ve Hükümetler 


listlerini ve Çekoslovak askerlerini sorumlu tuttu. Suçluların yakalanması için bütün imkânların seferber edilmesi gerektiğini belirtti.!?° 


Sovyet basını büyükelçinin öldürülmesini acil haber olarak duyurdu. 
Haberde eylem, işçi ve fakir köylülere yapılan saldırı olarak değerlendirildi.'“ Bu arada kongre çalışmalarına ara verildi. Yalnız Sol SR'ler о gün sadece büyükelçiyi öldürmekle yetinmediler. Lenin'i şaşırtan üçüncü eylemi de yaptılar ve aynı günün akşamına doğru Moskova'da büyük bir isyan çıkardılar.'s! Nitekim Sol SR üyesi Dmitri Popov komutasında biraraya gelen yaklaşık 1800 kişilik silahlı bir grubun isyan etti. Bolşeviklere ültimatom yollayan isyancı grup, üzerlerine gelinmemesini aksi hâlde olayların istenmeyen sonuçlara neden olacağını açikladi.!š2 Ama buna rağmen büyükelçinin öldürülmesi olayını araştırmakla görevlendirilmiş VÇK başkanı Feliks Dzerjinski, süikasti düzenleyen Blyumkin'in, Sol SR”ler içinde saklandığı istihbaratını alınca onların karargâhına gitti ve orada tutuklandı." 


Büyükelçinin öldürülmesi ve isyanın çıkarılması Bolşevik önder Lenin için beklenmedik haberlerdi. “Silahlı bir isyana kalkışacaklarını hiç düşünmezdim” diye tepkisi gösterdi.'** Gazetecilere yaptığı açıklamada eylemler nedeniyle Sol SR'leri suçladı. Sol SR `lerin birkaç aydan beridir Brest-Litovsk Anlaşması'nın aleyhinde çağrılar yaptığını belirten Lenin, sonunda Alman büyükelçisine süikast düzenleyerek ortamı gerdiklerini söyledi. “4/- manya ile savaşmamızı talep ediyorlar, lakin bu halkin iradesinin aksine bir taleptir. Biz savaşmak istemiyoruz. Zaten şuanda savaşa hazır da değiliz.” 
diyen Lenin, süikast olayından kendilerinin kazançlı çıkacağını ve halkın Bolşevik Partisi etrafında daha sık kenetleneceğini ifade etti.'* 
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İsyancı Sol SR grubu zırhlı araçlar eşliğinde Moskova'daki telgraf ile telefon binalarını ele geçirdikten sonra tüm Rusya'yı isyana çağırdı'89 Ardından Kremlin'i top atışlarıyla ушаоџ.' 7 Temmuz'da Lenin, tüm Sovyetlikler ve işçi örgütlerinden isyanı bastırmak için şehre silahlı askeri gruplar göndermelerini talep etti.“ Bolşevik önderin talebi kısa sürede karşılandı. 
Kuvvet toplayan Bolşevikler harekete geçerek isyancı gruba müdahaleye başladılar. Derhâl tüm şehirlere isyancıların yayınladığı hiçbir telgrafa itibar edilmemesi bilgisi yollandı.” Hükümet güçlerinden bir grubu, V. Tüm Rusya İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti kurultayının yapıldığı Bolşoy Teatro binasına müdahale etti. Binada bulunan 300 kişilik Sol SR delegeleri tutuklandı.'” Sorgulama esnasında Sol SR”ler, büyükelçinin partinin kararı doğrultusunda öldürüldüğünü belirttiler."?' 


7 Temmuz akşamına doğru hükümete bağlı 4.000 askerden ibaret Letonya Piyade Alayı isyancı grubu etkisiz hâle getirmeyi başardı.'”? Böylece Sol SR kalkışması bastırıldı. Pravda isyanın bastırıldığını halka ertesi gün duyurdu.!” Şehirde yaşanan çatışmalarda Sol SR grubundan bir kısmı teslim olurken, diğerleri kaçmayı başardı. Feliks Dzerjinski kurtarıldı. İsyan neticesinde Pravda”ya göre, Sovyet güçleri 10 ölü ile 40 yaralı kayıp verdi. Sol SR”lerden ise 2 kişi ölürken, ikisi yaralandı.'” 


Moskova'daki kalkışma bastırılırken, Yaroslavl”'daki isyan yaklaşık 16 
gün sürdü.“ Yerel Bolşevik gruplar isyancılar karşısında etkisiz kalınca Sovyet Hükümeti bölgeye Moskova'dan Kızıl Ordu askerleri gönderdi. Taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Sonunda 21 Temmuz'da Yaroslavl isyanı da tamamen bastırıldı.'? 


Büyükelçinin ölümünde şüpheli bilinen Sol SR”lerden on üçü kurşuna dizilerek infaz edildi.'?7 Sorgulamalar sonucunda 100 kişi serbest kalırken, 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tutuklananlar Kremlin ve Aleksandrovski Askeri Akademisi hapishanesine gönderildi. Sol SR yöneticis Mariya Spiridinova da hapishaneye kondu ve Kasım 1918'e kadar mahküm kaldı. 


Hem büyükelçi süikasti, hem de silahlı kalkışma Bolşeviklere, Sol SRleri tasfiye etmek için büyük bir fırsat sundu. Nitekim olayın akabinde hükümet, Sol SR”leri tüm Sovyetlerden uzaklaştırarak partiyi yasakladı.'* 
Sol SR”lere ait yayın organları kapatıldı. İsyan sırasında ara verilen kongre 9 
Temmuz'da yeniden toplandığında yaptıkları eylemler nedeniyle Sol SR”leri, İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti'nden аќ! Böylece Sol SR”ler siyasi sahneden uzaklaştırıldılar.9 Ancak onlar siyaset sahnesinden uzaklaştırılmayı hazmedemediler ve daha da hırçınlaştılar. Yeniden ses getirici siyasi 


süjkastlere ağırlık verdiler. Nitekim önce Bolşevik siyasetçi Vladimir Volo- 


darski?yi,2' ardından Moisey Uritski?yi?” katlettiler. En büyük eylemleri ise 


Bolşevik önderi Lenin'i yaralamaları oldu.29 


Bolşevik yöneticilere karşı süikastlerden sonra Sovyet Hükümeti bir dizi kararlar aldı. Bunlar içinde en mühimi Eylül başından itibaren muhaliflere karşı Kızıl Тегӧг”е müsaade edilmesi oldu.” Bu bağlamda Sovyet İçişleri 


Aleksandr Barsenkov, Aleksandr Vdovin, a.g.e., s. 74. 
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Vladimir Markoviç Volodarski (1891-1918), Rus sosyalistlerinin liderlerinden biri olan Volodarski, 1905'ten sonra Menşevik Partisi'ne yazıldı. 1911'de faaliyetlerinden dolayı Arhangelsk vilayetine sürgün edildi. 1913'te ABD'ye iltica etti, 1917'de yeniden Rusya'ya döndü. Bir süre sonra Bolşevik Partisi mensubu oldu. Eylül 1917”de Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyet'i başkanlığına seçildi. Ekim Devrimi'nden sonra hükümetin basın ve propaganda komiserliği görevine getirildi. 20 Haziran'da mitinge giderken bir Sol SR üyesinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Bkz: “Volodarski, Moisey Markoviç”, SİE, Tom 3, Moskva 1963, s. 673. 
Moisey Solomonoviç Uritski (1873-1918), 1898'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi oldu, 1917°е Bolşevik örgütüne katıldı. Ekim Devrimi'nden sonra Kurucu Meclis seçimlerini düzenleme komiseri olarak görevlendirildi. Brest-Litovsk Barış Anlaşması'na itiraz eden Sol SR”lere destek verdi. Leonid Kannegiser adlı Sol SR üyesi tarafından süikast sonucu öldürüldü. Bkz: “Uritski, Moisey Solomonoviç”, SİE, Tom 14, Moskva 1973, s. 865-866. 
Edward Carr, a.g.e., s. 159. 
Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 129. 
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Komiseri Grigoriy Petrovski?’ tüm Sovyetliklere talimat göndererek sağ SR üyeleri, büyük burjuvazi temsilcileri ve eski Çar ordusu subaylarının tutuklanmasını, saklananlar ile karşı çıkanların ise yargısız infaz edilmesini emretti. Emrin yerine getirilmesi esnasında sözkonusu şahıslara karşı en küçük merhametin gösterilmemesi özellikle vurgulandı. Böylece Rusya'da “Kızıl Terör” denilen ve sert uygulamaların görüldüğü yeni bir dönem başlamış oldu.“ 


2.5. ÇARNİKOLA VE AİLESİNİN KATLEDİLMESİ 


Sol SR isyanının yaşandığı günlerde Rusya'da gerçekleşen başka bir önemli olay, Çar Nikola ve ailesinin katledilmesi oldu. Yargılama yapılmadan Nikola ve eşi ile çocukları infaz edildi. Bolşevik muhalifleri olay üzerine adeta çılgına döndü. Katledilen çarın kan davası Rus İç Savaşı'nı daha da derinleştirdi. Çara sadık muhalif generaller katli Bolşeviklere karşı nefretin ideolojik zeminine oturttular. Böylece çocuklar dâhil ailenin infazı Rusya'yı geri dönülmez ve öngörülmez bir sürece doğru götürdü. 


Çar П. Nikola, 2 Mart'ta Pskov'ta tahttan ayrıldığını açıkladıktan sonra Rus Ordusu ile son kez vedalaşmak üzere Genel Karargâhın bulunduğu Mogilev şehrine gitmişti.” Ancak onun sadece tahttan ayrılmasını değil, aynı zamanda derhâl hesaba çekilmesini isteyen Petrograd Sovyet'inin 95 üyesi, 


7 Mart'ta Geçici Hükümet'e bir mektup göndererek Çar Nikola ve ailesinin 


serbest kalmasının devrimin sıhhati açısından zararlı olduğunu belirtti.” 


Sovyet'in baskısı ertesi gün hükümeti harekete geçirdi. Hükümet Çar Nikola 


205 Grigoriy İvanoviç Petrovski (1878-1958), Harkov'da doğdu, genç yaşlarından itibaren Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin üyesi oldu. Görüşleri ve faaliyetleri nedeniyle 1900-1903 yılları arasında hapis yattı. 1906'da Almanya'ya kaçtı. 1912”de 

` Yekaterinoslav Vilayeti'nden IV. Duma'ya vekil seçildi. 1915'te tekrar tutuklanarak Turuhan bölgesine sürgün edildi. 1917 yazında başkent Petrograd'a dönerek hem orada, hem de Ukrayna'da Bolşevik faaliyetlere katıldı. Kasım 1917-Mart 1919 arasında Sovyet Hükümeti'nin İçişleri Komiserliği görevini yürüttü. 1919-1939 yılları arasında Ukrayna Halk Komiserleri Sovyet'i başkanlığı görevinde bulundu. Aynı zamanda 1926 yılından 1939°а kadar Politbüro üyeliği yaptı. 1958'te öldü. Bkz: “Petrovski, Grigoriy İvanoviç”, 5/Е, Tom 11, Moskva 1968, s. 109. 

206 “Krasny Terror”, Severnaya Kommuna, 5 Sentyabrya 1918, s. 2. 

207 Aleksandr Bohanov, Nikolay II, Moskva 1997, İzdatelstvo Molodaya Gvardiya, s. 386. 
208 САКЕ, Fond R-1235, Ори 53, Delo 19, List 60-60 ob. 
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ve ailesinin gözaltına alınmasını kararlaştırdı.” Emrin icrası Petrograd Askeri Bölge komutanı Lavr Konilow'a havale edildi. Tsarskoye Selo?ya giden General Kornilov 8 Martta önce çarın eşi Aleksandra Fedorovna'yı gözaltına aldi2!9 Ertesi gün de Çar Nikola tutuklandı. 


Çar Nikola ve ailesinin tutuklanması toplumda heyecanla karşılandı. 
Başkentte hükümetin ikili oynadığı ve aslında çar ailesini yurt dışına kaçırmak niyetinde olduğu söylentileri yayıldı. Özellikle Petrograd Sovyet'i hükümetin çar Nikola'yı kurtarmaya çalışacağı iddialarını ortaya attı. O yüzden 9 Mart'ta şehir demiryolu idaresi başkanına, çarın kaçırılma ihtimaline karşın trenlerin hareketinin durdurulmasını emretti.2'! Sovyet ayrıca yerel komiserlikler ve örgütlere de çar ailesinin görüldüğü yerde tutuklamalarını talep etti2!2 Fakat Sovyet'in yaygarasına rağmen Çar Nikola ve ailesi hiçbir yere nakledilmedi. Tsarskoye Selo'da, Aleksandrovki Sarayın'da gözetim altında tutuldular. Dahası Sovyet yandaşlarının bölgede sıkıntı çıkarmaması için Тѕагѕкоуе Selo'da güvenlik önlemleri arttırıldı. General Lavr Kornilov 17 Mart'ta muhafızlara gönderdiği talimatta, kendisinin izni olmadan dışarıdan hiç kimsenin saray bahçesine girmemesini ve devrik çar ile görüşmemesini emretti.2'? Hâl böyle olunca Petrograd Sovyet'i yandaşları bölgeye gitmeye cesaret edemediler.2!1 


Geçici Hükümet çar ve eşinin yargılanması için özel bir komisyon oluşturdu. Komisyon onların ülkeye ihanetine dair belgeler toplamaya çalıştı, lakin her hangi bir kanıt bulamadı.2'” Bu arada hükümet çar ailesini İngiltere'ye gönderebilmek için gizlice İngiltere makamlarıyla müzakerelere başladı.“ Mart ve Mayıs aylarında iki kez İngiliz yetkililerle görüşmeler gerçek- 


209 «Т işeniye Svobodı Nikolaya II i Ego Suprugi”, Veçerneye Vremya, 8 Marta 1917, s. 
1; “Arest Nikolaya П і Aleksandrı Feodorovnı”, Den, 8 Marta 1917, s. 2. 

Henrich İoffe, Revolyutsiya і Sudba Romanovıh, Moskva 1992, İzdatelstvo Respublika, s. 84. 

21 САРЕ, Fond R-1235, Ори 53, Delo 19, List 58. 

“> Henrich İoffe, Revolyutsiya i Sudba.., 86-87. 

3 САВЕ, Fond 1778, Ори 1, Delo 14, List 3-3ob. 

Nikolay Sokolov, Ubiystvo Tsarskoy Semyi, Sankt Petersburg 1990, İzdatelstvo Sırın, s. 36. 

Andrey Zubov, a.g.e., s. 674. 

İngiltere kralı V. George ile Rus çarı II. Nikola'nın anneleri kardeş olup Danimarka kraliyet ailesine mensuplardı. Bu yüzden her iki imparator birinci dereceden kuzendi. Bkz: Riitta Jallinoja, Families, Status And Dynasties: 1600-2000, London 2017, Publisher Palgrave Macmillan, s. 74. 
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lestirildi2!? Lakin Temmuz başlarında İngiltere kesin olarak Çar ailesini kabul etmeyeceğini açıkladı.” Böylece çar ailesi için gözetim altından kurtulma şansı sona ermiş oldu. 


1917 Temmuz'unda başkentte meydana gelen Bolşevik kalkışması sırasında Kronştadt Donanması Birliği askerleri, çar ailesinin kendilerine teslim edilmesini hükümetten talep etti. Petrograd Sovyet'i ise tutukluların Tsarskoye Selo’dan, Petropavlovski Kalesi'ne nakledilmesini istedi.?'? Çar ailesi üzerinden hükümete yönelik şikâyetler başkent kulislerinde rahatsızlık yarattı. Ailenin durumunu görüşen hükümet yetkilileri Çar ailesinin başkent civarında bulunmasının tehlikeli olacağına kanaat getirdiler ve can güvenliklerinden endişe duyarak hepsini 1 Ağustos 1917'de Sibirya'nın Tobolsk şehrine nakletmeye karar verdiler.?” 


Hükümetin aldığı karar devrik Çar Nikola ailesi için beklenmedik oldu. 
Zira epey süredir hükümetin onları, Kırım'da ikamet eden akrabalarının, yani annesi Mariya Fedorovna, amcası Grandük Nikolay Nikolayeviç, kızkardeşi Kseniya'nın yanına göndereceğini tahmin etmişlerdi. Hatta bu konuda Çar Nikola bizzat hükümet başkanı Kerenski ile birkaç kez de görüşmüştü.2' Fakat beklenti gerçekleşmedi ve tüm tutuklular Tobolsk şehrine nakledildi. 

Ekim Devrim'inden sonra çar ailesinin muhafazasını Bolşevik askerleri üstlendi.>? Lakin parti merkezinin gerçekte çar ailesi ile ilgili nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. Zira parti tabanı uzun süre çarın infaz edilmesini beklemişti. Bu bağlamda ilk talep Aleksandr Kerenski adliye bakanı iken, Moskova Sovyet'inde yaptığı bir konuşma esnasında dile getirilmişti. 
Nitekim salondakiler ondan çarın derhâl infaz edilmesini talep etmişti.>” 


27 Henrich İoffe, Revolyutsiya i Sudba.., 96. 

28 Oleg Platonov, Po Prikazu Taynıh Sil, Moskva 2015, İzdatelstvo Rodnaya Strana, s. 125. 

29 “Viseleniye Nikolaya Romanova S Ѕетуеу İz Tsarskago Sela”, Petrogradskaya 
Gazeta, 2 Avgusta 1917, s. 1. 

29 Vladimir Maksakov, Hronika Revolyutsiy, Vıpusk 1: 1917 God, Moskva Petrograd 
1923, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 80; “Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 8 Avgusta 1917, s. 2. 

21 Henrich İoffe, Revolyutsiya i Sudba.., s. 101-102. 

22 Pavel Bıkov, Posledniye Dni Romanovıh, Sverdlovsk 1926, İzdatelstvo Uralkniga, s. 72. 

223 Anatoliy Latisev, Rassekreçniy Lenin, Moskva 1996, İzdatelstvo Mart, s. 119. 
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Bolşeviklerin iktidarı ele almaları ise çar Nikola için sonun başlangıcı anlamına geldi. 


Devrimden sonra çar ailesinin durumuyla ilgili VTSİK başkanı Yakov Sverdlov görevlendirildi. 30 Kasım'da hükümet, Tobolsk uzak olduğundan çar ve ailesini başkente daha yakın güvenilir bir yere nakletmeyi müzakere etti. Önerilen yer Kronştadt idi. Fakat müzakereden net bir karar çıkmadı. 
Böylece bir süre daha mevcut yerde tutulmalarına kanaat getirildi.” 


1917 yılı sonlarında başkent kulislerinde Çar Nikola'nın açık mahkemece yargılanması konusu gündeme geldi. Hükümetin 29 Ocak'ta yapılan toplantısında çarın ileriki günlerde Petrograd'a götürülerek mahkemeye çıkarılması kararı verildi.” Ancak 20 Şubat'ta Adliye Komiserliğinin yargılama için gereken evrakları henüz hazırlamadığı anlaşıldı, böylece çarın başkente götürülmesinin ertelendiği duyuruldu. 


Bolşevik Partisi'nde çarın yargılanmasını en fazla savunanlardan birisi Lev Troçki idi. Hatta şeffaf bir mahkeme sürecinin sürdürülmesi adına yargılanma esnasında radyo aracılığıyla tüm dünyaya yayın yapılmasını önermişti. Lakin Lenin vakit kaybı diyerek öneriye karşı çıktı. İşin gerçeği ise Bolşeviklerin, muhaliflere karşı kararlılıklarını göstermek için çarı yargılamak yerine, fırsatını bularak öldürmeyi daha çok düşünmeleri idi.22” 


1918'in ilbaharında başkente götürülmesi ertelenen Çar Nikola ve ailesinin, Tobolsk'ta daha fazla kalmasının da sakıncalı olduğu gündeme geldi. 
Zira Ural ve Sibirya'da çarın kaçırılacağı söylentileri yayıldı. Aslında Tobolsk muhaliflerin elindeki Orenburg ve Samara'ya oldukça yakın bir mevkide yerleşmekteydi. Bu durum Bolşevikleri endişelendirdi.229 Bunun üzerine Bolşevik genel merkezinde çar ailesinin Tobolsk'tan daha güvenilir bir yere nakledilmesi ve hiç kimseyle görüştürülmemesi hususu tartışıldı. Ancak yine bazı yerel Bolşevik komiteleri, çar ailesinin başka yere nakledilmesi yerine derhâl öldürülmesi taleplerini ileri sürdü. Bu bağlamda Kolomenski 


24 Aleksandr Bohanov, a.g.e., s. 426. 

25 САКЕ, Fond R-130, Орк 2, Delo |, List 85. 89. 

226 (САРЕ, Fond R-130, Ори 2, Delo 1, List 135. 

27 Yuliya Akselrod, Moy Ded Lev Trotskiy i Ego Ѕетуа, Moskva 2013, İzdatelstvo 
Tsentrpoligraf, s. 64. 

Anatoliy Latışev, a.g.e., s. 124. 
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Bölge Sovyet'i, 4 Mart'ta hükümete bir telgraf göndererek çar ailesinin derhâl öldürülmesini rica etti.22° 


Tartışmalar sonunda 19 Nisan 1918'de VTSİK, çar ailesinin Tobolsk'tan Yekaterinburg?'a nakledilmesini uygun gördü. Durum çar Nikola”ya da aktarıldı. 
Nikola oğlu Aleksey hasta olduğundan Tobolsk'tan ayrılmak istemedi. Fakat alınan karar karşısında fazla itiraz edemedi. Hasta oğlu ile ailenin diğer efradını şehirde bırakarak kendisi, kızı Mariya ve eşi, 22 Nisan'da Tobolsk'tan ayrıldı. 
Kafile 8 günlük bir yolculuktan sonra Yekaterinburg'a vardı.” Ural Bölge konseyi Lenin ve Sverdlov'a telgraf çekerek çarın, bir kızı ve eşiyle Yekaterinburg’a vardığını haber verdi. Ailenin yerleşmesi için şehrin güvenilir evi sayılan, mühendis Nikolay İpatyev'in malikânesi hazırlandı.” Tobolsk'ta kalan diğerleri ise 3 haftadan sonra Yekaterinburg'a götürüldü; -böylece bütün aile yeniden bir araya geldi.222 


İpatyewin malikânesinin üst katında çar ailesi ile hizmetlileri, zemin katında ise muhafaza yerleştirildi. VTSİK başkanı Sverdlov, tutukluların daha sert bir gözetim altında tutulması emrini verdi. Bunun üzerine Tobolsktekine kıyasla aileye bazı kısıtlamalar getirildi, serbestlikleri azaldı.” 
Malikânenin bahçesine çıkmaları, hatta sıcak günlerde pencereleri açmaları yasaklandı. Hâl böyle olunca tutuklular zamanlarını daha çok kitap okumak ve sohbet etmekle geçirmeye çalıştılar. Kuşkusuz kısıtlamalar kasten getirildi. Çünkü Bolşevikler aileyi fiziken ve psikolojik olarak yıpratmayı amaç edinmişlerdi. 


Ailenin Yekaterinburg?'a nakledilmesi bu kez oradaki bölge Bolşeviklerini harekete geçirdi. Toplantı yapan partinin bölge örgütü, oybirliği ile çarın öldürülmesi gerektiğine dair kanaat bildirdi.” Fakat başkentten izin alın- 


29 GARF, Fond R-130, Ори 2, Delo 1109, List 2. 

230 «Perevod Bıvshego Tsarya i Ego Semya, Petrogradskoye Eho, 5 Maya 1918, s. 1. 

231 GARF, Fond 601, Ори 2, Delo 27, List 6. 

232 Sergey Firsov, Nikolay II: Plennik Samoderjavi ya, Moskva 2010, İzdatelstvo Molodaya Gvardiya, s. 467. 

23 Robert Vilton, Posledniye Dni Romanovıh, Berlin 1923, İzdaniye Grad Kitej, s. 64. 

Oleg Platonov, a.g.e., s. 441. 

235 «Podrobnosti O Perevode Bıvshago Tsarya v Yekaterinburg”, Krasnaya Armiya, 17 

Maya 1918, s. 2. 

Sergey Firsov, a.g.e., s. 470. 

27 Pavel Bıkov, a.g.e., s. 106. 
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madan mümkün olmayacağı belliydi. O nedenle Haziran sonunda konuyu müzakere etmek için İsay Goloşekin adlı Bolşevik temsilcisi başkente gönderildi.298 Goloşekin, Lenin ve Sverdlov ile yaptığı görüşmelerde Ural Bolşeviklerinin aldığı kararı aktaradı.?? Lakin опа, Yekaterinburg*a dönmesi ve Temmuz sonlarında çarın orada yargılanması için hazırlıkları başlatması talimatı verildi. 


Lakin tam o günlerde başkentte SR isyanı ile Alman elçisine süikast gerçekleşti. Hükümet kısa bir sürede isyanı bastırmayı başarararak sorumluları cezalandırmaya başladı. Başkentteki olaylar ülkenin nasıl bir kargaşa içine sürüklendiğini göstermiş oldu. Kargaşalı ortam, çar ailesini öldürmek için fırsat kollayanları heveslendirdi. Bu bağlamda 14 Temmuz'da İsay Goloşekin önderliğinde birararya gelen Yekaterinburg Bolşevikleri, çar ailesinin öldürülmesine karar verdi?“ Kuşkusuz, başkentteki isyancılara karşı hükümetin sert tutumu, Yekaterinburg Bolşeviklerini cesaretlendirmişti. Çar ve ailesinin derhâl infazı, devrim karşıtlarına karşı verilecek en mühim yanıt olacaktı. Ancak alınan kararı 16 Temmuz'da başkente bildirdiler.?*' 


Goloşekin daha Moskova'da iken çar ailesinin gözetim altında tutuldušu malikânenin güvenliği tamamen değiştirilmişti. Yeni güvenlik sorumlusu Ural Bolşeviklerinden Yakov Yurovskiy adlı bir adam olmuştu. Goloşekin Yekaterinburg bölge örgütünün kararını ona iletti. Bunun üzerine Yurovskiy 
15 Temmuz'dan itibaren gizli şekilde infaz için hazırlıklar başlatılmasını 
emretti. Emrin icrasının 17 Temmuz gecesi yapılması kararlaştırıldı. Böylece vakit geldiğinde çar ailesi muhafızlarca malikânenin bodrum katına indirildi. Gece saatlerinde yüzlerine karşı Yekaterinburg örgütünün aldığı karar okundu. Çar Nikola şaşırdı, itiraz etti. Ancak o sırada muhafızlar ateş açarak onu, eşini, çocuklarını, aileye hizmet eden doktoru, aşçıyı ve hizmetlileri, toplamda 11 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü. Hatta ailenin köpeklerine bile acınmadı. Onlar da çar ailesiyle beraber katledildiler. Ertesi sabah Yekate- 


Andrey Zubov, a.g.e., s. 675. 

Bazı araştırmacılar Goloşekin'in Moskova'da olduğu sırada Çar Nikola'nın öldürülmesine karar verildiğini söylemektedir. Bkz: Henrich İoffe, Revolyutsiya i Sudba.., s. 308. 

“Ubiystvo Tsarskoy Semyi v Yekaterinburge”, Russkaya Letopis, Kniga 7, Paris 1925, s. 194. 

2! GARF, Fond R-130, Ори 2, Delo 653, List 12. 
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rinburg örgütü, Lenin ve Sverdlov'a telgraf çekerek çarın öldürüldüğünü, ailesinin ise başka bir yere götürüldüğünü haber verdi.” 


Tüm hizmetliler dâhil tüm ailenin infazı önce toplumdan saklanmaya çalışıldı. Basına sadece Nikola'nın öldürüldüğü, ailenin ise güvenli bir yerde olduğu haberleri servis edildi.2 Ancak tüm ailenin katledildiği kısa sürede ülkede duyuldu. Bolşevik yönetimi ilk başta inkârcılığa soyundu. Lenin söylentiler üzerine, Copenhagen gazetesi National Tidende'de yayınlanması için ailenin sağ olduğuna dair bir telgraf hazırlanmasını emretti.“ Fakat olayı saklamak mümkün olmadı. Bunun üzerine Yekaterinburg bölge örgütü, 18 Temmuz'da şehrin sokak duvarlarına ailenin infaz kararını içeren ilanları yapıştırdı. İlanda isyancı devrim karşıtı orduların şehre yaklaşmasından dolayı çarın halk mahkemesinden kaçırılması tehlikesinin ortaya çıktığı, bu nedenle Bolşevik Partisi'nin bölge örgütü olarak çarın infaz edilmesine karar verildiği duyuruldu.?” 


Bu arada Yekaterinburg'tan alınan haberler üzerine toplanan VTSİK konseyi, Ural Bolşeviklerinin icraatının doğru olduğuna kanaat getirdi.”© Nitekim VTSİK başkanı Sverdlov toplantıda yaptığı konuşmada, Çek Kolordusu askerlerinin Yekaterinburg?a yaklaşması ve diğer devrim karşıtı orduların çarı kaçırmak üzere planlar yapmasının anlaşılması üzerine Ural Bolşeviklerinin çar ailesini infaz ettiğini söyledi, onların kararının arkasında durduklarını açıkladı.29” Böylece ailenin katli konusunda bölge Bolşevikleri ile başkent yönetimi arasında gizli bir uzlaşmanın olduğu anlaşıldı. 


Çar ailesi infaz edildikten sonra cesetler bir arabaya yüklenerek şehir dışına, terk edilmiş bir maden ocağına götürüldü. Lakin maden ocağı suyla dolu olduğundan, gömülmek için uygun yer arayışına başlandı. 19 Temmuz'da şehir dışındaki boş bataklık alanı defin için uygun bulundu. Oraya 


+? САКЕ, Fond 601, Opıt 2, Delo 27, List 8-9, 10-13. Tabii telgrafta bahsedilen ailenin başka yere götürülmesi olayı bir yalandan ibaretti. Zira bütün tutuklular hep bir arada infaz edilmişti. 

3 «Gde Semya Romanovıh”, Veçerneye Slovo, 20 İyulya 1918, s. 2. 

4 САВЕ, Fond R-130, Ори 2, Delo 1109, List 41. Hencrich İoffe'ye göre o telgraf 
gazete ile irtibat koptuğundan dolayı gönderilemedi. Bkz: Henrich İoffe, Revolyufsi- ya i Sudba.., s. 308. 

245 “Ubiystvo Tsarskoy Semyi v Yekaterinburge”, Russkaya Leto pis, s. 202. 

246 GARF, Fond R-1235, Ори 35, Delo 1, List 1, 4. 

247 “Razstrel Nikolaya П”, Voorujennıy Narod, 20 İyulya 1918, s. 1. 


148 


1918:Bolşevik Muhalifi Bölgeler ve Hükümetler 


götürülen cesetler için önce büyük çukurlar kazıldı. Ardından tanınmaması için cesetlerin yüzü tüfek dipçikleriyle darpedildi ve kükürtlü asit döküldü. 
Daha sonra bir birilerine yakın yerlerde açılan çukurlara cesetler gömüldü.2** 


Böylece Bolşevik devrimi, 300 yıllık Romanov Hanedan'ının son çarı Nikola ve ailesini hayattan koparttı. Lenin ve arkadaşları, nefret ettikleri düşmanlarından birini daha mahvetmeği başarırken, eski rejimin savunucularına da büyük bir gözdağı verilmiş oldular. Ancak infaz Bolşevik karşıtlarının Sovyet rejimine olan nefretini daha da arttırdı. Küçük çocuklar dâhil yargılanmadan gerçekleştirilen infaz Bolşeviklerin hedefe giden yolda, asla hiçbir kuralı tanımayacaklarını ve kendilerine muhalif olan herkese karşı şiddet kullanacaklarını göstermiş oldu. Dolayısıyla ülke her geçen gün kanın su yerine aktığı istikbale doğru ilerlemeye devam etti. 


2.6. SOVYET HÜKÜMETİNİN EKONOMİ PROGRAMI: 
SAVAŞ KOMÜNİZMİ SİYASETİ 


Sovyet Hükümeti devrimin hemen ardından yeni bir ekonomik program belirledi ve onu bütün İç Savaş yıllarında uyguladı. Kısacası Savaş Komünizmi diye adlandırılan programın amacı ülkede tek partinin gücüne dayalı, sosyalist ekonomik bir yol izlenmesi idi. Yeni program ülkeyi adeta askeri bir kampa dönüştürdü.” Kamusallaştırmalar yapıldı, partinin diktatörlüğü sağlandı ve her alanda toplum üzerinde baskı kuruldu. Ancak hükümetin faydalı olacağını düşündüğü program, yarardan çok zarar getirdi. Çünkü program, baskı ve şiddet kullanılarak uygulanmaya çalışıldı. Toplum ise hükümetin baskısına tepki gösterdi. Sonuçta var olan sosyal ayrışma biraz daha derinleşti, hâliyle farklı bölgelerde ayaklanmalar meydana geldi. 


Bolşevikler ilk günlerde ülkeyi yönetmek için anlaşılır bir plan ortaya koyamadılar.>9 Almanya ile savaş, işçi hakları, toprak ve milli meselelerde nasıl siyaset yürütecekleri merak konusu iken, L Dünya Harbi sırasında çöken ekonomi ile ilgili siyasetlerini öncelikle işçiler üzerine kurguladılar. Nitekim 14 Kasım 1917'de VTSİK ve Halk Komiserleri Konseyi'nin ortak kararıyla tüm fabrika ve işletmeler işçilerin kontrolüne bırakıldı.” “Sizden 


28 Sergey Firsov, a.g.e., s. 478. 

203 George Vernadsky, a.g.e., s.381. 

250 Nicholas V. Riasonovsky, a.g.e., s. 511. 

”! Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 77-85. 
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çalınanı siz de çalın” sloganı işçilere tüm serbestliği verdi.22 Sanayide “Proleterya diktatörlüğü” ilan edildi. İşçilere önemli bir sınıf oldukları hissettirildi. Ancak hükümetin onları kendi başına bırakmaya niyeti yoktu. “Proleterya diktatörlüğü” sözünün gizli anlamı, hükümetin ekonomi üzerindeki kontrolü kimseyle paylaşmayacak kadar kendi elinde toplaması idi. İşçiler bunu farkettiklerinde biraz geç oldu. İtirazlarında ise karşıların deri ceketli komiserler dikildi. Zira komiserlerin yetkileri işçilerden daha fazlaydı.?53 


Fabrika ve işletmelerin işçi kontrolüne verilmesi bir süre sonra sahipleri ile işçiler arasında tartışmalara, hatta kavgalara neden oldu. Bunun üzerine hükümet işçi kontrolünün gereken sonucu vermediğini gördü, tüm fabrika ve işletmeleri kamulaştırmayı kararlaştırdı. Bu bağlamda 5 Aralık 1917'de kamulaştırılmış işletmelerin yönetimi Halk Ekonomisi Yüksek Konseyi'ne devredildi.?* Böylece 1917 yılı Kasım ayından 1918 yılı Mart ayına kadar yaklaşık 800-den fazla işletme devletin tekeline geçti2 ° Lenin atılan adımların doğru olduğunu belirterek “Küçük işletmeciler ve esnaf disiplini sevmez. Onlarla yolumuz uyuşmaz. Kendi programımızı uygulaman adına onlara karşı amansız ve kararlı şekilde savaşmamız gerekir.” diye savundu.256 


Lakin kamulaştırmanın hemen akabinde ihtiyaç ürünlerinde üretim düştü. Buna bağlı olarak gıda ve yaşamsal mahsul azaldı. Hükümet kıtlığa çare olması amacıyla 9 Şubat 1918'de tüm toprakları kamulaştırdı. Köylülerin devlet topraklarında çalıştırılması zorunluluğu getirildi. Kolektif üretime geçildi. Lakin yeni uygulamaya da köylüler itiraz ettiler. Ürettiği malın karşılığında hükümetten istediği karşılığı alamayan köylüler isyan ettiler. Ancak hem orduyu hem de şehir halkını beslemek zorunda olan hükümet köylünün itirazına sert tepki gösterdi. Köylere gönderilen milis güçleri güç kullanarak isyanları bastırdı.“ 


252 Sergey Pavlyuçenkov, Voenmy Kommunizm V Rossiy: Vlast Í Мазі, Moskva 1997, 
İzdatelstvo RKT-İstoriya, s. 57. 

253 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21. Yüzyıla, İstanbul 2001, 
İletişim Yayınları, s. 556. 

254 Natsionalizatsiya Promışlennosti V SSSR: Sbornik Dokumentov Í Materialov 1917-1920 

G.G., Moskva 1954, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, s. 75. 

Anatoliy Perepelitsın, a.g.e., s. 350. 

256 Vladimir Lenin, Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 36, İzdaniye Pyatoye, Moskva 
1969, s. 256. 

257 Aleksandr Orlov, Vladimir Georgiyev, Natalya Georgiyeva, Tatyana Sivohina, 
a.g.e., S. 244. 
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Ardından en yaşamsal ürün olan buğday üzerine de devlet tekeli getirildi. 11 Ocak 1919 yılından itibaren gıda vergisi uygulamasına geçildi.?* 
Vergiler, üreticiye ve fazladan buğdayı olana tatbik edildi; fakir köylü uygulama dışında bırakıldığı gibi orta tabaka gücünün yettiği kadar buğday vergisine tabi tutuldu. Zengin köylüler de buğday vergisi vermeğe mahkum edildi?’ Böylece ürünü olan köylüler kendi geçimleri ve tohumluğa yetecek kadar buğdayın dışındaki tüm hasadını devlete vermek zorunda bırakıldı. 
Uygulama büyük tepki çekti. Devletin mahsüle el koyması yanlış bir uygulama olarak görüldü. Hatta hükümet kendisi de uygulamanın hatalı olduğunu itiraf etti. Lakin günün şartlarında işçi ve askere gıda bulmak adına hataya düşmek zorunda kaldığını söyledi.“ 


Sanayinin kamusallaştırılması ve gıda vergisinin getirilmesi, her iki sektör mahsülüne olan ihtiyacın devlet tarafından karşılanması zaruretini ortaya çıkardı. Lakin hükümet bunda zorlanmaya başladı. Dolayısıyla bir süre sonra şehir halkının gıda ile temin edilmesi için karne uygulamasına geçildi. Bu konuda da öncelik hak işçilere tanındı. Gıda miktarında onlar daha fazlasını aldı. Diğer kesim ise belirlenen miktarla yetinmek zorunda kaldı. Fakat gıda az olduğundan miktarı da doğal olarak az idi. Hatta Petrograd'ta karne karşılığı verilen ekmek miktarının 50 grama kadar düştüğü dönemler oldu.?! Çok geçmeden bütün gıda ürünlerinin karne karşılığında verilmesi kararlaştırıldı. Böylece patatesten meyve ve sebzeye kadar tüm ürünler karneye tabi tutuldu. Öyle ki Ocak 1919'da başkentte 33 farklı ürün yalnız karne karşılığı halka verildi.262 


Kamusallaştırma hemen hemen tüm sektörleri kapsadı. 14 Aralık 1917'de ülkedeki tüm bankalar kamusallaştırılarak devlet bankasının tabiyeti- ne verildi.2? Devlet bankasının ismi Halk Bankası diye değiştirildi. VTSİK toplantısında Lenin, bankalara el konmasının gerekçelerini açıkladı. Başta bankalara el konmasının gündemlerinde olmadığını söyleyen hükümet başka- 


28 Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 4, Moskva 1968, 


s. 292-293. 

29 İlya Berhin, SSRİ Tarihi (1917-1937), Bakü 1977, Maarif Neşriyatı, s. 132. 

56 İlya Berhin, SSRİ Tarihi (1917-1937), s. 132. 

261 Aleksandr Barsenkov, Aleksandr Vdovin, a.g.e., s. 99. 

262 Aleksandr Barsenkov, Aleksandr Vdovin, a.g.e., s. 99. 

263 Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 225-230. 
“Suşnost Natsionalizatsiy Bankov”, Pravda, 16 Dekabrya 1917, s. 1-2. 
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nı, banka yöneticileri ile birlikte çalışmak üzerinde uzlaştıklarını, lakin banka yöneticilerinin devlete ihanet içinde olduklarının anlaşıldığını ve bunun üzerine tüm bankaları kamusallaştırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.?“* 


Ağır ekonomik şartlar ve bankalara el konması Rus rublesini değerden düşürdü. Hükümet önlem olarak piyasaya sürekli kâğıt para sürdü. Fakat yine de ruble “0188 değer kaybetti. Bir süre sonra ülkede kâğıt para bolluğu ortaya çıktı; bazı şehirlerde bile para bastırıldı.” Enflasyon hızla yükselirken, bir kutu kibritin fiyatı birkaç milyon Ruble'yi geçti.“ Değerini yitiren Rus rublesi, sert düşüş yaşadı. Nitekim 1918 yılı başlarında 9 Ruble 1 dolara denk iken, aradan geçen bir yılda 80 Ruble, 1 dolara karşılık buldu.?7 


1 Ocak 1918'de hükümet devlet borçlarının lağvedilmesi konusunda bir 
projeyi kabul etti.” Proje VTSİK”e sunuldu ve 3 Şubat'ta orada onaylan- 
41.2% Borçların feshi Bolşeviklerin devrimden önce vermiş oldukları bir vaatti; dolayısıyla yerine getirmiş oldular. Kararla birlikte Rusya, 44 milyarı iç, 
16 milyarı dış olmak üzere toplamda 60 milyar rublelik devlet borcundan 
kurtuldu.?” 


Ekonomik tekel hükümete bazı sosyalist reformları hayata geçirme firsatı verdi. Bu bağlamda ihtiyaç ürünlerinin halka parasız temini uygulaması başlatıldı. Öncelik yine işçilerin hakkı oldu. Onlardan ısınma, barınma, tedavi ve yol ücretleri alınmamaya başlandı. Lakin uygulama zamanla çoğu işçiyi tembelliğe alıştırdı. Sonuçta işçiler çalışmaya pek ilgi göstermez oldu- 


264 Yevgeniy Sokolov, Finansovaya Politika Sovetskoy Vlasti (Oktyabr 1917-Avgust 
1918), Ryazan 2008, İzdatelstvo Ryazanskiy Gosudarstvennıy Universitet İmeni S. 
A. Esenina, s. 28. 

265 Aleksandr Barsenkov, Aleksandr Vdovin, a.g.e., s. 100. 

266 Aleksandr Stepanişev, a.g.e., s. 121. 

267 George Vernadsky, a.g.e., s. 382. 

268 «Annulirovaniye Gosudarstvennih Zaymov”, Den, 3 Yanvarya 1918, s. 4. 

269 <Annulirovaniye Gosudarstvennih Zaymov Í Perspektivi Budusago”, Pravda, 4 Fevralya 1918, s. 1. 

0 Yevgeniy Sokolov, a.g.e., s. 39; Kararla birlikte Sovyet Hükümeti 1 Aralık 1917 
tarihinden geçerli olmak üzere Çarlık ve Geçici Hükümet dönemlerinin borçlarını ödemeği reddettiğini bildirdi. 16 milyarlık dış borcun dağılımı şöyleydi: 7.500 milyar İngiltere'ye, 5.500 milyar Fransa'ya, 1.250 milyar Almanya'ya, 750 milyon Hollanda'ya, 500 milyon ABD'ye, 200 milyon Japonya'ya, 200 milyon İsviçre'ye ve 100 milyon Ruble de İtalya'ya olan borç idi. Bkz: “Annulirovaniye Gosudarstуеппіћ Zaymov Í Perspektivı Buduşago”, Pravda, 4 Fevralya 1918. 
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lar; zira az veya çok, emeklerine karşılık devlet tarafından “haklarını” aldıklarını düşündüler.?”' Ayrıca bedava hizmetler ısrafçılığı arttırdı. Hükumet genel olarak işçilerin kanaatli olmadıklarını gördü. Hâl böyle olunca Aralık 1920'de işçileri bedava temin uygulamasından vazgeçildi.” 1918'in sonlarına doğru İç Savaş şiddetini arttırınca her geçen gün daha fazla işçi seferber edilerek cepheye gönderildi. Bu durum sanayide işçi eksikliğine neden oldu. 
Sorunun çözümü için hükümet tüm ülke vatandaşlarına zorunlu çalışmaya tabi tuttu. Uygulama bir süreliğine hükümeti rahatlattı 2” 


“Savaş Komünizmi” siyasi alanda tüm şiddetiyle sürdü. Diğer partiler yasaklanırken Bolşevik Partisi'nin ülkedeki siyaset, ideoloji, ekonomi ve kültürel hayat üzerinde tartışmasız diktatörlüğü tesis edildi.2”* Bolşevik diktatörlüğüne itiraz edenlerin çoğu Rusya'yı terketmek zorunda kaldı. Ülkede kalmayı tercih edenler ise kendilerini ya hapishanelerde ya da çalışma kamplarında buldu. Rusya bir korku rejimine dönüştü. Bütün bölge Sovyetliklerinde Bolşevikler baskıyla üstünlüğü ele aldı. Cephelerde ölüm cezası tekrar uygulamaya kondu. 


Ancak hükümetin beklentisinin aksine “Savaş Komünizmi” döneminde ülkenin durumu daha da kötüleşti, kriz derinleşti. Sanayi ve gıda üretiminin azalması, köylerde isyanlara neden oldu. Ordudan terhis edilen askerlerin köylülere destek olmasıyla isyanlar ülke geneline yayıldı. Köylü isyanlarının yanı sıra şehirlerde işçi gösterileri başladı. Askerler bile hükümetin baskıcı ve devletçi yaklaşımına karşı tavır koydular. Nitekim Mart 1921'de Kronştadt Donanma Birliği isyan ederek hükümetten baskıcı siyasetten vazgeçmesini talep etti.?” 


Lenin'in süikaste uğramasından sonra hükümet muhaliflerine karşı “Kızıl Terör”ü gündemine aldı. Toplumsal düzeni sağlamak ve sabotajlara karşı etkin mücadele etmek adıyla harekete geçen Feliks Dzerjinski başkanlığındaki VÇK, toplumun farklı kesimlerine karşı şiddete varan icraatlar uyguladı. Sonuçta yalnız eski rejim taraftarları ile mühalifler değil, aynı za- 


Aleksandr Stepanişev, a.g.e., s. 121. 

22 İlya Berhin, SSRİ Tarihi (1917-1937), s. 133. 

“Voennıy Kommunizm”, BSE, Tom 8, Moskova 1951, s. 485. 

Aleksandr Orlov, Vladimir Georgiyev, Natalya Georgiyeva, Tatyana Sivohina, a.g.e., s. 244. 

Vladimir Fortunatov, a.g.e., s. 256. 
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manda köylüler ve işçiler de VÇK’nın hışmına uğradı. Üyelerinden birinin söylediği gibi baskıcı dönemde, VÇK yargılama yapmadı, derhâl infaz et- 
{1.275 İş o yere vardı ki, şüphelinin Sovyet iktidarına, silahla yahut sözle karşı çıkması bir anlam ifade etmedi; zira sorgulama esnasında hangi sınıfa mensup olduğunun anlaşılması ve eğitimi, mesleği, soyunun bilinmesi akıbeti üzerinde belirleyici oldu.” 


İlginçtir, Bolşevik önderi Lenin, “Savaş Komünizmi” siyasetini, normal ve kabul edilebilir bularak sonuna kadar destekledi.” Ona göre, hiçbir proleterya diktatörlüğü terör ve şiddet olmadan uygulanamazdı. Baskıcı siyasetin “geçici” olduğunu, şiddete ise başka çare bulamadıkları için başvurmak “zorunda kaldıklarını” ifade etti.?” Fakat onun gerekçelerine rağmen “Savaş Komünizmi” dönemi, Rusya'yı ekonomik olarak rahatlatmadı. Bolşevikler adına tek faydalı yanı, ülkenin askeri bir kampa dönüştürülerek toplumun baskıyla hükümetin yanına çekilmesi oldu. Dolayısıyla şiddet, toplumu Bolşevik Partisi'ne yaklaştırdı. Lakin bir süre sonra şiddet ve baskının ölçüsü kaçtı. Hatta isyanlar ve taşkınlıklar Bolşevik Partisi'nde mevcut ekonomik siyasetin yanlış olduğu tartışmalarını başlattı. Bunun üzerine hükümet mevcut ekonomik siyaseti değiştirmek zorunda kaldı. Bunun üzerine 1921'de, “Savaş Komünizmi” siyasetinden vazgeçildi ve Yeni Ekonomi Politikası (NEP) uygulaması başlatıldı. 


Sonralar Sovyet tarih yazımı ülkenin kuşatma altında bulunduğu dönemde hükümetin olağanüstü önlemler almasının kaçınılmaz olduğunu dile getirerek Savaş Komünizmi siyasetinin haklılığını savundu.?9 Devrimin hemen ertesinde ortaya çıkan ağır ekonomik zorlukların sadece “Savaş Komünizmi” siyaseti ile giderildiğinin altını çizen Sovyet yazımı, devrim karşıtlarının ekonomik altyapısının çökertilmesinde, ticaret ve üretimin kapsamlı bir şekilde millileştirilmesiyle savaşan ordu ve şehirlerdeki işçi sınfı için gereken miktarda buğday bulunabilmesinde dönemin öneminden bah- 
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280 Stalin'e göre savaş ve dış müdahale olmasaydı, Savaş Komünizm'i siyasetine de 
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setti.! Fakat Sovyet tarih yazımının aksine sonralar birçok Bolşevik üye bile “Savaş Komünizmi” siyasetini ağır bir dille eleştirdi, 1921'de yeni ekonomik siyasete geçilmesinin hataların itirafının neticesi olduğunu ifade etti282 Tabii Bolşevikler tarafından hataların açıkça itirafı, Savaş Komünizmi siyasetinin İç Savaş'ın daha da yayılması ve derinleşmesine neden olduğunu 
iddia edenlerin elini kuvvetlendirdi 283 


2.7. ÇEKOSLOVAK KOLORDUSU'NUN İSYANI. 


1918 yılının yazında Sovyet Hükümeti'ni en fazla tehdit eden konular- 
dan biri, ülkede bulunan Çekoslovak Kolordusu askerlerinin isyanı oldu. 
Çek ve Slovak askerlerden ibaret olan kolordu, I. Dünya Savaşı başlarında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Ordusu'nda savaşmak istemeyerek Rusya tarafına geçen 300.000 kişiden oluşmaktaydı.* Çarlık Rusyası savaş boyunca kolorduyu, Almanya ve Avusturya-Macaristan kuvvetlerine karşı kullandı. Çarlık rejimi yıkılınca sonra kolordu tarafsızlığını deklare etti ve Ukrayna'da kurduğu karargâhında beklemeye koyuldu. Ancak Şubat 1918'de Ukrayna arazisi Almanların işgaline uğrayınca bölgeden ayrılmak zorunda kaldı, daha doğuya hareket ederek Penza vilayetine yerleşti. O sırada kolordudaki asker sayısı 45.000 kadardi.286 


Brest Litovsk Barış'ından sonra kolordu karargâhı Sovyet Hükümetinden, Fransa'ya gönderilmeleri hususunda talepte bulundu. Talebi kabul eden Sovyet Hükümeti 26 Mart 1918'de kolordunun komuta heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.” Görüşmede batıdaki limanların güvenli olmaması nedeniyle kolordunun Vladivostok üzerinden Fransa'ya nakledileceği konusunda mutabakata varıldı. Ancak hükümet, kolordunun elindeki tüm silahların teslim edilmesini şart koştu. Kolordu karargâhı şartları kabul etti. Lakin 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Şamil Munçayev, Viktor Ustinov, a.g.e., s. 157. 

34 Kratkaya İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR, Pod. Red. G. G. Alahverdov, Moskva 
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“Çeho-Slovaki Í Sovetskaya Vlast”, Veçernyaya Zarya, 12 İyunya 1918, s. 1. 
“Myatej Çekoslovatskogo Korpusa 1918”, $/Е, Tom 15, Moskva 1974, s. 991. 


283 


285 
286 
28 
28 


о N 


155 


Kanlı Dört Yıl - Rus İç Savaş Tarihi (1917-1920) порс 


yine de yol boyunca olası tehditlere karşı kendilerini savunmak üzere toplamda 160 tüfek ile bir mitralyözün götürülmesine izin alındı.?* 


Sovyet Hükümeti ile anlaşma sağlandıktan sonra kolordu, Penza'dan Vladivostok'a doğru yola çıktı. Fakat o sırada Almanya, Sovyet Hükümetine haber yollayarak kolordunun elindeki tüm silahların toplanmasını iste- 
41.290 Hâl böyle olunca 9 Nisan'da İosif Stalin, Krasnoyarsk'ta yerleşen Bolşevik örgütüne bir telgraf göndererek kolordu askerlerinin elinden tüm silahların toplanmasını emretti. Stalin mektubunda kolordunun Sovyet ülkesi için tehdit olduğunu da hatırlattı: “Onları doğuya küçük kafileler hâlinde sevketmek lazım. Asla bir arada olmamaları gerekir. Zaten kendilerini adeta bir Fransız askeri gibi görüyorlar. Müttefikler de onları karışıklık çıkarmaya müsait buluyor.” dedi. 


Kolordu yoluna devam ederken, askerler arasında bir kampta hapsedilecekleri ve “ihanet” suçlamasıyla yargılanmak üzere Avusturya-Macaristan'a gönderileceklerine dair söylentiler yayıldı.22 Kolordu Sovyet yönetiminin hâl ve tavırlarından kuşku duymaya başlamışken, Lev Troçki ani bir kararla Vladivostok'a Japon askerlerinin çıkarma yaptığını ve Ataman Semenov güçlerinin isyan çıkardığını gerekçe göstererek kolordunun yol güzergâhını değiştirdi.’ Yeni güzergâh olarak doğudaki Vladivostok yerine kuzey batıdaki Arhangelsk limanı gösterildi. Fakat kolordu Beyaz Deniz'de Almanların mayın döşediğini, bölgede yiyecek yetersizliği oldugunu ve Murmansk'ta Almanların bulunduklarını söyleyerek Sovyet yönetiminin kararına itiraz etti.” 


Yoluna devam eden kolordu Çelyanbinsk?'e vardığında memleketlerine dönmekte olan A vusturya-Macaristan?'ın esir askerleri ile karşılaştı. Taraflar arasında önce sataşma, ardından çatışma çıktı. Bunun üzerine 14 Mayıs'ta 


29 Grajdanskaya Voyna v Rossiy: Borba Za Povoljye, Ed: Aleksandr Smirnov, s. 10; 
“Çeho-Slovaki Í Sovetskaya Vlast”, Veçernyaya Zarya, 12 İyunya 1918, s. 1. 
Andrey Burovski, Samaya Straşnaya Russkaya Tragediya: Pravda o Grajdanskoy Voyne, Moskva 2010, İzdatelstvo Yauza Press, 5. 219. 

САРЕ, Fond 130, Opıt 2, Delo 636, List 20A. 

Pavel Zıryanov, Admiral Kolçak: Verhovnıy Pravitel Rossiy, Moskva 2006, İzdatelstvo Molodaya Gvardiya, s. 381; Grajdanskaya Voyna v Rossiy: Borba Za Povoljye, s. 10. 

“O Çeko-Slovadskih Eşolonah”, Severnaya Kommuna, 2 İyunya 1918, s. 5. 
“Çeko-Slovaki Í Sovetskaya Vlast”, Veçernyaya Zarya, 12 İyunya 1918, 5. 1. 
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Bolşevik Partisi Çelyabinsk örgütü, onlarca Çekoslovak askerini tutukladı. Lakin akşama doğru silahlı tehditler alınca askerleri serbest bırakmak zorunda kaldı. Lev Troçki haberi duyunca çok sinirlendi. 25 Mayıs'ta tüm bölge Sovyetliklerine bir talimat göndererek kolordunun elindeki silahların alınmasını, silahını vermek istemeyenlerin infaz edilmesini talimat verdi.” 
Troçki ayrıca kolorduyu emperyalist ajanı ve devrim karşıtlarının ortağı diye suçladı. Ancak onun talimatı yerine getirilemedi. Zira bölge Sovyetliklerinin elinde 45.000 kişilik kolordunun silahını toplayacak kadar askerî güç yoktu. 
Dolayısıyla emin uygulanamadı. 


Bu arada Çekoslovak askerleri Troçki'nin talimatlarını duyunca, silahlarını vermeyeceklerini açıkladılar. Dahası Sovyet Hükümeti'nin silahları toplattıktan sonra askerleri Almanya'ya teslim etmek istediğinden şüphelendiklerini belirttiler.” 25 Mayıs'a gelindiğinde Sovyet yönetimine olan güvensizlik nedeniyle kolordunun Marinsk civarında olan öncü birlikleri isyan etti. Ertesi gün daha geride, Çelyabinsk'te olan birlikler de isyana kalkıştı. 
İsyan bir anda tüm kolorduyu sardı. Dahası bölgedeki Bolşevik muhalifi güçlerden de destek alınca, üstün savaş tekniğine sahip kolordu kısa zamanda Yekaterinburg, Penza, Samara, Çelyabinsk, İrkutisk gibi şehirleri kontrol altına aldı. 


Kolordunun isyan etmesi haberi üzerine Sovyet Hükümeti, 5 Haziran'da resmi bir açıklama yaparak demiryolunda teknik sorunlar yaşanması ve doğu Sibirya'da Ataman Semenov'un isyan çıkarması nedeniyle kolordunun Vladivostok'a sevkinin durdurulmasına karar verildiğini, lakin o sırada devrim karşıtlarından destek alan kolordu askerlerinin isyan ettiğini duyurdu.299 


Aslında Transsibirya demiryolu Sovyet Hükümeti için oldukça önemliydi. Zira ülkenin batısı ile doğusunu birleştiren en büyük hat olması hasebiyle batı şehirlerinin gıdaya olan ihtiyacını sağlamaktaydı. Ancak isyan ne- 


295 Dimitri Mityurin, a.g.e., s. 49. 

26 «су Çeko-Slovatskih Eşolonah”, Petrogradskaya Pravda, 30 Maya 1918, s. 3; “Nastupleniya Çeko-Slovakov”, Veçerneye Slovo, 7 İyunya 1918, s. 3. 

Andrey Burovski, a.g.e., s. 222. 

“Çeko-Slovaki”, Zarya Rossiy, 18 İyunya 1918, s. 2; “Çeko-Slovaki”, Zarya Rossiy, 
20 İyunya 1918, s. 2. 

“Ofitsialnoye Soobşeniye o Çeko-Slovatskom Vıstupleniy”, Severnaya Kommuna, 7 
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ticesinde demiryolunun doğu kısmının kolordunun nezaretine geçmesi Sovyet yönetimini endişelendirdi. Lev Troçki bir kez daha isyancı askerlere hitap ederek onlara isyandan vazgeçmelerini, aksi hâlde çok pişman olacaklarını söyledi.” Lakin bir kere isyan başlamıştı artık. Kolordu doğudaki şehirleri birer birer ele geçirmeği sürdürdü. Son uyardından sonra Troçki 15 Haziran”da Kızıl Ordu'ya, Çekoslovak Kolordusu'na karşı harekete geçme emri verdi." 


Sovyet yönetiminin Kızıl Ordu'ya talimat verdiğini duyan kolordu karargâhı bir açıklama yaparak amaçlarının sadece Vladivostok'a gitmek ve oradan ülkelerine dönmek olduğunu, lakin Bolşevik yönetimin güvenlik konusunda kendilerine garanti vermediğini, o yüzden Vladivostok”tan ayrılıncaya kadar silahlarını teslim etmemeleri gerektiğine kanaat getirdiklerini belirtti. Açıklamadaki en ilginç nokta, ülkelerini işgal eden Almanya ile Sovyet Hükümeti'nin yaptığı Brest Litovsk Anlaşması'na atıf yapmaları oldu. Nitekim kolordu karargâhı, anlaşmayı kabul etmediğini vurgulayarak müttefik ordularla birlikte Batı Cephesi'nde ülkelerini kurtarmak için savaşmak istediklerini ifade etti. 


Kolordunun isyanını duyan Bolşevik Partisi lideri Vladimir Lenin, isyancı kolordunun kesinlikle mağlup edileceğine inandığını söyleyerek, hükümetin acil olarak çalışmaya başladığını açıkladı.” Bu arada isyanı bastırmaya çalışan Sovyet Hükümeti, bir yandan da batılı devletler nezdinde kolorduya engel olmak için girişimlerde bulundu. Nitekim Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetlerine nota verilerek isyanın sona erdirilmesi için onlardan girişimlerde bulunmaları istendi. Fakat batılı devletler kolordunun faaliyetlerine karşı hiçbir itirazda bulunmadılar. Hatta memnun bile kaldılar. Nitekim Amerika'nın Moskova'daki elçisi Samara şehrindeki temsilcisine gönderdiği telgrafta, kolordunun Transsibirya Demiryolu'nu kontrol altında tutmasından müttefikler adına memnun olduklarını ifade etti.” 
İngiltere hükümeti de kolordunun hareketlerinden memnun kaldı.” 


300 «Levy Trotski O Çeko-Slovakah”, Krasnaya Armiya, 2 İyunya 1918, s. 3. 
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Böylece 25 Mayıs-29 Haziran tarihleri arasında, Volga'dan Vladivostok'a kadar olan bölgelerdeki Bolşevik yönetimleri isyan neticesinde devrilmiş oldu2% Doğuya doğru ilerlemekle beraber kolordu, 22 Temmuz'da Simbirisk”i97, 6 Ağustos'ta Kazan'ı Bolşeviklerden kurtardı. Kazan'ın işgali esnasında Bolşevik güçler şehirden apar topar kaçtıkları için daha önce Alman tehdidi nedeniyle şehirde tuttukları Çarlık Rusyası'na ait altın rezervleri Çekoslovak kolordusunun kontrolü altına geçti.” 


Bu arada kolordunun isyanı, Bolşeviklere muhalif olan ve gizli faaliyetlerini sürdüren SR, Menşevik ve diğer muhalif örgütler için fırsat doğurdu. 
Nitekim kolordunun eline geçen bölgelerde bir birinin ardınca farklı muhalif hükumetler tesis edildi. Bu bağlamda ilk hükümet, 8 Haziran'da Samara'da sağ SR”ler tarafından KOMUÇ® adıyla oluşturuldu. Ardından Tomsk”ta yine sağ SR ler tarafından 23 Haziran'da Geçici Sibirya Hükümeti'nin ilanı duyuruldu.*9 25 Temmuz'da Yekaterinburg'ta Kadet, Menşevik ve SR Partisi üyeleri tarafından Ural Bölge Hükümeti kuruldu. Vladivostok”ta bulunan sağ SR üyesi, Pyotr Derber'! de orada kendi hükümeti olan Özerk Sibirya Geçici Hükümeti'ni ilan etti.”!? Çita şehrinde yönetim Japonya'nın destek verdiği Ataman Semenov'un eline ресі. Böylece genel olarak 1918 yazında, Bolşeviklerden kurtarılan bölgelerde yaklaşık 25-30 farklı hükümet kurulmuş oldu.?"* 


Muhalif hükumetler kendi ordularını da oluşturdular ve Çekoslovak Kolordusu ile birlikte Bolşeviklere karşı mücadeleyi sürdürdüler. Fakat 


306 
307 
30 
309 
310 
311 


Dimitri Mityurin, a.g.e., s. 49. 

Bugünkü Ulyanovsk sehri. 

Pavel Zıryanov, a.g.e., s. 384. 

Kurucu Meclis Üyeleri Komitesi 

Valeriy Klaving, a.g.e., s. 16. 

Pyotr Yakovleviç Derber (1883-1938), 1902'den itibaren SR Partisi üyesi Derber, 1918°de partinin Tomsk teşkilatı lideri oldu. Vladivostok'un Çekoslovak Kolordusu tarafından ele geçirilmesi üzerine Özerk Sibirya Geçici Hükümeti'ni ilan etti. Aleksandr Kolçak tarafından tutuklandı, idama mahkum edildi. Ancak kurtulmayı başardı. Sonradan SSCB”de yaşadı, 1938'de terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandı. İdamına karar verildi ve öldürüldü. Bkz: “Derber, Pyotr Yakovleviç”, SSE, Tom 1, Novosibirsk 1929, Sibirskoye Kraevoye İzdatelstvo, s. 811-812. 
“Sibirskoye Pravitelstvo”, Petrogradskiy Golos, 21 İyunya 1918, s. 3. 

Fedor Popov, Za Vlast Sovetov: Razgrom Samarskoy Uçredilovki, Kuybışev 1959, Kuybuşevskoye Knijnoye İzdatelstvo, s. 66. 

Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 123-124. 


со 


31 
313 


N 


314 


159 


Kanlı Dört Yıl - Rus İç Savaş Tarihi (1917-1920) 


hükümetlerin çoğu arasında irtibat sağlanamadı. Zira her birinin ideolojisi, amacı ve mücadele metodu farklı idi. Gerçi bazıları biraraya gelerek tek cephe oluşturmaya çalıştı ama yine de başarılı olunamadı. Onların farklı olusu ve biraraya gelememeleri rakipleri olan Bolşeviklerin işine yaradı. Çünkü Bolşevikler propaganda ile o hükümetlerin ideoloji yoksunluğunu ve ülke için faydalı olamayacaklarını halka anlatmayı başardı. Dahası muhalif hükümetler arasındaki güvensizlik, Bolşevikler karşısında onları zayıf kalmaktan kurtaramadı. 


2.8. KURUCU MECLİS ÜYELERİ KOMİTESİ HÜKÜMETİ 


Çekoslovak Kolordusu'nun desteğiyle Bolşevik yönetimi devrilince 8 
Haziran'da Samara*da KOMUÇ Hükümeti tesis edildi.”” Hükümetin kurucuları, feshedilen Kurucu Meclis'in sağ SR Partili beş vekili idi.”'9 Başkanlığı Vladimir Volski?” üstlendi. Bir süre sonra Rusya'nın farklı bölgelerinden olan Kurucu Meclis vekilleri Samara'ya gidince hükümet üyelerinin sayısı 97'ye yükseldi. Ancak hükümete Çekoslovak Kolordusu'nun nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Beklenti uzun sürmedi; 10 Haziran'da herkesi suhulete davet ederek açıklama yapan kolordu, şehrin iç yönetimine karışmak istemediklerini, sadece güvenliği sağladıklarını ve bu hususta halktan destek beklediklerini, karşı çıkacakları ise sert şekilde cezalandıracakla- 


rını vurguladı.” 


Açıklama, Samara Hükümeti'ni hayli rahatlattı. Şehirdeki askeri varlık olarak Çekoslovak Kolordusu'nun yönetim konusunda tarafsız kalması çok önemliydi. KOMUÇ böylece kendi istediği şekilde yönetim sergileyebilirdi. 
Yeni yönetim amacını da açıklayarak Kurucu Meclis çağrılıncaya kadar bü- 


i 15 “Komuç”, BSE, Tom 22, Moskva 1953, s. 163. 

316 Henrich İoffe, Kolçakovskaya Avantyura і Yeyo Krah, Moskva 1983, İzdatelstvo 
М5], s. 60. 

317 Vladimir Kazimiroviç Volski (1877-1937), Tambov bölgesinde dünyaya geldi. 
Moskova Üniversitesi matematik bölümüne kaydoldu, lakin öğrenci gösterilerine katılmasından dolayı sürgün edildi. 1903'te SR Partisi üyesi oldu. Ekim Devrimi'ni şiddetli reddetti. Haziran-Eylül 1918'de KOMUÇ Hükümeti'ne başkanlık yaptı. 
1922'de Sovyet yönetimi onu hapsetti, 1925'te Kirov vilayetine sürgün etti. 1937'de tekrar tutuklandı, Sovyet karşıtı terör örgütüne üye olmakla suçlanarak idam edildi. 
Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 71-72. 
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NS 


tün Samara bölgesinde yönetim sergileyeceğini ilan etti.? Ardından bağımsız hükümet simgesi olarak kendine kırmızı renkli bir bayrak belirledi. Fakat bayrak Bolşeviklerin kırmızı bayrağına benzediği için şehirde ciddi tartışmalara neden oldu.” 


Hükümet her ne kadar kendini bağımsız olarak deklare etse de Çekoslovak Kolordusu”'nun şehirde bulunması elini zayıflatmaktaydı.”' O yüzden Sovyet yanlıları açıkça hükümeti batılı devletlerin oluşturduğu bir kurum diye suçlamaya başladılar.” Fransa, Amerika, İngiltere ve İtalya'nın hükümete açık destek vermesi şehir halkının da gözünden kaçmadı. Temmuz başlarında Samara'ya giden Fransız temsilcisi Lyusen Komo, hükümetinin Sovyet yönetimini tanımadığını belirterek Rusya'yı kurtarabilecek bir hükümete kesinlikle destek vereceklerini ifade etti. Fransız temsilci Samara Hükümeti'nin başarılı olması için bölgede ciddi bir düzen kurmasına ve çok fazla çaba sarfetmesine gerek olduğunu hatırlattı.” 


KOMUÇ hükümetinin ilk kararı, daha önce Bolşevik yönetiminin kabul ettiği bazı yasaları fesh etmesi oldu. Bu kapsamda banka ve fabrikalar eski sahiplerine iade edildi. Yeni düzenlemelerle işçiler için sekiz saatlik mesai saati belirlendi.”* Özel üretime serbestlik tanındı, mahsül üzerindeki satış yasağı kaldırıldı. Köylülerle ilgili olarak ise SR programı uygulandı; bu bağlamda köylüler tarafından el konmuş topraklar eski sahiplerine iade edilme- 
41.225 Köylülere mahsülünü istediği şekilde harcaması yahut kullanması hakkı verildi.?29 Böylece bölgedeki ticari serbestliğin gelişmesine katkı sağlandı. 


Kuşkusuz varlığını sürdürebilmesi ve Bolşeviklere karşı mücadele yürütebilmesi için hükümetin kendi ordusuna ihtiyacı vardı. Hükümet konu üzerinde müzakereler yaptı ve Halk Ordusu adıyla bir ordu kurulmasına karar verdi. Lakin orduya katılımı zorunlu değil, gönüllülük şartına bağladı. 


Fedor Popov, a.g.e., s. 67. 

Pavel Zıryanov, a.g.e., s. 385. 

Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka: İz İstoriy Grajdanskoy Voynı na Volge, Urale i vt Sibiri, Çast 1, Belgrad 1930, İzdatelstvo Russkaya Tipografiya, s. 97. 
“Komuç”, BSE, Tom 22, Moskva 1953, s. 164. 

“Rossiya Í Soyuzniki”, Voljskiy Den, 9 İyulya 1918, s. 1. 

Sergey Piontkovskiy, Grajdanskaya Voyna v Rossiy (1918-1921): Hrestomatiya, Moskva 1925, İzdaniye Kommunistiçeskogo Universiteta İmeni Y. M. Sverdlova, 5. 221. 

Leonid Katsva, a.g.e., s. 501. 

“Komitet Çlenov Uçreditelnogo Sobraniya”, SİE, Tom 7, Moskva 1965, s. 570. 
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Hizmet süresini еп az 3 ay olarak belirledi. Bu süre zarfında izinsiz şekilde ordudan ayrılmayı yasakladı.” 


Halk Ordusu'nun kurulduğu haberi üzerine birçok eski Çarlık subayı hizmet etmek için Samara'nın yolunu tuttu.” Fakat hükümet yeniden yapılanma yaptığından eski rejimin bakiyeleri olan subaylara çok da güvenme- 
41.229 Ordunun karargâh komutanlığına Albay Nikolay Galkin getirildi." 
Temmuz başlarında onun görevden alınmasıyla sorumluk, Çekoslovak Kolordusu komutanlarından Albay Stanislav Çeçek'e havale edildi.”! Daha sonra ise Çeçek, resmen Halk Ordusu'nun genel komutanlığına atandı. 


Hükümet gönüllü olarak orduya katılımdan istediği verimi alamadı. O yüzden bir süre sonra zorunlu askerlik sistemine geçilmesine karar vererek seferberlik başlattı. 1897-1898 doğumlu tüm erkekler orduya çağrıldı.” Lakin halk savaşmak istemediği için seferberliğe pek özen göstermedi.” Hele köylüler, Bolşevikler ile muhalifler arasındaki siyasi kavgadan zarar görebilecekleri ve sonuçta topraklarını kaybedebilecekleri endişesiyle ordudan uzak kalmayı tercih ettiler. Bunu farkeden hükümet köylüleri ikna etmeğe çalıştı.” Ancak başarılı olamadı. Hâl böyle olunca güç kullanarak orduya asker toplamak zorunda kaldı.“ Bu kez de köylüler tepki gösterdi. Nitekim zaman zaman orduya asker toplamaya giden hükümet güçleri ile köylüler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.” Ağır silahların bile çatışmalarda ölenler ve yaralananlar oldu.” 


37 “İzvleçeniye İz Vremennıh Pravil ob Organizatsiy Narodnoy Armiy”, Samarskiya 
Vedomosti, 18 İyunya 1918, s. 1. 

328 Sergey Volkov, 1918 God Na Vostoke Rossiy, Moskva 2003, İzdatelstvo Tsentrpoligraf, s. 219; Andrey Burovski, a.g.e., s. 224. 

329 Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 1, s. 99. 

330 Yevgeniy Volkov, Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, a.g.e., s. 72. 

331 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Beloye Dvijeniye Í Borba Dobrovolçeskoy 
Armiy, Tom 3, Berlin 1924, Knigoizdatelstvo Slovo, s. 96. 

332 “Naznaçeniye Glavnokomanduyuşago”, Vestnik Komiteta Çlenov Vserossiyskogo 
Uçreditelnogo Sobraniya, 18 İyulya 1918, s. 2. 

333 «Çeko-Slovaki”, Veçerniye Ogni, 12 İyunya 1918, s. 3; Sergey Piontkovskiy, a.g.e., 
s. 232. 

34 Pavel Zıryanov, a.g.e., s. 385. 

335 «К Krestyanam Samarskoy Gubemiy”, Samarskiya Vedomosti, 19 İyunya 1918, s. 1. 

336 Andrey Saharov, İstoriya Rossiy..., s. 618. 

37 Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 240. 

38 Kuda let Rossiya: Vlast, Obşestvo, Liçnost, Viktor Kondraşev, “Ѕатагѕкіу Komuç i 
Krestyanstvo”, Moskva 2000, İzdatelstvo MVŞSEN, s. 125-126. 
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Hükümet otoritesini sağlamak adına güç kullanmaktan çekinmediğini açıkça gösterdi. Sonuçta 1 Ağustos'a kadar orduya gönüllü olarak sadece 
8485 kişi kaydedilmişken, seferberlikle rakam 21888°е yükseldi.” Lakin 
seferberlik baskı ile yapıldığından, askerlerin birçoğu bir süre sonra ordudan kaçmaya başladı. Hatta bölgelerden hükümete fırar haberleri ulaştı. Gerçi kaçanlardan bazıları yakalanarak yeniden orduya alındı, ancak tekrar firarlar yaşandı.” Mevcut durum hükümet ile Çekoslovak Kolordu komutanlığını memnun etmedi. Hâliyle, hükümetin Halk Ordusu projesi bekleneni karşılamaktan uzak kaldı. 


KOMUÇ Hükümeti ordusunu kurduktan sonra cephelerde Bolşevik ordularına karşı mücadeleye başladı. Özellikle Çekoslovak Kolordusu ile birlikte Halk Ordusu askerleri yaz ayları boyunca Bolşevik güçlere ciddi darbeler indirmeyi başardı. Volga boyu Samara Hükümeti'nin etki alanına geçti. 
Nitekim Ağustos ayında hükümetin egemenlik alanı daha da genişleyerek Simbirsk, Ufa, Kazan ve Saratov'un büyük kısmını da kapsadı.”*' Fakat basari yaklaşık iki ay kadar sürdü.” Nitekim hem ordudan firarlar, hem cephanelik yetersizliği, hem de müttefik devletlerin Samara Hükümeti'ne kayıtsızlığı bir süre sonra başarıyla gölge düşürdü. 


Samara Hükümeti'nin bir sorunu da bölgedeki diğer Bolşevik karşıtı hükümetler ile anlaşmazlık yaşaması idi. Aslında tüm muhalif hükümetlerin ortak noktası Bolşeviklere olan düşmanlıktı. Lakin kendi aralarında bir türlü anlaşma sağlayamıyorlardı. Samara Hükümeti'nin sırf sağ SR'lerden oluşması ve Bolşevikler gibi siyaset yürütmesi, diğer hükümetlerin tepkisini çekmişti. Hatta kendisi sağ SR üyesi olan Derber'in Sibirya Geçici Hükümeti de Samara Hükümeti ile anlaşmakta zorlandı. Çünkü KOMUÇ'un, SR programı doğrultusunda devrime sahip çıkmasına karşılık, Geçici Sibirya Hükümeti eski çarlık dönemi uygulamalarına geri dönmek taraftarıydı.** 
Dolayısıyla Bolşeviklere düşmanlık dışında muhalif hükümetleri ortak noktada buluşturan hiçbir gerçek yoktu. 


Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Beloye Dvijeniye ..., Tom 3, s. 97. 

340 Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 340. 

Fedor Popov, a.g.e., s. 67. 

Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 1, s. 104. 

Radik Bagautdinov, “*Natsionalnaya Politika Samarskogo Komuça і Ustanovleniye Otnoşeniy s Başkirskim Pravitelstvom”, Vestnik Başkirskogo Universiteta, Ufa 2013, Tom 18, N: 4, s. 1334. 
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Ağustos sonlarında Samara Hükûmeti’nin bölge halkı nezdinde prestiji zayıfladı. Bunda Bolşeviklerin kitleler arasında yürüttükleri propagandanın etkisi büyük oldu. Özellikle köylüler hükumetten epeyce uzaklaştı. ** Gerçi hükümet baskıyla köylüyü yanında tutumak istedi, lakin tepki çekti. Baskıya itiraz eden kitleler isyanlar çıkarttı.” Hükümet isyanları şiddet kullanarak bastırmak zorunda kaldı. Dahası sorumlular en ağır şekilde cezalandırıldı. 
Örneğin, sadece Kazan'da isyana kalkıştıkları için 1000 kişi idam edildi, Orenburg hapishanesindeki tutuklulardan 500-ü de sorgulama sırasında uygulanan işkence nedeniyle hayatını kaybetti. ““ 


Eylül'de hükümetin gücü iyice zayıflamaya başladı. Cephelerde Halk Ordusu yenilgiler alarak mevzilerde kayıplar yaşadı. Sonuçta halk orduya verdiği desteğini tamamen çekti. Tam o sırada Ufa'da biraraya gelen bir grup SR ve Kadet partisi üyesi tarafından, Direktuvarlık Hükümeti adlı bir hükümet tesis edildi.” Direktuvarlık Hükümeti kendisini bölgedenin tek yetkili otorite olarak ilan etti ve diğer hükümetlerin kendi çatısı altında birleşmesini talep etti.“* Bunun üzerine gücü epeyce zayıflamış olan KOMUÇ Hükümeti, 23 Eylül'de Ufa'daki yeni hükümete katılmak kararı aldı.” 


2.9. GEÇİCİ SİBİRYA HÜKÜMETİ 


Çekoslovak Kolordusu'nun isyanından sonra Volga'nın doğusunda kurulan hükümetlerden biri de Geçici Sibirya Hükümeti oldu. Aslında hükümetin temelleri 27 Ocak 1918'de Tomsk şehrinde atılmıştı. Nitekim bazı Kadet ve sağ SR”ler gizli şekilde Pyotr Derber başkanlığında örgütlenerek hükümet ilan etmişlerdi. “* Lakin şehir Bolşevik yönetiminin elinde olduğundan açık şekilde faaliyet yürütememiş ve Derber dâhil hükümet üyelerinin birçoğu önce Harbin’e, oradan da Vladivostok şehrine gitmişlerdi.”! 


1918 yılının yaz aylarına kadar Pyotr Derber'in hükümeti her hangi bir 
toprak parçasına ve maddi güce sahip olamadı. Hükümet merkezi için bina 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Fedor Popov, a.g.e., s. 84. 

“Komitet Çlenov Uçreditelnogo Sobraniya”, BSE, Tom 22, Moskva 1953, s. 164. 
İlya Ratkovski, Mihail Hodyakov, İstoriya Sovetskoy Rossiy, Sankt Petersburg 2001, İzdatelstvo Lan, s. 49. 

37 İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 307. 

38 Valeriy Klaving, a.g.e., s. 16. 

9 “Komitet Çlenov Uçreditelnogo Sobraniya”, $/Е, Tom 7, Moskva 1965, s. 571. 

330 “Vremennoye Sibirskoye Pravitelstvo”, BSE, Tom 9, Moskva 1951, 5.270. 

351 Henrich İoffe, Kolçakovskaya Avantyura..., s. 26. 


a un 


оо 


164 


1918:Bolşevik Muhalifi Bölgeler ve Hükümetler 


da olmadığından Çekoslovak Kolordusu'nun hükmü altındaki bölgede bir tren vagonu kullanıldı.” Hükümet bakanları bile vagonlarda ikamet etti. O nedenle hükümet herhangi bir faaliyette bulunamadı. Derber batılı devletlerden destek aramaya çalıştı, fakat bir sonuç elde edemedi. “* 


Derber'in Vladivostok?'a gidişinden sonra Bolşevikler Çekoslovak Kolordusu karşısında yenilgi alarak Tomsk'u terkettiler. Bunun üzerine şehirde I Haziran'da, Batı Sibirya Geçici Komiserli adında bir yönetim kuruldu ve başkanlığa da Pyotr Vologodski” getirildi.” Tomsk halkına müracaat eden komiserlik, kendisini Geçici Sibirya Hükümet'i adlandırdı, beyaz ve yeşil renkten ibaret Özerk Sibirya bayrağını göndere çekti.” 


6 Haziran'da Omsk Bolşeviklerden alınınca, Pyotr Derber derhâl 
hükümet merkezini Vladivostok'tan Omsk şehrine taşımayı düşündü. Ancak geç kaldı. Zira ondan önce davranan Batı Sibirya Geçici Komiserliği yönetim merkezi olarak Omsk şehrine yerleşti. “* Dahası Omsk'a yerleştikten sonra yönetim kendisini.Geçici Sibirya Hükümeti diye adlandırdı. 4 Temmuz'da başkan Vologodski, eski Sovyet yönetimi yasalarının hepsini geçersiz sayarak şehirdeki tüm işçi, asker, köylü ve kazak vekilleri meclislerini lağvetti.”” 6 Temmuz'da ise eski yönetim tarafından gaspedilen mülkler, sahiplerine iade edildi. Bu arada özel üretim üzerindeki devlet tekeli de kaldırıldı.“9 Hükümetin açıklamaları toplum tarafından olumlu karşılandı.” 


32 Nikolay Çerkaşin, Admiral: Tragiçeskaya Sudba Kolçaka, Moskva 2009, İzdatelstvo Veçe, s. 295. 

Dopros Kolçak'a, Leningrad 1925, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 114. 

Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast |, s. 141. 

Pyotr Vasilyeviç Vologodski (1863-1925), Petersburg'ta hukuk eğitimi öğrencisi iken okuldan uzaklaştırılarak Tomsk'a sürgün edildi. Daha sonra Harkov Üniversitesi”nde eğitimini tamamladı. Tomsk'ta SR Partisi'nin tesisinde görev aldı. П. Duma'ya Tomsk'tan milletvekili seçildi. Haziran 1918'de Geçici Sibirya Hükümeti'nin başkanı oldu. Omsk'ta gerçekleşen ve Aleksandr Kolçak'ın hükümet başına geçtiği darbe günü istifa etti. Ancak ikna edildi, 1 yıl boyunca Kolçak Hükümeti'nde başbakanlık yaptı. Daha sonra istifa ederek ayrıldı. Ocak 1920'de ailesiyle beraber Çin'e iltica etti. 1925'te Harbin'de öldü. Bkz: “Vologodski, Pyotr Vasilyeviç”, SSE, Tom 1, Novosibirsk 1929, s. 526. 

Pavel Zıryanov, a.g.e., s. 385. 

Vladimir Maksakov, Hronika Grajdanskoy Voynı v Sibiri (1917-1918), s. 170-171. 
“Vremennoye Sibirskoye Pravitelstvo”, S/E, Tom 3, Moskva 1963, s. 773. 
Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 344-345; Vladimir Maksakov, Hronika Grajdanskoy Voynı v Sibiri (1917-1918), s. 198. 

360 Vladimir Maksakov, Hronika Grajdanskoy Voynı v Sibiri (1917-1918), s. 208. 
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Dolayısıyla Vologodski'nin Sibirya bölgesinde kendisini tek yasal hükümet olarak ilan etmesi üzerine, Pyotr Derber görevden ayrılarak hükümetini feshetmek zorunda kaldı.” 


Omsk Hükümeti derhâl ordu hazırlıklarına da başladı. Nitekim Bolşeviklere karşı mücadele etmek için gönüllülerden ibaret bir ordu kurdu.” 
Ancak Omsk Hükümeti'nin ordusu, KOMUÇ'un Milli Ordusu'na kıyasla daha nizami ve disiplinli bir ordu hâlini aldı. Başkomutanlığa Aleksey Nikolayeviç Grişin-Almazov”* getirildi.““ Her ne kadar gönüllülük esasına uygun olarak asker alınsa bile, Bolşevik tehdidinin varlığı sebebiyle seferberlik ilan edildi ve orduya asker toplandı. Köylüler karara itiraz etmediler.“ Böylece Temmuz'da asker sayısı 40.000°е ulaştı. Ordunun yarısı Sibirya Kazakları”nan ibaret oldu.*“7 


Omsk Hükümeti kurulunca ve ordusu tesis edilince Samara Hükümeti bundan rahatsız oldu. Bir süre sonra taraflar arasında açıkça husumet başladı. Samara, Kurucu Meclis üyelerinden oluştuğundan tüm yerel hükümetlerin feshedilerek kendisine tabi olmasını beklemekteydi.”“* Ancak Omsk Hükümeti'nin, KOMUÇ'un otoritesini kabul etmeye yanaşmaması iki taraf arasında husumetin nedeni oldu. Bolşeviklere karşı ortak mücadele edilmesi 


36l Nikolay Golovin, Rossiyskaya Kontrrevolyutsiya v 1917-1918 g.g, Çast 4, Paris 1937, İzdatelstvo İllyustrirovannoy Rossiy, s. 14. 

32 Henrich İoffe, Kolçakovskaya Avantyura..., s. 71. 

33 Fedor Popov, a.g.e., s. 274-275. 

34 Aleksey Nikolayeviç Grişin-Almazov (1880-1919), Tambov?da doğdu, Mihaylovski 
topçu okulundan mezun olduktan sonra Rus-Japon Harbi'ne katıldı. Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet yönetimi tarafından ordudan atılarak tutuklandı. 
Sibirya'ya sürgün edildi. 1918 yazından itibaren Bolşeviklere karşı mücadeleye başladı. Çekoslovak Kolordusu ile beraber hareket etti, aynı zamanda batı Sibirya'daki Sovyet yönetimi karşıtlarını etrafında topladı. KOMUÇ Hükümeti tarafından ordunun başkomutanlığına atandı. 1918 sonbaharında General Anton Denikin'in yanına gitti. Odessa şehrinin askeri valisi olarak görevlendirildi. Denikin onu Kolçak'la irtibat kurmak üzere Hazar Denizi üzerinden Sibirya'ya gönderdi. 
Ancak denizde bindiği gemi Bolşevik muhribi tarafından engellendi. Bolşeviklere esir düşmemesi için intihar etti. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 426-427. 

365 Pavel Zıryanov, a.g.e., s. 388. 

366 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Beloye Dvijeniye ..., Tom 3, s. 104. 

367 Nikolay Golovin, Rossiyskaya Kontrrevolyutsiya..., Çast 4, s. 15. 

368 Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 1, s. 168. 
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gerekirken Omsk'ın ayrı durmasına Samara Hükümeti sert tepki gösterdi ve onu Sibirya?da bölgesel ayrımcılık yapmakla suçladı.” 


Yalnız bir süre sonra taraflar arasında buzları eritecek birtakım olaylar yaşandı. Nitekim Samara-Omsk arasındaki tren yolunun Çekoslovak Kolordusu tarafından tamamen Bolşeviklerden temizlenmesi, iki hükümeti Bolşeviklere karşı ortak askeri operasyon noktasında yaklaştırdı. Ayrıca batılı devletlerin Sovyet Hükümeti'ne karşı mücadelede onlardan ortaklık beklemeleri, taraflar arasında irtibatın sıklaşmasına yol açtı.” Sonunda iki tarafın temsilcileri 15-16 Temmuz’ а Çelyabinsk şehrinde bir araya geldiler”! Görümede tek hükümet çatısı altında birleşme konusu tartışıldı. Fakat Samara'nın, Omsk'tan derhâl ve koşulsuz itaat istemesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.” Böylece Çelyabinsk görüşmelerinin ilk turu her hangi bir soпис alınmadan sona erdi.”? 


Ağustos başlarında Kızıl Ordu'nun cephelerde üstünlüğü ele geçirmesi üzerine taraflar tekrar görüşme masasına oturdular.” İkinci görüşmenin gerçekleşmesi için aslında Fransa hükümeti ve Çekoslovak Kolordusu da her iki tarafa ısrarcı oldu. Böylece 23-25 Ağustos tarihlerinde Çelyabinsk'te ikinci görüşme gerçekleşti.” Bu sefer beklentilerin aksine görüme hayli sakin geçti. Sonuç olarak Ufa'da daha geniş kapsamlı bir toplantının yapılmasına ve vahit Rusya hükümeti tesis etmek üzere yeniden buluşulmasına karar verildi.?7* 


8 Eylül'de Ufa'da müzakereler başladı. Ancak Samara ve Omsk 
hükümetinin yanı sıra, o dönem Rusya'da varlık sürdüren 19 bölge hükümeti de temsilcileriyle müzakerelerde yer aldı. Böylece toplantıya katılan delege 


9 Grajdanskaya Voyna Na Volge v 1918 G., Sbomik Perviy, Semyon Nikolayev, “Ро- 


litika Komuça”, Praga 1930, İzdatelstvo Obşestvo Uçastnikov Voljskogo Dvijeniya, s. 157. 
e “Direktoriya”, SSE, Tom 1, Novosibirsk 1929, s. 827. 
31 “Çelyabinskoye Soveşaniye”, Vestnik Komiteta Çlenov Vserossiyskogo Uçreditelnogo Sobraniya, 18 İyulya 1918, s. 2. 
Nikolay Golovin, Rossiyskaya Kontrrevolyutsiya..., s. 60. 
Mihail Smirnov, Admiral Kolçak, Paris 1930, İzdaniye Voyenno-Morskogo Soyuza, s. 43. 
Leonid Katsva, a.g.e., s. 503. 
“Direktoriya”, SSE, Tom 1, Novosibirsk 1929, s. 827. 
“Podgotovitelnoye Soveşaniye v Çelyabinske”, Vestnik Komiteta Çlenov Vserossiyskogo Uçreditelnogo Sobraniya, 26 Avgusta 1918, s. 3. 
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sayısı toplam 148 kişi oldu.”” Görüşmeler esnasında vahit Rusya hükümeti oluşturulması için komisyon kurulması kararlaştırıldı. Tartışmalar ve müzakereler birkaç gün sürdü. 23 Eylül'de vahit bir hükümet çatısı altında birleşmek hususunda uzlaşmaya varıldı. Toplantı sonunda “Rusya'nın Yeniden Doğuş Birliği” adlı bir deklarasyon metni yazıldı. Metni General Vasiliy Boldırev”” okuyarak herkese duyurdu. Metinde iktidarın olağanüstü yetkilere sahip 3-5 kişilik bir ekibe verilmesi önerildi.’ ”? Öneri olumlu karşılandı ve böylece Bütün Rusya Geçici Hükümeti, Direktuvarlık adlı yeni bir hükümet tesis edildi380 5 kişiden ibaret Direktuvarlık Hükümeti'nin başkanı sağ SR Partisi'nden Nikolay Avksentyev”' oldu.“ Hükümete Kadet Partisi'nden Nikolay Astrov, General Vasiliy Boldırev, Halkçı Sosyalist”lerden Nikolay 


377 “Gosudarstvennoye Soveşaniye у Ufe”, Vestnik Komiteta Çlenov Vserossiyskogo 
Uçreditelnogo Sobraniya, 10 Sentyabrya 1918, s. 2. 
Vasiliy Georgiyeviç Boldırev (1875-1933), Nikolayevski Askeri Akademisi'nden mezun oldu. I. Dünya Harbi'nde Riga Cephesi'nde 45. Topçu Kolordusu ile 5. Ordu'nun komutanlığı görevlerini yaptı. Ekim 1917'de Sovyet yönetimi tarafından tutuklandı, kısa sürede serbest bırakıldı. 1918'de Ufa'daki Direktuvarlık Hükümeti üyesi ve ordu başkomutanı oldu. Kasım 1918'de Japonya'ya sürüldü, Ocak 1920'de Vladivostok'ta kurulan geçici hükümetin ordusunu yönetti. 1922'de Sovyet makamlarınca tutuklandı, 1926'da SSCB'ye hizmet edeceği vaadinde bulunması üzerine serbest bırakıldı. Bir süre Sibirya'da çeşitli görevlerde çalıştı. 1933'te devrim karşıtlığı ile suçlanarak tekrar tutuklandı ve kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 397-398. 
“Deklaratsiya Soyuza Vozrojdeniya Rossiy”, Severnaya Kommuna, 25 Sentyabrya 1918, s. 1. 
380 “j;braniya Pravitelstva”, Vestnik Komiteta Çlenov Vserossiyskogo Uçreditelnogo 
Sobraniya, 24 Sentyabrya 1918, s. 3; “Ufimskaya Direktoriya”, BSE, Tom 44, ,,, Moskva 1956, s. 438. 
381 Nikolay Dimitriyeviç Avksentyev (1878-1843), Penza bölgesinde doğdu. 1899°а 
Moskova Üniversitesi öğrencisi olarak gösterilere katıldığı gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Bir yıl sonra Almanya'ya giderek eğitimini orada tamamladı. SR Partis'nin etkin isimlerinden olan Avksentyev, Şubat Devrimi'nden sonra Rusya'ya döndü. Geçici Hükümet'in 2. kabinesinde İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 2 Eylüde görevinden ayrıldı. Ekim Devrimi'nden sonra ülkenin doğusuna giderek Ufa'da kurulan Direktuvarlık Hükümeti'nin başkanlığını üstlendi. Aleksandr Kolçak'ın iktidara çıkmasından sonra tutuklanarak Çin” sürgün edildi. 1919'da Paris'e gitti.1940*da Fransa'nın Alman orduları tarafından işgalinden önce ABD'ye taşındı. 
1943'te New York'ta öldü. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 10-12. 
Georgiy Gins, Sibir, Soyuzniki Í Kolçak: Povorotnıy Moment Russkoy İstoriy 1918- 
1920 g. g., Tom 1, Pekin 1921, Tipografiya Russkoy Duhovnoy Missiy, s. 256. 
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Çaykovski?” ve SR Partisi'nden Pyotr Vologodski üye seçildi.”** 1 Ocak 1919*da Kurucu Meclis toplanıncaya kadar hükümetin geçici olarak varlığını sürdüreceği açıklandı. Böylece ortaya çıkan yeni hükümet, bölgedeki diğer yerel hükümetleri kapsayıcı bir rol üstlendi. 


Direktuvarlık Hükümeti'nin ilan edildiği günlerde Kızıl Ordu, Doğu Cephesi'nde büyük taarruz başlattı. Ufa tehdit altına düşünce hükumet merkezinin başka bir yere taşınması gündeme geldi. Ufa'ya en yakın yer Yekaterinburg idi. Lakin orası da cephe hattına epey yakındı. O yüzden hükümet merkezinin daha doğudaki Omsk'a nakledilmesine karar verildi. Böylece Omsk'a taşınan hükümet, daha önce Sibirya Hükümeti'nin yerleşmiş olduğu binayı kendi merkezi olarak belirledi.“ 


2.10. BOLŞEVİKLERİN DOĞU CEPHESİ'NDE 
ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALMASI 


Çekoslovak Kolordusu'nun isyanı ve ona bağlı olarak ülkenin doğusunda muhalif hükümetlerin ortaya çıkması, Bolşevik Partisi ileri gelenlerini tedirgin etti. Kısa zaman diliminde büyük bir coğrafyanın muhalif cephenin eline geçmesi Bolşeviklerin hareket alanını hayli daraltmış oldu. Aynı zamanda ülkenin farklı bölgelerine yabancı orduların çıkarma yapması işleri hayli karıştırdı.” İç ve dış hamleler Sovyet yönetimini zor durumda bırakırken, muhalif cephe Bolşevikleri devirmek ümitlerine kapıldı. Ancak Bolşevik yönetiminin pes etmek niyeti yoktu. 


Çekoslovak Kolordusu'nun başarılı olmasının bir nedeni doğudaki Bolşevik ordunun yeteri kadar kuvvetli olmaması idi. Zira Bolşevik yönetimi 


3 Nikolay Vasilyeviç Çaykovski (1850-1926), Peterburg Üniversitesi'nde fizikmatematik bölümünü okudu. Halkçı grubu içinde yer aldığından 1874'te Rusya'dan kaçmak zorunda kaldı. 1904'te SR Partisi üyesi oldu. Şubat Devrimi'nden sonra Petrograd Sovyet'i üyeliğine seçildi. Ekim Devrimi'ne karşı çıktı, Ağustos 1918*de Arhangelsk'te Bolşevik yönetimin devrilmesine katıldı. Kurulan hükümetin başkanı olarak görev yaptı. 1919'da Paris'e gitti. 1926'da İngiltere'de öldü. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 34-343. 

“Vserossiyskaya Vlast”, Vestnik Komiteta Çlenov Vserossiyskogo Uçreditelnogo Sobraniya, 25 Sentyabrya 1918, s. 2. 

“Direktoriya”, SSE, Tom 1, Novosibirsk 1929, s. 828. 

Mihail Smirnov, a.g.e., s. 45. 

Grajdanskaya Voyna 1918-1921, Pod. Red. Andrey Bubnova..., Tom 2, Moskva 1928, s. 58. 
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daha çok ülkenin batısından, Almanya'dan tehdit algıladığına göre doğu cephesini ihmal etmişti. Bölgedeki askeri birliklerin silah, muhimmat ve uzman konusunda sıkıntıları vardi288 Hâliyle zayıf kuvvetler, Çekoslovak askerlerine karşı fazla direnemediler ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Dahası çoğu kızıl asker Çekoslovakların eline esir düştü. Kaçmayı başaranlar ise ormanlarda ve dağlarda izini kaybettirdi.” 


Doğudaki yenilgi Sovyet yönetimini yeniden durumu değerlendirmek zorunda bıraktı. Bu bağlamda Kızıl Ordu'nun nizami ve disiplinli bir ordu hâline getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. İlk önce gönüllü asker alımı durduruldu ve askerlik hizmeti zorunlu hâle getirildi.” Ordu olmadan devrimin başarılı olamaycağını belirten Lenin, doğudaki durumun ciddiyeti üzerine, “Askeri savunma yapmazsak sosyalist cumhuriyetini var edemeyiz” diye herkesi uyardı.” 


УТЅЇК п kararıyla 29 Mayıs 1918”de ülke genelinde işçi ve köylüler seferberliğe alınmaya başlandı”? Seferberlik gerekçesinin halka duyurulması amacıyla ertesi gün Halk Komiserleri Konseyi tarafından basın açıklaması yapıldı. Doğuda ortaya çıkan durumun altı çizilerek devrimin tehlikede olduğu belirtildi ve “İşçi ve köylüler! İktidarı ve toprakları hainlere, isyancılara bırakmayalım. Son savaş için ileri atılalım! Yaşasın işçi ve köylünün Sovyet Cumhuriyeti/” diye halktan silaha sarılması istendi.” 


12 Haziran'da Volgaboyu, Ural ve Batı Sibirya'da 1893-1897 doğumlular seferberliğe alınmaya başlandı.” Ertesi gün Çekoslovak Kolordusu'na karşı etkin mücadele için Doğu Cephesi Askeri Devrim Sovyeti tesis edildi.” Böylece doğudaki tüm Kızıl askeri birlikler yeni kuruma bağlandı. 
Sovyet başkanlığına Pyotr Kobozev, ordu komutanlığına sol SR üyesi Mi- 


388 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 
321-322. 

389 Grajdanskaya Voyna v Rossiy: Borba Za Povoljye, Ed: Aleksandr Smirnov, s. 13. 

30 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, Moskva 1967, s. 429. 

391 Vladimir İlyiç Lenin, Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 38, İzdaniye Pyatoye, 
Moskva 1969, s. 138. 

32 Voyna і Voyennaya İnterventsiya v SSSR, Moskva 1987, İzdatelstvo Sovetskaya 
Ensklopediya, s. 9. 

33 “Ot Soveta Narodnih Komissarov”, Krasnaya Armiya, 1 İyunya 1918, s. 1. 

394 «Dekret O Prizive Na Voennuyu Slujbu”, Krasnaya Armiya, 13 İyunya 1918, s. 2. 

395 Direktivi Glavnogo Komandovaniya Krasnoy Armiy (1917-1920): Sbornik Dokumentov, s. 97-98. 
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hail Muravyev atandı.” Bölgeye takviye güçler sevkedilmesi amacıyla 17 
Haziran'da Moskova ve civarında 21-25 yaşlı erkeklerin silah altına alınması kararı verildi.” Pravda “Sosyalist vatanımız tehlikede” başlıklı yazısı ile herkesi Sovyet ülkesine destek olmaya çağırdı.“ Bununla birlikte halk arasına giden propagandacılar, toplumu ikna etmeğe çalıştı. Bu bağlamda ülkenin değişik şehirlerinde mitingler ve toplantılar düzenlendi, halkın orduya yazılması teşvik edildi. Lenin de farklı etkinlikler düzenleyerek konuşmalarıyla insanları hükümetin yanında durmaya sesledi. Nitekim 21 Haziran'da Moskova'da işçilere hitap ederek ülkenin zor günlerden geçtiğini ve yalnız yeni Si devrim enerjisiyle tüm sorunların üstesinden gelebileceklerini söyledi.? 


Doğudaki durumun ciddiyeti Sovyet Hükümeti'ni çeşitli adımlar atmak zorunda bıraktı. Bu adımlardan birisi de eski Çar generallerinin orduya davet edilmesi oldu. Daha önce orduda varlıklarına sıcak bakılmayan ve terhis edilen general ile subayların yeniden orduya alınmasının yolu açıldı. Tabii Bolşevik basını gerekçeleri haberleştirmekte gecikmedi. Nitekim Sovyet Hükümeti'nin askeri uzmanlar konusunda sıkıntı çektiğini, o yüzden dolayı eski Çar generalleri ile subaylarına Kızıl Ordu'da şiddetle ihtiyaç duyuldugunu yazdı.” Eski Çar generallerinin orduya yeniden alınmasından sonra Kızıl Ordu'nun komuta kademesinin 34%-ü onlardan ibaret oldu.*' 


Haziran sonuna doğru seferberliğe alınanların sayısı 54.000'e ulaştı. 


Yeni birlikler derhâl bölgeye gönderildi.” Sovyet yönetimi takviye güçler ile bölgede varlığını pekiştirmeğe çalışırken, Temmuz başlarında Moskova'da Sol SR isyanını haber alan doğudaki Kızıl Orduları başkomutanı Mihail Muravyev, isyan girişiminde bulundu. Dahası kendine bağlı birliklere batıya, Moskova üzerine hareket emri verdi.””* Beklenmedik olay Sovyet yönetiminde tedirginlik yarattı. Lenin ve Troçki derhâl sert açıklamalar ile 


Vladimir Maksakov, Hronika Grajdanskoy Voynı v Sibiri (1917-1918), s. 188. 
“Çeko-Slovaki”, Veçerniye Ogni, 12 İyunya 1918, s. 3. 

“K Vintovkam”, Pravda, 1 Avgusta 1918, s. 1. 

Vladimir İlyiç Lenin, a.g.e., Tom 36, s. 426. 

“Proyekt Parskago”, Krasnaya Armiya, 13 İyunya 1918, s. 1. 

Aleksandr Kavtaradze, Voyenmye Spetsialist na Slujbe Respubliki Sovetov: 1917- 
1920 god, Moskva 1988, İzdatelstvo Nauka, s. 222. 

Grajdanskaya Voyna v SSSR, Pod. Red. Nikolay Azovtsev, Tom 1, Moskva 1980, Voennoye İzdatelstvo Ministerstva Oboronı SSSR, s. 181. 

43 İlya Berhin, SSRİ Tarihi (1917-1937), s. 110. 

“K Avantyur Muravyeva”, Petrogradskaya Pravda, 19 İyulya 1918, s. 3. 
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başkomutan Muravyev'i “hain” ve “halk düşmanı” olarak adlandırdı. Bolşevik askerlere Muravyev'in görüldüğü yerde öldürülmesi talimatı verildi.“ 


10 Temmuz'da Muravyev'in birlikleri Simbirsk şehrindeki postane ve 
telgraf binalarını ele geçirerek L Kızıl Ordu komutanı Mihail Tuhaçevski'yi?% tutukladı. Tüm orduya telgraf çeken Muravyev, Çekoslovak Kolordusu ile anlaştığını ve Almanya'ya savaş ilan ettiğini açıkladı.”“7 Ardından şehir meclisine giderek Sovyet Hükümeti'nin Almanya ile savaşı başlatması hâlinde isyanı sona erdireceğini bildirdi. Fakat şehir meclisinde istediği karşılığı alamadı. Meclis delegeleri Sovyet Hükümeti'ne bağlı olduklarını söyleyerek itirazlarını bildirdiler. Öfkeyle meclis salonundan ayrılmak isteyen Muravyev, bazı delegelerin çevresini sarması üzerine zor anlar yaşadı. Delegeler generale, isyandan vazgeçmesini söylediler lakin o itiraz etti. Bunun üzerine ortalık karıştı, arbede çıktı. Silahlar patlamaya başladı. O anda General Muravyev yere düştü ve hayatını kaybetti. ”“ Generalin kim tarafından vurulduğu belli olmadı. Pravda ise onun kendini vurarak öldürdüğünü iddia etti.409 


General Muravyev’in öldürülmesinin hemen ardından Doğu Cephesi Askeri Devrim Sovyeti başkanı Kobozev de görevden alındı. Doğu Cephesi ordularının başkomutanlığı görevi İoakim Vatsetis?e*'9 havale edildi.*!! Vat- 


405 “İzmena i Samoubiystvo Muravyeva”, Krasnaya Armiya, 12 İyulya 1918, s. 2. 

406 Mihail Nikolayeviç Tuhaçevski (1893-1937), Smolensk bölgesinde doğdu. I. Dünya 
Harbi'ne katıldı. 1915'te esir düştü. 5 kez kaçma girişiminin sonuncusunda başardı. 
1917°ае Rusya'ya döndü. Kızıl Ordu'ya katıldı. Haziran 1918*den Ocak 1919°а kadar Doğu Cephesi'ndeki I. Kızıl Ordu komutanı oldu. Ardından güneyde 8. Kızıl Ordu komutanlığına getirildi. 1920'nin Şubat-Nisan aylarında Kafkasya ordularının komutanlığı görevinde idi. Rus İç Savaşı'ndan sonra Askeri Akademi'nin reisi, batı askeri bölgesi ordularının komutanı, 1925-1928 yılları arasında Kızıl Ordu genelkarargâhı kurmay başkanı oldu. 1931?e kadar Leningrad askeri bölge komutanlığı görevinde bulundu. 1935'te SSCB mareşali unvanı verildi. 1937'de hükümete karşı darbe hazırlığı suçlamasıyla tutuklandı. SSCB yüksek mahkemesince suçlu bulundu ve kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: Andrey Burovski, a.g.e., s. 626-627. 

Fedor Popov, a.g.e., s. 72. 

“Podrobnosti o Myatej Muravyeva”, Krasnaya Armiya, 21 İyulya 1918, s. 2. 
“Novaya İzmena Leviy SR Muravyeva”, Petrogradskaya Pravda, 12 İyulya 1918, s. 3. 
İoakim İoakimoviç Vatsetis (1873-1938), 1909'da Genelkarargâha bağlı Nikolayevski Askeri Akademisi'nden mezun oldu. I. Dünya Harbi'ne katıldı. Ekm Devrimi sırasında Bolşeviklerin safina geçti ve Kızıl Ordu'ya yazıldı. Temmuz 1918'de Doğu Cephesi ordularının başkomutanlığı görevine getirildi. 1 yıl sonra görevden alınarak Moskova'ya çekildi. 1922'den itibaren Askeri Akademi'de ders verdi. İosif 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setis önce batıya doğru hamle yapan Bolşevik karşıtı orduları durdurmaya çalıştı. Ayrıca yeniden yapılanmaya giderek Kızıl Ordu'yu beş kolorduya böldü, her birine birer komutan atadı. Ancak değişiklerin pek etkisi olmadı. 
Muhalif orduları cephelerde Kızıl Ordu'yu sıkıştırmayı sürdürdü. Sovyet Hükümet”i başarısızlığa, toplum içinde yeteri kadar propaganda yapamadıklarını gerekçe gösterdi. Lenin de 30 Temmuz'da Moskova'da düzenlenen toplantıda aynı meseleyi dile getirdi ve herkesten daha fazla çaba beklediklerini, halka yönelik propagandaya ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.*!? 


Talimatı alan Bolşevik ileri gelenleri şehirlere indi. 2 Ağustos'ta başkent Moskova'da büyük bir miting düzenlendi. Mitingte konuşan Lenin, “Ya kapitalistlerin ve Çarlığın iktidarı olacak, ya da sizlerin, işçilerin iktidarı korunacak. Şayet iktidarınızı korumak istiyorsanız, hepiniz cepheye koşun.” 
diye halka seslendi.*!? Bu arada Lev Troçki basın aracılığıyla ülkedeki bütün subaylara seslenerek, onları Kızıl Ordu'da hizmete beklediklerini dile getirdi 414 


Yalnız propaganda sadece şehirlerde yapılmadı. Özellikle cephedeki muhalif askerlerin ikna edilmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verildi. Bu bağlamda Haziran-Ekim aylarında Moskova'dan 1500 propagandacı cephe bölgesine gönderildi.*'5 Böylece gerek seferberlik gerekse de cephe bölgelerinde yapılan çalışmalar sonucunda kısa zamanda doğuda mücadele eden Kızıl Ordu'nun sayısı artmaya başladı. Nitekim Temmuz ile Ağustos aylarında seferber olunan 11.500 asker daha doğuya gönderildi. Bunun yanı sıra 
doğudaki ordulara 16 ağır top, 136 makineli tüfek, 16 uçak, 6 zırhlı tren ve 3 
zırhlı araba sevk edildi.*! Bununla beraber batıdaki bazı askeri birlikler de Doğu Cephesi komutanlığının emrine verildi.*7 


Stalin döneminde başlayan baskıcı dönemde Alman ajanı olmakla suçlanarak tutuklandı.1938?de ülkeye ihanet suçlamasıyla kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: “Vatsetis, İoakim İoakimoviç”, S/E, Tom 2, Moskva 1962, s. 1019. 

Leonid Pyatetskiy, a.g.e., s. 124. 

“Reç Lenina Na Syezde Predsedateley Gubernskih Sovetov”, Perrogradskaya Pravda,3 Avgusta 1918, s. 2. 

Kratkaya İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR, Pod. Red. G. G. Alahverdov, s. 76. 
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Fakat tüm alınan önlemlere rağmen Kızıl Ordu 7 Ağustos'ta Kazan'ı terketmek zorunda kaldı.*$ Kazan'ın düşmesi Sovyet Hükümeti'nin hiç beklemediği bir gelişme oldu. Askeri yenilgi kadar ekonomik anlamda da hükümet Zor duruma düştü. Çünkü merkezi şehirleri buğdayla temin eden Volga boyu elden çıktı. Hâliyle kıtlık nedeniyle zor günler yaşayan topluma Kazan'ın kaybı ağır bir darbe oldu. Ancak Sovyet basını ilk günler şehrin düşüşünü toplumdan saklamaya çalıştı. Hatta Kazan'ın işgalinin söylenti olduğunu yazdı.”? Fakat gerçeyi daha fazla saklayamadı, birkaç gün sonra şehrin muhalif güçlerin eline geçmiş olduğunu itiraf etti.” 


Kazan'ın kaybedilmesi Sovyet yönetiminde moralleri bozdu. Ancak şehri yeniden ele geçirmek için derhâl hazırlıklar hızlandı. Daha geniş kapsamlı bir seferberlik başlatılması kararlaştırıldı. Silah kullanamayanlara atış dersleri verildi. Diğer yandan cephede hendek kazmak ve askeri malzeme taşımak gibi işlerde çalıştırılmak üzere parti mensupları göreve çağrıldı.” 
Bir yandan da devam eden propaganda sonucunda toplumun zihnine nüfus edildi. İdeoloji ağır ama başarılı şekilde halkın ilgisini çekti. Basın da üzerine düşeni yaptı. Özellikle basında muhaliflere karşı terör dâhil her türlü eylemin haklılığı ve doğallığı üzerinde duruldu.” İşçiler ve köylülerin neden muhaliflerin değil, Bolşeviklerin yanında yer almaları tüm ayrıntısıyla açıklandı, zihin karmaşıklıkları giderildi. Böylece yeni bir heyecanla seferber edilen takviye güçler doğu cephesine sevkedildi. Askeri teknoloji ihtiyacının da giderilmesi ile Eylül ayının başından itibaren Kızıl Ordu, Doğu Cephesinde üstünlüğü ele alma fırsatı buldu. 


Sovyet yönetiminin Doğu Cephesi'ne yeni takviye güçler göndermesi Çekoslovak Kolordusu askerlerinin gözünü korkuttu. Yaz sonlarında savaşmak istemeyen kolordu, çekimser kalmaya başladı. Bir an önce ülkelerine dönmek isteyen askerler, geç de olsa kendilerini ilgilendirmeyen bir savaşta yer almanın anlamsızlığını farkettiler.”* Bunu fırsat bilen Sergey Kamenev 


418 «<Dopolnitelnaya Podrobnosti Vzyatiya Kazani”, Vestnik Komiteta Çlenov Vseroskomutasındaki Kızıl Ordu, Kazan şehrine taarruz yaptı. Çekoslovak Kolordusu'nun askerleri fazla direniş göstermeden cepheden çekildiler. Hâl böyle olunca tekbaşına Kızıl Ordu saldırılarına engel olamayan Halk Ordusu askerleri şehri savunmakta zorlandı. 10 Eylül'de Kızıl Ordu'ya bağlı TI. уе V. 
Kolordular Kazan'a girdi.” Lenin aynı gün sevinçli haberi Lev Troçki'ye ile paylaştı. Ardından 22 Eylül'de Doğu Cephesin'deki Kızıl Ordu askerlerini Kazan'ın alınması dolayısıyla kutladı. 


Kazan'ın ardından hızlı ilerleyişini sürdüren Mihail Tuhaçevski komutasındaki I. Kolordu ile V. Kolordu, 12 Eylül'de Simbirsk şehrini muhaliflerden temizledi.” Üstelik Kızıl Ordu'nun başarılı ilerleyişine paralel olarak Bolşevik Parti merkezi, Çekoslovak Kolordusu askerlerine hitaben propaganda amaçlı bir müracaat yayınladı, “Çekoslovak askerleri! İngiliz, Fransız, Amerikan ve Japonlar size yardım sözleri verdiler, lakin sizi kandırdılar.. Kızıl Ordu'nun gücünü görüyorsunuz artık. Kazan ve Simbirsk'i kurtardık, yarın Yekaterinburg'u, Samara'yı ve diğer şehirleri de alacağız. 
Sizler kralların, kapitalistlerin ve zenginlerin çıkarları için boşuna ölüyorsunuz. Gözlerinizi açın: Rus işçisi ve köylüsü kendi özgürlüğü için savaşıyor... Yolumuzdan çekilin! Sizler de kendi komutanlarınızı tutuklayın, Sovyet işçi ve köylüsü ile birleşin; işte o zaman kurtulursunuz’ 


Kızıl Ordu'nun aldığı başarılar Simbirsk'in doğusundaki muhalif cephenin hızlı bir şekilde doğuya kaçmasına sebep oldu. Samara civarındaki Çekoslovak Kolordusu askerleri de Ufa'ya çekildi. Kızıl Ordu karşısında tek kalan Samara Hükümeti'nin Halk Ordusu, direniş gösteremeyeceğini anlayınca 4 Ekim'de Sızran”dan ayrıldı.”? Bunun üzerine Mihail Tuhaçevski komutasındaki I. Ordu hiç zorlanmadan önce Sızran'a, ardından 7 Ekim'de Samara'ya girdi.” Kazandığı başarılardan sonra basına açıklama yapan Tuhaçevski, L Kolordu'nun 3 


“Kazan Naşa”, Pefrogradskaya Pravda, 11 Sentyabrya 1918, s. 1; “Vzyata Kazan”, Derevenskaya Kommuna, 12 Sentyabrya 1918, s. 1. 

Direktivı Glavnogo Komandovaniya Krasnoy Armiy (1917-1920): Sbornik Dokumentov, s. 110. 

“Simbirsk Vzyat”, Pefrogradskaya Pravda, 13 Sentyabrya 1918, s. 1. 

Plamennoye Slovo: Listovki Grajdanskoy Voynı, Pod. Red. N. N. Bonartseva, Moskva 1967, Voennoye İzdatelstvo Ministerstva Oboronı SSSR, s. 49. 
Grajdanskaya Voyna v Rossiy: Borba Za Povoljye, Ed: Aleksandr Smirnov, s. 28. 
“Vzyata Samara”, Derevenskaya Kommuna, 9 Oktyabrya 1918, 5. 1. 
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hafta boyunca 6 şehri aldığını ve 80 top, 200 makineli tüfek ile 3 zırhlı treni de ganimet olarak ele geçirdiğini bildirdi.” 


Böylece Kızıl Ordu birlikleri 1918 yılının sonbaharında Volgadan Ural'a kadar olan bölgeyi muhalif cepheden kurtarmayı başardı.*? Kasım'dan itibaren doğuda aktif operasyonlar yavaşladı. Zira ülkenin güneyinde, Don Vilayeti'nde ataman seçilen Pyotr Krasnov, Sovyet Hükümeti'ne karşı yeniden isyan bayrağı açmıştı. Sovyet yönetimi tüm dikkatini güney cephesine çevirmek zorunda kaldı. Diğer yandan doğuda 17 Kasım'da devrilen Direktuvarlık Hükümeti'nin yerine Amiral Aleksandr Kolçak liderliğin- de yeni bir muhalif hükümet tesis edildi. Hâl böyle olunca Kızıl Ordu doğuya doğru daha fazla ilerleyemedi, operasyonları Perm civarında durdurmak zorunda kaldı.” 


2.11. DİREKTUVARLIK HÜKÜMETİ 


Omsk'a nakledilen Direktuvarlık Hükümeti, genel olarak SR Partisi mensubu kişilerden oluşmasından dolayı ilk günlerden itibaren toplumun beklentisinden uzak kaldı. Çünkü toplum SR Partisi'ni sloganları, düşünceleri ve icraatlarıyla Bolşeviklere çok yakın buluyordu. O yüzden hükümetin uzun süreli olmayacağı anlaşıldı. 


Ancak hükümet kurulmasının hemen ardından birtakım kararlar alarak faaliyete başladı. Önce bir program açıkladı. Çok fazla vaadin yer aldığı programda, ülkenin Bolşeviklerden kurtarılacağı, yasaların, düzenin, insan haklarının yeniden tesis edileceği, batılı devletlerle yapılmış ittifaka uygun olarak Brest-Litovsk Anlaşması'nın feshedileceği ve Almanya ile müttefiklerine karşı savaşa devam edilerek Rusya'nın işgal edilmiş topraklarının kesinlikle kurtarılacağı sözü verildi.” 


Ardından Bolşeviklere karşı mücadele edebilmesi için ordu hazırlama 


çalışmaları başlatıldı. General Vasiliy Boldırev genel komutanlığa atandı. *“ 
41 «O Vzyatiy Sızrani i Samarı”, Voorujenmy Narod, 15 Oktyabrya 1918, s. 3. 

42 İstoriya Grajdanskoy Voynı v SSSR, Moskva 1958, Tom 3, s. 412. 

43 Andrey Burovski, a.g.e., s. 264. 

44 Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 2, s. 32. 

435 «Gramota Vserossiyskago Vremennago Pravitelstva Ko Vsem Narodam Rossiy”, 
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Ordu olmadan hiçbir hakkın elde edilmeyeceği üzerinde duruldu, Rus halkına çağrı yapılarak özgürlükler, Kurucu Meclis ve vatandaşlık hakları için herkesten destek beklendiği açıklandı.”7 


Yalnız ilk günden itibaren hükümet toplumu Bolşeviklere karşı güç birligine davet ederken, kendi içinde sorunlar yaşamaya başladı. Nitekim hükümetteki SR ler ile diğer siyasi parti mensupları arasında sık sık tartışmalar ve anlaşmazlıklar çıktı. Aslında vahit ve güçlü bir iktidar olabilmek adına bir arada çalışmaları gerektiğinin farkında idiler.* Oysa hükümet üyesi olan ancak Sibirya'nın bağımsızlığını savunan Pyotr Vologodski birlikteliğin tam aksine işler yapmaya koyuldu.” Nitekim bir süre sonra Vladivostok'a giderek kendi düşüncelerine destek arayışında bulundu. Bu bağlamda Çekoslovak Kolordusu komutanı Radola Gayda, Aleksandr Kolçak, Ataman Grigoriy Semyonov ve Sibirya-Amur Donanması subayları gibi bir sıra mühim muhalif şahıslarla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Sibirya'nın genel durumuna dikkat çekerek Bolşeviklere karşı ortak mücadele konusunda onlara öneriler sundu. Lakin hiçbirinden aradığı desteği bulamadı. 


Müttefik devletlerin desteği olmadan hükümet varlık sürdüremeyeceği- ni biliyordu. O yüzden ilk günlerden itibaren tanınmak adına çalışma başlattı. Önce bir mektubla Amerika Birleşik Devletleri başkanı Woodrow Wilson'a müracaat etti. Mektupta Bolşeviklere karşı mücadelede ABD'den destek beklendiği ifade edildi? Fakat ABD, Direktuvarlık Hükümeti'ni sol bir hükümet olarak gördüğünden tanımaya yanaşmadı. Ümidini kaybetmeyen Direktuvarlık Hükümeti ikinci çağrıyı, 12 Ekim'de İsveç hükümetine yaptı. 
Ama İsveç, İskandinav ülkelerine danışmadan tek başına karar almak istemediği cevabını уегаї.4*! İkinci çağrısı da karşılıksız kalan Direktuvarlık Hükümeti'nin müttefik devletler nezdindeki çabası boşa gitmiş oldu. 


Aslında müttefikler kendi çıkarlarının peşindeydiler. Direktuvarlık Hükümeti'ni çıkarlarına karşılık verecek bir hükümet olarak görmediler. Dolayısıyla bir süre sonra Rusya'daki bütün mühalif güçleri tek elde toplayabilecek ve Bolşeviklere karşı ciddi şekilde durabilecek yeni bir oluşum fikrini ortaya attılar. Ancak yeni oluşumun bir hükümet şeklinde değil, iktidarın tek bir kişinin elinde bulunduğu diktatörlük olması önerisinde bulundular. Öneri önce İngilitere hükümeti tarafından öne sürüldü. Diğer ülkelerce de makul görüldü. Böylece eski Çar ordusu amirallerinden Aleksandr Kolçak'ın ismi gündeme geldi. Onun öneriye karşılık veren tek isim olduğu üzerinde uzlaşmaya varıldı.** 


Kolçak'ın ismi birdenbire ortaya atılan bir isim olmamıştı. Onun Bolşeviklerden ne denli nefret ettiği bilinmekteydi. Müttefik devletler onu iyi tanıyordu. Ekim Devrimi sırasında Amerika?da askeri uzman olarak bulunan Kolçak, devrimin hemen ardından önce Japonya'ya, sonra da Çin'e gitmişti. 
Çin'de Mançurya Haberleri gazetesine yaptığı açıklamada Rusya'yı Bolşevik iktidarından kurtarmak için çalışmak istediğini belirtmişti.** İngiltere hükümeti onunla daha Japonya'da iken irtibat kurmuştu. Nitekim Sibirya'yı iyi bilen İngiltere'nin bölgedeki generali Alfred Noks”** hükümetine, sosyalistler yerine iktidarda askeri bir diktatörün bulunmasını önermişti.” Dolayısıyla Kolçak ismi bu şekilde gündeme geldi. 


Brest-Litovsk Barış Anlaşması'na karşı çıkan Kolçak neyin pahasına olursa olsun Almanlara karşı savaşı sürdürmek taraftarıydı. Anlaşmayı utanç verici bir mağlubiyyet adlandıran amiral, atılan imzalar ile ülkeye ihanet edildiğini savunmaktaydı. O yüzden Bolşeviklere karşı daha ciddi adımlar 
atması gerektiği niyetiyle Ekim başlarında Çin'den Rusya'ya döndü. 14 
Ekim'de Omsk'a giderek mevcut durumla ilgilendi. Oradayken Direktuvarlık Hükümeti üyeleriyle de görüştü. Ardından bölgedeki muhalif subaylarla bir toplantı yaptı. Toplantıda onların hükümetten memnun olmadıklarını anladı.“ 


Kolçak'ın Omsk’ta çok fazla kalmak niyeti yoktu. Lakin hem hükümetin içinde bulunduğu durum, hem de General Vasiliy Boldırev'in onu Askeri 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ve Donanma Bakanlığı görevine teklif etmesi dolayısıyla bir süre daha şehirde kalmaya karar verdi. bakanlık teklifi yapılırken İngiliz generali Noks da yanlarında idi. Kolçak teklife pek itiraz etmedi. “Eğer durum ve şartların işime uymadığını görürsem istifamı sunarım” şerhini düşerek görevi kabul ettiğini belirtti. “* Böylece Kolçak'ın bakanlık teklifini kabul etmesi ile Direkturvarlık Hükümeti'nin yeni kabinesi belirlendi. Kolçak, 4 Kasım'dan itibaren görevinin icrasına başladı.“ 


Göreve başladıktan birkaç gün sonra cepheye yollanan Kolçak, orada komuta heyeti ile birtakım görüşmeler gerçekleştirdi.” Sefer çerçevesinde Sibirya Ordusu Genel Karargâhını da ziyaret ederek, Çekoslovak Kolordusu generallerinden Radola Gayda, Yan Sırova ve Mihail Diterihs”' ile de biraraya geldi. Görüşmelerde ordu subaylarının genel olarak Direktuvarlık Hükümeti'nden şikâyet ettiklerine şahit oldu. 


Kolçak cephede bulunduğu esnada 5 Kasım'da İjevsk şehri civarında Kızıl Ordu ile Direktuvarlık Hükümeti ordusu arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Lakin çatışmalarda Direktuvarlık ordusu büyük bir yenilgi aldı. Yenilgi hükümetin bölgede otoritesine ağır darbe indirdi. İlk başta Direktuvarlık ordusu komuta heyetinin hükümete olan güveni sarsıldı.” Ordu heyeti kuvvetli bir hükümet ve iradeli bir şahsiyet beklentisi içinde iken Kolçak'ın bölgede bulunması bazı çevrelerde ilerisi için ümit uyandırdı. Dolayısıyla Kolçak, о zamandan itibaren bölgede “bir kurtarıcı” olarak görülmeye başlandı.”? 


Kolçak'ın cephede bulunduğu sırada ordu başkomutanı General Boldırev da Çekoslovak askerleriyle görüşmek üzere Çelyabinsk'e gitmişti. O da Omsk'taki hükümet konusunda cephedeki askerin görüşünü almak niyetindeydi.“ Onun Çelyabinsk”te bulunduğu esnada Kolçak, Omsk'a geri döndü. O sırada Kolçak'ı ziyaret eden bazı komutanlar, Direktuvarlık Hükümeпіп can çekiştiğini söyleyerek ondan diktatör olarak tüm görevi üstlenmesini talep ettiler.“ Kolçak, ordunun tümünün kararını bilemediğini söyleyerek talebi geri çevirdi. 


Fakat 17 Kasım gecesi Omsk”ta hükümete karşı darbe yapıldı.*“ Ordu- 


daki bazı subaylar ve Kazak komutanlar hükümeti devirmeyi başardı. 18 
Kasım sabahı hükümet üyeleri Nikolay Avksentyev, Vladimir Zenzinov”, 


“3 Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 2, s. 124. 
44 Vasiliy Boldirev, a.g.e., s. 104. 
455 Nikita Kuznetsov, a.g.e., s. 27; Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, 
Çast 2, s. 128. 
456 Kolçak'ın gerçekten hükümet darbesine karışıp karışmadığı konusu hala tartışmalıdır. 
Bu hususta iki farklı yaklaşım vardır. Birincisi, yani Sovyet tarih yazımına göre, amiral emperyalistlerin direktifiyle darbe yapmıştı. Hatta darbeyi İngiliz Generali Noks'un yaptığı ve Kolçak önderliğinde kurulan hükümetin de “Noks Hükümeti” diye adlandırıldığı iddia edilir. (Samiul Rabinoviç, İstoriya Grajdanskoy Voym: Kratkiy Oçerk, Moskva 1935, Gosudarsvennoye Sotsialno-Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 81.) İngiliz generali Alfred Noks'un Kolçak”a verdiği destek Sovyet tarih yazımının en mühim argümanıdır. 
Batı'da da Sovyet argümanını destekleyen görüşler mevcuttur. Örneğin, Fransa'nın o dönem Rusya'da bulunan subaylarından General Maurice Janin hatıratında, amiralin darbe hazırlığı yapmış olduğunu kaydetmektedir. Hatta İngiliz Generali Noks'un subaylarından birinin de darbeye ilişkin planların yapıldığı gizli toplantıya katıldığını belirtmektedir. (William Henry Chamberlin, The Russian Revolution 1917-1921, Guilford 1987, Princeston University Press, s. 180.) Muhtemelen Janin bu iddiayı, darbeye katkıları dolayısıyla İngilizleri suçladığı için dile getirmektedir. İkinci yaklaşım Amiral Kolçak'ın kendi ifadeleridir. Nitekim o, darbeye karıştığı iddialarını şiddetle reddetmektedir. 
Nitekim yakalandıktan sonra yapılan sorgusunda darbe hazırlıklarıyla ilgili birtakım söylentiler duyduğunu, lakin kendisinin olaya karışmadığını iddia etmektedir. (Dopros Kolçak'a, Leningrad 1925, s. 169.) Georgiy Gins de hatıratında kesin olarak Kolçak'ın söylediklerini desteklemekte ve onun darbeden haberdar olmadığını belirtmektedir. (Georgiy Gins, Sibir, Soyuzniki Í Kolçak: Роуоғоту Moment Russkoy İstoriy 1918-1920 g. g., Tom 1, s. 307). 
Vladimir Mihayloviç Zenzinov (1881-1953), SR Partisi'nin önemli liderlerinden biri. 1905”te SR Partisi'nin Moskova teşkilatının üyesi oldu. 1909'da SR Partisi 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Andrey Argunov” ve emniyet müdürü Yevgeni Rogovski tutuklandı.” 
General Boldırev, Omsk dışında olmasından dolayı yakayı ele vermedi. 
Hükümetin diğer üyeleri Pyotr Vologodski ile Vladimir Vinogradov ise görevlerinden istifa ettiler. Böylece hükümet feshedildi, Aleksandr Kolçak 


iktidara geldi 46! 


Böylece Rusya'yı demokratik bir devlete dönüştürmek niyetiyle yola çıkan ve Kurucu Meclis?e büyük önem atfeden muhalif partilerin son durağı olan Direktuvarlık Hükümeti devrilerek siyasi sahneden uzaklaştırıldı. Tek başına yönetimi üslenen Aleksandr Kolçak'ın ilk icraatı da devrik hükümetin meclis konseyini feshetmesi oldu. Konsey üyelerinden bazıları tutuklanırken, bir kısmı da infaz edildi. Dahası tüm bunlar yaşanırken hiçkimse sesini çıkarmadı.*“? 


Kolçak'ın darbe sonucu iktidara geçmesi İç Savaş'ın bir başka aşaması oldu.“ Zira onun yönetimi ile muhalifler doğuda Bolşeviklere karşı büyük bir güç kazandılar. Bir süre sonra Rusya'daki diğer muhalif cephe komutanları, Kolçak iktidarını tanıyarak ona bağlılık bildirdiler.“ Kolçak’in iktidara yükselişi yabancı ülkelerce de olumlu karşılandı. İngiltere hükümeti zaten Kolçak'ın iktidara çıkması için gayret sarfetmişti. Ancak Kolçak'a bir destek de ABD'den geldi. Nitekim ABD hükümeti adına yapılan açıklamada Kolçak'ın iktidara yükselmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.** 


merkez yürütme kuruluna seçildi. Partinin yayın organı Delo Naroda (Halkın İşi) gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu. Ekim Devrimi'ni kabul etmedi. 1918 yazında Samara'da KOMUÇ Hükümeti'nde yer aldı. Kolçak tarafından tutuklanarak Çin'e sürgün edildi. 1933'e kadar Almanya'da yaşadı. Ardından Paris'e taşındı. 
1940'dan itibaren ABD'ye yerleşti. Bkz: “Zenzinov, Vladimir Mihayloviç”, SİZ, Tom 5, Moskva 1965, s. 682. 

Andrey Aleksandroviç Argunov (1867-1939), SR Partisi liderlerinden olan Argunov, 1901'de Rusya'da ilk SR dergisi olan Revo/yursionnaya Rossiya'yı (Devrimci 
Rusya) çıkarttı. Ekim Devrimi'nden sonra KOMUÇ Hükümeti üyesi oldu. 1918 
sonlarında Çekya”ya iltica etti. Prag'da öldü. Bkz: “Argunov, Andrey Aleksandroviç” SİE, Tom 1, Moskva 1961, s. 716. 

“Perevorot V Sibiri”, Petrogradskaya Pravda, 29 Noyabr 1918, s. 3. 

“Ufimskaya Direktoriya”, S/E, Tom 14, Moskva 1973, s. 912. 

“Admiral Kolçak”, Voorujennıy Narod, 26 Noyabrya 1918, s. 1; “Kak Angliçane Postavili U Vlasti Kolçaka”, Pefrogradskaya Pravda, 14 Avgusta 1919, s. 1. 

* Direktoriya”, SSE, Tom 1, Novosibirsk 1929, s. 828. 

46 Evan Mawdsley, The Russian Civil War, Edinburg 2000, Birlinn Limited, s. 116. 
16 Anatoliy Perepelitsın, a.g.e., s. 362. 

465 «Novaya Organizatsiya Vlasti”, Naşe Delo, 26 Noyabrya 1918, s. 2-3. 


458 


459 
46 
46 


= © 


^ 


181 


Kanlı Dört Yıl - Rus İç Savaş Tarihi (1917-1920) 


2.12. GENERAL PYOTRKRASNOV'UN DON 
VİLAYETİ'NDE ATAMAN OLMASI VE 
BOLŞEVİKLERE KARŞI MÜCADELESİ 


Pyotr Krasnov, devrik başbakan Kerenski ile birlikte Petrograd üzerine saldırıdan mağlup olarak ayrıldıktan bir süre sonra Don Vilayeti'ne döndü. 
Don'a vardığı zaman, Ataman Nazarov daha yeni kurşuna dizilerek öldürülmüş, vilayet tamamiyle Sovyet yönetiminin eline geçmişti. Pyotr Krasnov olaylara karışmadı, Konstantinovski adlı bir istasyonda saklandı.*““ Ancak ortalıkta görülmemesi hakkında esir düştüğü gibi dedikoduların yayılmasına neden oldu. Lakin daha sonra Don”da olduğu anlaşıldı.**7 


Mart ayından itibaren Don bölgesinde durum daha da ağırlaştı. Bolşevik yanlısı köylülerin baskınlarla toprakları gaspetmesi ve açlık çeken Sovyet yönetimine bağlı askerlerin sık sık huzursuzluk çıkarması bölge halkı tarafından tepki çekti. Düzenin iyice bozulması üzerine bazı bölgelerde Kazaklar ile Kızıl askerler arasında küçük çatışmalar yaşanmaya başlandı. Nisan sonlarında çatışmalar şiddetini arttırdı, hatta vilayet merkezi Novoçerkassk”ta Kazaklar ile Bolşevikler arasında çatışmalar meydana ре14і.“% Tam o sırada Gönüllü Ordu'ya katılmak üzere Romanya'dan yola çıkan General Mihail Drozdovski*” birliği Don Vilayeti'ne ulaştı. İsyan başlatmış Kazaklar, yardım konusunda Drozdovski*ye müracaat ettiler. Olumlu cevap almaları ile de Drozdovski birliğinin desteğiyle 6 Mayıs'ta vilayet merkezi Novoçerkassk'ı ele geçirdiler.“ 


466 Dimitri Mityurin, a.g.e., s. 63; Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Beliye Generalı.., s. 103. 
467 Naçalo Grajdanskoy Voynı: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, Moskva Leningrad 
1926, Gosudarstvennoye Sotsialno-Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 95. 

“Vozstaniye V Novoçerkasske”, Utro Petrograda, 22 Aprelya 1918, s. 1. 

469 Mihail Georgiyeviç Drozdovski (1881-1919), 1908'de Nikolayevski Askeri Akademisi?'nden mezun oldu. Киѕ-Јароп Harbi'ne katıldı, I. Dünya Harbi'nde çeşitli alaylarda komutan oldu. Ekim Devrimi'nden sonra Bolşeviklerle mücadele yapmak üzere Romanya Cephesi'nde bir askeri birlik oluşturdu. Mart 1918”de Gönüllü Ordu'ya katılmak için birliği ile Don Vilayetine gitti. Onun birliği Gönüllü Ordu'da 3. 
Piyade Tümeni diye adlandırıldı. 13 Kasım 1918'de Stavropol civarındaki savaşta ayağından yara aldı. 14 Ocak 1919'da hayatını kaybetti. Bkz: Andrey Burovski, a.g.e., s. 603. 

Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 178; Naçalo Grajdanskoy Voynı: Memuarı, s. 100. 
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Novoçerkassk'ın düşüşü vilayette şaşkınlık ve heyecanla karşılandı. 
Tam o sırada Brest-Litovsk'taki görüşmelerin tıkanması üzerine Alman ordusu Sovyet yönetimine karşı savaşa başladı. Kısa zamanda ülkenin güneyinde bazı noktalar Alman ordusunun eline geçti. Don Vilayeti yakınlarında Alman ordusunun görünmesi Kazakları sevindirdi. Nitekim çok geçmeden Alman ordularına yardım çağrısı yapan Kazaklar, olumlu cevap aldılar. Böylece Alman yardımı ile Rostov şehri de Bolşeviklerden kurtarıldı.*”' Almanların varlığı Kazaklara güven verdi. Nitekim kısa zamanda tüm vilayette Sovyet orduları sıkıştırıldı, sonuçta Çerkez, Rostov, Yukarı Don bölgesi, hatta batıdaki Donetsk'in güney kısımları Kazakların eline geçti.*”? 


İsyanda başarı kazanarak vilayetin büyük kısmını Bolşeviklerden kurtarınca Kazak ileri gelenleri Don'u Kurtarma Konseyi adlı bir örgüt kurdular. 
Konseyin ilk toplantısında General Pyotr Popov vilayetteki Kazak ordusunun komutanı seçildi.” Fakat General Popov'un yanında eski çar ordusu subaylarının bulunması konseyin tepkisine neden oldu. Bu yüzden konsey yeni ordu komutanı arayışına başladı. Bir süre sonra Pyotr Krasnov'a teklif götürüldü. Pyotr Krasnov teklife olumlu cevap verdi. Bunun üzerine konseyde oylama yapıldı. Oylamada delegeler Krasnov'u Don Vilayeti atamanı ve ordu komutanı olarak seçtiler.*”* 


Krasnov derhâl hükümetini tesis etti. Hükümetin ilk icraatı bölgesel bagımsızlığı ilan etmesi oldu. Bu arada bağımsız Don Vilayeti'nin bayrağı, marşı ve forsu belirlendi. Bolşeviklerden temizlenen bölgelerde okullar açıldı, fabrikalar çalışmaya başladı.” 21 Mayıs'ta bölgede seferberlik ilan edildi. Diğer yandan Don Vilayeti dışında bulunan tüm Kazak subayları orduya davet edildi.“ Bir süre sonra 39.000 askerden ibaret Kazak ordusu oluşturuldu.*”77 Öncelikli amacı, bütün vilayeti Bolşeviklerden temizlemek olan Krasnov, bunun yolunun güçlü bir ordu kurulmasından geçtiğinin farkındaydı. 


47 


“Zanyatiye Nemtsami Rostova Na Donu i Taganroka”, Zarya Rossiy, 9 Maya 1918, s. 3. 
472 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 420. 
473 «Krug Spaseniya Dona”, Zarya Rossiy, 28 Maya 1918, s. 2. 

4174 “Provozglaşeniye Nezavisimosti Dona”, Zarya Rossiy, 29 Maya 1918, s. 2. 

“5 Dimitri Mityurin, a.g.e., s. 64. 

476 «Priziv Ofitserov”, Veçerneye Slovo, 13 İyunya 1918, s. 2. 

47 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Borba Generala Kornilova, Tom 2, s. 61. 
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Dış destek alınmadan güçlü bir ordu kuramayacağını anlayan Krasnov, göreve başladıktan sonra Almanya imparatoru П. Wilhelm'e bir mektup yazdı. Mektubunda Don hükümeti olarak Almanya ile savaşmak istemediklerini belirterek ortak düşmanları olan Bolşeviklere karşı mücadele edebilmek için silaha ithiyaçları olduğunu ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini vurguladı.“ Krasnov'un mektubuna 21 Mayıs'ta cevap verildi. 
Almanya hükümeti, ordusunun işgalci olmadığının altını çizerek sadece Don Vilayeti'nde düzeni sağlamak için çalıştıklarını ve görevlerinin bitmesi ile de bölgeden ayrılacaklarını açıkladı.*” 


Pyotr Krasnov destek için Almanya ile yazışmalar yaparken Anton Denikin komutasındaki Gönüllü Ordu'nun Don Vilayeti'ndeki varlığı onu rahatsız etti. Zira Denikin hem Almanya'ya düşmandı, hem de Kazakların canini sıkan “Vahit ve Bölünmez Rusya” düşüncesini savunmaktaydı.”*9 Oysa Rusya'dan ayrılmak isteyen Kazaklar onun düşüncesine sıcak bakmıyordu. 
Diğer yandan sadece Kazaklar değil, Almanya hükümeti de Gönüllü Ordu'nun bölgede bulunmasından rahatsızdı. 


Hâlbuki Krasnov ve Almanya'nın rahatsızlığını umursamayan Anton Denikin, Bolşeviklere karşı mücadelede Don Kazaklarının desteğini arzu etmekteydi. Pyotr Krasnov Kazakları Gönüllü Ordu'ya göndermek niyetinde değildi. Dolayısıyla taraflar arasında anlaşmazlık meydana çıktı. Ancak anlaşmazlığın çözümü için biraraya gelerek görüşmek kararı verildi. Böylece Krasnov ile Denikin 28 Mayısta Manıçeski İstasyonu'nda buluştular. Görüşmede Denikin atamandan Gönüllü Ordu'ya katılmasını önerdi.*! Bölgedeki tüm askeri birliklerin kendi komutası altında birarada olmasını arzuladığını belirtti.“ Pyotr Krasnov yanıt olarak ona, ordusunu Tsaritsın'a götürmesini ve Ural Kazaklarıyla birlikte hareket etmesini önerdi.“ General Denikin teklifi reddetti, bölgede kalarak öncelikli olarak Kuban Vilayeti'ni Bolşeviklerden temizlemek istediğini belirtti. ** 


“8 Oleg Gonçarenko, Beloye Dvijeniye: Pohod Ot Tihogo Dona Do Tihogo Okeana, Moskva 2007, İzdatelstvo Veçe, s. 66. 

479 Naçalo Grajdanskoy Voynı: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 133. 

40 Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı.., s. 113. 

41 Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome: Bolşevitskiy Period Russkoy Revolyutsiy, 
Tom 2, Paris 1927, İzdatelstvo İmpremeria D'art Voltaire, s. 64. 

482 Naçalo Grajdanskoy Voynı: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 134. 

Andrey Venkov, a.g.e., s. 182. 

*4 Naçalo Grajdanskoy Voynı: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 134; Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 183. 
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Taraflar arasında ilk buluşmada uzlaşma sağlanamadı. 1918'in yazında Çekoslovak Kolordusu'nun doğudaki faaliyetleri Krasnov’u harekete geçirdi. Ordusuna vilayetin tamamında operasyon emri verdi. Kısa bir sürede Don Kazak ordusu vilayeti tamamen Bolşeviklerden temizledi. Ardından bölgenin güvenliği için vilayet dışında da Bolşeviklere karşı operasyonlara devam edilmesi kararlaştırıldı. Böylece 3 kol hâlinde bölünen Kazak ordularından bir kol Novoçerkassk-Tsaritsın demiryolunda ilerlemeğe başladı. Diger kolları ise Don Nehri ve Rostov-Velikoknyajeskaya demiryolu boyunca yürüdü.” Orduya Tsaritsın, Kamışin, Balaşov, Novohopesk, Povorino, Kalaç gibi şehirleri ele geçirmesi talimatı verildi. 


Doğuda yerlerşen Tsaritsın, Don Vilayeti?nin arka cephesinde tehdit oluşturduğundan Krasnov için hayati öneme sahipti. Şehrin ele geçirilmesi hâlinde Kazak ordusunun kuzey ve kuzey-batı yönündeki faaliyetleri rahatlayacak, Dogu Cephesi'nin sağ kısmında Kızıl Ordu büyük tehdit yaşayacaktı. 


Temmuz ortalarında Kazak ordusu Tsaritsın'a tehdit oluşturmaya başladı. Bunun üzerine şehirde seferberlik ilan edildi. Sovyet yönetimi tüm güçlerini topladıktan sonral6 Ağustos'ta Kazak ordusu üzerine saldırya geçti, onları şehir çevresinden püskürttü.“ Böylece ilk Tsaritsın yürüşünden Kazak ordusunun kazanımı, 26 Ağustos'ta Kalaç şehrini ele geçirmesi oldu. 
Tsaritsın ise alınamadı. 


Doğu yönünde pek başarılı olamayan Krasnov, yeni bir talimatla operasyonu kuzey yönünde yoğunlaştırdı. Hızla ilerleyen Kazak ordusu çok geçmeden Voronej şehrine yaklaştı. Moskova yolu üzerindeki Voronej'in tehdit altına düşmesi Sovyet yönetimini tedirgin etti. Bölgedeki savunma güçleri zayıf olduğundan Sovyet yönetimi doğudan, Saratov ve Tambov civarından bazı askeri birlikleri Уогопеј’е kaydırmak zorunda kaldı. Böylece Kazak ordusu Voronej önlerinde durduruldu.“ Bu arada Kazak askerleri Don Vilayeti sınırları dışındaki askeri operasyonlara yine sıcak bakmadılar. 
Krasnov'un askerleri ikna çabası faydasız oldu. Nitekim bazı birlikler daha ileri giderek silah bıraktılar, Bolşeviklerin safına geçdiler. “© Böylece kuzeye yapılan taarruz durmak zorunda kaldı."** 


“Dvijeniye Kazakov”, Zarya Rossiy, 7 İyunya 1918, s. 2. 

486 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, 422. 
47 İlya Berhin, SSRİ Tarihi (1917-1937), s. 112. 

“У Armiy Krasnova”, Petrogradskaya Pravda, 2 Sentyabrya 1918, s. 3. 

Andrey Venkov, a.g.e., s. 339. 
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Eylül 1918”de Don Vilayeti'nde Ataman Krasnov’a karşı muhalefet oluşmaya başladı. Krasnov bunu farkedince istifa tehdidinde bulunarak yeniden ataman seçimleri yapılmasını istedi. Seçimler 12 Eylül'de gerçekleşti. 
O esnada bazı delegeler General Denikin'e yakın olan Afrikan Bogayevski'nin” seçilmesi için uğraştı. Lakin Almanların araya girmesiyle Krasnov seçimi kazandı. Bogayevski 70 oyda kalırken, Krasnov 234 oyla ikinci kez Don Kazaklarının atamanı seçildi." 


Yeniden ataman seçilmesinden sonra Krasnov, Tsaritsın?ı ele geçirmek üzere ikinci kez operasyon başlattı. Amacı kışa kadar Tsaritsın?'ı ele geçirerek operasyonları durdurmaktı.” Çok büyük bir hazırlık yapan ataman hatta operasyonda kullanılmak üzere Almanlardan 8 top ve 6 savaş uçağı aldı. 
Saldırı emri ile beraber Kazak ordusu şehre yaklaştı. Sovyet yönetimi derhâl teyakkuza geçti. Saldırı durduruldu, Kazak ordusu şehir önlerinden püskürtüldü. Böylece ikinci taarruzdan da bir sonuç elde edilemedi.*? 


Sovyet yönetimi Tsaritsın üzerindeki tehdidin tamamen uzaklaştırılması için acil olarak birtakım kararlar daha aldı. Bu kapsamda 17 Eylül'de İosif Stalin başkanlığında Güney Cephesi oluşturuldu.” Seferber edilen takviye güçler bölgeye sevkedildi. Ekim ortalarında Kızıl askerler, şehir civarındaki Kazaklara karşı saldırı yaptı. Tam o sırada Almanya'nın L Dünya Savaşı'ndan çekilme kararı alması, Krasnov ordusunu zor durumda bıraktı. Alman ordusunun Ukrayna'dan ayrılması, Don Vilayeti'nin sol kanadında tehdit ortaya çıkarırken, doğuda Kazak ordusunun boşuna bekletilmesine lüzum görülmedi.” 


490 Afrikan Petroviç Bogayevski (1872-1934), 1900'de Genelkarargâha bağlı Nikolayevski Askeri Akademisi'nden mezun oldu. I. Dünya Harbi'nde cephelerde çeşitli Kazak birliklerinde komutanlık görevinde bulundu. Ekim Devrimi?nden sonra Ataman Kaledin'in yanında yer aldı, Rostov'daki Kazak askeri birliğine komuta etti. 
Ataman Krasnov'un döneminde Don Hükümeti'nin başkanlığını yaptı. Krasnov'dan sonra Don Ordusu atamanı seçildi. Gönüllü Ordu'nun Kırım'a tahliyesi üzerine yarımadaya çıktı, Baron Vrangel ile beraber çalıştı. Kasım 1920'de önce İstanbul'a, ardından Bulgaristan ve Sırbistan'a iltica etti. 1923'ten itibaren Fransa'ya yerleşti, Paris'te öldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 396-397. 

Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı.., s. 134. 

Naçalo Grajdanskoy Voynı: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 173. 

“Pod Tsaritsınom”, Derevenskaya Kommuna, 4 Sentyabrya 1918, s. 3; Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 386-387. 

Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 383. 

Vladimir Dobrınin, a.g.e., s. 63. 
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Almanların Ukrayna'dan ayrılması ile Voronej civarındaki Kazak orduları cepheyi bırakarak evlerine dönmeğe başladılar. Ataman Krasnov duruma engel olmak istedi, lakin Kazaklar isyan çıkardı.“ Giderek ümitsizliğe kapılan Krasnov, 19 Kasım'da Müttefik temsilcilerine bir mektup göndererek onların desteği olmadan Rusya'yı Sovyet yönetiminden kurtaramayacaklarını belirtti.” Mektup müttefik temsilcilerinin dikkatini çekti. 23 Kasım'da meseleyi müzakere etmek için Don Vilayeti'ne sefer eden temsilciler, Ataman Krasnov ile görüştüler. Görüşmede ellerinden geldiğince Kazaklara ve Gönüllü Ordu'ya yardım edecekleri vaadinde bulundular. Yalnız Bolşeviklere karşı mücadele eden bütün kuvvetlerin mutlaka tek cephede birleşmesi gerektiğini şart koştular.”* Tek cephe derken de Ataman Krasnov'un, General Denikin?e bağlanmasını gündeme getirdiler.” 


Ataman Krasnov çaresiz kaldı. Zira Alman ordularının çekilmesinden sonra kuzeyde Voronej cephesinde de durum ağırlaşmıştı. Bir şeyler yapabilme ümidiyle cephelere giderek askeri birlikleri ziyaret etti, Kazaklardan görevlerini yerine getirmesini istedi.“ Lakin Kazak askerleri cephane yetersizliğini gerekçe göstererek itirazlarda bulundular.”! Krasnov cepheden döndükten sonra ise müttefik devletlerin Bolşevikler karşısında kendilerini yalnız bıraktığını söyleyen Kazaklar, Sovyet yönetimine destek vererek isyan çıkarmaya başladılar.” 


Böylece Kazak ordusu Krasnov'un emrini yerine getirmedi. Sovyet yönetimi mevcut durumu lehine çevirmek için harekete geçti, Güney Cephesi'ni daha fazla önemsedi. Konuya ilişkin 26 Kasım 1918'de Moskova'da Lenin başkanlığında düzenlenen toplantıda Güney Cephesi için yeni seferberlikler yapılması kararlaştırıldı.“ Seferberliğe alınan işçiler derhâl Güney Cephesi'ne gönderildi. Kasım-Aralık aylarında bölgeye gönderilen işçilerin sayısı 55.000'e ulaştı. ** Dolayısıyla cephede üstünlük Bolşeviklerin eline 


496 «VW Votçine Krasnova”, Derevenskaya Kommuna, 19 Noyabrya 1918, s. 2. 


497 Dokumenti Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V SSSR, Tom 1, s. 403. 

48 Vladimir Dobrınin, a.g.e., s. 64. 

49 Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 432; Naçalo Grajdanskoy Voynı: Memuarı, Sost: 
Sergey Alekseyev, s. 196. 

“V Votçine Krasnova”, Derevenskaya Kommuna, 7 Dekabrya 1918, s. 2. 
“Otsutsviye Snaryadov U Krasnova”, Derevenskaya Kommuna, 5 Dekabrya 1918, s. 2. 
“V Votçine Krasnova”, Derevenskaya Kommuna, 11 Dekabrya 1918, s. 1. 

İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 464. 
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geçti. Hâl böyle olunca Kazak orduları ise sessiz sedasız Voronej cephesini bırakıp gittiler. Sonuçta 1919 Ocak başlarında Voronej civarında Kazak tehdidi kalkmış oldu.” 


Cephelerdeki sorunlar Ataman Krasnov'u, General Denikin'e bağlanmak zorunda bıraktı. Meselenin ayrıntılarını görüşmek üzere Krasnov yeniden General Denikin ile buluşmaya karar verdi. İki general 26 Aralık'ta Targovoy İstasyonu'nda buluştu. Müzakereler esnasında şiddetli tartışmalar yaşandı. Lakin müttefik temsilcilerinin dayatması sonucu etkiledi. Neticede ataman Krasnov, General Denikin'e bağlanmayı kabul etti. Böylece Don ordusunun olduğu gibi muhafaza edilmesi şartı ile General Denikin?e bağ- 


lanmaya karar verildi.” 


General Denikin aynı gün bir karamame yayınlayarak alınan kararı duyurdu.” Ataman Krasnov'un istifa ederek görevinden ayrılmaktan başka yolu kalmadı. 1 Şubat'ta toplanan Don Vilayeti Askeri Konseyi istifayı onayladı.“ General Krasnov vilayette kalmak istemeyerek 6 Şubat'ta gizli bir şekilde Novoçerkassk'tan ayrıldı. Meselenin aslından haberdar olmayan dönemin basını onun intihar etmiş olabileceğini yazdı.” Lakin bir süre sonra onun, General Nikolay Yudeniç'in Kuzey-Batı cephesinde Bolşeviklere karşı mücadeleye katıldığı ortaya çıktı.”!9 Krasnov daha sonra Almanya'ya iltica etti. 1923'te Fransa'ya yerleşti. 1936'da yeniden Almanya'ya dönerek IL Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusyası aleyhine faaliyetlerde bulundu. Lakin faşist Hitler'e destek vermesinden dolayı 1945'te İngilizler tarafından yakalandı. Bir süre sonra da Sovyetler Birliği'ne teslim edildi. Lefortovo Hapishanesine atılan Krasnov, 16 Ocak 1947'de orada asılarak idam edildi."! 


55 Esfir Genkina, Borba Za Tsaritsın V 1918 Godu, Moskva 1940, İzdatelstvo Politizdat, s. 211. 

“Pyotr Krasnov”, S/E, Tom 8, Moskva 1965, s. 37. 

Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smuti: Voorujennıye Silı Yugo Rossiy, Tom 4, Berlin 1925, İzdatelstvo Slovo, s. 73; Esfir Genkina, a.g.e., s. 213. 

508 “Krasnov Visel v Otstavku”, Derevenskaya Kommuna, 25 Fevralya 1919, s. 2. 

50? “Samoubiystvo Krasnova”, Delo Naroda, 28 Marta 1918, s. 2; “Sluh O Samou- 
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2.13. MÜTTEFİK DEVLETLERİN RUSYA'YA ASKER 
ÇIKARMASI 


Rus İç Savaşı'nı alevlendiren olaylardan birisi de, müttefik devletlerin ülkenin farklı bölgelerine asker çıkarmaları oldu. Bolşevikler bu olayı büyük bir propaganda malzemesine dönüştürerek “anavatanın” işgali diye topluma anlattılar. Neticede Rus toplumu yabancı ülkelerin iç işlerine karışması ile barışmadı. Dahası Sovyet yönetimini yıkmaya çalışan muhaliflerin, yabancılar ile ortaklık yapmasına büyük tepki gösterdi. Sonuçta, daha önce Bolşevik iktidarına mesafeli duran toplum dış müdahale karşısında “vatanseverlik” içgüdüsüyle hareket ederek müttefik ordulara karşı çıkan Sovyet Hükümeti'ne destek vermeğe başladı. 


Müttefik devletler dış müdahale için kendilerince bazı gerekçeler bulmuşlardı. Daha çok Bolşeviklerin siyasi faaliyetleri ile ilintili olan gerekçelerden ilki, onların varlıklarından rahatsız olmalarıydı. Zira müttefiklere göre devrimci ideolojiye sahip Bolşevikler ciddi bir tehditti. Ayrıca tehlikeli ideolojinin kendi ülkelerine sıçrayabileceği ihtimali vardı. O yüzden Bolşevik ideolojiyi merkezinde boğmaya karar vermişlerdi. Lenin müttefiklerin durumuyla ilgili, “Batılıların tek düşüncesi bizdeki yangın kıvılcımından kendi evlerinin çatısını korumaktır.” diye yorum yapmıştı”? 


L Dünya Savaşı'nın başlaması ile müttefikler, çarlık rejimine yardım etme karşılığında Rusya pazarına girmişlerdi. Nitekim ülkenin petrol, kömür, metalürji ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlar, Fransa, İngiltere, ABD, Belçika gibi batılı devletlerin eline geçmişti.”? Oysa Ekim Devrimi gerçekleştikten sonra Bolşeviklerin önce Rusya'nn dış borçlarından imtina etmeleri! ardından da yerli-yabancı tüm kapitalistlerin mal varlıklarına el koymaları batılı devletlerin tepkisini çekti.” Rusya'daki çıkarlarının tehlikeye düşmesi müttefikleri rahatsız etti. O yüzden Rusya'nın farklı bölgelerine müdahale etmekte kendilerini haklı gördüler. 


512 İsaak Mints, Angliyskaya İnterventsiya Í Severnaya Kontrrevolyutsiya, Moskva Le- 


ningrad 1931, Gosudarstvennoye Sotsialno-Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 25. 
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Müttefiklerin müdahalesine bir sebep de Rusya'nın, Almanya ile imzaladığı Brest-Litovsk Anlaşması idi. Müttefikler başından beri Rusya-Almanya görüşmelere karşıydılar. Dolayısıyla Rusya'nın tek taraflı anlaşma sağlamasını ve savaşı durdurmasını “ihanet” olarak gördüler. Anlaşmanın ardından Londra'da biraraya gelen müttefikler, Brest Litovsk Barış'ını reddederek Sovyet Rusyası'na müdahaleyi genişlendirmek konusunda anlaştılar.”!9 Toplatında ayrıca Rusya'daki Bolşevik muhalifi güçlere destek verilmesi kararı da alındı.”” 


Rusya'ya asker çıkarmayı en fazla savunan ülkeler İngiltere ile Fransa idi. Her ikisi daha 22-23 Aralık 1917'de gizli bir toplantı yaparak Rusya'ya müdahale hususunda anlaşmıştı. Üstelik Rusya'yı kendi aralarında etki alanlarına bile bölmüşlerdi. Nitekim Don, Kuban, Kafkasya, Orta Asya ve ülkenin kuzey kısmı İngilizlerin, Ukrayna, Kırım, Besarabya ise Fransızların etki alanı olarak belirlenmişti.$ Uzakdoğu ve Sibirya ise ABD ve Japonya'ya bırakılmıştı.”"* 


1918'in başında Amerika başkanı Thomas Woodrow Wilson, dünya barışı için ABD Kongresi'ne 14 maddelik bir program önerdi. “Wilson İlkeleri” diye tarihe geçen programın 6. maddesi doğruca Rusya ile ilgiliydi, ülkeye yardım edilmesi vaadi vardı.” Sözkonusu maddede işgal altındaki Rus topraklarının boşaltılması, Ruslara kendi kurumlarını serbestçe seçme hakkı verilmesi ve ihtiyaçları ölçüsünde her türlü yardımın yapılması öngörülmüştü. Program Bolşevikleri hayli ümitlendirmişti. Çünkü batıdan alacakları yardım sayesinde Alman ordularına karşı dayanabileceklerini tahmin etmişlerdi. Lakin programın açıklanmasından bir süre sonra Brest-Litovsk Barış Anlaşmasının imzalanması, siyasi havayı çabucak değiştirdi. Rusya'nın ihanet ettiğini düşünen müttefikler, Mart 1918'den itibaren Rusya'ya asker çıkarmaya başladılar. 


316 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 296. 

57 Grajdanskaya Voyna v SSSR, Pod. Red. Nikolay Azovtsev, s. 147. 
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Hazırlıklar tamamlandıktan sonra çıkarma yapılacak bölgeler belirlendi. Bu bölgeler Uzakdoğu, Sibirya ve Rusya'nın kuzeyi kıyıları oldu. Uzakdoğu ve Sibirya, uzun süreden beri doğal kaynaklarıyla müttefiklerin dikkatini çekmişti. Kuzey kıyıları da çok önemliydi. Nitekim kuzeydeki Murmansk ve Arhangelsk limanları, ülkenin merkezi noktaları ile demiryolu bağlantısına sahipti. Murmansk-Petrograd ve Arhangelsk- Vologda-Moskova yönlü demiryolu hatları ticari yollar olarak görülürdü.” 


Murmansk, Alman cephesine en yakın limandı. Savaş boyunca liman, İngiltere ve Fransa'nın, Rusya'ya yapılan askeri yardımının üssüne çevrilmişti.2 Çarlık rejimi yardımın bir kısmını Murmansk”taki depolarda tutmuş, diğer kısmını ise Arhangelsk ve Uzakdoğu'daki depolarda saklamıştı. 
Şubat 1918'de Alman orduları Rusya'ya karşı taarruza geçtiğinde Murmansk'taki depoların işgali ihtimali ortaya çıktı.” Olay üzerine harekete geçen İngiltere ve Fransa, “Alman tehdidi”ne karşı tedbir aldıklarını gerekçe göstererek Murmansk'a asker çıkarmaya karar verdiler.” 


İlk askeri birlikler Mart ayından itibaren Murmansk'a çıktı. Sovyet Hükümeti olup bitenlere önce bir anlam veremedi. Çıkarmanın Wilson İlkeleri çerçevesinde yapıldığını sandı. Oysa çok geçmeden yanıldığını anladı. 
Müttefik askerlerinin şehrin asayiş işlerine karışmasına Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin, sert tepki gösterdi. 2 Nisan'da İngiltere'nin Moskova'daki diplomatik temsilcisi Robert Bruce Lockhart'a, ülkenin kuzeyinde ne yapmaya çalıştıklarıyla ilgili kendilerinin bilgilendirilmesini istedi.” 


Bu arada bir diğer çıkarma haberi de uzak Vladivostok'tan geldi. Japon özel kuvvetlerinin bölgeye çıkarıldığı bilgisi başkente ulaştığında, Çiçerin tekrar İngiliz diplomatı Lockhart'tan açıklama talep etti.” İngiliz temsilcisi Lockhart ikinci talepden sonra Çiçerin'e yanıt verdi. Aslında kendi hükümetinin resmi açıklamasını Sovyet Dışişleri Komiserine olduğu gibi aktardı. 
İngiltere Hükümeti, yabancı ülke vatandaşlarının can güvenliğinden endişe duyulduğu için Japon askerlerinin Vladivostok'a çıktığını belirtmekteydi.”?5 
Lakin Sovyet yönetimi açıklamadan memnun kalmadı. Çiçerin bir açıklama daha yaparak müttefik devletleri Japonya'nın faaliyetlerine sessiz kaldıkları için kınadı. Bunun üzerine ABD ile İngiltere, Japonya'nın asker çıkarmasına itiraz ettiklerini belirttiler.” Kirizin uluslararası boyuta doğru gittiğini anlayan Moskova'daki Japon temsilcisi, sadece Vladivostok'taki Japon vatandaşlarının can güvenliğinin korunması amacıyla çıkarma yapıldığını ifade etti, *“ 


Ancak Japonya'nın Vladivostok'a müdahalesi adeta diğer batılı devletlerin iştahını kabarttı. Nitekim çok geçmeden bölgede Japon askerinin dışında, diğer batılı ülkelere de ait askeri birlikler görülmeğe başlandı. Dahası Sovyet yönetiminin tüm itirazlarına rağmen Rusya'daki yabancı ülke askerinin sayısı her geçen gün artmaya devam etti; 1918'in sonbaharında 150.000°е ulaştı.” 


Japon askerinin Vladivostok'a çıkmasının ardından Bolşevik önder Lenin, Vladivostok Sovyeti'ne bir telgraf yollayarak bölge Bolşeviklere atması gereken adımları talim etti. Japon askerlerinin ülkenin içlerine doğru ilerleme ihtimalinin bulunmasından dolayı Bolşeviklere özenli bir şekilde bölgeden ayrılma çalışmalarına başlanması uyarısında bulundu. Tren vagonlarının daha güvenli yerlere doğru kaydırılmasını isteyen Bolşevik lider, sonrasında demiryolu hatlarının tahrip edilerek köprülerin patlatılmasını, İrkustk ile Baykal arasındaki yolda ise mayın döşenmesini önerdi. Tüm bu icraatlar yapılırken, kendisinin haftada iki kez bilgilendirilmesini istedi.” 


doğusuna yabancı müdahale ile zor günler yaşayan Sovyet yönetimi, aynı zamanda kuzey bölgelerine de çıkarmanın devam ettiği haberlerini aldı. Bu bağlamda Haziran başlarında “Olimpia” ve “Attentive” adlı iki İngiliz krüvazörü, Murmansk'a yeni askeri birlikler sevketti. Böylece şehirde bulunan yabancı askerlerin sayısı 6.000°е ulaştı.” Sovyet yönetimini ürkütmek istemeyen askeri birliklerin komutanı İngiliz Generali Frederick Cuthbert Poole, 18 Haziran'da bir açıklama yaparak niyetlerinin Rusya'nın iç işlerine karışmak olmadığını dile getirdi.* Fakat Sovyet Hükümeti, açıklamaya tepki gösterdi. Dışişleri Komiseri Çiçerin, müttefiklerin yaptığının işgal girişimi anlamına geldiğini belirtti.“ Müttefik ülke temsilcileri iddia- nın hakikate uymadığını söylemekle yetindiler.** Dahası Sovyet yönetiminin tepkisine aldırış etmeden Murmansk'ın yanı sıra Arhangelsk şehrine de çıkarma yapmaya karar verdiler. Haber Moskova'ya ulaştığında Sovyet yönetimi, batılı ülke temsilcilerinden ikna edici yanıtlar bekledi. Lakin beklentisi karşılanmadı. Hâl böyle olunca Sovyet yönetimi, müttefik ülke halklarına seslenerek hükümetlerinin yaptıklarını onlara şikâyet etti. 


“Hükumetleriniz, Almanların Sibirya ve Murmansk акі demiryollarını işgal edeceğini bahane ederek ülkemizin iki bölgesini işgal etmiş durumda. 
Hâlbuki size basın aracılığıyla yalan haberler vermekte, ikiyüzlülük yapmaktadırlar. Gerçek niyetleri farklıdır ve Rusya'yı işgal etmek istiyorlar.” 


2 Ağustos'ta Arhangelsk limanına İngiliz askeri gemileri demirledi. 
Şehirde olağanüstü hâl ilan eden yabancı askerler Bolşevik yanlılarını tutukladı.“ 3 Ağustos'ta Amerika Hükümeti bir açıklama yaparak, Murmansk, Arhangelsk ve Vladivostok'taki durumla ilgili duyuru yaptı. Asker çıkarılmasını, Çekoslovak Kolordusu'nun can güvenliği ve kuzey limanlarındaki askeri cephaneliklerin Alman tehdidine maruz kalması gerekçesiyle savundu. Açıklamada ayrıca hem Murmansk, hem de Arhangelsk'te, Fransa ve İngiltere hükümetleri ile koordineli olarak çalıştıkları kaydedildi.” 


Çıkarmadan sonra Arhangelsk'in askeri valisi Fransız Albayı Pelham George von Donop oldu. Bölge halkının yabancı askerlere tepki gösterme- 


533 


a “Zanyatiye Soyuznikami Murmana”, Veçerneye Slovo, 30 Marta 1918, s. 1. 


Mihail Pirogov, İnferventsiya Na Sovetskom Severe: 1918-1920, Arhangelsk 1939, Arhangelskoye Oblastnoye İzdatelstvo, s. 7. 

“Vısadka Angliyskago Desanta v Murmansk: Protest Çiçerina”, Zarya Rossiy, 28 
İyunya 1918, s. 3. 

1917-1920. Oktyabrskaya Revolyutsiya İ İnterventsiya Na Severe, s. 254. 

Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 129. 

Mihail Pirogov, a.g.e., s. 9. 

1917-1920. Oktyabrskaya Revolyutsiya İ İnterventsiya Na Severe, Arhangelsk 1927, Arhangelskiy Glavnoy Tipografiya Tvorçestva Prizıv, s. 256. 
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mesi için olabildiğince yumuşak davranıldı. Çıkarmanın gerekçeleri halka duyuruldu, Almanya tehdidinin varlığına dikkat çekildi. Müttefikler açıkça şehir yönetimi ile iç işlerine karışmayacaklarını ve halkın herhangi bir siyasi çekişmeye yönlendirilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladılar. Özgür yaşamlarını sürdürmeleri için herkesten yabancı askerlere yardımcı olmasını beklediklerini belirttiler.“ | 


Kuzey bölgesine çıkarılan yabancı asker sayısı ilerleyen dönemde arttı; 
1918 sonlarında 20.000'e ulaştı. Farklı batılı milletlere ait askerlerin içinde 
en fazla olanı İngilizlerdi.”' 8.000 İngiliz askerinin dışında bölgede 5000 
Amerikan, 700 Fransız, 1300 İtalyan ve 1200 Sırp askeri konuşlandı.”*? 


Müttefiklerin çıkarma yaptıkları bir diğer bölge, Rusya'nın güneybatısındaki Karadeniz kıyıları oldu. Almanya I. Dünya Savaşı'nda mağlup olduğunu kabul ederek müttefiklerin hazırlamış olduğu ateşkes anlaşmasına 
11 Kasım 1918”de Compiegne Ormanları'nda imza attı. Anlaşmada Almanya'nın savaştan önceki sınırlarına çekilmesi koşulu vardı.” Dolayısıyla Kasım 1918”den itibaren Alman ordusu Rusya'yı terketmeğe başladı. 


Müttefikler ile Almanya arasındaki anlaşma Sovyet yönetimini sevindirdi. Zira öncelikle Alman ordusunun güneyden ayrılması çıkarına uygundu. İkincisi de Almanya'nın içine düştüğü durumdan yararlanabilirdi. Öyle de yaptı; nitekim 13 Kasım'da Brest-Litovsk Barış Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı.“ Akabinde Estonya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Letonya, Litva, Kırım ve Güney Kafkasya bölgelerini elde etmek üzere çalışma başlat- 
01.2“ Fakat müttefikler Bolşeviklere fırsat vermek niyetinde değildi. Dolayısıyla Sovyet yönetiminden önce harekete geçerek Almanların boşalttığı bölgelere asker yolladılar. Güney kıyılarına 23 Kasım 1918°den itibaren askeri gemiler demirledi. Önce Novorossiysk limanına müttefik askerleri çıkarıldı. 
Devamında bütün Karadeniz limanları müttefiklerin kontrölüne geçti. Güne- 


540 İsaak Mints, İnterventsiya Na Severe v Dokumentah, s. 15-16. 

541 “К İstoriy İnterventsiy Na Severe”, Krasnıy Arhiv, Тот 1, Vıpusk 98, Moskva 

1940, s. 126. 

Semyon Hromov, a.g.e., s. 231. 

Grajdanskaya Voyna v SSSR, Pod. Red. Nikolay Azovtsev, Tom 1,$.251. 

54 «K Annulirovaniyu Brestskogo Dogovora”, Severnaya Kommuna, 17 Noyabrya 
1918, s. 6. 

55 “İnostrannaya Voennaya İnterventsiya İ Grajdanskaya Voyna V SSSR 1918-1920, 
BSE, Тот 18, Moskva 1953, s. 187. 
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ye yapılan çıkarma ile Rusya'daki toplam yabancı asker sayısı 400.000°е yükseldi.” 


1919'da yabancı ülke askerleri arasında ülkelerine dönme talepleri ortaya çıktı. Önce Sevastopol’ de bulunan Fransız, ardından da Murmansk”taki İngiliz askerleri Rusya’da savaşmak istemediklerini dile getirdiler.”*” Askerlerin talepleri müttefikleri rahatsız etti. Oysa itirazların tek sorumlusu kendileriydi. Zira 1919”dan itibaren Sovyet yönetimine nasıl davranmaları hususunda bir birleriyle ihtilafa düşünce önce kendi askerlerinin tepkisini çektiler. Dahası Büyük Okyanus ve Sibirya'da, Japonya ile Amerika arasında yaşanan anlaşmazlıklar, müttefik askerlerinin hükümetlerine olan güvenini sarstı.“ Böylece müttefik orduları kendi aralarında anlaşamayan ülkeler adına Rusya'da bulunmanın boşuna olduğunu düşündüler. Sonuçta ülkelerin ihtilafı, müttefik askerlerini hükümetleri aleyhinde cesaretlendirdi. 


1919'da Bolşevik propagandacılar ülkedeki yabancı askere yönelik propagandayı büsbütün arttırınca müttefikler, orduların Bolşevik etkisinde kalabileceğinden endişe duydular. Aslında endişeleri esaslıydı; zira Bolşeviklerin propagandası öylesine etkili olmaya başlamıştı ki, müttefik askerler Kızıl Ordu ile aktif çatışmaya ginmekten kaçınmaktaydı. O yüzden müttefikler, daha fazla sıkıntı çıkarmamaları ve Bolşevik etkisine düşmemeleri için askerlerini Rusya*dan çekmeğe karar verdiler. Karar Nisan 1919'dan itibaren uygulamaya koyuldu. 1 Mayıs 1919'da Rusya'daki mevcut yabancı asker sayısı neredeyse yarı yarıya düştü, 202.500'e kadar geriledi.” 


Askerlerini çekmeye başladıktan sonra müttefikler, Bolşeviklere karşı mücadele için Sovyet yöneti muhaliflerini daha fazla desteklediler. Böylece Sovyet yönetimine karşı muhalif orduları üzerinden siyasetlerini sürdürdüler.” Hâliyle, muhalif ordulara daha fazla para, silah ve cephanelik desteğinde bulundular. Özellikle İç Savaş'ın en şiddetli yılı sayılan 1919'da, isyancı generaller Kolçak, Denikin ve Yudeniç'e büyük destek sağladılar. Dö- 


İvan Filippoviç Kondraşov, Sovetkskaya Strana Vperiod İnostrannoy Voennoy İnterventsiy i Grajdanskoy Voynı (1918-1920), Moskva 1958, İzdatelstvo VPS, s. 34. 
Anatoliy Perepelitsın, a.g.e., s. 364. 

Grajdanskaya Voyna v SSSR, Pod. Red. Nikolay Azovtsev, s. 281. 

Vyaçeslav Viktoroviç Rıbnikov, Gerorgi Mihayloviç İppolitov, Oteçestvennaya İstoriya ot Drevney Rusi do XXI veka, Moskva 2012, İzdatelstvo Şit- M, s. 303. 
Nicholas V. Riasonovsky, Mark D. Steinberg, a.g.e., s. 519. 
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nemin Bolşevik basınına göre, sadece İngiltere yardımı 1.750.000 frank degerinde oldu.” 


Lakin müttefik yardımlarına rağmen muhalif ordular beklentiye cevap veremediler. Sovyet yönetimi doğu, güney ve kuzey-batıdan kuşatılsa da hükmettiği bölgelerde yaptığı seferberlik ile organizasyonlar sonucu toplumu yanına çekti, muhaliflerine karşı mücadeleyi lehine döndürmeyi bildi. Bunun üzerine müttefikler muhalif generallere verdikleri destekten vazgeçtiler. 


1920'de Rus İç Savaşı'nın seyri artık tamamen Bolşeviklerden yana döndü. Sovyet yönetimi ülkenin büyük kısmında kontrolü sağlamayı başardı. Kızıl Ordu'nun kuvvetlenmesi müttefikleri, geri kalan askerleri boşuna Rusya'da bekletmekten vazgeçirdi. Dolayısıyla tüm askerleri ülkelerine götürmeğe karar verdiler. Şubat 1920'de kuzey bölgesindeki tüm yabancı askerler ülkelerine döndü.” ABD hükümeti de 1920'nin ortalarına kadar 12.946 askerini Rusya'dan çekti. “? Sonuçta Uzakdoğu'dan da yabancı askerler ayrıldı ve bölgede sadece Japonya askerleri kaldı. Onlar da 1920°аеп itibaren ülkelerine döndüler. 


51 “Belıye Í İh Pomoşniki”, Boevaya Pravda, 3 Noyabrya 1919, s. 1. 

Semyon Hromov, a.g.e., s. 232. 

553 “Amerikanskiye Soldatı Uydut İz Sibiri”, Petrogradskaya Pravda, 31 Yanvarya 
1919, s. 3. 
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1919: BOLŞEVİKLERİN KADER YILI 


1919 yılı, Rus İç Savaşı'nda çatışmaların zirve yaptığı yıl olarak tarihe 
geçti. Sovyet Hükümeti 1918 yazı ve sonbaharında, ülkenin doğusunda aldığı zaferlerle muhaliflere karşı üstünlüğü ele geçirdiğini düşünmüştü. Fakat 
1919 yılının ilk aylarından itibaren yanıldığının farkına vardı. Çünkü 
1919'da Sovyet yönetimi doğu, güney, güney-batı, kuzey ve kuzey-batıdan isyancı orduların taarruzuna maruz kaldı. Muhalif generallerin kontrolü altındaki bölgelerden yapılan saldırılara, Müttefik Devletlerin destek vermesiyle Bolşevikler adeta boğulmaya başladı. Moskova doğudan ve güneyden, Sankt Petersburg ise kuzey-batıdan büyük tehditler yaşadı. Muhaliflerin saldırıları öylesine şiddetli oldu ki, artık her iki şehrin düşeceği ve Sovyet Hükümeti'nin devrileceği yorumları yapıldı. Fakat Bolşevikler önce direnişle, ardından karşı taarruzla tehditleri püskürtmeği başardılar. Onların en önemki avantajı, sahip oldukları bölgede halk arasında yaptığı ideolojik çalışmalar, seferberlikler ve organizasyonlar idi. Dolayısıyla organize yapılan çalışmalar ile İç Savaş'ın seyri, Bolşevikler lehinde 1919 yılının sonuna doğru ise değişti. 

3.1. ALEKSANDR KOLÇAK VE YÜCE HÜKÜMETİ 


17 Kasım gecesi Omsk'ta Direktuvarlık Hükümeti'nin devrilmesiyle 
iktidara geçen Aleksandr Kolçak'ı Sovyet basını, Bolşeviklere karşı muhalif olan en tehlikeli düşman olarak nitelemişti.! O yüzden Sovyet Hükümeti ilk günden itibaren, Kolçak ile mücadelenin daha çetin olacağını, onun diğer isyancı generaller kadar basite alınmaması gerektiğine karar vermişti. 


Aleksandr Kolçak Yüce Hükümet unvanıyla iktidara çıktı. İlk iş olarak bölge halkına çağrıda bulunarak duruma açıklık getirerek, “Bütün Rusya Geçici 


1 “Çto Neset Kolçak Raboçemu Klassu”, Derevenskaya Kommuna, 23 Aprelya 1919, 


s. 3; Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 289. 
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Hükümeti feshedilmiş ve Bakanlar Kurulu iktidarı bana vermiştir. İç Savaşın ağır koşulları altında bulunduğumuz dönemde şahsıma verilmiş bu kutsal görevi kabul ederken, açıkça ifade ediyorum ki, asıl maksadım güçlü bir ordu oluşturarak Bolşevikler üzerinde zafer kazanmak ve ülkede düzeni sağlamak olacaktır. Bolşeviklerin iktidardan uzaklaştırılmasından sonra halk istediği yönetim şeklini kendisi seçmekte serbesttir. O yüzden amacımıza ulaşmamız adına tüm halkı birleşmeğe, düşmana karşı mücadele etmeğe ve vatanımız uğrunda fedakârlığa katılmaya çağırıyorum?” dedi2 Onun ardından Bakanlar Kurulu da bir açıklama yaptı. Açıklamada iktidarın Kolçak'a verildiği ve tüm ordu birliklerinin ona bağlandığı vurgulanarak, ölümü yahut da görevden ayrılması hâlinde sorumluluğun Bakanlar Kuruluna geçeceği bildirildi.» 


Kolçak iktidarının hemen başında, aralarında başbakan, iç işleri, maliye ve dışişleri bakanlarının bulunduğu beş kişiden ibaret “altın kabine” diye anılan Yüksek İdari Konsey oluşturdu. Pyotr Vologodski* başbakanlık kürsüsüne oturtuldu. Böylece Bakanlar Kurulu faaliyete başladı, ama bakanların neredeyse hiçbir yetkisi yoktu. Zira bütün güç ve iktidar tek başına Kolçak”ın elindeydi. Bu durum onun diktatör diye adlandırılmasına уо! açtı.” 
“Diktatör” söylemi üzerine Ufa'da yayınlanan Ordu ve Halk gazetesine açıklama yapan Kolçak, “Bana diktatör diyorlar; öyle olsun. Bu sözde çekinecek bir şey yoktur. Fakat hatırlatmam gereken bir husus var; tıpkı antik Roma meclisinin ülkenin zor anlarında kurtarıcı ümidiyle bir diktatör ataması gibi, Rusya Hükümeti Bakanlar Kurulu da devletçiliğimizin en zor döneminde beni Yüce Hükümet olarak tayin etmiş ve tüm yetkiyi bana vermiştir. Bu bağlamda Bolşevizmin tam olarak yok edilişine kadar mücadelemiz sürecektir.” diye konuştu.” 


Aleksandr Kolçak iktidara geçince Sibirya'nın yerel hükümetlerinin çoğu onu kabul etti. Ancak kabul etmeyenler de çıktı. Kabul etmeyenler, 


te 


Georgiy Gins, a.g.e., Tom 1, s. 316; Mihail Smirnov, a.g.e., s. 46-47. 
3 Vladimir Zenzinov, Gosudarstvenniy Perevorot Admirala Kolçaka V Omsk 18 Noyabrya 1918, Paris 1919, Tipografiya Rirakhovskago, s. 11-12. 

* Pyotr Vologodski darbenin yapıldığı gün istifa etmiş, daha sonra yapılan görüşmelerde ikna edilerek Kolçak Hükümetinde başbakanlık görevine getirilmiştir. Bkz: Oleg Budnitskiy, Dengi Russkoy Emigratsiy: Kolchakovskoye Zoloto 1918-1957, Moskva 2008, İzdadetistvo Novoye Literaturnoye Obozreniye, s. 36. 

Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 129. 

6 “Kolçak O Zadaçe Novoy Vlasti”, Petrogradskaya Pravda, 27 Dekabrya 1918, s. 3. 
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bölge sosyalistleri ile Trans-Baykal Kazaklarının atamanı Georgiy Semyonov idi.” Devrik hükümette yer alan bölge sosyalistleri iktidardan uzaklaştırılmalarından dolayı Kolçak'a düşman kesildiler. Dahası Ufa'dan bir telgraf göndererek tutuklanan eski hükümet üyelerinin derhâl serbest bırakılmasını ve darbeye karışanların yargılanmasını içeren bazı taleplerde bulundular. 
Taleplerinin karşılanmaması hâlinde yeni hükümeti düşman olarak göreceklerini ve alternatif hükümet çalışmaları yapacaklarını, bu bağlamda Kurucu Meclis'i çağıracaklarını açıkladılar.* Sosyalistlerin meydan okuması Kolçak'ı hiddetlendirdi. Karşısında her hangi bir muhalefet istemeyen amiral, sosyalistlerin Bolşeviklerle uzlaşarak kendisine karşı cephe alacaklarından endişe duydu. O yüzden 30 Kasım'da eski hükümet üyelerinin hepsinin yakalanmasını emretti.” 


O sırada Ufa, Yekaterinburg ve Çelyabinsk, Çek Kolordusu'nun kontrolü altındaydı. Aleksandr Kolçak, bölgedeki meclisin dağıtılmasını ve özellikle SR Partisi başkanı Viktor Çernov dâhil tüm sosyalistlerin tutuklanmasını, Çek generalleri Mihail Diterihs ile Radola Gayda'dan istedi. Çek generalleri derhâl harekete geçerek amiralin talebi doğrultusunda Yekaterinburg'ta bulunan Çernov ile 19 eski hükümet üyesini tutuklattılar. Fakat Çek komutanlarının bu hareketi, Çekoslovak Milli Sovyeti ve diğer çevreler tarafından tepkiyle karşılandı. Dahası Çekoslovak Milli Sovyeti araya girerek tutukluları serbest bıraktırdı. Viktor Çernov ve arkadaşları, bir süre bölgede saklandıktan sonra Ufa'ya kaçtılar. Lakin Kolçak onların peşini bırakmak niyetinde değildi. Nitekim bir süre sonra yeniden yakalanmaları için talimat verdi. Bunun üzerine 2 Aralık'ta Omsk'tan Ufa'ya giden özel kuvvetler, eski hükümetin 20 üyesini tutuklayarak gözaltına aldı. Ancak Viktor Çernov kılpayı kaçmayı başardı. Aslında Kolçak en çok onun tutuklanmasını arzulamıştı. Hatta ele geçirilseydi muhtemelen derhâl idam edilirdi. Fakat Çernov kaçtı.'9 Tutuklanan eski hükümet üyeleri Omsk hapishanesine atıldı. Çernov ile kaçmayı başaran diğer sosyalistler ise Bolşevikler Ufa'yı ele geçirince onlara katıldılar. Dahası Kolçak'ın aleyhine faaliyete başlayarak gerek toplum ve gerekse askerleri ondan uzaklaştırmakta mühim rol oynadılar." 


Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome, Tom 2, s. 124. 

Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 6. 

“Prikaz”, Мае Delo, 6 Dekabrya 1918, s. 2. 

Aleksey Şerbakov, Grajdanskaya Voyna: Generalnaya Repetitsiya Demokratiy, 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Sosyalistlerin dışında Kolçak iktidarına Ыг itiraz da Ataman Grigori Semyonov'dan geldi. Japonya'nın desteğini alan Ataman Semyonov, Doğu Sibirya'nın özerkliğini savunan ayrılıkçı bir politika izlemekteydi.'? Dolayısıyla Kolçak'ın bütün Rusya hükümeti adına açıklama yapması onun düşüncelerine tersti. Ataman Semyonov, Omsk'taki olaylardan 5 gün sonra bir açıklama yaparak darbe suçlamasıyla tutuklanan subayların derhâl serbest bırakılmasını talep etti.* Kolçak'ın iktidarını kabul etmediğini açıkladığı açıklamasında ataman, talebinin karşılanmaması hâlinde Doğu Sibirya'nın özerkliğini ilan edeceğini söyledi. Diğer yandan Kolçak'a gönderdiği başka bir telgrafta, görevi General Dimitriy Horvat, Ataman Dutov veya General Denikin üçlüsünden birine bırakarak iktidardan ayrılmasını önerdi." 


Ataman Semyonow'un hükmettiği bölge, müttefik devletler tarafından Kolçak ordusuna gönderilen askeri yardımların ulaşım güzergahında idi.!5 
Hâliyle konumundan dolayı ataman bazı zamanlar, Kolçak adına gönderilen yardımların nakline engel çıkarmaktaydı. Aleksandr Kolçak bundan çok rahatsız oldu. Bolşeviklere karşı mücadele esnasında atamanın arkada çevirdiği işler hoşuna gitmedi. Dolayısıyla onun hem meydan okumasına, hem de iletişim yollarınını kesmesine oldukça sinirlendi. Ataman Semyonov'a taviz vermesi hâlinde, diğer yerel hükümetleri kontrol altında tutamayacağını düşündü. 


Böylece fazla beklemenin hatalı olacağına kanaat gerirerek 1 Aralık'ta yayınladığı emirle, “itaatsiz davrandığı, cepheler arasındaki telgraf hatları- 


> 0) 


na zarar verdiği ve devlete ihanet ettiği” suçlamasıyla Ataman Semyonov'u görevden uzaklaştırdı, yerine Tümgeneral Vyaçeslav Volkov'u!” atadığını 


> Vladimir Şulyadkov, “Separatizm Atamana G. M. Semyonova İ Kazaçestvo: Noyabr 1918-May 1919”, Vestnik Tyumenskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Sotsialno-Ekonomiçeskiye Í Pravovıye İssledovaniya, Tyumen 2004, N: 1, s. 122. 

Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 7. 

4 Dimitriy Leonidoviç Horvat (1858-1937), 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'ne katılan 
Horvat, 1902'den itibaren Çin Doğu Demiryolu'nun yöneticisi oldu. Eylül 1918”de Vladivostok”ta kendisini Rusya'nın Geçici Hükümeti olarak ilan etti. Haziran 1919'a kadar Kolçak hükümetinin Mançurya'daki temsilcisi görevini yürüttü. 
1920'de Çin'e iltica etti, Pekin?'de öldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 571. 

15 “polkovnik Semenov Ne Priznayet Kolçaka”, Мае Delo, 3 Dekabrya 1918, s. 2. 

1$ Aleksey Şerbakov, a.g.e., s. 205. 

> Vyaçeslav İvanoviç Volkov (1877-1920), 1. Sibirya Kazak Alayı ile Dünya Savaşı'na katılan Volkov, Ekim Devrimi'ni kabul etmedi. Mayıs 1918'te Sibirya'da ilk 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açıkladı.“ Semyonov bu emri reddetti; devlete ihanet suçlamasını ise asla kabul etmeyeceğini açıkladı. Taraflar arasında iplerin iyice gerilmesi üzerine Tümgeneral Volkov ordusunu alarak İrkutsk'tan Semyonovw'u etkisiz hâle getirmek için yola çıktı.'? Lakin tam o anda Japonya araya girdi, Ataman Semyonow'u koruma altına alarak, ona karşı her hangi bir askeri müdahaleye izin vermeyeceğini ilan etti. Açıklamanın duyulması ile Tümgeneral Volkov ilerleyişi durdurdu ve zorunlu olarak geri dönmek kararı aldı.” 


Böylece Kolçak'ın, Semyonov ile ilgili planları Japonya'nın müdahalesiyle engellenmiş oldu.?' Taraflar bir birilerine sıkıntı çıkarmadan Mayıs 1919?а kadar kendi bölgelerinde hükmetmeği sürdürdüler. Ancak Aleksandr Kolçak'ın ilkbahar 1919*da cephelerde aldığı başarılar ile Müttefik devletlerin baskıları sonunda Ataman Semyonov'un ikna olmasına getirip çıkarttı. 
Semyonov, Kolçak'a karşı tutumunu değiştirdi ve Mayıs 1919'da onu tanı- ` dığını resmi şekilde açıkladı.” Böylece taraflar arasındaki buzlar eridi. 


Kolçak'ın tüm Sibirya, Ural ve Uzakdoğu bölgesinde kabul edilmesinde batılı devletlerin rolü büyük oldu. Çünkü bölgelerdeki yerel hükümetler batılıların yardımı ve desteği olmadan, Bolşeviklere karşı dayanmanın zor olduğunun farkında idiler. Aynı zamanda müttefiklerin, daha kapsayıcı ve bütüncül bir hükümet olmasından dolayı sadece Kolçak'a destek verdiklerini de görmekteydiler. O yüzden Kolçak'ın iktidara çıkmasının hemen ardından ona tebrik telgrafları yollayarak mücadelesinde yanında olduklarını açıkladılar. 


Kolçak'la ilk irtibat kuran, Orenburg hükümeti atamanı Aleksandr Dutov oldu. Amirale gönderdiği mektubunda ona sadakatini açıklayan Dutov, kendi bölgesinde iktidarını koruyabilmek adına itaat etmeği çıkarına uygun 


kez Bolşevik karşıtı isyan başlattı. Omsk şehri kumandanlığı görevinde bulundu. 
Aleksandr Kolçak hükümeti döneminde Vladivostok'ta Kazak askeri birlikleri oluşturdu. 1918-1919 yıllarında İrkutsk bölge komutanlığını yaptı. 1919'da Kolçak ordusunda 2. Orduya bağlı, güney süvari birliği komutanlığı görevini üstlendi. Çita'ya doğru giderken Kızıl Ordu askerleri tarafından 1920'de Angara İstasyonu'nda öldürüldü. Bkz; Valeriy Klaving, a.g.e., s. 412. 

Yevgeniy Volkov, Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, a.g.e., s. 185; Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 38. 

Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 1, s. 533-534. 

Mihail Smimov, a.g.e., s. 47. 

Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 1, s. 535. 

“Telegramma Polkovnika Semenova Verhovnomu Pravitelyu”, Sibirskiye Strelki, 4 
İyunya 1919, s. 2. 
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gördü. Dolayısıyla daha önce KOMUÇ ve Direktuvarlık hükümetleri gibi, Kolçak hükümetiyle de irtibat kurdu.” 


Yerel muhalif hükümetlerin itaatini sağlayan Aleksandr Kolçak, başarısının uluslararası desteğe bağlı olduğunun farkındaydı. Lakin batılıların çok da Rusya'nın iç işlerine karışmasına taraftar değildi. Hatta iktidar olmadan önce, Haziran 1918'de Mançurya Haberleri gazetesine verdiği bir demeçte konuya ilişkin soru üzerine görüşünü açıkça ifade etmişti.“ Oysa Müttefik Devletlerin görüşü farklıydı. Zira onlar Bolşeviklere karşı mücadelede bölgede bulunan kendi temsilcilerine uyulmasından yanaydılar. Diğer yandan Fransız generali Maurice Janin'in Rus ordusuna komutan olması üzerinde uzlaşmaya varmışlardı. Kolçak ise batılılardan direktif almaya karşıydı ve bir süre sonra onlara açıkça itirazını da bildirdi. Bunun üzerine müttefikler, Јапіп”іп, Çekoslovak Kolordusu ile bölgedeki diğer yabancı askeri birliklerin komutanı olmasına, Rus ordusunun ise Kolçak'ın emri altına verilmesine karar verdiler. Lakin uzlaşmaya rağmen Fransız generali Janin, Kolçak'a hep kuşkuyla yaklaştı. Bu durum doğal olarak ikili arasında soğukluğa neden oldu. 


Kolçak'ın batılılardan beklentisi, hükümetinin resmi şekilde onlar tarafından tanınmasıydı. Ancak müttefik devletler bu konuda acele karar vermek istemediler. Nitekim amiralin eylem ve söylemleri ile nasıl bir izlenim uyandıracağı daha belli değildi. O yüzden bir süre beklemeyi yeğlediler. Diger yandan amiralle ilgili müttefik hükümetler içinde de görüş ayrılığı vardı. 
Örneğin, Omsk'taki darbeden sonra İngiltere hükümetinin amirale bakışı değişmişti. Ancak hükümetin Dışişleri Bakanı Arthur Balfour?'un başını çektiği bir çevre, Kolçak'a sıcak ilişki gösterilmesini ve hükümetinin resmen tanınmasını önermekteydi. Zira onlara göre, Rusya sadece Kolçak gibi güçlü bir kişilik sayesinde Bolşevizmden kurtulabilirdi.2” Sonunda Dışişleri bakanı diğer hükümet üyelerini de etkilemeği başardı. Böylece Kolçak hükümeti ile yakın ilişkiler kurulmaya başlandı. İngiliz generali Alfred Noks ve ardından amiral Sir Charles Elliot, bu amaçla Omsk'a ziyaret gerçekleştirdi. Buna 


Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 8. 

24 “Zayavleniye Admirala Kolçaka”, Veçerneye Slovo, 7 İyunya 1918, s. 2. 
Nikita Kuznetsov, a.g.e., s. 29. 

26 Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome, Tom 2, s. 124-125. 

Anatoliy Şmelev, a.g.e., s. 27. 

28 Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome, Tom 2, s. 125. 
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rağmen İngiltere hükümeti, Kolçak”ı resmen tanımak için acele etmedi, beklemeğe karar verdi. Lakin onun askeri araç gereç hususunda desteklenmesi yönünde sorun çıkarmadı. Bu arada Amerika hükümeti de 3 Aralık'ta Vladivostok'taki elçisine gönderdiği telgrafta bölgedeki hiçbir hükümeti tanımamasını ve beklemesini önerdi.?” 


Kuşkusuz Rusya'nın doğusunda birçok yeri ele geçirmiş Çekoslovak Kolordusu'nun, Kolçak hükümetine bakışı da önem arzetmekteydı. Yalnız kolordu Rusya'da faaliyet gösteren Çekoslovak Milli Konseyi'ne bağlıydı. 
Dolayısıyla konseyin tutumu merak konusuydu. Konsey ilk günler yaptığı açıklamada darbeyi eleştirerek yasadışı her türlü davranışa karşı olduğunu vurguladı. Ancak açıklama, ülke gündeminde tartışma başlattı. Özellikle Bolşevik mühalifi Rus basını açıklamaya tepki göstererek yardımları için Çekoslovak Kolordusu'na müteşekkir olduklarını ama iç işlerine kimsenin karışmasını istemediklerini belirtti.* Tartışmanın büyümesi üzerine kolordu genel komutanı Yan Sırova'dan açıklama geldi. General Sırova, darbe konusuyla ilgilenmediklerini, olayı Rusya'nın iç meselesi olarak gördüklerini söyledi. Ardından aynı görüşü Fransız generali Јапіп’е gönderdiği telgrafta da dile getirdi, Rusya'da gerçekleşen darbelerin kendilerini ilgilendirmedigini ifade etti.” 

Darbe meselesi Kolçak Hükümeti'ne uluslararası alanda tepki ortaya çıkarmıştı. Kolçak hem tepkiyi uzaklaştırmak, hem de darbeyle hiçbir ilişkisi olmadığını göstermek amacıyla suçluların derhâl hukuk önüne çıkarılmasını emretti. Bu kapsamda Omsk garnizonu komutanı Vyaçeslav Volkov, subaylar, İvan Krasilnikov ve Apollos Katanev tutuklandı. Ancak 21 Kasım’da mahkeme her üçünün beraatına karar verdi.” Dahası serbest kalan komutanların bir süre sonra rütbeleri yükseltildi. Kolçak Hükümeti bundan dolayı ağır eleştiriler aldı. Diğer yandan tutuklu eski bakanların çok geçmeden serbest bırakılarak hükümetin desteğiyle yurt dışına çıkmalarının sağlanması, Kolçak'ın darbeye teşebbüskar olduğu söylentilerinin yayılmasına neden oldu.” 


Anatoliy Şmelev, a.g.e., s. 28. 

Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 7. 

Aleksandr Klevanskiy, Chekoslovatskiye İnternatsionalistı і Prodannıy Korpus, Moskva 1965, İzdatelstvo Nauka, s. 274. 

Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 15-16. 

3 Andrey Zubov, a.g.e., s. 774-775. 
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Omsk”taki darbeden sonra şehirdeki sosyalist örgütler yer altına çekildiler. Buna rağmen ilk günlerden itibaren Kolçak Hükümeti aleyhine gizli isyan hazırlıkları yaptılar. Bolşevik Partisi işin başında idi. Ayaklanmanın başarılı olması için şehrin bazı bölgeleri pilot bölge olarak seçildi. Silah verilen işçilerden gerilla birlikleri oluşturuldu. İsyanın zamanı konusunda Aralık ayının sonları üzerinde mutabakata varıldı. Sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi amacıyla derhâl bir plan hazırlandı. Plana göre, isyan başlayınca hükümetin yerleştiği bina, ordu genel karargâhı, telgraf ile radyo santralleri, tren istasyonu, silah depoları ve hapishaneler gibi stratejik noktaların kontrol altına alınması kararlaştırıldı. 


İsyan 22 Aralık gecesi başladı. Önce şehir hapishanesine baskın yapan Bolşevik gerillalar, gardiyanları etkisiz hâle getirerek 200 mahkumu serbest 
bıraktı.” Aynı sıralarda şehrin başka bir semtinde de gerillalar, yaklaşık 400 
hükümet askerini esir aldı. Özellikle şehrin Kulomzino istasyonu civarında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde hükümet güçleri Bolşevik gerillaları sıkıştırdı. Hâliyle sayları ve silahları az olan gerillalar, hükümet güçleri karşısında giderek zayıf duruma düştüler. Kolçak isyan haberini alır almaz taşkınlık çıkaran herkesin derhâl etkisiz hâle getirilmesini emretti. Ardından Kulomzino'ya takviye güçler sevketti. Ertesi gün, sabah 8'e kadar devam eden çatışmalardan sonra hükümet güçleri tüm şehirde kontrolü sağladı. İsyanın bastırılması sırasında başarılı gayretlerinden dolayı bazı subay ve askerler Kolçak tarafından ódüllendirildi2 Hükümet isyan esnasında hapishaneden kaçarak saklananlara çağrı yaparak geri dönmelerini talep etti. Aksi hâlde askeri mahkemelerde idamla yargılanacakları tehdidinde bulundu.” Hâl böyle olunca hapishaneden kaçan SR Partisi üyelerinin çoğu geri dönmek zorunda kaldı. Böylece Bolşeviklerin hükümet aleyhine ayaklanması başarısızlıkla sonuçlandı. 


Çatışmalar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 
133 kişi olarak açıklandı. İsyan bastırıldıktan sonra ise hükümet suçluları 
cezalandırmaya başladı. Bu kapsamda 22 Aralık'ta, askeri mahkemenin ka- 


* “Novosti Dnya”, Golos Sibiri, 27 Dekabrya 1918, s. 2; Sergey Melgunov, Tragediya 
Admirala Kolçaka, Çast 2, s. 39 

35 “Raboçiye Besporyadki”, Petrogradskaya Pravda, 31 Dekabrya 1918, s. 3. 

“Omskiye Sobıtiya Pri Kolçake”, Krasnıy Arhiv, Tom 7, Moskva Leningrad 1925, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 208. 

37 Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 2, s. 40 
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rarıyla olayların azmettiricileri olmakla suçlanan 49 kişi kurşuna dizildi, 13'ü ise hapse gönderildi. Kulomzino'da yakalanan 117 Bolşevik'in ise mahkemesi birkaç gün sonra sonuçlandı. Onların da hepsi idama mahküm edildi.’ 


İsyandan birkaç gün sonra hapse atılanlardan 8 kişinin cesedi İrtış Nehri kıyısında bulundu. Dahası infaz edilerek öldürülenlerin, Kurucu Meclis üyeleri ve sosyalistler olduğunun anlaşılması şehirde büyük tartışmalara neden oldu.” Olay sebebiyle Kolçak ağır eletirilere maruz kaldı. Her ne kadar kendisi 1920'de yakalanması esnasında, sözkonusu ölümlerden haberi olmadığını söyleyerek kendini savunsa da, infaz edilen 8 sosyalistin ölümünden sorumlu tutuldu.” 


Omsk isyanı dışında Kolçak'ın sahip olduğu bölgede başka isyanlar da meydana geldi. Özellikle 1 Ocak-15 Haziran 1919 tarihleri arasında toplamda 85 silahlı isyan kayıtlara geçti.” İsyanlar, cepheden askerler sevkedilerek bastırıldı. Kolçak ordusunun ulaşamadığı bölgelerdeki isyanlar ise yabancı orduların desteğiyle sona erdirildi. Lakin yabancı askerlerin kullanılması Rusya'nın iç meselelerine yabancı güçleri karıştırdığı nedeniyle Kolçak Hükümeti'nin ağır eleştiriler almasıyla sonuçlandı.” 


Hükmettiği bölgede düzeni sağlaması Kolçak'ın ileriye dönük icraatlerinde başarılı olması açısından önemliydi. O nedenle idari ve adli kurumların oluşturularak yerel yönetimlerin daha faal çalışması gerektiğine kanaat getirdi. İşlerin aksamaması için yeni yasalar yerine, eski çarlık döneminden yasaları yürürlüğe koydu. Diğer yandan şehirlerde düzen ve güvenlik için milis güçleri tesis edildi. Bolşevik propagandasına karşı İdeoloji Merkezi 


Vladimir Zenzinov, a.g.e., s. 156. 

Vladimir Zenzinov, a.g.e., s. 151-153. 

Dopros Kolçaka, s. 201. 

Sergey Zvyagin, Pravoohranitelnaya Politika A. V. Kolçaka, Kemerovo 2001, İzdatelstvo Kuzbassvuzizdat, s. 253. 

Gerçi daha sonralar yakalanınca yabancı güçleri Rusya'nın iç işlerine karıştırdığı suçlamalarını da reddetti Kolçak. Sadece Çek komutanı Radola Gayda'dan destek konusunda teklif aldığını ancak sıcak bakmadığını ve yabancı askerleri olaya katmadığını belirtti. (Dopros Kolçaka, s. 200-201) Hâlbuki dönemin basını Kolçak'ın söylediklerini yalanlar niteliktedir. Nitekim Golos Sibir gazetesinde Omsk olayları ile hakkındaki haberlerde isyanın bastırılması sırasında Çekoslovak Kolordusu'nun şehirde yerleşen bir bölüğünün aktifrol aldığı yer almaktadır. (“Omskiya Sobıtiya”, Golos Sibiri, 4 Yanvarya 1919, s. 3) 
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kuruldu.” Merkez, halka hükümetin faaliyetlerini ve sosyalist ideolojisinin sıkıntılı yönlerini propaganda ile anlatmak üzerine görevlendirildi. Bu arada devletleşme yolunda mühim adımlar atıldı; nitekim çift başlı kartal devlet arması olarak, beyaz, mavi ve kırmızı renkler ise devletin bayrağı olarak kabul edildi 4 


Hükümetin başarısı, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına bağlıydı. 
Bölge ekonomisinin gelişmesi adına ilk aylarda bazı kararlar alındı. Kararlardan en önemlisi Bolşeviklerin reddettiği özel mülkiyete sıcak bakılması ve ticaretin serbest bırakılması oldu.” Aralık ayında Sovyet yönetiminin ekmek, et ve yağ gibi ürünler üzerine koyduğu devlet denetimi feshedildi, sözkonusu ürünlerin serbest ticaretine dair izin çıkarıldı. Ancak alınan kararlara rağmen ekonominin gidişatı Kolçak?ı pek memnun etmedi. Nitekim iktidarının 7 aylık ekonomik durumu hakkında 19 Haziran 1919'da Omsk'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomide beklentilerinin gerçekleşmediğini ve ordunun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sıkıntı çektiklerini itiraf etti. Güçlü ordu olmadan Bolşeviklere karşı mücadele edilemeyeceğini vurgulayan Kolçak, “Öncelikli hedefimiz ordumuzun ihtiyaçlarım karşılamak, askerler ve ailelerinin sıkıntılarını gidermek olmalıdır.” 
diye düşüncelerini ifade etti. * 


Kuşkusuz bölge ekonomisi açısından Kolçak Hükümeti'nin atması gereken en mühim adım, köylünün toprak beklentisine vereceği karşılık olacaktı. Rusya'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Kolçak'ın hükmettiği alanda da devrimin hemen ardından köylü toprağa kavuşmuştu. Fakat Kolçak'ın iktidara çıkması bölgede yeni bir süreç başlatmıştı; dolayısıyla onun nasıl adım atacağını köylü endişeyle beklemeğe koyulmuştu. 


Köylünün beklentisine Kolçak Hükümeti, 8 Nisan 1919'da karşılık verdi. Nitekim hükümetten yapılan açıklamada elinde toprağı olan, onu kullanan ve üretim yapan köylüler, toprağın gerçek sahipleri olarak kabul edildi. Yani devlet şahsi toprağı olan köylünün toprağına dokunmayacağını ta- 


Semyon Hromov, a.g.e., s. 265. 

Nikita Kuznetsov, a.g.e., s. 32. 

“ Nikolay Buçko, “Politiçeskaya Praktika Beloy Armiy V Sibiri Í Na Dalnem Vostoke (1918-1920)”, İstoriçeskaya i Sotsialno-Obrazovatelnaya Misl, Tom 8, N: 2, Krassnodar 2016, s. 52. 


т “Gosudarstvennoye Ekonomiçeskoye Soveşaniye”, Sibirskaya Jizn, 24 İyunya 1919, s. 2. 
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ahhüt etti. Fakat başkalarına ait olan toprakların gaspedilmesine sıcak bakmadı. Dolayısıyla hükümet, gaspedilen devlet ve özel mülkiyeti, gaspçıların elinden alacağını açıkça belirtti.*” Toprak üzerindeki tartışmalar hakkındaki nihai kararın, yeniden çağrılacak Kurucu Meclis'te verileceğini vurguladı. 
Kuşkusuz bu kararla Kolçak iktidarı, köylülerin gözünde eski toprak sahiplerinin savunucusu gibi göründü. Sovyet yönetimi ile toprağa kavuşmuş köylüler karara sert tepki gösterdi. Hâliyle bu durum bölgelerde yağmacılıба, cinayetlere ve hırsızlığa, aynı zamanda toplum içinde hükümete karşı nefret hissinin uyanmasına neden oldu. 


Daha önce belirtildiği gibi müttefik devletler, Kolçak”ı resmi olarak tanımak için beklemeğe koyulmuşlardı. Dolayısıyla Kolçak'ın tanınması atacağı adımlara bağlıydı.” Kuşkusuz batılı ülkelerce tanınması Kolçak'a büyük bir saygınlık getirecekti.” Lakin Aralık sonlarında meydana gelen isyan ve ona bağlı olarak gerçekleşen ölümler ile infazlar, batılı devletleri tedirgin etti. Amiralin isyancılara karşı sert davranışı ve mühaliflerini sindirmek için şiddet uygulaması, mütttefiklerin gözünde demokratik değerlerden uzaklaşması diye yorumlandı. Dolayısıyla müttefikler onu resmi olarak tanımamakla yanaşı, biraz daha beklemeğe karar verdiler. 


Kolçak'ın, Rusya'nın bölünmez bütünlüğünü savunması ve Finlandiya ile Polonya'nın bağımsızlığına sıcak bakmaması müttefiklerin hoşuna gitmedi. Zira Sovyet Hükümeti'nin, 31 Aralık 1917'de bağımsızlığını tanıması ile Finlandiya'nın Bolşevik etkisi altında kalma endişesi ortaya çıkmıştı.” Hâlbuki böyle bir durum müttefik devletler için kabul edilemez bir sonuçtu. O yüzden müttefikler, Finlandiya'nın Sovyet etkisi altına düşmemesi için Kolçak'tan Finlandiya konusunda adım atmasını beklediler. Aynı zamanda Polonya'nın da bağımsızlığını kabul etmesini önerdiler. Hâlbuki Kolçak Rusya'nın çıkarlarını tartışma konusu yapmak istemedi. Her iki devletin bağımsızlığını kabul etmeyeceğini bildirdiği gibi, dahası müteffikleri, Rusya'nın menfaatlerine gerekli hassasiyetleri göstermeleri konusunda da uyardı. 


“Deyatelnost Pravitelstva”, Naşe Delo, 13 Aprelya 1919, s. 3. 

Vladimir Aniçkov, Ekaterinburg-Vladivostok (1917-1922), Moskva 1998, İzdatelstvo Russkiy Put, s. 225. 

“Soyuzniki İ Kolçak”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 17 İyunya 1919, s. 1. 

“K Priznaniyu Omskagı Pravitelstva”, Sibirskiye Strelki, 5 İyunya 1919, s. 2. 
Dekreti Sovetskoy Vlasti: 25 Oktyabrya 1917-16 Marta 1918, Tom 1, s. 172. 
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1919 yılının ilkbaharında Kolçak ordusu cephelerde art arda başarılar 
kazandı. Hâl böyle olunca Müttefikler, Kolçak Hükümeti ile daha yakın temas kurmaya başladılar. 28 Mayıs 1919'da Omsk'a, beş batılı devlet adından bir telgraf ulaştı. Telgrafta, Moskova'yı ele geçirince Kurucu Meclis'i toplaması, Finlandiya ve Polonya'nın bağımsızlığını kabul etmesi, Çarlık Rusyası'nın borçlarını üstlenmesi, sahip olduğu bölgede yerel seçimler yapması ve Milletler Cemiyeti'ne üye olması gibi şartları yerine getirmesi hâlinde Kolçak'ın hükümetini tanıyacaklarını açıkladılar.” 


Fakat şartlar ileri sürmelerine rağmen, müttefikler kendi aralarında görüş ayrılığına düştüler. Nitekim Fransa kayıtsız şartsız Kolçak Hükümeti'ni tanımaktan yana iken, İngiltere Kurucu Meclis'i toplaması hâlinde bunu yapacağını açıkladı. Amerika ise bekleyeceğini söyledi. Dolayısıyla batılı devкеш anlaştığı tek husus, Kolçak'ın Bolşevizm?'e karşı verdiği mücadele oldu.” 


Lakin her şeye rağmen Kolçak için, tanınma önemliydi. Bolşeviklere karşı mücadelesinde müttefiklerin desteğine ihtiyacı vardı. O yüzden bir süre sonra Finlandiya ve Polonya konusundaki tutucu tavrı değişmeğe başladı. 
Hatta 1919 yazına doğru, her iki bölgenin bağımsızlığını tanıyacağını açıkladı.” 4 Haziran?da ise bir mektupla daha önce kendisine sunulan tüm şartları kabul ettiğini belirtti.” Bunun üzerine batı basınında Kolçak'ın tanınacağına dair haberler çıktı.“ Bunun üzerine bölge gazetesi Sibirskiye Strelki (Sibirya Oku) hükümetin yakında tanınacağını, hatta General Janin'in konuya ilişkin Kolçak'a bir telgraf gönderdiğini açıkladı.” Oysa haberlere rağmen müttefikler Kolçak?ı tanımadılar. Sadece destek sağlamayı sürdürdüler. 
Sağladıkları desteğin parasını ise ya borç olarak yazdılar yahut da Kolçak'ın elindeki altın rezervleri sayesinde karşıladılar. 


а Andrey Burovski, a.g.e., s. 391. 


3 “Kak Bit S Kolçakom Í S Rossiyey”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í 
Krasnoarmeyskih Deputatov, 30 Maya 1919), s. 1. 

54 «Antanta, Kolçak Í Nasi Malıye Natsiy”, Petrogradskaya Pravda, 5 İyulya 1919, s. 1. 

Andrey Burovski, a.g.e., s. 391. 

56 “Kolçaka Namereni Priznat”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 16 İyunya 1919, s. 2. 

> “Telegrammı: Po Rossiyu”, Sibirskiye Strelki, 30 Maya 1919, s. 2. 

Kolçak'ın elindeki altın rezervleri Çarlık Rusyası'ndan miras kalmıştı. L Dünya Savaşı başlamadan önce Rusya İmparatorluğu, Amerika ve Fransa'dan sonra altın rezervine göre dünya üçüncüsü bir ülkeydi. Nitekim 1 Ocak 1914 yılında 1.695.000.000 rub- 


208 


ih 1919: Bolşeviklerin Kader Yılı 


Rusya'nın bütünlüğünü savunan Kolçak, bölgedeki milli yönetimlerle de iletişim kuramadı. Nitekim Ural bölgesini ziyaretinde Başkırtlarla tartışma yaşadı.” Esasında Başkırtlar Bolşeviklerden hiç hoşlanmazdı. Fakat Kolçak'ın yerel hükümet yöneticilerini takip ettirmesi ve Rusya'da yaşayan farklı milletlere karşı sert davranması, onları Sovyet Hükümeti ile yakınlaştırdı. Kolçak yaptığı hatanın geç farkına vardı. Gerçi o zaman özerklik dâhil belli tavizler vermeği düşündü, ama artık çok geç kaldı. Çünkü Sovyet yönetimi özerklik vaadiyle milli hükümetleri yanına çekmeği başardı. 


Aleksandr Kolçak, yönetimi boyunca rakiplerine karşı sert davranmasıyla ün kazandı. Nitekim rakibi ile mücadelesi teröre varacak kadar şiddet içerdi. Aslında her taraf rakibini o sıralarda sert metotlarla sindirmeye ça- 


le değerindeki rezerv önce Petrograd'ta muhafaza edilmişti. Fakat savaşın başlamasından sonra Rus orduları batı cephesinde mağlup olunca ve Petrograd tehdit altına düşünce, altınların ülkenin daha güvenli olan Nijni Novgorod ve Kazan şehirlerine taşınmasına karar verildi. Ekim Devrimi'nden sonra Bolşevikler, altın rezervinin durumu ile ilgilendiler. 1918 yılının yazında ülkenin doğusu Çekoslovak Kolordusu tarafından işgale maruz kaldı. Sovyet Hükümeti endişelendi. Kazan'da bulunan rezervini başka bir bölgeye nakletmeği kararlaştırıldı. Lakin sadece 4,6 tonu götürülebildi. Zira 
7 Ağustos'ta Kazan, KOMUÇ Hükümeti'ne bağlı Halk Orduları tarafından ele geçirilince Bolşevikler şehri terketmek zorunda kaldı. Şehri ele geçiren Tümgeneral Vladimir Kappel ise altın rezervine el koydu. KOMUÇ hükümeti, Kazan'ın cephe hattına yakın olması nedeniyle rezervin Samara'ya taşınmasını kararlaştırdı. Lakin Samara'nın da tehdit altına düşmesi üzerine para önce Ufa'ya, ardından Direktuvarlık Hükümeti'nin merkezi, Omsk şehrine nakledildi. 18 Kasım 1918'de Omsk'ta iktidar Kolçak'ın eline geçti. Hâliyle altın rezervi ona kaldı. Kolçak iktidarı aldığında altın rezervi, 691.500.000 ruble değerinde idi. Onun yönetimi esnasında batılı devletlerden sağlanan askeri teçhizatın parasının bir kısmı altın rezervlerinden karşılandı. Bugüne kadar Kolçak Hükümeti'nin altın rezervinin ne kadarını harcadığı tartışılmaktadır. Zira Sovyetler döneminde yapılan bir araştırmada, Kolçak'ın 1919 yılının Mayıs-Eylül aylarında askeri harcamalar nedeniyle batılı devletlere yaklaşık 280.000.000 ruble para ödediği belirtilmiş olsa da sonradan toplamda 242.000.000 ruble harcadığı ortaya çıkmıştır. Bu rakam 1921 yılında Lenin'in emriyle oluşturulan Olağanüstü Komisyonun yaptığı hesap ile uyuşmaktadır. Nitekim Sovyet döneminde yapılan hesaplamada Kolçak Hükümeti'nin toplam harcadığı paranın 235.600.000 ruble olduğu anlaşılmıştır. Geri kalan 409.000.000 ruble ise, ülkelerine geri dönmek karşılığında Çekoslovak Kolordusu tarafından Bolşeviklere teslim edilmiştir. Daha geniş bilgi için bkz: Oleg Budnitskiy, Dengi Russkoy Emigratsiy: Kolchakovskoye Zoloto 1918-1957, Moskva 2008, İzdadetistvo Novoye Literatumoye Obozreniye; Aleksandr Şalak, “İrkutskaya Zoloto Rossiyskoy İmperiy”, İstoriko-Ekonomiçeskiye İssledovaniya, Tom 20, N: 2, İrkutsk 2019, s. 155-175. 


59° Aleksey Şerbakov, a.g.e., s. 212. 
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lışmaktaydı. Lakin toplum ondan Bolşeviklerin yaptığının aynısını beklememişti. Şiddet kullanmasına göre eleştiri alınca kendisini savunarak, Bolşeviklerin yaptıklarına misilleme olarak şiddeti seçmek zorunda kaldığını açıkladı. Tutuklandıktan sonra sorgulamasında şiddet kullandığını itiraf ederek, “Rakibimizin, bize karşı mücadelesi nasıl idise, biz de aynı şekilde karşılık veriyorduk” diye kendini savundu.“ 


Bu arada bölgede düzeni sağlamak için çoğu zaman askeri gücü aktif olarak kullanması Kolçak'ın başını ağrıttı. Çünkü askerler sıkça onun talimatları dışına çıkarak keyfi davrandılar, köyleri yaktılar ve hatta yasadışı tutuklamalarla işkenceler yaptılar. İş o yere vardı ki o sıralarda Sibirya'da bulunan Amerikan orduları komutanı William Graves, Doğu Sibirya'da Kolçak askerlerinin öldürdüğü insan sayısının, Bolşeviklerin öldürdüklerin- den kat kat fazla olduğunu kaydetti.5' Bu icraatler Kolçak Hükümeti'ni toplumun gözünden düşürdüğü gibi amirale olan güven de sarsıldı. Kolçak askerlerinin taşkınlıkları ise halkta hükümet aleyhine nefreti körükledi.“? Dolayısıyla bu gibi olumsuzluklar, 1919 yılının sonlarına doğru halkın tepkisi- nin büyümesine yol açtı. Diğer yandan aynı dönemde cephede alınan yenilgilere, köylü ile yaşanan toprak tartışmaları, milli meselelere olumsuz bakış ve bölge ekonomisinin ağır durumu da eklenince, Kolçak Hükümeti'nin kredisi tükenmeye başladı. 


3.11. KOLÇAK HÜKÜMETİ'NİN BOLŞEVİKLERE 
KARŞI ASKERİ MÜCADELESİ. 


Kolçak göreve başladığında en önemli amacının Bolşevikler üzerinde zafer kazanmak olduğunu söylemişti. Bunun için güçlü bir ordu tesis etmesi gerektiğinin farkındaydı. Aslında devrik hükümete ait ordular ona bağlanmıştı. Ancak asker sayısı yetersizdi. Dolayısıyla Kızıl Ordu ile baş edebilmek için daha güçlü bir orduya ihtiyaç vardı. 


Aleksandr Kolçak'ın ordusuyla bağlı ilk emri, eski Çarlık dönemindeki disiplin ve nizamın yeniden uygulanması talimatını vermesi oldu.“* Diğer bir 


60 Dopros Kolçaka, s. 129. 

© Aleksey Şerbakov, a.g.e., s. 210-211. 
Sergey Zvyagin, a.g.e., s. 44. 
Vladimir Zenzinov, a.g.e., s. 11. 
Valeriy Klaving, a.g.e., s. 20. 
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emirle de, oldukça geniş olan savaş cepheleri arasında koordinasyonun tam olarak sağlanması gerektiğini belirtti. Ardından vakit kaybetmeden güçlü bir ordu oluşturmak amacıyla çalışmalara başladı. Öncelikle ordusunu üç kısma böldü. Çek generali Radola Gayda'nın komutanlığı altındaki Yekaterinburg yahut Sibirya Ordusu'na kuzeyde görev yapmasını emretti. Genellikle askere yeni alınanlardan oluşan Gayda'nın komutanlığındaki orduda uzman subay eksikliği vardı. Ancak yine de tecrübeli Çek generali Gayda'nın varlığı Kolçak”ı rahatlatan unsurdu. 


Kolçak cephesinin merkezinde yerleşen ve batı yönüne doğru hareket eden orduların komutanlığını General Mihail Hanjin“ üstlenmişti. Esasında bu ordu daha önceki KOMUÇ Hükümeti'nin Halk Ordusu'nun temelinde kurulmuştu. Lakin 1918 yılının yaz ve sonbaharında Bolşevikler karşısında ağır mağlubiyetler alınca psikolojik olarak yorgun, bitkin düşmüştü.“ Savaş yeteneğini de hayli kaybeden orduya Kolçak göreve başladıktan sonra takviyeler yapıldı. 


Cephenin en güneyinde Ataman Dutov'a bağlı Orenburg ordusu görev yapmaktaydı.“ Bolşevik güçlerin güneyden ilerlemesine engel olmakla görevlendirilen ordu, daha ziyade Kazaklardan oluşmaktaydı. Lakin Dutov ordusu, Bolşevik güçlerin, Kolçak'ın cephe gerisine sarkmaması için Türkistan'da da onlara engel olmak gibi bir görevi daha üstlenmişti. 


Kolçak ordularının ilk askeri operasyonları başarılı geçti. Nitekim Kasım sonundan itibaren kuzey bölgesinde hayli aktifleşen Kolçak ordusu, 25 
Aralık 1918'de Perm şehrini ele geçirmeği başardı. Bölgenin önemli vilayet 


65 Mihail Vasilyeviç Hanjin (1871-1961), 1893'te Mihaylovski topçu akademisinden, 
1903'te topçu subay okulundan mezun oldu. Rus-Japon Harbi'ne katıldı. I. Dünya Harbi'nde Romanya cephesinde görevde bulundu. 1918 yazında Çekoslovak Kolordusu'nun isyanından sonra Omsk'a davet edildi. 3. Ural Muharip Kolordusu'nun oluşturdu. Bir süre KOMUÇ Hükümeti'nin Halk Ordusu'na bağlı olarak Kızıl Ordu'ya karşı savaştı. Ocak 1919” da Aleksandr Kolçak onu batı ordusu komutanlığına atadı. Hanjin yönetimindeki ordu Ufa, Belebey gibi önemli şehirleri Bolşeviklerden kurtararak Volga Nehri'nin kıyılarına kadar ilerlemeyi başardı. Başarısından dolayı Kolçak tarafından ödüllendirildi. Haziran 1919°а Kolçak cephesinde çözülme başladığında kendi ricasıyla ordudan ayrıldı. Ocak 1920'de Mançurya”'ya iltica etti. 
1945'te Sovyet askerleri tarafından yakalandı. Hapsedilerek Kazakistan'a sürgüne gönderildi, orada öldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 568-570. 

66 Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome, Tom 2, s. 128. 

67 Henrich İoffe, Kolçakovskaya Avantyura.., s. 216. 
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merkezi ve endüstri merkezi olan Perm'in alınması Bolşevikler için beklenmedik oldu. Zira soğuk kış ortasında Kolçak cephesinden bir taarruz beklememişlerdi. Dahası Kolçak ordusunun taarruz yapacak hazırlıkta olmadığını sanmışlardı. Lakin yeteri kadar hazırlığı olmasa bile, Kolçak ordusu, 25 
dereceye varan soğukta yaptığı taarruzla Kızıl Ordu'yu Perm'den atmayı başardı.” Çatışmalar sırasında 20.000 Kızıl Ordu askeri ile 1000 makineli tüfek, 200 otomobil ve 60 ağır top ganimet olarak ele geçirildi.” Alınan zafer, tam da Omsk”ta çıkan isyan nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Kolçak'ı epey rahatlattı. Dahası Perm'in ardından ordu durmadı ve hızlı bir taarruzla Ufa, Birsk, Orenburg gibi şehirleri de Bolşeviklerden kurtardı. Arka arkaya ağır darbeler alan Kızıl Ordu, 1918 yılında Doğu Cephesi'nde elde ettiği üstünlüğü rakibine bırakmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Kolçak orduları birkaç ay içerisinde Bolşevikleri Ural bölgesinden yaklaşık 306 kilometre püskürtmeği başardı.” 


Perm’de alınan zaferden sonra Aleksandr Kolçak, askere moral vermek için cephe hatlarını dolaşmaya başladı. 8- 26 Şubat tarihleri arasında planlanan sefer çerçevesinde ilk önce Çelyabinsk”e uğradı. Çelyabinsk tren istasyonunda şehrin ileri gelenleri onu büyük bir heyecanla karşıladılar. ? Kolçak şehirdeki askeri gamizon ile hastaneyi ziyaret ettikten sonra komutanlar ile beraber bir çalışma toplantısı yaptı. Toplantıda komutanlar, Perm-Vologda yönünde ilerlenerek Moskova'nın kuzeyden kuşatılmasını teklif etti. Lakin Çek generali Gayda, kendi ordu birliklerinin Ural ve Sibirya'dan kopacağın- dan endişe duyarak teklife karşı çıktı. Gayda, taarruza güneyden başlanması gerektiğini belirterek Ataman Dutov'un Kazak birlikleri ile ortak operasyon yapılmasının ve General Denikin orduları ile birleşmenin işlerini kolaylaştıracağını söyledi.” Lakin o dönemde Denikin henüz, Kolçak'ı Yüce Hükümet olarak tanımadığından karargâh komutanları Gayda'nın önerisine sıcak bakmadılar. Ayrıca ilerde ülke yönetimi konusunda Kolçak ile Denikin arasında tartışma çıkabileceği ihtimalini öne sürerek Gayda'nın teklifine itiraz ettiler. Kolçak komutanlarına destek verdi ve “Moskova'ya ilk giden ül- 


Evan Mawdsley, a.g.e., s. 133. 
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ke yönetimini alır” diye kesin konuştu. Böylece toplantı sonunda seçilen güzergâh kuzey cephesi, yani Perm'in güneybatısındaki Ohansk yönü oldu. 
Ayrıca kuzey seçilerek Ahrangelsk'te bulunan General Yevgeni Miller ordusu ile birleşmek ve Moskova'ya doğru birlikte yürümek öngörüldü.” 


Kolçak Çelyabinsk'ten ayrıldıktan sonra Troisk, Kurgan, Zlatoust, Yekaterinburg, Perm ve Tümen şehirlerine de gitti. Askerleri ziyaret eden başkomutan orduya moral verdi. Bu arada gerek Kolçak ordularının zaferleri, gerekse de başkomutanın cephe ziyaretleri orduda asker sayısını hızla arttırdı. Nitekim Aralık 1918'de 130.000 olan asker sayısı, Mart 1919'da 170.000'e yükseldi. Dahası ordunun arka cephesinde var olan yabancı güçler de, her ne kadar aktif olarak savaşa katılmasalar bile Kolçak'ı rahatlatan unsurlar oldu. Zira arka cephede bulunan 25.000 Çekoslovak, 36.000 Japon, 
5000 civarında Amerikan, yaklaşık 2000 İngiliz ve Kanada, 1000 civarında 
ise Fransız ve Polonya askeri, Kolçak ordusunun ileri harekâtında elini güçlendirmekteydi.” 


1919 yılı başlarında Kolçak ordularının karşısındaki Bolşevik Kızıl Ordusu, 100.000 askerden ibaretti. Ordunun elinde 1800 makineli tüfek ile 365 
top vardı. ° Ancak Perm mağlubiyeti, Sovyet cephesinde moralleri bozmuştu. O yüzden derhâl suçlu arayışına başlandı. Çatışmalar esnasında Kızıl Ordu'nun Doğu cephesi komutanı Sergey Kamenev elinden geleni yapmıştı. 
Yine de yönetim bir süre mağlubiyetin nedenlerini sorguladı. Aslında yenilginin ilk nedeni, Sovyet Hükümeti'nin Doğu Серһеѕі’пе gereken önemi göstermemesi idi. Nitekim kış yaklaştığı için doğuda bir hareket beklenmediginden ordunun büyük çoğunluğu Baltık Denizi civarında, Ukrayna ve Don bölgesinde konuşlanmıştı.”” Ancak Sovyet yönetimi kendi yaptığı hatayı görmek istemedi; yenilgiden asker ve subayları suçlu buldu. Bu bağlamda soruşturma açıldı ve sorumluların tutuklanması emri verildi.” Feliks Dzerjinski'ye konuyu derinlemesine incelemesi havale edildi.” Dzerjinski kısa bir araştırmadan sonra yenilgiye, askerlerin yorgun ve bitkin olmalarını ge- 


Leonid Katsva, a.g.e., s. 508. 

Nikita Kuznetsov, a.g.e., s. 39. 

Kratkaya İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR, Pod. Red. G. G. Alahverdov, s. 192. 
İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919-Fevralya 1920), Tom 4, Moskva 1959, Gosudarstvennoe İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, s. 50. 

8 RGASPİ, Fond 76, Ори 3, Delo 46, List 54-540b. | 

” TAFSBR, Fond 1, Opit 3, Delo 343, List 46. 
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rekçe gösterdi. Ayrıca Kızıl Ordu'nun iyi organize olamadığını belirtti ve hükümet ile ordu yönetimi arasında koordinasyonun sağlam bir şekilde kurulması gerektiğini önerdi. Buna rağmen soruşturma sonucunda, binlerce kişi suçlu bulundu. Suçlular kurşuna dizilerek infaz edildi.** 


Her ne kadar önemli şehirleri Bolşeviklerden alarak zafer kazanmış olsa da Kolçak ordularında aslında ciddi sıkıntılar vardı. Öncelikle uzman subaylar yetersizdi. O dönem Sibirya'ya gitmek hayli zor olduğundan devrimden sonra subayların büyük bir kısmı güneye, Don Vilayeti'ne inmişti. Bu nedenle eski çar ordusundan Kolçak ordusuna katılan subayların sayısı epey düşük kalmıştı.:! Bu arada muhalif cepheye katılmak istemeyen eski ordu mensupları tercihini Kızıl Ordu'dan yana kullanmıştı. Dolayısıyla bir kısmı Gönüllü Ordu'ya katılan eski subayların, 9037'i ise görev için Kızıl Ordu'yu seçmişti. 


Kolçak ordusu asker alımında da ciddi sıkıntılar yaşamaktaydı. Aslında batıya doğru ilerledikçe yapılan seferberliklerle ordunun sayısı arttırılmaya çalışıldı. Ancak silah altına alınan yeni askerlerin çoğu ilk çatışmalardan sonra hemen evlerine kaçtılar. Hâliyle, ilk seferberlikten istenen sonuç alınmadı. Diğer yandan askeri birlikler arasında koordinasyon yok denecek kadar zayıftı. Hatta bazı birlikler tek bir komutanlık altında birleşmek taraftarı değildi. Birleşmeye engel çıkaran nedenlerden birisi, genelkarargâhın Sibirya ve Batı Ordusu ile yaşadığı ihtilaflardı.8* Diğer bir sebep de askeri birliklerin kendi başlarına hareket etmesi ve daha fazla toprak elde etmeğe çalışmasıydı. Bu durum orduda genel disiplini bozan girişimlerdi. 


Fakat tüm bu sıkıntılara rağmen Mart başlarında Kolçak orduları yeniden taarruza başladılar. İlk önce Sibirya Ordusu harekete geçti; 2 gün sonra ise General Hanjin komutasındaki Batı Ordusu, Volga Nehri yönünde ilerledi. Her iki ordunun saldırısı öylesine şiddetli oldu ki, Bolşevik orduları mevzileri burakarak kaçtılar. Rakibini takip eden Kolçak orduları, Osa ve Birks şehirlerine girdiler.“ Aynı günlerde Hanjin’in merkez ordusu, Ufa civarında 


80 Andrey Burovski, a.g.e., ѕ. 401. 

8! Aleksandr Şerbakov, a.g.e., s. 209. 

8 Aleksandr Kavtaradze, a.g.e., s. 222. 

83 William Henry Chamberlin, a.g.e., s. 190. 

8 Yineorada,s. 190. 

85 “Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 13 Marta 1919, s. 2. 


214 


nobel, 1919: Bolşeviklerin Kader Yılı 


Bolşeviklere büyük darbeler indirdi.89 Şiddetli çatışmaların ardından Kızıl Ordu, 14 Mart”ta Ufa'yı terketmek zorunda kaldi” 


Operasyonlar başladıktan sonra batı ve kuzey orduları kısa zamanda 
yaklaşık 600 kilometre kadar batıya doğru yol katettiler. Kazan şehrinin 85 
kilometre yakınlarına kadar sokulmayı başaran Kolçak orduları, Simbirsk ve Sızran”ı tehdit etmeğe başladılar. Aslında ordu karargâhının niyeti, her üç şehri de ele geçirerek Moskova yolunu açmak ve fırsat bulursa Don Vilayetindeki General Anton Denikin ordusuyla birleşmekti.” Bu amaçla saldırılar daha da arttırıldı. Neticede bir süre sonra Kazan, Samara ve Simbirsk önlerine varıldı. Böylece Moskova yolu açılmış oldu. 


Art arda alınan zaferler dolayısıyla Kolçak, kuzey ordusu karargâhı tarafından 3. Dereceden Kutsal Georgi nişanıyla ödüllendirildi.** Batılı devletler de zaferler nedeniyle Omsk'a tebrik telgrafları gönderdiler.” İşler yolunda gittiği için herkesin yüzü gülmeğe başladı. Hatta başbakan Pyotr Vologodski, 29 Nisan'da yerel bir gazeteye verdiği demeçte, Yüce Hükümet'e çok güvendiklerini ve sonbaharda Rusya'nın kalbi Moskova'yı ele geçireceklerinden emin olduğuklarını vurguladı.” 


Kolçak ordularının zaferi tüm Rusya'da duyuldu. Gönüllü Ordu'nun komutanı General Anton Denikin zaferlerden sonra Kolçak'a telgraf göndererek ona bağlandığını duyurdu.” Haber Косак”: hayli memnun etti. Nitekim Denikin'e yolladığı yanıtta Rusya'nın Bolşeviklerden kurtuluşu için 
tüm muhalif güçlerin birleştirilmesinin öneminden bahsetti.”* Ardından 14 
Haziran'da General Denikin'i, Rusya'nın güneyinde mücadele eden ordulardan sorumlu yardımcısı görevine atadı.” Denikin'in Kolçak’a bağlanması müttefik devletleri de sevindirdi. Hatta Kolçak’a gönderdikleri mesajda ona her türlü yardımı sağlayacaklarını belirttiler.” 
© “Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 15 Marta 1919, s. 2. 

837 “Novosti Dnya”, Sibirsyaka Jizn, 16 Marta 1919, s. 2 

8 Andrey Saharov, İstoriya Rossiy..., s. 432. 

> Andrey Zubov, a.g.e., s. 794. 

* Yevgeniy Volkov, Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, a.g.e., s. 116. 
1 “Telegrammı”, Sibirskaya Jizn, 30 Aprelya 1919, s. 1. 

92 «Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 29 Aprelya 1919, s. 2. 

93 “General Denikin- Admiral Kolçak”, Naşe Delo, 24 İyunya 1919, s. 4-5; “Novosti 
Dnya”, Sibirskaya Jizn, 24 İyunya 1919, s. 2. 
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1919'un ilkbaharında Sovyet Hükümeti sadece doğudan değil, aynı zamanda güneyden ve kuzey-batıdan da sıkıştırılmaya başlandı. Nitekim Kolçak gibi, kuzey-batıdaki Nikolay Yudeniç ile güneydeki Anton Denikin orduları da Bolşeviklere karşı harekete geçmişlerdi. Oldukça zor duruma düşen Kızıl Ordu, mevzileri terkederek hızla geri çekilmek zorunda kaldı. 
Bolşevik genel merkezi kötü gidişatı durdurmak ve orduyu yeniden seferber etmek için birtakım planlar hazırladı. 


İlk önce tüm halkın seferber edilmesinin zarureti üzerinde duran Bolşevik yönetimi, rakipler içinde en tehlikeli görülen Kolçak'a karşı herkesten destek istedi. Özellikle parti önderi Lenin, düzenlediği toplantılar ve mitinglerde konuşarak halktan yardım talebinde bulundu. 12 Nisan'da Moskova'da düzenlenen bir toplantıda Doğu Cephesi hakkında konuşarak son kez seferberlik başlattıklarını ve kesinlikle Kolçak güçlerini yenmeleri gerektiğini söyledi. “Aslında tüm güçlerimizi Denikin'e karşı güneye toplamıştık. Dolayısıyla Doğu Cephesi zayıf kalmıştı. Ancak Kolçak'ı mahvedecek güçteyiz; bunun için öncelikle devrimci metotları kullanmamız gerekir.” diye konuşan Lenin, sözlerini, “Kolçak'ı mağlup ederek savaşı sonlandıracağız.” şeklinde bitirdi.” Lenin'in yanı sıra Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyet'i de açıklama yaparak tüm halkı Volga- Ural bölgesinde Kolçak*la mücadeleye çağırdı. “Kolçak'ı mahvedelim ve savaşı bitirelim. Zira ondan başka ciddi düşmanımız kalmadı. Herkes seferber olsun ve Volga 'ya doğru ilerlesin. Bizi açlıkla öldürmek isteyen Kolçak'a ölüm yakışır!” sloganlarıya organize olan Bolşevikler, kısa zamanda 1,5 miyon asker toplamayı başardılar.?8 


Kısa zamanda organize olan Bolşevikler, 1919 Nisan'ına doğru Kolçak ordusunun ilerleyişini durdurdu. Dahası çok geçmeden muhalif cephede işler tersine dönmeye başladı. Bir yandan Kızıl Ordu şiddetli direniş gösterirken diğer yandan Kolçak'ın hükmettiği bölgelerde isyanlar çıktı. Yüce Hükümet zor durumda kaldı. Hâl böyle olunca Mihail Frunze komutasındaki Doğu Cephesi Kızıl Orduları, Nisan sonundan itibaren taarruz yaparak Samara-Orenburg yolu civarında General Hanjin birliklerine büyük bir darbe indirdi. 
Ardından Ufa civarında iki hafta süren çatışmalarda da Kolçak ordusu ağır 


4 “Tovariş Lenin O Vostoçnom Fronte”, Severnaya Kommuna, 14 Aprelya 1919, s. 1; 
Vladimir Lenin, Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 38, İzdaniye Pyatoye, Moskva 1969, s. 317-319. 

“Na Ural! Protiv Tsarskogo Admirala Kolçaka”, Severnaya Kommuna, 19 Aprelya 1919, s. 1. 
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yenilgiye uğratıldı. Aldığı darbelere daha fazla dayanamayan Kolçak ordusunun geri çekilmesi sonucu 9 Haziran'da Ufa yeniden Bolşeviklerin eline 
: 99 

geçti. 


Ufa'nın Kızıl Ordu'nun eline geçmesi Lenin'i heyecanlandırdı. Derhâl 
tüm Ural bölgesinin de kurtarılması için çalışmalar yapılmasını emretti. 11 
Haziran?da Doğu Cephesi askeri konseyine bir telgraf gönderen parti önderi, “Ural'ı kış gelinceye kadar ele geçirmezsek, devrimin mahvı kaçınılmaz olur. Tüm güçleri toplayın, takviye elemanlarını bulun, cephe hattındaki halkı seferber edin, siyasi işlerinizi özenle yürütün ve beni her hafta şifreli telgraflarla bilgilendirin” diyerek Ural'ın kendileri için önemine dikkat çek- 
{1.19 Telgrafta ayrıca Orenburg Kazakları ile Başkırtların da seferberliğe alınmasını, onların arasında titizlikle propaganda yapılmasını önerdi."" 


Lenin'in ısrarla Kolçak'ın üzerine gidilmesini önermesi Bolşevik genel merkezinde tartışma yarattı. Lev Troçki ve Doğu Cephesi genelkomutanı İoakim Vatsetis, asıl tehdidin güneyden yaklaştığını söyleyerek Denikin'in üzerine gidilmesini söyledi.'2 Fakat Lenin ve arkadaşları onlara karşı çıktı. 
Doğu Cephesi için seferberlik başlatıldı. 30 Haziran?da güneydeki en mühim sanayi şehirlerinden biri olan Tsaritsın, Denikin orduları tarafından ele geçirildi. Kızıl Ordu'nun Kuzey Kafkasya ile irtibatı koptu. Vatsetis ile Troçki haklı çıktı. 2 Temmuz'da Lenin'e bir rapor yazan Vatsetis, uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek iyi donanımlı Denikin güçleri karşısında Kızıl Ordu'nun perişan olduğunu itiraf etti. !” 


Ancak Vatsetis'in sözleri Lenin'in hoşuna gitmedi. 3-4 Temmuz 1919*da yapılan parti toplantısında Vatsetis görevden alındı, yerine Sergey Kamenev Doğu Cephesi Kızıl Ordu genelkomutanı olarak atandı." Mihail 


9 “Ufa Opyat Naşa”, Izvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih, 11 


İyunya 1919, s. 1; “Ufa Snova Naşa”, Derevenskaya Kommuna, 12 İyunya 1919, s. 1. 
Vladimir Lenin, Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 50, İzdaniye Pyatoye, Moskva 1970, s. 328. 

Direktivi Glavnogo Komandovaniya Krasnoy Armiy (1917-1920): Sbornik Dokumentov, s. 570. 

İlya Berhin, SSRİ Tarihi (1917-1937), s. 139. 
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Frunze de onun yanına görevlendirildi. Göreve başlayınca Kamenev’in ilk çağrısı Kolçak askerlerine oldu. Muhalif askerlerden silahı bırakmalarını, köylü ve işçilere karşı savaşmaktan vazgeçmelerini isteyen Kamenev, taarruza başlamadan önce bir plan hazırladı.“ Kolçak ordusunun Ural Dağları- nın arkasına kovulmasını içeren plana göre, en önemli aşama doğudaki muhalifler ile güneydekiler arasındaki irtibatı kesmek olacaktı. Bunun sağlanmasından sonra Kolçak'ın cephe gerisindeki proleter işçi ile köylülerin harekete geçirilmesi ve ona öldürücü darbenin indirilmesi öngörüldü. Doğudaki muhalifler ile güneydekiler arasında irtibatın kesilmesi için cephenin güney yönünden Kolçak ordularına taarruza başlanması kararı уегіїаі.!% 


I Temmuz gecesi, 3. Kızıl Ordu ani bir saldırı ile Perm ve Kungur şehirlerini Kolçak ordusundan kurtardı.” Beklenmedik saldırı Kolçak ordusunu ürküttü. Askerler mevzileri bırakarak geri çekilmeğe başladılar. Bunun üzerine Kızıl Ordu birlikleri ilerleyerek 14 Temmuz'da Ural'ın merkezi Yekaterinburg şehrine girdi. Üç önemli şehrin kısa bir sürede muhaliflerden temizlenmesi Doğu Cephesi'nde üstünlüğün açıkça Bolşeviklerin lehine döndüğünü gösterdi. Bu arada Kızıl Ordu ani saldırılarını arttırırken, Bolşevik propagandacılar da Kolçak ordusunun arka cephesinde işçi, asker ve köylüleri ikna etmeye çalışarak halkı Yüce Hükümet aleyhine kışkırtmaya başladılar. 


Üç önemli şehrin kaybedilmesi Kolçak cephesinde soğuk duş etkisi yaptı. Ancak Kolçak generalleri Dimitri Lebedev ve Konstantin Saharov, taarruz yapan 5. Kızıl Ordu'ya ağır bir darbe indirerek moralleri yükseltmek için kolları sıvadı. Bunun için derhâl bir plan hazırlandı. Planda, Çelyabinsk şehrinin terkedilmesi, Kızıl Ordu'nun boş şehre girmesi üzerine de kuzey, güney ve doğudan kuşatma yapılarak rakibin mahvedilmesi kararlaştırıldı. 
Lakin Mihail Tuhaçevski komutasındaki 5. Kızıl Ordusu, Kolçak ordusunun planlarından haberdar olarak harekete geçti ve 24 Temmuz'da şehre girdi.'** 
Kolçak ordusu planın akamete uğraması karşısında hiçbir şey yapamadı. 


“Obraşeniye Tovarişa Kameneva K Bıvşim Kolçakovtsam”, Derevenskaya Kommuпа, 11 İyulya 1919, s. 2. 
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Böylece Ural'ın en önemli sanayi ve zengin kaynaklarına sahip bölgesi, Çelyabinsk kaybedilmiş oldu. Kolçak artık sadece Sibirya'nın kaynaklarıyla yetinmek zorunda kalacaktı; ama o kaynaklar da son derece kısıtlıydı. 


Perm, Yekaterinburg ve Çelyabinsk mağlubiyetleri Kolçak ordularının diğer cephelerde de çözülmesine yol açtı. Bir ara Tobolsk civarında bazı kazanımlar elde edilmiş olsa da genel olarak ordu, Sibirya'ya doğru geri çekilmeyi sürdürdü. Aleksandr Kolçak, aldığı sert kararlar ile ordunun geri çekilmesine engel olmaya çalıştı. Fakat bir sonuç elde edilmedi. 25 Temmuz'da halktan destek isteyen Kolçak, son mağlubiyetlere rağmen, cephelerde ve cephe gerisinde Bolşeviklere karşı sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini belirtti, Sibirya halkından da orduya gereken yardımı yapmasını beklediğini ifade etti.'9 Lakin halka çağrının da bir etkisi olmadı. Dahası cephelerdeki yenilgilere paralel, bölgelerde Yüce Hükümet aleyhine isyanlar çıkmaya başladı. 


Kolçak orduları Ağustos ayı boyunca cephelerde yenilgi aldı. Yenilgiyi durdurmak için seferberlik ile ordunun takviye edilmesi düşünüldü. Omsk ve İrkutsk gibi büyük şehirlerde 18-42 yaş arası tüm erkekler silah altına айпа!!! 27 Ağustos'ta yapılan bakanlar kurulu toplantısında, Bolşeviklere karşı mücadele masaya yatırıldı ve tüm halktan destek istenmesi vurgulandi.!!2 Fakat artık bölge halkı hükümetten soğumuştu. Kimse çocuğunu askere göndermek istemedi. Hatta seferberlik çağrıları halkta rahatsızlık ortaya çıkarttı. Hükümetin zorunlu seferberliğini kabul etmeyenler, fırsatını bularak evlerini terketmeye ve daha güvenli bölgelere çekilmeye başladı. 


Kolçak ordularının art arda yenilgi alması üzerine Çek Generali Radola Gayda, komutanlık görevinden istifa etti. Ardından yakın arkadaşlarıyla birlikte doğuya giderek farklı şehirlerdeki devrimci partilerle Çekoslovak Kolordusu'nun durumunu görüştü. Vladivostok'a vardığında gizlice SR Partisi . 
üyeleriyle biraraya geldi. Kolçak onun yaptıklarını duyunca, generali ihanetle suçladı. Ayrıca ona verdiği ödül ve madalyonların geçersiz olduğunu belirtti. Lakin Gayda'nın davranışları en çok Bolşeviklerin işine yaradı; zira 


119 «Prikaz Verhovnogo Pravitelya Verhovnogo Glavnokomanduyuşago, Sibirsyaka 
Jizn, 30 İyulya 1919, s. 1-2. 

HI «Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 16 Avgusta 1919, s. 2. 

12 Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 277. 
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generalin istifası ve yaptıklarını büyük bir propaganda malzemesine dönüştürdüler."!3 


1919 yılının sonbaharında, 5. ve 3. Kızıl Ordular doğu cephesinde topyekün saldırıya geçtiler. İlk hamleler Tobol ve Işım Nehirleri yönünde yapıldı. Kolçak orduları her iki yönde ağır yenilgi aldılar.''* Dahası artık iyice morali bozulan ordunun dayanacak gücü kalmamıştı. Oysa takviye güçlerle ve yeni askeri silahlarla donanmış Kızıl Ordu, hızla ilerlemeği sürdürdü. 
Kolçak orduları yer yer direnişler göstermeğe çalışsa da hepsi anlamsız kaldı. Kötü gidişatı durdurmak bir yana, hükümet sadece tüm olup bitenleri izlemekle yetindi. Tobolsk'un kaybedilmesi Kolçak ordusunun tüm ümitlerini kırdı. Savaş becerisini de yitiren ordu Omsk”a doğru büyük bir çekilme yap- 
01.115 Bu sırada askerlerden bir kısmı can havliyle Sibirya'nın ıssız bölgelerine doğru kaçışarak canlarını kurtarmanın derdine düstü.!!$ 


Doğuya çekilen Kolçak ordularının bir kısmı, cephe gerisinde başlayan Bolşevik isyanlar ile uğraşmak zorunda kaldı. Nitekim Kızıl Ordu'nun önemli başarılar elde ettiğini duyan Sibirya'daki Bolşevik gerillalar Biysk, Minusink, Yeniseysk gibi şehirlerde isyan çikardilar.!!7 Lakin Kolçak ordusu isyanları bastıramadı. Dahası cephe gerisinin adeta kargaşa ortamına düşmesi Bolşeviklere yeni fırsatlar sundu. Fırsatı kaçırmayan Kızıl Ordu güneyden ilerleyerek İşim Nehri'ne ulaştı. Böylece Kolçak'ın hükümet merkezi Omsk tehdit altına düştü.!!ë Bunun üzerine Kolçak generallerinden bazıları Kızıl Ordu'nun başkente hayli yaklaşdığını söyleyerek Sibirya'nın içlerine doğru çekilmelerini önerdi. Fakat Kolçak öneriyi reddetti ve Omsk”ı savunulabileceğini söyledi. 


Tam da Kolçak'ın karargâhı Omsk'ın terkedilmesini tartışırken müttefik devletlerden ilginç bir talep geldi. Rusya'nın altın rezervlerinin kendi güvencelerine bırakılmasını öneren müttefik temsilcilerin talepleri, Omsk'ta şaşkınlıkla karşılandı. Aslında yenilgiler alınmaya başladığından beri, Kolçak'ın batılı devletlerle arası bozulmuştu. Çünkü onlar tarafından resmi ola- 


13 Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 331. 


8 Kratkaya İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR, Pod. Red. G. G. Alahverdov, s. 327. 
15 “Kolçaka Dobivayut”, Boevaya Pravda, 25 Sentyabrya 1919, s. 1. 

16 Pavel Zıryanov, a.g.e., s. 520. 

17 «U Kolçaka”, Boevaya Pravda, 7 Noyabrya 1919, s. 3. 

ы “Doroga v Stolitsu Kolçaka Otkrıta”, Derevenskaya Kommuna, 1 Noyabrya 1919, s. 1. 
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rak tanınmamak canını sıkmıştı. Başkentin terkedilmesi gündemde iken altın rezervlerini talep etmeleri, Kolçak'ı iyice çileden çıkarttı. Talebe verdiği yanıtta, açıkça müttefiklere güvenmediğini ifade etti ve “4/fınları size vereceğime, Bolşeviklere bırakırım daha iyi” diye teklifi geri çevirdi.!!? Böylece taraflar arasında irtibat tamamen kopma noktasına geldi. 


3.1.2. KOLÇAK HÜKÜMETİ'NİN SONU VE ONUN 
ÖLDÜRÜLMESİ. 


Aleksandr Kolçak, son kale olarak gördüğü Omsk’ta ciddi savunma yapacağını sanmıştı; fakat yanıldı. Ancak bir komutan ve hükümet başkanı olarak başkenti terketmek onun için çok ağır geldi. Oysa mücadelesini sürdürmesi gerektiğinin de farkındaydı ve çıktığı yoldan dönmek istemedi. O nedenle Omsk”tan ayrılmaya ve daha güvenli bir şehir olan İrkutsk'a taşınmaya karar verdi.” İlk önce bakanlar kurulunu İrkutsk'a gönderdi.'?' Kendisi ise cepheden çekilmekte olan ordusunu beklemek üzere birkaç gün daha Omsk”ta kalmayı düşündü. 


Kızıl Ordu Omsk'a doğru ilerlerken, Çekoslovak Kolordusu karargâhı, Kolçak Hükümeti'ni eleştiren bir metin yayınladı. Metinde Kolçak ordusu, köyleri yakmak ve suçsuz insanları yargısız infaz etmekle suçlandı.!?? General Gayda'nın yaptıklarından sonra Çekoslovak karargâhının ithamları, Kolçak'ın zihninde onlarla ilgili kuşkular uyandırdı. İrkutsk'a yola çıkmak üzereyken onlara güvenip güvenemeyeceğini sorguladı. Çünkü kullanması gereken Trans-Sibirya demiryolu bir süredir ülkelerine dönmek için doğuya gitmekte olan Çekoslovak Kolordusu askerlerinin nezareti altındaydı. Lakin başka çıkış yolu yoktu, demiryolunu kullanmaktan başka çaresi yoktu. Hâlbuki o günlerde Çekoslovak Kolordusu yönetimi, askerlerin Rusya'dan ayrılması konusunda Bolşeviklerle anlaşma yapmıştı. Kolçak haberi trene bindikte aldı, ama artık çok geçti. 


13 Kasım'da A, B, C, D gibi harflerle işaretlenmiş trenler Omsk”tan ayrıldı. Kolçak B treninde idi. Diğerlerinde genel karargâhı, yöneticileri ve 


Sergey Volkov, Prizrak Zolotogo Eşelona Kolçaka, İrkutsk 2011, İzdatelstvo Print Layn, s. 50. 

Mihail Smimov, a.g.e., s. 52. 

“Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 14 Noyabrya 1919, s. 2. 

Aleksandr Klevanskiy, a.g.e., s. 342. 
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muhafızları vardı. Muhaliflerin ayrılmasından sonra 15 Kasım'da Kızıl Ordu Omsk'a girdi.!22 Omsk'ın düşmesi ile Sibirya toplumunun ve muhalif askerlerin başarıya olan inancı sarsıldı. Kolçak'ın İrkutsk'a doğru gitmeğe karar vermesinden sonra herkes onu eleştirmeğe başladı. Bölge basını Kolçak'ın iktidara gelişinin yıldönümü hakkında yazılan yazıda onun başarısız olduğunu vurguladı.!?* 


İrkutsk yolunda iken Çekoslovak Kolordusu ile amiral arasında bir sorun daha yaşandı. Arkadan gelmekte olan askerlerini beklemek üzere Kolçak'ın treni Novo-Nikolayevsk İstasyonu'nda durdu. Ordusunu beklerken İrkutsk'a kadar olan yoldaki tüm trenlerin Çekoslovak askerleri tarafından durdurulduğu haberini aldı. Derhâl talimat vererek demiryolunun açılmasını talep etti. Fakat Çekoslovak askerleri, 4 Aralık tarihine kadar onun talebini yerine getirmedi. Hâl böyle olunca Kolçak, Novo-Nikolayevsk”te beklemek zorunda kaldı. 


4 Aralık'ta demiryolu açıldı, trenlerin hareketine izin verildi. Lakin 
Tayga İstasyonu'nda yeniden yol kapatıldı. Dahası trenlerin çevresi Çekoslovak askerlerince kuşatıldı. Kolçak'ın genelkarargâh komutanı General Vladimir Kappel!” kuşatmanın kaldırılarak yolun açılması için Çekoslovak Kolordusu generali Yan Sırovay'a bir telgraf çekti.'29 Ancak her hangi bir yanıt alamadı. O sırada Kolçak'ın yanına giden Bakanlar Kurulu üyesi Viktor РереІуауеу,!?? Fransız generali Maurice Janin'in bir mektubunu опа ilet- 


13 “Vzyat Goroda Omsk'a”, Boevaya Pravda, 16 Noyabrya 1919, s. 1; “Novosti 
Dnya”, Sibirskaya Jizn, 19 Noyabrya 1919, s. 2. 

124 “Godovşina”, Sibirskaya Jizn, 18 Noyabrya 1919, s. 2. 

125 Vladimir Oskaroviç Kappel (1883-1920), Nikolayevski süvari okulundan mezun 

olduktan sonra eğitimini askeri akademide sürdürdü. Ekim Devrimi'nden sonra Samara'da Sovyet yönetimi aleyhine isyana katıldı. Başına topladığı askeri birlikle 

Kazan şehrini işgal ederek Rusya İmparatorluğunun altın rezervlerine el koydu. 

KOMUÇ Hükümeti'nin Halk Ordusu'nda görev yaptı. Ocak 1919'da Aleksandr 

Kolçak tarafından 1. Volga Kolordusu komutanlığına atandı. Omsk'un düşüşünden 

sonra Kolçak onu doğu cephesindeki orduların başkomutanlığı görevine getirdi. Ordusu doğuya doğru çekilirken Ocak 1920'de hayatını kaybetti. Bkz: Andrey Burovski, a.g.e., s. 599-600. 

Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 314-315. 

Viktor Nikolayeviç Pepelyayev (1884-1920), Tomsk'ta bir subay ailesinde dünyaya 

geldi. 1912'de Tomsk'tan IV. Duma'ya milletvekili seçildi. Ekim Devrimi'nden 

sonra muhalif cephede yer aldı. 1919 ilkbaharından itibaren Kolçak Hükümeti”nde 

İçişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Başkanı oldu. Omsk'ın düşmesi üzerine Alekti. Mektupta kuşatmanın kaldırılması için Çekoslovak tarafıyla görüşmeler yapıldığı belirtilerek, amiralden sabırlı olması istendi. 28 Kolçak mektuba yanıt vermedi; beklemekten başka çaresi yoktu. Zira demiryolunda 200-e yakın tren durdurulmuştu. Çekoslovak askerleriyle müzakere yapılmadan hareketlerine izin verilmeyeceği aşikardı. 


Bu arada Kolçak'ın treni İrkutsk yolunda iken, şehirde ilginç gelişmeler meydana gelmişti. Nitekim 12 Kasım'da İç Savaşın sona ermesini talep eden SR Partili birkaç kişi Politik Merkez adlı bir örgüt kurmuştu.'” Sibirya'da Bolşevikler tarafından da tanınacak bir sosyalist hükümeti tesis etmek niyetinde olduğunu açıklayan örgüt, şehirdeki Bolşeviklere Kolçak Hükümeti'ne karşı birlikte isyan etme teklifinde bulunmuştu.'* 


Politik Merkez ve destekçilerinin isyanı 24 Aralık'ta başladı."*! 3 gün içinde isyan tüm İrkutsk'u sardı. İsyancılar Kolçak'ın iktidarı bırakmasını ve tüm yetkiyi Politik Merkeze vermesini talep ettiler. Durumun ciddiyeti üzerine İrkutsk'ta bulunan Kolçak Hükümeti'nin bakanları, amirale telgraf çekerek General Denikin”e iktidarı devrederek istifa etmesini rica ettiler. Denikin ismi yeni bir gelişme değildi. Zaten daha önce Ağustos ayında Kolçak bir açıklama yaparak ölümü yahut hastalığı nedeniyle kendisinden sonra iktidarın Denikin'e bırakılmasını açıklamıştı." 


Bakanlarının talebi Kolçak'ı düşündürdü. Zaten Çekoslovak askerlerinin kuşatması altında çaresiz kalmıştı. İktidar olarak pek bir şey yapamaz hâldeydi. Ancak İrkutsk'taki isyancı Politik Merkez'e iktidarı bırakamazdı. 
O yüzden bakanlarının teklifini kabul etti, General Denikin lehinde iktidardan çekilmeğe karar verdi. Kararını bakanlarına iletti. Böylece 4 Ocak'ta resmi şekilde iktidardan çekildi." Görevinden ayrılması kendi iradesiyle verdiği son resmi kararı oldu." 


sandr Kolçak ile beraber İrkutsk'a kaçtı. 7 Şubat'ta İrkutsk Sovyet yönetiminin kararıyla Kolçak'la beraber kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 247. 

Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 512. 

Mihail Smirnov, a.g.e., s. 54. 

Pavel Novikov, Grajdanskaya Voyna Vostoçnoy Sibiri, Moskva 2005, İzdatelstvo Tsentrpoligraf, s. 178. 

Andrey Şestakov, a.g.e., s. 223. 

“Kolçak Gotovitsya K Smerti”, Derevenskaya Kommuna, 16 Avgusta 1919, s. 1. 
Valeriy Klaving, a.g.e., s. 25. 

Henrich İoffe, Kolçakovskaya Avantyura..., s. 255. 
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Kolçak iktidardan bu şekilde ayrıldı ve artık tamamen Çekoslovak askerleri ile müttefik devletlerin temsilcilerinin kendisiyle ilgili vereceği kararı beklemeğe koyuldu. Müttefik devletlerin temsilcileri ise onun Çekoslovak askerlerinin gözetiminde Uzakdoğu'ya gitmesine kanaat getirdiler. Fransız Generali Janin, alınan kararı Kolçak'a bildirdi ve ondan altın rezervleri olan vagonları Çekoslovak askerlerinin güvencesine bırakarak onların trenine bağlı vagonlardan birine yerleşmesini istedi.'* 


Kolçak söylenenlere harfiyen uydu. Treninden ayrılarak Çekoslovak askerlerini taşıyan trendeki bir vagona yerleşti. Vagonların üzerine İngiltere, Fransa, Çekoslovakya, Amerika ve Japonya bayrakları çekildi.“ Böylece amiralin müttefik devletlerin koruması altında olduğu gösterildi. Ardından bindiği tren harekete geçti ve İrkutsk'a doğru yola devam etti. 15 Ocak'ta şehrin girişine varıldı." Ancak daha fazla ilerleyemedi ve tren yeniden durdu. Bu sırada bir Çekoslovak askeri amiralin vagonuna giderek onu İrkutsk'taki Politik Merkeze teslim edeceklerini söyledi. Kolçak şaşırdı, ihanete uğradığını anladı. Dolayısıyla çok geçmeden Çekoslovak Kolordusu askelerinin, ülkelerine rahat dönmeleri karşılığında amirali Politik Merkez üyelerine vermeği kararlaştırdıkları anlaşıldı. 


Politik Merkez'e teslim edilen Aleksandr Kolçak ve başbakanı Viktor Pepelyayev, tutuklanarak İrkutsk hapishanesine gönderildi.'* İlk birkaç gün hiçbir şey yemedi, içmedi ve kendisiyle ilgili verilecek kararı bekledi. Muhalifi olan sosyalistlerin onunla hesaplaşmak istediğinin farkındaydı. ” Birkaç gün sonra hakkındaki suçlamalarla ilgili Olağanüstü Soruşturma Komisyonu kurulduğunu haber aldı. Böylece sorgulanmasına başlandı. Ancak sorgulanma devam ederken 25 Ocak'ta İrkutsk'ta bu kez Bolşeviklerin isyanı meydana geldi. Politik Merkez devrildi, Bolşevikler şehir yönetimini ele alау 10 


İrkutsk'ta yönetimin Bolşeviklerin eline geçmesinden sonra amirali sorgulayan Soruşturma Komisyonu başkanı da değişti ve yeni başkan Bolşe-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Mihail Smirnov, a.g.e., s. 55. 

Nikita Kuznetsov, a.g.e, s. 42. 

Henrich İoffe, Kolçakovskaya Avantyura..., s. 256. 

“Konets Kolçakovşinı”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih, 16 Aprelya 1920, s. 1. 

Andrey Burovski, a.g.e., s. 412. 

140 Kratkaya İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR, Pod. Кей. G. G. Alahverdov, s. 330. 
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vik Partisi'nden Samuel Çudnovski oldu. Böylece Kolçak en çok nefret ettigi düşmanlarının eline düşmüş oldu. Adaletli şekilde yargılanacağını tahmin ederek kendisiyle ilgili verilecek kararı beklemeye koyuldu. Moralini bozmamaya çalışarak sorgulamanın ilk gününden itibaren gayet sakin bir şekilde tüm soruları yanıtladı. Gerçi Bolşeviklerden adaletli bir karar çıkmasını beklemiyordu ama ama herşeyin kuralına uygun devam edeceğini sanıyordu. 
O yüzden hakkında verilecek mahkeme kararının sonunu beklemeye başladı. 


Kolçak'ın sorgulaması sürerken, muhalif ordudan geri kalan askerlerin General Sergey Voytsehovski!*! komutasında toplandığı ve İrkutsk şehrine saldırı yapmak hazırlığında olduğu söylentileri ortaya çıktı. İrkutks”taki Bolşevik yönetimi endişeye kapıldı. Bu sırada şehir çevresinde konuşlu olan Çekoslovak askeri komutanlığı, şehir halkını sakinleştirerek muhalif ordunun şehre girmesine müsaade etmeyeceğini açıkladı.” Ancak şehre baskın yapılacağı söylentileri her geçen gün endişeleri arttırıken, şehir yönetimi için bulunmaz bir fırsat doğdu. Nitekim İrkutsk Bolşevik Partisi düzenlediği toplantıda, muhalif ordunun şehre girerek tutuklu Kolçak ile Pepelyayev'i kaçıracağı ihtimalini ileri sürdü, bundan dolayı her ikisinin öldürülmesine karar verdi. Böylece Kolçak ve Pepeylayev, 7 Şubat sabahı hücrelerinden çıkarılarak infaz edildi.'* Dolayısıyla yargılama sona ermeden Bolşevikler en büyük düşmanlarından bu şekilde kurtulmuş oldu." 


HI Sergey Nikolayeviç Voytsehovski (1883-1951), 1912'de Nikolayevski Askeri Akademisi'nden mezun oldu. Rus-Japon ve L Dünya savaşlarına katıldı. Şubat 1918'de Çekoslovak Kolordusu alaylarından birinin komutanı oldu. Çekoslovak Kolordusu'nun 1918 yazındaki isyanından sonra Çelyabinsk ve Samara birlikleri komutanlığını üstlendi. 1920'de Kolçak ordusunun Moskova grubunda komutanlık yaptı. Kolçak”ın mağlubiyeti üzerine geri kalan ordusu ona havale edildi. Mayıs 1920”de görevinden ayrıldı, Vladivostok'a giderek Çekoslovak Kolordusu'na katıldı. Ardından Mançurya”'ya iltica etti. 1921'de Çekoslovakya vatandaşlığına geçerek Prag'a gitti. 
1938'e kadar Çekoslovak ordusunda çalıştı. Çekoslovakya'nın Alman orduları tarafından işgal edilmesi üzerine 1939-1945 yılları arasında varlık sürdüren gizli Çekoslovakya Hükümeti'nin Savunma Bakanlığı görevini üstlendi. 1945'te Sovyet istihbaratı tarafından yakalanarak Moskova'ya götürüldü ve 10 yıl hapse mahkum edildi. 
Hapiste hayatını kaybetti. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 411-412. 

Mihail Smirnov, a.g.e., s. 56. 

“Kolçak Rasstrelyan”, Воеуауа Pravda, 5 Marta 1920, s. 1; Kratkiy Oçerk İstoriy Grajdanskoy Voynı, s. 81. 

Sonralar Sovyet tarih yazımı Bolşeviklerin kararının doğru olduğunu yazdı. (Henrich İoffe, Kolçakovskaya Avantyura..., s. 260) Oysa daha sorgulama sonuçlanmadan icra 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Kolçak öldürüldükten sonra Sibirya’nın büyük kısmı, yeniden Sovyet yönetiminin eline geçti. 1 yıllık iktidarı boyunca Kolçak, ne halk ne de müttefik devletler nezdinde beklentileri karşılayabildi. Aslında başarısızlığına göre tek suçlu kendisi sayılmazdı. Öncelikle her ne kadar bölgedeki tüm yerel muhalifler tarafından kabul görmüş olsa da esnasında gizli düşmanları çoktu. Söz konusu düşmanları en aciz durumunda ona öldürücü darbeyi indirmeği bildiler. Diğer yandan müttefik devletler, görünürde ona askeri destek verdiler. Lakin hükümetini tanımak konusunda oldukça çelişkili davranarak onu mücadelesinde yalnız bıraktılar. 


Kolçak'ın hızlı düşüşünün bir sebebi de köylülerin toprak sorununu çözememesi oldu. Aslında toprak sorunu o dönemde Rusya'daki tüm hükümetlerin ortak problemiydi. Lakin köylülerin en fazla hoşuna giden husus, muhalif hükümetlerin aksine Bolşeviklerin gaspedilen topraklara o gün için ses çıkarmamasıydı. Kolçak ise çözümü Bolşevikler üzerinde zaferi kazandıktan sonraya bıraktı. Oysa en büyük sorunun ertelenmesi açlıkla boğuşan köylü sınıfının istediği türden yanıt olmadı. O nedenle köylü onun yanında değil, Bolşeviklerin yanında yer almaya üstünlük verdi. 


Kolçak iktidarı boyunca kuvvetli bir ordu oluşturdu. İlk 6 ay içerisinde cephelerde başarılı operasyonlar yaptı. Kuzeyden ilerleme kaydederek Moskova yolunda büyük bir avantaj yakaladı, güneyden General Denikin ordusu ile buluşmanın eşiğine geldi. Lakin rakipleri olan Bolşevikler, toparlanmayı bildiler. Onun seferberliği akamete uğrarken, Bolşevikler işçi ve köylüleri organize ederek Kızıl Ordu'ya takviye gönderdiler. Böylece 1919 yılının yazından itibaren cephelerde durum daha iyi organize olmayı başaran Bolşevikler lehinde değişmeye başladı. Kolçak ordusu ise kısa bir sürede aldığı yenilgiler ile hem mevzilerini, hem de itibarını kaybetti. Cephelerdeki yenilgilere cephe gerisindeki Bolşevik isyanları, Kolçak Hükümeti için sonun başlangıcı oldu. 


Kuşkusuz Çekoslovak Kolordusu'nun tutumu da Kolçak'ın yenilgisine sebep oldu. Yönetimi boyunca amiral, Çekoslovak askeri komutanlarıyla anlaşmakta sorunlar yaşadı. Özellikle General Radola Gayda ile amiral arasındaki sorunlar, cephenin kuzeyinde zaafiyet ortaya çıkarttı. Fırsatı kaçır- 


edilen eylem, tıpkı Çar IL Nikola ve ailesinin öldürülmesine benzedi. Dolayısıyla Çar Nikola ve ailesi gibi, amiralin de “yaşaması” Bolşeviklerin işine gelmedi. 


226 


1919: Bolşeviklerin Kader Yıl 


mayan Kızıl Ordu zayıflayan noktalara doğru yüklendi. Her ne kadar Kolçak ordusu hamleleri durdurmaya çalışsa da, Kızıl Ordu'nun manevra yaparak daha zayıf savunma bölgelerinden hamleler yapmasına engel olamadı, yoruldu. Diğer yandan Çekoslovak Kolordusu 1919 yaz sonlarına doğru Kolçak'a verdiği destekten vazgeçerek açıkça onun karşısına dikildi. Omsk'ın düşmesine ise hiç karışmadı. Hatta amiralin İrkutsk'a zamanında ulaşmasını engelledi. Neticede kendi selameti için Kolçak'ı “kurban” vermeyi tercih etti. Böylece Kolçak yenildi, Bolşevikler ise önemli bir “azılı düşmandan” daha kurtuldu. 


3.2. GENERAL ANTON DENİKİN'İN RUSYA'NIN 
GÜNEYİNDE SOVYET HÜKUMETİ'NE KARŞI 
CEPHE OLUŞTURMASI 


1919 yılında Sovyet Hükumeti için doğudaki Aleksandr Kolçak kadar 
tehlikeli olan bir diğer muhalif general, ülkenin güneyini ele geçirmiş Anton Denikin idi. Lakin neredeyse Moskova yakınlarına kadar yaklaşmayı başarsa da, Denikin de tıpkı Kolçak gibi bir süre sonra cephelerde yenilgiler alarak mağlup olmaktan kurtulamadı. Sovyet yönetimi ise onunla ciddi olarak Kolçak'ı doğuda sıkıştırdıktan sonra uğraşmaya başladı. 


Daha önce de vurgulandığı gibi General Kormilov'un öldürülmesi ile Anton Denikin Gönüllü Ordu'nun başına geçmişti.“ Ancak ordusunun cephaneliği, giyim kuşamı ve gıda malzemesi artık yetersiz idi. Elinde Rusya'nın en mühim silah fabrikaları ve askeri malzeme depoları bulunan Bolşeviklere karşı destek almadan Yekaterinodar için mücadele etmek, Gönüllü Ordu'nun mahvına yol açabilirdi. O yüzden Denikin, ordusunu boşuna bir maceraya atmak istemedi. Dolayısıyla Bolşeviklere karşı uzun bir süre dayanamayacağını anladı ve Gönüllü Ordu'yu yeniden Don Vilayeti'ne geri götürmeğe karar verdi." 


Geri dönüş Gönüllü Ordu için çok ağır geçti. Öncelikle ağır yüklerin bazıları yolda bırakıldı. Diğer yandan çatışmalar esnasında yaralanmış askerlerin kafile ile beraber yürümesi sıkıntı çıkardığından 64 yaralı asker, 


45 ү. Aleksandrov, Belıye Dni, Berlin 1922, Knijniy Magazin Grad Kitej, s. 18. 
Andrey Krıçinin, a.g.e., s. 157. 
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birkaç hemşire ile beraber Yelizavetinski kasabasında kafileden ayrıldı."*7 


Yol boyunca ise olası Bolşevik saldırıları göz önünde bulundurularak sık sık manevralar yapıldı, güzergâh değiştirildi. 


Uspenski kasabasına varıldığında, Don Vilayeti'nde Bolşeviklere karşı büyük bir isyan çıktığı bilgisi alındı. Denikin bilgiyi teyit ettirdikten sonra ordusunu Rostov şehrinin güneyinde yer alan Yegorlikski ve Meçetinski kasabalarına yönlendirdi, bir süre orada beklemeye karar verdi.“ O sırada Romanya cephesinden 500 askerle Gönüllü Ordu'ya katılmak üzere yola çıkan ve geçtiği yerlerdeki katılımlarla asker sayısı 3000'e ulaşan Mihail Drozdovski birliбіпіп de Don'a vardığı haberini aldı.'* Haber onu çok sevindirdi. Çünkü Romanya”dan gelen birlik içinde 667 subay bulunmaktaydı." 


Gönüllü Ordu Don Vilayeti'ne yaklaştığında Sovyet Hükümeti, Almanya ile Brest-Litovsk Barışı'nı daha yeni tamamlamış ve şartlara binaen Rusya'nın güneyini Almanlara terketmişti. Bolşevikler kadar Almanya'dan nefret eden General Denikin, barışı tanımadı. Savaşın sürdürülmesi gerektiğini söyledi, ama bölgenin Almanlara bırakılmış olmasından dolayı artık Rostov'a gitmenin zor olduğunu anladı. Bu yüzden Yegorlikski ve Meçetinski kasabalarında durum üzerine heyetiyle istişarelerde bulundu. 


O günlerde Don merkezi Novoçerkassk'ta ilginç gelişmeler yaşandı. 
Şehirde Sovyet yönetimine karşı isyan eden Kazaklar ile Bolşevikler arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. ”' Lakin General Mihail Drozdovski birliğinden de yardım alan isyancı Kazaklar, 6 Mayıs'ta vilayet merkezi Novoçerkassk”ı ele geçirmeyi başardılar.'? Haber kısa zamanda tüm vilayette duyuldu. Novoçerkassk'ı alan Kazaklar Mayıs ayı başlarında Don'u Kurtarma Konseyi adlı bir örgüt kurdular. Konseyin ilk toplantısında General Pyotr Popov, Don bölgesi Kazaklarının komutanı seçildi.'3 Lakin onun yanında eski çar ordusu subaylarının bulunması konsey üyelerinin tepkisine 


147 Sergey Kisin, Denikin: Yedinaya Í Nedelimaya, Rostov Na Donu 2012, İzdatelstvo 

Feniks, s. 227. 

Y. Aleksandrov, a.g.e., s. 21. 

19 Vladimir Kravçenko, Drozdovtsı Ot Yass Do Gallipoli, Tom 1, Munchen 1975, 
Printer 1, Baschkirsew Buchdruckerei, s. 120. 

130 Georgiy İppolitov, Denikin, Moskva 2006, İzdatelstvo Molodaya Gvardiya, s. 330. 

5! “Vozstaniye V Novoçerkasske”, Utro Petrograda, 22 Aprelya 1918, s. 1. 

Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 178; Naçalo Grajdanskoy Voynı: Memuarı, s. 100. 

“Krug Spaseniya Dona”, Zarya Rossiy, 28 Maya 1918, s. 2. 
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yol açtı. Bu yüzden konsey ordu komutanı arayışına başladı ve Pyotr Krasnovw'a teklif götürüldü. Pyotr Krasnov'un teklifi kabul etmesinden sonra genelkomutanlık oylaması yapıldı. Oylama Krasnow'un zaferiyle sonuçlandı. 
Böylece Pyotr Krasnov 16 Mayıs'ta Don bölgesi atamanı seçildi ve ordu komutanlığına getirildi.!54 


Pyotr Krasnov göreve geçince Almanlarla irtibat kurarak vilayetin özerkliği konusunda çalışmalar başlattı. Diğer yandan vilayet sınırları içinde bulunan Gönüllü Ordu'yu kendisine bağlamak istedi. Gönderdiği adamlarla düşüncesini Denikin'e aktardı. Fakat Denikin ve yanındakiler Kazakların teklifine itirazlarını bildirdiler. Hâlbuki Krasnov ısrarından dönmedi, hatta yakın çevresine, “Gönüllü Ordu'nun ne toprağı ne de halkı var. Şayet itiraz ederlerse istedikleri yere gidebilirler.” dedi." 


Krasnow'un ısrarlı talepleri üzerine taraflar Mayıs sonlarında konuyu görüşmek için bir araya geldiler. Ancak görüşmede anlaşma sağlanamadı. 
Böylece Gönüllü Ordu için bölgeden ayrılmaktan başka yol kalmadı. General Denikin karargâhıyla hangi yöne gitmeleri gerektiğini müzakere etti. Zira kuzeyde Bolşevikler, batıda da Alman orduları vardı. O yüzden sadece doguya, ya da güneye gidilebilirdi. Aslında Gönüllü Ordu'nun kuruluşu sırasında güneydeki Kubanlılar, büyük fedakârlıklarda bulunmuş, onlara fırsat tanımışlardı. Dolayısıyla toplantıda yeniden Kuban'a dönmek isteyi ağır bastı. Lakin son kararı vermek üzere yeniden bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. 


O günlerde Novoçerkassk'ta bulunan Mihail Drozdovski, Denikin'e bir mektup göndererek onun emrine girmek istediğini belirtti.“ Bunun üzerine Denikin'in onayı ile Drozdovski birliği Gönüllü Ordu'ya katıldı." Haziran başlarında Denikin, Meçetinski kasabasında ordu yönetimini topladı ve planlarını masaya yatırdı. İlginçtir ki, bazı generaller doğuya, Tsaritsın yönüne gitmeği önerdiler.'* Hâlbuki Gönüllü Ordu'nun büyümesi ve varlığını sürdürmesi için müttefik devletlerle irtibat kurabilmesi gerekirdi. Böyle bir irtibat ise doğuda değil, yalnız güneyde, Karadeniz kıyılarına inilmesi hâlinde 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mümkün olabilirdi. 9 Bu nedenle Denikin, yeniden Kuban'a dönmeği ve Yekaterinodar'ı Bolşeviklerden temizlemeği önerdi.'9 Önerisi herkes tarafından kabul edildi. Böylece 23 Haziran'da Gönüllü Ordu'nun Kuban'a ikinci yürüyüşü başladı. 


Denikin yola çıkmadan önce ordusuna birtakım talimatlar verdi. Buna göre esir alınacak Bolşevik askerlerin öldürülmesi yasaklandı, mümkün olması hâlinde Gönüllü Ordu?da hizmet etmelerinin sağlanması emredildi. Lakin Bolşevik yöneticiler ile propagandacılara asla acınmaması ve ele geçtikleri anda infaz edilmeleri uyarısı yapıldı."€! 


Yekaterinodar'a doğru yola çıkan Denikin ordusu, öncelikle Rusya ile Kuzey Kafkasya arasında tren bağlantısına sahip hattı ele geçirmek istedi. 
Bunun için Torgovıy İstasyonu'na yüklendi.'*? Meydana gelen çatışmalar Gönüllü Ordu'nun zaferiyle sonuçlandı. 25 Haziran'da Torgovıy İstasyonu ele geçirildi.“ Ardından 10 ve 14 Temmuz arasında Tihoretsk İstasyonu için çatışmalar başladı. Çatışmalarda Bolşeviklerin 30.000 askeri mağlup edilerek bölgeden atıldı. Tihoretsk İstasyonu, Kuban ile Tsaritsın arasındaki irtibatı sağlayan önemli bir noktada yer aldığından önemi büyüktü.'“* Gönüllü Ordu istasyonu alarak büyük avantaj elde etti, hem de Yekaterinodar yolunu tamamen açmış oldu. Dolayısıyla Tihoretsk'in ardından General Denikin, Yekaterinodar operasyonuna başlama talimatını verdi. 


Gönüllü Ordu Kuban başkentine doğru yaklaşırken şehirdeki Bolşevik yönetimi telaşlandı. Derhâl şehrin savunması hazırlıkları başladı. Seferberlik yapıldı ve silah altına alınan Kızıl askerler Gönüllü Ordu'ya karşı cepheye sürüldü. Lakin meydana gelen çatışmalarda Denikin güçleri Bolşeviklerin mukavemetini kırdı. Ardından topyekün taarruza başlandı. Kızıl askerler daha fazla dayanamayarak mevzileri terketti. Bunun üzerine hızla şehre yaklaşan Gönüllü Ordu, 14 Ağustos'ta şehri kuzeyden ve doğudan kuşattı. Erte- 


159 s Aleksandrov, a.g.e.,s.21. 

19 Naçalo Grajdanskoy Voyni: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 134; Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 183. 

6. Andrey Zubov, a.g.e, ѕ. 783. 

12 Georgiy İppolitov, a.g.e, s. 346. 

168 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Beloye Dvijeniye ..., Tom 3, s. 160. 

164 Protiv Denikina. Vospominaniya, Sost: Andrey Aleksaşenko, Moskva 1969, Voenizdat, s. 22. 
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si gün saldırı yapıldı ve şehir Bolşeviklerden kurtarıldı.'“* Böylece Gönüllü Ordu 4 aylık aradan sonra Kuban başkentini ele geçirmeği başardı. 


Yekaterinodar alındıktan hemen sonra Anton Denikin karargâhı ile beraber şehre yerleşti. Şehir ileri ileri gelenleri, Denikin ve ordusunu büyük bir coşkuyla karşıladılar.'“© Düzenlenen mitingte konuşma yapanlar birlik beraberlik mesajları verdiler. Denikin görüntülerden memnun oldu. “Vahit ve Bölünmez Rusya” uğrunda Kubanlıların, Gönüllü Ordu ile birleşmesi ve ortak düşmana karşı mücadeleye karar vermesi onu sevindirdi“? Lakin bir süre sonra yanıldığını anladı. Çünkü Kubanlılar da tıpkı Don Kazakları gibi ayrılıkçı fikirlere sahiptiler. Denikin onları düşüncesinden vazgeçirmek için bir hayli uğraştı. Atamanları Aleksandr Filimonov?a yazdığı mektupta Kuban için yaptığı fedakârlıkları hatırlattı, Kazakları ortak düşmana karşı mücadelede yanında olmaya çağırdı. Bu arada Bolşevikler de boş durmadılar. Gizli şekilde Kubanlılar arasında propaganda yaparak uzun bir süre onların Denikin'e itaat etmemesini sağladılar. Bunun üzerine General Denikin, Bolşevik propagandasına engel olmak için sert kararlar almak zorunda kaldi.! $š Sonunda Kuban atamanı Filimonovw'un ve müttefik devletlerin araya girmesiyle Kubanlılar, Gönüllü Ordu'nun şemsiyesi altında toplanmaya ikna oldular."* 


Anton Denikin Yekaterinodar'a yerleşince ilk verdiği emirle General Abram Dragomirov'u'”” kendisine yardımcı olarak atadı."”' Ardından bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamak üzere derhâl icraatlere başladı. Öncelikle yasal bir hükümet tesis etmek kararına geldi. Hükümet vasıtasıyla Bolşeviklere karşı mücadelede elinin güçleneceğini düşündü. Konuya 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ilişkin Vasiliy Sulgin*i!?2 görevlendirdi. Şulgin'in çalışması sonucunda kısa 


süre içinde hükümet üstü bir konsey oluşturuldu. Özel Konsey adlandırılan yönetimin başkanlığına, kıdemli General Alekseyev getirildi. General Dragomirov ile Lukomski ise yardımcıları oldular.'? Lakin Alekseyev askeri işlere karışmayacağını ilk günden açıkladı. Dolayısıyla onun görevi konseyin siyasi ve mali konularıyla ilgilenmek oldu. Askeri işleri General Denikin kendisi üstlendi. İcraatlerin hızlı bir şekilde sonuçlanması için konseyin haftada iki kez toplanması kararlaştırıldı. Bu arada konseyin bir alt kolu olarak içişleri, dışişleri, propaganda, finans, ticaret-sanayi, adliye ve ulaşım işlerinden sorumlu bakanlıklar da kuruldu.'” 


Yönetimin tesisinden sonra güçlü bir ordu oluşturmak için General Denikin'in talimatıyla çalışmalar başlatıldı. Önce bölge Kazakları seferberliğe alındı.'”” Bunun sonucunda Eylül'de Gönüllü Ordu'nun sayısı 40.000 askere ulaştı. General Denikin, Bolşeviklere muhalif herkesi yanına çekmek arzusundaydı. O yüzden civar bölgelerdeki muhalifler de Kuban'a davet edildi. 
Davet birçok muhalif asker ve sivil tarafından olumlu karşılandı. Dolayısıyla Sovyet yönetimine muhalif olanlar bölgeye göç etti.'” 


Bu arada General Denikin, Yekaterinodar önlerinde Bolşevik saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş General Komilov'a olan borcunu yerine yetirmesi gerektiğini düşünerek, onun törenle defnedilmesi gerektiğine karar verdi. 
Bu bağlamda generalin Rostov Na Donu şehrinde ikamet eden eşine bir telg- 


7? Vasiliy Vitalyeviç Şulgin (1878-1976), Rus devlet adamı olan Şulgin, Kiyev'de dünyaya geldi. 1900'de Kiyev Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. II, HI ve IV. Dumalara milletvekili seçildi. Sağ ve milliyetçi kanadı temsil etti. Çarlık rejimi aleyhine sert eletirilerinden dolayı 3 aylık hapis cezasına çarptırıldı. 1. Dünya Harbi'ne gönüllü gitti, yaralandı. Şubat Devrimi'nden sonra Geçici Hükümet ile uzlaşı içinde çalışsa da Bolşeviklerin iktidarı devirmesi üzerine muhalif cephede yer aldı. General Anton Denikin'in siyasi örgütlenmesini organize etti. Rus İç Savaşı sona erdikten sonra ülkeden ayrıldı. 1925-1926'da gizli şekilde Rusya'ya döndü. 
1930'lu yıllarda Yugoslavya'da yaşadı. 1937'de siyasetten çekildi. 1944'te Yugoslavya'da tutuklanarak Moskova'ya gönderildi. 1956*ya kadar hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra Vladimir şehrinde yaşadı ve orada öldü. Bkz: Politiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: Biografiçeskiy Slovar, s. 363-365. 

“Organizatsiya Vlasti Na Yuge Rossiy v Period Grajdanskoy Voynı (1918-1920 р.р.) Arhiv Russkoy Revolyutsiy, Tom 4, Berlin 1922, s. 243. 

78 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Beloye Dvijeniye ..., Tom 3, s. 264-265. 
“Mobilizatsiya Kazakov Kubani”, Severnaya Kommuna, 27 Avgusta 1918, s. 3. 

775 “Na Donu Í Kubani”, Severnaya Kommuna, 30 Avgusta 1918, s. 2. 
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raf göndererek kocası için düzenlenecek defin törenine davet etti. 77 Böylece daha önce alelacele defnedilen ceset mezarından çıkarıldı, ailesinin ve dostlarının da katılımıyla büyük bir kalabalık eşliğinde düzenlenen törenle toprağa verildi. 


Yekaterinodar ele geçirilmesine rağmen Kuban Vilayeti'nin büyük bir kısmı Bolşeviklerin elinde idi. Hâlbuki Rusya'nın güneyinde sağlam bir iktidar oluşturması için General Denikin'in, Karadeniz, Hazar Denizi ve Kafkasya'ya hâkim olması gerekirdi. Karadeniz'e çıkış Denikin'in müttefik devletler ile irtibatını sağlayacak, Hazar üzerinden Volgaboyu ile Sibirya'daki mühaliflerle iletişim kurabilecekti. Denikin amacına ulaşmak için ordusuna operasyon emri verdi. Sovyet yönetimi Kuzey Kafkasya Komiserliği aracılığıyla bölge Müslümanlarından yardım talebinde bulundu, ama bir işe yaramadı."”* Kuban Vilayeti'nin büyük kısmı ile doğudaki Stavropol ele geçirildi.'7? Ancak Bolşevikler sadece Stavropol'ü değil, aynı zamanda büyük silah depolarını da kaybettiler. Nitekim Bolşeviklerin bırakıp kaçtığı cephanelikler ganimet olarak Gönüllü Ordu'nun eline geçti. Ağzına kadar dolu cephaneliklerde 150.000- tüfek ve 200 farklı kalibrede ağır top vardı. 
Silah fabrikalarından yoksun General Denikin için bu bulunmaz bir hazine demekti. Eylül sonlarına kadar süren çatışmalarda, Kuzey Kafkasya'daki Bolşevik güçler ardı ardına ağır darbeler aldı. Stavropol”ün kaybından sonra Bolşevikler tüm Kuban'dan çekilince Gönüllü Ordu bölgenin tamamına hâkim oldu.!80 


Cephelerde başarılar Gönüllü Ordu'ya rağbet uyandırdı. Bunun üzerine Kuban dışında bulunan dönemin meşhur Çar subayları Denikin ordusuna katılmak üzere Rusya'nın güneyine toplaşmaya başladılar. O sıralarda Yekaterinodar'a gidenlerden biri de Baron Pyotr Vrangel oldu. L Dünya Savaşında Ussuriya I. Süvari Tümeni komutanı olarak adından söz ettiren Vrangel, Yekaterinodar'a giderek Gönüllü Ordu'ya katıldı.'*' Onun katılımı Gönüllü Ordu'ya uzman süvari komutanı anlamında büyük güç kattı. General 


— “Gotovyat Torjestvennıy Pohoronı Kornilova”, Severnaya Kommuna, 21 Avgusta 1918, s. 2. 

“Vozzvaniye K Musulmanam”, Severnaya Kommuna, 21 Avgusta 1918, s. 4. 

Y. Aleksandrov, a.g.e., s. 45. 

180 Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 160. 

Denikin, Yudeniç, Vrangel: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, Moskva Leningrad 1931, Gosudarstvennoye Sotsialno-Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 428. 
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Denikin de Çar ordusunda başarılı işler yapan Vrangel'i, ordusunun Süvari Tümeni komutanlığına atadı. Böylece Gönüllü Ordu süvariler konusunda rakibine açık ara üstünlük sağlamış oldu. Durum Sovyet yönetiminin gözünden kaçmadı. Nitekim Lev Troçki bile o dönem nasıl zor duruma düştükleri- ni açıkça itiraf etmek zorunda kalmış: “Atlı birlikleri öne süren Denikin, bize karşı çok büyük zaferler kazandı.” diye konuşmuştu."$? 


Gönüllü Ordu Rusya'nın güneyinden Bolşevikleri kovduğu bir dönemde, 8 Ekim 1918'de General Mihail Alekseyev hayatını kaybetti.'89 Onun ölümü ile General Denikin'i sarstı. Önce Kornilov, ardından Alekseyev gibi iki mühim generalin ölümü kuşkusuz omuzlarına daha fazla sorumluluk yükledi. Ancak ne olursa olsun Bolşeviklere karşı mücadelesine devam etmeliydi. 


Alekseyev'in ölümünden sonra sivil ve askeri tüm yetkileri Denikin üstlendi. Özel Konsey'e başkan olarak ise yardımcısı Dragomirov'u atadı. 
Hükümetini eski Duma temsilcilerinden oluşturdu. General Lukomski?'yi askeri işlerden sorumlu yardımcısı olarak görevlendirdi." Özel Konsey'in ismini, Gönüllü Ordu Başkomutanının Yanında Özel Konsey olarak değiştirtti.86 18 üyeli Özel Konseye ağırlıklı olarak Kadetlere yakın generalleri seçti.'97 Ancak buna rağmen bütün siyasi görüşlere mesafeli durmaya gayret etti. 
Zaman zaman Kadetlere yakın olduğu iddialarına kızarak tepki gösterdi. Oysa özellikle devrimci sosyalistlere karşı uzlaşmaz tavrıyla mehşur oldu. Sırf o yüzden Ufa'daki, Bütün Rusya Geçici Hükümeti'ni tanımak istemedi." 


Özel Konsey var olduğu sürece 121 defa toplandı. Lakin toplantılar gayri resmi karakterde oldu. Nitekim protokolleri hiç tutulmadı. Konsey genel olarak sivil hükümet gibi çalışmaktan yoksun kaldı. Yasalar çıkaramadı sadece Denikin'e teklifler sunmakla yetindi.'? General Denikin şahsen Özel 


182 Sergey Kisin, a.g.e., s. 281. 


183 «Smert Generala Alekseyeva”, Derevenskaya Kommuna, 11 Oktyabrya 1918, s. 2; 
Konstantin Sokolov, a.g.e., s. 43. 

“Vserossiyskoye Pravitelstvo”, Severnaya Kommuna, 17 Noyabrya 1918, s. 4. 
Georgiy İppolitov, a.g.e., s. 376; Konstantin Sokolov, a.g.e., s. 43. 

“Organizatsiya Vlasti Na Yuge Rossiy v Period Grajdanskoy Voynı (1918-1920 р.р.) Arhiv Russkoy Revolyutsiy, Tom 4, Berlin 1922, s. 241. 

Andrey Burovski, a.g.e., s. 336. 

Georgiy İppolitov, a.g.e., s. 379. 

Andrey Burovski, a.g.e., s. 337. 
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Konsey'in hiçbir toplantısına katılmadı.” Açıkçası sivil siyasetin işine karışmak istemedi. Kurduğu yönetim şeklini “Milli Diktatorya” diye adlandırdı. Ona göre sağ, liberal ve ılımlı sosyalistlerden oluşan diktatorya kendiliğinden ortaya çıkmıştı. * 


Kuşkusuz General Denikin'in toprakla ilgili atacağı adım merak konusuydu. Bölge köylüsü Sovyet yönetimini devirmiş generalden toprakla ilgili hoşlarına gidecek kararın çıkmasını arzu etmekteydi. Ordunun teçhizat ve beslenmesinin ana kaynağının köylü olduğunun farkında olan general, onların desteği olmadan zafer gelmeyeceğini de biliyordu. Lakin yanında bulunan burjuvazi sınfı ve zengin toprak sahipleri, generalin üzerinde yoğun baskı kurmustu.!?2 O yüzden generalin toprak konusunda radikal adım atacağı pek beklenmiyordu. 


Buna rağmen 1919 başlarında elini taşın altına koymak istedi ve Özel 
Konsey'e toprakla ilgili bir paket hazırlamasını emretti. Paket hazırlandı, 5 
Nisan'da duyuruldu. Fakat köylüler memnun kalmadılar. Zira paket içerik olarak liberal özellikte idi." Pakette eski toprak sahiplerinin toprak üzerinde olan hakkı tanındı.” Geri kalan toprakların ise toprağı az veya hiç olmayana verilmesi kararlaştırıldı. Fakat bunun da taraflar arasında ya gönüllü razılık yahut da ücretin ödenmesi karşılığında mümkün olabileceği belirtildi. 
Dolayısıyla paketin açıklanması ile toprağın sadece “25'i köylünün eline geçti. Geri kalan W75'i iri toprak sahiplerinin oldu.'* 


Sonuç olarak paket kâğıt üzerinde kaldı, zira iri toprak sahipleri gaspedilmiş mülklerinin peşine düştüler.” Zenginlerin baskıları ile köylüler devrimden sonra sahip oldukları toprakları kaybettiler. Denikin yönetimi zenginlere müdâhil olamadı. Hâliyle köylü sınfı ondan yüz çevirdi, hükumete olan ümidi söndü. Dolayısıyla bölgede ziraatın geliştirilmesine katkı sağlayacağı ümidiyle açıklanan paket ümitleri doğrultmadı. Eski toprak sahipleri 


99 Vladimir Kulakov, “Gosudarstvennoye Ustroystvo Beloy Rossiy”, Vestnik Adıgeys- 
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ile köylü arasında paketin açıklanmasından sonra sınıfsal çatışmalar yaşandı. 
Böylece Denikin yönetiminden beklediğini bulamayan bölge köylüleri Bolşeviklere yanaşmaya başladılar.!” 


Denikin işçi hakları konusunda da çalışmalar yapıma talimatı verdi. 
Böylece Bolşeviklerden kurtardığı bölgelerde işsizlik, enflasyon ve aşırı zamlar gibi ekonomik sıkıntılara çare olacağını sandı. İşçi haklarıyla ilgili de bir paket hazırlandı. Toprak reformuna rağmen, işçi paketinde onlar lehinde birtakım yenilikler yer aldı. Nitekim 8 saatlik mesai, sigorta hakkı ve konut sorunlarına çare aranması önemli yeniliklerden bazıları oldu. Onun asıl niyeti işçileri siyasetten uzak tutmaktı. O yüzden ilk başlarda onlara daha fazla vakit ayırarak, temsilcileriyle görüşerek ve sorunlarına çözüm önerileri getirerek gözlerine girmeği başardı. Lakin çok geçmeden devrimden sonra işçilerin eline geçmiş fabrikaların gerçek sahiplerine geri verilmesi, verilen sözlerin tutulmaması ve Bolşeviklere sempatiyle yaklaşan bazı işçilerin sert baskılara maruz kalması onunla işçiler arasındaki bağı kopardı. Tıpkı köylüler gibi işçiler de hükümetin, zenginlerin tarafını tutuğuna inanmaya başladı. 
Dolayısıyla tepkiler çığ gibi büyüdü, sonunda işçiler grevlere gittiler.'?9 General Denikin grevleri bastırmak için bazı askeri birlikleri ön cepheden çekerek kullanmak zorunda kaldı. Bu durum ise Kızıl Ordu karşısındaki orduyu hayli sıkıntıya soktu. 


1918 yılı sonlarında gücüne güç katmış General Denikin, Don Kazaklarını da kendine bağlamaya karar verdi. Zaten o dönem elini güçlendiren önemli bir olay yaşandı. Nitekim Almanya'da devrim gerçekleşti, iktidara geçen yeni hükümet savaştan çekilmek kararı aldi.!?? Böylece Alman orduları işgal altında tuttukları Rus bölgelerini terketmeğe başladılar. Hâl böyle olunca Don atamanı Pyotr Krasnov himayesiz kaldı. Almanların çekilmesi yle batı bölgelerinden Bolşevik tehdidi almaya başladı, kendi gücü yetmeyince de Denikin'den yardım istedi.>* General Denikin, Don atamanının tale- 


bine kayıtsız kalmak istemedi. Derhâl General Vladimir May-Mayevski”' 


97 Pyotr Aleşkin, Yuriy Vasilyev, “Kolliziy Agrarnoy Politiki Generala Denikina”, Nauçnıye Trudı Moskovskogo Gumanitarnogo Universiteta, N: 5, Moskva 2017, s. 48. 
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komutasındaki 3. Muharip Alayı'nı yardım için yolladı. Krasnov'un zor duruma düşmesi onu Denikin'e yaklaştırdı. Nihayet iki general müzakere masasına oturmaya karar verdiler. 7 ay önceki görüşmeğe kıyasla Ataman Krasnov'un eli bu kez zayıftı. 


Taraflar 26 Aralık'ta Targovoy İstasyonu'nda buluştular. Görüşme yine hayli tartışmalı geçti. General Denikin, Krasnov'dan şartsız itaat talebinde bulundu.” Ataman Krasnov itiraz edince müttefiklerin temsilcileri araya girdi. Onların Denikin'e destek vermesi, görüşmede etkili oldu. Çaresiz kalan Ataman Krasnov, General Denikin'e bağlanmaya karar verdi. Ardından atamanlıktan ayrıldı. Ondan boşalan yere Denikin'in desteklediği Afrikan Bogayevski seçildi.“ Don Ordusu olduğu gibi muhafaza edilerek General Denikin'e bağlandı.“ Böylece Müttefik devletlerin desteği ile General Denikin, Rusya'nın güneyinde Bolşevik karşıtı kuvvetli bir cephe kurmuş oldu.” 


Ancak Denikin'in Sovyet Hükümeti'ne karşı mücadele edebilmesi için kesinlikle desteğe ihtiyacı vardı. Zira silah ve teknoloji desteği almadan Kı- 
211 Ordu'ya karşı dayanmak imkânsızdı. General Denikin, siyasi destek aldığı müttefik devletlerden askeri yardım alacağını da umuyordu.“ 


Aslında ona destek verilmesi müttefiklerin de çıkarına uygun olacaktı. 
Müttefikleri Denikin ile yaklaştıran başlıca iki sebep vardı. Birisi Brest-Litovsk Barışı ile savaştan çekilen Sovyet Hükümeti'ni cezalandırmak arzusu, diğeri de eski Çar generali vasıtasıyla bölgedeki ekonomik çıkarlarından vazgeçmemek içgüdüsüydü. Karadeniz ve Hazar Denizi havzasının Sovyet etkisinden uzak tutulması için Gönüllü Ordu'nun desteklenmesi gerekirdi. 
Bilindiği gibi Sovyet Hükümeti Ocak 1918'de Çarlık Rusyası'nın borçlarını 


ka Piyade Alayı ve 35. Piyade Tümeni komutanlığı görevlerinde bulundu. Ekim Devrimi'ni kabul etmeyerek muhalif cepheye katıldı. Rusya'nın güneyindeki Gönüllü Ordu'ya katılarak Donbass'ın ele geçirilmesinde etkin rol aldı. 27 Kasım 1919'da cephelerde yenilgi üzerine Denikin tarafından görevden alındı. 30 Ekim 1920'de Sevastopol'de hayatını kaybetti. Bkz: Nikolay Rutiç, Biografiçeskiy Spraödemekten imtina etmişti. Hâlbuki Fransa'nın Rusya'dan 1.8 milyar, İngiltere'nin ise 5.4 milyar ruble askeri alacağı kalmıştı.” Müttefikler alacaklarını, Rusya'nın güney limanlarını, kömür madenlerini ve verimli topraklarını ele geçirerek tazmin etmek niyetindeydi. O nedenle Almanya'nın savaş mağlu- bu olarak Rusya'nın güneyinden ayrılmasıyla derhâl güney kıyılarına sahip olmak için bölgeye çıkarma yapmaya karar verdiler.” 


General Denikin her hâlükârda işlerine uygun biriydi. Lakin ekonomik çıkarlar konusunda müttefikler arasında anlaşmazlık vardı. Zira her biri bölge ile ilgili farklı beklenti içerisindeydi. Diğer yandan Gönüllü Ordu'ya nasıl ve ne kadar destek sağlayacaklarına dair ellerinde tam bir programları bile yoktu. Hatta Denikin'in “Vahit ve Bölünmez Rusya” düşüncesi bile müttefikler arasında farklı yorumlanıyordu. Fransa, Denikin'in fikrinde bir acayiplik görmese de İngiltere karşı çıkıyordu. Çünkü Güney Kafkasya'ya askeri müdahaleye hazırlanan İngiltere, Bolşevikler ile kendi etki alanı arasında Denikin hükümetinin tampon bir bölge gibi durmasını arzu ediyordu.” 
İngiltere'nin niyetini bilen Denikin onun siyasetinden memnun kalmadı. O yüzden Fransızlarla daha yakın ilişki kurmaya çalıştı. 


Müttefik devletler ciddi destek sağlamak üzere Kasım ayında harekete geçtiler. 10 Kasım'da Fransızlara ait “Ernest Renan” ve İngilizlere ait “Liverpool” adlı iki askeri gemi, 2 destroyer ve 2 krüvazör eşliğinde Novorossiysk limanına ulaştı. Novorossiysk ve Yekaterinodar halkı müttefik gemilerini büyük heyecanla karşıladı. ?'9 Müttefik askerlerin limana çıkmasından sonra düzenlenen etkinlikte konuşan Denikin, “Bize dost eli uzatıldı. Tüm kalbimle Fransa ve İngiltere 'ye teşekkür ederim. Bilmenizi isterim ki, Temza veya Sen Nehirlerinin başını siyah bulutlar aldığında, Rusya olarak yaptığınız iyiliğe karşılık verecek, mukaddes bir görev gibi kendi borcumuzu ödeyeceğiz...” dedi! Ondan sonra İngiliz generali Frederick Poole söz aldı. O da konuşmasında “Sizinle olan ortak amacımız “Vahit Rusya”yı kurmak üzerinedir. Bir dakika bile bizim eski ve sadık müttefiğimiz olduğunuzu unutmadık. 1914 yılında en zor anlarımızda, bizlere kahramanlığınızla nasıl 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yardım ettiiğinizi hep hatırladık... Bu nedenle ülkemden sizlere yardımcı olabilmek adına buraya gönderildim...” diye belirtti2!2 Etkinlikte konuşan Fransız diplomatlar ise çok heyecanlı cümleler kurdular. Hatta birisi yakında Kremlin'in üzerindeki kırmızı Bolşevik bayrağının yerinde “Vahit ve Bölünmez Rusya”nın 3 renkli bayrağının dalgalanacağını söyledi.2? 


Aslında Denikin'in isteği, müttefik askerlerinin Almanların terkettiği Ukrayna'ya yerleşmesiydi. Şayet o zaman batı ve güney batı bölgelerinin güvenliği sağlanır, kendisi ise tüm hazırlıklarını tamamlayarak Petrograd, Moskova ve Kazan şehirleri üzerine taarruz başlatabilirdi.?* İsteğini müttefiklerin doğu komutanı Mareşal Franchet d*Esperey'e yazdığı mektupta dile getirdi. Özellikle Harkov ve Yekaterinoslav”a?!” yerleştirilmek üzere 18 piyade ile 4 süvari tümeni talebinde bulundu.?"“ Aldığı yanıtta Odessa'ya müttefik ordusunun gönderileceğini öğrendi. Gerçekten de kısa bir süre sonra Odessa ile Sevastopole Fransız askeri birlikleri yerleştirilmeğe başlandı.?” 
Aynı günlerde İngiliz hükümeti Güney Kafkasya'da Bakü, Batum ve Tiflis'e asker çıkardı. General Denikin şaşırdı, çünkü İngilizlerin yaptığı onun “Vahit ve Bölünmez Rusya” fikrine ters bir davranıştı. İtiraz etti, hatta İngilizlerin girişimini işgal olarak nitelendirdi.2!Š Ama kendisine daha ileri gitmemesi aktarıldı.?'? 


Bu arada Ukrayna'daki müttefik orduların yönetimi konusunda İngiltere ile Fransa arasında anlaşmazlık çıktı. Aslında her iki devlet arasında daha önce varılan anlaşmaya göre, Ukrayna Fransa'nın etki alanı olarak kabul edilmişti. Ama İngiltere hükümeti, müttefik ordularının Fransız bir komutanın yönetimi altında kalmasına sıcak bakmadı. 11 Mart'ta Fransız generali Mareşal d'Esperey, tüm müttefik güçlerin komutanlığını kendi üzerine aldı-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Sında, İngiltere sert bir tepki gösterdi.” Lakin tepki Fransızlar tarafından umursanmadı. Mareşal d'Esperey, Mart sonlarında Sevastopol'e giderek müttefik orduların komutanlığı görevine başladı.>' 


Denikin İngilizlerden uzaklaşarak Fransızlara yaklaştığı sırada, Gönüllü Ordu Kırım'ı ele geçirmeği başardı. Simferapol?de olağanüstü hâl ilan edildi.22 Ancak Kırım'a çıkan Denikin askerleri bölgede terör estirince Fransa Hükümeti tepki gösterdi. Kırım olayı taraflar arasında soğuk rüzgarlar estirdi. 
General Denikin soğukluğa aldırış etmedi ve karargâhını Yekaterinodar'dan Sevastopol?'e naklederek bölgedeki tüm Bolşevik karşıtlarını kendi komutanlığı altında birleştirmeğe karar verdi. Lakin onun kararı Fransız mareşalı d*Esperey'in ciddi itirazlarına neden oldu. Mareşal d'Esperey, Denikin güçlerinin Rusya'nın güneyinde kalması gerektiğini belirtti, özellikle Sevastapol'ün Fransız askeri komutanlığının etki dairesinde olduğunu aktardı.>? 


General Denikin, Fransızların neden itirazda bulunduğuna anlam veremedi. Dahası Mareşal d*Esperey?'den, Gönüllü Ordu'nun Fransız komutanlığı altına katılmasına dair bir teklif mektubu aldı.“ Denikin teklif karşısında şaşırdı. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar sonraki dönemde yaşandı. Hatta bir ara Fransız komutanlığının ortak ordu kurma çağrısına Denikin itiraz ederek hiçbir Rus subayının sözkonusu orduya katılmayacağını söyledi.” 
General Denikin'in, Fransız isteklerine itirazda bulunması, Fransızların da onun isteklerine itiraz etmeleriyle sonuçlandı. Nitekim Romanya'nın Tirospol ve Nikolayev şehirlerinde çarlık döneminden kalma büyük miktardaki cephaneliği isteyen Denikin'e, Fransız komutanlığı olumsuz yanıt verdi. 
General Denikin bu olaya çok kızdı. İleriki süreçte taraflar arasındaki anlaşmazlık neredeyse düşmanlığa varacak kadar gelişti. 


Sevastopol?'deki Karadeniz Donanması'na ait gemiler konusunda da taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Fransa Hükumeti, gemileri Denikin'e bırakmayacağını açıkladı. Rusya'nın borçlarına karşılık olarak gemilere el 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koyuldu.2” Diğer yandan Denikin'in Odessa bölgesinde yapmak istediği seferberlik, Fransız komutanlığının engeline takıldı.” Bunun üzerine Fransızlarla ipler kopma noktasına geldi. Gönüllü Ordu kurmayları, Fransız komutanlığına ait karargâhdan ayrıldılar. Fransız komutanlığı bir süre sonra Odessa ve Sevastopol'de daha fazla kalmak istemeyerek her iki şehirden çekilme kararı aldı.??? Ancak alınan karar Denikin?'den saklandı. Dahası giderken Odessa Limanı'nda bulunan çarlık donanmasına ait gemileri de götürdüler.”“ Fakat onların en öldürücü darbesi, bölgeden ayrıldıklarında Denikin'in talep etmesine karşın ona vermedikleri tüm cephaneliği Bolşeviklere bırakmaları oldu. Dolayısıyla Fransızların ayrılmasından sonra Odessa ve Sevastopol'ü Bolşevikler rahatça ele geçirdiler. 


Fransızlar bölgeden ayrıldıktan sonra İngiliz Hükümeti, Denikin'e destek olmaya başladı.?? Nitekim 1919 yılının ilkbaharından itibaren İngiltere Hükümeti tarafından sağlanan yardımlarla Gönüllü Ordu'nun bazı ihtiyaçları giderildi.” Özellikle askeri teçhizat yardımı yapan İngiltere, savaş süresince Gönüllü Ordu'ya 558 top, 12 tank, 1.7 milyon adet top mermisi ile 160 milyon tüfek mermisi, 250 bin çift asker kıyafeti verdi.2* ABD hükümeti de Gönüllü Ordu'ya yardım etti. Ağustos 1919'da Novorossiysk Limanı'na demirleyen ABD'den yola çıkmış “Vladimir” adlı gemi, Gönüllü Ordu'ya 28.000 tüfek, 3 milyon mermi, 85.000 çift çizme, 200.000 kürk ve diğer askeri malzemeler ulaştırdı. ABD yardımları sonbaharda da devam etti. 23 
Genel olarak 1919 yılı boyunca Gönüllü Ordu müttefiklerden toplamda 6177 
makineli tüfek ile 198.000 piyade tüfeği, 1121 top, 60 tank, 168 savaş uçağı 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ve milyonlarca mermi yardımı aldı.“ Ancak tüm askeri teçhizatın parası Denikin tarafından tamamen ödendi.” 


Müttefikler gerek siyasi, gerekse askeri yönden Gönüllü Ordu'ya destek verseler de Denikin Hükümeti'ni tanımaya yanaşmadılar. Zira tanınma karşılığında Rusya'nın bir federasyon şeklini almasını beklediler. Ancak Denikin, “Vahit ve Bölünmez Rusya” düşüncesinden vazgeçmedi, dolayısıyla onların beklentilerine karşılık уеппейі.2 Hâl böyle olunca müttefikler, 
1919 yılı sonlarına doğru Denikin ordusuna destek olmaktan vazgeçtiler. 


3.2.1. DENİKİN ORDUSU'NUN CEPHELERDEKİ 
BAŞARILARI 


Rusya'nın güneyinde ortaya çıkan cephe, Bolşevik yönetimini endişelendirdi. Vladimir İlyiç Lenin, parti genel merkezine uyarılarda bulunarak güney cephesinde mücade eden orduya destek sağlanması talimatını verdi. 
26 Kasım 1918'de düzenlenen parti toplantısında Lenin'in talimatı doğrulsutunda güneye yardım gönderilmesi kararlaştırdı. Toplantının ardından öncelikle 2500 asker bölgeye sevkedildi. Sovyet yönetimi, takviye güçlerin ulaşmasından sonra güney cephesinde taarruza başlamayı planladı.” Takviyeler Kızıl Ordu'ya bağlı 8 ve 9. Kolordulara yapıldı. 


Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Ocak 1919'da taarruz başladı. 
Cephenin güney batısında yaklaşık 100 kilometre ilerleyen Kızıl askerler, 21 
Ocak'ta Donbass ve Lugansk bölgelerine girmeği başardılar.” Ardından Kiyev'i ele geçirdiler.”' Aynı sıralarda bir taarruz da güneydoğu yönünde icra edildi. Özellikle Saratov ile Tsaritsın arasındaki bölgede aktifleşen Kızıl Ordu, Kamışin şehrine yüklendi. Çok geçmeden şehir muhalif ordudan kurtarıldı.? 
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Don Vilayetine doğru Kızıl Ordu taarruzu başladığından, Kazaklar savaşmak istemedi. O yüzden Kızıl Ordu hızlı bir şekilde vilayetin derinliklerine doğru inmeye başladı. Sonuçta Bolşevik güçler, Mart 1919'da Rostov ve Novoçerkassk?ın 80 kilometrliğine kadar yaklaştı.” Kısa bir sürede güney cephesinde alınan sonuç, Sovyet Hükümeti'ni memnun etti. Hükümet başkanı Lenin, 13 Mart 1919*da Petrograd'ta düzenlenen bir mitingte yaptığı konuşmada, parti teşkilatının özverili çalışması sonucu güney cephesinde başarılar alındığını ifade ені.2“ Dolayısıyla 1918 yılının sonu ile 1919°ип ilk aylarında, Yukarı Don bölgesinin tamamı ve Don bölgesinin büyük kısmı Bolşevikler tarafından ele geçirilmiş oldu.?” 


Kızıl Ordu'nun aldığı başarılar, Anton Denikin'in, Don Ordusu ile Kuban Kazaklarını kendine bağlayarak Rusya'nın güneyindeki bütün kara ve deniz güçlerinin komutanlığını üstlendiği döneme denk gelmişti.“ Birleşmeden sonra Gönüllü Ordu'nun asker sayısı 40.000°е yükselmiş, silah gücü olarak da 193 top, 621 makineli tüfek, 8 zırhlı araç ile 7 zırhlı tren ve 29 askeri uçağa sahip olmuştu.” Kızıl Ordu kadar olmasa da belli güce kavuşan Denikin ordusu, 1919 yılının ilk günlerinden itibaren mücadeleye başlama kararı aldı. 


İlk hedef olarak Kuzey Kafkasya seçildi. General Denikin, Hazar Denizi'ne kadar olan bölgelerin Bolşeviklerden temizlenmesini emretti. Zira oraya hâkim olarak kuzeye doğru daha rahat hamle yapabileceğini düşündü. 
Operasyon 1919 Ocak ayı sonlarında başladı. Kısa zamanda Kuzey Kafkasya'daki Bolşevik ordularına büyük darbeler indirildi. Bölgenin önemli şehirlerinden Vladikavkaz, Groznıy, Georgiyevski ve Mineralovodsk Gönüllü Ordu'nun eline geçti.“ 100.000 askerden ibaret bölgedeki Kızıl Ordu, Denikin güçlerine karşı hiçbir şey yapamadı. Hatta operasyonlar sırasında yaklaşık 31.000 askeri esir alındı.” Mart sonlarına kadar devam eden çatışmalar, Gönüllü Ordu adına büyük bir başarıyla sonuçlandı. Tüm Kuzey Kafkasya kontrol altına alındı, bölgedeki Bolşevik tehdidi ortadan kalktı. 


Kuzey Kafkasya'da operasyon devam ederken, Denikin, General Vladimir May-Mayevski komutasındaki 3. Muharip Alayı'nı yardım için Don bölgesine yolladı. Diğer yandan Baron Vrangel'e de süvari birliği ile beraber Don cephesine gitmesini söyledi. Lakin Vrangel, itirazını bildirdi, öncelikle Tsaritsın yönüne gidilmesini önererek Amiral Kolçak'ın ordusuyla buluşmalarının uygun olacağını dile getirdi.” General Denikin, cephenin güneyi ile doğusunda Bolşevik tehdidinin kalmadığını belirterek asıl tehdidin kuzeyde, Don cephesinde ortaya çıktığını vurguladı. 


Görüşme bittikten sonra Denikin'in talimatıyla Don cephesine yeniden takviye güçler sevkedildi.”! Ardından cephenin kuzeyindeki Kızıl Ordu birliklerine karşı operasyon başlatıldı. General Denikin L Dünya Harbi'ndeki savaş tecrübesi ve verdiği talimatlar ile bir süre sonra bölgedeki Bolşevik güçleri sıkıştırdı.? Mayıs ayına kadar süren operasyonlarda Bolşevik orduları ağır yenilgiye uğratıldı. Sonuçta tüm Don Vilayeti Kızıl Ordu'dan temizlendi. Don cephesindeki başarılar, Ukrayna'ya da ordu sevkini gündeme getirdi. Bunun üzerine General Denikin, ordusundaki en seçkin askeri birliklerden olan Kornilov, Markov, Drozdovski ve Alekseyevski birliklerini Donbass'a gönderdi.” 


Gönüllü Ordu'nun aldığı başarılar, doğudaki Kolçak ordularının hızla batıya doğru ilerlediği döneme denk gelmişti. Cephe hatlarının iyice bir birine yaklaştığı sırada iki taraf arasında ortak hareket etme fırsatı ortaya çıktı. 
Aslında Ocak 1919”da taraflar, Bolşeviklerin tamamen mahvedilmesine kadar merkezi bir hükümet çatısı altında birleşmek ve ortak hareket etmek konusunda bir uzlaşıya varmışlardı.?”* 


1919 ilkbaharında alınan zaferler, ilişkinin daha ileri aşamaya götürülmesi zaruretini doğurdu. Bu bağlamda General Denikin, Mart sonlarından itibaren Kolçak hükümeti ile ilişkileri geliştirmek üzere harekete geçti, kendi 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programının yazılı olduğu bir mektubu Atina'daki Rus temsilcisi aracılığıyla Kolçak'a gönderdi. Mektupta planlarından bahsederek “Vahit ve Bölünmez Rusya” için mücadele ettiğini aktardı, Kolçak'tan da askeri planlama yaparken kendileri ile koordineli çalışmasını rica etti.255 


Kuşkusuz Kolçak'ın ordusu Denikin'in ordusundan daha büyük, daha güçlüydü. Hükümeti de güney hükümetine kıyasla hayli etkindi. Paris'te bile hükümetin temsilcileri vardı. General Denikin bunun farkındaydı. Diğer yandan müttefik devletlerin de Kolçak Hükümeti'ni daha fazla önemsediklerini biliyordu. Zira kendisine sadece askeri yardım sağlanırken, Kolçak'ın yanında farklı ülkelerden temsilciler bulunuruyordu. O nedenle Kolçak ile yakın irtibat konusunda ilk adımı kendisi attı. 


İlkbahar sonlarına doğru General Denikin, Kolçak'a bir telgraf göndererek ona bağlandığını açıkladı.“ Kolçak bu duruma hayli sevindi. Cevap telgrafında Rusya'nın varlığı için tüm güçlerin biraraya gelmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak aldığı karardan dolayı Denikin'e teşekkür etti.” 24 Haziran'da ise verdiği bir emirle General Denikin'i, Rusya'nın güneyinde mücadele eden ordulardan sorumlu yardımcısı görevine getirdi. 


Gönüllü Ordu'nun cephelerdeki kazanımları ve Kolçak ile ortak hareket etmesi haberleri Sovyet Hükümeti'ni endişelendirdi. Özellikle güneydeki komünistlerin daha aktif bir şekilde Denikin?'e karşı organize olmasını bekleyen Lenin, 9 Mayıs'ta Kiyev Bolşeviklerine gönderdiği bir telgrafta Denikin güçlerine karşı bölgede seferberlik başlatılmasını emretti. Emri yerine getiren partinin bölge teşkilatı Harkov, Yekaterinoslav, Odessa ve Sevastopol'de işçileri mobilize ederek cephelere gönderdi. 


Lakin o sırada Ukrayna'da Sovyet yönetiminin başını ağrıtan bir olay meydana geldi. Bölgedeki Kızıl Ordu komutanlarından Nikolay Grigoryev> isyan ederek Bolşevik güçlerin Ukrayna'yı terketmesini istedi.>”* Talebi karşılanmayınca yaklaşık 20.000 askerden ibaret isyancı ordusuyla birkaç gün içinde Yekaterinoslav, Herson, Çerkassi şehirlerine hâkim oldu.260 
Sovyet yönetimi isyancı Grigoryewin üzerine ordu sevketti. İsyan birkaç gün içinde bastırıldı.' 


Sovyet Hükümeti isyancı Grigoryev ile uğraşırken, Denikin orduları fırsat bularak 19 Mayıs'ta Donbass üzerine topyekün saldırıya başladı. Gönüllü Ordu karşısında dayanamayan 8. ve 13. Kızıl Ordular Lugansk ve Donbass şehirlerinden püskürtüldü. Bir saldırı da Don'un kuzeyinde başlatıldı. Özellikle Don cephesinde Gönüllü Ordu'nun iki haftalık taarruzlarıyla 9. Kızıl Ordu bazı mevzilerden atıldı. Yenilgi öylesine büyük oldu ki, Bolşevik Partisi güney cephesi askeri devrim komitesi üyesi Grigoriy Sokolnikov, Moskova'ya çektiği telgrafta Don yöresinde daha güçlü ve organize bir ordu ile karşılaştıklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Dahası yenilgi Kızıl Ordu sıralarında, askerlerin firarına neden oldu.253 


Mayıs ayı sonlarına kadar Don bölgesi ve Donbass'ın tamamı, Ukrayna'nın ise bir kısmı Denikin ordusu tarafından kurtarıldı. Böylece cephe hatti, Azak Denizi'nin yukarı kısmından Volga Nehri'ne kadar genişledi. Cephenin oldukça genişlemesi ve asker sayısının artması üzerine General Denikin ordusunu üç kısma bölmeye karar verdi. Nitekim merkezi kısımda yer alan birliklere Tümgeneral Vladimir May-Mayevski'yi komutan olarak atadı. Kafkasya civarındaki askeri birlikleri Baron Vrangel'e, Don Ordusu'nu da General Vladimir Sidorin'e havale etti.>“* 


Mayıs sonunda tüm cephelerde Kızıl Ordu'ya karşı operasyon emri verildi. Bu kapsamda Kafkasya Ordusu doğudaki Tsaritsın şehrine, Don Ordu- 


rak herkesi Bolşeviklere destek olmaya çağırmıştı. Bkz: “Perehod Na Storonu Sovetskoy Vlasti”, Derevenskaya Kommuna, 6 Fevralya 1919, s. 1. 

259 Denikin, Yudeniç, Vrangel: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 431. 

260 “Glavnoverh Grigoryev Protiv Bolşevikov”, Мае Delo, 20 Maya 1919, s. 3; İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 524. 

261 «Borba S Bandami Grigoryeva”, Pefrogradskaya Pravda, 16 Maya 1919, s. 2; “Konets 
Avantyure”, Derevenskaya Kommuna, 16 Maya 1919, s. 2. Ataman Grigoryev aynı yılın Ağustos başlarında Ukrayna?da Bolşeviklere karşı isyan eden Nestor Mahno tarafından öldürüldü. Bkz: “Ubiystvo Grigoryeva”, Krasnıy Ural, 6 Avgusta 1919, s. 2. 

262 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 
178-179. 

263 Sergey Kisin, a.g.e., s. 329. 

24 Sergey Volkov, Vozrojdennıye Polki Russkoy Armiy у Beloy Borbe Na Yuge Rossiy, 
Moskva 2002, İzdatelstvo Tsentrpoligraf, s. 23; Dimitri Mityurin, a.g.e., s. 171. 


246 


nobel 1919: Bolşeviklerin Kader Yılı 


su ise vilayetin kuzeyindeki Bolşevik güçlere yönelik saldırı başlattı. Merkezdeki Gönüllü Ordu birliklerine 14. Kızıl Ordu'yu Dnepr Nehri'nin aşağı kıyısından temizlemesi ve 13 ile 8. Kızıl Orduları da Harkov yolundan püskürtmesi talimatı уегі141.26° 


Gönüllü Ordu derhâl Ukrayna yönünde hareketlendi. 8 ve 13. Kızıl Orduları Donetsk'in kuzeyindeki Slovyansk'ta ağır mağlubiyete uğratarak bölgeden püskürttü. Slovyansk'ın kaybı ile Harkov'un tehdit altına düşmesi Bolşevik yönetimi telaşlandırdı. Lev Troçki Harkov'daki parti organına telgraf yollayarak her ne pahasına olursa olsun şehri savunmalarını talep etti.266 
Bunun üzerine Harkov, Poltava, Yekaterinoslav vilayeti ve Donetsk bölgesinde seferberlik başlatıldı.?97 15 yaşlı gençler bile silah altına alındı. Seferberliğe karşı çıkanlar şehir askeri devrim komitesinin kararıyla kurşuna dizilerek infaz edildi.” Lakin bölge Bolşevik yönetiminin tüm çabasına rağmen Gönüllü Ordu'ya engel olunamadı. 14 Haziran'da Slovyansk'ın kuzeyindeki Kupyanski şehri de Denikin askerlerinin eline geçti. Böylece Gönüllü Ordu Harkov'a biraz daha yaklaşmayı başardı.?? Diğer yandan Don bölgesinin kuzeyinde operasyon başlatan General Aleksandr Kutepov”” birlikleri ani bir atakla Belgorod şehrine girdi ve Kursk ile Harkov arasındaki irtibatı kes- 
11.27! Bolşeviklerin Harkov ile iletişimi tamamen kopmuş oldu. 


Haziran sonlarına doğru Denikin ordusu, Kızıl Ordu'nun tüm çabasına rağmen Harkov'un önlerine varmayı başardı. Ukrayna Bolşevikleri, Denikin güçlerini durduracak güçte olmadıklarını itiraf ederek yardım için Sovyet 


265 
266 
267 
268 
269 
270 


Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujenniye Sili..., Tom 5, s. 104. 

“Na Zaşitu Harkova”, Petrogradskaya Pravda, 11 İyunya 1919, s. 2. 

“Ма Borbu S Denikinım”, Derevenskaya Kommuna”, 18 İyunya 1919, s. І. 

“Na Borbu S Denikinım”, Derevenskaya Kommuna, 11 İyunya 1919, s. 1. 

“Yujniy Front”, Petrogradskaya Pravda, 20 İyunya 1919, s. 2. 

Aleksandr Pavloviç Kutepov (1882-1930), muhalif cephenin en etkin generallerinden biri olan Kutepov, Petersburg Piyade okulunda eğitim aldıktan sonra Rus-Japon Harbi'ne katıldı. I. Dünya Harbi'nde Preobrejenski Muhafız Alayı komutanı oldu. 
Ekim Devrimi'nden sonra General Lavr Kornilov'un ordusunda bölük ve alay komutanlığı görevlerinde bulundu. General Anton Denikin döneminde I. Kolordu komutanı oldu. Baron Pyotr Vrangel döneminde de görevine devam etti. Rusya'dan ayrıldıktan sonra Gelibolu'da mülteci hayatı yaşadı. Sonra önce Bulgaristan'a, sonra Sırbistan ve Fransa'ya gitti. 1930'da Paris'te kayboldu. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 476-477. 

“Yujnıy Front”, Petrogradskaya Pravda, 26 İyunya 1919, s. 2; Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujenniye Sili..., Tom 5, s. 106. 
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yönetimine başvurdular. Kiyev'deki Bolşevik yöneticilerden Hıristiyan Rakovski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sovyet Hükümeti'nden ciddi yardım alamadıkları takdirde Harkov'u kaybedebilecekleri uyarısında bulundu.?? Rakovski'nin uyarısı pek bir işe yaramadı. Çünkü 24 Haziran'da Gönüllü Ordu, Harkow'a girdi.?”* Pravda Harkov'un işgali üzerine Yekaterinoslav, Poltava, Voronej ve Kursk'un da tehdit altına düştüğünü yazdı.””* Ancak uyarılara rağmen Bolşevik ordusu rakibini durduramadı; Harkov'dan birkaç gün sonra Yekaterinoslav şehri Gönüllü Ordu'nun eline geçti.?” 


Gönüllü Ordu'nun Ukrayna'daki operasyonlarına paralel olarak Kafkasya Ordusu da doğuda Tsaritsın üzerine saldırı başlattı. Fakat aynı dönemde doğudaki Kolçak ve güneydeki Denikin güçleri ile uğraşan Sovyet yönetimi ülkenin kuzey batısından da tehdit aldı. Nitekim eski Çar generali 
Nikolay Yudeniç, ordusuyla başkent Petrograd'a saldırdı. Sovyet yönetimi 3 
taraftan sıkıştırıldı. Çare olarak her zaman yaptığı gibi halka çağrı yaparak yardım isteğinde bulundu.” 


Tsaritsin üzerine Ataman Krasnov iki kez ordu sevketmiş, ancak şehri alamamıştı. Şehir güney cephesinin en mühim sanayi bölgesi olarak önem arzetmekteydi. Şehirdeki silah fabrikaları Bolşeviklerin güney cephesindeki operasyonlarının destek unsuruydu. Dolayısıyla silah fabrikasına sahip olmayan ve doğudaki muhalifler ile birleşmek isteyen Denikin, şehri önemsiyordu. Şehrin Volga Nehri'ne hâkim oluşu da Sovyet yönetiminin elini güçlendiriyordu. Kısacası, Tsaritsın doğu cephesinde Bolşeviklerin kalesi durumundaydı. Şehrin savunmasına özel bir anlam veriliyordu. Hatta Astrahan'da bulunan 11. Kızıl Ordu, şehrin savunmasını üstlenmiş 10. Kızıl Ordu'ya yardım için bölgeye sevkedilmişti. Diğer yandan seferberliğe alınan 17.000 asker de takviye olarak Tsaritsın'a gönderilmişti.277 


22 «Ројојепіуе Na Yujnom Fronte”, Petrogradskaya Pravda, 27 İyunya 1919, s. 2. 

23 “Yujnıy Front”, Derevenskaya Kommuna, 29 İyunya 1919, s. 1. 

274 “Opastnost S Yuga”, Petrogradskaya Pravda, 28 İyunya 1919, s. 1. 

275 «Yujniy Front”, Petrrogradskaya Pravda, 1 İyulya 1919, s. 2. 

2% Dönemin Bolşevik basını Pefrogradksya Pravda 27 Haziran günkü manşetinde halkın artık ya Denikin ve Yudeniç gibi kapitalistlere, yahut da işçi hükümetine destek 
vermek seçimini yapması gerektiğini belirtti. Bkz: Petrogradskaya Pravda, 27 
İyunya 1919, s. 1. 

27 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 С.-Ееуға/уа 1920 Goda), Tom 4, s. 180. 
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Kafkasya Ordusu komutanı Baron Vrangel şehir üzerine çoğunluğu süvari birliklerinden ibaret bir orduyla saldırmayı planlamıştı. Ancak takviye güce de ihtiyacı vardı. General Denikin'e takviye güç için müracaat etti. Talebi derhâl karşılandı. Rostov'daki 7. Kolordu ile Harkov cephesinden birkaç tank onun emrine уегі]аї.2' Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Tsaritsın üzerine saldırı Haziran'da başladı. 


İlk haftalarda Kızıl Ordu, rakibin tüm saldırılarını püskürtmeyi başardı.” Lakin süvari birlikleriyle sürekli yenilenen saldırıları durdurmak giderek zorlaştı. Ayın ortalarında çatışmalar artık şehrin 5-10 kilometreliğinde gerçekleşmeye başladı.” 29 Haziran'da Baron Vrangel şehir üzerine genel bir taarruz emri verdi. Muhalif ordu batı yönünden şehre yaklaştı. 10. Kızıl Ordu kuşatmaya düşme tehlikesi yaşadı, Volga'nın kuzeyine doğru çekilmek zorunda kaldı. Ertesi gün ise tüm Kızıl Ordu birlikleri şehirden ayrıldı. Böylece 30 Haziran'da Baron Vrangel'in ordusu şehre girdi." 


Tsaritsın'ın alınması esnasında Kafkasya Ordusu yaklaşık 10.000 askerini kaybetti.’ Lakin Bolşeviklerin müstahkem kalesinin işgali, muhalif cepheyi fazlasıyla sevindirdi. Şehri ele geçiren Baron Vrangel'in ismi, muhalif çevrede meşhurlaştı. General Denikin de şehre bir ziyarette bulundu. 
Dahası orada bulunmanın heyecanıyla ordusunun önüne büyük bir hedef koydu; 4 Temmuz'da Tsaritsın'da verdiği emirle Moskova Operasyonu'nu 
baslatti 283 


Moskova Operasyonu için izlenmesi gereken yol, ordulara duyuruldu. 
Buna göre Tümgeneral Vladimir May-Mayevski komutasındaki Gönüllü Ordu'nun Kiyev, Kursk, Oryol, Tula yönünde hareket ederek Moskova'ya yaklaşması, General Vladimir Sidorin”e bağlı Don Ordusu'nun cephenin sağ kanadını kapatarak Voronej, Kozlov, Ryazan ve Yeletsk yönünde ilerlemesi, oradan da doğruca Moskova'ya güneyden hamle yapması emredildi. Baron 


Georgiy İppolitov, a.g.e., s. 406. 

“Yujnıy Front”, Petrogradskaya Pravda, 13 İyunya 1919, s. 2. 

“Boy Pod Тѕагіќѕіпіт”, Derevenskaya Kommuna, 26 İyunya 1919, s. 1. 

“Yujniy Front”, Petrogradskaya Pravda, З İyulya 1919, s. 3; “Tsaritsın Pal”, Derevenskaya Kommuna, 4 İyulya 1919, s. 1. 

Vladimir Kulakov, “Lider Belogo Yuga Rossiy General A. і Denikin”, Vestnik 
Adıgeyskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Volume 3, Maykop 2005, s. 53 
Andrey Ganin, Posledniye Dni Generala Selivaçeva, Moskva 2012, İzdatelstvo Kuçkovo Pole, s. 134; Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 163; Sergey Kisin, a.g.e., s. 344. 
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Vrangel komutasındaki Kafkasya Ordusu'na ise doğudan ilerlereyerek önce Saratov, Rtişev, Balaşov istikametinde taarruz yapması, başarılı olması hâlinde Penza, Arzamas ve Nijni Novgorod yönünde hareket etmesi, böylece Moskova'yı doğudan sıkıştırması talimatı verildi.284 


Lakin Baron Vrangel Moskova Operasyonu kararına sert tepki gösterdi, taarruz için henüz çok erken olduğunu belirtti. Ona göre, cephe gerisinde yeteri kadar hazırlığı olmayan Gönüllü Ordu'nun taarruzu kendilerini zayıf duruma düşürecekti. “Moskova kararı Güney Rusya ordusunun ölümü anlamına gelir. 
Hatalı bir strateji izlenmekte.” diye konuşan Baron, Moskova Operasyonu yerine, ordunun Kolçak orduları ile buluşmak üzere doğu yönünde ilerlemesi gerektiğini önerdi. Vrangel ile beraber Don Ordusu komutanı Sidorin de operasyona karşı çıktı. Onun iddiası ise yeterli hazırlık yapılmadan başlanan operasyonun ordu açısından problem oluşturacağı idi.2* 


Lakin komutanların itirazına rağmen Moskova Operasyonu başladı. 
Tüm cephe boyunca, ordulara taarruz emri verildi.” Doğuda Baron Vrangel'in Kafkasya Ordusu, Saratov ile Tsaritsın arasında yerleşen Kamışin üzerine yürüdü. Muhalif ordunun şehre yaklaştığı haberini alan Bolşevik yönetimi, savunma hazırlıkları başlatmakla beraber halktan destek istedi. 
Ardından şehirde emek seferberliği başlatıldı. Orduya gereken yardımın ulaştırılması amacıyla kadın ve erkekler organize oldu.” Kamışin'in tehdit altına düşmesi, daha kuzeydeki Saratov Bolşeviklerini de endişelendirdi. 
Şehir yönetiminin kararıyla Saratov, özel güvenlik bölgesi ilan edildi.?* 


Denikin ordularının üç kol hâlinde ilerleyişi Bolşevik parti merkezini teyakkuza geçirdi. Art arda düzenlenen toplantılarda Kızıl Ordu'nun mevcut durumu masaya yatırıldı, taarruza karşı önlemler tartışıldı. Lenin her toplantıda, güney konusunda partidaşlarını uyardı, Denikin güçlerinin hafife alınmamasını söyledi ve ancak seferber olmaları hâlinde tehdidin üstesinden gelebileceklerini dile getirdi.” 


24 Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 515-516; Andrey Burovski, a.g.e., s. 356-357. 

ği Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Вей уе Generalı..., s. 238. 

286 Anatoliy Anişev, Oçerki İstoriy Grajdanskoy Voynı 1917-1920 gg., Leningrad 1925, 
Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 256; Vadim Bıstryanskiy, a.g.e., s. 9-10. 

Dimitri Mityurin, a.g.e., s. 171-172. 

28 «V Kamışine”, Derevenskaya Kommuna, 4 İyulya 1919, s. 2. 

289 «Ма Borbu S Denikinım”, Derevenskaya Kommuna, 6 İyulya 1919, s. 1. 

2% “Reç Tovarişa Lenina”, Petrogradskaya Pravda, 6 İyulya 1919, s. 1. 
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Lenin'in uyarılarından sonra parti merkezi, tüm ülke genelindeki teşkilatlarına, Denikin tehdidine karşı seferberlik yapılması çağrısında bulundu. 
“Kolçak ve Denikin, Sovyet ülkesinin en tehlikeli iki azılı düşmanıdır. Batılı devletlerden aldıkları yardımlar sayesinde ayakta duruyorlar. Aksi hâlde çoktan yok edilmişlerdi. Halka onların neler yaptığı ve kimlerle beraber oldukları açıkça anlatılmalı! Halk ya onların, ya da işçilerin iktidarını seçmeli. Orta yol yoktur; zaten öyle bir şey mümkün de değildir.»”' 


Sovyet yönetimi Denikin güçlerini durdurması için Kızıl Ordu'ya talimat verdi. Genelkurmay başkanlığına yeni seçilen Sergey Kamenev, rakip ordularını püskürtmek üzere derhâl bir plan hazırladı. Güney cephesinde muhalif ordularının karşısında, Kızıl Ordu'ya bağlı beş ordu görev yapmaktaydı. Nitekim cephenin sağında 14, Kursk yönünde 13, Voronej civarında 8, Penza ve Saratov'da 9, onların solunda ise 10. Kızıl Ordu ѕауаяуогіи 2% Sergey Kamenev 23 Temmuz'da, 9. ve 10. Kızıl Ordulara Tsaritsın'dan Novoçerkassk'a kadar Denikin ordusuna hamle yapmasını emrettti. O bölgede rakibin zayıf olduğunu düşündüğünden, ordusuna sızma girişimi yapabileceğini söyledi.” 8. Kızıl Ordu'ya da Voronej yönünü kapatarak rakibin taarruzuna engel olmasını ve geri püskürtmesini talimat verdi.”* Kırım'daki 
12. Kızıl Ordu'ya telgraf çeken Kamenev, ondan bölgedeki tüm muhalif güçlere sarsıcı darbeler indirerek Aşağı Dinyeper'e doğru ilerlemesini ve Azak Denizi kıyısındaki Mariupol şehrine kadar olan bölgeyi rakip ordularından temizlemesini talep etti. 


Kızıl Ordu'nun tüm çabasına rağmen Temmuz sonlarında Tsaritsın'ın kuzeyindeki Kamışin yöresinde Vrangel ordusu engellenemedi. Sonunda şiddetli çatışmalardan sonra 28 Temmuz'da Kamışin şehri, Vrangel komutasındaki güçlerin eline geçti.“ Şehir uğrundaki çatışmalarda Kızıl Ordu'ya ağır darbeler indirildi; yaklaşık 14.000 Kızıl Ordu esir düşerken, 43 top ganimet айпа??? 


“Vse Na Borbu S Denikinım”, Petrogradskaya Pravda, 11 İyulya 1919, s. 2. 
Kratkaya İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR, Pod. Red. G. G. Alahverdov, s. 246. 
İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 528. 

Andrey Ganin, Posledniye Dni..., s. 135. 

25 TSGASA, Font 10, Delo 43, List 33. 

“Yujnıy Front”, Perrogradskaya Pravda, 31 İyulya 1919, s. 2; “Na Frontah”, Derevenskaya Kommuna, 31 İyulya 1919, s. 1. 
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Güneyde işlerin kötü gidişi Sovyet yönetimini radikal kararlar almak zorunda bıraktı. Başarısızlığın sorumlusu oldukları iddiasıyla bazı komutanlar görevden alındı. Bölgeye takviye güçler sevkedildi. Saratov'un savunması için olağanüstü hazırlık başlatıldı. Alınan önlemler işe yaradı, çok geçmeden Saratov cephesinde Denikin ordusunun hamleleri püskürtülmeğe başlandı. Kafkasya Ordusu başlarına kadar Kamışin?'den kuzeye, Saratowa defalarca hamle yaptı. Lakin Kızıl Ordu birlikleri başarılı savunma ile Baron Vrangel güçlerini durdurdu. 


Ağustos başlarında Kamışin cephesinin batısındaki Voronej civarında da çatışmalar Denikin güçlerinin lehine gelişmekteydi. Moskova Operasyonu ile harekete geçmiş Don Ordusu, 8. Kızıl Ordu'yu sıkıştırarak kuzeye doğru hamle yapmaktaydı. General Denikin o bölgeyi önemsiyordu. Zira istihbaratı aracılığıyla Sergey Kamenev'in 8. Kızıl Ordu'ya verdiği talimatları öğrenmişti. Dolayısıyla Bolşeviklerden önce harekete geçti. Don kazaklarından General Konstantin Mamontov?” komutasındaki süvari birliğini, 8. 
Kızıl Ordu'yu bozguna uğratmak üzere görevlendirdi. Süvari birliğin ani ve şiddetli saldırısı sonucu 10 Ağustos'ta 8. Kızıl Ordu'nun cephe hattı yarıldı. 
Birkaç gün içinde Mamontov birliği kuzeye hızla akın ederek Tambov önlerine vardı.” 18 Ağustos'ta Kızıl Ordu'nun güney cephesindeki ana karargâhı ile beraber, Tambov şehri, Denikin güçleri tarafından işgal edildi.” 


Moskova Operasyonu emrini aldıktan sonra harekete geçen sol kanattaki Denikin güçleri ise Ukrayna içlerinde saldırılar yapmaktaydı. Ordunun öncelikli hedefi, Kiyev yolu üzerindeki Poltava şehriydi. Ağustos başlarında şiddetli taarruzlarla Poltava, Bolşeviklerden temizlendi”! Poltava'nın kay- 


298 Konstantin Konstantinoviç Mamontov (1869-1920), 1890'da Nikolayevski süvari 
okulundan mezun oldu. Rus-Japon Harbi'nde Transbaykal Kazak Ordusu'na bağlı 
1. Çita süvari alayında subay idi. 1. Dünya Harbi'nde 19. ve 6. Don Kazak Alayları ile 6. Don Kazak Tümeni komutanlığı görevlerinde bulundu. 1918'de Don Vilayetinde Bolşeviklere karşı isyanı organize etti. Don Ordusu'nun süvari alayı komutanı oldu. Kızıl Ordu'nun cephe gerisine hamleler yaparak Tambov, Lebedyan, Yelets gibi şehirlerin ele geçirilmesinde aktif rol oynadı. Baron Pyotr Vrangel'in yaptığı düzenlemeye itiraz ederek General Sergey Ulagay'ın emri altına girmedi. Ocak 1920'de Don, Kuban ve Terek Kazaklarının meclis toplantısı için Yekaterinodar'a gitti. Orada iken hastalıktan öldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 487-488. 
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bı, Bolşevik cephesinde iç tartışma meydana getirdi. Bazı partililer şehrin ihanet sonucu düştüğünü iddia etti. Kimse rakibin cephelerde o denli hızlı başarılar alacağını tahmin etmezdi. Yenilgi sonrası suçlu aranıyordu. Lev Troçki Kızıl Ordu karargâhı ile komutanları savundu. Kimsenin zan altında bırakılmaması gerektiğini belirterek şehrin ihanet sonucunda değil, askeri disiplinin zayıflığı yüzünden düştüğünü vurguladı. Ayrıca daha ciddi önlemler alınarak sonbahara kadar Denikin güçlerinin darmadağın edilmesi gerektiğinin altını çizdi.” 


Sovyet yönetimi, Denikin ordusunu durdurmak için 14-15 Ağustos'ta tüm cephe boyunca karşı saldırıya başlama kararı verdi. Hazırlanan plana göre cephenin sol kanadı ana taarruz merkezi olarak belirlendi.”* 10. Kızıl Ordu'ya takviye olarak Kamışin-Tsaritsın hattına Semyon Budyonnıy”” yönetimindeki süvari birliği gönderildi. Destek alan Kızıl Ordu, derhâl saldırıya başladı. Süvari birliğinin takviyesi işe yaradı, nitekim çatışmaların ilk günlerden itibaren Vrangel ordusuna karşı şiddetli saldırı yapıldı. Birkaç gün içinde Kamışin civarındaki Kafkasya Ordusu'na art arda ağır darbeler rildi. 

Cephenin sağ kanadında Vladimir Selivaçev komutasındaki 8. Kızıl Ordu, Ukrayna yönünde taarruza geçerek yaklaşık 150 kilometre kadar ilerledi. Belgorod şehri, Gönüllü Ordu'dan alındı. Böylece Bolşevik güçler Harkov önlerine vardı. Ancak daha fazla ilerleme sağlanamadı. Zira Gönüllü Ordu kısa zamanda toparlanarak Kızıl Ordu saldırılarını durdurdu. 


Kuzeyde bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna'nın güneyinde ise Gönüllü Ordu'nun başarılı ilerleyişi sürmekteydi. Genelkurmay başkanı Sergey Ka- 


2 “Ne İzmenniki, A Sobstvennıy Neporyadok”, Perrogradskaya Pravda, 9 Avgusta 


1919, s. 2. 

“Protiv Denikina”, Petrogradskaya Pravda, 12 Avgusta 1919, s. 1. 
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Semyon Mihayloviç Budyonnıy (1883-1973), Rus-Japon Savaşı'na katıldı. I. Dünya 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mi'nden sonra Don Vilayeti?'nde muhalif devrim karşıtlarıyla mücadele etmeye baş-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Haziran 1919'da І. Süvari Ordusu komutanlığına atandı. Özellikle onun ordusu General Denikin ve Baron Vrangel ordularına karşı mücadelede aktif rol aldı. 1924- 
1937 yılları arasında Kızıl Ordu süvarilerinden sorumlu oldu. 1935'de Sovyet Mareşali rütbesine yükseltildi. 1983'te beyin kanaması sonucu öldü. Bkz: Andrey Burovski, a.g.e., s. 613-614. 
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menev, Odessa ve Nikolayev şehirlerinin tahkim edilmesi için bölge Bolşeviklerine yeni talimatlar gönderdi. Ancak Bolşevikler Denikin güçleri karşısında aciz kaldı.“ Lenin'in Ukrayna Bolşevik komitesine yaptığı çağrılar da fayda etmedi.” Nitekim saldırıların şiddetini artıran Gönüllü Ordu birlikleri, Herson şehrini ele geçirdi.“ Ardından Karadeniz'deki İngiliz donanmasına ait gemilerin yardımıyla 24 Ağustos'ta Odessa'yı işgal etti.39? 30 Ağustos'ta da Kiyev’i Bolşeviklerden kurtardı.”* Dolayısıyla Ukrayna'nın tamamı Denikin güçleri tarafından ele geçirilmiş oldu. Ukrayna'nın kaybı Kızıl Ordu'nun yeteri kadar dayanıklı olmadığını açıkça gösterdi. 


Eylül?de Konstantin Mamontov'un süvarileri Kızıl Orduların arka cephesinde tehditler oluşturmaya başladı. Durum üzerine acilen toplanan Sovyet yönetimi, hızlı ilerleyen süvarileri durdurmak için önlem almaya karar verdi. 
Ancak öncelikle Mamontov?un askerlerine hitaben bir çağrı metni hazırlandı. Lev Troçki'nin imzasının bulunduğu metinde, muhalif askerlere Kızıl Ordu'ya karşı savaşmaktan vazgeçmeleri ve teslim olmaları, aksi hâlde mahvedilecekleri uyarıları yer aldı." 


Metnin ardından ise Troçki'nin önerisiyle Mamontov birliklerine karşı mücadele etmek için süvari gerilla birlikleri kurulması kararlaştırıldı.3? Diбег yandan General Ѕеіуас̧еу’е, Mamontov birliklerine karşı harekete geçmesi emredildi. Selivaçev'in Mamontov ile uğraşması, 8. Kızıl Ordu'nun mevzilerinde zayıflık ortaya çıkardı. Fırsatı kaçırmak istemeyen Gönüllü Ordu derhâl harekete geçerek 8. Kızıl Ordu'ya arkadan hamleler yaptı.” İki taraftan sıkıştırılan 8. Kızıl Ordu daha fazla dayanamadı ve Ağustos” ta elde ettiği tüm mevzileri terketmek zorunda kaldı. 


Kızıl Ordu'nun cephelerde başlattığı Ağustos taarruzu istenen neticeyi 
vermedi. Sadece Tsaritsın cephesinde, Semyon Budyonnıy'ın süvari birliği 23 
Ağustos'ta Kamışin”i kurtarabildi.”* Oradan daha güneye inemedi. Sovyet yönetimi güney cephesinde önem vermemenin büyük hata olduğunun farkına vardı. General Denikin orduları ise tüm cepheler boyunca Kızıl Ordu taarruzlarını durdurduğu gibi karşı taarruzlar ile rakibine üstünlük sağlamaya başladı. Nitekim Eylül başlarında Gönüllü Ordu'nun ileri birlikleri Kursk şehrine doğru ilerledi?!’ Kursk, Oryol, Voronej ve Tula hattı ciddi tehdit altında kaldı. Sözkonusu şehirlerin Moskova’ya yakın olması Sovyet genelkurmay başkanı Sergey Kamenev'i ürküttü. Tüm ordularına derhâl saldırıları püskürtmeleri emrini verdi. Ayrıca herkesin seferberliğe alınmasını istedi.“ Sovyet yönetimi mobilize 
olurken, General Aleksandr Kutepov komutasındaki Gönüllü Ordu birlikleri 20 
Eylül'de Kursk'u Bolşeviklerden aldı.” Kursk'un kaybı Voronej de tehdit altına düştü. Dahası Voronek operasyonu çok da uzun sürmedi. Nitekim 6 Ekim'de Gönüllü Ordu birlikleri şehri ele geçirdi.” 


Denikin güçlerinin güneyden saldırdığı dönemde Sovyet yönetimi, kuzey batıdan da tehdit aldı. Nitekim Eylül'de General Nikolay Yudeniç, Petrograd üzerine ikinci taarruzuna başladı. Dahası onun da saldırısı öylesine hızlı gelişti ki, Eylül sonlarında şehrin yakınlarına kadar sokulmayı başardı. 
Böylece doğuda Kolçak güçleri üzerinde baskı kurmakla uğraşan Sovyet yönetimi, hem güneyden, hem de kuzey batıdan sıkıştırıldı. Petrograd'ın düşmemesi için derhâl şehirde yeniden büyük bir seferberlik başlatıldı.?!? 
Bolşevik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, halka yaptığı çağrıda Denikin ile Yudeniç?e karşı herkesten destek istedi.” Bir yandan da güney cephesinde Kursk ile Voronej'in kaybı kuzeydeki Oryol'da endişeli bekleyişe neden oldu. Şehri savunan 13. Kızıl Ordu, oldukça zayıf durumdaydı. Bunun farkında olan Sovyet Hükümeti mobilize ettiği 50.000 Bolşeviki güney cephesine gönderdi.”' Ancak Gönüllü Ordu birlikleri başarılı operasyonlar ile Kızıl Ordu'yu mağlup etti. 13 Ekim'de Oryol Gönüllü Ordu tarafından işgal edildi.” 


Oryol'un alınması ile General Denikin, mücadelesinin başından beri en yüksek gücü ve alanına kavuşmuş oldu. 1.5 yıl önce sadece Yekaterinodar için savaşırken, geçen sürede Ukrayna, Kuban, Don'un tamamı ile doğuda Tsaritsın'a sahip, dahası Moskova'ya hayli yaklaşmış en kuvvetli muhalif general olarak kendini kanıtlamıştı. Bolşeviklerden aldığı topraklar yaklaşık 810.000 kilometre kareye ulaşmış, 42 milyon nüfus hükmeder olmuştu. 
Moskova'ya artık 250 kilometre kadar mesafe kalmıştı. Operasyon için son hazırlıklar yapılmaktaydı. Sovyet yönetimi ise artık şehri şehri terketmeğe karar vermişti. Bu kapsamda şehirdeki ağır toplar ile önemli yükler, Simbirski şehrine taşınmaya başlanmıştı.” 


3.3. GENERAL NİKOLAYYUDENİÇ'İN KUZEY-BATI 
HÜKÜMETİ VE PETROGRAD ÜZERİNE TAARRUZU 


1919'da Sovyet yönetimi için tehdit oluşturan ünlü generallerden birisi de 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde yıldızı parlayan General Nikolay Yudeniç oldu. 1887de Nikolayevski Askeri Akademisi'nden mezun olan Yudeniç, ilk savaş deneyimi olarak Rus-Japon Savaşı'na katıldı. 225 Ancak onun adı I. Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesi'nde meşhurlaştı. Savaşa asteğmen olarak başlayan Yudeniç, Sarıkamış Harekâtı esnasında verdiği kararla, Rus ordusunu yenilgiden kurtardı, Osmanlı Ш. Ordusu'nun mağlup olmasında etkin rol oynadı. Bu başarısından dolayı 7 Şubat 1915'te Kafkas Ordusu Başkomutanlığı görevine atandı.” 16 Şubat 1916'da onun komutanlığı altında Rus ordusu Erzurum'u işgal etti.” Erzurum'un ele geçirilmesi General Yudeniç'in ismini tüm Rusya'da meşhurlaştırdı. 1917 yılında Çar II. Nikola devrildikten sonra Geçici Hükümet tarafından Kafkasya Cephesi 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Başkomutanlığı görevine getirilse de Savunma Bakanı Aleksandr Kerenski onu görevden uzaklaştırdı. Görevden ayrıldıktan sonra Petrograd'a yerleşti. 
Ekim Devrimi'ni Moskova'da iken haber aldı. 


Diğer Çar generalleri gibi Nikolay Yudeniç de Bolşeviklerin gerçekleştirdiği devrimi kabul etmedi. Onlardan nefret ettiğinden gizli şekilde başkente dönerek yakın birkaç arkadaşıyla birlikte devrim karşıtı bir örgüt kurdu.” 
Örgüt şehirde yeni iktidar aleyhinde isyan çıkarmak üzere çalışmalara başladı. Lakin bir süre sonra isyanın imkânsız olduğunu anladı, sessizce beklemeye Коушао. 230 


1918 yılının başlarında Petrograd'ta, Bolşevik yönetimine karşı “Sağ 
Merkez” adlı muhalif bir grup ortaya çıktı. Monarşi yanlısı grup, hem Almanya, hem de eski müttefik devletler ile gizli görüşmeler yaparak Bolşeviklerden kurtulmanın yollarını aradı. Her ne kadar Sovyet Hükümeti ile Brest-Litovsk görüşmelerini sürdürse de Rusya üzerindeki etkinliğini muhafaza etmek adına Almanya, grupla irtibat kurmak istedi. Lakin işi gizlice yürüterek sadece yeni hükümet karşıtlarına destek sağlamayı yeterli gördü. 


Brest Litovsk Anlaşması'ndan sonra Almanya, Bolşevik karşıtı gizli örgütlerle işbirliğini arttırma kararı aldı. Bu haber General Nikolay Yudeniç”in de kulağına vardı. Ünlü general, eski düşman Almanya bile olsa Bolşeviklerden nefret eden her kesimle irtibat kurulabileceğine karar verdi. 
Böylece Almanlara yaklaştı. İlk görüşmesini de 1918'in yazında Alman temsilcisi Kaptan Fon Rozenberg ile yaptı. Görüşmeden Rusya'nın kuzeybatısında Alman desteğiyle muhalif bir ordu kurulması kararı çıktı.“ 


Muhalif ordunun kurulması için seçilen bölge Pskov şehri oldu. Şehir bir süredir Alman ordusunun nezareti altındaydı. Aslında Sovyet tarafı ile Brest Litovsk'ta varılan anlaşmaya göre Almanya'nın şehri terketmesi gerekirdi. Lakin her seferinde türlü bahanelerle işgali uzatan Almanya, ordusunu 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şehirden çekmedi. Böylece kurulacak Rus gönüllü ordusuna malzeme ve para yardımı sağlamak işini de Almanya kendisi üstlendi. 


21 Ekim'de Rus Gönüllü ordusunun kurulduğu açıklandı. Lakin komutan 
olması beklenen Nikolay Yudeniç, Pskov'a gitmedi. Bunun üzerine orduya komutan olarak Binbaşı Aleksey Vandam tayin edildi.”* Kasım ayının ortalarına doğru orduyu etkileyen bir olay yaşandı. 11 Kasım 1918'de Almanya'nın savaşta mağlup olduğunu ilan ederek Müttefik Devletlerin hazırlamış olduğu ateşkes anlaşmasına imza attı. Böylece işgal ettiği bölgelerdeki Alman ordusunun durumu tartışılmaya başlandı. Diğer yandan Almanya şehirlerinde halk sokaklara çıkarak savaşın tamamen bitmesi lehinde gösteriler düzenledi. Almanya'nın içine düştüğü durum Sovyet Hükümeti'ne Brest-Litovsk Barış Anlaşması'nı feshetme fırsatı verdi ve 13 Kasım'da anlaşma askıyla alındı.” 
Kasım sonlarına doğru Alman askerleri ülkelerine dönmeğe başladılar. Hâl böyle olunca Pskov’daki Alman askerleri de şehri terkettiler. Böylece Almanya desteğiyle oluşan Rus muhalif ordusu çaresiz duruma düştü.” 


Alman askerlerinin Pskov”dan ayrılmasının ardından, daha önce Bolşevik ordusunda görev yapan General Stanislav Bulak-Balahoviç “” süvari birliğiyle beraber şehre girdi. Bulak-Balahoviç birliğinin şehirdeki Rus ordusuna katılmasıyla muhalif asker sayısı bir anda 3500'e yükseldi.” Birkaç gün sonra ise şehre yeni bir muhalif birlik daha geldi. Nitekim Riga'dan yola 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riyle Beyaz Rusya'ya müdahalede bulundu. Ancak Kasım ayında Kızıl Ordu tarafından mağlup edilince Polonya?ya kaçtı. 1940'da Varşova'da öldürüldü. Bkz: “Виlak-Balahoviç Stanislav Nikodimoviç”, SVE, Tom 1, Moskva 1976, Voennoye İzdatelstvo Ministerstva Oboronı SSR, s. 619-620. 

Pavel Avalov, V Borbe S Bolşevizmom: Vospominaniya Generala-Mayora Knyaz Р. 

Avalova, Hamburg 1925, Tipografiya İ. İ. Augustina, s. 76. 
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çıkan General Aleksandr Rodzyanko”* komutasındaki askeri birlik de Pskov'daki Rus ordusuna katıldı.*“** Her iki askeri birliğin katılımından sonra Binbaşı Vandam ordu komutanlığından istifa etmek zorunda kaldı. 


Almanların Pskov'dan ayrılması ile Bolşevikler şehre baskın yapmak üzere hazırlandılar. Pskov'daki muhalif kolordu karargâhı, şehrin savunmasını kararlaştırdı. 25 Kasım'da Bolşevik taarruzu ağır top atışlarıyla başladı. Bir gün sonra 12.000 askerden ibaret Kızıl Ordu hamle yaparak şehre girdi.“ Bunun üzerine muhalif Rus ordusu şehirden ayrılmak zorunda kaldı. Estonya sınırına varan muhalifler, 6 Aralık 1918'de Eston Hükümeti ile varılan anlaşma gereбіпсе Johan Laidoner komutasındaki Eston ordusuna bağlandı.” Bağlanmadan sonra Rus ordusunun komutanı Aleksandr Rodzyanko oldu.” Eston makamlarınca Rus muhalif ordusuna ülkenin doğu sınırlarına yerleşmesi ve Bolşevik yönetime karşı hazırlıklar yapması izni verildi2** 


Pskow'un Bolşevikler tarafından ele geçirilmesi üzerine General Yudeniç ailesiyle beraber Petrograd'tan ayrılarak Finlandiya'nın başkenti Helsin-Куе taşındı. Şehre yerleştikten sonra Sovyet Hükümeti'ne karşı mücadele için destek arayışına başladı. Öncelikle eski eski müttefik devlet temsilcileri ile görüşmek kararına geldi ve Stockholm'e gitti. Orada Britanya ve Fransa temsilcileriyle buluştu. Fakat görüşmelerden her hangi bir sonuç çıkmadı.” 


Tekrar Helsinki'ye döndü ve daha önce Rus ordusunda görev yapmış, Fin Ordusu başkomutanı Şahzade Karl Gustav Emiliy Karloviç Mannerheim? ile bir araya geldi. Yudeniç onunla Nikolayevski Askeri Akademi- 


39 Aleksandr Pavloviç Rodzyanko (1879-1970), 1905-1907 yılları arasında süvari su- 


bay okulunda eğitim aldı. Daha sonra eğitimine Fransa'da devam etti. L. Dünya Harbi'nde çeşitli süvari birliklerinde komutanlık görevinde bulundu. Ekim Devrimi'nden sonra kuzey batıdaki muhalif cephede yer aldı. General Nikolay Yudeniç'in yardımcısı oldu. Kuzey batı ordusunun dağılmasından sonra Almanya'ya iltica etti. Daha sonra ABD'ye taşındı, 1970'de New York'ta öldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 530-531. 

Denikin, Yudeniç, Vrangel: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 266. 

“Pskov Naş”, Voorujennıy Narod, 26 Noyabrya 1918, 5. 1. 

Pavel Avalov, a.g.e., s. 92; Nikolay Rutiç, a.g.e., s. 6. 

Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome, Tom 2, s. 105. 

Evan Mawdsley, a.g.e., s. 196. 

Aleksey Şişov, Yudeniç: General Suvorovskoy Şkolı, s. 309. 

Karl Gustav Emiliy Karloviç Mannerheim (1867-1951), Fin asker ve devlet adamı olan Mannerheim, ilk eğitimini Helsinki'de tamamladıktan sonra Petersburg'ta Nisindeki öğrencilik yıllarından tanıştı.” Mezun olduktan sonra I. Dünya Savaş'ında Rus ordusunun hizmetinde bulunan Mannerheim, Ekim Devrimi'nden sonra ülkesine dönerek Fin Ordusu başkomutanlığı görevini üstlenmişti.”** Dahası Yudeniç gibi o da Bolşeviklere karşıydı ve Sovyet yönetimin devrilmesinden yanaydı. Dolayısıyla Yudeniç ile görüşmesi onun da işine gelmişti. Görüşmede Bolşeviklere karşı ortak hareket edilmesi üzerinde 


duruldu. 


General Yudeniç destek arayışlarını sürdürürken, Helsinki?'de Rus Milli Komitesi adlı Bolşevik muhalifi bir örgüt kuruldu. Örgütü Kadet Partisi üyesi Pyotr Struve’ ile devrik Geçici Hükümet'in Dini İşler Bakanlığını yapmış Anton Kartaşev”” tesis еш?! Örgütün başkanlığını Kartaşev üst- 


kolayevski Süvari Okulu'nda okudu. Yarbay olarak Rus-Japon Harbi'ne katıldı. 
1911-1912 yıllarında Varşova'da çalıştı. I. Dünya Harbi'nde süvari tügayı komutanı olarak Avusturya-Macaristan ordusuna karşı savaştı. General Lavr Kornilow'un askeri darbe girişimine destek verdi, başarısızlıktan sonra Finlandiya'ya gitti. 16 Ocak 1918'de Finlandiya meclisi tarafından orduya başkomutan olarak atandı. Bolşevik karşıtı muhaliflere destek verdi. 25 Temmuz 1919'da Finlandiya cumhurbaşkanı adayı oldu lakin seçimleri kaybetti. 1939-1940 yıllarında SSCB ordusunun müdahalesine karşın ülkesinde savunma organizasyonu sorumluluğunu üstlendi. 1941-1944 yılları arasında Fin ordusu başkomutanlığı görevinde bulundu. 1944-1946'da Finlandiya cumhurbaşkanı oldu. 1951'de hayatını kaybetti. Bkz: Andrey Zubov, a.g.e., s. 641-642. 
Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 399. 
Nikolay Rutiç, Belıy Front..., s. 40. 
Pyotr Bermgardoviç Struve (1870-1944), Rus ekonomist, tarihçi, filosofudur. 
Perm'de doğdu. 1895'te Petersburg Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu. 
1898'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne yazıldı. 1905'te Kadet Partisi'ne geçti. П. Duma'ya vekil seçildi. Ekim Devrimi'ne sıcak bakmayan Struve, muhalif cephede yer aldı. Önce General Denikin'in yanındaki Özel Konsey'e üye seçildi. 
Baron Vrangel hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu. Sonra Rusya'dan ayrıldı. 1944”te Paris'te öldü. Bkz: “Struve, Pyotr Berngardoviç”, SİZ, Tom 13, Moskva 1971, s. 874-875. ` 
9 Anton Vladimiroviç Kartaşev (1875-1960), Rus devlet adamı ve kilise tarihçisidir. 
Yekaterinburg”ta doğdu, Petersburg İlahiyat Akademisi'nde eğitim aldı. Şubat Devrimi'nden sonra Kadet Partisi'ne kaydoldu. General Lavr Kornilov'un askeri darbe girişimine destek verdi. Ekim Devrimi gecesi yakalandı, Ocak 1918'de şartlı olarak tahliye edildi. Finlandiya'ya geçti, General Yudeniç'in yanında yer aldı. Mayıs 1920'de Paris'e gitti. Ömrünün sonuna kadar Paris'te kurucusu olduğu Svyato-Sergiyevski İlahiyat Enstitüsü'nde çalıştı. Bkz: Polifiçeskiye Deyateli Rossiy 1917: _ Biografiçeskiy Slovar, s. 141. 
5! «Novosti Dnya”, Golos Sibiri, 28 Fevralya 1919, s. 2. 
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lendi. Çok geçmeden General Yudeniç de örgüt ile işbirliği başlattı ve onun askeri işlerinden sorumlu oldu. Rus Milli Komitesi, kuzey-batıdaki tüm Bolşevik muhalif güçlere kucak açarak, Rusya'nın çıkarlarına hizmet edeceğini deklare etti. 


Örgütte göreve başladıktan sonra General Yudeniç, önce Aleksandr Kolçak'a, sonra da Anton Denikin'e birer telgraf göndererek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kolçak’a gönderdiği telgrafta, ortak hareket etmek yollarından bahsetti ve ondan maddi destek talebinde bulundu.”? General Denikin'den ise müttefik devletler nezdinde kendileri adına destek istemesini rica etti?’ 


Ekim Devrimi'nden sonra Finlandiya ve Estonya'ya binlerce Rus göç etmişti. Onların 5500'ü asker ve subaydı.”* General Yudeniç, Finlandiya'da bulunan asker ve subaylardan bir ordu hazırlamaya karar verdi. Orduyu kurduktan sonra General Mannerheim’ den destek alarak başkent Petrograd üzerine sefere başlamayı planladı. Mannerheim onun planıyla tanış olunca bazı şartlar ileri sürdü. Yudeniç'ten öncelikle ülkesinin bağımsızlığını tanıyacağına söz vermesini istedi. İkinci şartı ise kendi topraklarından Sovyet Rusya'sına karşı bir saldırı düzenlenmesinine karşı çıkmak oldu.“ 3 Nisan 1919'da taraflar yine buluştular. Müzakereler yapıldı, sonunda anlaşmaya varıldı. General Yudeniç, Fin ordusunun desteği karşılığında Finlandiya'ya bağımsızlık verilebileceğini söyledi.” 


Mannerheim ile görüşmesinden sonra General Yudeniç, Aleksandr Kolçak'ın bilgilendirilmesi gerektiğine karar verdi, varılan uzlaşmayla ilgili ona telgraf gönderdi. Durumu ayrıntılı olarak anlattı. Müttefikler ile de görüştüğünü, onların desteğini alacağına inandığını ifade etti. “7 Bir süre sonra Paris'teki temsilcisi aracılığıyla Kolçak'tan yanıt geldi. General Yudeniç?e kibar bir şekilde Rusya'nın çıkarlarının öncelikli olduğunu hatırlatan amiral, 


35? «Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 2 Fevralya 1919, s. 2; “Prosba Generala Yudeni- 


ça”, Nase Delo, 4 Fevralya 1919, s. 2. 

Vasiliy Tsvetkov, “Nastupleniye Na Petrograd Neobhodimo”, Belaya Gvardiya, N: 7, Moskva 2003, s. 36. 

Aleksey Şişov, Yudeniç: General Suvorovskoy Şkolı, s. 306. 

355 Aleksey Sisov, General Yudeniç, s. 382-385. 

356 «Yudeniç O Russko-Finskih Delah”, Perrogradskaya Pravda, 5 İyunya 1919, s. 1; 
Nikolay Rutiç, Belıy Front..., s. 55. 

Aleksey Şişov, Yudeniç: General Suvorovskoy Şkolı, s. 308. 
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ülkenin geleceği ile ilgili kararın şahsi görüşmelerde değil, Paris’te düzenlenecek geniş toplantıda verileceğini ifade etti. 


Nikolay Yudeniç Finlandiya’da destek arayışında iken, Estonya'da bulunan muhalif Rus ordusu karargâhında, başkent Petrograd'a taarruz konusunda bir dizi müzakereler yapıldı. Taarruz fikrini ortaya atan ve şiddetle savunan ordu komutanı Aleksandr Rodzyanko?* bütün birliklerin Narva şehrinde toplanmasını emretti, müstakbel harekât için en doğru semtin orası olduğuna karar verdi.” Ciddi bir hazırlık yapıldı. Ardından 13 Mayıs'ta, Aleksandr Rodzyanko komutasındaki yaklaşık 4600 askerden, 147 makineli tüfek ve 25 ağır toptan ibaret muhalif ordu, başkent Petrograd'a doğru taarruza başladı.“ Estonya Hükümeti de Rus ordusuna destek sağlayadı. Nitekim Eston Ordusu komutanı Laidoner, Rodzyanko ile varılan uzlaşma geregince, emrindeki askeri birlikleri Kızıl Ordu'yu şaşırtmak için güney yönünde Pskov'a doğru sevketti.” 


O sırada Rusya'nın batı sınırlarını 7. Kızıl Ordu korumaktaydı. 600 kilometrelik geniş cephe boyunca, üç kol hâlinde yerleşen Bolşevik güçleri, Опера Gölü'nden Сиа Gölüne kadar büyük bir alanda konuşlanmıştı.?*? Ordudaki asker sayısı 15.000 civarında 141.299 Ancak Sovyet yönetimi asıl tehdidin Finlandiya'dan gelmesini tahmin ettiğinden Estonya civarında sayı olarak az asker bulundurmuştu. Dolayısıyla taarruzun Estonya yönünden gelmesi Bolşevik yönetimi için beklenmedik oldu. Ne yapacağını bilemeyen yönetim, ilk emri ile Petrograd”ı özel güvenlik bölgesi ilan etti.** Savunma hazırlıklarına derhâl başlandı, Grigoriy Zinovyev şehirdeki askeri birliklerin 


358 Нег пе kadar dönemin iktidar ve muhalefet basınında, daha sonralar ise Sovyet tarih 
yazımında Mayıs 1919'daki Petrograd saldırısının Nikolay Yudeniç komutasında gerçekleştiği yazılmış olsa da bu doğru değildir. Çünkü o sırada Nikolay Yudeniç Helsinki?de bulunuyordu. Estonya'ya ise daha sonralar, Temmuz sonlarında gitti. 


359 Nikolay Kornatovski, a.g.e., s. 98. 


360 Georgiy Karayev, Razgrom Yudeniça V 1919 Godu, Moskva 1940, Gosudarstvennoye Voennoye İzdatelstvo, s. 21; Aleksey Şişov, General Yudeniç, s. 399. Rodzyanko kolordusunun sayısı konusunda kaynaklar farklı rakamlar vermektedir. Anton Denikin hatıratında muhalif ordunun 13.000, karşısındaki 7. Kızıl Ordu'nun ise 15.000-23.000 askerden ibaret olduğunu nakleder. Bkz: Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujennıye Silı..., Tom 5, s. 222. 

261 Aleksey Şişov, General Yudeniç, s. 400. 

362 Nikolay Kornatovski, a.g.e., s. 101. 

БЯ Kratkaya İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR, Pod. Red. С.С. Alahverdov, ѕ. 234. 


“Petrograd Na Osadnom Polojeniya”, Sibirskiye Strelki, 21 Maya 1919, s. 1. 
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komutasını üstlendi2%5 Ardından 1879-1901 doğumlular seferberliğe alın- 


1.266 İosif Stalin durumu yerinde kontrol etmek amacıyla Petrograd'a gönderildi.”* 


Bu arada Rodzyanko komutasındaki ordu hızla ierleyerek Estonya sınırı yakınlarındaki Bolşevik 6. Piyade Tümeni'nin karargâhını ele geçirdi. Karargâh komutanı Aleksandr Nikolayev dâhil çok sayıda Sovyet askeri esir alındı.” Sovyet yönetiminin almış olduğu önlemler işe yaramadı. Zira kısa bir sürede 7. Kızıl Ordu'nun savunma hattı tamamen çöktü. Hâl böyle olunca hem güney hem de doğu yönünde iki kol hâlinde ilerleyen muhalif ordu, 
15 Mayıs'ta Gdov'u, 2 gün sonra Yamburg'u, 25'inde ise Pskov'u ele geçirmeği başardı.?“* 


Helsinki'de bulunan General Yudeniç muhalif Rus ordusunun taarruzunu ve başarılarını haber alınca şaşırdı. Gelişmeleri yakından takip ederken Yüce Hükümet başkanı Aleksandr Kolçak'tan, kuzey-batı cephesindeki tüm muhalif orduların başkomutanlığına atandığına dair bir mektup aldı.”” Kolçak'ın taarruz yapan genç Rodzyanko'yu değil, onu başkomutan olarak ataması muhtemelen yaşlı ve tecrübeli olmasından dolayı idi. 


Rodzyanko komutasındaki muhalif ordu Mayıs sonlarında Gatçina'yı da а141.2'! 1 Haziran'da ise Petergof”taki Kızıl Ordu askerleri püskürtüldü. 
Petrograd'a artık 23 verst mesafe kaldı.” Lakin daha fazla ilerleme kaydedilemedi. Dolayısıyla Petergof muhalif ordunun aldığı son şehir oldu. 


365 «Postanovleniye İspolnitelnogo Komiteta Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Kras- 


noarmeyskih Deputatoh”, Perrogradksaya Pravda, 3 Maya 1919, s. 1. 
“Mobilizatsiya Rodivşihsya S 1879-Ро 1901”, Petrogradskaya Pravda, 19 Maya 1919, s. 1. 

“Petrogradskiye Raboçiye V Borbe S Yudeniçem”, Krasmy Arhiv: İstoriçeskiy Jurnal, 3/94, Moskva 1939, Gosudarstvennoye Sotsialno-Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 3. 
Nikolay Kornatovski, a.g.e., s. 105. | 

“Oborona Petrograd'a”, BSE, Tom 30, Moskva 1954, $. 363; İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 516. “Novosti Опуа”, Sihirskaya Jizn, 11 
İyunya 1919, s. 2; “Vojneyşiye Soobşeniya Utrennıh Gazet”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 28 Maya 1919, s. 1. 

“V Belom Stane”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 21 Avgusta 1919, s. 1; “Novosti Опуа”, Sibirskiy Jizn, 17 İyunya 1919, s. 2. 
“Novosti Dnya”, Sibirskiy Jizn, 13 İyunya 1919, s. 2. 

“Telegramma”, Sibirskiye Strelki, 1 İyunya 1919, s. 1. 
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Sovyet yönetimi muhaliflerin Petrograd kapılarına dayanması üzerine kısa zamanda olağanüstü önlemler aldılar. Herkesten başkenti savunmak için seferber olması istendi.*” Sovyet basını, Petrograd önlerinden muhalif ordunun püskürtülmesi için şiddetli bir propaganda başlattı. Her ne kadar muhalif orduya Rodzyanko komuta etse de, basın toplumca tanınmış eski Çar generali Yudeniç'i ordu komutanı olarak göstererek iddialarına temel hazırlamak için onu kötüleyen haberler yayınladı. Onun I. Dünya Savaş'ında bulunmuş olması, Bolşevik basınına göre kötülenmesi için yeterliydi. Dolayısıyla başkent halkında generale nefret uyanması için onun L. Dünya Savaşı sırasında binlerce insanı katlettiği, yeniden eski çar rejimini ihya etmek uğrunda Petrograd'a saldırdığı gibi hassas konulara vurgu yapıldı, böylece halktan ona karşı mücadelede destek talep edildi.” 


10 Haziran'da Bolşevik Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Petrograd'ın 
en tehlikeli cephe olduğuna karar vererek muhalif ordunun mağlup edilmesi için bir dizi önlemler aldi3?5 Bu kapsamda öncelikle doğuda Kolçak güçlerine karşı mücadele eden bazı askeri birlikler başkente kaydırıldı. Akabinde şehirdeki tüm fabrikaların işçileri seferberliğe alınmaya başlandı. Silah verilen işçiler derhâl cepheye gönderildi. Kısa bir sürede muhalif orduya karşı duran 7. Kızıl Ordu'nun asker sayısı artarak 58.000'e ulaştı.” Böylece Kızıl Ordu 652 makineli tüfeği, 194 topu уе 50”den fazla askeri uçağı ile muhalif orduya karşı kayda değer bir üstünlük elde etmiş oldu.” 


Hazırlıklarını tamamlayan Kızıl Ordu 22 Haziran'da operasyona başla- 
41.27 Çatışmaların hemen başında muhalif ordu dayanamadı, şiddetli hamlelerle işgal ettiği yerlerden püskürtüldü.” General Yudeniç, yenilgi haberlerini alınca üzüldü, Rodzyanko'ya savunma hattı Yamburg”ta oluşturmasını emretti. Fakat Rodzyanko onu dinlemedi, hatta 4 Ağustos'ta şehri terketti. 


33 “Toropites Pridti Na Pomoş Petrogradu”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih 
İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 30 Maya 1919, s. 1. 

374 «Kto Takoy Yudeniç”, Petrogradskaya Pravda, 23 Maya 1919, s. 1. 

375 “Na Zaşitu Petrograda”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 20 Maya 1919, s.1. 

Aleksey Şişov, Yudeniç: General Suvorovskoy Şkolı, s. 335. 

377 «Oborona Petrograda”, BSE, Tom 30, Moskva 1954, s. 363. 

378 “Na Petrogradskom Fronte Naşi Voyska Pereşli V Nastupleniye”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 25 İyunya 1919, s. 1. 

379 “Perelom”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih і Krasnoarmeyskih Deputatov, 7 İyulya 1919, s. 1. 
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Bunun üzerine Kızıl Ordu 5 Ağustos'ta Yamburg”a girdi.*9 Art arda alınan yenilgiler muhalif ordunun disiplinini bozdu. Yeteri kadar askere ve silaha sahip olunmaması, mağlubiyete neden oldu. Böylece Petrograd taarruzu muhalif ordu adına fiyaskoyla sonuçlandı. Ordudan geri kalanlar 26 Ağustos'ta Pskov'u da terketti. Canlarını zor kurtaran askerler yeniden Estonya'ya sığındı. 28! 


Emri dinlemeyerek Yamburg'ta savunma 'hattı oluşturmaması Rodzyanko ile General Yudeniç arasında soğukluk ortaya çıkardı.” Onun itaatsiz davranışı Yudeniç'in hoşuna gitmedi. Dahası Finlandiya'da birtakım projeler ve stratejiler üzerinde uğraş verilirken, genç Rodzyanko'nun taarruza başlaması muhalif cephede bütünlüğün sağlanamadığını gösterdi.” Rodzyanko çok gençti. Dolayısıyla tıpkı Kolçak gibi, müttefik devletler de onu değil, kuzey-batı cephesinde General Yudeniç”i komutan olarak kabul etmişti. Binaenaleyh, onun taarruzu askeri boşuna maceraya sürüklemek diye yorumlandı. 


General Yudeniç'in Finlandiya'daki destek arayışları sonuçsuz kaldı. 
Ne ordu kurmak için yer, ne maddi güç, ne silah, hatta ne de yeteri kadar asker bulabildi. Artık orada boşuna beklememeğe karar verdi.” Diğer yandan ülkede ortaya çıkan yeni siyasi durum, onun acilen ayrılmasını gerektirdi. Nitekim 25 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mannerheim, ordu komutanlığından da ayrıldı. Yeni seçilen cumhurbaşkanı Profesör Kaarlo Juho Stahlberg, ülkesinde Rus muhaliflerinin ve General Yudeniç'in bulunmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine General Yudeniç Finlandiya'yı terkederek Еѕќопуа”уа gitti.”*“ 


380 «Boy Pod Yamburgom”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 9 Avgusta 1919, s. 1. 

“Pskov Naş”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 26 Avgusta 1919, s. 1; İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 519. 

Aleksey Şişov, Yudeniç: General Suvorovskoy Şkolı, s. 342; Georgiy Karayev, a.g.e., s. 126-127. 

Evan Mawdsley, a.g.e., s. 194. 

Pavel Avalov, a.g.e., s. 132. 

“K Otstavke Mannergeyma”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 9 Avgusta 1919, s. 1. 

Vasiliy Gorn, Grajdanskaya Voyna Na Severo-Zapade Rossiy, Berlin 1923, İzdatelstvo Hamayun, s. 81. 
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Kanlı Dört Yıl - Rus İç Savaş Tarihi (1917-1920) anhel 


Muhalif Rus ordusunun Petrograd önündeki yenilgisi ve General Yudeniç'in Estonya'ya gitmesi, İngiltere Hükümeti'ni harekete geçirdi. Çünkü Baltık ülkelerine yönelik Sovyet tehdidi kabul edilemez bir durumdu. O yüzden kuzey-batıdaki tüm Bolşevik karşıtlarını biraraya getirmeğe karar vererek Sovyet yönetimi muhalifi yeni bir hükûmet oluşturmayı planladı. 
Çalışmaları başlatması için General Francis Marsh bölgeye gönderildi. General Marsh önce muhalif Rus ordusunun durumunu görmek için cephe bölgesine gitti. Ordunun hâli onun moralini bozdu. 10 Ağustos'ta Estonya'nın başkenti Tallin'e döndü, İngiltere büyükelçiliğinde Rus muhalefetinin tüm temsilcilerini topladı. General Yudeniç'in katılmadığı toplantıda Rusça konuşma yapan İngiltere temsilcisi, kuzey-batı ordusunun çok kötü durumda olduğunu vurgulayarak Bolşeviklere karşı mücadelede sadece ordunun yeterli olmayacağını belirtti ve siyasi olarak da muhalefetin çözüm bulmasının şart olduğunu aktardı.” Nitekim çözüm olarak bir hükümet çatısı altında buluşmalarını önerdi. Aksi hâlde müttefik devletlerin Rus muhalefetine herhangi bir yardımda bulunamayacağını ima etti.“ Yalnız Marsh toplantıya katılanlara bir öneri daha sundu; Estonya'nın bağımsızlığını kabul etmeleri hâlinde batılılar olarak ciddi destek sağlayacaklarını belirtti.”* 


General Marsh toplantının ardından salonu terkederken daha önceden 
hazırlamış olduğu bir hükümet taslağını Rus muhaliflerine verdi. Dahası 40 
dakika içinde taslağı kendi aralarında görüşerek onaylamalarını istedi. Binada bulunmayan General Yudeniç?in taslağa itiraz etmesi hâlinde, onun yerine başka birini orduya başkomutan olarak görevlendireceklerini belirtti ve salondan ayrıldı.3” 


Rus muhalefeti İngiliz generalinin alelacele hükümet oluşturma talebinden memnun kalmadı. Ayrıca desteğin Estonya'nın bağımsızlığının tanınması şartına bağlanması şaşkınlıkla karşılandı. General Yudeniç'in de bilgilendirilmesi gerektiğine karar verilerek ona bir telgraf çekildi. Yudeniç durumdan haberdar olunca, itiraz etmelerini söyledi. Lakin Rus muhalefetinin itirazı hiçbir işe yaramadı. Çünkü İngiliz temsilci sözlerinde ısrar etti. 
Bunun üzerine Rus muhalefeti sessiz kalmayı tercih etti. Sonunda İngilizle- 


387 Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 605-606. 

388 Denikin, Yudeniç, Vrangel: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 282. 

aeg Nikolay Kornatovski, a.g.e., s. 229. 

3 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujenniye Sili..., Tom 5, s. 223; Nikolay 
Кийсе, Belıy Front..., s. 70. 
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rin dayatmasıyla 11 Ağustos'ta Pskov, Petrograd ve Novgorod vilayetlerini kapsayan Kuzey-Batı Hükümeti kuruldu.” Başbakanlık, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı Rus Milli Komitesi üyelerinden Stepan Lianozov'a” verildi. General Nikolay Yudeniç ise hükümetin Harbiye Bakanı olarak atandı.» 


12 Ağustos'ta General Yudeniç, Rodzyanko ile beraber Tallin'e gitti.“ 


Mevcut durum ile tanıştıktan sonra General Marsh ile görüştü. İngiltere hükümetiyle ters düşmemek adına sunulan bakanlık teklifini kabul etti. Ardından Aleksandr Kolçak'a durumla ilgili, “İngilizlerin ordumuza gereken yardımı vereceklerini vaat etmeleri üzerine General Marsh "п teklifini kabul ettim” diye telgraf yolladı.” Böylece Rusya'nın kuzey-batısında İngilizlerin baskısıyla yeni bir muhalif hükümet ortaya çıkmış oldu. 


Hükümet tüm Rus muhalefetine bir çağrı yaparak Sovyet iktidarının devrilmesi için herkesten destek talebinde bulundu. Açıklamada Bolşevikler üzerinde zafer kazanıldıktan sonra yeni Kurucu Meclis'in çağrılacağı ve halkın kendi iktidarını oluşturacağı vurgulandı. Köylünün toprak konusunun da Kurucu Meclis'te çözüme kavuşturulacağı vaat edildi.” 


Hükümetin kurulmasından sonra General Yudeniç ile Rodzyanko arasındaki soğukluk sona erdi. Hatta Yudeniç 2 Eylül'de verdiği bir emirle Rodzyanko'yu kendi yardımcısı yaptı. Ancak gerçekte Rodzyanko ondan hoşlanmamaktaydı. Hatta hükümetten bir bakana bunu açıkça söylemişti.” 
Yine de birlikte çalışmaları gerektiği için sıkıntı çıkarmamaya gayret etti. 


“Kak Angliçane Hozyayniçali V Osvobojdennoy Rossiy”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 3 Sentyabrya 1919, s. 1; Aleksey Şişov, General Yudeniç, s. 406. 

Stepan Georgiyeviç Lianozov (1872-1951), büyük Rus Petrolcüsü Lianozov, 1912'de petrol şirketi Oil’i tesis etti. Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet yönetimini kabul etmeyerek ülkenin kuzey batısında kurulan muhalif hükümetin başkanlığını üstlendi. Paris'e iltica etti. 1951'de orada hayatını kaybetti. Bkz: “Lianozov, Stepan Georgiyeviç”, SİZ, Tom 8, Moskva 1965, s. 613-614. 

“Obrazovaniye Severo-Zapadnago Pravitelstva”, Arhiv Russkoy Revolyutsiy, Tom 1, Berlin 1921, İzdatelstvo Slovo, s. 303-304. 

Yudeniç Pod Petrogradom: İz Вепћ Memuarov, Leningrad 1927, İzdatelstvo Krasnaya Gazeta, s. 78. 

Nikolay Rutiç, Belıy Front..., s. 72. 

Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 616-617. 

Yudeniç Pod Petrogradom, s. 168. 
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Eylül ayından itibaren muhalif Rus ordusuna müttefik devletler tarafından askeri yardım gönderildi. Lakin tıpkı diğer muhalif generaller gibi Yudeniç de tüm malzemelerin ücretini, İsveç Bankası'nda bulunan Rus paraları hesabına ödedi. Genel olarak 1919 yılının Ağustos-Ekim aylarında İngiltere Hükümeti, muhalif Rus ordusuna 30.000 tüfek, 20 milyon mermi, 32 top, 59.000 top mermisi, 4 tank, 6 askeri uçak ve 40.000 askeri kıyafet yardımın- da bulundu.” 


Ekim 1919'da General Yudeniç, ordusunu müstakbel Petrograd Harekâtı için ciddi şekilde hazırladı. Muharip asker sayısını 18.500'e yükseltti?” Fakat hükümet bakanlarından bazıları, yeterli hazırlığın yapılmadığını gerekçe göstererek harekâtın ertelenmesini istediler. Oysa hem Yudeniç, hem de askeri heyet onlar gibi düşünmedi.“ Beklemek orduyu rehavete sokabilirdi. Ayrıca Sovyet Hükümeti'nin Estonya ile barış müzakereleri başlatma kararı vermesi, siyasi ortamı değiştirmişti. Estonya'nın Bolşevikler ile anlaşması General Yudeniç'in elini zayıflatacaktı. O yüzden derhâl harekâta başlayarak sonbahara kadar başkenti ele geçirmek kararındaydı.”' 


Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın Sovyet çağrısına karşılık olarak barış müzakerelerine hazır olduğunu açıklaması General Yudeniç'in endişesini arttırdı.“ Güneyde Denikin güçlerinin Moskova Operasyonu ile uğraşan Sovyet yönetimine karşı derhâl harekete geçmeye karar verdi. Amacı başkent Petrograd üzerine ani, şiddetli ve hızlı bir operasyon gerçekleştirmekti. 
Fakat harekât kararından bir gün önce muhalif Rus ordusunu zor durumda bırakan beklenmedik bir olay meydana geldi. 


398 Aleksandr Deryabin, a.g.e., s. 5. 

39 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 550. General Yudeniç Eylül?de hükümetin bir toplantısında ordunun genel sayısını 27.000, muharip 

askerlerin 18.000 civarında olduğunu kaydetmişti. Anton Denikin hatıratında bu rakama yakın olan 17.000 rakamından bahsediyor. Ancak Büyük Sovyet Ansiklopedisinde konuya ilişkin verilen bilgide, ordunun 34.000 süngü, 2400 kılıç, 500 makineli tüfek, 57 top, 6 tank, 6 uçak ve 4 zırhlı trenden ibaret olduğu kaydedilir. Bkz: 

“Oborona Petrograda”, BSE, Tom 30, Moskva 1954, s. 363. 

Nikolay Komatovski, a.g.e., s. 237. 

Aleksey Şişov, Yudeniç: General Suvorovskoy Şkolı, s. 349. 

402 “Estlandskoye Pravitelstvo Podtverjdayet Svoyu Gotovnost K Miru S Sovetskoy 
Rossiy”, İzvestiya Pefrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 
16 Oktyabrya 1919, s. 1. 


a b о © 
= © 


268 


ЖП 1919: Bolşeviklerin Kader Yılı 


Başına topladığı Rus ve Almanlardan ibaret askeri birliği ile bir süre Letonya'da bulunan Tümgeneral Pavel Bermondt,“ fevri davranışlarıyla kuzey-batı hükümetinin başını ağrıtmaya başladı. Bermondt birliğinin muhalif Rus ordusuna faydalı olabileceğini düşünen General Yudeniç, üç kez ona kendilerine katılması çağrısında bulundu. Fakat Bermondt çağrıları dinlemediği gibi Kuzey-Batı Hükümeti'ni de tanımadığını açıkladı.” Almanya'nın açık desteğini alan Bermondt'un niyeti Riga'yı ele geçirmekti. Tam da General Yudeniç'in Petrograd Harekâtı'na başlama kararından bir gün önce Bermondt, Letonya Hükümeti'ne çağrı yaparak bölgesindeki Bolşevik güçlerle mücadele etmesi için kendisine izin verilmesini talep etti.“ Aslında Letonya'da Bolşevik güçleri yoktu ve doğal olarak Letonya Hükümeti talebi geri çevirdi. Bunun üzerine Pavel Bermondt başına topladığı 10.000'lik ordusuyla 9 Ekim'de Letonya'nın başkenti Riga'ya saldırdı.“ Pavel Bermondt'ın saldırısı General Yudeniç'i de zor durumda bıraktı. Derhâl bir emirle, daha önce yapmış olduğu davetlere icabet etmeyen Bermondt'u “ihanetle” suçladı, onu ordu komutanlığından azlederek askeri birliğini de Kuzey-Batı ordusuna kattığını duyurdu.” Pavel Bermondt haberi duyunca General Yudeniç”'e karşı açık cephe aldı ve askeri birliği içerisinden muhalif Rus ordusuna katılacak askerleri öldüreceğini belirtti.“ 


Bermondt'ın hareketi müttefik devletleri de hareket geçirdi. Almanya'nın Bermondt vasıtasıyla Baltık ülkeleri üzerinde etkin olmasına firsat 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Pavel Rafailoviç Bermondt-Avalov (1884-1973), Tiflis'te dünyaya geldi. I. Dünya Harbi'ne katıldı. Ekim Devrimi'nden sonra Ukrayna ve Baltık ülkelerinde muhalif askeri gruplar oluşturdu. Alman ordularının desteğiyle Mayıs 1919'da Riga'yı ele geçirerek Bolşevikleri şehirden kovdu. General Yudeniç'in, kuzey batı ordusuna katılması çağrısına itiraz etti. Ekin 1919'da yeniden Riga'ya saldırdı. Fakat başarılı olamayarak Letonya'nın güneyine çekildi. Bir süre sonra Almanya'ya iltica etti. 
Sonradan ABD? ye taşındı, 1973'te öldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 389-393. 
“Bermont Ne Podçinyayetsya Yudeniçu”, Boevaya Pravda, 19 Oktyabrya 1919, s. 
3. Bermondt hatıratında Kuzey-Batı ordusuna katılmama neden olarak müttefik devletlerin “ikili oynadıklarını” ve Yudeniç?'i kandırdıklarını gerekçe göstermektedir. 
Bkz: Pavel Mihayloviç Avalov, V Borbe S Bolşevizmom: Vospominaniya Genral-Mayora Knyaz Avalova Bıvşiy Komanduyuşego Russko-Nemetskoy Zapadnoy Armiyey V Pribaltike, Hamburg 1925, Tipografiya l. Ї. Augustina, s. 189-190. 

Vasiliy Gorn, a.g.e., s. 273. 

Pavel Mihayloviç Avalov, a.g.e., s. 199; Yudeniç Pod Petrogradom, s. 176. 

Pavel Mihayloviç Avalov, a.g.e., s. 200; Nikolay Rutiç, Belıy Front..., s. 74. 
Vasiliy Gorn, a.g.e., s. 275. 
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vermek istemeyen müttefikler, Petrograd Harekâtı için General Yudeniç'in emrine vermeği taahhüt ettikleri askeri gemileri, mecburen Bermondt'un üzerine sevkettiler. İngiltere'ye mahsus askeri gemiler rotayı Riga'nın savunmasına çevirdiler.” Hâliyle, operasyona başlayan General Yudeniç ordusu müttefiklerin desteğinden yoksun kaldı. Böylece General Yudeniç, operasyon esnasında beklediği donanma yardımını alamadı. 


Fransız-İngiliz askeri gemileri sonbahar boyunca Bermondt güçlerini vurmayı sürdürdü. Gittikçe durumu kötüleşen Bermondt'a bir darbe de Aleksandr Kolçak'tan geldi ve Petrograd Harekâtı sırasında onun yaptığı davranışa büyük tepki gösterdi. Bu arada Bermondt”'a yardım eden Almanya, sonbaharda müttefiklerin ciddi baskısıyla karşılaştı. Aralık ayında Letonya ordusu toparlanarak Bermondt birliklerine ağır darbeler indirdi. Neticede Bermondt birliği mağlup edildi. Ordusu tamamen feshedilen Bermondt, Letonya topraklarından kovuldu. Askerlerinin de silahları toplatıldı ve Almanya'ya gitmeleri sağlandı.*!9 Dolayısıyla Petrograd Harekâtı boyunca Bermondt'un faaliyeti muhalif Rus ordusuna müttefiklerin desteği noktasında sıkıntı çıkarmış oldu. 


General Yudeniç başkent üzerine harekâtın planını titizlikle hazırlamıştı. I. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde kazandığı tecrübeyi harekât sırasında uygulamak isteyen Yudeniç, öncelikle güneyde, Pskov yönünde bir şaşırtma hamlesi yapılmasını kararlaştırmıştı.*!! Kızıl Ordu'nun tüm dikkatini oraya çevrildiğinde Yamburg-Gatçina yönünde hızlı ve şiddetli bir yarma taarruzu başlatmaya karar vermişti."? Bu girişimlere paralel olarak askeri birliklerden birisi ise Moskova ile Petrograd arasındaki irtibatı koparmak için görevlendirilmişti. 


Petrograd Harekâtı 10 Ekim'de başladı. Yaklaşık 18.000 askerden ibaret muhalif Rus ordusu, 7. Kızıl Ordu'nun cephe hattına saldırdı. Derhâl şasirtma hamlelerine geçildi; nitekim Gdov'un güneyine ve Pskov-Strugi Belıye bölgelerine taarruzlar yapıldı." Plan işe yaradı; Bolşevikler güçlerini 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ка Andrey Burovski, a.g.e., s. 441. 


Vasiliy Gorn, a.g.e., s. 279. 

Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujennıye Sili..., Tom 5, s. 224. 

Nikolay Kornatovski, a.g.e., s. 242. 

413 «Oborona Petrograda”, BSE, Tom 30, Moskva 1954, s, 364; Georgiy Karayev, 
a.g.e., s. 135. 
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güneye kaydırdılar. Hâl böyle olunca Yudeniç 11 Ekim'de Yamburg üzerine ani bir baskınla cephe hattını yardı.** Kısa bir sürede Yamburg düştü. Taarruz, Yamburg-Gatçina demiryolu boyunca sürdü.*! Böylece asıl hedef olan Gatçina-Petrograd hattına yüklenildi. 


Saldırı öylesine şiddetli oldu ki, 7. ve 15. Kızıl Ordular mevzilerinden püskürtüldü. Birçok Bolşevik askeri esir düştü. 7. Kızıl Ordu başkent Petrograd'a doğru geri çekildi.*'© Cephe hattının çökmesi Bolşevik yönetimini telaşlandırdı. 7. Kızıl Ordu'nun geri çekilmesi tepkilere yol açarken, hızla başkente doğru yaklaşan Yudeniç ordusunun durdurulması için şehir çevresinde yeni savunma hatları oluşturuldu. Petrograd Sovyeti tüm işçilere, kara ve deniz askerlerine müracaat ederek Yudeniç ile Rodzyanko güçlerine karşı seferberlik çağrısı yaptı.”” Bolşevik Parti merkezi, yöneticilerden Lev Troçki'yi bölgeye gönderdi.*'$ Şehre varan Troçki yetkililerden bilgi aldıktan sonra, durumla ilişkin “Petrograd Üzerine Darbe” adlı bir yazı kaleme aldı. 
Yazısında Yudeniç ordusunun şiddetli hamlesine dayanamayan Kızıl Ordu birliklerinin ilk merhalede geri çekildiğini itiraf eden Troçki, artık durumun kontrol altına alındığını, diğer cephelerden şehrin savunmasına takviye güçler getirildiğini ve asla başkenti teslim etmeyeceklerini ifade etti.** 


Fakat Troçki'nin emin konuşmasına rağmen alınan önlemler bir işe yaramadı. Yudeniç ordusu 16 Ekim'de Krasnoye Selo'ya ve ertesi gün Gatçina'ya girdi.” Böylece başkentin 20 mil yakınına ulaşıldı. I. Dünya Savaşı'nın tecrübeli komutanı Yudeniç, tekrar büyük bir başarıya imza atmaya çok yakındı. Zaferler nedeniyle kendine fazlasıyla güvenerek hükümet başkanı Lianozov'a 2-3 güne Petrograd'a sahip olacakları haberini yolladı.” 


“Vajneyşiye Soobşeniya Utrennıh Gazet”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 13 Oktyabrya 1919, s. 1; “Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 16 Oktyabrya 1919, s. 2. 

Nikolay Kornatovski, a.g.e., s. 242. 

Aleksey Şişov, Yudeniç: General Suvorovskoy Şkolı, s. 355. 

“Ot Petrogradskogo Soveta K Raboçim, Krasnoarmeytsam Í -Matrosam”, Petrogradskaya Pravda, 16 Oktyabrya 1919, s. 1. 

Doblestnaya Zaşita Petrograda V Oktyabre 1919 Goda, Moskva 1921, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 22. 

“Tovariş Trotskiy O Polojeniy Petrograda”, Boevaya Pravda, 18 Oktyabrya 1919, s. 2. 
“Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 21 Oktyabrya 1919, s. 2; Borba Za Petrograd: 15 Oktyabrya-6 Noyabrya 1919 Goda, Petrograd 1920, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 10. 
Nikolay Kornatovski, a.g.e., s. 248. 
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Yardımcısı Rodzyanko da 2 güne Neva Nehri kıyısında dinleneceklerinden emindi.” 

Lakin komutanların özgüveni gerçekle örtüşmedi. Zira ordu ilerledikçe yiyecek ve askeri cephanelik sıkıntısı meydana çıktı. Bu bağlamda yeterince yiyeceği olmayan askerler ele geçirdikleri yerlerde hırsızlık yapmaya başladılar. Dolayısıyla yağmalama ve köylülere zulmetme vakaları görüldü. Eski 


saraylar, malikâneler, hatta Gatçina Sarayı bile yağmalandı.” 


Başkent önlerine varan General Yudeniç, şehirde Bolşevik yönetimi aleyhinde isyan başlayacağını tahmin etmişti. Fakat herhangi bir isyan gerçekleşmedi. Aksine Bolşevik yönetimi şehir halkını mobilize ederek hızlı bir seferberlik başlattı. Özellikle Bolşevik önderi Lenin sürekli başkent halkına 
çağrıda bulunarak herkesi orduya katkı sunmaya davet etti. Nitekim 17 
Ekim'deki halka seslenişte, son damla kanlarına kadar şehri savunmalarını istedi. 

“Yoldaşlar! Petrograd üzerinde ne denli büyük bir tehdit oluştuğunu görüyorsunuz. Düşman bizi aciz duruma getirmek istiyor... Pitere yardım için acele etmemiz lazım. Bizler düşmandan daha güçlüyüz. Yoldaşlar, her karış toprağımıza sahip çıkalım. Sonuna kadar dayanalım. Zafer bizim 


„424 
olacaktır! 


Sovyet yönetimi başkent savunmayı tüm diğer cephelerden önceliğe aldı. Bu kapsamda Moskova, Tula, İvano-Voznesensk gibi şehirlerden şehre takviye güçler gönderdi. Başkentte seferberliğe alınan işçileri ise derhâl cepheye sevketti. Diğer yandan binlerce işçiye sokak savaşları için şehirde barikatlar kurmasını ve hendekler kazmasını emretti. Erkekler ile beraber kadınlar da şehrin savunmasına kalktı. Kısa bir sürede 7. Kızıl Ordu'daki asker sayısı 45.000°е yükseltildi.” 


Seferber edilenler özellikle Petrograd'ın güney kısmında yer alan Pulkovo Tepelerine nakledildi. General Yudeniç, rakibi tarafındaki gelişmeleri dikkatle takip ettikten sonra 21 Ekim sabahı Pulkovo'yu ele geçirmek üzere operasyon başlatmaya karar verdi. Fakat kararı öğrenmeyi başaran 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Vasiliy Gorn, a.g.e., s. 287. 

43 Denikin, Yudeniç, Vrangel: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 314-315. 

%24 Vladimir İlyiç Lenin, Polnoye Sobraniye Soçineniy, Tom 39, İzdaniye Pyatoye, Moskva 1970, s. 231. 

45 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 551. 
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Bolşevik istihbaratı muhalif Rus ordusundan önce davrandı, tüm cephe boyunca karşı taarruz başlattı. ” Böylece Pulkovo Tepeleri uğrunda taraflar arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. General Yudeniç'in ordusu defalarca tepeleri ele geçirmek için hamleler yaptı, fakat mağlup oldu.” Petrograd için büyük öneme sahip tepelerde alınan yenilgiler General Yudeniç”'i endişelendirdi. Pulkovo geçilmeden başkent Petrograd ele geçirilemezdi. Bu arada yenilgilerin ordusunda hayal kırıklığı ortaya çıkardığını gördü. Yenilgilere karşı çareler ararken, Bolşevik propagandacılarının Kolçak ve Denikin ordularının büyük mağlubiyetler aldığı yönündeki söylentiler ortaya atması, askerlerini hayal kırıklığına uğrattı. Askerlerini inandırmak için çok çabaladı, fakat Bolşeviklerin yalan haberlerine engel olamadı. Böylelikle Pulkovo Tepeleri üzerine taarruz giderek cılızlaştı, ardından tamamen durdu. Savaşı devam ettirecek gücü kalmayan muhalif Rus ordusu, Petrograd önlerinden geri çekilmeğe başladı. Dahası: durmadan yenilenen Bolşevik atakları ile asker disiplinden koptu. Çaresizce Krasnoye Selo bölgesine sıkışan Yudeniç ordusu bir süre orada tutunmaya çalıştı. Ama mümkün olmadı, daha fazla dayanamayan askerler hızlı bir şekilde mevzileri terkederek kaçmaya yüz tuttular.” 


Yudeniç ordusu kaçarken güneyde bulunan 15. Kızıl Ordu tarafından sıkıştırıldı. Sonuçta can havliyle kaçan askerler kazandıkları tüm mevzileri terkettiler. Böylece büyük bir geri çekilme yaşandı. Bolşevik propagandacılar da fırsatı kaçırmayarak kaçan muhalif askerlere, silahı bırakmalarını ve Kızıl Ordu saflarına katılmaları çağrısı yaptılar.” 


Kafkas Cephesi'nin ünlü komutanı General Yudeniç olanları üzüntüyle izledi. Ordusunun kaçtığını görmeyi arzulamazdı ama yapacağı başka bir şey kalmadı. Yine de yenilgiyi kabul etmeye yanaşmadı; sonuna kadar savaşmayı tercih ederek askerine sürekli taarruz emri verdi. Hâlbuki durmadan yenilenen Kızıl Ordu taarruzlarına karşı duracak ordunun dayanacak gücü yoktu. 3 Kasım'da Gatçina,“ 4 gün sonra Gdov şehri terkedildi.”! 14 Kasım”da ise Yamburg Kızıl Ordu'nun eline geçti.“ 
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Doblesrnaya Zaşita Petrograda V Oktyabre 1919 Goda, s. 40. 

“Perelom”, Derevenskaya Kommuna, 22 Oktyabrya 1919, s. 1. 

“Krasnoye Selo Snova Naşe”, Derevenskaya Kommuna, 28 Oktyabrya 1919, s. 1. 
“Soldatam Armiy Generala Yudeniça”, Derevenskaya Kommuna, 5 Noyabrya 1919, s. 2. 
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Muhalif Rus ordusu geri çekilerek Estonya sınırına toplandı. O sırada Eston sınır muhafızları ile Yudeniç askerleri arasında önce tartışma, akabinde çatışma çıktı. General Yudeniç, Eston hükümetinden ordusunun sınırdan içeri girmesine müsaade etmesini rica etti. 16 Kasım'da Eston Hükümeti'nden izin çıktı. Muhalif Rus ordusu Eston sınırlarından içeri girer girmez askerlerin silahları toplatıldı. Bazı askerler gönüllü olarak Eston ordusuna katıldı. Ordudan geride kalanlar ise Bolşeviklere teslim olarak Kızıl Ordu'ya yazıldılar. 


General Yudeniç 28 Kasım'da ordunun başkomutanlık görevini Pyotr Glazenap'a”* devrederek Tallin'e gitti 35 Amacı müttefik devletler ve Baltık ülkelerinin yöneticileri ile konuşarak en azından orduyu dağılmadan muhafaza etmeğe çalışmaktı. Fakat ne Finlandiya, ne Estonya ne de Letonya muhalif Rus ordusuna sıcak baktı.“ Müttefik devletler de orduyla pek ilgilenmediler. 


General Yudeniç çıkış yolu bulamayınca 22 Ocak'ta son emrini vererek muhalif Rus ordusunun feshedildiğini açıkladı.” Bir süre Tallin”de bir otel- de dinlenmeğe çekildi. Lakin 28 Ocak'ta Eston polisi tarafından gözaltına alındı. İngiliz Hükümeti generalin serbest bırakılması için girişimde bulundu. Böylece serbest kaldı. Bir süre Tallin'deki İngiliz askeri temsilcisinin yerleştiği apartmanda saklandı. 1 ay sonra Riga'ya geçti. Oradan Stockholm’e, sonra da ailesini alarak Londra'ya geçti. Mayıs ayında temelli ola- 


41 «Gdov Vzyat”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 8 Noyabrya 1919, s. 1. 

42 Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome, Tom 2, s. 108. 

43 Denikin, Yudeniç, Vrangel: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 316. 

44 Pyotr Vladimiroviç Glazenap (1882-1951), 1903'te Nikolayev süvari okulundan 

mezun oldu. 1. Dünya Harbi'nde subay süvari okulu alayının komutanlığını yaptı. 

Aralık 1917°de askeri birliği ile beraber Rusya'nın güneyindeki muhalif cepheye katıldı, süvari müfrezesini yönetti. 1918-1919 arasında Stavropol bölgesinin askeri valiliği görevinde bulundu. General Denikin ile Kolçak arasında varılan uzlaşma geregince kuzey batı cephesine gönderildi. General Nikolay Yudeniç onu bölgenin askeri valisi görevine atadı. Yudeniç'in istifasından sonra kuzey batı ordusunun komutanı oldu. 1920'de İngiltere'ye, 1922'de Polonya'ya iltica etti. 2. Dünya Harbi yıllarında Münih'e gitti ve orada öldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 418. 

“Konets Generala Yudeniça”, Pefrogradskaya Pravda, 3 Dekabrya 1919, s. 1. 

Andrey Burovski, a.g.e., s. 444. 

Vasiliy Gorn, a.g.e., s. 354. 
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rak Fransa'ya yerleşti. Ömrünün sonuna kadar Fransa'nın Cannes şehrinde yaşadı ve 1933'te hayatını kaybetti.” 


Sonuç olarak, Kolçak ve Denikin”e kıyasla asker sayısı az olan General Yudeniç, Petrograd önlerine kadar yaklaşmayı başardı. Lakin erken gelen rehavet, Bermondt askerlerinin itaatsizliği, müttefiklerin destek vermemesi ve Bolşevik tarafının olağanüstü seferberliği sayesinde yenilgiden kurtulamadı. 


Yenilginin en önemli sebeplerinden birisi taarruz esnasında komuta heyeti arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar oldu. Diğer yandan cephe hattının geniş olması ve ordunun sayısal olarak yetersiz kalması, başkente yaklaştıkça yiyecek sıkıntısı çeken askerlerin köy ve kasabalarda hırsızlık yapması Yudeniç'in başarısına hızlı bir şekilde gölge düşürdü. Müttefik devletlerin ikircikli davranışları ise orduyu moral ve motivasyon yönünden olumsuz etkiledi. Kendilerinin yalnız bırakıldığı hissine kapılan askerler, rakipleri olan donanımlı orduya karşı dayanamadılar. Sonunda harekât boyunca elde edilmiş kazanımlar terkedildi, ordu ağır bir yenilgi alarak dağıldı. 


3.4. KIZIL ORDU'NUN GÜNEY CEPHESİ'NDE 
İNİSİYATİFİ ELE ALMASI 


Sovyet Hükümeti, Denikin'e bağlı askeri birliklerin cephelerde aldığı başarılardan çok rahatsız olmuştu. Yenilgiler Moskova üzerine büyük tehdit ortaya çıkarmış, Kızıl Ordu birlikleri önemli mevzilerden atılmıştı. Kızıl Ordu komuta heyeti çıkış yolu ararken Bolşevik Partisi'nin 21 ve 26 Eylül'de düzenlenen iki toplantısında önemli kararlar alındı. Mevzilerin öncelikle takviye güçlerle tahkim edilmesi önerisi kabul gördü. Bundan dolayı batı ve kuzey cephesindeki 6. Kızıl Ordu'dan bazı askeri birlikler güneye sevkedildi. Ayrıca doğu cephesinde bulunan binlerce Kızıl asker de güneye nakledil- 
41.3 Toplantıda alınan diğer bir karar da cephenin, Güney ve Güneydoğu diye iki kısma bölünmesi oldu.“ Bölünmeden sonra 8, 13 ve 14. Kızıl Ordular Güney, 9 ve 10. Kızıl Ordular ise Güneydoğu Cephesi'ne gönderil- 
11.4! Ancak 17 Ekim'de bir karar daha alındı; bu kez 12. Kızıl Ordu'nun 


Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 411. 
Andrey Burovski, a.g.e., s. 371. 

“9 İlya Berhin, SSRİ Tarihi (1917-1937), s. 143. 

“I TSGASA, Font6, Opıt4, Delo 116, List 111. 
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Güney, 11. Kızıl Ordu ile Volga-Hazar Donanması'nın da Güneydoğu Cep- 


hesi'ne nakli kararlaştırıldı.” Güney Cephesi komutanlığına Aleksandr Ye- 


вогоу“, Güney Cephesi Devrimci Askeri Konsey başkanlığına da İosif Sta- 


lin getirildi. Güneydoğu Cephesi komutanlığı görevi ise Vasiliy Şorin”'e** havale edildi.** 


İosif Stalin görevi üstlenmesinden sonra hazırladığı bir planı Lenin'e sundu. Öncelikle Lev Troçki'nin Güney Cephesi'ne asla karışmamasını istedi. Cephede başarının sağlanması adına birtakım talepler ileri sürdü. Taarruz yönünün Harkov-Donetsk üzerinden Rostov hattına doğru değiştirilmesini istedi. Ona göre Rostov'a ani ve hızlı şekilde ilerlemeleri hâlinde Kazakları sevindirecek, Voronej-Rostov demiryoluna sahip olarak Denikin güçlerini zor durumda bırakabileceklerdi. Rostov'u ele geçirmekle de Denikin Ordusu'nu ikiye bölecek, böylece Donetsk”e sahip olma fırsatı yakalayacak ve Denikin'i kömürden mahrum bırakarak saldırıyı zaferle taçlandıracaklardı.“ Lenin teklife sıcak baktı. Derhâl onun istediği şekilde planın parti merkezince de onaylanmasını sağladı. 


* İstoriya SSSR: S Drewneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 533. 

Aleksandr İlyiç Yegorov (1883-1939), Samara'da dünyaya geldi, 1918'ten itibaren Bolşevik Partisi üyesi oldu. Ağustos 1918”de IX., Aralık ayında X. Kızıl Ordu komutanlığı görevini yaptı. 1919'da XIV. Kızıl Ordu'yu yönetti. Ekim 1919'da güney cephesi komutanlığı görevine atandı ve General Denikin ordusunun mağlup edilmesinde mühim rol oynadı. İç Savaş sona erdikten sonra Çin'de askeri ataşe görevinde bulundu. 1931-1937 yılları arasında Kızıl Ordu genelkarargâhı kurmay başkanı oldu. 1935'te Sovyet mareşali rütbesi verildi. Lakin daha sonra görevlerinden uzaklaştırıldı, casusluk iddiasıyla suçlandı ve tutuklandı. 1939”da kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: “Yegorov, Aleksandr İlyiç”, SİE, Tom 5, Moskva 1964, s. 473. 

Vasiliy İvanoviç Şorin (1870-1938), Tver bölgesinde dünyaya geldi. Kazan'da askeri okulda eğitim aldıktan sonra Rus-Japon ve I. Dünya harplerine katıldı. 1918?de gönüllü şekilde Kızıl Ordu'ya yazıldı. Eylül'de Doğu Cephesindeki П. Kızıl Ordu'nun komutanlığına getirildi. Ural bölgesinde Çekoslovak Kolordusu'na karşı basarili operasyonlar yaptı. Eylül 1919'da Güney Cephesi komutanlığı görevini üstlendi. Ocak 1920'de Kafkas Cephesi”ndeki ordular ona havale edildi. 1920-1921°е Kolçak ordularının bakiyelerine karşı Sibirya'da mücadeleyi organize etti. Ocak-Kasım 1922 arasında Türkistan Cephesi'nde Kızıl Ordu komutanı oldu. Onun komutanlığı döneminde Enver Paşa şehit edildi, Basmacılar Harekatı sona erdirildi. 
1923-1925 е Leningrad Askeri Bölge orduları komutanlığına atandı. 1938'de casusluk suçlamasıyla kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: “Şorin, Vasiliy İvanoviç”, SİE, Tom 16, Moskva 1976, s. 312. 

45 Istoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 240. 
446 Samuil Rabinoviç, a.g.e., s. 126-127. 
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Stalin'in teklifi onaylandıktan sonra Sovyet Hükümeti parti içinden seçkin temsilcileri cepheye gönderme kararı aldı. Bu kapsamda 30 Eylül'de parti mensuplarından ilk grup, Güney Cephesi'ne vardı.” Diğer yandan halka çağrıda bulunan parti merkezi, Denikin güçlerini yenmeleri için herkesten azami destek beklediklerini açıkladı.*** Böylece güney cephesi için gönüllülük kampanyası başlatıldı. 2 ay içinde 25.000 kişi toplanarak cepheye gönderildi. Bunun dışında diğer cephelerde bulunan tecrübe kazanmış 50.000 asker, yeni görev yeri olarak güneye nakledildi.**” 


Sovyet yönetimi güneyde başlayacağı büyük operasyon için hazırlık yaparken, General Denikin Oryol'u da ele geçirmekle gücünün zirvesine ulaşmıştı. Fakat yeni alınan yerler ve nüfus, onun için sorun olmaya başlamisti. Çünkü cephenin olabildiğince genişlemesi Gönüllü Ordu birlikleri arasında irtibatı koparmış, karargâh ile iletişimde problemlere yol açmıştı. 
Ayrıca bazı birliklerde disiplin dışı eylemler ve ele geçirilen yerlerde halka karşı baskıcı davranışlar duyulmaya başlanmıştı. 


Esasında Gönüllü Ordu, Bolşeviklerden kurtardığı bölgelerde halkın kendilerine destek vereceğini tahmin etmişti. Gerçi ilk başlarda biraz destek görüldü, lakin ilerleyen dönemde halk orduya sıcak bakmadı ve destek vermedi.” Bu durumda aç ve susuz kalan, sıcak kıyafeti olmayan Gönüllü Ordu askerleri ile halk arasında küçük çaplı çatışmalar meydana geldi. Köylüler, “Komünistleri sevmeyiz ama onlar kadar bizi talan eden zengin toprak ağalarından da nefret ederiz” diye General Denikin ordusuna karşı isyan başlattılar.”' Halk ile Denikin ordusu arasındaki anlaşmazlık Bolşevikler için bulunmaz bir fırsat oldu. Nitekim derhâl halkın arasına gönderdikleri propagandacılar ile sorunu daha da körüklediler. Sonuçta, Denikin'in hem ön, hem de arka cephesinde karışıklıklar meydana çıkarmakta etkin rol oynadılar. 


Başarısının zirvesinde iken Ukrayna'da General Denikin'i uğraştıran bazı sorunlar meydana çıktı. Onlardan birincisi maceracı bir anarşist olan 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Nestor Маһпо°уа“? bağlı askeri birliğin isyanı idi. Alman işgali döneminde Almanya'ya karşı savaşan Mahno, bir ara Bolşevik yönetimi ile uzlaşmış olsa da ittifakları az sürmüştü. ”* Onun Ukrayna köylülerinden ibaret süvari bir birliği vardı. 1919 yılının Eylül sonlarında Mahno, Gönüllü Ordu'ya karşı büyük bir isyan başlattı. Denikin güçleri isyanı bastıramayınca Mahno hızlı bir şekilde Ukrayna içlerinde ilerledi, Gönüllü Ordu'ya ait silah ve gıda depolarını yaktı, tren istasyonlarına zarar verdi. Kısa bir süre içinde Melitopol ve Berdyansk şehirlerini ele geçirmeği başararak Gönüllü Ordu'nun karargâhının bulunduğu Taganrok'a yaklaştı. Bunun üzerine General Denikin, isyanı bastırmak için cepheden bazı askeri birlikleri almak zorunda kaldı. 
Ama buna rağmen onu durduramadı. 14-25 Ekim tarihleri arasında Mahno'nun 3 kez Yekaterinoslav şehrine saldırdı. Şehir her defasında el değiştirdi ve sonunda Mahno’da kaldı. Gönüllü Ordu'yu ihtiyaç malzemeleriyle temin etmek noktasında önemli bir mevkide bulunan Yekaterinoslav'ın kaybı, cepheye gereksinimlerin ulaşımında sıkıntılar ortaya çıkarttı.” Dolayısıyla Mahno faaliyetleri ile Denikin güçlerine karşı büyük taarruza hazırlaşan Bolşeviklerin işini epeyce kolaylaştırmış oldu. 


Ukrayna'da ortaya çıkan ikinci sorun, General Denikin'in bölgede baskıcı siyasetine verilen yanıt oldu. “Vahit ve Bölünmez Rusya” düşüncesini benimsemiş olan General Denikin, hükmettiği yerlerde bağımsızlık yanlısı fikirlere sıcak bakmadı. Bolşeviklere düşman Ukrayna milliyetçileri, Deni- 


42 Sergey İvanoviç Mahno (1882-1934), Yekaterinoslav bölgesinde doğdu. 1906'dan 
itibaren Anarşistlerin örgütüne katıldı. 1909'da bir polis memurunu öldürmekten suçlu bulunarak ölüme mahkum edildi. Ancak sonra karar, 20 yıllık sürgünle değiştirildi. 1917?de serbest kalınca Ukrayna'ya gitti. Geçici Hükümet ve Ukrayna Radasina karşı mücadele etti. 1918°de Rada ve Alman işgalcilerine karşı ayaklanma organize etti. 1918 yazında Moskova'da Lenin ile görüştü. Başına topladığı askeri birlikle General Denikin ordusuna karşı savaştı. Moskova Operasyonu sırasında Gönüllü Ordu'ya sorunlar çıkarttı. 3 kez Kızıl Ordu'ya bağlandı, lakin bir süre sonra askerlerinin de alarak ayrıldı. 1920'de karargâhı ele geçirilince Baron Vrangel'e bağlandı. Sonbaharda Kızıl Ordu tarafına geçti. Sonradan yeniden Kızıl Ordu'ya karşı savaşmaya başladı. 1921'de Kızıl Ordu'dan ağır yenilgi aldı. Önce Romanya'ya, ardından Polonya'ya kaçtı. 1923'te Paris'e gitti, orada öldü. Bkz: Andrey Burovski, a.g.e., s. 634-635; Valeriy Klaving, a.g.e., s. 492-493. 

“3 “Mahnovşina”, BSE, Tom 26, Moskva 1954, s. 548. 

44 Evan Mawdsley, a.g.e., s. 212. 

“5 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujenniye Sili..., Tom 5, s. 235; İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 537. 
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kin ile de anlaşamadılar. Zira General Denikin onların bağımsızlık talebini bir Alman fitnesi olarak adlandırdı, Rusya'nın bölünmesine müsaade etmeyeceğini ifade etti. Böylece bağımsızlık yanlıları ondan uzaklaştılar. Bolşevikler tam da böyle bir ortamda fırsatı kaçırmadılar. Nitekim bağımsızlık yanlısı Simon Petlyura ile anlaştılar, ona vaatler vererek General Denikin?'e karşı çıkmasını sağladılar. Dolayısıyla General Denikin ile Petlyura arasında anlaşmazlık meydana geldi. General Denikin, Petlyura”yı Rusya'yı bölmekle suçladı. Ardından resmi yazışma ve konuşmalarda Ukraynaca'nın kullanılmasını yasakladı, bölgede tek geçerli resmi dilin Rusça olduğuna karar verdi.“ Lakin karar bölgede tepkiyle karşılandı. Yerel basın Denikin'i, Bolşeviklerden daha fazla baskı yapmakla suçladı.” 


Ukrayna'nın yanı sıra 1919 yılının sonbaharında Don Kazakları ile de sorunlar ortaya çıktı. Kazakların kendi yurtlarının dışında savaşa pek sıcak bakmadıkları bilinen bir gerçekti. Zira savaştan yorulmuşlardı ve sadece kendi yurtlarının derdine düşmüşlerdi. O yüzden Bolşevikleri Don Vilayeti'nden kovuncaya kadar bütün cesaretleriyle savaştılar. Lakin Don sınırları- nın dışına çıkmak istemediler. Dahası Moskova'nın işgali planına tepki gösterdiler. İçlerinde bazıları açıkça General Denikin'e muhalefet etmeye başladılar.** 


Aynı dönemde Gönüllü Ordu'nun temelinin atıldığı Kuban'da da sorunlar çıktı. Baron Vrangel'in, Kuban Bölge Meclisi'ni cepheye gönderilen yardımları engellemekle suçlaması ve Denikin'den meclisin kapatılmasını istemesi taraflar arasında tartışmaya neden oldu. Tartışmaların büyümesi üzerine Kazak Meclisinden bazı temsilciler önce Dağlılar, ardından Bolşevikler ile Paris'te bir araya gelerek bağımsızlık konusunda görüşmeler yaptılar. Bolşevikler Kazak temsilcilere özerklik vaadinde bulununca iki taraf arasında barış anlaşması imzalandı. Anton Denikin anlaşmayı duyunca Kazak temsilcilerinin yakalanarak yargılanmasını emretti. ”? Bunun üzerine Paris'ten yeni dönmüş Kuban Meclisi üyesi Aleksey Kalabuhov ve 12 arkadaşı tutuklandı. Kalabuhov dışındakiler İstanbul'a sürgün edildi, o ise “vata- 


456 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smut: Voorujenmye Sili..., Tom 5, s. 143; Aleksey 


Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 243. 

“Presledovaniye Ukraintsev Denikinım”, Boevaya Pravda, 1 Noyabrya 1919, s. 1. 
Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 247. 

“V Stane Denikina”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 14 Noyabrya 1919, s. 1. 
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na ve Kazaklığa ihanet” suçlamasıyla 7 Kasım'da şehir meydanında asılarak idam edildi.“* İdam kararına Kubanlılar sert tepki göstererek Denikin'den daha da uzaklaştılar. Dahası cephelerde Kızıl Ordu saldırısı başlayınca Bolşeviklerden yana olarak aktif şekilde Denikin?e karşı çıkmaya Ба$ ааг.“ 


General Denikin'in, Bolşeviklerden kurtarılmış bölgelerde toprak ve işçi sorununa çare olamaması onu zor durumda bıraktı. Köylülerin arzusu bir an önce toprak konusunun çözüme kavuşmasıydı. Gönüllü Ordu generali May-Mayevski, sorunun çözülmediği takdirde büyük isyanlara sebep olacağını defalarca Denikin?e söyledi. General Denikin her defasında köylü taleplerini Moskova'nın alınmasından sonraya erteledi."“? Hâl böyle olunca 1919 
yılının sonbaharında art ardına köylü isyanları meydana geldi. Hâliyle, köylü isyanları Bolşevik taarruzu öncesinde General Denikin'i hayli uğraştırdı. 


Sovyet Hükümeti, Denikin cephesinde sorunların olduğunu istihbarat raporlarına göre haber almıştı. Halkın Gönüllü Ordu'ya daha çok nefret etmesini sağlamak üzere özellikle Kuzey Kafkasya'ya tecrübeli propagandacılar gönderdi. Böylece Kuzey Kafkasya'da gerilla gruplarının ortaya çıkmasında etkin rol oynadı. Propagandacıların çalışmaları sonucu bölgede Ekim 1919'da isyan çıktı.“ Dahası tam da cephelerde Kızıl Ordu taarruzunun başladığı döneme denk gelen isyan, Denikin'i uğraştıran diğer bir nedene dönüştü.“ 


General Denikin hükmettiği sonbahar 1919'da hükmettiği bölgelerde sorunlara çare ararken Sovyet Hükümeti, ciddi bir seferberlikle cephelere binlerce yeni asker sevketti. Bu bağlamda Ufa, Yaroslavsk, Vladimir, Simbirsk, Saratov, Voznesensk gibi şehirlerden toplanan parti mensupları güney cephesine yollandı. En fazla katılım Moskova'dan oldu ve toplam 14.581 
kişi cepheye gitti.““ Tüm hazırlıkların tamamlanması ile 90.000°1 Güney Cephesi'nde, 50.000' de Güneydoğu Cephesi'nde olmakla toplamda 


460 “Razgrom Kubanskoy Кай”, İzvestiya Pefrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 10 Dekabrya 1919, s. 1; Pyotr Mahrov, V Beloy Armiy Generala Denikina, Sankt Petersburg 1994, İzdatelstvo Logos, s. 100; Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 310; Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome, Tom 2, s. 203. 

Georgiy İppolitov, a.g.e., s. 451. 

Sergey Kisin, a.g.e., s. 359. 

Mihail Goleyevski, a.g.e., Kniga Vtoraya, s. 6. 

“4 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 540. 

465 Istoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 253. 


280 


1919: Bolşeviklerin Kader Yılı 


140.000 Kızıl Ordu askeri taarruz için emir beklemeğe koyuldu. O sırada rakibi olan Gönüllü Ordu'nun asker sayısı ise 98.000 kadardı.*©* 


Güney Cephesi'ndeki Kızıl Ordu taarruzu 19 Ekim'de başladı. Oryol, Kromı ve Voronej yönünde hamleler yapıldı. Şiddetli çatışmalarda Denikin'in süvari ve piyade ordularına ağır darbeler indirildi. Ardından Oryol 3 koldan kuşatıldı. Oryol’daki Denikin askerleri esir düşme tehlikesi yaşadılar. Sonunda komuta heyeti şehirden ayrılmaya karar verdi. Böylece 20 Ekim sabahı Kızıl Ordu Oryol'a girdi.” Diğer mevzilerdeki şiddetli saldırılar Gönüllü Ordu için beklenmedik oldu. Savunma pozisyonu alan Denikin güçleri güçlükle Kızıl Ordu ataklarını püskürtmeye çalıştılar.“ Kendileri en ufak bir taarruzda bulunamayınca Moskova'ya ilerleyiş Oryol?'da sona ermiş oldu. 


Oryol'un düşmesi ve akabinde dondurucu soğukların başlaması, kış hazırlığı yetersiz olan Gönüllü Ordu'da disiplini bozdu. Sıcak kıyafetten yoksun Komilov ve Drozdovski birlikleri soğuktan donmaya başladılar. Oysa Denikin kış bastırıncaya kadar Moskova'da olacağı tahmininde bulunmakla ve ordunun kış kıyafetini önemsememekle büyük bir hataya düşmüş oldu." 
Dolayısıyla soğuk ve Kızıl Ordu askeriyle mücadele etmek Gönüllü Ordu'yu yıprattı. İyi donanımlı Kızıl Ordu ise Oryol'un ardından Voronej yönünde ilerledi. Voronej civarındaki Denikin ordularına ağır kayıplar verdirildi.*”* 
Art arda alınan yenilgiler Gönüllü Ordu'nun komuta heyetinde başarıya olan ümidi söndürdü. Voronej'de daha fazla savunma yapılamadı ve şehir terkedildi. Bu arada şehri terkeden Denikin güçlerine aniden Semyon Budyonnıy'ın süvari birliği saldırdı. 8. Kızıl Ordu'dan destek alan Budyonnıy?ın 


466 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujenniye Sili... Tom 5, s. 230. Bu konuda kaynaklarda farklı rakamlar dile getirilmektedir. Sovyet döneminde konuya ilişkin yazılan SSCB 'de İç Savaş Tarihi adlı 5 ciltlik eserde Güney Cephesi?nde toplam 155.653 Kızıl Ordu ile 63.800 Gönüllü Ordu askeri toplandığı kaydedilmiştir. 
Görüldüğü üzere Gönüllü Ordu'nun asker sayısının hayli düşük olduğu gösterilmiştir. Bkz: İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 258. 

“Oryol Naş”, Derevenskaya Kommuna, 21 Oktyabrya 1919, s. 1. 

“Yamburg, Omsk, Kursk”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 19 Noyabrya 1919, s. 1. 

Nikolay Starikov, a.g.e., s. 122. 

“Pobeda Na Yujnom Fronte”, Petrogradskaya Pravda, 21 Oktyabrya 1919, s. 1; “Vajneyşiye Soovşeniya Utrennıh Gazet”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 21 Oktyabrya 1919, s. 1. 
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birliği, Gönüllü Ordu'ya bağlı Andrey Şkuro*”! ve Konstantin Mamontov'un süvari birliklerini mağlup etmeyi başardı.“ 24 Ekim'de Kızıl Ordu, Voronej'e girdi." 


Oryol Пе Voronej'in kaybı Gönüllü Ordu'nun cesaretini kırdı. Daha sonra meydana gelen çatışmalarda sırasıyla Çemigov ve Kursk gibi önemli şehirler de düştü.“ Her iki şehirde Gönüllü Ordu'nun hayli kayıp verdi. Nitekim sadece esir düşen asker sayısı 7700 kadar oldu.” Diğer yandan Gönüllü Ordu, Semyon Budyonnıy'ın süvari birliğini durdurmakta zorlandı. 
Nitekim cephe gerisine sarkan Budyonnıy?ın birliği, daha önce Mamontov'un süvari birliğinin Kızıl Ordu'ya yaptığının bir benzerini Denikin'in arka cephesinde yaptı.“ Sonuçta, Gönüllü Ordu birçok mevziyi bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı. 


Yenilgiler General Denikin'in уе kurmaylarının moralini bozdu. 2 Kasım”da kurmaylarıyla Harkow'a giden Denikin kötü gidişatı durdurmak amacıyla askeri bir toplantı düzenledi? Toplantıda Gönüllü Ordu komutanı General May-Mayevski'ye, yenilginin sebeplerini sordu. General Mayevski cephe hattının birçok noktadan yarıldığını itiraf ederek, yenilgiye rezervlerinin olmamasını gerekçe gösterdi.“ Yanıt Denikin'i tatmin etmedi. Birkaç 


971 Andrey Grigoryeviç Şkuro (1886-1947), Kuban'da dünyaya geldi. 1907'de Nikolayev süvari okulundan mezun oldu. L. Dünya Harbi'nin başlarında 3. Hoperski Kazak Alayı komutanı görevinde bulundu. 1916'da İran-Mesopotamya cephesinde 3. Kazak Kolordusu komutanı idi. Ekim Devrimi'nden sonra Kislovodsk bölgesinde saklandı. Mayıs-Temmuz 1918°е gerilla birlikleri oluşturdu ve yönetti. Terek Askeri Meclisi üyesi oldu. 1919'da Tümgeneral rütbesine terfi etti. Mart 1920'de Terek Kazaklarını Kızıl Ordu'ya karşı savaşmaktan uzaklaştırdı. Ekim 1920*de Kazakların isyan ederek Sovyet yönetimine katılmak istemesi üzerine 10.000 askerle Kırım'a gitti. Baron Vrangel ile geçinemedi. Rusya'dan ayrıldıktan sonra çeşitli Avrupa ülkelerinde bulundu. 1942'de Almanya ordusuna bağlı Kazak tümeninde görev yaptı. 
Yakalanarak Moskova'ya götürüldü, 1947'de Lefortovo Hapishanesi'nde asılarak idam edildi. Bkz: Andrey Burovski, a.g.e., s. 607-608. 

472 «Velikaya Pobeda”, Boevaya Pravda, 26 Oktyabrya 1919, s. 1. 

473 “Orlovskı- КготѕКауа Operatsiya 1919”, BSE, Tom 31, Moskva 1955, 5. 211; Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujenniye Silı..., Tom 5, s. 273; Kratkiy 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“Kursk-Naş”, Boevaya Pravda, 19 Noyabrya 1919, s. 1. 

Georgiy İppolitov, a.g.e., s. 413. 

476 «Gibel Denikinskoy Konnitsı”, Boevaya Pravda, 29 Oktyabrya 1919, s. 2. 

“General Denikin Í General Sidorin V Harkov”, Yujmy Kray, 5 Noyabrya 1919, s. 3. 

Georgiy İppolitov, a.g.e., s. 414. 
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gün sonra General May-Mayevski görevden alındı, yerine Baron Vrangel atandı. Lakin Vrangel karardan memnun kalmadı. Hatta daha önceki uyarılarının kulak ardına vurulduğunu belirterek sorumluluk almak istemediğini belirtti.“7? Buna rağmen zorunlu olarak görevi kabul etti. Kafkasya Ordusu'nu General Viktor Pokrovski”ye*“9 havale ederek Gönüllü Ordu'nun komutanlığını üstlendi. *! 


Gönüllü Ordu'nun komutanı olduktan sonra Vrangel birtakım düzenlemelerle ordu birliklerini yeniden organize etmeye çalıştı. Amacı kötü gidişata engel olmaktı. Öncelikle tüm süvarileri General Sergey Ulagay'ın”? komutasında topladı, General Mamontov birliğini de ona bağladı. Ancak Mamontov Ulagay'ın emri altına girmek istemedi, hastalığını bahane ederek itirazda bulundu. 
Don Ordusu komutanı General Sidorin'e neyin pahasına olursa olsun orduyu Voronej yönünde tutması talimatı verildi. Fakat talimata uyulmadı. Vrangel şaşırdı. Verdiği emirlerin uygulanmayışı onu hayal kırıklığına uğratsa da başladığı işi sürdürmekte kararlı davrandı. Ardından General Şkuro*yu Kuban Süvari Birliği komutanlığına atayarak onu cephe bölgesinden uzaklaştırdı. Lakin buna da Kuban Kazakları karşı çıktılar ve karara tepki olarak mevzileri terk ettiler.** 
Dolayısıyla Vrangel'in yaptığı taktikler pek bir işe yaramadı. 


479 Sergey Kisin, a.g.e., s. 381. 

9 Viktor Leonidoviç Pokrovski (1889-1922), Pavlov askeri okulundan sonra Sevastopol Havacılık okulunda eğitim aldı. 1. Dünya Harbi'nde Riga 12. Havacılık takımı komutanı oldu. Ekim Devrimi'nden sonra muhalif cephede yer aldı. 1918 başlarında Kuban Radası'nın talimatıyla 3000 askerden ibaret 2. Gönüllü Müfrezeyi kurdu. 
Daha sonra Kuban Ordusu'na komutan olarak atandı. Mart 1918'de ordusu Lavr Kornilov komutasındaki Gönüllü Ordu'ya katıldı. 1919 yazında Kafkasya Ordusu komutanı olarak Tsaritsın operasyonlarını düzenledi, Kamışin şehrini ele geçirdi. 
Bir ara hastalanarak görevinden ayrılsa da Kasım ayında Vrangel'in Gönüllü Ordu komutanı olması üzerine yeniden Kafkasya Ordusu'nu yönetti. Mart 1920'de Rusya”dan ayrılarak Bulgaristan'a iltica etti. 1922'de orada bir NK VD ajanı tarafından öldürüldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 524-525. 

Pyotr Mahrov, a.g.e., s. 101. 

Sergey Georgiyeviç Ulagay (1876-1946), Kuban'da bir Kazak ailesinde dünyaya geldi. Nikolayev süvari okulundan mezun oldu. Rus-Japon Harbi'ne katıldı. I. Dünya Harbi'nde Kuban Kazak askeri birliğinde görev yaptı. Ekim Devrimi'nden sonra Kazak gerilla birliklerini yönetti. General Denikin döneminde 2. Kuban Kolordusu'na komuta etti. Baron Vrangel'in hükümetinde Kuban Ordusu ona havale edildi. 
1920'de Kuban'a yaptığı çıkarmada başarısız olunca ordudan uzaklaştırıldı. Rusya”dan ayrıldıktan sonra önce Sırbistan-Hırvatistan ve Slovenya Krallığı’ nda, ardından Fransa'da yaşadı. 1946'da Fransa'da öldü. Bkz: Andrey Burovski, a.g.e., s. 607. 
483 “Kubantsı Uhodyat S Fronta”, Petrogradskaya Pravda, 25 Noyabrya 1919, s. 2. 
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Kasım ortalarında Semyon Budyonnıy'ın süvari birlikleri, Voronej?den Rostov'a doğru inmeği başararak Denikin ordusuna karşı tehdidi büyüttü. ** Durumdan memnun kalan Sovyet yönetimi, rakip üstündeki baskıyı daha fazla arttırmak için Semyon Budyonnıy birliğinin temelinde 1. Süvari Ordu'sunu tesis etti.“ Böylece Budyonnıy komutasındaki yeni ordu, cephede daha da aktifleşti. Nitekim diğer ordular ile paralel şekilde Harkov ve Rostov üzerine büyük taarruz başlattı.“ 


Cephelerdeki yenilgi haberleri General Denikin'i fazlasıyla üzdü. Fakat onu en çok ürtüken haber batıdan geldi. Nitekim o günlerde müttefik devletler Denikin'e destek vermekten vazgeçtiklerini duyurdular. İngiltere Başbakanı David Lloyd George, parlamentodaki konuşmasında Denikin ile Kolçak'a destek verilmeyeceğini açıkladı.” Aslında İngiltere bir süredir, Lloyd George'nin bir yandan Bolşeviklere karşı mücadele edenlere destek vermesi, bir yandan da gizlice Bolşevik önder Lenin ile barış müzakereleri girişiminde bulunması haberleri ile çalkalanmaktaydı.** Diğer batılı devletler de İngiltere ile aynı görüşteydi. Sonuçta 12 Aralık 1919'da batılı ülke başbakanları Londra'da biraraya gelerek nasıl bir yol izleyecekleri hususunu görüştüler. Toplantıdan mağlubiyetler alan Kolçak ve Denikin güçlerinin Sovyet yönetimini devirecek güçte olmadıkları, o yüzden onlara destek vermekten vazgeçilmesi kararı çıktı. *? Kararın tam da Kızıl Ordu'ların Harkov üzerine yüklendiği döneme rastlaması, Denikin güçlerinde derin bir moral çöküntüsü ortaya çıkarttı. 


Aralık başlarında 13 ve 14. Kızıl Ordular, Harkov'u ele geçirmek için tüm güçleriyle saldırdılar. Şehri savunan General Kutepov'un Kolordusu direniş gösterdi. Şiddetli çatışmalar günler boyu devam etti. Her geçen gün Kızıl Ordu, takviye askerler ile üstün duruma geldi. Bu hâl savaşın seyrini değiştirmeğe başladı. Diğer yandan muhalif kolordu, cephe gerisinde gerilla 


484 Pyotr Mahrov, a.g.e., s. 105. 
e Kratkaya İstoriya Ga 40863 Voyni V SSSR, Pod. Red. G. G. Alahverdov, s. 303; 

İstoriya SSSR: S Drevneysih Vremen Do Nasih Dney, Tom 7, s. 547. 

486 “Vperyot Na Harkov Í Rostov”, Petrogradskaya Pravda, 19 Noyabrya 1919, s. 1. 

487 “Soyuzniki Sostavlyayut Bez Pomosi Kolçaka Í Denikina”, Boevaya Pravda, 20 
Noyabrya 1919, s. 1. 

488 «К politike Lloyd Djorja V Russkom Voprose”, Petrogradksya Pravda, 26 Noyabrsaldırılarına maruz kaldı. General Kutepov kolordunun kıskaca alındığını gördü. Kuşatma tehdidi ortaya çıktı. Bunun üzerine 11 Aralık'ta Harkov'u terketmeğe karar verdi. Muhalif kolordunun ayrılmasından bir gün sonra Kızıl Ordu birlikleri şehre girdi.” Kutepov'un kolordusu Harkov?dan ayrılarak güneye doğru büyük bir çekilme yaptı. Bunun üzerine Poltava şehri de Kızıl Ordu tarafından ele geçirildi”! Her iki şehrin alınması Sovyet yönetimi mutlu etti. Grigoriy Zinovyev Kızıl Ordu'ya bir tebrik telgrafı göndererek yakın zamanda Kiyev, Rostov, Taganrok ve Novoçerkassk'ı da ele geçireceklerine ümit ettiğini belirtti.” 


Kızıl Ordu'nun başarıları Denikin güçlerinde derin hayal kırıklığına neden oldu. Tüm cephe boyunca savunma pozisyonunu kaybeden ordu, mevzilerde artık dayanamadı. Sonuçta şehirler ardı ardına elinden çıktı. General Denikin kötü gidişatı durdurmak için çareler aradı, fakat bulamadı. Bir yandan Vrangel'in büyük ümitlerle oluşturduğu General Ulagay'ın süvari birliği etkisiz kalırken, diğer yandan Gönüllü Ordu'nun belkemiği sayılan General Kutepov'un kolordusu takviye almaması nedeniyle muharip gücünü kaybetti. Artık Kızıl Ordu'ya karşı alınan bazı başarılar bile etkisiz kaldı. 
Denikin güçlerinin savunma hattı tamamen çöktü. 


Cephelerde mağlubiyetler alındığı sırada Vrangel ile Denikin bir kez daha görüş ayrılığına düştüler. İkili arasındaki anlaşmazlık bu defa Gönüllü Ordu'nun müstakbel durumu konusunda çıktı. Harkov'da cephe bölgesine giderek durumu gördükten sonra ordunun bitkin olduğunu farkeden Vrangel, Denikin'e bir rapor yazarak Gönüllü Ordu'yu Don Ordusu'ndan ayırmayı ve Kırım'a nakletmeği önerdi.” Lakin Denikin bunun Don Ordusu'nun mahvı anlamına geleceğini beyan ederek öneriyi reddetti. ** 


Harkov ve Poltava'nın ardından Kızıl Ordu'lar Kiyev üzerine yoğunlaşt. 15 Aralık'ta şehir ele geçirildi.” Kiyewin düşmesi, diğer şehirlerdeki Denikin güçlerini ürküttü. Nitekim aynı gün Kupyansk, Boguçar ve Pereyas- 


40 «Da Zdrastvuyet Krasnıy Harkov”, Derevenskaya Kommuna, 13 Dekabrya 1919, s. 


l. 

“Poltava Nasa”, Derevenskaya Kommuna, 14 Dekabrya 1919, s. 1. 

“K Vzyatiyu Harkova”, Derevenskaya Kommuna, 14 Dekabrya 1919, s. 1. 
Sergey Kisin, a.g.e., s. 382. 

Georgiy İppolitov, a.g.e., s. 416; Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Вейуе Genera- 
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“Stolitsa Ukranya Naşa”, Derevenskaya Kommuna, 17 Dekabrya 1919, s. 1. 
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lavl şehirleri de kurtarıldı.*”* Hâl böyle olunca General Denikin, ordularına yeni savunma hatlarına çekilmesi talimatını verdi. 28 Aralık tarihinde verdiği talimatta, Kafkasya Ordusu komutanı General Pokrovski'den planlı şekilde Tsaritsın”dan ayrılmasını, Stavropol ile Tihoretski yönlerinde savunma hattı oluşturarak ordusunu Sal Nehri'nin sol kıyısına geçirmesini istedi. Don ile Gönüllü Ordulara Mius Nehri ile Kuzey Donetsk hattına çekilerek Rostov-Novoçerkassk şehirlerini savunmalarını emretti. Bu arada Kiyew'den çekilen orduların komutanlığına getirilmiş General Nikolay Şilling”e de Kırım ile Kuzey Tavriya eyaletlerinin savunmasını üstlenmesini söyledi.*97 


Kızıl Ordular taarruza devam ederek 24 Aralık'ta Lugansk'ı, 30'unda ise Yekaterinoslav'ı almayı başardılar. Ardından hızla güneye inerek bölgenin en mühim kömür madenlerine sahip Donbass'a ulaştılar. Donbass uğrunda çatışmalar 31 Aralık tarihine kadar devam etti. Sonunda Gönüllü Ordu'nun direncini kıran Kızıl Ordu bölgeye girdi.” Donbass'ın kaybı Denikin cephesinin sol kısmında boşluk ortaya çıkarttı. Hâliyle Novoçerkassk ile Rostov şehirleri tehdit almaya başladı.*” 


Güney Cephesindeki ilerleyişe paralel olarak güneydoğu yönünde de Bolşevik güçleri Tsaritsın çevresinde aktifleşti. Nitekim 28 Kasım'da 9, 10 ve 
11. Kızıl Ordu'lar topyekün taarruza geçerek Gönüllü Ordu üzerine yüklendiler. 15 gün boyunca süren şiddetli çatışmalar Gönüllü Ordu'nun mağlubiyeti ile sonuçlandı.“ Bunun üzerine şehri terkeden Denikin güçleri yeni savunma hatlarına çekildi. Kızıl Ordu, 3 Ocak'ta boş kalan Tsaritsın'a girdi °! 


Dolayısıyla 1919 yılı sonlarına kadar doğuda Kolçak cephesiyle beraber, güneyde Denikin cephesi mağlubiyete uğratıldı. Denikin güçleri ele geçirmeği başardıkları büyük kentleri terkentmek zorunda kaldılar. Ünlü çar generalinin yaptığı stratejik hamleler büyük hüsranla sonuçlandı. Sonuçta yaklaşık 27 milyon insanın yaşadığı 400 kilometrelik bir alan Kızıl Ordu'ya 


496 “Krasnoye Znamya V Kiyeve”, Krasnıy Ural, 18 Dekabrya 1919, s. 1. 

497 Pyotr Mahrov, a.g.e., s. 107. 

48 “Donetskiy Basseyn Osvobojden”, Derevenskaya Kommuna, 3 Yanvarya 1920, s. 1; İstoriya Grajdanskoy Voyni V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 291. 

499 “Vozzvaniye Moskovskogo Soveta”, Krasmy Ural, 4 Yanvarya 1920, s. 1. 

%0 İstoriya Grajdanskoy Voym V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 289. 

501 “Krasnıy Tsaritsin Vzyat Naşey Armiyey”, Boevaya Pravda, 4 Yanvarya 1920, s. 1; 
“Da Zdrastvuet Krasniy Tsaritsin”, Krasnıy Ural, 6 Yanvarya 1920, s. 1. 
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kaptırıldı.“*? Yenilgilere rağmen General Denikin ümidini kaybetmedi. 1920 
başlarında yeniden toparlanarak cephelerde üstünlüğü ele alacaklarını ve zafer kazanacaklarına inandığını söyledi. Hâlbuki ordunun komuta heyeti artık bunun mümkün olmadığını çok iyi anlamıştı.” 


3.5. KUZEY'DE BOLŞEVİKLER ALEYHİNE KURULAN 
YEVGENİY MİLLER HÜKUMETİ 


Sovyet Hükümet'inin doğu, güney ve kuzey-batıdan tehditler yaşadığı 
1919 yılında bir tehdit de ülkenin kuzeyinde, Murmansk ve Arhangelsk bölgesinde ortaya çıktı. Eski Çar ordusu generallerinden Yevgeni Miller, Arhangelsk ile Murmansk’: içine alan geniş bir bölgede kendi hükümetini kurarak Bolşeviklere karşı mücadeleye başladı. Kuşkusuz diğer muhalif cepheler gibi, Miller'in de muhalif hükümet oluşturmasında müttefik devletlerin, özellikle İngiltere ve Fransa'nın büyük katkısı oldu. 


Daha önce müttefiklerin 1918 yılında Murmansk ile Arhangelsk şehirlerine asker çıkardıkları bahsedilmişti. Asker çıkarmayı kendilerince haklı gerekçelere dayandıran müttefikler, özellikle 1. Dünya Harbi esnasında Çarlık Rusyası'na verilen askeri malzemeler olan depoların bölgede bulunmasını gerekçe göstermişlerdi. Onlara göre 1918 Ocak ayından itibaren Finlandiya'ya giren Alman ordusu depolar için tehdit oluşturmuş, Brest-Litovsk Barış Anlaşması ise depoların Almanların eline geçme ihtimalini ortaya çıkarmıştı.“ 


Kuzeye asker çıkarılmasının bir diğer gerekçesi de Sovyet Hükümetinin Rusya'nın borçlarını ödemeyeceğini açıklaması olmuştu.“ Çünkü müttefikler ödenmeyecek borçlarını, kuzeyin zengin servetleri hesabına tahsis etmeğe karar vermişlerdi. Diğer yandan Sovyet Hükümeti'ni her taraftan kuşatmak, doğudaki muhalifler ile kuzeydekileri buluşturmak, Petrograd ile Moskova'ya giden demiryolu hatlarını kontrol altına almak için kuzeyin kontrole alınması gerektiğini öngörmüşlerdi.“ Dolayısıyla doğuda, güneyde 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ve kuzey-batıda ortaya çıkan Bolşevik muhalifi cephelere kuzeyde de bir cephe ekleyerek Sovyet Hükümeti'ni bir hayli zor duruma sokmayı amaçlamış, Mart ayından itibaren Murmansk'a asker çıkarmaya başlamışlardı.” 


Sovyet Hükümeti müttefik orduların Murmansk'a çıkmasına şiddetle tepki gösterdi.“ Lakin müttefik devletler tepkiye aldırış etmediler." Hatta Murmansk'a uzanan tüm demiryollarını ele geçirmek amacıyla güneye doğru ilerlediler." Aynı zamanda bir yandan asker çıkarırken, bir yandan da Sovyet tarafını teskin edercesine Rusya'nın iç işlerine karışmak gibi bir amaçlarının olmadığını söylediler.”! 


Sovyet Hükümeti yapılan açıklamaları tatminkâr bulmadı, itirazlarını sürdürdü. Lakin bu arada Ağustos başlarında Arhangelsk'in de batılı ordular tarafından ele geçirileceği söylentileri ortaya atıldı. Söylenti 2 Ağustos'ta gerçeğe dönüştü ve o gün İngiliz krüvazörlerinin Arhangelsk”i bombalama- ya başlamasıyla şehirdeki Sovyet yönetimi devrildi.’ Bolşevik güçler direniş gösteremeyerek şehri terketmek zorunda kaldılar.”"? 


Arhangelsk?e çıkarma yapıldıktan sonra Fransız Albayı Pelham George von Donop şehrin askeri valisi olarak atandı. Ancak o, bölge halkının tepkisini çekmemek üzere oldukça yumuşak bir dil kullanarak çıkarmanın Almanya tehdidi dolayısıyla yapıldığını açıkladı. Ayrıca şehir yönetimi ile iç işlerine asla karışmayacağını, halkı herhangi bir siyasi çekişmeye yönlendirmeyeceğini ve herkesin özgür yaşamına saygıyla yaklaşacağını vaat etti, bunun için şehir halkından müttefik kuvvetlerine yardımcı olmalarını beklediğini vurguladı.”"* 


Sovyet yönetimi devrildikten sonra Arhangelskt'te SR Partisi, Kadet ve Kurucu Meclis'e kuzey bölgesinden seçilen vekillerden ibaret bir koalisyon 


57 Andrey Saharov, İstiroya SSSR..., Moskva 1988, İzdatelstvo Znaniye, s. 28. 
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509 “Na Murmane”, Petrogradskaya Pravda, 2 İyulya 1918, s. 2. 

“Glavnaya Opastnost s Severa”, Krasnaya Armiya, 12 İyulya 1919, s. 1. 
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2 “İzvestiya Za Den”, Naş Vek, 3 Avgusta 1918, s. 1; “Diya Серо Prişli Soyuzniki”, 
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hükumeti kuruldu. Başkanlığını Sosyalist halkçı Nikolay Çaykovski'nin üstlendiği hükumetin ismi Kuzey Vilayeti'nin Yüce Hükümeti oldu. Birkaç gün sonra programını açıklayan hükümet, Kurucu Meclis çağıracağını, emekçi ile köylülerin hakkını koruyacağını ve diğer muhalif hükümetler tarafından tanınmak için uğraşacağını vaat etti.É!5 


Fakat hükümetin vaatlerini gerçekleştirmek için kendi askeri gücüne sahip olması gerekirdi. Oysa bölgede Rus gönüllülerinden ibaret dağınık birkaç askeri birlikten başka nizami bir ordu yoktu. O nedenle bölgenin Kızıl Ordu'ya karşı savunmasını müttefik orduları üstlendi. Müttefiklerin sağladığı yardıma karşılık ise, hükumet Rusya'nın dış borçlarının kendine düşen kısmını ödemeği taahhüt etti. Lakin o sıralarda maddi durumu el vermediği için bölgenin ormanlarını müttefiklere açtı. 


Hükümetin bir icraatı da tüm bölge köylülerinin beklentisine cevap vermek üzere toprak meselesini gündemine alması oldu. Öncelikle daha önceki yönetimin uyguladığı toprak yasasını kaldırdı. Bununla beraber köylülerin elindeki toprakları eski sahiplerine de geri vermedi. O gün için elinde toprağı bulunan köylüye dokunmadı. Fakat yeni topraklarına gaspına da müsaade etmedi. Esasında hükümetin toprakla ilgili hazır bir programı yoktu; o yüzden konunun çözümünü Kurucu Meclis'e bıraktı. Dolayısıyla tıpkı diğer muhalif hükümetler gibi çözümü bir süreliğine erteleme yolunu seçti.”'© 


Hükümet faaliyete başladıktan birkaç gün sonra ciddi şekilde eleştirildi. 
SR ağırlıklı üyelerden oluşması ve resmi binaların üzerinde 3 renkli Rusya bayrağı ile beraber kırmızı devrim bayrağını da dalgalandırması hükümet konusunda bölge halkının zihninde şüpheler uyandırdı.” Dahası bazı hükümet üyelerinin aşırı sol sloganlar dile getirmesi, onların Bolşeviklerden çok da farklı olmadıklarını göstermiş oldu. Hâliyle askeri çevre de hükümet üyelerinin hâl ve tavırlarından rahatsız olmaya başladı. Diğer yandan hükümet üyelerinin çoğunun bölgeye dışarıdan gelmiş siyasetçiler olması, halk nezdinde karşılık bulmadı." 


“15 Sergey Piontkovskiy, a.g.e., 5. 565-566. 
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Bir süre sonra hükümet ile müttefik devletler komutanlığı arasında da sıkıntılar ortaya çıktı. Bundan dolayı İngilizler hükümete mesafeli durdular. 
Sonuçta demokratik vaatlerine rağmen hükümet beklentileri doğrultmaktan uzak kaldı. Bunun üzerine duruma daha fazla sabredemeyen Kuzey Vilayeti Yüce Hükümeti orduları komutanı Georgiy Çaplin”!? önderliğinde bir grup subay, 5 Eylül 1918'de hükümete karşı askeri darbe yaptı.” Tutuklanan hükümet üyeleri Solovetski Kilisesi'ne gönderildi.”2' Darbeciler vatan için seferber olduklarını açıklayarak güçlü bir ordu kuracaklarını ve Moskova'yı kurtaracaklarını açıkladılar. Ancak darbeciler işi sonuna kadar götüremediler. Zira öncelikle şehirdeki fabrika işçileri darbeye karşı büyük bir iş bırakma eylemi başlattılar. Diğer yandan partiler, siyasal örgütler, şehir meclisi temsilcileri ve sendikalar müttefiklere itirazlarını bildirerek darbeye karşı olduklarını açıkladılar. Hâl böyle olunca halkın ve müttefik devletlerin sıcak bakmadığı darbeyi yapan subaylar, birkaç gün sonra eylemlerinden vazgeçmek zorunda kaldılar.”?? 


Darbecilerin geri adım atmasından sonra eski hükümet başkanı Nikolay Çaykovski'ye yeniden hükümet kabinesi oluşturmak görevi verildi. Bunun üzerine yine onun başkanlığında yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu.” 
Eski kabineden sadece bir bakanın bulunduğu yeni hükumet kabinesinin geneline yakını Kadet Partisi temsilcilerinden ibaret oldu. Dolayısıyla daha çok liberal karakterli olan yeni hükümet, devrim savunuculuğu gibi sosyalist söylemden tamamen vazgeçti. > 


59 Georgiy Yermolayeviç Çaplin (1886-1950), 1914'te Denizcilik Akademisi'nden 
mezun oldu. 1. Dünya Harbi'nde Baltık Cephesinde görev yaptı. Ekim Devrimi'nden sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Sovyet yönetimine karşı mücadele etmek için Arhangelsk”e gitti. 1919-1920 yılları arasında Kuzey Donanması ve Arhangelsk bölge orduları komutanlığı görevini yaptı. Şubat 1920'de, General Miller ile beraber Rusya'dan ayrıldı. İngiltere'de mülteci hayatı yaşadı. П. Dünya Harbi'nde İngiliz ordusunda binbaşı idi. 1950'de Londra'da hayatını kaybetti. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 571-572. . 
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2! Vladislav Goldin, a.g.e., s. 85; Lyudmila Novikova, a.g.e., s. 96. 

28 Andrey Burovski, a.g.e., s. 253; Borba Za Soveti Na Severe (1918-1919), s. 86. 

523 Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 567-568. 

> Lyudmila Novikova, a.g.e., s. 100. 
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1919: Bolşeviklerin Kader Yılı 


Hükümetin tesisinden sonra askeri valilik görevine Boris Durov” getirildi. Ancak onun Çaplin?'in darbesine karşı çıkması ve Bolşeviklere yakın biri olduğu iddialarının gündeme gelmesi askeri çevrede kuşku uyandırdı. 
Göreve getirildikten sonra 1917'deki Komilov darbesi esnasında Aleksandr Kerenski'ye destek veren bir generali yardımcılığına seçmesi ile iyice tepki çekti. Kasım ayında tepkiler karşısında daha fazla dayanamayan Durov, yardımcısı ile beraber istifa etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine hükümet hem bölge halkı, hem de müttefik devletlerce kabul görecek askeri bir vali arayısina başladı.” 


Arayışlar sonucu, Roma'da İtalyan başkomutanlığı yanında Rus karargâhı temsilcisi olarak görev yapan General Yevgeni Miller uygun görüldü. Arhangelsk hükümeti derhâl ona askeri-valilik görevi davetinde bulundu. Aslında kuzey halkı General Miller*i daha önceden tanıyordu. Zira general, dünya savaşı sırasında bir süre Arhangelsk ile Murmansk halkının ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmalarda bulunmuştu.” Dolayısıyla Miller ismi kuzey için ilgi uyandıracak bir isimdi. Müttefik devletler de Arhangelsk Hükümeti'nin Miller?'e davette bulunmasına olumlu baktılar. 


Yevgeni Miller, daveti kabul ederek 1 Ocak 1919°а Arhangelsk'e döndü. Hükümetin kararıyla kuzey bölgesi askeri-valiliği ile bölgedeki tüm orduların başkomutanlığı görevlerini üstlendi.” Yardımcılığına kısa bir süre önce Stockholm”den dönmüş General Vladimir Maruşevski'yi getirdi. Onun Arhangelsk?e dönmesinden sonra hükümet başkanı Çaykovski, 21 Ocak'ta Paris Barış Konferansı'na katılmak için Arhangelsk'ten ayrıldı.” Lakin geri dönmedi; bunun üzerine hükümet ağır eleştiri almaya başladı.” Fakat 


> Boris Andreyeviç Durov (1879-1977), Genelkarargâha bağlı Nikolayevski Akademisi'nden mezun oldu. I. Dünya Harbi'nde topçu subayı idi. Ekim Devrimi'nden sonra muhalif cephede yer aldı, Arhangelsk Hükümeti'nde askeri işler başkan yardımcılığı görevinde bulundu. İstifa ederek görevinden ayrıldıktan sonra Fransa'ya yerleşti, orada hayatını kaybetti. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 440. 

Lyudmila Novikova, a.g.e., s. 106. 

Oleg Gonçarenko, Beloye Dvijeniye..., s. 181. 

Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 569-570; Andrey Zubov, a.g.e., s. 804; Andrey Burovski, a.g.e., s. 254. 

Severin Dobrovolskogo, “Borba Za Vozrojdeniye Rossiy V Severnoy Oblasti”, Arhiv Russkoy Revolyutsiy, Tom 3, Berlin 1921, s. 25. 

Grajdanskaya Voyna V Rossiy: Voyna Na Severe, Sbomik, Sostavleniye B. Lozovski, Moskva 2004, İzdatelstvo Act, s. 101. 
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hükümet başkanı Çaykovski'nin gidişi, General Miller'in işine yaradı; zira general her geçen gün kuzeyin en önemli askeri-siyasi figürlerinden birine çevrildi. 


Arhanglesk Hükümeti doğudaki Aleksandr Kolçak Hükümeti ile irtibat kurmak için gayret sarfetmeye başladı. Aslında taraflar arasındaki irtibatın temelleri, Nikolay Çaykovski'nin başkanlığı döneminde atılmıştı.” İki taraf arasındaki yakınlaşma müttefiklerin de istediği bir husustu. Ancak irtibatın kurulmasını en fazla Arhangelsk”teki askeri çevre arzu etmekte idi. Zira askeri çevre bir süredir müttefiklerin tahakkümünden rahatsızdı. Kolçak Hükümeti'nden destek almayı da müttefiklerin etkisinden kurtulmak nedeniyle istemekteydi. Ocak sonlarından itibaren taraflar arasında görüşmeler hızlandı. Omsk hükumetinden bir temsilci bölgeye gitti. Yapılan görüşmeler olumlu geçti. Sonunda Şubat 1919'da Arhangelsk ile Omsk arasında doğrudan irtibat kurulmuş oldu.” 


Hükümetler arasında siyasi zemin üzerinde çalışmalar devam ederken cephelerde iki tarafın orduları arasında, Mart sonlarında Peçora Nehri yakınlarındaki Ust Tsılme köyünde ilk kez doğrudan buluşma gerçekleşti. ** Böylece hem siyasi hem de askeri temaslar Mart sonunda General Miller'in Omsk'taki Kolçak Hükümeti'ni resmen tanımasıyla daha sağlamlaştı. Nisan ayında kuzeyin Kolçak'a bağlanması için Omsk, Arhangelsk ve Paris arasında bir dizi görüşmeler düzenlendi. 30 Nisan'da görüşmeler olumlu sonuçlandı ve General Miller, Aleksandr Kolçak Hükümeti'ne resmen bağlandığını açıkladı.” Omsk Hükümeti karardan büyük memnuniyet duydu. 13 Haziran'da Arhangelsk'e gönderilen resmi yanıtta Bolşeviklere karşı ortak mücadele konusunda işbirliğine vurgu yapıldı.“ Ardından Aleksandr Kolçak'ın emriyle General Miller, Kuzey cephesindeki tüm orduların başkomutanı görevine atandı. * 


3! Vladislav Goldin, a.g.e., s. 134. 

532 «Komissar Omskogo Pravitelstva v Arhangelsk”, Golos Sibiri, 29 Yanvarya 1919, s. 2. 
533 «Svyaz S Arhangelskim Pravitelstvom”, Sibirskiye Strelki, 2 Marta 1919, s. 2. 

4 “Soedineniye S Arhangelskim Pravitelstvom”, Sibirskiye Strelki, 22 Marta 1919, s. 1. 

535 Severin Dobrovolskogo, a.g.m., s. 25-26; Vladislav Goldin, a.g.e., s. 135; Andrey 
Zubov, a.g.e., s. 804. 

Severin Dobrovolskogo, a.g.m., s. 26. f 

“Deystviya Í Rasporyajeniya Pravitelstva”, Sibirskiye Strelki, 16 İyunya 1919, s. 1; “Novosti Dnya”, Sibirskaya Jizn, 17 İyunya 1919, s. 2. 
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1919: Bolşeviklerin Kader Yılı 


Kuzey bölgesinde bir yandan siyasi çalışmalar yapılırken, cephelerde de Kızıl Ordu'ya karşı mücadele sürmekteydi. Aslında bölgede Bolşevikler ile çatışmalar müttefik devletlerin askerleri çıkarma yaptıktan sonra başlamıştı. Nitekim müttefik askerlerin komutanı Frederick Poole, 1918 yazı boyunca süren çatışmalarda Sorok, Kem, Onega gibi önemli şehirler Bolşeviklerden almayı başarmıştı. Eylül'de 3 kol hâlinde ilerleyen müttefik orduları, yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı Bolşevik güçlerden temizlemişti.” Diğer yandan müttefik ordularına 1918 yılının sonbaharında takviye güçler gönderilmiş, sonuçta Ekim’ de asker sayısı 23.000'e ulaşmıştı.” 


Fakat müttefik ordularının varlığın rağmen kuzey hükümeti, 1918 yılının sonbaharından itibaren kendi ordusuna sahip olmak için çalışmalar başlattı. Bu kapsamda Rus asker ve subaylarından gönüllü ordunun temelini attı. Eylül 1918'de Arhangelsk'te 5000 gönüllü askerden ibaret Rus Ordusu ortaya çıktı. Ekim'de Kuzey Ordusu tesis edildi ve bölgedeki tüm askeri birlikler ona bağlandı. Ancak Kuzey Ordusu'nun gelişimi oldukça yavaş ilerledi. General Miller göreve başladıktan sonra yeniden seferberlik yapıldı. 
30 yaşına kadar olan subaylar ile askerler orduya çağrıldı.”*! Sonuçta Nisan 
1919'da kuzey ordusunun sayısı 10.000°е, yazda ise 25.000'e yükseldi.” 


Kuzey Ordusu için seferberlik sürerken cephelerdeki müttefik orduları, Bolşevik güçler tarafından sıkıştırılmaya başlandı. O sıralarda müttefiklere karşı savaşan 6. Kızıl Ordu'nun asker sayısı 25.300 civarında idi.” Teçhizat bakımından iyi bir şekilde donatılan 6. Kızıl Ordu, Ocak başlarından itibaren faal duruma getirildi. Akabinde Şenkursk bölgesine ani taarruzla müttefik ordularını zor durumda bıraktı. Başlangıçta Bolşevik taarruzu püskürtüldü.“ Ancak 25 Ocak'ta şiddetlenen saldırı üzerine Şenkursk'u terkedildi. 
Bölge Bolşeviklerin eline geçti. 3⁄5 


Kızıl Ordu'nun taarruzları Mart ayında durduruldu. Hatta karşı saldırılarla daha önce kaybedilen bölgeler yeniden ele geçirildi. Mayıs'ta Peçora 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Valeriy Klaving, a.g.e., s. 318. 

Lyudmila Novikova, a.g.e., s. 131. 

Valeriy Klaving, a.g.e., s. 315. 

“Komissar Omskogo Pravitelstva v Arhangelsk”, Golos Sibiri, 29 Yanvarya 1919, 5.2. 
Lyudmila Novikova, a.g.e., s. 205-206. 

İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4,s. 181. 
“Na Severnom Fronte”, Sibirskiye Strelki, 10 Fevralya 1919, s. 4. 

“Na Severe Rossiy”, Golos Sibiri, 5 Fevralya 1919, s. 2. 
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Nehri kıyısında, Murmansk Demiryolu boyunca Kızıl Ordu ağır yenilgilere uğratıldı.” Bölgenin en önemli istasyonlardan biri olan Miselskaya İstasyonu, Bolşeviklerden kurtarıldı.” Lakin daha fazla ilerleme sağlamak için ciddi bir hazırlığın yapılması zarureti doğdu. Tam o dönemde müttefik ordusu komutanı Frederick Poole görevden alındı. Onun yerine William Edmund İronside getirildi. General İronside, Haziran ayında bir taarruz planı üzerine çalıştı. Planda, birkaç koldan saldırı yapılarak Kızıl Ordu'nun sıkıştırılması yer aldı. Bu kapsamda öncelikle ordunun bir kısmının Arhangelsk'ten doğruca kuzey Dvin'e saldırması ve Kolçak ordularıyla buluşarak Moskova'ya doğru ilerlemesi kararı verildi. Diğer bir hamle bölgesi olarak da Arhangelsk-Vologda demiryolu seçildi. Oradan başlayacak taarruzla Vologda şehrinin işgal edilmesi üzerinde duruldu. Bu arada rakibi şaşırtmak için bir saldırıya da Murmansk demiryolundan Petrozavodsk istikametinde başlanması kararlaştırıldı. Sonuçta oradan yapılacak taarruzla, Nikolay Yudeniç ordusuyla ortak hareket edilmesinin uygun olabileceği ve Petrograd'ın ele geçirilmesinin kolaylaşacağı öngörüldü.” 


1919*un Haziran sonlarında cephede kuzey ordusu, müttefik ordularının desteğiyle Kızıl Ordu'nun Dvin'deki mevzilerine ortak bir operasyon düzenledi. Bolşevik güçlerine ağır darbeler indirildi.“ Kayıpları büyük olan Bolşevikler, geri çekilmek zorunda kaldılar. Neticede bazı bölgeler Bolşeviklerden temizlendi. Yeniği alan binlerce Kızıl Ordu askeri, kuzey ordusuna katıldı. 


Lakin Kızıl Ordu'ya karşı ciddi başarılar elde edildiği bir dönemde muhalif askerler arasında isyanlar çıktı. Müttefik komutanlığının planları isyanlar neticesinde sekteye uğradı. İlk isyan Temmuz başlarında Dayerovski bölüğünde başladı. Operasyon emrine karşı çıkan askerler isyan ederek 4 İngiliz ve 3 Rus subayını öldürdüler. “! İsyan kısa zamanda bastırıldı ve 11 asker suçlu: bulunarak arkadaşlarının gözleri önünde kurşuna dizildi. Ancak buna rağmen isyanlar bastırılamadı. Hatta diğer askeri birliklere de sıçradı. Suçluların herkesin önünde idam edilmesi de bir işe yaramadı. 


546 “Telegrammı Oskanverha”, Sibirskiye Strelki, 9 Maya 1919, s. 1. 
547 «Uspeha Angliyskih Voysk Na Murmane”, Sibirskiye Strelki, 21 Maya 1919, s. 1. 


34% Lyudmila Novikova, a.g.e., s. 227. 
549 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 182. 


550 Vladislav Goldin, a.g.e., s. 148. 
5! Severin Dobrovolskogo, a.g.m., s. 44. 
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порсї 1919: Bolşeviklerin Kader Yılı 


21 Temmuz'da Onega şehrinde bulunan 5. Kuzey Alayı askerleri isyan 
ettiler.“ Bazı subayları öldürüp bazılarını da esir alan isyancılar Kızıl Ordu tarafına geçtiklerini açıkladılar. Onların isyanı 6. Alay askerlerini de harekete geçirdi; nitekim onlar da isyan ederek talimatlara uymadılar. Sonuçta isyanlar neticesinde Murmansk ile Arhangelsk arasındaki kara bağlantısı kopmuş oldu.” İsyanlar cephelerdeki operasyonların durmasına neden oldu. 
Müttefik orduları komutanı İronside 22 Temmuz'da Londra'ya çektiği telgrafta destek sağlanmadığı takdirde yeni bir operasyona başlayamayacağını belirtti. 


Kuzey cephesindeki asker isyanları, müttefik devletleri hayal kırıklığına uğrattı. Batılı devlet liderlerinin, Sovyet yönetimini askeri yolla devirmek inancı sönmeğe başladı. Bundan dolayı askerlerinin derdine düşerek yavaş yavaş bölgeyi terketmeğe karar verdiler. Önce Amerikan askerleri çekilmeğe başladı. “* Ardından İngiliz hükumeti Rusya'nın kuzeyindeki icraatlarını durdurma kararı aldı ve tahliyenin derhâl başlatılması için buzkıran gemilerin bölgeye gönderilmesini emretti. 


o o Müttefiklerin bölgeden ayrılmaya karar vermesi Arhangelsk'te şaşkınlıkla karşılandı.S“General Miller dolaşan haberler üzerine Aleksandr Kolçak'a bir telgraf göndererek durumu anlattı. Ardından İngiliz askeri komutanlığına “En azından Ekim ayına kadar asker çekmeği erteleyin” ricasında bulundu.” Fakat İngiliz Hükümeti kararından dönmedi. Hatta Miller'e askerleriyle beraber bölgeyi terketmesini önerdi.“ Lakin General Miller teklifi reddetti, Arhangelsk'te kalarak kendi çabasıyla Bolşeviklere karşı mücadele etmeğe karar verdi.” 


332 Lyudmila Novikova, a.g.e., s. 229-230. 


53 Valeriy Klaving, a.g.e., s. 320. 

54 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 187. 
555 “Evokuatsiya Angliyskih Soldat S Murmana Í Arhangelsk’a”, Derevenskaya Kommuna, 17 Avgusta 1919, s. 1. 

Grajdanskaya Voyna V Rossiy: Voyna Na Severe, s. 260. 

“İnterventsiya Í Sevemaya Kontrrevolyutsiya”, Krasnıy Arhiv, Tom 50-51, Moskva 1932, Partiynoye İzdatelstvo, s. 97. 

Severin Dobrovolskogo, a.g.m., s. 47. 

Grajdanskaya Voyna V Rossiy: Voyna Na Severe, s. 329; Oleg Gonçarenko, Beloye Dvijeniye..., s. 188. 
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Ordulardaki isyanlar ve müttefik devletlerin bölgeden ayrılma kararı, Kuzey Hükümeti'nde siyasi kriz çıkarttı. 6 Ağustos'ta hükümet kabinesi düştü. Yeni oluşturulan kabinede ordu başkomutanlığına daha fazla yetki verildi. General Miller görevine devam ederken, yardımcısı Maruşevski kabine dışında kaldı. Yeni hükümet 10 Ağustos'ta kurulduğunu duyurdu, ardından da tüm bölge halkına çağrı yaparak mevcut durumla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada müttefik orduların bölgeden çekilmeğe başladığının altı çizilerek Bolşeviklere karşı kendi olanakları ile mücadele edecekleri vurgulandı, herkesten destek beklendiği ifade ей1141.260 


Yeni hükumette sağ muhafazakâr bakanların sayısı epey azalırken, sol bakanlar yeniden güçlendiler. Aslında kabinenin şekillenmesinde gerek cephelerde alınan mağlubiyetler, gerekse de müttefik orduların bölgeden ayrılması etkili oldu. Bolşeviklere karşı bölge olarak tek başına mücadele gerçegi, yeni kabinenin tüm toplum kesimine açık olması zaruretini doğurdu. Sonuçta hükumetin daha fazla demokratik görünmesi adına sosyalistler dâhil kabineye farklı kesimlerden üyeler atandı. 


Yeni hükümet vakit kaybetmeden cephelerde askeri operasyonların başlamasına karar verdi. Bölgeden ayrılmak üzere olan müttefiklerden de son yardımlar alındı. Nitekim 10 Aüustos'ta başlayan taarruz sırasında müttefiklerin donanması ve askeri uçakları destek sağladı. Kuzey ordusu güney yönünde hızla ilerleyerek Dvin vilayetine yaklaştı. Taarruz Kızıl Ordu için beklenmedik oldu. İlk günler meydana gelen çatışmalarda Bolşeviklerin iki alayı kuşatıldı, 2000 kadar askeri esir alindi 5! Ağır kayba uğrayan bölgedeki Kızıl Ordu birliklerinin mukavemeti kırıldı. 29 Ağustos'ta muhalif ordu yine müttefiklerden uçak desteği alarak güneye doğru saldırısını sürdürdü. 
Başarılı operasyonlar ile önce Yemtsa, ardından Kodış ve Tarasova istasyonları Bolşeviklerden kurtarıldı. Yaroslavl yolu üzerindeki Vologda şehrine doğru taarruz için stratejik bir üstünlük elde edildiË52 Bu arada bir taarruz da doğuda Pinega ve batıda Onega yönlerinde yapıldı. Her iki yöndeki Bolşevik güçlerine ağır darbeler indirildi.” 


560 Sergey Piontkovskiy, a.g.e., s. 570-572. 


561 Oleg Gonçarenko, Beloye Dvijeniye..., s. 187. 
562 Vladislav Goldin, a.g.e., s. 158. 
Andrey Burovski, a.g.e., s. 449. 
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Cephelerde başarılar alındıkça hükümet bölge genelinde seferberlik başlattı. 18-45 yaş arasındaki erkeklerin askere alınması kararı verildi. Fakat beklentiye rağmen bölge halkı seferberliğe sıcak bakmadı. Hatta cepheye öncelikle gönüllülerin gönderilmesini talep etti. “* Diğer yandan cephelerde başarılı operasyonlar sürdüğü esnada Ağustos sonlarında Arhangelsk'te gıda sıkıntısı ortaya çıktı. Fabrikalarda iş bırakma eylemleri yaşanırken, sol örgütlerin kışkırtmasıyla hükümet aleyhinde gösteriler düzenlendi. Akabinde savaşa son verilmesi çağrıları ve askeri mahkemelerin feshedilmesi talepleri dile getirildi. Hükumet zor duruma düştü. Savaş devam ederken yapılan gösterileri yasakladı, organizatörleri tutukladı. Dahası bölgede asayişin sağlanması ve müttefik ordularının her hangi bir sıkıntı yaşamadan ayrılmalarının sürmesi için daha sert adımlar atmaya karar verdi. O nedenle General Miller olağanüstü yetkilerle görevlendirildi. Tam da o sırada Arhangelsk”e, Aleksandr Kolçak'ın kuzey vilayetinde olağanüstü hâl ilan ederek General Miller'i askeri diktatör olarak atadığına dair bir telgraf ulaştı.”® Böylece hükümetin varlığı ortadan kalkmış oldu, General Miller tüm yetkilere haiz bölgenin tek sorumlusu hâline geldi.” 


Eylül ortalarında İngilizlerin Arhangelsk'ten tahliyesi başladı. Yalnız onlar ayrılırken daha önce bölgeye naklettikleri askeri teçhizatları da götürmek için gemilere yüklediler. Fazlalıkları ise biraraya toplayarak yaktılar, patlattılar yahut tahrip ettiler. General Miller ve askeri heyet, İngilizlerin yaptığına şaşırdı. 
Kışın yaklaşmakta olduğunu söyleyen Miller, İngilizlerden hiç olmazsa 15.000 
askeri paltoyu kendilerine bırakmalarını rica etti. İngiliz komutanlığı 2500 palto 
verebileceğini belirtti. Ancak ayrılırken sözünde durmadı, geriye sadece 500 
palto bıraktı.” Rus komuta heyeti, İngiliz komutanlığına cephanelikleri neden tahrip ettiklerini sorduğunda, kuzey vilayetinin bir süre sonra Bolşevikler tarafından işgal edileceği ve kendi silahlarının Kızıl güçlerin eline geçmesini istemedikleri yanıtını aldı.’ Böylece tahliyeler 27 Eylül'e kadar sürdü. O gün son İngiliz tahliye gemisi de Murmansk Limanı'ndan ayrıldı.” 
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Müttefiklerin ayrılması ile Arhangelsk Hükümeti yalnız kaldı. Bölgede silah fabrikaları yoktu, Kızıl Ordu ya karşı nasıl dayanabilecekleri belirsizdi. 
O güne kadar alınmış askeri başarılar, müttefiklerin açık desteği sayesinde olmuştu. Hükümet artık kendi başının çaresine bakmalıydı.”9 Oysa müttefiklerin gidişi ile beraber hükümet üyeleri endişe ve ümitsizliğe kapıldılar. 
General Miller bile müttefikler olmadan mücadelenin imkânsız olduğunu söyledi, Murmansk'a çekilmelerini önerdi.””! Fakat o günlerde Sovyet yönetiminin hem kuzey-batıdan hem de güneyden sıkıştırılması kuzey hükümetini biraz rahatlattı. Hatta Miller iki cepheden sıkıştırılan Bolşevikler üzerine operasyon için uygun zaman olduğunu düşündü. Fırsatı kaçırmak istemeyen general, orduya operasyon emri verdi. 29 Eylül'de harekete geçen kuzey ordusu, Murmansk'ın güneyindeki Seletsk ve Onega yönlerinde, Arhangelsk'in de doğusunda, Komi vilayetinde operasyonlar başlattı >” İlk zafer Onega civarında alındı. Ardından şiddetli çatışmalardan sonra şehir Bolşeviklerden kurtarıldı.” Doğuda ise Komi vilayetinin büyük bir kısmında kontrol sağlandı.” Ayni sıralarda güneydeki Dvin yönünde birkaç Bolşevik taarruzu püskürtüldü. Dolayısıyla operasyonlar ile Kasım sonlarına kadar yaklaşık 400 kilometrelik bir alan ele geçirilmiş oldu.”” 


Lakin cephe hattının genişliği, askeri teçhizatın yetersizliği ve kışın yaklaşması üzerine kuzey ordusunun ilerleyişi durdu. Diğer yandan Kolçak, Yudeniç ve Denikin cephelerinde muhaliflerin yenilgisi, kuzey cephesinde hayal kırıklığı ortaya çıkarttı. Bu arada Bolşevikler fırsatı kullanarak diğer cephelerdeki başarıları üzerinden kuzey ordusu askerlerine yönelik propagandaya başladılar. Nitekim onları savaştan vazgeçirmeğe ve kendilerine katılmaya çağırdılar. Böylece Miller'in askerleri arasında devrimci fikirler hızla yayıldı.” Bazı subaylar bile Bolşevik propagandasından etkilendi. Sonuçta cephelerde silahını bırakarak Kızıl Ordu'ya katılma olaylarına rastlanır oldu.” 
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Askerin moralden ve disiplinden düşmemesi için General Miller, Arahk'ta Dvin cephesinde taarruz emri verdi. Fakat beklenenin aksine ağır bir yenilgi aldı. Mağlubiyet moralleri bozarken ordunun komuta heyeti, sadece ele geçirilen bölgelerin savunması gerektiği kanısıyla yeni taarruz emirlerini yerine getirmedi. Bu arada Komi vilayetinde de Miller ordusu Kızıl Ordu taarruzları karşısında dayanamadı, geri çekilme başladı.” 


General Miller acil önlemler alması gerektiğine karar vererek İngiltere'den yardım talebinde bulunmak üzere Londra'ya bir temsilci gönderdi. Aynı zamanda Bolşeviklere karşı askeri işbirliği yapması amacıyla Finlandiya'ya çağrıda bulundu. Lakin tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Hatta Fin yönetimi Kuzey Ordusu askerlerinin Finlandiya topraklarına girişine bile yasak koydu j” 


General Miller'in ordusu zor günler geçirdiği bir sırada Sovyet yönetimi 6. Kızıl Ordu'yu askeri teçhizat ve seferberlikler ile takviye etti. Aralık 1919°а asker sayısı 17.410'a yükseldi. Petrograd cephesinden tecrübeli subaylar bölgeye sevkedildi. Hızlı hazırlık aşaması Ocak 1920”de tamamlanınca Sovyet yönetimi Kızıl Ordu'ya, Arhangelsk ile Onega bölgelerini kurtarmasını ve Murmansk demiryolunu tamamen kontrol altına alarak bölgeyi kuzey ordusundan temizlemesini emretti.“ Bunun üzerine 4 Şubat 1920'de Kızıl Ordu, Dvin bölgesinde operasyon başlattı. Ardından tüm cephedeki birliklere taarruz emri verildi. 


13-15 Şubat'ta Dvin cephesinde şiddetli çatışmalar meydana geldi. Kızıl Ordu'nun saldırılarına karşı koyamayan Miller ordusu mevzileri bırakarak kaçtı. Binlerce asker Bolşeviklere esir düstü 8! Bu sırada Sovyet yönetimi, saldırılara paralel olarak tüm bölge halkı ile Kuzey Ordusu askerlerine yönelik bir çağrı metni yayınladı. Metinde çatışmadan vazgeçecek askerlere normal hayat garantisi verildi, kimseye dokunulmayacağı söylendi. Karşı çıkanlara ise acınmayacağı tehdidi yapıldı. Bölge halkına da Sovyet yönetimine destek olması teklif edildi. ©? 
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Cephelerde yenilgiler üzerine Arhangelsk'te biraraya gelen Miller muhalifleri generalin istifasını talep ettiler. General Miller, talebin cephede durumu kötü yönde etkileyeceğini söyledi. Fakat buna rağmen muhalifler iktidarın baskıcı siyasetini, yasadışı tutuklamaları ve idamlarını eleştirerek Miller'in hükümeti bırakmasını istediler.** Dahası bazı muhalif delegeler gizlice Bolşevikler ile görüşmeler yapmaya başladılar. Bölge siyasi kriz ortamına sürüklendiği esnada 7 Şubat'ta Miller ordusunun 3. Alayı isyan başlattı. “ İsyancı askerler taşkınlıklar yaparak kendilerine yapılan tavsiyelere uymadılar. Bunun üzerine isyanı durdurmak adına 10 Şubat'ta hükümet üyeleri istifa etti. Siyasi kulislerde yeni bir hükümetin kurulacağı söylentileri dolaştı. 


Yeni hükümet 14 Şubat'ta kuruldu. Hükümet başkanlığı görevi yeniden Nikolay Çaykovski?ye verildi. Ancak onun bölgede bulunmamasından dolayı başkanlık doğal olarak yardımcısı seçilen Miller'e geçti.“ Yeni kabine ağırlıklı olarak sol üyelerden oluştu. Böylece Miller'in Eylül'den beri sürdürdüğü tek başına yönetim sona erdi. Arhangelsk'te siyasi kriz yaşandığı esnada, Kızıl Ordu Dvin'den doğruca kuzeye yönelik büyük saldırı başlattı. 
Şiddetli taarruzu Miller Ordusu'nun cephe hattını çöktürdü. Savaşı sürdürmek istemeyen kuzeyli binlerce asker Kızıl Ordu tarafına geçti.*7 Birkaç gün boyunca kilometrelerce ilerleme kaydeden Bolşevik güçler, Arhangelsk için tehdit oluşturmaya başladılar. Hâl böyle olunca General Miller ve komuta heyeti şehirde daha fazla kalmanın tehlikeli olacağına karar verdi. Ardından askeri erkân 19 Şubat'ta “Miniy” adlı denizaltı ile şehirden ayrılarak Murmansk'a doğru yola koyuldu. Böylece Arhangelsk 19 Şubat'tan itibaren Kızıl Ordu'nun eline geçti. Şehirden ayrılamayan kuzey ordusu askerlerinin geri kalanı kısmı Sovyet Hükümeti'ne teslim olmak zorunda kaldı.”** 


General Miller gemide yol alırken, muhalifleri Murmansk cephesindeki askerlere Arhangelsk'in düştüğünü haber verererek silah bırakmalarını talep 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ettiler. Diğer yandan Kızıl Ordu'nun kuzey bölgesine hâkim olmaya başlaması Murmansk'taki gizli Bolşevik örgütünü harekete geçirdi. Örgüt şehirdeki taraftarlarından süresiz gösteri başlatmasını istedi. Bunun üzerine kırmızı bayraklar taşıyan Bolşevik yanlısı asker ve işçiler Arhangelsk'ten kaçan hükumet aleyhinde gösteri yaptılar. Gösteriler isyana dönüştü. Hükümet güçleri isyancılara engel olamayınca Murmansk'ta yönetim devrimcilerin eline geçti.” General Miller Murmansk'taki durumu 21 Şubat'ta haber aldı. 
Oraya gitmenin doğru olmayacağına karar vererek gemininin Norveç'e gitmesini emretti. Böylece bindiği gemi 27 Şubat'ta Tromsö limanına vardı.” 


Murmansk'ta 13 Mart'ta Sovyet yönetimi tesis edildi.” Mağlup olan 


Miller askerlerinin bazıları Finlandiya'ya sığındı. Kendi rızasıyla teslim olacak subay ve askerlere hayat garantisi verildi.’ Oysa verilen sözler çabuk unutuldu. Nitekim teslim olan bazı asker ve subaylar anında infaz edilirken, bir kısımı da Moskova'daki Butırski Hapishanesi'ne gönderildi.”** Teslim olmayan askerlerden bazıları köyüne kaçarken, bazıları da Mart sonlarına kadar Sovyet yönetimine karşı gerilla savaşını sürdürdü.” 


Arhangelsk ve Murmansk'ın düşmesiyle 2 yıl boyunca Rusya'nın kuzeyinde süren Bolşevik karşıtı muhalif cephe çöktü. Müttefik askerlerinin ayrılması bölge hükümetinin hızlı çöküşüne neden oldu. Zaten halk müttefikleri işgalci olarak gördüğünden onlarla işbirliği yapan bölge hükümetine de yeteri desteği vermedi. Bolşeviklerin durumdan menfaat sağlaması ise çöküşü hızlandırdı. 


Büyük ümitlerle kuzey bölgesinde yönetimi ele alan General Miller de, tıpkı Aleksandr Kolçak, Nikolay Yudeniç ve Anton Denikin gibi 1920 başlarında kaybeden muhalif komutanlardan oldu. Arhangelks'ten kaçtıktan sonra Norveç'e çıktı. Birkaç ay orada kaldıktan sonra Paris'e gitti. Orada Rus muhalefeti organizasyonu üyesi oldu. 1937'de Sovyet istihbarat örgütü tarafından Moskova'ya kaçırıldı ve 2 yıl kadar Lyubyanka Hapishanesi'nde kaldı. 
Mayıs 1939”da kurşuna dizilerek idam edildi.’ 
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1920:BOLŞEVİKLERİN ZAFER YILI 


4.1. GENERAL DENİKİN'İN MAĞLUBİYETİ 


General Denikin'in ordusu, 1919*un yazında başlattığı Moskova Operasyonu ile Don Vilayeti'nin kuzeyinde büyük başarılar elde etmeği başarmış, Ekim başlarında Moskova'ya 250 kilometreye kadar yaklaşmıştı. Lakin daha fazla lerleyememiş, askerin yorgunluğu, yedeklerin eksikliği, silahların yetersizliği ve en önemlisi cephe gerisinde çıkan isyanların etkisiyle harekat durmuştu. Rakibi Sovyet yönemi ise durumu fırsata çevirmiş, büyük seferberlik başlatmış, diğer cephelerden sevkettiği askeri birliklerle taarruza geçmiş ve Gönüllü Ordu'yu Oryol'dan püskürtmüştü. Akabinde ise savunma hattı çöken Gönüllü Ordu'yu hem Ukrayna'da, hem de Don'un kuzeyinde sıkıştırmış, 1919 yılının sonlarına kadar aktif operasyonlar ile Denikin ordusunu geri çekilmeğe mecbur bırakmıştı. 


1920 yılının ilk günlerinden itibaren Kızıl Ordu, Güney Cephesi'nde 
yeniden aktifleşti. Sovyet yönetimi ordularına Rostov ve Novoçerkassk'ı ele geçirmesi talimatı verdi. Aynı zamanda süvari birliklerine hızla Mariopul-Taganrok yönünde ilerleyerek Denikin ordusunun Kırım'a geçmesine engel 
olunması emredildi.' Emri alan Kızıl Ordu birlikleri büyük taarruz başlattı. 7 
Ocak'ta Gönüllü Ordu'nun eski karargâh merkezi olan Taganrok şehri ele geçirildi.? Taganrok*un hemen ardından Novoçerkassk ve Rostov şehirleri uğrunda çatışmalar başladı.? Bu sırada Kızıl Ordu ile birlikte hareket eden Semyon Budyonnıy komutasındaki I. Süvari Ordusu, Gönüllü Ordu'ya ağır kayıplar verdirdi. Denikin ordularının dayanacak gücü kalmamıştı. Rostov uğrunda çatışmalar 3 gün boyunca devam etti. Sonunda direnmekten vazgeçen Denikin güçleri Rostov'dan ayrıldı.* Aynı gün Taganrok da düştü. Kızıl Ordu mutluydu; zira bir gün içinde bölgenin iki mühim şehrini ele geçirmişti. Derhâl Bolşevik önderi Lenin'e bir telgraf göndererek durumu haber verdiler. 


Rostov ve Taganrok'un hızlı düşüşüne sebep, Don askerlerinin mevzilerden çekilmesi oldu. General Denikin başından beri Kazakları yalnız birakmak istememişti. Fakat Kazakların mevzileri terketmesi onu derinden sarstı. Her iki şehrin düşmesinden sonra Gönüllü Ordu, Don Nehri'nin güneyine geçti, yeni mevzilerde konuşlandı. 


Yenilgiler alındığı bir dönemde Kuban ve Don Kazakları, yeniden bağımsızlık tartışmaları başlattı. General Denikin'in canı çok sıkıldı. Lakin tartışmalara engel olamadı. Onun güçsüzlüğü ayrılık yanlılarına cesaret verdi. Nitekim 5 Ocak 1920'de Yekaterinodar?da biraraya gelen Don, Kuban ve Terek Kazakları, General Denikin ile aralarında daha önce yapılan sözleşmenin geçersiz olduğunu açıkladılar. Ayrıca her üç bölge halkından oluşan orduların vilayet dışına çıkmayarak sadece kendi bölgelerini savunacaklarını belirttiler ve Denikin'e “Vahit ve Bölünmez Rusya” politikasından vazgeçmesi çağrısında bulundular.” 


Vücut artık kangren olmuştu. Açılan yaralar kapanmıyor, sorunlar bir birini takip ederken yıkılan ağacı baltalamak için fırsat kollayanlar yine ortaya çıkmıştı. Ama her şeye rağmen sorunu çözmek üzere bir girişim daha yapmaya karar veren General Denikin, 12 Ocak'ta Tihoretski İstasyonu'na giderek Don ve Kuban'ın temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantı hayli tartışmalı geçti. Buna rağmen görüşmeden bir kez daha ortak hareket etme kararı çıktı. Don Ordusu'nun Novoçerkassk, Gönüllü Ordu'nun da Rostov'a taarruz yapması konusunda uzlaşıldı.” 


Denikin güçleri hazırlıklar yaparken Kızıl Ordu onlardan önce davranarak güney yönünde şiddetli bir saldırı başlattı. Don Ordusu komutanı General Sidorin güçlükle de olsa Semyon Budyonnıy komutasındaki süvarilerin desteklediği saldırıyı püskürttü. Gönüllü Ordu komutanı Kutepov da Bolşevik güçlerin taarruzunu durdurmayı başardı. Akabinde karşı atağa başlayan Gönüllü Ordu, Bolşevik güçleri Don ve Manıç Nehirlerinin kuzeyine kovdu.3 Alınan zaferler, uzun zaman sonra Denikin cephesinde yüzleri güldürdü. Zaferlerin heyecanına kapılan General Denikin, 8 Şubat'ta tüm cephe boyunca saldırı emri verdi. Gönüllü Ordu askerleri özveriyle ileri atıldılar. 
20 Şubat'ta Kızıl Ordu Rostov'da ağır yenilgiye uğratıldı. Şehir yeniden 
Denikin güçlerinin eline geçti.” Fakat başarı devam ettirilemedi. Denikin güçleri şehirde sadece birkaç gün tutunabildiler. Zira 22 Şubat'ta Semyon Budyonnıy komutasındaki süvariler Gönüllü Ordu'nun cephe gerisine sarkarak Tihoretski İstasyonu'na 60 kilometre mesafede Kuban Kolordusu'nu bozguna uğrattılar.” Yaklaşık 4500 Kazak askeri esir alındı. Cephe gerisinde ortaya çıkan Bolşevik tehdidi Kazak askerlerini korkuttu. Bunun üzerine Don Kazakları kuzey cephesindeki mevzileri bırakarak kaçtılar. 


Kazak askerlerinin toplu şekilde cepheyi terketmesi Gönüllü Ordu komuta heyetini hayal kırıklığına uğrattı. Yeniden kazanılan zaferlerin de bir anlamı kalmadı. Savaşın kazanılacağına olan ümit tamamen kayboldu. Bu sırada Kuban Süvari Birliği komutanı General Andrey Şkuro, Denikin'e bir rapor yazarak savaşı kaybettiklerini itiraf etti.'' Onun raporu Denikin karargâhında tartışmaları daha da alevlendirdi. General Denikin, yenilgi nedeniyle Kuban Kazaklarını suçladı. Kazaklardan destek istediğini yineledi, aksi hâlde ordusunu da alarak Kırım'a gideceğini söyleyerek tehditler savurdu. !? 


İç tartışmalar sürerken, Baron Vrangel alınan yenilgiler nedeniyle General Denikin'i suçladı. Üstelik genç subaylar arasında yaptığı propaganda ile Denikin'in başkomutanlığını tartışmaya açtı. Böylece iki general arasındaki ilişkileri bitme noktasına geldi." Lakin Baron Vrangel kendi iradesine göre değil, müttefik devletlerin verdiği cesaretle konuşmaktaydı. Zira bir süredir müttefikler cephelerde alınan yenilgilerden dolayı General Denikin'in beklentilere cevap vermediği kanısına varmışlardı. O yüzden ona yar- 


Pyotr Mahrov, a.g.e., s. 122. 

İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 548. 

“Razbili Korpus”, Derevenskaya Kommuna, 27 Fevralya 1920, s. 1; Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Веһ уе Generalı..., s. 255. 

“Konets Şkuro-Denikin”, Derevenskaya Kommuna, 27 Fevralya 1920, s. 1. 
“Denikin Í Kazaki”, Boevaya Pravda, 25 Fevralya 1920, s. 1. 

Bentsion Volfson, Konefs Avantyurı Barona Vrangel ya, Simferapol 1940, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Krımskoy ASSR, s. 7. 
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dımı kesmiş, yerine yeni birini aramaya başlamışlardı. Genç Baron Vrangel, onların dikkatini çekmişti. Aslında General Denikin'in tüm olup bitenlerden haberdardı. Çünkü konuyla ilgili basında haberler bile çıkmıştı.'* 


Baron Vrangel'in itirazlarını kışkırtıcı bulan General Denikin, daha fazla sabır göstermek istemedi ve onu Gönüllü Ordu?dan uzaklaştırmak kararına geldi. Baron Vrangel haberi duyunca çok kırıldı. Denikin'e bir mektup yazarak, rakip görülmesinden dolayı suçlandığını ancak bunu hak etmediğini söyledi. Sonra da ordudan ayrıldığını açıkladı.'” 27 Ocak'ta istifa dilekçesi Denikin karargâhına sunarak ailesinin bulunduğu Kırım?daki yazlığına gitti. 


Fakat General Denikin onun Kırım'da bulunmasına da itiraz etti, Gönüllü Ordu'ya ait bölgeden tamamen ayrılmasını istedi. Hâl böyle olunca Baron Vrangel İstanbul'a gitmeğe karar verdi.'9 General Denikin'in kararına oldukça tepkiliydi. Son kez mektup yazarak onu iktidar hırslısı olmakla ve çevresindeki yalancıların esiri durumuna düşerek gururuna kapılmakla suçladı.'” General Denikin, mektuba sinirlendi. Derhâl ona yazarak, “İddianız gerçeği yansıtmıyor. Hatta kendiniz bile söylediklerinize inanmıyorsunuz. 
Oysa aslında iktidarı zayıflatmak ve çöktürmek için bizzat siz elinizden gelen her şeyi yaptınız. Tanrı bu nedenle sizi affetsin.” diye cevap verdi.'* 


Gerek iç tartışmalar, gerekse de cephelerde alınan yenilgiler muhalif cepheyi her geçen gün yıpratmaya devam etti. Bolşevikler ise güçlerine güç katarak hem Don, hem Kuban, hem de Kafkasya'da yeni tehditler ortaya çıkarttı. Bu kapsamda Kızıl Ordu'ya takviyeler yapıldı. İdeolojik ve stratejik çalışmalar bir süre sonra tamamlandı. Şubat sonlarından itibaren Kızıl Ordu'nun yeni topyekün saldırısı başladı. Denikin güçleri saldırıları durduramayınca, 4 Mart 1920'de Kuban ve Laba Nehirlerinin güneyine geçme talimatı aldı.'? Önce Kuban Nehri'nde savunma hatları oluşturulmaya çalışıldı. 
Lakin rakibin saldırıları şiddetli olduğundan orada da fazla tutunulamadı.” 
Morali bozuk muhalif askerler mevzileri terketmeğe başladılar. Büyük geri 


M “Na Mesto Denikina”, Boevaya Pravda, 13 Fevralya 1920, s. 3. 

15 Svetlana Uturgauri, Boğazdaki Beyaz Ruslar 1919-1929, İstanbul 2015, Tarihci Kitabevi, s. 40; Sergey Kisin, a.g.e., s. 394. 

Pyotr Mahrov, a.g.e., s. 153. 

Svetlana Uturgauri, a.g.e., s. 41. 
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Georgiy İppolitov, a.g.e., s. 421. 

Evan Mawdsley, a.g.e., s. 223. 
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çekilme yaşandı. bu sırada onları takip eden Bolşevik güçler doğruca Kuban'ın merkezi Yekaterinodar üzerine saldırdılar. Kızıl güçlere Tihoretski İstasyonu civarında engel olunmak istendi. Fakat yine yenilgi alındı. Böylece Kızıl Ordu için Yekaterinodar yolu açıldı.?' 17 Martta Kızıl Ordu Yekaterinodar?a girdi. Şehrin savunmasını üstlenmiş yaklaşık 20.000 Gönüllü Ordu askeri Bolşeviklere esir düştü.” 22 Mart'ta ise Maykop aynı kaderi yaşadı; Denikin güçlerini püskürten Kızıl Ordu şehri konrtol altına aldı.? 


Her iki şehrin düşmesi ile Gönüllü Ordu'nun bölgede hareket yönü kalmadı. Disiplini tamamen kaybeden orduların genelkarargâhla bağlantısı koptu.” 
Hâl böyle tüm orduları Kırım'a geçmek için can havliyle Novorossiysk limanına çekildi. Birkaç gün içinde limana 9000 Gönüllü Ordu askeri ile 20.000 Kuban ve 50.000 Don Kazak’: toplandı. Fakat limanda tahliye için gemiler az idi. 
Duruma çözüm arayan General Denikin, İngiliz generali Herbert Holman”dan askerleri taşımak için Sevastopol”'de bulunan Rus Donanmasına ait gemilerden birkaçını talep etti. Fakat İngiliz generali kömürün olmadığını gerekçe göstererek talebi reddetti.?” Bu bilginin şehre yayılması limandakileri panikletti. Zira hiç kimse Bolşevik ordusunun nasıl davranacağını bilemezdi. 


Aslında muhtemel bir felaketi önceden tahmin eden General Denikin bir süre öncesinden orduyu kurtarmak adına bazı devletler nezdinde girişimler başlatmıştı. Bu bağlamda Romanya makamlarından Ukrayna'daki Gönüllü Ordu birliklerinin ülkesinden geçişine izin verilmesini istenmişti. Fakat Romanya resmi şekilde teklife itirazını bildirmişti.” Buna benzer bir teklif de Gürcistan'a da yapıldı. Fakat Gürcü makamları da teklifi geri çevirdi.?” 
Dolayısıyla ordu için Novorossiysk”'ten başka kurtuluş yolu kalmamıştı. 


Novorossiysk'ten Kırım'a tahliye başladığı zaman gemilere binebilmek için insanlar bir biriyle kavga etti.” Askerler ile beraber Bolşeviklerden korkan binlerce insan da Kırım'a gitmek için çırpındı. Dolan gemiler Kırım'ın 


“Gromim Denikina”, Derevenskaya Kommuna, 14 Marta 1920, s. 1. 
“Yekaterinodar Naş”, Derevenskaya Kommuna, 20 Marta 1920, s.1. 

İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 4, s. 299. 
“Zanyali Maykop”, Derevenskaya Kommuna, 27 Marta 1920, s. 1. 
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yolunu tuttu. Gemilerin geride kalanları almak üzere dönmesi kararlaştırı!- misti. Lakin Kızıl Ordu 27 Mart'ta Novorossiyk'e girince bu mümkün olmadı.” Bolşevik güçlerinin şehre girmesinden bir gün önce, Novorossiysk Limanı'ndan son ayrılan gemi, General Denikin ile karargâhı ve komutanlarını taşıyan Yüzbaşı Sajen destroyeri oldu. Mağlup Denikin “Vahit ve Bölünmez Rusya”sı”nı geride bırakarak 26 Mart'ta Kırım?ın yolunu tuttu.” 


Novorossiysk'te kalan askerlerin bir kısmı Bolşeviklere gönüllü teslim oldu, on binlercesi ise esir alındı.” Gemilere binmek için yer bulamayan ve kıyıda kalan Drozdovski Birliği, bir süre Bolşevik ordularıyla çatıştıktan sonra dağıldı. Tahliye sırasında gemilere binemeyen 5000 civarındaki Kuban askeri, önce Gürcistan'a geçti. Oradan ise Kırım'a ulaşmayı başardı.” 
Böylece Kırım'a çıkan muhalif asker sayısı 25.000 kadar oldu. Bölgedeki diğer muhalifler askeri birlikler de General Denikin'in komutası altına girdi. 
Bunun üzerine Kırım'daki Gönüllü Ordu'nun sayısı 35.000-40.000 akere kadar yükseldi.” 


Kızıl Ordu Novorossiyski ele geçirdikten sonra bölgede kalan muhalif güçler üzerine operasyon başlattı. Bu bağlamda Kuzey Kafkasya'ya yöneldi, oradaki Denikin güçleri ile çatışmalara girdi. Fakat hiç beklemediği şekilde direnişle karşılaştı. Buna rağmen yerel gerillaların yardımıyla muhalif askerleri yenmeği başardı. Petrovsk şehri Bolşevik güçleri tarafından alınınca, muhalif askerlerin direnişi kırıldı.“ Nitekim sonrasında Derbent ve Temurhanşura şehirleri de Kızıl Ordu tarafından kurtarıldı.” 2 Nisan'da Kafkasya Cephesi Askeri Devrim Komitesi başkanı Grigori Orconikidze’? Bolşevik 


1 “Vzyat Novorossiysk”, Boevaya Pravda, 27 Marta 1920, s. 1; “Novorossiysk Naş”, 

Derevenskaya Kommuna, 27 Marta 1920, s. 1. 

Sergey Kisin, a.g.e., s. 408. 

“Na Pogibelnom Diya Denikina Kavkaze”, Derevenskaya Kommuna, 30 Marta 

1920, s. 1; Nikolay Starikov, a.g.e., s. 127. 

“Belıye V Krımu”, Derevenskaya Kommuna, 2 Aprelya 1920, s. 2; Andrey Zubov, 

a.g.e., s. 896. 

Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujennıye Silı..., Tom 5, s. 352; Georgiy 

İppolitov, a.g.e., s. 422. 

“Vzyatiye Petrovska”, Boevaya Pravda, 1 Aprelya 1920, s. 3. 

37 “Derbent Krasnıy”, Derevenskaya Kommuna, 2 Aprelya 1920, s. 1; “Krasnıye 
Povstantsı У Derbente”, Boevaya Pravda, 2 Aprelya 1920, s. 1; “Operativnaya Svodka Ot 2 Aprelya”, Krasnıy Ural, 4 Aprelya 1920, s. 1. 

38 Grigori Konstantinoviç Orconikidze (1886-1937), Gürcü asıllı Sovyet devlet adamı 
olan Orconikidze, 1905-1907 yılları arasında Güney Kafkasya'da devrimci faaliyetlerde bulundu. 1905'te tutuklandı, kefaletle serbest kalınca Almanya'ya gitti. 
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önderi Lenin'e mektup göndererek tüm Kuzey Kafkasya, Terek, Kuban ve Dağıstan'ın muhalif askerlerden temizlendiğini haber verdi.” 


Kızıl Ordu Hazar ile Karadeniz arasındaki bölgede operasyonlarını sürdürürken, Kırım'a çıkan Anton Denikin karargâhıyla beraber Feodosiya şehrine yerleşti. * Ordusunu yeniden yapılandırarak Kırım, Gönüllü ve Don Orduları diye üç kısma ayırdı. Bütün ordulara neyin pahasına olursa olsun Kırım'ı savunmalar talimatı verildi.” Fakat ordu kadar General Denikin de moral ve fiziki açıdan bitkin, yorgundu. Don, Kuban ve Kafkasya'nın kaybı, alınan yenilgiler, komutan ve subayların başarısızlığı muhalif cephede özgüven noktasında ciddi sıkıntılar ortaya çıkarmıştı.” 


Kırım, muhalif cephe için yeni bir sayfa açılması adına uygun bir yerdi. 
Fakat artık hem müttefik devletler, hem de komutanların büyük çoğunluğu yeni sayfada General Denikin'i komutan olarak görmek istemedi. Bu arada İngiltere, Denikin ile Bolşevikler arasında arabuluculuk önerisi yaptı.” Lakin öneri Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin tarafından reddedildi. Çiçerin verdiği yanıtta, Denikin güçlerini tam olarak mağlup edinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini, İngiltere ile yeni bir sayfa açmak için ise her zaman hazır olduklarını aktardı.” 


İngiltere'nin arabuluculuk girişimi akamete uğradı. Bu sırada muhalif cephedeki genç subaylar, mağlubiyet nedeniyle Denikin'i suçlu gördükle- 


1907'de geri döndü, Bakü'de devrimci çalışmalar yaptı. 1909-1910°аа İran'da bulundu. 1912'de tekrar tutuklanarak Sibirya'ya sürgüne gönderildi. Ekim Devriminde aktif rol aldı, İç Savaş yıllarında Kızıl Ordu cephelerinde önemli görevler üstlendi. 1918'de Tsaritsın şehrinin savunmasını organize etti. Oryol'un, Donbass”ın, Harkow'un Denikin ordusundan kurtarılmasında mühim rol oynadı. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın Kızıl Ordu tarafından işgal faaliyetlerine katıldı. 1922-1926 yılları arasında Kuzey Kafkasya Bölge Komünist Partisi sekreteri olarak görev yaptı. 1926'da Politbüro üyeliğine aday oldu. 1930'da üye seçildi. 
1937'de intihar ederek hayatına son verdi. Bkz: “Orconikidze, Grigoriy Konstantinoviç”, SİZE, Tom 10, Moskva 1967, s. 600-601. 
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rinden 29 Mart'ta Feodisiya'da Yakov Slaşev” önderliğinde biraraya gelerek onun görevden ayrılmasını istediler. Toplantıda bulunan Denikin’in en yakın komutanlarından Aleksandr Kutepov, ordunun artık ona olan güveni- nin kaybolduğunu iletti.” 


Hal böyle olunca yalnız kaldığını anlayan General Denikin, Gönüllü Ordu'nun yeni başkomutanını belirlemek vaktinin geldiğini düşündü. Bu nedenle 2 Nisan'da tüm ordu komutanlarını Sevastopol'de düzenlenecek olağanüstü askeri konsey toplantısına çağırdı.” Çağrılan komutanlar arasında bir süre önce ordudan uzaklaştırılmış Baron Vrangel de vardı.” Söz konusu tarihte toplantı General Abram Dragomirov önderliğinde başladı. General Denikin, Feodosiya'da kalmayı tercih ederek toplantıya katılmadı. Dragomirov'a bir mektup yollayarak askeri konseyin iktidarın devredilebileceği bir ismi belirlemesini istedi. Toplantı hayli tartışmalı geçti. Başkomutanlık için birkaç isim ortaya atıldı. Ancak hiçbirisi üzerinde uzlaşı sağlanamadı. 


3 Nisan'da Baron Vrangel “Hint İmparatoru” isimli İngiliz gemisiyle 
Sevastopol'e ulaştı. Derhâl toplantı yapılan salona giderek bazı subaylarla görüştü. Onlarla nasıl adım atmaları hususunda istişare yaptı. O sırada salonda bulunan bazı subaylar, başkomutan adayı olarak onun ismini ortaya attılar. Fakat bunun için atama kararı gerekirdi. Bu bağlamda General Denikin'e müracaat edildi. Subayların müracaatına kayıtsız kalmayan Denikin, Baron Vrangel'i ordunun başkomutanlığı görevine resmen atadı.” Vrangelin başkomutan olmasından sonra ordu, Güney Rusya Orduları diye ad- 


4 Yakov Aleksandroviç Slaşev (1885-1929), 1905'te Pavlov?da askeri okuldan mezun 

olduktan sonra 1911'de Genelkarargâha bağlı Nikolayevski Akademisi'ni bitirdi. I. 

Dünya Harbi'ne katıldı, 5 kez yara aldı. Ekim Devrimi'nden sonra Mineralnı Мой! 

şehrinde Gönüllü Ordu birlikleri tesis etti. 1919°da General Denikin'in ordusunda 5. 

Piyade Tümeni, sonra 4. Piyade Tümeni komutanlığında bulundu. Kırım'daki Perekop Geçidi'nin savunmasını üstlenerek Kızıl Ordu'nun yarımadaya müdahelesine 

engel oldu. Gönüllü Ordu'ya bağlı II. Kolordu'nun komutanı oldu. Ağustos 1920'de 

Vrangel tarafından görevden alındı. Kasım 1920'de Kırım'dan ayrıldı. Ancak 1 yıl 

sonra Rusya'ya geri döndü. 1929'da öldürüldü. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 547. 

Andrey Burovski, a.g.e., s. 452. 
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4 Anton Denikin, Oçerki Russkoy Smutı: Voorujenniye Sili..., Tom 5, s. 356. 
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landırıldı. Yeni görevini kabul eden Baron Vrangel bir açıklama yaparak Güney Rusya Ordularının başkomutanlığı görevine getirildiğini söyledi ve herkesten destek beklediğini belirtti. Ardından kendisinin yalnız bırakılmamasına dikkat çekerek, “Görevimi yaparken bütün dürüst Rus evlatlarını yanımda görmek istiyor, bana destek olmaya çağırıyorum. Tanrının yardımına inanarak görevimize başlıyoruz.” diye konuştu.” 


Pyotr Vrangel'in Güney Rusya Orduları başkomutanlığı görevine başlamasından sonra General Anton Denikin 4 Nisan'da Kırım'ı terkederek İstanbul'a gitti.” Orada İngiliz koruması altında bir süre yaşadıktan sonra ailesiyle beraber İngiltere'ye iltica etti * 1926 yılında önce Paris'e, II. Dünya Savaşı'nın bitmesi üzerine de Amerika'ya taşındı. 1947'de ABD'nin Michigan eyaletinde hayatını kaybetti.” 


General Denikin de tüm beklentilere rağmen askeri başarısızlığa uğradı. 
Müttefik devletlerin yardımını aldığı dönemde büyük başarılara imza attı. 
Özellikle Tsaritsın?ı ele geçirmesi mücadelesinin ayrı bir sayfası oldu. Orada verdiği kararla Moskova Operasyonu'nu başlattı. Lakin gerek cephe hattının fazlasıyla genişliği gerekse de arka cephede iyi organize olamaması başladığı savaşı kaybetmesiyle sonuçlandı. 


Diğer muhalif cepheler gibi General Denikin'in de rakibi Bolşevikler karşısındaki zaafı, topluma belli bir ideoloji verememesi oldu. Eski Çarlık rejiminin ihyası ise insanlar için bir yenilik olarak görünmedi. Diğer yandan köylünün toprak isteğine olumlu yanıt vermemesi ve çözümü Sovyet Hükümeti'nin devrilmesinden sonraya bırakması mücadelesinin toplumsal desteğine zarar verdi. Bu arada Don, Kuban ve Kafkasya gibi ayrılık yanlısı bölgelerde, “Vahit ve Bölünmez Rusya” fikrini şiddetli şekilde dayatmaya çalışması bölge halkı ile arasında bütünlüğe engel oldu. Hâliyle, sahip olduğu bölgede ona olan güven sarsıldı. Önce Kazaklar onu terketti. Ardından ordusundaki generaller iç muhalefeti başlattı. Genç Baron Vrangel'in çıkışları ise onun gücüne darbe indirdi. 


Vladimir Kravçenko, a.g.e., Tom II, s. 18. 
Konets Denikinşinı”, Boevaya Pravda, 17 Aprelya 1920, s. 1; “Denikin Ойга”, 
Krasnaya Gazeta, 9 Aprelya 1920, s. 1; “Denikin Spasayetsya”, Krasnıy Ural, 10 
Aprelya 1920, s. 1. 
“Denikin V Londone”, Boevaya Pravda, 29 Aprelya 1920, s. 2. 
Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 166. 
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Hâlbuki Bolşevikler onun “Vahit ve Bölünmez Rusya” fikrine karşın Kazaklara özgürlük vaadinde bulunarak bölge halkını yanlarına çekmeği başardılar. Ayrıca köylüyle toprağı, işçiye ise fabrikaları vadederek Denikin ile toplum arasında uçurum oluşturdular. Dahası bölgelere propagandacılar göndererek muhalif cepheyi isyanlarla karıştırdılar. General Denikin isyanları bastırmak için sert önlemler almak zorunda kaldı. Ancak bu kez müttefikler tarafından sertlik yanlısı gibi görülerek eleştirildi. Dolayısıyla zaman geçtikçe Denikin yalnız kaldığını anlamaya başladı. Sonuçta tıpkı Sibirya'da olduğu gibi kısa sürede aldığı zaferler, ani çözülmeye ve panik havasında geri çekilmeye yol açtı. Böylece ağır mağlubiyetten kurtulamadı. Önce hükümeti çöktü, ardından Kırım'da bile tutunamadı. Kendi oluşturduğu ordusunu ve ülkesini terkederek mücadelesinden çekildi. 


4. 2. GÜNEY RUSYA ORDULARI BAŞKOMUTANI BARON 
PYOTR VRANGEL'İN BOLŞEVİK KARŞITI 
HÜKÜMETİ 

Anton Denikin'in Sovyet Hükümeti'ne karşı mücadeleden vazgeçmesi 

üzerine, 1920°е savaş meydanında Bolşevikleri tehdit eden en tehlikeli isim olarak Baron Pyotr Vrangel kaldı. Fakat o da Bolşevik güçlere karşı sadece 


birkaç ay dayanabildi. Nitekim 1920'nin sonbaharında aldığı ağır yenilgiden sonra müttefik devletlerin gemisiyle Rusya*dan kaçmak zorunda kaldı. 


Oldukça başarılı bir askeri geçmişe sahip olan Baron Vrangel, Şubat Devrimi'nden önce Romanya cephesinde bulunan Ussuriya I. Süvari Tümeni'nin komutanı idi. Ekim Devrimi'nden sonra Kırım'a giderek ailesiyle Yalta’da yaşamaya başladı. Ocak 1918'de Bolşevikler tarafından tutuklandı. 
Askeri mahkeme Vrangel*i suçsuz bularak serbest bıraktı.” Ardından Kiyev'de bulunan baron, Eylül 1918'de General Anton Denikin'in Gönüllü Ordusu”una katılarak Süvari Tümeni komutanlığına getirildi. Baron Vrangel, İngiliz Hükümeti'nin General Denikin'i gözden çıkarmasından sonra Kırım'a davet edilerek Gönüllü Ordu başkomutanlığına tayin edildi.” 


Pavel Milyukov, Rossiya Na Perelome, Tom 2, s. 195. 

37 Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Вейуе Generalı..., s. 279. 

58 Miron Volfson, Konets Avantyurı Barona Vrangelya, Simferapol 1940, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Krımskoy ASSR, s. 4-6. 
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1920:Bolşeviklerin Zafer Yılı 


General Vrangel görevi devraldıktan hemen sonra, 6 Nisan'da Sevastopol”deki Nahkimov Meydanı'nda ilk kez ordusunun önüne çıkarak bir konuşma yaptı. Yapmak istediklerini anlattı, “En zor dönemde sizlere komutan olmak üzere çağrıldım. Hiç vakit kaybetmeden çağrıya uydum ve geldim. 
Çok emin olarak söyleyebilirim ki Rusya henüz ölmemiştir. Onu özgür ve mutlu olarak göreceğimiz günler yakındır. Ordumuzu içinde bulunduğu ağır durumdan kurtarmak için Tanrımın bana akıl ve güç vereceğine inanıyorum.” dedi.” 


Vrangel birkaç gün sonra Kırımın bazı şehirlerini dolaşarak toplumun ve ordunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Ordunun içinde bulunduğu kötü durumu kendi gözleriyle gördü. Gerçekten de muhalif ordunun durumu içler acısıydı. Genel olarak orduda silah ve cephanelik sıkıntısı vardı. Hele Don ve Kuban Ordularında sıkıntıların boyutu çok daha büyüktü.“' Süvari birlikleri atsız kalmıştı. Diğer yandan orduda disiplin tamamen kaybolmuştu. 
Simferapol civarında konuşlanmış askerler disiplinden kopmuştu. Genellikle ise tüm askerler Kırım’da adeta moralsiz yığınlar oluşturmuştu.” Yarımada aynı zamanda sivil mültecilerle dolmuştu. Yiyecek sıkıntısı çeken mülteciler bir de bulaşıcı hastalıklarla boğuşmaktaydı.“ Gerçi çoğu Rusya'dan ayrılmak niyetindeydi ama Karadeniz Donanmasına ait gemilerin kömürü ve yakıtının olmaması tahliyeye engel çıkartmıştı.“ 


Ordunun ağır durumda olmasının en önemli sebebi, Kırım'ın ekonomik olarak kötü durumda olmasıydı. Çatışmalar bölgede zıraati ve sanayiyi mahvetmişti. Dolayısıyla fiyatlar yükselmiş, temel ihtiyaçlar karşılanmaz ve bulunamaz hâle gelmişti. Zaten yarımada her taraftan sularla çevriliydi. Ana kara olan Ukrayna ile 4 kilometrelik Perekop Geçidi ve daracık Arabat Beli vasıtasıyla bağlantısı vardı. Hâliyle maddi yoklukların had safhada olduğu 


5 Georgiy Nemiroviç Dançenko, V Krımu Pri Vrangel: Faktı İ hogi, Berlin 1922, 


Tipografiya R. Oldenburg, s. 11-12; Nikolay Ross, Vrangel V Krımu, Frankfurt 1982, Possev-Verlag, s. 21-22. 

Miron Volfson, a.g.e., s. 19. 

Yakov Slaşov Krımskiy, Belıy Kırım 1920 G.: Memuarı Í Dokumenti, Moskva 1990, İzdatelstvo Nauka, s. 79. 

“Naçalo Vrangelevşinı”, Krasnıy Arhiv, Tom 2, Vıpusk 21, Moskva 1927, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 174. 

“Otçayannoye Polojeniye Belıh У Krımu”, Boevaya Pravda, 14 Aprelya 1920, s. 1. 
Valentina Blagova, Sergey Sapojnikov, Baronı Vrangeli: Vospominaniya, Moskva 2006, İzdatelstvo Tsentrpoligraf, s. 434-435. 
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Kınm’da daha fazla kalmak Vrangel için büyük bir riskti. Ancak Perekop’tan geçilerek Güney Ukrayna’ya girilmesi hâlinde, hem Kırım halkının hem de ordunun kurtuluşu mümkündü. Çünkü Güney Ukrayna ve Tavriya Eyaleti zengin buğday merkezi idi. Hatta sadece Ukrayna’nın ihtiyacını karşılamanın dışında, arta kalan buğday yurt dışına bile gönderiliyordu.“ Bu yüzden zengin Ukrayna'ya sahip olmak Baron Vrangel'in öncelikli hedefi oldu. Güney Ukrayna'ya girerek Kırım'daki ekonomik sıkıntıları hafifletmeyi planladı. Planını uygulama esnasında, Ukrayna'da ve Don Vilayeti'nde Bolşevikler aleyhine isyanlar çıkarabileceğini de tahmin etti.*“ 


Kuşkusuz Pyotr Vrangel, Kırım'ın yetersiz kaynaklarına güvenerek Bolşevikler karşısında dayanamazdı. Dış desteğe kesinlikle ihtiyacı vardı. 
Lakin artık İç Savaş'ın gereksiz olduğuna inanmış İngiltere, destek sağlamak istemediği gibi, Vrangel'i Bolşevikler ile barıştırmaya çalıştı. Bu bağlamda 14 Nisan'da İngiltere Dışişleri Bakanı George Curzon, ABD ve Fransa'nın olumlu görüşünü alarak Sovyet Hükümeti'ne muhaliflerin affedilmesi ve barış görüşmelerine başlanması çağrısında bulundu.“” O günlerde Polonya ile savaşmakta olan Sovyet Hükümeti, çağrıyı makul karşıladı, iki cephede savaşmanın zor olduğuna kanaat getirerek İngiltere?ye hazır olduğunu açıkladı.“ 


Ancak Vrangel barışa karşı çıktı. İngiltere Hükümeti'ne gönderdiği telgrafta silah bırakmak ve barış yapmak için henüz çok erken olduğunu belirtti. Silahı bırakırsa güç devşirmiş Bolşeviklerin ordusunu yok edeceğini ileri sürdü ve zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Vrangel'in yanıtından haberdar olan Bolşevikler, onu barış masasına çekmek için 16 Nisan'da Kırım Yarımadası'na doğru operasyon başlattı. Lakin Vrangel'in ordusu zor da olsa Kızıl Ordu taarruzunu durdurdu. Hâl böyle olunca İngiltere Hükümeti, Sovyet yönetimine Vrangel ordusuna saldırmaktan vazgeçmesini, aksi hâlde savaş gemileriyle Kızıl Ordu taarruzlarına engel olacağını söyledi.” 
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Georgiy Nemiroviç Dançenko, a.g.e., s. 16. 

Yakov Slaşov КптѕКіу, a.g.e., s. 85. 

“Radio Peregovorı S Angliyey”, Krasnaya Gazeta, 16 Aprelya 1920, s. 1; İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 51. 
“Peregorovorı Rossiy S Angliyey”, Derevenskaya Kommuna, 7 Maya 1920, s. 1. 
Valentina Blagova, Sergey Sapojnikov, a.g.e., s, 439. 

70 “Vse Nadejdı Na Boga Í Soyuznikov”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í 
Krasnoarmeyskih Deputatov, 4 Maya 1920, s. 1; Nikolay Starikov, a.g.e., s. 157. 
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Sovyet yönetimi Kırım ile beraber, Polonya cephesinde de taarruz başlattı. Müttefikler, Kızıl Ordu'nun batıya doğru genişlemesinden rahatsızlık duydular.” 29 Nisan?da İngiltere General Vrangel'e çağrı yaparak Kızıl Orduya karşı savaşmamasını söyledi. Ancak ertesi gün Fransa Hükümeti, İnрШеге’піп aksine Vrangel ordusuna destek vermek istediğini açıkladı. Polonya ordusunun Kızıl Ordu karşısında aldığı yenilgiler, Fransa'yı rahatsız etmişti. Bu nedenle Kırım'daki muhaliflere destek vererek Kızıl Ordu'ya karşı onları harekete geçirmeği planladı. Destek vaadini gerçeğe dönüştüren Fransa, Vrangel'e ilk merhalede 150.000.000 Frank borça para verdi. Ayrıca ordusuna ağır toplar gönderdi. Böylece Kızıl Ordu'nun Polonya üzerine olan baskısını durdurmaya çalıştı.” 


Fransız yardımı Baron Vrangel'i memnun etti. Dolayısıyla İngilizlerin barış yapma teklifini reddetti, Bolşeviklere karşı kararlı mücadelesine devam edeceğini ve sonunda zafer kazanacağını söyledi.” Vrangel'in bu yanıtından sonra İngiltere Hükümeti ona destek vermekten vazgeçti ve Kırım’dan askerlerini çekmeye başladı. * Yalnız Karadeniz'deki donanmasına dokunmadı.” 


Pyotr Vrangel bölgede sivil iktidarını da kuvvetlendirmek için de çalışma başlattı. Bu kapsamda 11 Nisan'da bir program açıkladı. Programında askeri ve sivil iktidarı kendi elinde topladığını beyan etti. Sivil yönetimde kendisine yardımcı olmak üzere Çarlık döneminde toprak reformuyla ismi meşhurlaşan Aleksandr Krivoşein'i © Kırım'a davet etti. O sırada Avrupa'da bulunan Krivoşein daveti kabul ederek Sevastopol'e gitti. Lakin ilk başta resmi bir görev almak istemediğini açıkladı.” Oysa Kırım toplumunun kendisini sıcak karşılaması ve kendisine ümitler bağlaması ikna olmasında etkili 
oldu. Böylece Krivoşein'in başbakanlık görevine atandığı yeni hükümet, 22 
Nisan'da tesis edildi. Hükümetin dışişleri bakanlığı görevine Kadet Partisi 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“Регуту Udar Po Panskoy Spine”, Derevenskaya Kommuna, 20 Maya 1920, s. 1. 
Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 317. 

Denikin, Yudeniç, Vrangel: Memuarı, Sost: Sergey Alekseyev, s. 321. 

“Angliyskiye Voyska Uşli İz Krıma”, Krasnaya Gazeta, 27 Maya 1920, s. 1. 

“Tseli Angliyskoy Flotiliy”, Krasnaya Gazeta, 5 İyunya 1920, s. 1. 

Aleksandr Vasilyeviç Krivoşein (1858-1923), Rus devlet adamı, Çarlık döneminde toprak reformuyla tüm Rusya'da adını duyurdu. Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet Hükümeti'ni kabul etmeyerek muhalif cephede yer aldı. Vrangel Hükümeti'nin başkanlığını yaptı. Kırım'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya iltica etti. 1923'te orada öldü. 
Bkz: “Krivoşein, Aleksandr Vasilyeviç”, 5/5, Tom 8, Moskva 1965, s. 151. 


7 Georgiy Nemiroviç Dançenko, a.g.e., s. 120. 
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üyesi Pyotr Struve getirildi. * Hükumet üyelerinin geneli Vrangel'in daha önceden bizzat tanıdığı ve irtibatta olduğu kişiler idi. Mayıs 1920'den itibaren hükümet resmen faaliyete başladı.” 


Baron Vrangel daha önceki muhalif hükümetler gibi toprak sorununa çözüm bulması gerektiğinin farkındaydı. O nedenle hükümetin tesisinden sonra sorunun çözümü için kolları sıvadı. Bolşevik güçlere karşı aktif askeri operasyonlara başlamadan önce halkın beklentisi ölçüsünde toprak konusunu çözüme kavuşturmak istedi. Mayıs ortalarında konuya ilişkin hükümet 
tarafından bir paket hazırlandı. 18 Mayıs'ta oylamaya sunulan paket, 25 
Mayıs'ta “Toprak Yasası” adıyla duyuruldu.“ İlan edilen yasaya göre devrimlerden sonra köylülerce ele geçirilmiş zenginlere ait toprakların bir kısmı onların yasal mülkü sayıldı. Eski toprak sahiplerine, mülklerini köylülerden istemeleri yasaklandı.! Yalnız köylü ele geçirdiği toprağın tam sahibi olması için son 10 yılda topladığı mahsulün ortalama 5 mislini devlete vergi vermeliydi. Toplamda 25 yıl boyunca eşit miktarda ödenilmesi gereken vergi, her yıl için mahsulün 5/1’i miktarında belirlendi. 


Toprak yasası kilise ve fabrika topraklarını kapsamadı. Hatta eski Çar ailesine mahsus topraklara da dokunulmadı. Bu durum birtakım burjuvazi ve toprak ağaları ile kiliselere en iyi toprakları yine ellerinde bulundurma fırsatı verdi. Köylüler genel olarak yasadan memnun kaldılar. Zira en azından Denikin döneminden farklı olarak devlet köylünün hakkını savunur gibi göründü. Vrangel de açıklamaları ile köylünün yanında olduğunu belirtti.“ 
Oysa toprağını kaybeden eski toprak sahipleri hem yasadan, hem de Vrangelin köylüye destek çıkmasından hoşlanmadılar. 


% “Pod Pokrovom Lorda Kerzona”, Krasnaya Gazeta, 15 Maya 1920, s. 1. 

79 “Vrangelevşina”, BSE, Tom 9, Moskva 1951, s. 233. 

8) “Agrarnaya Politika Vrangelya”, Krasnıy Arhiv, Tom 26, Moskva 1928, Gosudarstvennoye Sotsialno Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 52; Andrey Kalyagin, “Agrarnaya Reforma P. N. Vrangelya”, Krım: Vrangel 1920 God, Moskva 2006, İzdatelstvo Sotsialno-Politiçeskaya Мі], s. 103; Maksim Bugurayev, General Vrangel, Los Angeles 1972, İzdaniye Obyedeneniya Pervopohodnikov, s. 22. 

8 Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 369. 

82 «Vrangel O Sebe Samom”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 5 Noyabrya 1920, s.1; Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 369. 

8 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 55. 

84 “Opozdaya”, İzvestiya Pefrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputa- 
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General Vrangel, Denikin'in yaptığı hataları tekrarlamak istemeyerek Bolşeviklere mühalif tüm taraflar ile görüşmek, anlaşmak yollarını aradı. Bu kapsamda öncelikle Don ve Kuban Kazakları ile yakından ilgilendi. Kırım'a gelemeyerek geride kalan Don Kazaklarının hâline üzüldü. Novorossiysk tarafında kalan bazı askelerin Bolşeviklere teslim olduğunu haber aldı. Sonradan bir kısmının Taman Yarımadası”ndaki Kuban Kazakları ile birleşerek Kırım'a ulaşmayı başardığını öğrendi. Denikin'in sahip çıkmadığı Kazakların, Gönüllü Ordu dan küstüğünü farketti. O yüzden bazı askerlerin savaşmak istemediğini duydu. 


Bu arada Don Kazaklarına yakın ilgi duyarken, Sovyet propagandası yapan Don Haberleri adlı bir gazetenin askeri birlikler arasında hükümeti aleyhine propaganda yaptığı bilgisine ulaştı. Oldukça sinirlendi ve derhâl gazeteyi kapattırdı.” Fakat sadece gazeteyi kapatmakla yetinmedi, yaptığı soruşturma sonucunda Don ordusu generali Vladimir Sidorin ile karargâh komutanı Anatoliy Kelçevski'nin* de ordusu aleyhinde faaliyette bulunduklarını tespit etti. Her iki generali derhâl görevlerinden azlederek askeri mahkemeye sevketti.5” Don Ordusuna yeni komutan olarak Fyodor Abramov?u8 


© Maksim Bunegin, Revolyutsiya Í Grajdanskaya Voyna V Krımu (1917-1920), Sim- 


ferapol 1927, İzdatelstvo Krımgosizdat, s. 295. 

Anatoliy Kiprianoviç Kelçevski (1869-1923), 1909'da Genelkarargâha ait Nikolayevski Askeri Akademisi'nden mezun oldu. I. Dünya Harbi'ne katılan Kelçevski, Eylül 1917'de Romanya Cephesi”ndeki IX. Ordu'nun komutanlığı görevine getirildi. 1919-1920 yıllarında Gönüllü Ordu'ya bağlı Don Ordusu kurmay başkanlığında bulundu. Mart 1920'de General Denikin tarafından hükümetin Savunma Bakanı olarak tayin edildi. Bir ay sonra ayrılıkçı hareketlerde bulunmak suçuyla Baron Vrangel tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında soruştuma açıldıktan sonra Kırım'dan sürgün edildi. Berlin'e iltica etti, 1923'te orada öldü. Bkz: Nikolay Rutiç, Biografiçeskiy Spravoçnik..., s. 143. 

Valentina Blagova, Sergey Sapojnikov, a.g.e., s. 441; Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 317. 

Fyodor Fyodoroviç Abramov (1870-1963), Rus-Japon ve L Dünya savaşlarına katıldı. General Kaledin'in yanında bulundu ve Don gerilla birliğine komutan oldu. 
Sonra Pyotr Krasnov'un döneminde I. Don Süvari bölüğü komutanlığını yaptı. 
Vrangel'in mücadelesi sırasında süvari birliği komutanlı görevine atandı. 1920'de Kuzey Tavriya'da Kızıl Ordu'ya karşı tüm savaşlarda bulundu. Vrangel ordusunun yenilgisinden sonra Türkiye'ye iltica ederek Çatalca kampında yaşadı. 1921'de Bulgaristan'a, 1945'te ABD'ye gitti. 1963'te araba kazasında hayatını kaybetti. Bkz: Nikolay Rutiç, Biografiçeskiy Spravoçnik..., s. 20-22. 
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tayin etti. Tutuklanan generallerin ise daha sonralar yurt dışına çıkmalarına izin verildi. 

Baron Vrangel'in bir icraatı da, General Denikin'in “Vahit ve Bölünmez Rusya” politikası ile küstürdüğü Kazaklara ve Ukraynalılara ümit vermesi oldu. Dolayısıyla onların Bolşevikler safına geçmemesi için Denikin'in politikasından vazgeçti.” Ülkenin ilerde federasyon hâline dönüşebileceği gerçeğinden hareketle bölgelere içte özgür şekilde yönetim sergilemeleri fırsatı verilebileceğini ifade etti.” 


Hatta bu bağlamda Kazaklar ile görüşmeler başladı. 22 Temmuz'da Sevastopol'de Don, Kuban, Terek ve Astrahan Kazak temsilcileriyle yapılan toplantıda Kazakların iç meselelerde tamamen özgür olmaları konusunda anlaşmaya varıldı”? Böylece Kazakların talepleri makul görüldü. Ardından Ukrayna konusunu ele aldı. Ukrayna halkının desteğine de şiddetle ihtiyaç duyduğundan onlara bir “iyilikte” daha bulundu ve Denikin döneminde yasaklanmış Ukrayna dilinin kullanılmasına serbestlik verdi. 26 Ekim 1920'de konuya ilişkin kararla Ukrayna diline konan yasağı kaldırdı. O günden itibaren Ukrayna dili resmi yazışmalarda Rusça ile eşit olarak kullanılmaya başlandı.” 


4.2.1. VRANGEL ORDUSU İLE KIZIL ORDU 
ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR 


Baron Vrangel Kırım’da düzeni sağlamak üzere ciddi bir çalışma başlattı. Ordusunu disipline etmesi hâlinde toplumun da nizama uyacağından emin olduğu için orduda taşkınlık, hırsızlık ve yağmacılık yapanlara karşı sert cezalar uyguladı. Bu kapsamda askerî mahkemeleri faaliyete geçirdi ve hırsızlık yapanlar kurşuna dizilerek idam edildi.” Her ne kadar bazı çevrelerce eleştirilse de alınan sert önlemler bir süre sonra bölgede huzur ortamı 


89 Miron Volfson, a.g.e., s. 29. 


90 «Vrangel Í Ukraintsı”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih 
Deputatov, 23 Sentyabrya 1920, s. 1. 

91 «51 Vrangelya”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 17 İyunya 1920, s. 1. 

9 Andrey Zubov, a.g.e., s. 898. 

93 Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 367. 

94 Oleg Gonçarenko, Beloye Dvijeniye..., s. 278. 
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oluşturdu; nitekim eşkıyalık ve yağmacılık sona erdi. Böylece iç düzeni sağlamayı başardı.” 


Ordusunu yeniden yapılandıran baron, ihtiyaçların karşılanması için iç kaynakların yanı sıra dış destekten de faydalandı. Bu bağlamda Fransa’dan bir hayli mühimmat, askerî kıyafet ve malzeme alındı. Bir yandan da müttefik gemileri Vrangel ordusuna yardım ulaştırdı. Nitekim Mayıs ayı başlarında Sevastopol'e, Bulgaristan depolarında bulunan 22.000 tüfek ile 86 milyon mermi getirildi.’ 


Ancak savaşı sadece dış destek hesabına sürdürmek imkânsızdı. Bu yüzden baron 30 Nisan'da Kırım halkına çağrı yaparak bir süvari ordusu oluşturacağını belirtti, bunun için 4000 beygire ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 
6 Mayıs'ta ise tüm Kırım bölgesinde, yaşı 18 ile 34 arasında olan erkeklerin 
seferberliğe alınması talimatını verdi.” 


Yeni yapılandırdığı ordusunu, üç kolorduya ayıran Vrangel, L Kolordu'yu eski Gönüllü Ordu'nun temelinde oluşturdu ve komutanlığına Aleksandr Kutepov'u atadı. İç Savaş süresince büyük tecrübe kazanmış Kornilov ve Drozdovski Birlikleri de söz konusu kolorduya dâhil edildi, adeta Vrangel ordusunun belkemiği oldu. Denikin döneminden itibaren Kırım'ı savunan General Yakov Slaşew'in askeri birliği, П. Kolordu'ya dönüştürüldü. 
Kırım'ın kuzeyinde konuşlu 5000 askerden ibaret birlik, güneye inmeğe çalışan 13. Kızıl Ordu'ya engel olmaktaydı. Ш. Kolordu karma askerler ile Kazaklardan oluştu. Komutanlığına Pyotr Pisarev” getirildi. Diğer yandan Don ve Kuban Kazak süvari birliklerinin temelinde bir süvari birliği tesis etmek kararını alarak 3. Kolorduya bağlı bir süvari birliği oluşturdu. Birliğin komutanlığına Fyodor Abramov atandı.” 


95 
96 
97 
98 


Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye General..., s. 321. 

“Soyuzniki Poslali Orujiye Belogvardeytsam”, Krasnaya Gazeta, 14 Maya 1920, s. 1. 
Nikolay Ross, a.g.e., s. 99. 

Pyotr Konstantinoviç Pisarev (1875-1967), L Dünya Harbi'ne katıldı, 42. Don Kazak Alayı komutanlığı görevini üstlendi. General Denikin ve Pyotr Vrangel dönemlerinde 1. Kuban Kazak kolordusu komutanı oldu. Bir ara Sevastopol'ün jandarma komutanlığı görevinde bulundu. Vrangel ordusunun mağlubiyetinden sonra önce Türkiye'ye, sonra Sırbistan'a gitti. 1923'te Fransa'ya yerleşti. 1967'de Paris'te öldü. 
Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 522-523. 


* Oleg Gonçarenko, Beloye Dvijeniye..., s. 313; Yakov Slaşov Krımskiy, a.g.e., s. 15. 
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Lakin ayrıca bir süvari ordusu kurmak hedefi vardı. Aksi hâlde General Denikin ordusuna büyük tehditler oluşturmuş Bolşeviklerin Semyon Budyonnıy komutasındaki süvari ordusunu durdurmayacağını düşündü. Büyük gayret sarfederek ciddi çalışma başlattı. Temmuz ayına vardıkta kendi süvari birliğini kurmayı başardı. Komutanlığına General İvan Barboviç'i!* atadı."© 


General Vrangel ordusunu yeniden yapılandırmakla beraber, Bolşevik güçlerine karşı mücadele için yeni bir taarruz planı üzerinde de çalıştı. Sonunda planı hazırlayıp bitirdi, ordunun büyük bir kısmının kuzey doğuda operasyonlara başlamasını, geri kalanların ise Kırım'ın doğusundaki Taman Yarımadası'na hamle yapmasını kararlaştırdı. Kuzey batıda Polonya ordusu ile sorun yaşamamak için, operasyon bölgesi olarak Ukrayna'nın doğu ve kuzey doğu kısmı özellikle seçildi. 


Kuzey doğuda öncelikle Azak Denizi'nin kıyısındaki Berdyansk şehrine taarruz yapılmasını, oranın ele geçirilmesinin akabinde kuzeyde yer alana Aleksandrovsk ile Dnepr hattının kontrol altına alınmasını kararlaştırdı. Bu arada bir askeri birliğin doğuya hareket ederek Donbass'a girmesini ve Don ile Kuban bölgesinde orduya katılımlar sağlamasını talep etti. Kuzey doğuda gerçekleşen operasyonlara paralel şekilde, Kerç Boğazı'nın karşısındaki Taman Yarımadası üzerinden de Kuban'a doğru hamle yapılmasını ve Kazaklarla irtibat kurularak onların Sovyet yönetimi aleyhine ayaklandırmasını 
emretti. 2 


Taarruz için hazırlıklar esnasında ordusunda kâğıt üstünde görünen 50 
kadar askeri birliği lağvetti. Yerlerine yeni alaylar, bölükler oluşturdu ve bütün askerlere silah verdi.'” Bir süre sonra ordusunu istediği disipline getirmeği başardı. Kırım'a nakledilen Don ile Kuban Kazaklarının katılımı ve seferberliklerle asker sayısı arttırdı. 1920'nin ikbaharında ordusu sahip olduğu tanklar ve askeri uçaklar ile bölgede bulunan Kızıl Ordu birliklerine 


100 İvan Gavriloviç Barboviç (1874-1947), Rus-Japon ve I. Dünya savaşlarına katılan 
Barboviç, Ekim Devrimi'nden sonra Gönüllü Ordu'nun kuruluşunda görev aldı. General Slaşewin kolordusunda süvari taburunun komutanlığını yaptı. Baron Vrangel'in kurduğu karma süvari birliğine komutan olarak atandı. Kırım'dan Gelibolu'ya iltica etti. 1921'de Yugoslavya'ya, 1944'te Almanya'ya gitti. Münih yakınlarındaki mülteciler kampında 1947”de hayatını kaybetti. Bkz: Valeriy Klaving, a.g.e., s. 386-387. 

9! Valeriy Klaving, a.g.e., s. 387. 

102 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 115. 

103 Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 374. 
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karşı açık ara üstünlük sağladı. Mayıs sonlarında ordusu 70.000 askerden ibaret oldu.' 


17 Mayıs'ta yeniden halka çağrı yapan Vrangel, Rusya'da adalet ve özgürlük sağlanıncaya kadar çalışacağını, halka istediği yönetimi seçmesine yardımcı olacağını, o yüzden herkesten destek beklediğini açıkladı.” 3 gün sonra yaptığı başka bir açıklamada ise Rus topraklarını Bolşeviklerden kurtarmak için orduyu harekete geçireceğini duyurdu.!% 


Vrangel ordusunun taarruza hazırlaştığı sırada Kızıl Ordu, Polonya ile savaş hâlindeydi. Dolayısıyla Sovyet yönetimi tüm dikkatini Polonya cephesine yöneltmişti. Vrangel ordusuna engel olmak için Kırım'ın kuzeyinde konuşlanmış 13. Kızıl Ordu'nun asker sayısı ise hayli yetersizdi. Hatta askeri teknoloji açısından da 13. Kızıl Ordu, Vrangel Ordusu'ndan geride kalmaktaydı.'9” Kızıl Ordu'nun Polonya üzerindeki baskısı Fransa'yı çok rahatsız etmekteydi. O yüzden Fransa, batıdaki Bolşevik baskısına engel olabilmek için Baron Vrangel ile taarruz üzerine müzakerelerde bulundu. 
Zaten taarruz hazırlığı yapan Vrangel, Fransa'yı yanında görmekten memnuniyet oldu. Böylece batıya ilerleyen Kızıl Ordu'yu zayıf düşürmek için General Vrangel'in eliyle ikinci cephe açıldı.'© Baron Vrangel taarruza başladığı an, halka açıklama yaparak, “İnancımız ve değerlerimiz için savaşıyoruz. Tanrı bizimlerdir” diye konuştu. 7 Haziran'da ordusuna tüm cephelerde saldırı emri verdi.!99 


Vrangel ordusunun taarruza başlaması İngiltere'yi memnun etmedi. 
Derhâl bir açıklama yaparak Vrangel'e hiçbir yardımda bulunmayacağını ve taarruz nedeniyle onu desteklemeyeceğini vurguladı."!'9 Ancak Vrangel, İn- 


“Silı Vrangelya”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 17 İyunya 1920, s. 1; Miron Volfson, a.g.e., s. 29; “Vrangelevşina”, BSE, Tom 9, Moskva 1951, s. 234. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda Vrangel Ordusunun sayısı konusunda 30-35.000 arası rakam zikredilmektedir. Ayrıntılı bilgi için: Nikolay Ross, a.g.e., s. 71; Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 321. 

“Mı Razobyom Ne Tolko Belopolyakov, No İ Vrangelya”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 10 İyulya 1920, s. 1. 

Georgiy Nemiroviç Dançenko, a.g.e., s. 16. 

İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 116. 
Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 322. 

“U Belih”, Krasnaya Gazeta, 17 Sentyabrya 1920, s. 2. 

“Lloyd- Djorje O Barone Vrangele”, Krasnaya Gazeta, 15 İyunya 1920, s. 1. 
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giltere’nin açıklamasını önemsemedi ve büyük bir heyecanla operasyonu yürütmeye başladı. 


Taarruz emri alan General Slaşev'in II. Kolordusu, Kuzey Tavriya’da Melitopol yönünde ilerledi. Bu arada kolorduya bağlı özel kuvvetler, Azak Denizi üzerinden Melitopol ün güneyine çıkarak Kızıl Ordu'nun cephe gerisine sarktı."!! Melitopol hem kuzeyden hem de güneyden kuşatıldı.''? Birkaç gün süren şiddetli çatışmalardan sonra 9 Haziran'da Melitopol, Vrangel ordusunca ele geçirildi." 


Melitopol düştüğü sıralarda General Kutepov'un kolordusu Perekop Geçidi?nden kuzeye doğru operasyona başladı.''* Kolorduya verilen talimat, Dinyeper Nehri'ne kadar olan bölgeyi Kızıl Ordu'dan kurtarmaktı. Kızıl Ordu'nun savunma hattını yarmayı başaran Kutepov'un kolordusu, 12 Haziran'da Dinyeper Nehri kıyılarına vardı. Nehrin kıyısında yer alan Kahovka uğrunda çatışmalar yaşandı. Kahovka'da Kızıl Ordu'ya ağır darbe indirildi. 
Baskıya daha fazla dayanamayan Kızıl Ordu askerleri mevzileri bırakarak kaçtılar." Böylece şehir Vrangel güçlerinin eline geçti. 


Kızıl Ordu karargâhı taarruzlar karşısında aciz kaldı. Ancak ordunun toparlanması ve panik yaşanmaması için Sovyet yönetimi acilen birtakım çalışmalar başlattı. Hatta yeterli sayıda subayı olmadığından daha önce Denikin, Kolçak ve Yudeniç ordularında hizmet etmiş subaylara çağrı yaparak onları Kızıl Ordu'ya beklediğini açıkladı." 


Vrangel güçlerinin hem Dinyeper Nehri boyunca, hem de doğuda Donetsk üzerinde tehdit oluşturması Bolşeviklerin acil taarruz kararı almasında etkili oldu.''7 18 Haziran'da 13. Kızıl Ordu'ya Vrangel güçlerine karşı taarruz başlatması emredildi. Lakin askeri mühimmat yetersizliğinden taarruz yenilgiyle sonuçlandı. Melitopol'ün doğusunda yer alan sahil şehri Berd- 


11! Georgiy Nemiroviç Dançenko, a.g.e., s. 18. 

112 epo Şapke Vrangelyu”, Krasnaya Gazeta, 17 İyunya 1920, s. 1. 

113 Yakov Slaşov Krımskiy, a.g.e., s. 15. 

114 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 117. 

115 Georgiy Nemiroviç Dançenko, a.g.e., s. 19; Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye 
Generalı..., s. 324. 

116 «Dekret O Bıvşih Ofitserah Eşyo Ostayuşihsya V Lagere Ве”, Krasnaya Gazeta, 
3 İyunya 1920, s. 1; “Obraşeniye Soveta Narodnıh Komissarov К Belim Ofitseram”, 
Derevenskaya Kommuna, 4 İyunya 1920, s. 1. 

117 «Krimskiy Teatr”, Krasnaya Gazeta, 17 İyunya 1920, s. 2. 
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yansk, Vrangel güçleri tarafından alındı.''8 Berdyansk'tan sonra Vrangel orduları daha doğuya, Donetsk'e doğru baskı kurmaya başladı."'? Haziran sonlarına kadar devam eden çatışmalar sırasında Vrangel güçleri, 13. Kızıl Ordu'ya ağır darbeler indirerek 8000 asker esir aldılar. Ayrıca 30 top, 2 zırhlı tren, çok sayıda makineli tüfek ile onlarca cephanelik ganimet elde edildi.29 Bunun üzerine Sovyet yönetimi Vrangel güçlerinin hiç de hafife alınmaması gerektiğini farketti. ?' 


Süvari birliklerini cepheye sürmek kararı alan Sovyet yönetimi, 28 Haziran'da Dmitri Jloba!22 komutasındaki 12.000 askerden ibaret I. Süvari Kolordusu'nu Melitopol yönüne sevketti. Jloba'ya Melitopol'ü ele geçirmesi ve cephe gerisine sarkarak Vrangel ordusunun Kırım ile irtibatını kesmesi emredildi. Bunun üzerine Don Ordusu'na saldıran Лоба komutasındaki süvari kolordusu, rakibine büyük kayıp verdirdi. Haberi alan Vrangel, süvari kolordusunun hemen durdurulmasını emretti. Ancak buna rağmen kızıl süvariler Melitopol”e saldırdı.'? Baron Vrangel'in Jloba süvarilerinin uçaklarla bombalanmasını talimat verdi. Havaya kalkan 11 uçak süvari kolordusuna bomba yağdırdı. Jloba kolordusunda büyük panik yaşandı; yaklaşık 400 asker atıyla beraber katledildi. Ancak buna rağmen Лоба yine taarruzu sürdürdü. Ancak kısa sürede Vrangel güçleri 3 koldan süvari kolordusunu kuşatmayı başardı. Hâl böyle olunca Лоба kuzeye, Tokmak'a doğru kaçmaya çalışınca kolordusuna ağır darbeler indirildi. Kolordudan geriye 2000 asker sağ kaldı; 4000 asker esir düştü. Bölge basını Vrangel ordusunun zaferini övdü, barona tebrik mesajları yazıldı. Jloba kolordusunun mahvedilmesi, 


18 «Ма Krimskom Uçastke”, Krasnaya Gazeta, 26 İyunya 1920, s. 1. 


19 “Na Krasnıh Frontah”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 26 İyunya 1920, s. 1. 

Vladimir Çerkasov-Georgiyevski, General Pyotr Nikolayeviç Vrangel: Posledniy Rıtsar Rossiyskoy İmperiy, Moskva 2004, İzdatelstvo Tsentrpoligraf, s. 323. 

İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 119. 
Dimitriy Petroviç Лоба (1887-1938), 1917'den itibaren Bolşevik Partisi üyesi olan Jloba, Moskova'da Kremlin'in ele geçirilmesi operasyonuna katıldı. Ardından Donbass bölgesine gönderildi. Şubat 1920'de önce Denikin, sonra Vrangel aleyhine I. 
Süvari Kolordusu komutanlığı görevinde bulundu. 1921'de Batum'da Türk ordusuna karşı savaştı. 1938”de kurşuna dizilerek infaz edildi. Bkz: “Jloba, Dimitriy Petroviç”, SVE, Tom 3, Moskva 1979, s. 342. 

Andrey Burovski, a.g.e., s. 472. 

Georgiy Nemiroviç Dançenko, a.g.e., s. 56. 

Maksim Bugurayev, a.g.e., s. 24. 
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baron Vrangel ordusunun Kırım'dan çıkmasına yaradı ve aynı zamanda bölgedeki varlığını bir süre daha uzatmış oldu." 


Vrangel ordusunun başarıları Sovyet yönetimini tedirgin etti. Bolşevik Partisi Merkez Komitesi 10 Temmuz'da toplanarak Polonya Cephesi kadar Kırım Cephesi'nin de önemli olduğu üzerinde durdu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Vrangel ordusunun Ukrayna'nın en verimli arazilerini ele geçirdiği ve Don bölgesine doğru hamle yapmakta olduğu belirtildi, lakin baronun da tıpkı Kolçak ile Denikin gibi mahvedileceğinin altı çizildi. Ardından tüm bölge teşkilatlarına Vrangel tehdidine karşı derhâl seferberlik başlatılması emri verildi. Güney cephesine yeni kuvvetler gönderilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Kırım üzerinde yeniden kızıl bayrağın dalgalanmasına kadar herkese silaha sarılması çağrısı yapıldı.!2 


Partinin çağrısından sonra güney cephesine yeni askeri birlikler sevkedildi. 
Лоба kolordusunun ağır yenilgisi üzerine Sovyet yönetimi ikinci kolordunun kurulmasına ihtiyaç duydu. Bunun üzerine 16 Temmuz'da 2. Süvari Kolordusu tesis edildi. Diğer yandan rakibin hava kuvvetlerine karşı mücadele edilmesi amacıyla 45 uçaktan ibaret filo kurularak tek komuta altında birleştirildi.'?8 


Sovyet yönetimi Baron Vrangel'e karşı seferber olduğu sırada İngiltere Hükümeti”nden ilginç bir çıkış geldi. İngiltere, Polonya ve Sovyet Hükümetleri arasında barış görüşmelerine başlanması için teklifte bulundu. Aslında Vrangel Cephesi'nde yenilgiler almasına rağmen Kızıl Ordu, Polonya cephesindeki başarılı operasyonlar yapmaktaydı. Lakin Kızıl Ordu'nun Polonya üzerindeki baskısı İngiltere'yi rahatsız etmekteydi. O nedenle barış teklifi sunarak Bolşeviklerin dikkatini güneye yönlendirmeyi düşündü. 


Sovyet yönetimi iki cephede savaşı sürdürmek istemiyordu. İngiltere'nin teklifi ona uygundu; zira Baron Vrangel ile uğraşmak için fırsat bulacaktı. Diğer yandan rakibi Polonya da aldığı mağlubiyetler sonrası biraz nefes almak ihtiyacı hissetmişti. O yüzden İngilter'nin çağrısı onun kurtuluşu anlamına gelmekteydi. Sonuçta çağrı hem Sovyetlerin, hem de Polonya'nın işine geldi. Nitekim her iki taraf çağrıya olumlu yanıt verdiler." 


126 Andrey Burovski, a.g.e., s. 473; Georgiy Nemiroviç Dançenko, a.g.e., s. 57. 

127 «Nado Dobit”, Krasnaya Gazeta, 10 İyulya 1920, s. 1. 

128 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 163. 
129 «Na Vrangelya Glyadya”, Krasnaya Gazeta, 27 İyunya 1920, s. 2. 
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Sovyet Hükümeti'nin Polonya ile olası barışı hem Fransa'nın hem de Baron Vrangel'in işine gelmiyordu. O yüzden Kızıl güçlerin harekete geçmeden, tüm ele geçirilen bölgelerde seferberlik ilan etti. İlk günler başarıyla sürdürülen seferberlik, kısa bir süre sonra güç kullanılarak yapılmaya başlandı. Hâl böyle olunca toplum seferberliğe itiraz etti. Her şeye rağmen kısmi seferberlik icra edildi. Bu arada Baron Vrangel rakip askerlerine de çağrı yaptı, silah bırakmaları hâlinde affedileceklerini vurguladı.!*" 


Haziran sonlarında kazandığı zaferlerden sonra Vrangel'in zihninde, Don ve Kuban bölgesine çıkarma yapmak fikri uyanmıştı. Kazakların ne denli savaştıklarını bildiği için mücadeleyi Kazakların yaşadığı bölgelere doğru genişletmeye karar verdi. Zira o zaman bölgede Bolşevikler aleyhine isyan başlatabileceğine inandı. 


Düşüncesini Don Atamanı Bogayevski'ye aktardı. Lakin ona ilk başta karşı çıkan 11. Kolordu komutanı Slaşev oldu. Don Vilayeti'nde pek destek bulamayacaklarını iddia eden Slaşev, ordunun maceraya sürüklenmemesi gerektiğini belirtti. ?! Slaşev'in iddiasından sonra Vrangel söz konusu bölgede istihbari çalışmalar yaptırdı. Aldığı bilgiler doğrultusunda düşüncesinin haklılığından emin oldu. 


Temmuz başlarında Albay Fyodor Nazarov 22 komutasındaki özel birlikleri Mariopol-Taganrok arasındaki Novoazovsk bölgesine sevketti." 9 Temmuz'da Nazarov komutasındaki özel birlikler Azak Denizi kıyısındaki No- 


39 «Durakov Lovit”, Krasnaya Gazeta, 10 İyulya 1920, s. 1. 

3! Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 325. 

132 Fyodor Dimitriyeviç Nazarov (1884-1930), I. Dünya Savaşı'nda Yedek Don Alayı 
subayı idi. Ekim Devrimi'nden sonra gerilla birliği kurarak Rostov'da Bolşevik Kızıl Ordusu'na karşı savaştı. 1918-1920 yıllarında Don Ordusu komutanlarından biri oldu. Baron Vrangel tarafından Don Vilayeti'nde Sovyet yönetimi aleyhinde isyan çıkartmak için özel kuvvetler komutanı olarak Kırım’dan bölgeye gönderildi. Kasım 1920'de Vrangel ordusu Kırım'dan ayrılırken, önce İstanbul'a, ardından Gelibolu'ya gitti. 1921'de Sovyet yönetimine karşı muhalefet cephesine katılmak üzere Vladivostok”ta bulundu. Ancak başarısız olunca Mançurya'ya sığındı. 1929'da Sovyet-Çin anlaşmazlığı sırasında askeri birliği ile Primorye civarında Sovyet ordusuna karşı operasyonlar yaptı. 1930'da askeri birliği Kızıl Ordu tarafından kuşatılınca, intihar ederek hayatına son verdi. Bkz: Grajdanskaya Voyna V Rossiy: Beliye Armiy, Sankt Petersburg 2003, İzdatelstvo Terra Fantastica, s. 503-504. 

“Na Krasnıh Frontah”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 12 İyulya 1920, s. 1. 
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vonikolayevsk istasyonunu ele geçirdi.!3* Ancak 14-15 Temmuz tarihlerinde Bolşevik donanması önce şehri denizden topçu atışlarıyla vurdu, ardından karadan kuşattı. Baskı altında kalan Nazarov birlikleri Bolşevik güçlere karşı çatışmaya girdi. Fakat kuvvetli rakibi karşısında ağır bir yenilgi aldı. Böylece Baron Vrangel’in Don Vilayeti projesi başarısızlıkla sonuçlandı.” 


Fakat buna rağmen baron Vrangel ordusu durmadı. Nitekim Dinyeper Nehri'nin doğusunda operasyonlara ağırlık verildi. 25 Temmuz'da Vrangel ordusu 13. Kızıl Ordu'nun cephe hattını yararak kuzeye, Donbass üzerine taarruza başladı. Özellikle Orehov şehri uğrunda şiddetli çatışmalar yaşandı. 
Şehir birkaç kez el değiştirdi. Sonunda Vrangel ordusunda kaldi.!3$ Operasyonlar sırasında Kızıl Ordu'dan çok sayıda asker ve ganimet ele geçirildi. 
Orehov'un ardından Ukraynalı anarşist Nestor Mahno'nun karargâhının bulunduğu Gulyay Pole kasabası da Vrangel güçleri tarafından işgal edildi. 
Çaresiz kalan Nestor Mahno, Vrangel ordusuna bağlandığını açıkladı, askerlerinden Bolşeviklere karşı barona her türlü desteği vermelerini istedi.” 
Böylece Temmuz sonlarına kadar süren çatışmalarda Baron Vrangel'in ordusu Kuzey Tavriya'nın batısı ve doğusunda önemli mevziler kazandı. Kızıl Ordu'nun Kuzey Tavriya'ya yaptığı birkaç zayıf taarruz ise başarısızlıkla sonuçlandı." 


2 Ağustos'ta Sovyet yönetimi, Vrangel güçlerine karşı Güney Cephesi’ni oluşturma kararı aldı.’ Kararın arından Tula ve Tambov gibi sanayi şehirlerinde seferberlik yapıldı. Binlerce işçi silah altına alınarak Vrangel 
cephesine gönderildi.“ Kızıl Ordu'ya taarruz emri verildi; bunun üzerine 7 
Ağustos'ta Dinyeper Nehri'ni geçen Bolşevik güçler Vrangel ordusunun cephe gerisine sarkmayı başararak Kahovka üzerine yüklendi. O sırada or- 


134 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 
162. ; 

35 Valentina Blagova, Sergey Sapojnikov, a.g.e., s. 462; Nikolay Ross, a.g.e., s. 72; 
İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 581. 

136 “Na Krasnıh Frontah”, Izvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 27 İyulya 1920, s. 1. 

137 “Mahno S Vrangelem”, Krasnaya Gazeta, 29 İyulya 1920, s. 1. 

18 Vladimir Çerkasov-Georgiyevski, a.g.e., s. 329; İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 581. 

19 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 165. 

140 “Raboçiye Na Vrangelya”, Izvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 17 Avgusta 1920, s. 1. 
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dusunun büyük çoğunluğu doğuda bulunan baron Vrangel, Kızıl Ordu taarruzuna uzun bir süre direnmeye çalıştı. Özellikle süvarileri, Kızıl Ordu hamlelerine karşı hamleler ile yanıt verdi. Kızıl Ordu başkomutanı Sergey Kamenev, 17 Ağustos'ta hükümete sunduğu raporda Vrangel süvarilerinin çok tehlikeli olduğunun altını çizdi. Hükümetten diğer cephelerdeki süvarileri derhâl güney cephesine sevketmesini istedi."* 


Kahovka ile Perekop Geçidi arasındaki mesafe sadece 85 kilometre kadardı. Vrangel güçleri ellerinden geldiği kadar Kızıl Ordu'nun Kahovka'ya saldırısına karşı koymaya çalıştı. Ancak birkaç gün boyunca şiddetle devam eden taarruzu durdurmakta zorlandı. Ardından Kahovka'dan çekilmek zorunda kaldı. Kahovka'nın düşmesi Vrangel ordusu için ağır bir darbe oldu.'* 


Vrangel'in ordusu Kahovka'dan ayrılarak geri çekildiği sırada Kızıl Ordu'nun doğudan da baskısı arttı. Nitekim Donbass yönünden ilerleyen Bolşevik güçler Orehov şehrine yaklaştılar. Vrangel ordusu şehri savunmaya çalışsa da yenilmekten kurtulamadı. Orehov da böylece düşmüş oldu.'** Dolayısıyla Kızıl Ordu başkomutanı Kamenevw'in hükümete çağırısı karşılık bulunca, güney cephesinde üstünlük giderek Bolşeviklerin eline geçmeye başladı.“ 


Baron Vrangel yenilgi alacağını beklememişti. Lakin cephe hattının oldukça geniş olması, yeteri askerî güce malik olmayan Vrangel ordusu için yenilgiyi getiren en önemli sebeplerden oldu. Dolayısıyla tıpkı Denikin döneminde olduğu gibi Vrangel de, eldeki mevcut güçle, dayanmanın mümkün olmadığı gerçeğini anladı." Ancak hırslı baron pes etmeği düşünmedi. Zira savaşı durdurması askeri rehavete getirir, Bolşevik propagandacıların etkisi altında bırakabilirdi. O yüzden yeni plan olarak Kızıl Ordu'yu güneyden sıkıştırmayı denedi. Bunun için Kuban bölgesine çıkarma yapmaya karar verdi. 


Don Vilayetine çıkarma başarısız olmuştu. Ancak Kuban'da Sovyet yönetimi aleyhine mücadele eden silahlı grupların varlığı epeyden beridir baronun dikkatini çekmişti. Dolayısıyla o gruplarla ortak hareket edebilece- 


14l TSGASA, Fond 33968, Ори 2, Delo 201, List 349. 

“Na Krasnıh Frontah”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 30 Avgusta 1920, s. 1. 

“Borba S Vrangelevtsami”, Krasnaya Gazeta, 8 Avgusta 1920, s. 1. 

TSGASA, Fond 33988, Opıt2, Delo 201, List 341-343. 

Andrey Zubov, a.g.e., s. 899. 
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ğini düşündü.“ Plan üzerinde çalıştı ve hazırlık yaptırdı. Çıkarma için 5000 
asker, 12 top, 130 makineli tüfek, 6 zırhlı araç ve askeri uçaklar hazırlandı. 
Çıkarmanın ardından Kuban'da Kazakların ordusuna katılacağından emin olduğundan asker sayısını kısıtlı tuttu. Çıkarma için seçilen gruba Denikin döneminde birlikte çalıştığı General Sergey Ulagay'ı komutan olarak atadı. 


Çıkarma 14 Ağustos'ta başladı. 20 gemiden ibaret grup, Primorsko-Ahtarsk bölgesine ulaşarak Kuban'a çıktı. Karada ilk operasyon, Yekaterinodar yolu üzerindeki Timoşevski İstasyonu'na yapıldı. Bölgedeki Bolşevik güçleri mağlup edildi.'*7 Ülkenin buğday merkezi olan Azak Denizi'nin dogu kıyılarında tehdit ortaya çıkması, Sovyet yönetimini harekete geçirdi. 
Bolşevik basını Baron Vrangel güçlerine karşı herkesi teyakkuz hâline davet etti.“ Bu arada ülkedeki çeşitli sivil toplum örgütleri, herkesin seferber edilerek Vrangel ordusu üzerine sevkedilmesi çağrısında bulundu. °? 


Güneydeki tehdit üzerine Sovyet yönetimi kısa bir sürede organize oldu. Bölgedeki 9. Kızıl Ordu'ya takviye birlikler gönderildi. Hemen ardından 
orduya, General Ulagay grubunu durdurması emredildi. Bunun üzerine 22 
Ağustos'ta Timoşevski İstasyonu'na operasyon başlatan 9. Kızıl Ordu, Vrangel birliklerini püskürtmeği başardı. Bunun üzerine General Ulagay birlikleri endişeli bir şekilde daha güneye, Azak kıyısındaki Açuyevw'e doğru çekildi. 28 Ağustos'ta Bolşevik güçlerle bir kez daha çatışmaya giren muhalif askerler, yine yenilgi aldılar. Artık General Ulagay?ın, askerlerini Kırım'a nakletmekten başka çıkış yolu kalmadı. ”* Böylece Kuban'a asker çıkarması beklenilenin aksine başarısızlıkla sonuçlandı. 820 muhalif asker Bolşeviklere esir düştü. ”! Çıkarmadaki tek başarı, Ulagay birliğinin Kırım'a geri dönüşünde 10.000 Kazak askerinin onlara katılması oldu." 


146 «Ма Krashnıh Frontah”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih і Krasnoarmeyskih Deputatov, 21 Avgusta 1920, s. 1. 

47 Vladimir Çerkasov-Georgiyevski, a.g.e., s. 334. 

148 «Mı Doljnı Pomnit O Vrangele”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 26 Avgusta 1920, s. 1. 

149 «Na Vrangelya”, Krasnaya Gazeta, 26 Avgusta 1920, s. 2. 

150 “Na Krasnıh Frontah”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih і Krasnoarmeyskih Deputatov, 30 Avgusta 1920, s. 1; İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 
1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 172. 

151 “Prevoshodnıy Udar”, Boevaya Pravda, 31 Avgusta 1920, s. 1; “Na Krasnıh Frontah”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih Deputatov, 31 
Avgusta 1920, s. 1. 

152 Nikolay Ross, a.g.e., s. 74; Valentina Blagova, Sergey Sapojnikov, a.g.e., s. 463. 
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Vrangel cephesinde işlerin kötüye gittiği bir sırada Polonya, Sovyet yönetimi ile barış yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Ardından Sovyet Hükümeti'ne kendi tekliflerini sundu. Ancak teklif sunmasına rağmen, cephelerde operasyonlarını sürdürdü. Polonya taarruzlarına yanıt veren Kızıl Ordu, Ağustos 1920”de Varşova'nın 20 kilometre yakınına kadar sokulmayı başardı.'* Polonya hükümeti endişelendi. Bolşevikler başkentin bir adım mesafesinde idi. Derhâl harekete geçen Polonya hükümeti, barış görüşmelere başlamak üzere Minsk”e temsilcilerini gönderdi. Taraflar arasında görüşmeler 17 Ağustos'ta başladı. 


Polonya'nın Sovyet yönetimi ile masaya oturması Baron Vrangel'i tedirgin etti. Zira batıda olası bir ateşkes, Kızıl Ordu'nun güneye yönelmesi anlamına gelecekti. Derhâl Fransız Hükümeti ile müzakerelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanı Struve'yi Paris'e gönderdi. Struve hükümet yetkilileri ile görüşmesinden sonra Fransız basını ile biraraya geldi. Dahası ilginç bir çıkışta bulunarak Sovyet Hükümeti'ni askeri yolla devirmenin zor olduğunu itiraf etti ve sahip oldukları bölgenin Rusya'dan ayrı bir bölge gibi kabul edilmesi teklifini ortaya attı.'”* Ancak teklif kabul görmedi. Fransa ile müzakereler ise başarılı geçti. 10 Ağustos 1920”de Fransa de-facto (fiilen) Vrangel hükümetini tanıdığını açıkladı. Müttefik bir batılı devlet tarafından tanınma, Vrangel için büyük bir başarıydı. Çünkü Bolşevik yönetime muhalif olan daha önceki hükümetlerden hiçbirisi batılı devletler tarafından tanınmamıştı. Tanınmanın ardından Sevastopole Fransa'nın bir diplomatik temsilcisi gitti.“ 


Lakin tanınma karşılıksız değildi; nitekim Fransa, Vrangel”den bazı taleplerde bulundu. Vrangel öncelikle Çarlık Rusya'sından kalan eski borçları ödemeyi taahhüt etti.'“ Diğer yandan bölgedeki tüm fabrikaları işletmek üzere Fransa'ya bıraktı. Fabrikaları işletecek Fransızlar Vrangel ordusuna mühimmat üretme sözü verdiler.'”7 


Eylül 1920'de Baron Vrangel, cephelerdeki kötü gidişata çare olmak amacıyla, ordusunu iki kısma böldü.“ I. Kolordunun temelinde, eski Gönüllü Ordu askerleri ile Don Kazaklarından oluşan birinci kısma General 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Kutepov komutan olarak atandı. Diğer kısım II. ile Ш. Kolordu'dan ibaret oldu. Komutanlığa General Vladimir Vitkovski!” getirildi.!S9 Süvari birlikleri yeniden İvan Barboviç'e havale edildi. Ordudaki yeni organizasyonda, General Yakov Slaşev dışarıda kaldı. Zira Kahovka yenilgisi onu Baron Vrangel'in gözünden düşürmüştü. O yüzden baronla sorunlar yaşadı. Dolayısıyla tıpkı Denikin'in kendisine yaptığı gibi Vrangel de Slaşev'i görevden uzaklaştırarak “cezalandırmış” oldu. “' 


4.2.2. VRANGEL ORDUSU'NUN YENİLGİSİ VE 
KIRIM'DAN İSTANBUL'A TAHLİYE 


Ağustos sonlarında Baron Vrangel, Polonya ile irtibata geçmiş ve ülkede, batıda bulunan Bolşevik muhalifi Rus asker ve subaylarından ibaret bir ordu kurulmasına izin vermesini rica etmişti. Fransız hükümetinden de Polonya nezdinde girişimlerde bulunmasını istemişti. Böylece taraflar arasında görüşmeler başlamış, Eylül ayında olumlu sonuçlanmıştı. Polonya Hükümeti ülkesinde muhalif Rus ordusu kurulmasına yeşil ışık yakmıştı. 


Baron Vrangel 14 Eylül’ de, Polonya?da bulunan muhalif Rus ordusu ile birleşebilmek için kuzey batı yönünde operasyon başlattı. Lakin aynı zamanda Dinyeper'in doğusunda da harekete geçerek, General Kutepov'un І. 
Kolordusu ile, 13. Kızıl Ordu'ya ağır darbeler indirdi. 13. Kızıl Ordu'nun Dinyeper-Azak Denizi arasında bulunan askeri birlikleri Donbass bölgesine püskürtüldü.'9 Kızıl güçlerin uzaklaşması Vrangel'i hem rahatlattı, hem de şaşırttı. 20 Eylül'de yardımcısı Krivoşein'e çektiği telgrafta, cephede ilginç 


59 Vladimir Konstantinoviç Vitkovski (1885-1978), I. Dünya Harbi'ne tabur komutanı 

olarak katıldı. 1917*de Kronştadt Alayı komutanı oldu. Daha sonra Drozdovski 

Alayı'nda bulundu. Pyotr Vrangel'in hükümeti döneminde Yakov Slaşev'in görevden alınması üzerine onun yerine II. Kolordu komutanı görevine atandı. Kırım'dan 

önce İstanbul'a, ardından Bulgaristan'a iltica etti. II. Dünya Savaşı'na kadar Fransa”da yaşadı, ardından ABD'ye yerleşti. 1978'de San Francisco şehrinde öldü. Bkz: 

Biografiçeskiy Spravoçnik Vısşih Çinov Dobrovolçeskoy Armiy Í Voorujennih Sil 

Yuga Rossiy, Moskva 2002, İzdatelstvo Astrel, s. 81-82. 
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gelişmeler yaşandığını belirterek Bolşeviklerin ciddi bir karşılık veremeden kuzeye doğru çekildiklerinden bahsetti. “* 


Vrangel Ordusu'nun ani saldırısı Sovyet yönetimi için beklenmedik oldu. Dahası Kızıl Ordu'nun mevzilerden atılması başkentte şok etkisi yarattı. 
Derhâl toplanan yönetim, Polonya ile sürdürülen barış müzakerelerine hız vermeyi ve güney cephesi konusunda yeniden ciddi bir çalışma başlatmayı kararlaştırdı. Bu kapsamda yeniden bir organizasyona gidilerek 27 Eylül'de 4, 6 ve 13. Kızıl Ordular ile TI. Süvari Ordusu'ndan ibaret Güney Cephesi oluşturuldu." Lenin'in önerisiyle cephe komutanlığına Mihail Frunze getirildi.'“© Frunze görev yerine gitmeden önce Lenin ile bir görüşme yaptı ve ondan kış bastırmadan Ukrayna ile Kırım'ın Vrangel ordusundan temizlenmesine dair kesin talimatlar aldı." 


Güney Cephesi için hazırlıklar hızlı şekilde yapıldı. 13. Kızıl Ordu'ya takviye gönderildi. Kafkasya'dan 2. Don, 9. Piyade, 5 ve 7. Süvari ile Sibirya'dan 30. Piyade Tümenleri, Türkistan'dan da bir Süvari Tugayı güneye sevkedildi. Aynı zamanda tüm ülkede seferberlik başlatıldı. Ukrayna'da Bolşeviklerinin yaptığı seferberlik ile 2000 kişi cepheye yollandı. Diğer büyük şehirlerde de cepheye gidecek işçiler ile parti temsilcileri kayda alındı.'“© Böylece güney cephesindeki Kızıl asker sayısı kısa bir sürede 123.000°е yükseldi.! Ordunun kullanımına 527 top, 1067 makineli tüfek, 6-7 zırhlı tren ve yaklaşık 45 askeri uçak havale edildi. Diğer yandan Lenin'in önerisi ile tüm ülkede başlatılan kampanya kapsamında orduya sıcak kıyafetler hazırlandı. Bu bağlamda fabrikalar daha fazla mesai yaptı. Köylüler ordunun ekmeğe olan ihtiyacını karşılamak üzere cepheye yaklaşık 106 
milyon kilogram ekmek gönderdi." 


Bolşevikler bu hazırlıkları yaparken Vrangel ordusu Donbass üzerine baskıya devam etti. Toplamda 44.000 askerden ibaret Vrangel ordusu, makineli tüfek sayısına göre iyi durumda iken, top sayısında Kızıl Ordu'dan 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hayli gerideydi. Tarafların zırhlı araçları ve uçakları ise aşağı yukarı eşit saуда idi. ”' Ancak Bolşevikler kısa bir sürede güney cephesine takviye güçler göndererek durumu lehlerine değiştirmeyi başardı. 


Mihail Frunze cepheye ulaştıktan sonra 29 Eylül'de kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Cephenin sağ kanadındaki askeri birlikleri çok da çatışmaya sokmadan, batıdan hamle ile Vrangel ordusunun cephe gerisinde tehdit oluşturmaya, böylece rakibi Volnovaha-Mariopol hattına geri çekilmeden kuşatmaya almaya karar verdi. Saldırı derhâl başladı. Fakat planların aksine kuşatma gerçekleşemedi. Buna rağmen Kızıl Ordu'nun batıdan hamlesi Vrangel'in cephe gerisinde endişe ortaya çıkarttı. Hamlenin en önemli sonucu, Vrangel güçlerinin Donbass*a doğru ileri harekâtını durdurması oldu.'”? 


Eylül sonlarında Polonya ile Sovyet yönetimi barış yaptı.'? Vrangel haberden hoşlanmadı. Daha ilginç bir gelişme ise Ukraynalı anarşist Nestor Mahno'nun Bolşevikler tarafına geçmesi oldu. Aslında Vrangel?'e verdiği destekten dolayı Mahno, taraftarlarından tepki toplamıştı. Ayrıca Kızıl Ordu'dan aldığı darbelerle askerleri arasında itirazlar yükselmeğe başlamıştı.'” 
Askerlerinin iradesine karşı çıkmak istemeyen Mahno, Eylül sonlarında Kızıl Ordu karargâhına bir aracı göndererek Vrangel güçlerine karşı birlikte savaşmaları için kendisine şans verilmesi haberini yolladı. Kızıl Ordu karargâhı Mahno'nun ricasına yeşil ışık yaktı. Taraflar arasında anlaşma sağlanınca Mahno'ya, Vrangel'e karşı savaşması için bazı talimatlar verildi.'” 


Polonya'nın barış yapması ve Mahno'nun Bolşevikler tarafına geçmesi Baron Vrangel'i cephelerde yalnız bıraktı. Buna rağmen mücadelesini kararlılıkla sürdürdü. Eylül sonlarında Bolşevikler sadece ordularıyla değil, aynı zamanda propagandacıları ile de Vrangel cephesinde tehdit oluşturmaya başladılar. Diğer yandan Vrangel'i zor duruma düşüren gelişme yaşandı; Kırım'ın bazı yerlerinde gizli Bolşevik örgütleri ortaya çıktı. Hem gizli Bolşevik örgütlerinin, hem de propagandaların sonucunda şehirlerde işçiler hükümet aleyhinde itirazlara kalktılar. Zaten Ağustos sonlarından kırsalda Bolşevik gerilla grupları kurulmuştu. Ormanlarda saklanan gruplar Eylül 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başlarından itibaren Vrangel ordusunu uğraştırmaya başladılar. Baron Vrangel, gerilla gruplarına karşı mücadele edebilmek için cephelerden bazı askeri birlikleri çekmek zorunda kaldı.'”“ Buna rağmen gerillaların saldırısı sürdü. 
Nitekim 11 Eylül”de Sudak şehrine baskın yapan 300 kişilik bir gerilla grubu, telgraf ve posta binalarını tahrip etti. Akşama kadar şehirde Vrangel askerleriyle çatışan grup daha sonra ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. 
Olay Baron Vrangel'i endişelendirdi. Derhâl Simferopol ve Sevastopol gibi büyük şehirlerde güvenlik önlemleri arttırıldı.” 


Polonya cephesinde barışın sağlanmasından sonra Lev Troçki, Kızıl Ordu'ya Baron Vrangel'i mahvetme talimatı verdi.'” Lakin Kızıl Ordu'dan önce davranan Vrangel güçleri, 6 Ekim'de Dinyeper Nehri'nin sağ kıyılarına doğru operasyon başlattı.'”? Operasyonun amacı Bolşeviklerin 2. Süvari Ordusu'nu ve onunla birlikte hareket eden 13. Kızıl Ordu'yu mahvetmekti. 9 
Ekim'e kadar Vrangel ordusu yaklaşık 25 kilometre kadar ilerleme kaydetmeyi başardı. Ancak II. Süvari Ordusu'na istediği zararı veremedi. Bundan yararlanan 2. Süvari Ordusu, 6 ve 13. Kızıl Ordularla beraber kontr atağa geçti. 14 Ekim tarihi, Vrangel orduları için sonun başlangıcı tarihi oldu.'* 
Zira taarruz başarısızlığa uğradığı gibi, Nikopol şehri civarında 3 süvari ve iki piyade tümeni kaybedildi, panik yaşayan ordu Kırım'a doğru geri kaçmaya başladı." 


Geri çekilme Vrangel ordusunu moral olarak çöktürdü. Askerler artık savaşmak gücünde değildi. Kayıplar çok olduğundan atlar, cephanelikler, toplar azalmış, ordu disiplinden koptu.'® Tam o sırada bir darbe de Kazak askerlerinden geldi; savaşı bırakmaya karar veren Kazaklar, Bolşevikler ile anlaşma yolları aramaya koyuldular.'* Hâl böyle olunca Baron Vrangel, Kırım'ın savunmasını Aleksandr Kutepov'a havale ederek olası bir yenilgi 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esnasında ordunun tahliyesi için karargâh komutanı Pavel Şatilov'a!8* hazırlık yapılmasını emretti.“ Bunun üzerine Kırım'ın limanlarındaki büyük gemiler hazır duruma getirildi. 


Ekim sonlarına kadar Bolşevik yönetimi Güney Cephesi'ne farklı cephelerden ordular sevketmeği sürdürdü. Bu kapsamda Polonya cephesinden alınan Semyon Budyonnıy komutasındaki I. Süvari Ordusu da bölgeye ulaştı. Ekim sonlarında Bolşevik yönetimi güney cephesinde 133.000 asker topladı. Karşılarındaki Vrangel ordusunun sayısı ise 40.000 kadardı." 


Bolşevik lider Lenin, Baron Vrangel'in Kırım”da saklanmasına müsaade edilmemesini emretti. 21 Ekim'de ise I. Süvari Ordusu karargâhına gönderdiği telgrafta, rakip üzerinde baskı kurulması talimatını verdi.'*” Süvari ordusu Leпіп’іп talimatı üzerine harekete geçerken, bir hafta sonra Kızıl Ordu başkomutanı Sergey Kamenev, tüm orduları ile muhalif ordusu üzerine taarruz başlatt1.'88 2 Kasım'a kadar doğuda Vrangel güçlerinin büyük bir kısmı yenilgiye uğratıldı. Melitopol şehri Kızıl Ordu'nun eline geçti.'*? Askeri teçhizatın yetersizliği Melitopol'un düşmesinde etkin rol oynadı. Hükumetin başbakanı Krivoşein bile, bir Fransız gazetesine yaptığı açıklamada askerin çizmeye, kaputa, makineli tüfeklere ihtiyacı olduğunu açıkça belirtti.” Melitopol'ün düşmesi üzerine Vrangel Kırım'da olağanüstü hâl ilan etti.? 


Melitopol zaferinden sonra Lev Troçki, başarıyla ilgili düşüncelerini Krasnaya Gazeta için kaleme aldı. Yazısında rakibin çekilmeğe başladığından bahseden Troçki, Don ve Kuban Kazaklarının artık savaşmak istemediğini vurguladı ve artık Perekop Geçidi'ne yüklenerek Kırım'a ilerlemeleri gerektiğini belirtti.!?? 


Troçki'nin yazısı Baron Vrangel için uyarı niteliğinde oldu. Derhâl Çongar Yarımadası ve Sivas Gölü üzerindeki demiryolu hatları patlatıldı.'? 
Ayrıca her iki noktada sağlam bir savunma hattı oluşturuldu. I ve II. Ordu Perekop Geçidi'ne, diğer askeri birlikler ise Çongar'a sevkedildi.!%* 


4 Kasım'da Kızıl Ordu başkomutanı Sergey Kamenev, Kırım Yarımadası'nın ele geçirilmesi talimatını verdi. Aynı gün Kızıl Ordu, Ukrayna'yı Kırım ile bağlayan Perekop Geçidi'ne taarruza başladı." Fakat bu taarruz lokal kaldı. Zira Kamenev topyekun bir taarruz için hazırlık yaptı. Emrin duyulması hâlinde tüm ordulara hızlı davranmaları ve asla geç kalmamaları uyarısı yapıldı." Bu arada I. Süvari Ordusu Perekop Geçidi'ne yönlendiri!- di. 6. Kızıl Ordu'ya süvarilerle birlikte harekete geçmesi emredildi. Çongar yönüne 4. Kızıl Ordu sevkedildi. 13. Kızıl Ordu'ya Melitopol'de beklemesi söylendi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasından sonra 8 Kasım'da topyekun taarruz başlatıldı. Kızıl Ordu hem Perekop, hem de Çongar üzerine yüklendi. 
Yoğun çatışmalardan sonra Vrangel ordusunun Çongar'daki ilk cephe hattı yarıldı. Bunun üzerine Sivaş Gölünü geçen Kızıl Ordu birlikleri Kırım Yarımadası'na girdi ve doğudan Vrangel ordusunun cephe gerisine sarkmayı 
başardı. Bu durum Perekop'ta direnen ordu için büyük tehdit oluşturdu. 97 


Perekop Geçidi”ndeki çatışmalar 3-4 gün sürdü. Baron Vrangel yedekler dâhil tüm birliklerini cepheye gönderdi. * Ancak 9 Kasım'da Perekop Geçidi'ndeki ilk savunma hattı çöktü. Kızıl Ordu Kırım'a inmeye başladı. 
Bu arada saldırı birkaç güç durduruldu. 11 Kasım'da Vrangel güçlerine teslim çağrısı yapıldı. Çağrıda rakip askerlerden silah bırakmaları istendi, karşılığında hayatlarının bağışlanacağı ve Sovyet yönetimi altında yaşamak istemeyenlerin Rusya'dan ayrılmasına izin verileceği açıklandı. Fakat Vrangel karargâhı, Bolşevik çağrısını reddetti.'? 


Bunun üzerine Kızıl Ordu birlikleri yeniden taarruza başlayarak, süvarilerin desteği ile saldırıyı arttırdılar. General Kutepov'un I. Kolordusu Bolşevik ataklarına engel olamadı. Diğer savunma hatları da tamamen çöktü. İki taraftan sıkıştırılan Vrangel ordusu kuşatma tehlikesi yaşayınca daha fazla dayanamadı ve tüm cephelerden hızla güneye, Karadeniz kıyısındaki limanlara doğru geri çekildi. Askerin geri çekildiğini gören Baron Vrangel, halka seslenerek Rusya'dan ayrılmak isteyenlerin limanlarda bekleyen gemilere binmesini söyledi.?” 


Vrangel askerleri hızla güney sahillerine inerken, Kızıl Ordu da onların peşi ile Kırım'ın derinliklerine doğru ilerledi. Şehirlerin terkedilmesi üzerine 
13 Kasım'da Bolşevik 1. Süvari Ordusu Simferapol'e, IV. Kızıl Ordu ertesi 
gün Feodosiya”ya girdi.?' Ertesi gün I. Süvari Ordusu Sevastopol'e girdi.” 
O sırada II. Süvari ordusu ile VI. Kızıl Ordu Yalta'yı ve Kerç'i ele geçirdi. 


16 Kasım'da Kırım'ın tamamı Bolşevikler tarafından kontrol altına 
alındı. Bolşevik basını zaferi, “Vrangel Çağı Bitti” manşetiyle duyurdu. Güney Cephesi Askeri Devrim Sovyeti temsilcisi Sergey Gusev,29 parti lideri Lenin'e gönderdiği mektupta, Vrangel ordusunun 3 gün içinde mahvedildi-Bini, baronun ise Kırım?dan kaçtığını haber verdi. 


Baron Vrangel, savaşı kaybetti. Kırım'dan ayrılmadan önce yayınladığı son emri ile ordusunu terhis ettiğini duyurdu.“ Ancak şahsen Bolşevizm ile mücadelesinin süreceğini belirtti. 14 Kasım'da karargâhı, komutanları ve 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aileleri ile birlikte General Kornilov adlı gemiye binerek Rusya'dan ayrıldı. 
Onun bindiği gemi ile beraber Kırım limanlarını, yaklaşık 140.000 mülteciyi taşıyan 126 Rus bayraklı gemi terketti.” Giderayak kaybetmesi nedeniyle müttefik devletleri yeterli yardım yapmamakla suçladı.>* 


17 Kasım'da müttefiklere çağrı yaparak ordusunun İstanbul'un işgali 
için yahut da Mustafa Kemal Paşa grubuna karşı kullanılması teklifinde bulundu. Ancak müttefikler teklife hiç ilgi duymadılar.? İstanbul'a vardıktan bir süre sonra Yugoslavya'ya gitti. 1924'te orada Bolşevik karşıtı muhalefet cephesi oluşturdu. 1927?de ailesiyle beraber Brüssel'e yerleşti. 25 Nisan 1928'de aniden rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Bazı kaynaklarca Sovyet Gizli Polisi ajanları tarafından zehirlendiği iddia edildi2!% 


Sonuç olarak, diğer muhalif komutanlar gibi Baron Vrangel de mücadelesinde başarılı olamadı. Zira 1920 yılında, daha da kuvvetlenmiş ve ülkenin tamamına yakın bölgesini yönetimi altına almış Bolşevikler karşısında Kırım”daki mücadelesinde başarı kazanması mücize olurdu. Yenilgisi öncelikle yeteri kadar kaynaklara sahip olmamasından ileri geldi. Kaynak yetersizliği ordusuna pahalıya mal oldu. Cephelerde asker sıkıntı çekti, hâliyle cepheler çöktü. Gerçi baron sorunu müttefiklerden yardım almakla çözmek istedi. Dolayısıyla bir süre için askeri araçları ve donanması sadece müttefik devletlerin yardımı sayesinde çalışabildi. Lakin bu durum uzun sürmedi, zira müttefikler diğer muhalif komutanlar gibi onu da yarı yolda bıraktılar. Özellikle İngiltere'nin siyaseti, Vrangel'i hayal kırıklığına uğrattı. Aslında baronu İstanbul'dan, Gönüllü Ordu'nun başkomutanlığına taşıyan irade, İngiliz siyasetinden başkası değildi. Oysa 1920 yılının ilk günlerinden itibaren İngiltere Hükümeti, Sovyet yönetimi ile barış yapmanın yollarını arayınca Vrangel'i ve mücadelesini yalnız bıraktı. İngiltere'nin yerini Fransa aldı. 
Paris sonuna kadar Vrangel'in yanında dayandı. Ordusuna ve hükumetine sahip çıktı. Ancak onun da yardımları yetersiz kaldı. Son bir iyilikle de Vrangel ile ordusunu Kırım'dan tahliye etti. 


207 Ramin Sadıgov, “Rus İç Savaşı'ndan Sonra...”, s. 118; Maksim Bugurayev, a.g.e., 
s. 26; Georgiy Nemiroviç Dançenko, a.g.e., s. 99. 

208 “Razgrom Vrangelya”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 24 Noyabrya 1920, s. 1. 

Andrey Kruçinin, a.g.e., s. 378. 

20 Andrey Zubov, a.g.e., s. 897. 
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Vrangel'in kaynak sıkıntısı çektiği dönemde rakibi Bolşevikler ise artık petrol havzası olan Kuzey Kafkasya ile Azerbaycan'a sahip olmuşlardı. Buğday merkezleri Ukrayna'nın büyük bir kısmı ile Don ve Kuban vilayetleri de ellerinde idi. Bolşevikler her geçen gün kaynaklarını cepheye yönlendirirken, silah fabrikaları gece gündüz seferber olan kadın ve erkek işçilerle fazla mesai yaparken, Vrangel, çatışarak silah eksikliğine çare bulmaya çalıştı. Kuşkusuz mücadeleyi sonuna kadar o şekilde sürdünnek de imkânsız oldu. 


Yenilginin diğer sebepleri olarak, Kırım'da nüfusun kalabalık olmayışı ve genel olarak halkın baron Vrangel yönetimine karşı kuşkucu yaklaşımı dikkat çekti. Bolşevikler kalabalık nüfusa sahip bölgelerde seferberlik konusunda pek sıkıntı çekmediler. Oysa Vrangel'in seferberlik çağrılarına Kırım halkı tepki gösterdi. Vrangel'in baskı uygulaması hâlinde ise onun ordusu yerine Kızıl Ordu'yu tercih ettiler. Ayrıca Vrangel, ideolojik yönden de Bolşeviklerden geri kaldı. Dolayısıyla insanların neden Bolşevikleri değil, onu tercih etmesini doğru şekilde topluma anlatamadı. Hâliyle ideolojik propaganda savaşında da kaybetti; tıpkı önceki muhalif komutanlar kaybettiği gibi. 


Baron Vrangel büyük ümitlerle başladığı mücadelesini sadece 7 ay sürdürebildi. Sonunda mağlup olmaktan kurtulamadı. O, ülkeden ebediyen ayrılırken, 1920'nin sonlarında küçük ve lokal birkaç isyanın dışında, Sovyet yönetimi mücadeleden başarılı çıktı. Çok önemli Çar generallerinin hepsi mağlup edildi. Dolayısıyla 1920'nin sonlarında, İç Savaş kesin olarak Sovyet yönetiminin zaferi ile sona erdi. Bolşevikler parti liderinin ve ideolojinin etrafında kenetlenerek tek merkezli işçi diktatörlüğü sloganıyla zafere ulaştılar. 


4.3. ATAMAN GRİGORİY SEMYONOWUN 
BOLŞEVİKLERE KARŞI MÜCADELESİ 


Pyotr Vrangel güçlerine karşı mücadele edildiği günlerde Sovyet yönetimi bir süredir ülkenin doğusundaki Transbaykal yöresinde tehdit olmaya devam eden Ataman Grigoriy Semenovw'u etkisizleştirmek kararına vardı. 
Başına topladığı kalabalık birlikle doğuda taşkınlık yapan Semenov, Japonya”dan sağladığı destekle bölgeyi ele geçirmeye çalışmaktaydı. Lakin güney cephesiyle uğraşmakla beraber Sovyet yönetimi onu yok etmek için düğme- ye bastı. Öncelikle bölgede bulunan Çekoslovak askerleri ile vatanlarına dönmeleri için anlaşma sağlandı, akabinde ise Japonya ile Semyonov'a olan desteğinden vazgeçmesi konusunda müzakeler gerçekleştirildi. Her iki müzakereden olumlu sonuç aldındıktan sonra doğruca Ataman Semyonov'un bertaraf edilmesi için harekete geçildi. Sonuçta 1920'nin sonlarına doğru Sovyet yönetimi için ciddi tehlike oluşturan mühalif cephelerden birisi daha ortadan kaldırılmış oldu. 


Ataman Grigoriy Semyonov Transbaykal?da dünyaya gelmiş, Orenburg Askeri okulunda eğitim almıştı. I. Dünya Harbi başlayınca Baron Pyotr Vrangel ile aynı cephede, Varşova yöresinde görev yapmış, ardından bir süre Kafkas Cephesi ile İran'daki askeri operasyonlara katılmıştı. Haziran 1917'de Kazak askerleri toplamak üzere hükumet tarafından Transbaykal bölgesine gönderilmişti.?'! Ekim Devrimi gerçekleştiğinde bölgede bulunan Semenov, diğer muhalif komutanlar gibi Sovyet iktidarını kabul etmemiş ve arkadaşlarıyla birlikte Mançurya'ya geçerek Bolşeviklerle çatışacak asker arayışına başlamıştı.?'? 


Bir süre sonra Mançurya'da Buryat ve Moğollardan ibaret bir Kazak birliği kurmayı başaran Ataman Semyonov, Ocak 1918”de Тгапѕбаука] акі Dauriya bölgesine saldırarak mücadelesine başlamıştı.” Onun niyeti öncelikle Karımski İstasyonu”nu ele geçirerek Transsibirya Demiryolu'na ulaşтаки. Başarı kazanması hâlinde batı yönünde ilerleyerek Çita'yı ele geçirmeği ve İrkutsk ile Krasnoyarsk şehirlerine ulaşarak Ataman Dutov ile Kaledin kuvvetleriyle buluşmayı planlamıştı.?"* 


Fakat Semenov niyetini gerçekleştiremedi. Zira Bolşevikler halka çağrı yaparak Çita'yı ayağa kaldırdılar. Ardından Doğu Sibirya Sovyetliğinin bölge komitesi, Semenov güçlerine karşı Sergey Lazo2!5 komutasındaki bir askeri birliği İrkutsk'tan Transbaykal bölgesine sevketti. Çıkılmaz duruma düşen ataman, Şubat sonlarında Kızıl güçlerden darbeler alarak Dauriya kasa- 


21 “Semenov, Grigoriy Mihayloviç”, SİZ, Tom 12, Moskva 1969, s. 729. 


21 “Semenovşina”, BSE, Tom 38, Moskva 1955, s. 474. 

a “İzvestiya Za Den”, Naş Vek, 25 Yanvarya 1918, s. 1. 

214 Vladimir Poznanskiy, Oçerki İstoriy Voorujennoy Borbi Sovetov Sibiri S Kontrrevolyutsiey V 1917-1918 G. G., Novosibirsk 1973, İzdatelstvo “Nauka” Sibirskoye Otdeleniya, s. 55. 

Sergey Giorgiyeviç Lazo (1894-1920), Moldovya’da doğdu. Önce anarşist, sonra Sol SR oldu. Şubat 1918'de Sibirya Sovyet'ine üye seçildi, Transbaykal Cephesi ordu komutanı görevine atandı. Semenov birliklerine karşı mücadele etti. 1919 sonlarında Primorski?'de gizli isyan hazırlıkları yaptı. O amaçla Nisan 1920'de yakalanarak öldürüldü. Bkz: Andrey Burovski, a.g.e., 5. 628-629. 
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basına sığınmak zorunda kaldi! Fakat orada da fazla barınamadı ve 1 
Mart'ta kasabayı bırakarak kaçtı. Böylece atamanın ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Semenov tekrar Mançurya”ya kaçarak kurtuldu.?'” 


4 Nisan'da Nisan 1918'de uzakdoğudaki Vladivostok şehrinde iki vatandaşının öldürülmesini gerekçe gösteren Japonya, söz konusu şehre asker çıkarttı. Bu gelişme üzerine cesaretlenen Ataman Semyonov, 12.000 askerden oluşan birlikleriyle yeniden Transbaykal bölgesine girdi. Transsibirya Demiryolu boyunca ilerleyen Semenov birlikleri, Çita şehrine yaklaştı.?'8 
Çita'nın tehdit altına düşmesi üzerine Bolşevikler halktan destek isteyerek Çita ve Transsibirya'nın genelini “özel güvenlik alanı” ilan ettiler. Ardından İrkutsk, Krasnoyarsk, Açinsk, Omsk ve tüm batı Sibirya komünistlerinden destek istediler.?!? Semenov güçlerini durdurmak üzere bölgenin demiryolu işçileri ile madencileri bile mobilize edildi. Sonuçta seferber olan binlerce işçi eline silah alarak Semenov birliğine karşı çatışmaya girdi.” 


Fakat alınan önlemlere rağmen Ataman Semenov güçleri durdurulamadı. Çatışmalar Çita'nın güneyi ile Transsibirya Demiryolu boyunca sürdü.22! 
Nisan ortalarında art arda yenilgi alan Kızıl güçler, Onon Nehri'nin kuzeyine kaçmak zorunda kaldılar.” Kazandığı zaferler Semenov'un heyecanlandırdı. Bu kapsamda 28 Nisan'da Trasnbaykal?'da geçici bir hükümet kurduğunu açıkladı.” Ardından ele geçirdiği bölgelerde seferberlik ilan ederek kısa zamanda ordusunun sayısını 9000°е ulaştırmayı başardı.>* 


216 Grajdanskaya Voyna Na Dalnem Vostoke (1918-1922), Pod. Red. Aristarh Yakimov, Moskva 1973, İzdatelstvo Nauka, s. 21. 

27 İgor Timofeyev, Hronika Borbı Za Vlast Sovetov V Vostoçnoy Sibiri: 1917-1920 
Gg., İrkutsk 1937, İzdatelsto OGİZ, s. 10, 45-46; “Semenov, Grigoriy Mihayloviç”, SİE, Tom 12, Moskva 1969, s. 730; Vladimir Poznanskiy, a.g.e., s. 70. 

218 Grajdanskaya Voyna Na Dalnem Vostoke (1918-1922), Pod. Red. Aristarh Yakimov, S. 23. 

219 «Borba S Semenovtsami”, Petrogradskaya Pravda, 11 Maya 1918, s. 2. 

220 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 
342-343. 

2! “Operatsiy Semenova”, Petrogradskaya Pravda, 18 Maya 1918, s. 3. 

22 Grigoriy Semenov, O Sebe: Vospominaniya, Misli Í Vıvodı, Moskva 1999, İzdatelstvo ACT, s. 151. 

Vladimir Potseluyev, a.g.e., s. 123. 

24 Vladimir Poznanskiy, a.g.e., s. 120. 
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Sovyet yönetimi yenilginin şokunu atlatınca yeni planlar üzerinde çalıştı. Önce takviye güçlerle bölgedeki Kızıl Ordu'nun sayısını arttırmaya başladı. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Onon Nehri'nden Mançurya'ya kadar tüm cephede taarruz emri verildi. Büyük operasyon, 8 Mayıs'ta başla- 
41.225 İlk günlerde cephenin sol kanadında Semenov kuvvetleri baskı altına alındı.29 18 Mayıs'ta Çita'nın güneyindeki Olovyannaya İstasyonu'nda gerçekleşen çatışmalar Kızıl güçlerin zaferiyle sonuçlandı. İstasyonu kaybeden Semenov birlikleri diğer mevzileri de bırakarak Çin'e doğru kaçmaya başladılar.>7 


Ataman ve askerlerinin tekrar Mançurya'ya sığınmaması için Sovyet diplomasisi harekete geçti. Dışişleri Komiseri Georgiy Çiçerin, Çin Hükümeti'ne nota göndererek Semenov güçlerini sınırdan içeri almamasını talep еш.” Çin Hükümeti konuya ilişkin müzakere istedi. Söz konusu müzakere başladı. Lakin Haziran sonlarında Ataman Semenov bir yolunu bularak gizli bir şekilde yeniden Mançurya arazisine kaçtı.?” 


1918'in yazında Çekoslovak Kolordusu'nun isyanı ile Sibirya'nın genelindeki durum Bolşeviklerin aleyhinde gelişince Ataman Semenov yeniden planını uygulamak istedi. Tam da o sırada Çekoslovak askerlerinin işgali altında bulunan İrkutsk”tan, Transbaykal bölgesine müdahalede bulunmasına dair bir teklif aldı.” Bunun üzerine derhâl ordusunu harekete geçirerek, üçüncü kez Transbaykal bölgesine girdi. Her hangi ciddi bir engelle karşılaşmayan ataman, hızla Çita'ya ilerledi ve 26 Ağustos'ta şehri ele geçirdi. 


Ortaya çıkan yeni durum üzerine Sovyet yönetimi, doğudaki muhaliflerle mücadele hususunda yöntem değişikliğine gitmeye karar verdi. Aslında doğuda Bolşeviklerin doğru düzgün askeri birlikleri bile yoktu ve yönetimin bölge ile irtibatı da sağlıklı değildi.2? Dolayısıyla durum değerlendirmesi yapan yönetim büyük kayıpların önlenmesi amacıyla doğuda bulunan Kızıl 


225 Vladimir Poznanskiy, a.g.e., s. 138. 


26 Grigoriy Semenov, a.g.e., s. 158. 

2 “Otstupleniye Semenovtsev”, Petrogradskaya Pravda, 22 Maya 1918, s. 3; İgor 
Timofeyev, a.g.e., s. 56. 

“Soderjaniye Nomera”, Petrogradskaya Pravda, 27 Maya 1918, s. 1. 

Grigoriy Semenov, a.g.e., s. 166. 

Grigoriy Semenov, a.g.e., s. 168. 

“Na Frontah”, Sibirskaya Jizn, 30 Avgusta 1918, s. 1; İgor Timofeyev, a.g.e., s. 68. 
22 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Noyabr 1917-Mart 1919 Goda), Tom 3, s. 344. 
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Ordu birliklerinin batıya kaydırılmasını ve bölgedeki mücadelenin sadece gerilla güçleri üzerinden sürdürülmesini kararlaştırdı.?* 


Sovyet yönetiminin almış olduğu karar Ataman Semenov'u epey rahatlattı. Bolşevik ordularının çekilmesinden faydalanan ataman kendini Transbaykal bölgesi Kazak ordularının komutanı olarak ilan etti.” O günlerde Omsk”ta askeri darbe gerçekleşti ve Aleksandr Kolçak, Yüce Hükümet adıyla iktidara geçti. İngiltere ve Fransa'nın destekleğini sağlayan Kolçak, Rusya'daki tüm muhalif cephenin tek sesi olmak iddiasıyla hükümetini oluşturdu, Sibirya'daki tüm yerel hükümetlerden itaat talep etti. Talebe karşılık hükümetlerin hemen hepsi Kolçak'ın iktidarını kabul ederken, Doğu Sibirya'nın özerkliğini savunan Ataman Semyonov Japonya'nın talimatıyla hareket ederek Kolçak'ın talebine itiraz etti.?” Ayrıca Kolçak'a meydan okurcasına darbeden sonra tutuklanan subayların derhâl serbest bırakılmasını istedi. 
Talebine olumsuz yanıt verilmesi hâlinde ise Doğu Sibirya'nın özerkliğini 


ilan edeceğini duyurdu.“ 


Ataman Semyonov, Kolçak ile ilk kez 1918'in başlarında Mançurya'da tanışmıştı. Tanışma esnasında Kolçak atamandan, Japonya ile ABD'ye güvenmemesini ve yapmış olduğu icraatlerden derhâl vazgeçmesini istemişti. 
Lakin Semyonov onun taleplerinden hoşlanmamış ve sözlerine tepki göstermiş, böylece ikili arasındaki görüşme gergin bir şekilde sona ermişti.?”7 
Dolayısıyla o günden itibaren araları bozulmuştu. O yüzden Kolçak'ın iktidarı ele geçirmesi Semenow'un hoşuna gitmemişti. Hatta Kolçak'a tavsiyede bulunmayı da ihmal etmeyen ataman, iktidarı General Horvat, Ataman Dutov veya General Denikin üçlüsünden birine bırakıp ayrılmasını bile önermisti.238 

Semenov'un tavsiyesi Kolçak'ı sinirlendirdi. Bölgede tek söz sahibi olmak amacı güttüğünden Sibirya ve Rusya'da kendisine muhalif hükümetlere sıcak bakması imkânsızdı. Diğer yandan sahip olduğu bölge ile Semyo- 


a3 “Semenovşina”, SİE, Tom 12, Moskva 1969, s. 730. 

23 Yevgeniy Volkov, Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, a.g.e., s. 185. 

25 «jz İstoriy Semenovşinı V 1919 G.”, Krasnıy Arhiv, Tom 6, Moskva 1934, Gosudarstvennoye Sotsialno Ekonomiçeskoye İzdatelstvo, s. 131; Vladimir Şulyadkov, a.g.m., S. 122. 

236 Georgiy Gins, a.g.e., Tom 2, s. 7. 

237 Grigoriy Semenov, a.g.e., s. 159-160. 

28 «Polkovnik Semenov Ne Priznayet Kolçaka”, Naşe Delo, 3 Dekabrya 1918, s. 2. 
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nov, müttefik devletlerce gönderilen askeri yardımların ulaşımına sorun çıkarabilirdi.2? O yüzden atamanı pasifize etmeğe karar verdi. 1 Aralık'ta yayınladığı emirle atamanı “ifaafsizliği, devlete ihaneti ve cepheler arasındaki telgraf hatlarına zararları” suçlamasıyla görevden aldığını, yerine de Tümgeneral Vyaçeslav Volkov'u atadığını açıkladı.” 


Semyonov kararı duyunca tepki gösterdi, devlete ihanet suçlamasını reddetti. Bunun üzerine Aleksandr Kolçak Tümgeneral Vyaçeslav Volkov'dan, ordusunu alarak Çita'ya gitmesini istedi“! Volkov yola çıkarken, taraflar arasındaki gerginlik Japonya'yı rahatsız etti. Japonya Hükümeti açıklama yaparak Ataman Semyonov'u desteklediğini belirtti ve Çita'ya yönelik askeri bir müdahaleye izin vermeyeceğini vurguladı. Bu açıklama ile Tümgeneral Volkov birliklerinin ilerleyişi durdu.>” Dolayısıyla Japonya'nın araya girmesiyle Ataman Semyonov, Kolçak?ın tehdidinden kurtuldu.?* 


Japonya'nın yardımıyla ayakta kalan Semenov, 19 Ocak 1919'da Çita'da bağımsız Moğol-Buryat Cumhuriyeti adlı bir hükümet oluşturdu. İlk yayınladığı emirle de Sovyet yönetiminin almış olduğu tüm kararları feshetti. Ayrıca Bolşevikler tarafından el konmuş fabrikaları sahiplerine iade ederken, köylülere de Mart 1917°уе kadar sahip oldukları arazileri kullanma hakkı verdi.?* 


Kuşkusuz kuvvetli bir ordusu olmadan Semenovw'un hükümet olarak varlık göstermesi oldukça zor olacaktı. O yüzden güçlü bir ordu oluşturmaya 
karar verdi. Öncelikle bölgedeki muhalif askeri birlikleri kendine bağladı. 23 
Nisan'da kendisini Uzakdoğudaki Kazak ordularının atamanı ilan etti.” 
Lakin bölge Bolşevikleri onun kararından rahatsız oldular. Gerilla grupları oluşturuldu ve ataman güçlerine karşı mücadele başladı. Özellikle Mart ve Nisan aylarında vur-kaç taktiği ile savaşan gerillalar, Semenov'a epey zarar verdiler.246 


239 Aleksey Serbakov, a.g.e., s. 205. 


24 Yevgeniy Volkov, Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, a.g.e., s. 185; Georgiy Gins, 
a.g.e., Tom 2, s. 38. 

Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 1, s. 533-534. 

Mihail Smirnov, a.g.e., s. 47. 

Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 1, s. 535. 

Semyon Hromov, a.g.e., s. 534. 

Yevgeniy Volkov, Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, a.g.e., s. 186. 

İgor Timofeyev, a.g.e., s. 71-73. 
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1919'un ilkbaharında Kolçak ordularının batıda kazandığı zaferler atamanı Omsk hükûmeti ile yaklaştırdı. Gerçi bir süredir Kolçak basınında atamanın Omsk Hükûmeti’ne tabi olacağı, hatta bunun göstergesi olarak cepheye askeri birliklerini göndereceğine dair haberler çıkmaktaydı.2*” Çok geçmeden haberler gerçeğe dönüştü; nitekim Mayıs ayında taraflar arasındaki buzlar erimeye başladı. Ataman Omsk'a bir telgraf göndererek aradaki anlaşmazlığın son bulmasını ve hakkında iddia edilen “vatana ihanet” suçlamasından vazgeçilmesini umduğunu belirtti. Kolçak onun dileğine olumlu yanıt verdi. Böylece taraflar arasındaki iletişim, atamanın affedilmesiyle sonuçlandı. Bunun üzerine Semenov, Kolçak hükümetini kabul ettiğini açıkladı.” 


Ataman Semyonov Omsk Hükümeti'ne bağlandıktan sonra, 16 Haziran'da Kolçak tarafından VI. Doğu Sibirya Kolordusu komutanlığına atandı. 
19 Temmuz'da ise ona tümgeneral rütbesi verildi ve Priamurya Askeri Bölgesi valiliği ile komutanın yardımcılığı görevine getirildi.29 Bir anda Omsk Hükümeti'nin gözünde hızla yükselen ataman, 30 Temmuz'da da Transbaykal bölgesi askeri valilisi oldu.' 


Bolşevik gerillalar 1919 yılının yaz ayları boyunca ataman Semyonov?'a sorun oldular. Zaman zaman atamanın birliklerine ağır darbeler indiren gerillalar, çatışmalarda çok sayıda asker esir aldılar. Semenov askerlerinin esir düşmesine sinirlendi. Gerillaların yaptıklarına misilleme olarak ise Çita hapishanelerinde bulunan Bolşevik tutsakların hepsinin infaz edilmesini emretti. Emir 15 Temmuz'da icra edildi ve hapishanelerdeki tutsak Bolşevikler öldürüldü.22 | 


1919 yılı sonbaharında Kızıl Ordu'nun Kolçak cephesinde aldığı zaferler, Semenov için de sıkıntılı günlerin başlangıcı anlamına geldi. O sırada ordusundaki bazı Kazak askerleri isyan ederek subaylarını öldürmeğe ve rakibe katılmaya başladılar. Omsk düştükten sonra ataman Semyonov'un 


247 “Semenov”, Мае Delo, 17 Yanvarya 1919, s. 3. 

28 <Konets Semenovşinı”, Naşe Delo, 5 İyunya 1919, s. 1-2. 

249 «Telegramma Polkovnika Semenova Verhovnomu Pravitelyu”, Sibirskiye Strelki, 4 
İyunya 1919, s. 2. 

250 Vasiliy Paşin, “Novıye Dokumenti O Deyatelnosti Atamana G. M. Semyonova Na 
Dalnem Vostoke V Period S 1923 Po 1928 С.”, Rossia İ АТР, 2018, 2 (100), s. 160. 

251 Aleksey Şişov, Andrey Venkov, Belıye Generalı..., s. 186. 

22 Ígor ` a.g.e., s. 77. 
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sorumluluğu daha da arttı. Zira Kolçak, dağılan ordusunu yeniden organize etmek için 24 Aralık'ta onu, Uzakdoğu Sibirya ve İrkutsk bölge ordularının genel komutanlığı görevine atamıştı.>3 


Kolçak'ın bindiği tren İrkutsk önlerine vardığında şehirde SR Partisi yandaşlarınca isyan patlak verdi ve şehirdeki Kolçak yönetimi devrildi.” 
Bunu duyan Kolçak, derhâl atamana haber yollayarak İrkutsk'a gitmesini ve isyanı bastırarak kendisini orada beklemesini emretti. Ataman Semyonov, İrkutsk üzerine askeri birliklerini sevketti. Birlikler, Kolçak'ın bulunduğu treni koruma altına almak isteseler de Çekoslovak askerleri Semenov güçlerine engel oldular. Taraflar arasında gerçekleşen küçük çaplı çatışmada ataman birlikleri geri püskürtüldü. Çekoslovak askerleri ile aynı anda İrkutsk’taki silahlı Bolşevik grupları da Semenov birlikerine saldırdı. Hâl böyle olunca şehre giremeyen Semyonov'un birliği ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı.” Geri çekilme esnasında Baykal çevre yolu üzerindeki bir tüneli patlatarak takibattan kurtulmak isteseler de yine Çekoslovak askerleri araya girdiler. Çevresi kuşatılan ataman birliklerinin silahları toplandı. Böylece Kolçak'a yardım etmek üzere başlanan operasyon fiyaskoyla sonuçlandı.?7 


Ataman Semyonowdan beklediği yardımı alamayan Kolçak, İrkutsk'taki SR yönetimine teslim edilirken, verdiği son emirle Semyonov'u, Sibirya'daki sivil ve askeri yönetimin başına getirdiğini açıkladı.” Görevi alan ataman, 8 Ocak'ta Çita'da Rusya'nın Doğu Vilayetleri adlı bir hükümet oluşturdu.” Yeni hükümet, batı Rusya ile Uzakdoğu arasındaki irtibatı kopardı. Buna fırsat vermek istemeyen Bolşevik yönetimi, Moskova'da Uzakdoğu'dan davet ettiği temsilcilerle biraraya gelerek bir durum değerlendir- 


253 Sergey Melgunov, Tragediya Admirala Kolçaka, Çast 1, s. 388; Yevgeniy Volkov, 


Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, a.g.e., s. 186. 

“Cause Commune O Sobıtiyah V İrkutske”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih İ Krasnoarmeyskih Deputatov, 28 Fevralya 1920, s. 1; İgor Timofeyev, a.g.e., s. 88. 
Grigoriy Semenov, a.g.e., s. 196-197. 

“V Kolçakovskom Tılu”, Derevenskaya Kommuna, 11 Yanvarya 1920, s. 3; Moisey Goduşnikov, Oçerki Po İstoriy Grajdanskoy Voynı V Sibiri, İrkutsk 1959, İrkutsko- ye Knijnoye İzdatelstvo, s. 163. 

“Çehi Razorujayut Şayki Semenova”, Krasnaya Gazeta, 30 Yanvarya 1920, s. 1; Leonid Spirin, Razgrom Armiy Kolçaka, Moskva 1957, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Politiçeskoy Literaturı, s. 270; Valeriy Klaving, a.g.e., s. 541; “Semenovşina”, SİE, Tom 12, Moskva 1969, s. 730. 
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mesi yaptı. Moskova'da çözüm arayışlarının sürdüğü sırada İrkutsk”ta isyan eden Bolşevikler şehir yönetimini ele geçirdiler. Dolayısıyla Kolçak da yeni yönetimin mahkumu hâline geldi.29 Fakat Bolşeviklerin ona fazla tahammül etmediler. İrkutsk üzerine Kolçak askerlerinin saldırısı bahanesiyle, 7 Şubat sabahında amirali kurşuna dizerek öldürdüler.2“! Amiralin ölüm haberi üzerine, Kolçak ordusundan geri kalan askerler hızla doğuya giderek Ataman Semyonov birliklerine katıldılar. Böylece yeni katılımlarla Semyonov'un asker sayısı 20.000°е шаѕі.2 14 Şubat'ta ordusuna katılan Kolçak askerlerine bir konuşma yapan ataman, kesinlikle Bolşevikleri yeneceklerine inandığını söyledi.“ 


Bir süredir Rusya'dan ayrılmak üzere Bolşevik yönetimi ile Çekoslovak Kolordu karargâhı arasında sürdürülen müzakereler Mart 1920'de sona erdi. Taraflar askerlerin Rusya'yı terketmesi konusunda anlaşmaya vardılar. 
Çekoslovak Kolordusu anlaşmanın sağlanmasından sonra Vladivostok'a doğru ilerlemeye başladı. Onları takip eden Bolşevik 5. Kızıl Ordu ise birer birer şehirleri ele geçirerek İrkutsk önlerine vardı. 7 Martta İrkutsk Kızıl Ordu tarafından işgal edildi.29* Şehirde muhafaza edilen Rusya'nın altın rezervleri de böylece Bolşeviklere kaldı. Şehir yönetimi 20 Mart'ta altınları 13 
vagona yükleyerek batıya, Sovyet yönetimine gönderdi. 


İrkutsk'tan sonra Kızıl Ordu Vernhe Udinsk şehrine girdi.2 Fakat daha ileriye gidilemedi. Zira 20.000 askerden ibaret Japon ordusu bölgede bulunmaktaydı. Japonya ile anlaşmazlık Bolşevik yönetiminin işine gelmeyecekti. Dolayısıyla 5. Kızıl Ordu'nun ileri harekâtı durduruldu.“ 


Bolşevik yönetimi Japonya'nın Sibirya'dan kesinlikle ayrılması gerektiği kanaatine varmıştı. Lakin kendisi bunu yapacak güçte değildi. O yüzden 


260 «V Krasnoy Sibiri”, İzvestiya Petrogradskogo Soveta Raboçih Í Krasnoarmeyskih 
Deputatov, 9 Marta 1920, s. 1. 
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2014, İzdatelstvo Veçe, s. 117-118. 
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bölgede “gölge” bir hükümet kurarak Japonya askerlerinin çekilmesini sağlayabileceğini düşündü. Düşüncesini Moskova'da bulunan Uzakdoğulu Bolşevik temsilcilerle paylaştı. 


Moskova'da bu gelişmeler yaşanırken Sibirya'nın Primorski kentinde biraraya gelen bölge Bolşevikleri, Sovyet Hükümeti kurduklarını açıkladılar. 
Haberin duyulması üzerine Japonya ordusu yönetimi devirmek için bölgeye müdahale etti. Çıkan çatışmada daha önce Semenov güçlerini bölgeden uzaklaştırmayı başarmış Sergey Lazo dâhil binlerce Bolşevik öldürüldü. 
Böylece Japonya açıkça bölgede kendi iradesinin dışında hiçbir oluşuma sıcak bakmayacağını göstermiş oldu." 


Japonya'nın müdahalesi Sovyet Hükümeti'nin tepkisini çekti. Bolşevik yönetimi çalışmalara hız verdi ve batıdaki bir bölgede hükümet örgütlenmesine gitmeyi kararlaştırdı. Böylece 6 Nisan'da başkenti Verhne Udinsk olan Uzakdoğu Cumhuriyeti kuruldu. Amur, Primorsk, Sahalin ve Kamçatka gibi Sibirya'daki tüm bölgeler yeni devletin sınırları içine alındı. Dolayısıyla tüm Sirbirya Bolşevik yanlısı yönetim altında birleştirildi. Cumhuriyetin kurulmasının ilanından sonra Sovyet yönetimi derhâl onu tanıdı ve her türlü yardımı gösterceğini açikladi 28? 


Sovyet yanlısı cumhuriyetin ilanından sonra bölgedeki gerilla birlikleri, Halk Devrimci Ordusu adı altında birleştirildi. Transbaykal ile Doğu Sibirya'daki gerilla birlikleri ve Bolşevikler tarafına geçen Kolçak askerlerinden ibaret olan ordu, aslında Kızıl Ordu'nun bir uzantısı gibi oldu.?”9 Zira komuta kademesindeki birçok isim, Kızıl Ordu'nun Doğu Sibirya karargâhına mensup subay idi. 


Kendi ordusuna sahip Uzakdoğu Cumhuriyeti'nin ortaya çıkması Japonya'yı siyasi çizgisinde değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Bolşevik yönetimin tahminleri tuttu. Nitekim yandaşı olan cumhuriyet üzerinden Japonya'ya baskı başladı. Mayıs ayında Uzakdoğu Cumhuriyeti, Japonya'dan ordusunu sınırları dışına çekmesini istedi. Japonya itirazda bulunmadı. Müza- 


267 Yuriy Tsipkin, “Antisemenovskiy Zagovor General S. N. Voytsehovskogo Í Krizis 
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kere masası kuruldu. Müzakereler sürerken cumhuriyetin Halk Devrimci Ordusu, Japonya'nın destek verdiği Semenov'un merkezi Çita*yı bombaladı. 
Böylece ataman Semyonov'a da uyarı yapılmış oldu. Saldırıda Semyonov'un karargâhı bile yerle tahrip edildi.2”' Uzakdoğu Cumhuriyeti açıkça, sınırları içinde başka bir iktidarı ve askeri varlığı kabul etmeyeceğini açıkça göstermiş oldu. 


Japonya ile Uzakdoğu Cumhuriyeti temsilcileri arasındaki müzakereler Temmuz başlarına kadar devam etti. Japonya sonunda Transbaykal'dan askerlerini çekmeği kabul etti. Ataman Semyonov bu haberi duyunca endişelendi. Japonya tahtının veliaht prensine bir mektup yazarak en azından 4 ay daha orduyu çekmemelerini rica etti.2? Ancak alınan kararı değiştirmeğe gücü yetmedi. 17 Temmuz'da Gongot şehrinde Uzakdoğu Cumhuriyeti ve Japonya temsilcileri arasında resmi imzalar atıldı. Atamanın sonuncu ümitleride söndü. Artık meydanda tamamen tek başına kaldı.?” 


25 Temmuz'da Japonya ordusu Çita ve Sretensk şehirlerinden ayrıl- 
012% Ataman Semyonov, hem batıdan ve hem de doğudan Bolşevik tehditi altında kaldı. Japonların çekilmesinden hemen sonra Bolşevikler, ataman cephesini çöktürmek üzere harekete geçmeye karar verdiler. Lakin büyük bir operasyondan önce, atamanın arka cephesini karıştırmak için düymeye basıldı, bu amaçla bölgeye propagandacılar gönderildi. Transbaykal'a giden Bolşevik propagandacıların çalışmaları sonucunda 19 Ağustos'ta Semyonov yönetimi aleyhine büyük bir köylü isyanı başladı. Ataman birlikleri isyanı bastırmakta zorlandı. Köylüler ise derhâl gerilla grupları oluşturarak ataman ordularına baskınlar düzenledi.?” 


Transbaykal'dan en son Japon askeri 15 Ekim'de ayrıldı. Ataman Semyonov, Halk Devrimci Ordusu ile başbaşa kaldı. Tehdidin büyüklüğünü farkeden ataman, her ihtimale karşı karargâhını Dauriya İstasyonu”na nakletti. Fakat kendisi ordusunu yalnız bırakmak istemeyerek Çita'da bulunmaya 


27! Andrey Burovski, a.g.e., s. 508. 

272 İgor Timofeyev, a.g.e., s. 95. 

273 “Mimiye Peregovorı Dalne-Vostoçnoy Respubliki S Yaponiyey”, İzvestiya Petrog- 
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27 İgor Timofeyev, a.g.e., s. 95. 

28 İstoriya Grajdanskoy Voynı V SSSR (Mart 1919 G.-Fevralya 1920 Goda), Tom 5, s. 
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karar verdi. Bu sırada Halk Devrimci Ordusu da başlayacağı Çita operasyonu hazırlıklarını tamamladı. 


Bolşevik yanlısı gerilla grupları tüm İç Savaş boyunca Sovyet yönetiminin başarıya ulaşmasında etkin rol oynamışlardı. Gayri nizami harp taktikleri ile savaşan gerillalar, disiplinli muhalif orduların adeta kâbusuna çevrilmiş, özellikle Kızıl Ordu'nun taarruzlarından önce arka cephede çıkardıkları karışıklıklar ile Kolçak, Denikin, Vrangel, Miller gibi önemli generallerin mücadelesine darbe indirmişlerdi. 


Uzakdoğuda Ataman Semenov cephesinin çöktürülmesinde de gerillaların mühim rolü oldu. Nitekim Uzakdoğu Cumhuriyeti, atamanın üzerine Halk Devrimci Ordusu ile gitmeden önce gerilla birlikleri vasıtasıyla Çita üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Şehrin kuzeyi ile güneyinde ataman ordularına epey zayiat veren gerillalar, bazı köyleri kontrol altına aldılar.” 15 Ekim'de Halk Devrimci Ordusu, Semenovw'a karşı büyük taarruz başlattı. Yaklaşık 30.000 
kişilik ordu, Semyonov'un 35.000 askerden ibaret ordusuna tüm cephelerde saldırdı.277 Semenov askerlerinin yeniden Dauriya İstasyonu üzerinden Mançurya”ya kaçmaması için operasyonun hemen başında Nerçinsk-Karımskaya İstasyonları hedef alındı.?”* 22 Ekim'de Karımskaya İstasyonu Halk Devrimci Ordusu'nun eline geçti. Semyonov birlikleri ertesi gün taarruz yaparak Bolşevikleri bölgeden atmak istese de büyük bir bozguna uğradılar. Diğer cephelerde de yenilgiler alınması üzerine Çita merkezinde ataman yönetimi aleyhine isyan patlak verdi. Bunun üzerine atamanın ordusunda panik yaşandı ve askerler gruplar hâlinde Bolşeviklere teslim olmaya başladılar?” İşlerin kötüye gittiğini gören Semenov, Çita”da daha fazla kalmanın riskli olduğunu düşünerek uçakla önce Dauriya'ya, ardından da Çin'e kaçtı. Onun şehirden ayrılmasından sonra Bolşevik güçler Çita”ya girdiler. Semenov ordusunun geri kalanı ise dağınık hâlde Mançurya'ya kaçtı.289 


Çita'nın ele geçirilmesi Sovyet Hükümeti'ne karşı olan son ciddi silahlı muhalefet cephesinin çöküşü oldu. Bolşevik güçler daha önce iki kez ele 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geçiremedikleri şehri, üçüncü taarruzda aldılar. Çita'nın alınması Sovyet yönetimini hayli sevindirdi. Sibirya'da da kutlamalar yapıldı. Ertesi gün Uzakdoğu Cumhuriyeti, Vernhe Udinsk'te bulunan hükümet merkezini Çitaya taşımaya karar verdi.2' 


Japon askerlerinin Transbaykal?'dan çekilmesi askeri yönden, Rusya'nın altın rezervlerinin Bolşeviklere teslim etmesi de maddi yönden ataman Semenov'a büyük darbe indirdi.282 Japonya'nın fiili desteği olmadan atamanın gerçekte hiçbir gücünün olmadığı anlaşıldı. Aslında Semenov hükümetinin hızlı şekilde çökmesinde kendisinin kabahati büyük oldu. Köylüler ve toplum ile ortak çıkar üzerinde biraraya gelemeyen ataman, sadece askeri gücüne dayanarak bir süre bölgede varlık gösterebildi. Dolayısıyla bölge halkı Bolşevik taarruzu başlayınca onun değil, Sovyet ideolojisinin ve işçi ile köylü iktidarının yanında yer alarak Sibirya'daki son muhalif cephenin devrilmesinde aktif rol oynadı. Böylece sadece birkaç ay yönetim sergilemeyi başarak Semenov, 1920'nin sonlarında bertaraf edildi. 


Ataman Semenov, Rusya'dan ayrıldıktan sonra bir süre Kore'de yaşadı. 
1922'de Kanada, Fransa ve ABD'de bulundu. 1928'de Japonya'ya döndü, sonrasında ise temelli olarak Mançurya'ya yerleşti. 1945'te Sovyet ordusunun Mançurya'nın Dayren bölgesine girmesi esnasında Rus istihbaratınca 22 
Ağustos'ta yakalandı, Moskova'ya götürüldü. Bir yıl boyunca yargılandı, 
sonunda idamına karar verildi. 30 Ağustos 1946*da asılarak infaz edildi 283 


4.4. İÇ SAVAŞ'IN SONA ERMESİ: BOLŞEVİKLER NASIL 
KAZANDILAR, MÜHALİFLER NİÇİN 
KAYBETTİLER? 


1920'nin sonlarına doğru Sibirya'da Ataman Semyonov'un bertaraf edilmesi ile İç Savaş büyük ölçüde sona erdi. Bolşevikler devrimle sahip oldukları iktidarı elden bırakmayarak tüm muhaliflerinin üstesinden gelmeği başardılar ve Çarlık rejiminin yıkıntıları üzerinde yeni bir Rusya inşa ettiler. 
7 Kasım 1920°de Ekim Devrimi'nin üçüncü yıldönümü anma töreninde kür- 


281 “Na Dalne-Vostoçnoy Respublike”, Krasnaya Gazeta, 26 Oktyabıya 1920, s. 1. 

282 Grigoriy Semenov, a.g.e., s. 210. 

283 Yevgeniy Volkov, Nikolay Yegorov, İvan Kuptsov, a.g.e., s. 187; Valeriy Klaving, 
a.g.e., S. 542. 
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süye çıkan Bolşevik önder Lenin, “zaferimizi kutluyoruz” diye konuştu, İç Savaş'tan zaferle ayrıldıklarını söyledi.?** 


Bolşeviklerin mücadeleyi nasıl kazandıkları ve muhaliflerin neden kaybettikleri üzerine şimdiye kadar hem Rusya'da hem de dünyada yüzlerce bilimsel eser yazılmıştır. Döneme tanık olan Bolşevikler gibi rakipleri olan muhaliflerden de bazıları hatıralarını kaleme almışlardır. Tıpkı İç Savaş yıllarındaki cepheler gibi, konu hakkındaki eserler ve değerlendirmeler de cepheleşmiş, kutuplaşmıştır. Çalışmalarda genel olarak tarafların savaş yılların- daki askeri operasyonları, topluma yaklaşımları, ideolojileri ve propagandaları, Rusya'ya yapılan dış müdahaleye bakışları, eski Çar generalleri arasındaki tartışmalar, Bolşeviklerin liderleri etrafında kenetlenmeleri gibi nedenler üzerinden kazananın ve kaybedenin sorgulanması yapılmıştır. Sonuçta Bolşeviklerin haklı olarak kazandığını belirtenler gibi, muhaliflerin kaybetmesini farklı gerekçelere bağlayanlar da olmuştur. 


Muhtemelen bundan sonra da konu üzerine araştırma yapacaklar kimin haklı kimin haksız olduğunu iddia etmeği sürdüreceklerdir. Bizim amacımız haklıyı veya haksızı tespit etmek değil, İç Savaş'ın Bolşeviklerce nasıl kazanıldığına, muhaliflerin niçin kaybettiğine bilgi ve birikimimiz ölçüsünde deginmektir. Kuşkusuz her bir savaşın kazananı olduğu gibi, kaybedeni de vardır. Rus İç Savaşı'nın ise tartışmasız kazananı Bolşevikler olmuştur. Kazandıkları için de zaferi, “tarihin objektif kararı” diye açıklamışlardır.2* 


Bolşeviklerin kazanmaları ve muhaliflerin kaybetmesinin ilkin nedeni olarak mücadele boyunca Rus toplumunun büyük kısmının muhaliflerin dešil, Bolşeviklerin yanında yer alması gösterilebilir.” Kısacası, toplumun kazanılması, mücadelenin zaferiyle sonuçlanmıştır ve bunu da Bolşevikler başarmıştır. Ataman Semyonov hatıratında itiraf mahiyetinde, toplumun Bolşeviklere daha çok inandığını ve güvendiğini, şehirlerdeki bir grup entelektüel ile Kazakların desteğinin ise muhalifler için yetersiz kaldığını kaydetmektedir.287 


Peki Bolşevikler toplumun gönlüne nasıl girmeği başardılar? Öncelikle şurası açıktır ki, Ekim Devrimi'nden sonra Rusya'nın en fazla nüfusa sahip 


24 Evan Mawdsley, a.g.e., s. 272. 
285 Andrey Burovski, a.g.e., s. 532. 
2% Andrey Zubov, a.g.e., $. 922. 

37 Grigoriy Semenov, a.g.e., s. 209. 
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bölgeleri Bolşeviklerin elinde 141.28 Kalabalık nüfus, onlara dönüşen bir destek anlamına geldi. Çoğu fabrikanın Bolşeviklerin hâkim olduğu şehirlerde yerleşmesi, ellerini kuvvetlendirdi. Çünkü fabrika demek, işçi demekti. 
İşçi ise Bolşevizmin beyni idi. Şehir nüfusunun çoğunluğu işçilerden ibaretti. Onları mücadele esnasında yanlarına çekmek Bolşevik Partisi için çetin olmadı. Çünkü Bolşeviklerin işçilere vaatleri büyük oldu. Nitekim daha önceleri az maaşa fazla mesai yapan işçiler, yeteri kadar maaş, iyi yaşam ve sosyal eşitlik gibi vaatler duymaya başladılar. Tabiatıyla bu vaatler onların hoşuna giden bir yenilik oldu. Diğer yandan Bolşevikler, el koydukları fabrikaları işçilere vererek ve iktidarı İşçi Diktatoryası şeklinde adlandırarak onları adeta mest ettiler. İşçi diktatoryası, sınıf mücadelesinin yeni bir şekle bürünmüş hâli oldu. Sınıf mücadelesini şiddetle savunan Bolşevik Partisi için işçiler, özel bir sınıf olarak nitelendi.29? Tabii bunu geçici bir süre için, diğer sınıfların ağalığını sona erdirinceye kadar savundular.” Fakat buna rağmen işçiyi önemli bir sınıf olarak görerek kendilerine rağbeti ve sevgiyi uyandırdılar. Bu şekilde işçi kitlesini etkilemeği başardılar. Zor duruma düştüğünde de işçilerden destek bulan Bolşevikler, seferber ettikleri yüzbinlerce işçiden ibaret Kızıl Ordu kurdular. Açıkçası fabrikayı işçiye vererek karşılığında ondan cephede canını ortaya koymak için “canını” aldılar. Dolayısıyla hemen hemen bütün cephelerde işçiyi ön safta kullandılar.?”" 


Rakipleri olan muhalifler ise tam aksine fabrikaların işçiler tarafından gaspını, insan haklarının ihlali olarak gördüler. Kendi hükümetlerini kurunca fabrikaları yeniden eski sahiplerine geri iade ederek, işçi sendikalarını ve taleplerini bastırdılar, bununla işçiler ile aralarında onarılmaz mesafe açtılar. 
Dolayısıyla Bolşeviklerin günün şartlarına göre uygun gördükleri “gasp taktiğini” muhalifler insan haklarının ihlali diye gördüler, karşılığında ise işçileri rakiplerine kaptırmış oldular. 


Köylünün tavrı da İç Savaşın seyri açısından belirleyici oldu. Bilindiği gibi Ekim Devrimi'nden önce Rus köylüleri arasında en popüler parti, SR 


288 Evan Mawdsley, a.g.e., s. 274. 

289 Leninskiy Sbornik, Pod Redaksiy Lev Kameneva, İzdaniye 2, Tom 3, Moskva Leningrad 1925, Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 511-512. 

29 M. Gendelman, “Bolşevizm Í Diktatura Raboçago Klassa”, Bolşeviki U Vlasti: Sotsialno-Politiçeskiye İtogi Oktyabrskago Perevarota, Petrograd-Moskva 1918, İzdatelstvo Revolyutsionnaya Mısl, s. 264. 

291 Kratkiy Oçerk İstoriy Grajdanskoy Voynı, s. 140. 
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Partisi idi. Köylüler genel olarak kendilerini SR mensubu olarak görürlerdi. 
Fakat devrim birçok şey gibi köylülerin de düşüncesini değiştirdi. Asırlardır kendi toprağının olmasını arzulayan Rus köylüsü devrim günü Bolşeviklerin vaadi ile toprağına kavuştu.?? Ayrıca iri toprak sahiplerinden gaspedilen toprakların üzerindeki hakların yeni hükümetce tanındığını duyunca mutlu olan köylü, SR Partisi'ne olan desteğinden vazgeçerek Bolşeviklerin yanına geçti.” 


Şubat 1918'de hükümet kararını bir kez daha gözden geçirdi, toprağın sadece kullanım hakkını köylüye devrettiğini açıkladı. Bu yeni durum köylüyü bir süreliğine Bolşeviklerin karşısına dikti. İtiraz sesini yükselten köylü, karşısında hükümete bağlı askeri birlikleri buldu. Nitekim köylere giden Bolşevik birlikler şiddet uygulamaktan bile çekinmediler. Sonuçta köylü elinde olanı kaybetmemek adına Bolşevik Partisi'ni desteklemeğe devam etti. Dolayısıyla Bolşevikler ile muhalifler arasındaki mücadeleden daha çok kendi hâlini düşünen köylü, zorunlu olarak savaşa sürüklenmediği müddetçe toprağı ile uğraşmaya üstünlük verdi.?” 


Oysa köylünün sadece toprakla uğraşması mücadeleyi kazanmak isteyen Bolşeviklerin işine gelmemekteydi. Bundan dolayı onları yanlarına çekmek için başka taktikler de uyguladılar. Bu taktiklerden birisi köylüye sürekli savaş istemediklerini, ancak kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını anlatmaları oldu. Savaşı öylesine propaganda malzemesi yaptılar ki, köylü savaşmazsa ve kazanmazsa yaşamayacağını kabul etti. O nedenle savaş yorgunu köylü, son kez fedakârlık talebinde bulunan Bolşeviklerden etkilendi. Dahası propagandanın etkisiyle ülkedeki iç huzuru muhaliflerin bozduğuna inandı. Muhalif hükümetler ise, Bolşevik propagandası altına düşen köylüyü kurtarmak yerine, tıpkı daha önceki Geçici Hükümet'in yaptığı gibi onların isteklerine kayıtsız kaldı, toprak taleplerini yeniden belirlenecek Kurucu Meclis'in uhdesine havale etti. Üstelik demokratik hak ve özgürlüklerin savunuculuğuna soyunarak devrim esnasında gaspettiği toprağı köylünün elinden alması ve hakiki sahiplerine iade etmesi ile köylü sınfını 


292 «Dekret O Zemle”, Pravda, 28 Oktyabrya 1917, s. 1; İsaak Mints, Oktyabrskaya 
Sotsialistiçeskaya..., s. 41. 

3 Leninskiy Sbornik, İzdaniye 2, Tom 4, s. 351. 

2%4 Viktor Razgon, Ofeçestvennaya İstoriya XX Vek, Bamaul 2006, İzdatelstvo Altayskogo Univesiteta, s. 20. 

3 İstoriya Rossiy: XX- Naçala XXI Veka, Pod Redaksiy Leonida Milova, s. 311. 


353 


Kanlı Dört Yıl - Rus İç Savaş Tarihi (1917-1920) 


kendilerinden tamamen uzaklaştırdı.” Muhalif hükümetler içinde sadece Vrangel köylünün toprak talebine biraz ilgi gösterdi. Lakin onun da toprağı bedavaya değil, belli para karşılığında köylüye bırakması 1920 yılının İç Savaş şartlarında artık köylüyü etkilemekten uzak kaldı.”7 Zira Denikin, Kolçak, Krasnov, Yudeniç gibi generallerin yenik düştüğü bir ortamda köylü, Vrangel hükümetinin başarılı olacağına inanmadı ve desteğini Bolşeviklerden yana kullandı.” 


İç Savaş'ın kaderini değiştiren bir diğer neden, Bolşeviklerin sarıldıkları devrimci ideolojiydi. Genel olarak Karl Marks ve Friedrich Engels'in görüşlerinin Lenin tarafından Rus toplumuna uyarlanması, Bolşevik ideolojisinin temelini oluşturdu.” Lenin ideolojinin toplum nezdinde benimsenmesi için büyük uğraş verdi. O nedenle sık sık fabrikalarda yahut sokaklarda mitingler yaparak konuşmaları ile vaatler verdi, düşüncelerini taraftarlarıyla paylaştı.” Gerçekten onun liderliği ve mücadele boyunca tüm Bolşevikleri etrafında kenetlemesi, İç Savaş'ın Bolşevikler lehinde sonuçlanmasında mühim rol oynadı. Yorulmak bilmeyen Lenin, 30 Ağustos'ta Moskova'daki Mihelson'un Fabrikası'nda suikastle durdurulmaya çalışıldı. Elinden aldığı yaraya rağmen kısa sürede iyileşti ve tekrar işinin başına dönerek İç Savaş boyunca partiyi ve taraftarlarını organize etmekten vazgeçmedi.” Yandaşlarını ideoloji uğruna çalışmaya, çarpışmaya, ölmeğe ve öldürmeğe çağırdı. 
Talimatları parti tarafından Rusya'nın farklı bölgelerinde, İç Savaş cephelerinde, kasaba ve köylerde yoğun propaganda malzemesine dönüştürüldü.” 
İşçiyi Rusya'nın, köylüyü toprağın sahibi adlandıran Lenin, “orak” ile “çekici” biraraya getirerek ülkenin geleceğinde sadece onların söz hakkı oldugunu söyledi.” Söylediği gizemli sözler ve yeni vaatler, eski rejimden gına gelen kitlelerin dikkatini çekti. Sonuçta sadece merkezi ve büyük şehirlerde 


2% Andrey Saharov, İstoriya Rossiy..., s. 622; Viktor Razgon, a.g.e., s. 23. 

297 Leonid Katsva, a.g.e., s. 515. 
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Gosudarstvennoye İzdatelstvo, s. 40. 

299 “Grajdanskaya Voyna Vo Fransiy”, BSE, Tom 12, Moskva 1952, s. 413. 
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301 “Pokuşeniye Na Tovarişa Lenina”, Derevenskaya Kommuna, 1 Sentyabrya 1918, s. 1. 
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değil, tüm Rusya'da, hatta muhalif hükümetlerin cephe gerisinde bile Lenin faktörü, Bolşeviklerin mücadeleden zaferle ayrılmasının mühim sebebine çevrildi. 


Lakin Bolşevikler içte muhaliflere karşı savaş çağrıları yapsalar da, dış- ta barıştan yana siyaset yürüttüler. Tabii bunu iktidarlarını korumak adına yaptıkları açıktı. Devrim onlara iktidarı kazandırmıştı. Zoru başarmışlardı, lakin daha da zorun üstesinden gelmeliydiler. O zor ise iktidarı elden bırakmamaktı. Bunun için önceden vaatte bulunmuş oldukları barış konusunu devrimin hemen sonrasında gündeme aldılar. 


Bilindiği gibi Geçici Hükümet dâhil, Rusya'daki tüm siyasal örgütler savaşın sürdürülmesi gerektiği kanısındaydı. Zira hem müttefiklerle varılan anlaşma gereği savaştan çekilmeleri mümkün değildi, hem de Rusya'nın onurunu küçük düşürmek istemiyorlardı. Ancak Bolşevikler tam tersini düşünüyor ve söylüyordu. Onların çağrısı savaşa biran önce son verilmesi idi. 
Dahası çağrı, savaşmak istemeyen asker ile köylünün zihnine rahatça yol buluyordu. Çünkü tirajları günlük milyonlara varan gazeteleri ile tüm Rusya'ya ulaşmak imkânları vardı.“ Bu imkânı sonuna kadar kullandılar. Gazeteleri ile cephelerden köylere kadar hızlı bir propaganda ağı kurdular ve savaşı değil, barışı istediklerini tüm dünyaya deklare ettiler. 


Devrimdeki kazanımlarının muhafazası adına barıştan yana siyaset yürüten en mühim figür, yine parti başkanı Lenin idi. Toplumu dış düşmandan uzaklaştırarak iç düşmana karşı odaklıyordu. Onun gözünde iç düşman, burjuvazi, iri mülk ve fabrika sahipleri ile kendilerinden olmayan herkesti. İç düşmanı yok ederek eski rejimin özlemini duyanlardan kurtulacakların vurguladı. Onun savunduğu şey, eski dönem ile yeni dönem arasında kalın bir çizgi çizilmesiydi. Bunun için herkesin fedakarlık yapması lazımdı. Lenin fedakarlık bekliyordu; ona inananlar da isteğine olumlu yaklaştılar. Kendilerinden olmayan herkesi mahvetmeği kutsal vazife addederek Kızıl Ordu sıralarına katıldılar.” Kimi zaman ordunun sıradan bir neferi, kimi zaman kendini belli etmeyen gerillaya dönüştüler. Kimi zaman da parti, ideoloji ve lider uğrunda canlarını feda eden isyancılar oldular. İç Savaş'ın sona ermesinden sonra Lenin gururla etkin propagandalarının gücünden bahsederken, 


38 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 684. 
305 İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, Tom 7, s. 710, 
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“Gerçekten bir mücize oldu; iç düşmana karşı işçi ve köylüler, en güçlü kapitalist ülkeler için bile tehdit oluşturacak kadar nefretle ayağa kalktılar.” 
diye fedakar yandaşları hakkında konuştu.”“ Velhasıl, Bolşevikler tek kişi etrafında kenetlenerek mücadeleyi sınıfsal bir mahiyete dönüştürdüler ve sosyalist bir düzen için çarpıştıklarını gösterdiler. 


Ancak rakipleri olan muhalifler, ne ortaya lider çıkarabildiler, ne doğru düzgün bir ideoloji koyabildiler ne de Rusya'nın ilerdeki devlet yapısının nasıl olacağı konusunda oydaş oldular. Nitekim Bolşevizm'i mahvettikten sonra kimisi eski monarşiyi dirilteceğini, kimisi de ülkenin geleceğinin Kurucu Meclis ile belirleneceğini söyledi. Hatta bazıları Kurucu Meclis'ten bile, günün şartlarına icaben zorunlu olarak bahsetti. Özellikle General Denikin ve Pyotr Krasnov, Kurucu Meclis'i “lafzen” söylemekteydi. Ayrıca savaşın amacı bile bazılarınca belli değildi. Nitekim General Yakov Slaşev sonralar ne amaçla savaştığını bilmediğini belirtmişti.” Dolayısıyla muhalif cephe kendi içinde bile niçin çarpıştığını bilemeyecek kadar ideolojik yoksunluk içindeydi. 


Muhalif cephenin bir diğer sorunu genel olarak siyasal örgütlerden uzak durması oldu.“ Bolşeviklerle kıyaslandığında muhalif generaller о dönem Rusyasının yüksek askeri eğitim almış elit kesimi sayılırdı. Savaş esnasında farklı cephelerde önemli mevkilerde bulunmuş bu kesimin, askerlik anlayışı iyi, siyasi anlayışı kötüydü.” Bildikleri tek şey, Bolşeviklere olan açık nefretleriydi. Çünkü onları Rusya'yı parçalayan en tehlikeli grup olarak görürlerdi. Fakat muhalif generaller, Bolşeviklerle yanaşı diğer siyasal partiler ve örgütleri de reddederek herkesle düşman kesildiler.”!9 Onların siyasal örgütlere olan düşmanlığı, karşı taraftakilerin de onlara olan nefreti- ne dönüştü. Dahası bazı siyasal örgütler, güçleri nisbetinde muhalif generallere karşı mücadele yolunu seçtiler. Nitekim SR Partisi açıkça muhalif generalleri diktatör olmakla suçladı, özellikle de Kolçak'ın Lenin'den çok farklı olmadığını belirtti.”! 
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Bolşevikler mücadele süresince muhalif komutanları gözden düşürmek onları burjuvazi işbirlikçileri ve kapitalistlerin hamileri olmakla suçladılar. 
Eski Rus burjuvazisi ve kapitalistleri devrimle ellerinden hakları alınınca, doğal olarak Bolşeviklerin karşısındaki muhalif cephenin yanında yer almışlardı. Bolşevikler onların davranışını karşı propaganda olarak kullandılar, basınları aracılığıyla muhalif hükümetleri “kapitalistlerin oyuncağı” diye adlandırarak toplumu etkilemeği başardılar. Sonuçta muhalifler, fakit Rus toplumu tarafından zenginlerin hamisi olarak görüldüler, halktan destek alamadılar.'? Dolayısıyla Bolşeviklerin şiddetli propagandası sonuç verdi ve muhalif cephe zayıf düştü.”? 


Muhaliflerin en önemli sorunlarından birisi, kendi aralarında bütünlüğü sağlayamaması idi. Bolşevikler “tek yürek” olurken, muhalif cephe bir biriyle anlamsız tartışmalar yaparak mücadelesine zarar verdi.* Sibirya'da hükümet kurmuş Aleksandr Kolçak, Ataman Grigoriy Semyonov, Pyotr Vologodski ve Viktor Çernov ile tartışmalar yaşadı. Gerçi Semenov sonradan ona bağlandıysa da bir kere halkın gözünde Kolçak iç sorunların müsebbibi olarak görüldü. Bolşeviklerin güneydeki rakibi Anton Denikin, önce Kazak atamanı Pyotr Krasnow'la, sonra da Baron Vrangel ile anlaşamadı. Ayrıca yanındakilerle istişareye lakayıt kalarak verdiği şahsi kararlarla, kendi komutanları tarafından liderliği tartışmaya açıldı, sonunda görevden el çektirildi. Kuzey batıdaki muhalif general Nikolay Yudeniç, yardımcısı Aleksandr Rodzyanko ile ters düştü. Kırım'da son muhalif cephenin komutanı olan Pyotr Vrangel, ordu komutanı Yakov Slaşev'i görevden uzaklaştırarak cezalandırdı. Dolayısıyla Bolşevikler mücadele süresince bütünlüğü korurken, muhalif cephe kendi içinde ast-üst anlaşmazlıkları, şahsi entrikalar ve küskünlükler nedeniyle iç bölünmeler yaşadı. Bu durum ise Bolşeviklerin işine yaradı, sonuçta teker teker hepsini yenilgiye uğratmayı başardılar.” 


İç Savaş'ın seyri açısından mücadele eden tarafların Rusya'da yaşayan milletlerle bağlı siyasetlerinin de büyük rolü oldu. Bilindiği gibi Bolşevikler iktidarı ele geçirdikten sonra 2 Kasım'da tüm Rusya milletlerine, kendi geleceklerini belirleme hakkını verdiklerini ilan etmişlerdi.*!9 Kuşkusuz devrimin ilk günlerinde verdikleri bu karardan iktidarlarını sağlamlaştırdıktan sonra vazgeçtiler. Dolayısıyla güç kazanıncaya kadar kendilerine yönelebilecek milli nefretin hedefini muhaliflere çevirmeyi başardılar. Hâliyle 1920'de hükümetin Milletler Komiseri Josep Stalin'in, bölgelerin Rusya'dan ayrılmasına sıcak bakmadıklarını belirttiği sırada Kızıl Ordu, bağımsızlığını ilan eden tüm milletleri yeniden işgal altına almaktaydı.*'7 Bolşeviklerin bu politik davranışı onların işine yaradı. 


Oysa muhalif cephe, Bolşeviklerin kararını Rusya'yı parçalamak diye niteleyerek “bütünden” ayrılmak isteyen milletlere ve oluşumlara ilk günden itibaren sıcak bakmadı.“ Bolşevikler Finlandiya, Baltık ülkeleri, Gürcistan ve Ukrayna'nın bağımsızlığını tanırken, onlar “Vahit ve Bölünmez Rusya” sloganı ile yola çıktılar ve o yüzden sahip oldukları bölgelerdeki milletlerle sorunlar yaşadılar.”!? Velhasıl, Rusya'nın bütünlüğünü sonuna kadar savundular, ancak Ural, Güney Sibirya, Polonya, Güney Kafkasya ülkeleri halklarıyla da bağ kuramakta zorulandı. Dahası Don ve Kuban Kazaklarıyla işbirliğini önemsiyor gibi görünseler de esasında onlara karşı samimi davranmadılar. 


Muhaliflerin mücadeleden yenik ayrılmalarında müttefik devletlerin etkisi büyük oldu. Aslında mücadele boyunca her türlü desteği yalnız müttefik devletlerden alan muhalifler, ülkeye müttefiklerin müdahalesi sırasında umulmadık bir duruma düştüler ve müdahelenin gerekçesini halka yeteri kadar anlatamadılar. Dahası ülke kaynaklarının müttefikler tarafından sömürülmesine de sessiz kalmaları, halk ile aralarına kalın duvarlar ördü. Muhalif cephe müttefiklere samimi olarak güvendi, ancak karşılığında müttefikler onlara hep çıkar üzerinden değer verdiler. Dolayısıyla Kolçak, Denikin, Yudeniç'i hep çıkarlarına hizmet ettikleri ölçüsünde desteklediler. Çıkarları karşılanmayınca da hemen terkettiler. Üstelik 1919'dan başlayarak Bolşevikler ile gizli müzakereler yaptılar ve mühalif cepheyi adeta “sırtından” 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vurdular.”?! Müttefik devletlerin muhalif generallere ve Rusya'ya karşı tutumu Bolşeviklerin elini güçlendirdi. Nitekim mücadele boyunca müttefikleri işgalcilik nedeniyle eleştiren Sovyet yönetimi, muhalifleri de işgale ses çıkarmamak ve Rusya'yı dış ülkelere peşkeş çekmekle suçladı. Adeta bir vatansever rolünü oynayan Bolşevikler, böylece halkın gözünde değerlenirken, rakiplerini küçük düşürmeği başardılar. >? 


Savaşın kaderini değiştiren bir sebep de orduların durumu, asker sayısı ve teknolojik donanım oldu. Devrimden sonra Bolşevikler sadece nüfusu kalabalık bölgeleri değil, aynı zamanda Çarlığa ait ordu sistemini, silah fabrikalarını ve cephanelikleri miras olarak aldılar. Ayrıca ülkenin ulaşım ağı olan demiryolları geniş ölçüde onların hâkim olduğu bölgede kaldı.” Demiryolları ordunun nakli, teçhizatı ve yer değişimi konusunda Bolşeviklere hayli avantaj sağladı. Muhalifler ise ulaşım konusunda sıkıntı çektiler. 
Hâkim oldukları bölgelerde demiryolu ağı ya az oldu, yahut da Bolşevikler tarafından kapatıldığı için kullanılamadı. Diğer yandan Bolşeviklerin hâkim olduğu alanda, 226.000 işçisi olan 59 silah fabrikası vardı. İç Savaş boyunca olağanüstü mesai yapan fabrikalarda üretilen askeri malzemeler Kızıl Ordu'ya silah ve cephane sıkıntısı yaşatmadı.* Oysa muhalif cephe, sadece dışarıdan aldığı yahut savaş esnasında ganimet olarak ele geçirdiği askeri malzemeyle yetinmek zorunda kaldı. 


İç Savaş yıllarında Bolşevikleri zafere ulaştıran bir sebep de yapılan seferberliklerde tüm rakiplerine açık ara üstünlük sağlamaları oldu. 1918 Şubat'ında kurulan Kızıl Ordu, yıl sonuna doğru seferberlikler neticesinde 350.000 askere ulaşmıştı. Çatışmaların daha da şiddetlendiği 1919'da asker sayısını neredeyse dört kat arttıran Bolşevikler, 1920'de 5.300.000 askerden ibaret devasa bir orduya sahipti. > Dolayısıyla Kızıl Ordu'nun 1919 yılındaki sayısı bile, Kolçak ordusunun aşağı yukarı üç katı kadardı. 


Seferberlik konusunda da Bolşevikler çok sıkıntı yaşamadılar. Çünkü çalışmalarını belli bir ideolojik çerçevede yaptılar. Seferberliğe itiraz edenleri ise en şiddetli şekilde cezalandırdılar. Oysa muhaliflerin seferberlik çağrıları sahip oldukları bölge halkı tarafından çoğu zaman öfkeyle, isyanla karşılık buldu. Nitekim KOMUÇ Hükümeti'nin seferberlik çağrısı, köylülerle çatışmaya dönüşürken, Ataman Krasnovw'un orduya asker toplaması halkın isyanıyla sonuçlandı.” Aleksandr Kolçak'ın seferberlikle topladığı askerler ise ilk ciddi çatışmadan sonra hemen evlerine kaçıştılar.327” Baron Vrangel'in yaptığı seferberlik, askerlerinin güç kullanması ve halka karşı açıkça baskı yapması nedeniyle başarısız oldu.” 


Baskı ve terör, İç Savaş'ta Bolşevikleri zafere ulaştırdı. Sovyet yönetimi kendi ideolojisini topluma dayatmak için kanlı infazlardan bile kaçınmadı. Gerçi muhalifler de mücadele boyunca rakiplerine karşı acımasız davrandılar. Ancak onlar sadece rakipleri ile uğraşırken, Bolşevikler kendilerine karşı çıkan herkesle, burjuvazi, muhalif askerler, zengin köylüler, savaştan kaçanlar, seferberliğe itiraz edenler, hatta kendi içlerinde ihanet etmekle suçlananlar, kısacası “düşman” diye niteledikleri herkesle uğraştılar, sahra mahkemeleri kurarak binlerce “düşman”ı infaz ettiler. Uyguladıkları şiddet büyüklüğü ölçüsünde, halkın gözünü korkutmayı ve kendilerine çekmeği başardılar. Böylece ilk başta onların yanında yer almayanlar bile, onlara hizmet edecek duruma geldi.?” 


Bolşevikler terörü metot olarak, 1918'in yazında seçtiler. Zira önce Vladimir Volodarski, sonra Moisey Uritski'nin öldürülmesi, 30 Ağustos'ta da Lenin'e süikast düzenlenmesi Sovyet yönetimini harekete geçirdi. Sovyet İçişleri Komiseri Grigoriy Petrovski tüm Sovyetliklere bir talimat göndererek sağ SR üyeleri, büyük burjuvazi temsilcileri ve eski Çar ordusu subaylarının tutuklanmasını, saklananlar ile karşı çıkanların ise yargısız infaz edilmesini emretti. Emrin icrası sırasında en küçük merhamet gösterilmesi yasaklandı.“ Uritski'nin katli üzerine Bolşevik basını binlerce “düşman”ın öldürülerek intikam alınmasını istedi.” Gerçi intikam da alındı; nitekim 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Uritski'ye göre, hapishanelerdeki 500 karşıdevrimci kurşuna dizilerek infaz edildi .332 


İçişleri Komiserinin talimatının ardından Pravda gazetesinde Kızıl Terörü savunan bir yazı çıktı. Yazıda burjuvazinin bir sınıf olarak mahvedilmesi için işçi diktatörlüğünden kızıl terör metoduna geçildiğinin altı çizildi. Böylece Rusya'da Kızıl Terör denen sert uygulamalar dönemi başlamış oldu. Petrovski'nin talimatını Feliks Dzerjinski'nin başında bulunduğu VÇK icra etti. Derhâl ülke boyunca muhalif avına çıkıldı. Üyelerinden biri VÇK'nın çalışma metodunu, “yargılama yapmaz, derhâl infaz ederdi” şeklinde açıkladı.”* Kızıl Terör döneminde şüphelinin Sovyet iktidarına, silahla yahut sözle karşı çıkması bir anlam ifade etmezdi; zira sorgulama esnasında hangi sınıfa mensup olduğunun anlaşılması, eğitimi, mesleği ve soyunun bilinmesi akıbeti üzerinde belirleyici olmaktaydı.” Lenin'e göre, bu baskıcı siyaset, normal ve kabul edilebilirdi ve sonuna kadar desteklenmeliydi.”* 
Zira terör ve şiddet olmadan proleterya diktatörlüğü mümkün olamazdı. 
Baskıcı siyasetin “geçici” olduğunu dile getiren Lenin, şiddete başka çare bulamadıkları için başvurmak “zorunda kaldıklarını” ifade etmekteydi.” 


Bolşeviklerin terör metodu 1920'nin başlarına kadar devam etti. Kolçak, Yudeniç ve Denikin'in mağlup edilmesinden sonra Feliks Dzerjinski'nin talimatıyla devrim karşıtlarına uygulanan kurşuna dizilerek öldürülme cezası kaldırıldı.” 17 Ocak'ta VTSİK ve Halk Komiserleri Sovyeti kararı onayladı. Ancak Polonya ile Sovyet Rusyası arasında savaş döneminde kurşuna dizilerek infaz edilme tekrar yürürlüğe kondu. Lenin, “batılı devletlerin Sovyet Hükümeti'ne karşı davranışları bizi daha önceki terör metodunu yeniden uygulamak zorunda bıraktı” dedi.” 


İç Savaş boyunca muhalifler de terörü rakibi cezalandırma metodu olarak kullandılar. Ancak onlar genel olarak sadece Bolşeviklere yahut yandaşlarına karşı infazlar gerçekleştirdiler. Muhalif komutanlar arasında Bolşeviklere karşı acımasız davrananlardan ilki Lavr Kornilov oldu. Nitekim Ocak 1918'deki I. Kuban Yürüşü sırasında meşhur komutan, “Bo/şevikleri tutsak etmeyin. Bizden ne kadar korkarlarsa zaferimiz o kadar büyük olur” diyerek ele geçirilen Bolşeviklerin anında infaz edilmesini emretmişti.** Kornilov'dan sonra diğer muhalif komutanlar, Pyotr Krasnov, Anton Denikin, Aleksandr Kolçak, Yevgeni Miller ve Pyotr Vrangel de rakiplerini kurşuna dizerek infaz etmeği İç Savaş'ta bir metot olarak kullandılar. Hatta muhalif sosyalist hükümetler bile terör metoduna başvurmuşlardı. Örneğin KOMUÇ Hükümeti, iktidarı ele geçirdiği gün yüzlerce Bolşevik yandaşını kurşuna dizerek öldürmüştü.” 


Karşılıklı yapılan terörize infazlar neticesinde kaç kişin öldüğü şimdiye kadar tam olarak tespit edilememiştir. Konu hakkında farklı kaynaklarda değişik rakamlar zikredilmiştir. Ancak genel kanı, Bolşeviklerin yaklaşık 1.2 
milyon, muhaliflerin ise 300.000 kişiyi infaz ettikleri, İç Savaş'taki terör eylemlerinde en azı 2.000.000 insanın hayatını kaybettiği şeklindedir.?? Görüldüğü gibi terör konusunda da, Bolşevikler rakiplerine göre çok daha fazla kan dökmüş, o sayede de toplumu yanlarına çekmişlerdi. 


Rus İç Savaşı milyonlarla insanın hayatına son verdi. Kesin rakam zikretmek mümkün olmasa da, tahminlere göre “kardeş katli yılları”nda 8 ile 12.000.000 arasında insan hayatını kaybetmiştir.” İç Savaş, 2 milyon kişinin Rusya'dan ayrılmasıyla sonuçlandı. Rusya ekonomisi ağır zarar gördü. 
Özel mülkiyet büyük darbe aldı. Çatışma bölgelerinde ve yakınında bulunan köylerin tahrip olması sonucunda ülkede tahıl üretimi 3 yıl içinde ciddi oranda düştü. Nitekim devrimden birkaç ay önce, yıllık hasat 74 milyon ton iken, 1919'da sadece 30 milyon ton kadar üretim oldu.™“ Tahıl üretiminin azalması hâliyle kıtlıkla sonuçlandı. Diğer yandan sanayi üretimi de durma noktasına geldi. Eskiye oranla üretim defalarca aşağı düşerken, taşımacılık 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sektörü dibe vurdu. Dolayısıyla İç Savaşın ülkeye zararı yaklaşık 50 milyar altın Ruble olarak hesaplandı.?“ 


Lakin Bolşevikler ekonomik çöküşü ve kıtlığı bile kendi lehlerine kullanmayı bildiler. Ekmek gramla verildi, piyasaya sürekli sürülen kâğıt para Rus Rublesi'nin değerini düşürdü. Talep ile arz arasında büyük farklar ortaya çıktı. Sovyet yönetimi çareyi zorunlu çalışma başlatmakta buldu. 1918'de başlayan uygulama 1920'de fabrika ve tarım alanlarını kapsayacak biçimde genişletildi. Dolayısıyla herkesin çalıştırılması, talepteki yetersizliğe bir nebze çare oldu. Böylece yönetim hem halkın, hem de cephelerde mücadele yürüten ordusunun ihtiyaçlarını karşılayabildi. Ekonomik alandaki baskıcı yöntem Bolşeviklere İç Savaş'ı kazandıran sebeplerden birine çevrildi. 


İç Savaş Bolşeviklerin kesin zaferiyle sona erdi. Aleksandr Kolçak dışındaki önemli mühalif generaller Rusya'dan mülteci olarak ayrılmak zorunda kaldılar ve bir daha uğruna savaştıkları ülkelerine dönemediler. Savaştan galip çıkan Sovyet Hükümeti, tek partiye dayalı yeni bir ülke inşa etti. I. 
Dünya Savaşı gibi felaket yılları yaşayan Rus halkı ise Sovyet yönetiminin yeni ülkeyi inşa ettiği sırada verdiği tüm kararlarla barışmak zorunda kaldı. 
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Rusya'yı ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal bir çöküntüye uğrattı. Savaşın kazananı Bolşevikler, yani Sovyet yönetimi idi, kaybedeni ise tüm Rusya halkı oldu. Zira şehirler ve köyler harabeye çevrildi, üretim ve ticaret büyük darbe aldı, halk dünya savaşından sonra iç mücadele yıllarında daha da yıprandı ve Sovyet yönetimi altında yaşamak istemeyen milyonlarla Rus ülkeyi terketti. Dolayısıyla Rürik Hanedanlığı'nın sona ermesi döneminde olduğu gibi, Rusya bir kez daha, bu sefer Romanov Hanedanlığı'ndan sonra büyük karışıklık dönemi yaşadı. 


] 917 yılında başlayarak 1920 yılı sonlarına kadar devam eden İç Savaş, 


1917 yılındaki iki devrim, ülkedeki mevcut ağır durumlara çare olmak 
yerine, bir biriyle barışmaz toplumsal kesimler arasındaki ayrışmayı daha da derinleştirerek Rusya'yı dört yıllık kanlı çatışmalara sürükledi. İlk devrimden sonra iktidarı ele alan Geçici Hükümet toplumsal beklentilere karşılık veremedi. Bu bağlamda yıllardır devam eden savaştan, kayıplardan ve ağır disiplin cezalarından nefret eden Rus askerinin, toprağına kavuşamayan ama zorla askere alınarak cephelerde can veren köylülerin ve kapanan fabrikalar- dan atılan işçilerin taleplerine çare olamadı. Açıkçacı, geçici bir süreliğine iktidar olmuş hükümet, içine düştüğü “derin çukurdan” çıkmakta zorlandı. 
Diğer yandan Şubat'tan Ekim'e kadarki süreçte hükümet kendi içinde sürekli tartışmalar, kavgalar, kabine değişiklikleri yaparak kurtuluş yolları aradı. 
Fakat her seferinde daha çok güç ve otorite kaybına uğradı. Sonuçta savaş cephelerinde kaybettiği gibi, ülke içerisinde de toplumsal destekten yoksun kaldı. 


Geçici Hükümet kadar Şubat-Ekim ayları arasındaki dönemde toplumsal desteği kaybeden bir taraf da Petrograd Sovyeti'nde bulunan Menşevik ve SR Partileri oldu. Her iki partinin hükümetin icraatlarını onaylaması, hükümet ile ortak siyaset yürütmesi, hatta Bolşeviklere karşı hükümetin yanında yer alması toplumsal tabanını küstürdü. Adeta kendi oturdukları dalı keserek halkın giderek Bolşeviklere meyletmesine sebep oldular. 


Oysa söz konusu dönemde hükümet ve diğer partiler güç kaybederken, Bolşevikler giderek popüler olmaya başladılar. İlk günden itibaren Geçici 


Jan 
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Hükümetle barışmamaları, devam eden savaşa şiddetle itiraz etmeleri, 1917 
Temmuz'unda kalkışma yaparak güçlerini göstermeğe çalışmaları ve Lavr Komilov'un darbe girişimi esnasında aktif şekilde örgütlenerek askeri vesayete karşı çıkmaları onları halkın gözünde büyüttü. Dahası başkentin işçi ve askerleri ülkede savaş karşıtı tek örgütün Bolşevikler olduğuna inandı. Bu nedenle parti her geçen gün taraftar sayısını arttırdı. Diğer yandan sadece hükümeti değil, aynı zamanda Petrograd Sovyeti'nin diğer üyeleri olan Menşevik ve SR”leri de hükümete ve savaşa verdikleri destekten dolayı eleştiren Bolşevikler, onları toplumun gözünden düşürmeği başardılar. Dolayısıyla sonbahara doğru hükümet gibi Menşevik ve SR”lere olan güven de sarsıldı ve ülke aynı yılda ikinci devrimle yüzleşmek zorunda kaldı. 


Ekim Devrimi'ne kadar Bolşevikler aylarca hükümet, savaş ve diğer siyasal örgütler aleyhinde propaganda yaparak tüm Rusya'da adlarını duyurdular. Aynı zamanda yeni bir silahlı isyan için hazırlıklar yaptılar. Sonunda yanlarına çektikleri işçi ile askerlerin yardımı ve Sol SR”lerin desteğiyle Geçici Hükümeti iktidardan uzaklaştırdılar. Rusya yeni bir döneme girdi. Devrimin hemen ardından Bolşevikler yandaşları olan işçi ve askerin yanına köylüleri de katmak için bir çalışma başlattılar. Köylü sınıfının uzun zamandır toprak talebinde bulunması işlerini kolaylaştırdı. O yüzden devrim günü köylünün tam istediği dilden konuşarak, toprakları onlara verdiklerini açıkladılar. Böylece propaganda işe yaradı ve köylü Bolşeviklerin yanında aldı. 


Ilk bakışta devrim çok kan dökülmeden gerçekleşmiş göründü. Fakat bu durum bir kandırmaca idi. Çünkü devrimin hemen akabindeki yeni dönemde, Rusya çok daha ağır günler yaşamaya başladı. Nitekim Bolşevikler ve Sol SR’ler dışındaki tüm siyasal partiler, ordunun üst düzey mensupları ile diğer önemli örgütler devrime karşı çıktılar. Rus toplumu da Bolşevik devrimini içine sindiremedi, hatta yeni iktidara karşı direnmek istedi. Bunun asıl nedeni, Bolşeviklerin iktidar yürüşü boyunca toplumun birçok kesimine, fabrika sahipleri, toprak ağaları, burjuvazi kesimi ve zengin köylülere karşı besledikleri nefret idi. Karşılıklı nefret devrimin hemen akabinde Kızıl askerler ile muhalifler arasında çatışmaya dönüştü. Böylece İç Savaş'ın tohumu ekilmiş oldu. 

Bolşeviklerin devrimden sonra yürüttükleri siyaset onlara olan nefreti daha da körükledi, toplumsal ayrışmayı derinleştirdi ve iç çatışmayı şiddetlendirdi. Nitekim ordu başkomutanının öldürülmesi askeriyeyi, Kurucu Meclis'in feshedilmesi siyasal partiler ile demokratik bir ülke özleminde 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olan toplumu, Almanlar ile varılan Brest-Litovsk Barış Anlaşması ise ülkeпіп tüm siyasal ve askeri güçleri kadar iktidar ortakları olan Sol SR”leri de onlardan küstürdü. Ancak Bolşevikler geri adım atmadılar. Oluşturdukları tek parti diktatoryası ile kendi görüş ve ideolojilerini topluma dayattılar. Kabul edenleri yanlarına çekerken, etmeyenleri “devrim karşıtı”, “casus”, “hain”, “kapitalist”, “burjuvazi” ve “beyaz” diye niteleyerek en ağır şekilde cezalandırdılar. 


İç Savaş Rusya'nın başkente yakın merkez şehirleri dışında, hemen hemen bütün bölgelerinde yaşandı. O yüzden birkaç cephede savaştılar. Fakat tek merkezden yönetim ve sert askeri disiplin onların işine büyük katkı sağladı. Sovyet yönetimi Çarlık Ordusu'nu lağvederek oluşturduğu Kızıl Ordu ile kısa zamanda büyük işler başardı. Seferberlikler ile Kızıl Ordu'nun sayısını savaş sonlarına doğru 5.300.000'e kadar ulaştırdı. Dahası fabrikalarda erkekli kadınlı seferberlik başlatarak ordunun tüm ihtiyacını karşılamayı başardı. Böylece devasa sayıdaki ciddi disiplinli ordusuyla tüm muhalif orduları yenilgiye uğratarak iç savaştan zaferle ayrıldı. 


Ekim Devrimi'ni kabul etmeyen Beyazlar, diğer başka sebeplerle beraber hem ideolojik yönden, hem farklı bölgelerde bulunmalarından, hem de bir birleriyle anlaşamayan yüksek rütbeli komutanlar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı savaşı kaybettiler. Öncelikle ideolojik yönden Beyazların propagandası Bolşeviklere göre çok zayıf kaldı. Oysa propaganda, iç savaşın en etkin silahıydı. Diğer yandan muhalifler bulundukları bölgelerde halkla iletişim noktasında da sıkıntılar çektiler. Dahası Bolşeviklerin Beyazları yabancı devletlerin ajanı diye suçlaması da hep onların aleyhine sonuçlandı. 
Zira müttefik devletlerden yardımlar alan Beyazlar, propagandanın yalan olduğunu söyleyemeyince toplumun gözünde saygınlıklarını kaybettiler. O yüzden Beyazların yapmak istediği seferberlikler hep sıkıntıya yol açtı. Toplum onların çağrılarına kulağını kaparken, Bolşeviklerin “vatanseverlik” davetini heyecanla karşıladı. 


İkincisi, Beyazların bulunduğu bölgelerin nüfustan ve sanayi merkezlerinden uzak olması mücadelelerini olumsuz etkiledi. Çünkü sahip oldukları ülkenin doğusu, kuzeyi, kuzey batısı ve güneyi, merkeze göre hem nüfus, hem de sanayi bakımından yetersizdi. Nüfus azlığı orduları için asker toplamakta, sanayinin azlığı ise silah ve mühimmat bulmakta sıkıntı çıkarttı. 
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Müttefiklerden mühimmat aldıklarında ise karşılığını vermek zorunda kaldılar ki, o da Bolşevik propagandası sonucu halkın öfkesini çekti. 


Muhalif cepheye yenilgiyi getiren üçüncü önemli etken, üst düzey komutanlar yahut siyasiler arasındaki anlaşmazlıklar oldu. Nitekim doğuda hükümet kurmuş Aleksandr Kolçak, Ataman Grigoriy Semyonov, Pyotr Vologodski ve Viktor Çemov'la, güneydeki Anton Denikin hem Kazak atamanı Pyotr Krasnov'la, hem de Baron Vrangel'le, kuzey batıdaki Nikolay Yudeniç yardımcısı Aleksandr Rodzyanko'yla, yine Pyotr Vrangel ordu komutanı Yakov Slaşevw'le ters düşerek kendi mücadelelerine ağır darbe vurdular. 


Savaşı kaybeden Beyazların çoğu, geride kendi ordularından yüzbinlerce ölü, harabeye dönmüş, çökmüş bir ülke ve benzeri görülmemiş bir açlık bırakarak Rusya'dan ayrıldılar. Kazanan Bolşevikler ise tüm olumsuzluklara rağmen yeni bir toplum, devrimle sağlamlaştırdıkları ideoloji ile yeni bir ülke ile tesis etmeyi sürdürdüler. 
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